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Liturgie voor zondag 22 november 2020 Martinikerk Franeker  
Aanvang: 10.00 uur 
 

Voorganger ds. Margarithe Veen 

Ouderling Akke Douma 

Diaken  Gerrit van der Schaar 

Zang  Jitze van der Land 

Dwarsfluit Gonny Roelofsen 

Orgel  Jochem Schuurman 

Koster  Appie Reitsma 

 

 

 

Orgelspel  Jan Zwart (1877-1937) Neem Heer mijn beide handen      

 

Welkom  

 

Aanvangslied  “Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij”, Psalm 23C: 1, 3 en 5  

1. 

Myn hoeder is de Hear, myn God. 

Ik folgje trou syn stim. 

Hy weidet my yn greiden grien, 

neat bin ik brek by Him. 

3. 

Al moat ik soms troch djipten gean  

fan tsjusternis en dea, 

ik freezje net, syn stôk en stêf 

behoedzje my foar kwea. 

5. 

Jo geunst en goedens folgje my 

salang’t ik libje mei 

en yn jo ivich hillich hûs 

mei ‘k wenje dei by dei. 

 

Votum en Groet 

 

Kaars van verbondenheid 

 

Drempelgebed met lied “Zo vriendelijk en veilig als het licht”, no. 221: 1 en 3  

1. 

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

zoals een mantel om mij heengeslagen, 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 
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3. 

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

 

Kyrie 

 

 

Gloria  “Ik zal er zijn”, Sela  

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

- 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

- 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

- 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

- 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

Gebed 

 

Eerste Lezing  Psalm 121 

 

Orgel + fluit  J.S. Bach (1685-1750) Siciliano BWV 1031 

 

Tweede Lezing  Openbaring 21: 1-4 

 

Evangelielezing  Johannes 12: 24  
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Lied   “De steppe zal bloeien”, no. 608: 1 en 3  

1. 

De steppe zal bloeien, 

de steppe zal lachen en juichen. 

De rotsen die staan 

vanaf de dagen der schepping 

staan vol water, maar dicht – 

de rotsen gaan open. 

Het water zal stromen, 

het water zal tintelen stralen, 

dorstigen komen en drinken. 

De steppe zal drinken, 

de steppe zal bloeien, 

de steppe zal lachen en juichen. 

3. 

De dode zal leven 

de dode zal horen: nu leven. 

Ten einde gegaan 

en onder stenen bedolven 

dode, dode, sta op, 

het licht van de morgen. 

Een hand zal ons wenken 

een stem zal ons roepen: Ik open 

hemel en aarde en afgrond. 

En wij zullen horen 

en wij zullen opstaan 

en lachen en juichen en leven. 

 

Uitleg en Verkondiging 

 

Muziek  J.S. Bach (1685-1750) Aria "Fürchte dich nicht, ich bin mit dir" uit Cantate 153. 

„Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott; 

ich stärke dich, ich helfe dir auch durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.“ (Jesaja 41:10) 

 

Gedachtenis: Woorden van gedenken  

 

Lied  “Heer, herinner U de namen”, no. 730: 1 

1. 

Heer, herinner U de namen 

van hen, die gestorven zijn, 

en vergeet niet, dat zij kwamen 

langs de straten van de pijn, 

langs de wegen van het lijden, 

door het woud der eenzaamheid, 

naar het dag en nacht verbeide 

Vaderhuis, hun toebereid. 
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Ontsteken van kaarsen: Wij ontsteken 7 kaarsen en denken aan hen die dit kerkelijk jaar zijn 

overleden. Op de achtergrond speelt de dwarsfluit het lied “Als alles duister is, ontsteek dan een 

lichtend vuur.” Wanneer alle kaarsen zijn ontstoken, ook voor allen die wij nu niet met naam 

genoemd hebben, maar wiens naam nu raakt ons hart, luisteren wij naar het lied: 

 

Lied “Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur”, in het Nederlands en in het Fries.  

1. 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.  

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.” 

2. 

Kom as it tsjuster is mei fjoer dat ús nacht ferljochtet 

en dat bliuwt, fjoer dat altyd bliuwt. 

Kom as it tjuster is mei fjoer dat ús nacht ferljochtet 

en dat bliuwt, fjoer dat altyd bliuwt. 

 

 

Dienst van de gebeden 

 

Collecteaankondiging 

Rekeningnummer kerk:  NL15 RABO 0373 7444 71 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân  

Rekeningnummer diaconie: NL34 RABO 0313 2509 52 

 

Slotlied  “Hoor, een heilig koor van stemmen”, no. 726: 1 en 5 

1. 

Hoor een heilig koor van stemmen, 

staande aan de glazen zee, 

halleluja, halleluja, 

God zij glorie, zingen zijn. 

Menigten die geen kan tellen, 

als de sterren in hun glans, 

psalmen zingend, palmen dragend, 

in de hemel is een dans. 

5. 

Nu omstraalt hen licht des hemels 

en de levensbron ontspringt 

waar zij juichen U ter ere 

waar hun koor uw glorie zingt. 

Vrede is hun deel voor immer, 

liefde is hun eeuwig recht, 

alle waarheid zal het winnen 

en het blinkt van uw gezicht. 

 

Zegen afgesloten met gezongen AMEN 

 

Orgelspel Gabriel Fauré (1845-1924) In Paradisum 
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Toelichting collectedoel t.n.v. Raad van Kerken:  
 
De uitzendingen op Omrop Fryslân worden zeer gewaardeerd, dat weten we uit de vele reacties die 
binnenkomen. Als u wilt bijdragen in de kosten van deze diensten en wilt meehelpen aan een 
voortzetting van de uitzendingen, kunt u een bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer dat 
speciaal hiervoor is geopend. Van dit geld worden de extra kosten, o.a. van de musici, betaald en 
wordt een buffer opgebouwd om de diensten ook in 2021 voort te zetten. De werkgroep 
‘Tsjerketsjinsten Fryslân’ is hier al druk mee bezig. Het bankrekeningnummer is: 
IBAN: NL15 RABO0373744471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân. 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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