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Als een kind

Een mens ziet op zijn grote tocht
Niet verder dan de eerste bocht
Maar wie in God vertrouwen vindt
Die loopt het pad af als een kind
Dat zingend in het donker loopt
Van toekomst weet

Op toekomst hoopt

Uit: een onverwachte regenboog
Door Joke Verweerd en Aly Schutte

Ingestuurd door Hilda Kingsbergen

De kopij voor de volgende nummers
inleveren uiterlijk donderdag 25 mei (nr.6)
en donderdag 29 juni (nr.7/8)

Gij wacht op ons
Gij wacht op ons
totdat wij
opengaan voor U.
Wij wachten op uw woord
dat ons
ontvankelijk maakt.
Stem ons af

op uw stem.

Stem ons af

op uw stem,

op uw stilte.

Huub Oosterhuis
Liedboek 328

Gedicht aangeleverd door Jannie en Titia

Voedselbank



Heeft u voedingsartikelen die u zelf niet gebruikt dan kunt u dit doneren aan de Voedselbank.

Er staat een krat bij het kerkelijk bureau in de gang op Zilverstraat 36. Deze is 's morgens tussen 08.00
en 12.00 uur geopend.

MEDITATIE DOOR: DS. SYTZE YPMA

Het beloofde land en plaatsvervangende schaamte

Ik ben niet zo van de series. Maar de afgelopen zondagen keek ik naar de afleveringen van Het beloofde
land, een tv-serie over 75 jaar Israél. Coen Verbraak interviewt Nederlandse Joden over zichzelf, het
Jodendom, de holocaust en over hun visie op 75 jaar de staat Israél. Tijdens de tweede aflevering kreeg
ik meer en meer last van plaatsvervangende schaamte.

In deze aflevering vertellen de geinterviewden over de periode van na de oorlog. Op een bepaald
moment komt Salo Muller aan het woord: ‘Mijn moeder is op 12 februari 1943 vergast. En mijn vader is
op 30 april bezweken.” ‘U vertelt het in een grote stroom, hé’ zegt Verbraak. ‘Dat moet ik. Anders schiet
ik vol. Vind ik heel naar om dat te vertellen.” Muller schiet vol en herpakt zich. Hij was een jongetje van
zes, ondergedoken in Friesland. In het gezin waar hij was, werd hij geslagen en gestraft, hij was steeds
de zondebok. ‘Hebt u na de oorlog nog lang op uw ouders gewacht?’ Muller antwoordt: ‘Op een
gegeven moment was de oorlog afgelopen en had ik een gesprek met de dominee. Toen zei ik, “Maar
mijn papa en mama zijn er nog niet.” En toen zei de dominee: “Als jij elke avond voor je gaat slapen op
je knietjes gaat liggen en gaat bidden, dan moet jij eens kijken, dan komen je papa en mama weer terug.
Maar die waren intussen allang dood.” Ik heb twee jaar lang, stiekem, in het geniep, bij mijn tante en
oom waar ik toen woonde, voor mijn bedje op mijn knieén gelegen, en ben gaan bidden: “Lieve Heer,
zorg alstublieft dat mijn papa en mama terugkomen, want ik vind het zo erg dat ik ze niet meer zie.”
Toen kwam er een brief van het Rode Kruis, en daar stond in dat ze beide zijn omgebracht in Auschwitz.
Nou ja, ik was daar helemaal ziek van.” Sindsdien kan Muller niet meer tegen donker. Er is een nacht die
niet overgaat in dag, al zingt Ede Staal nog zo prachtig dat het wel weer licht wordt.

Een andere geinterviewde uit de serie, Ed Spanjard, zegt dat hij het nog steeds onbegrijpelijk vindt, dat
betrekkelijk kortgeleden zoiets verschrikkelijks als de Shoah (de holocaust) heeft plaats gevonden. ‘Dat
men zoiets onmenselijks, kils heeft kunnen organiseren, zo goed en zo omvangrijk.” Dan volgen op het
tv-scherm de beelden van de kou, van de stervende en verhongerde Joden en doden. Van de bulldozer
die bergen lijken het massagraf induwt. ‘Het is met geen pen te beschrijven,’ zegt Ed Spanjaard.

Had Israél bestaan zonder de Shoah? ‘Nee’, antwoordt Arnon Grunberg. ‘Of de Shoah had
plaatsgevonden als Israél had bestaan?’ ‘Waarschijnlijk niet, want dan waren al die Belgen,
Nederlanders of Duitsers en Fransen, Spanjaarden naar Israél gevlucht.’

‘Auschwitz is een beschamingsbreuk geweest, een litteken op het gezicht van de mensheid,’ zegt
Grunberg. Zegt hij beschavings- of beschamingsbreuk? Ik kan het niet goed verstaan en besluit dat hij
beide zegt. Auschwitz is een blijvend litteken op het gezicht van de Europeanen, de Nederlanders, de
Franekers. Wie dat niet ziet, heeft iets gemist, iets niet begrepen, aldus de schrijver. Om dat te zien en
te blijven inzien is en blijft de dodenherdenking noodzakelijk. Gedenken is: het steeds weer het
onbegrijpelijke proberen te begrijpen. Auschwitz, de Shoah en het beloofde land.

Er bestaat een verband tussen die grootheden waar ik me geen oordeel over wil aanmeten, ik probeer
me een zin van de Joodse filosofe Hannah Arendt eigen te maken. Die zin is moeilijk, maar er schuilt een
dringende waarheid in. Auschwitz verdraagt bovendien geen gemakkelijke zinnen, antwoorden of
excuses, waarvan de meest schrijnende ‘Wir haben es nicht gewusst’ is. In haar werk De menselijke
conditie schrijft Arendt: ‘Het menselijk realiteitsbesef vereist dat mensen de louter passieve



gegevenheid van hun bestaan actualiseren, niet om het te veranderen, maar om te verhelderen en
volledig tot bewustzijn te brengen wat ze anders slechts passief zouden moeten ondergaan.’ Dat is de
zin van gedenken, dat is de blijvende reden om 4 en 5 mei te onderhouden. Dat we niet passief
ondergaan, maar ons van de krachten bewust zijn, het verschrikkelijke aankijken en ons
plaatsvervangend schamen. Jezus roept ons op tot waakzaamheid, tot nuchterheid, tot onder ogen zien,
waartoe wij mensen in staat zijn. Immer actueel, het altijd op de loer liggend gevaar van ontbinding van
beschaving. Gemeente zijn is beschaving oefenen.

KERKDIENSTEN

Zondag 7 mei
10.00 uur Martinikerk: ds. Henk van den Bosch, Haren
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. B. Akkerman, It Hearrenfean

Zondag 14 mei
10.00 Martinikerk: ds. S. Ypma

Donderdag 18 mei
10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

Zondag 21 mei
10.00 uur Martinikerk: ds. E. van der Veen, Oldemarkt

Zondag 28 mei
10.00 uur Martinikerk: pastor D. Gies en ds. S. Ypma
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam

BlJ DE DIENSTEN

Zondag 7 mei

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Henk van den Bosch, Haren

Ouderling van Dienst: Tjerk Fokkema

Diaken: Djoke de Boer, Hiele Walinga

Lector: Djoke de Boer

Organist: Jochem Schuurman

1¢ Rondgangscollecte: kerk

2¢ Rondgangscollecte: diaconie KIA
Kindernevendienst/Oppas: Nynke Roelofsen, Bettie Vlieger
Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Berend Bosgra

Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising

Klokluider: Femme Nauta

Koffieschenken: Frits en Anneke van der Veen, Marie Steinfort
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 14 mei

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Marije Miedema



Diaken: Annet Walinga, Carla van der Kooi

Lector: Hanneke Roelofsen

Organist: Jochem Schuurman

1¢ Rondgangscollecte: kerk

2¢ Rondgangscollecte: diaconie

Kindernevendienst/Oppas: Keimpe Pols, Frouwkje Bartlema
Koster: Sikke Dijkstra

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra

Geluid en camera: Harmen Westra en Jan Eising

Klokluider: Onno de Vegt

Koffieschenken: Klaas en Maaike Elting-van Dijk, Martha Burggraaff
Koffiedrinken na de dienst

Op de weg van Pasen naar Pinksteren is Hemelvaart een tussenstation. Daarop weekt Jezus zich los van
het aardse en worden Hij en de Vader één. Hij stapt uit. ‘lk ga naar de Vader’, zegt Jezus in Johannes
16:16. Hij bereidt de leerlingen erop voor. Jezus formuleert het nogal cryptisch. ‘Een korte tijd en u ziet
Mij niet, en weer een korte tijd en u zult Mij weer zien, want Ik ga heen naar de Vader.’ Zijn leerlingen
vragen hem om uitleg, want ze snappen het niet. Wat bedoelt Jezus met ‘een korte tijd’? We lezen wat
Jezus antwoordt en horen wat hij ook ons daarmee wil zeggen.

ds. Sytze Ypma

Donderdag 18 mei

Hemelvaartsdag

Martinikerk 10.00 uur:

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Seerp Broersma
Diaken: Willem Koopmans, Djoke de Boer
Lector: Hanneke Vlietstra

Organist: Jochem Schuurman
Rondgangscollecte: kerk
Kindernevendienst/Oppas: Keimpe Pols, Nynke Aly Miedema
Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Kees Stal

Geluid en camera: Jan Roorda en Sybe Swart
Klokluider: Klaas Kooistra

Hemelvaart van de Heer
Daniel 7: 9-10 en 13-14 en Psalm 47. De prachtig visionaire verzen uit Daniel 7 begeleiden ons naar de
Hemelvaartklassieker Handelingen 1: 1-11. Jezus’ hemelvaart drukt de innige band tussen Hem en de
Vader uit. Waar dat voor staat en waar het om gaat, daarover gaat de prediking.

ds. Sytze Ypma
Zondag 21 mei

Martinikerk 10.00 uur:
Voorganger: ds. Evert van der Veen, Oldemarkt



Ouderling van Dienst: Hinke Dijkstra

Diaken: Annet Walinga, Hiele Walinga

Lector: Liepie van der Wal

Organist: Jochem Schuurman

1¢ Rondgangscollecte: kerk

2° Rondgangscollecte: diaconie KIA
Kindernevendienst/Oppas: Marije Miedema, Bettie Vlieger
Koster: Appie Reitsma

Beeldpresentatie: Sybe Swart

Geluid en camera: Jan Eising en Bram Boekema

Klokluider: Hayo Bartlema

Koffieschenken: Jan Havenga, Lies Benders, Jeanet Veenstra
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 28 mei

Eerste Pinksterdag

Martinikerk 10.00 uur:

Eerste Pinksterdag

Oecumenische viering van het Pinksterfeest
Voorganger: pastor Dorenda Gies en ds. Sytze Ypma
Ouderling van Dienst: Tjerk Fokkema

Diaken: Willem Koopmans, Djoke de Boer

Organist: Jochem Schuurman

Rondgangscollecte: diaconie
Kindernevendienst/Oppas: Nynke Roelofsen, Sophie Bartlema
Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Tjalling de Jong

Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Roorda
Klokluider: Derk Boddels

Koffieschenken: Jaap en Annie Osinga, Alfie de Groot
Koffiedrinken na de dienst

Het gaat om de geest Gods die over alle mensen wordt uitgestort. Het gaat over elkaar kunnen verstaan
in plaats van elkaar naar het leven staan. We lezen Ezechiél 11: 17-20 en Handelingen 2: 1-24.

ds. Sytze Ypma

De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com

WIJK NOORD
Predikant: ds. D. Visser, Harlingen

Onder Wijk Noord vallen:
Kaatsersbuurt ouderling: mw. H.G. Joustra
Sexb. Vaartplan ouderling: S. Broersma

Het War, Kening State
Keningspark ouderling H. Dijkstra-van der Zee


http://www.kerkomroep.nl/
http://www.youtube.com/

Hamburgerrak

Professorenbuurt

Witzens 1 en 2
Schalsumerplan
Saxenoord en
Saxenstate
Froonacker

WK ZUID
predikant: ds. S. Ypma

Onder Wijk Zuid vallen:
Binnenstad

Vliet / Tuinen / Dorpen
Catsbuurt / Frisia
Parkbuurt / Parkstate
Noorderbleek
Oostwoudbuurt
Bangabuurt en Roordastate

Watertorenbuurt

Plan Zuid en
Over de Brug

Theresia
Botniahuis
Tzum

Westerpoort:

En verder...

pastoraal bezoeker: J. Speelman

ouderling: S. Broersma
pastoraal bezoeker: H. Oosterhof-Bekker

ouderling G.D. de Raaf

vacant

pastor |. Douma-Schaap
pastoraal bezoeker: J. Huisman

ouderling: H. Visser

ouderling A. Douma-Miedema

ouderling Tj. Fokkema
pastoraal bezoeker H.E. Bron
ouderling R.H. Bremmer

ouderling: P. Sieperda-Breidenbach

pastoraal bezoeker: H. Bartlema
vacant

vacant, tijdelijk ds. S. Ypma

pastoraal bezoeker mw. S. Oosting
pastoraal bezoeker L.G. Visser-Attema
ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal

pastoraal bezoekers: dhr. en mw. J. en A. Osinga

Drie maanden aan het werk in Franeker en ik kan terugzien op vele ontmoetingen en gesprekken, die voor
mij veel betekenen, want het is mooi om met elkaar in gesprek te zijn in het geloof, dat God in ons leven



aanwezig is. Ook de zeven groothuisbezoeken en de koffiemorgens in Saxenoord waren levendige
ervaringen. Kort en goed, ik blijf wat aan de rand van de gemeente werken met af en toe een wat meer
‘publiek kerkelijk optreden’ in de prachtige Martinikerk. Maar aan die rand gebeurt in elk geval voor mij
veel en ik hoop, dat het ook voor u, die ik mag ontmoeten van waarde is. En al komt de werktijd wel om,
er is altijd tijd om een afspraak te maken om u te ontmoeten. Laat dat maar horen als u dat wilt. Of direct
of meer via iemand anders.

Hartelijke groeten,
ds. Douwe Visser

Uit de Frisiapastorie

Hierbij ga ik nog even terug naar de tijd voor Pasen. Want er wacht nog iets. Ik wil namens ons allen
Evert Dijkstra hartelijk bedanken voor de bereidheid om ook dit jaar weer Palmpasenstokken te maken.
We dachten dat we aan 15 ruim genoeg zouden hebben, en dan zouden we wat overblijft bewaren voor
volgend jaar. Wat waren we aangenaam verrast dat er veel meer kinderen waren, wel 22. Marije, ook jij
langs deze weg nog bedankt voor je flexibele en creatieve inzet hierbij.

En nu zoom ik even uit naar de grote kerk. Op eerste Paasdag overleed Huub Oosterhuis. Zijn volledige
naam luidt: Hubertus Gerardus Josephus Henricus Oosterhuis. Theoloog, dichter, uit de kloosterorde
verwijderde jezuiet en uitgetreden priester. Hij werd geboren in Amsterdam op 1 november

1933, Allerheiligen. Hij stierf daar op de Opstandingsdag, op zondag 9 april 2023. Zijn dochter Trijntje
had die middag in de Dominicuskerk nog een concert gegeven van zijn liederen, een ode aan haar vader
die hij vanaf zijn ziekbed volgde. Kort daarna is hij gestorven. Het einde van een tijdperk.

Huub Oosterhuis was en blijft een icoon van vernieuwing van het op de Bijbelse taal en poézie geénte
lied. Hij weet de ziel van de Bijbelse tekst met onze ziel te verbinden, daarin opgetild door de muziek
van Antoine Oomen en Bernard Huijbers en andere componisten. Tijdens mijn studententijd heb ik me
in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam, in de Martinikerk van Groningen en de Pepergasthuiskerk aldaar
gelaafd aan deze liederen op orgel en vleugel gespeeld, ik ervoer ze als warm en troostrijk. De uitvaart
van Oosterhuis was op 15 april vanuit de Westerkerk in Amsterdam. Oosterhuis zelf dichtte deze
zegenbede:

Moge jij in lichtblauw grijze verte zijn

of in stralend gouden stilte van aanschouwen.
Moge jij zo licht als een blaadje op het water zijn.
Moge jij nu lichtdoorschenen zijn.

ds. Sytze Ypma

Afspraken over begrafenissen

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen dragen,
hebben we daar de volgende afspraken over gemaakt:

1. Ds. Sytze Ypma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Zuid en uit de
dorpen.

2. Ds. Douwe Visser verzorgt de rouwdiensten voor wijk Noord.

3. Ds. Douwe Visser verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden woonachtig in
Saxenoord en Saxenstate.


https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=APwXEdeia-SQKIIYE0dUndDq19_Sj66Brg:1682628273394&q=Amsterdam&si=AMnBZoFklzgzW3tOmSOWjtBwUptOtV64-xNxhRLyI1XCvnldu80PksO790hJdkDwkwqL7lYrZGKDTIEgzWE1uJSGmtxuArL3z6asalaCl1M84iRUSFeDAAITAqah0cI88esbMCA8zM-tke8hqeR0HNRRhnKc5g03eb61x09Q542d9anokgGIrU2b6yEV4aw7dfu-hUdSsu9M&sa=X&ved=2ahUKEwjX7Zjk9sr-AhUf8rsIHZxhBdoQmxMoAHoECCoQAg

Met een hartelijke groet,
ds. S. Ypma

ds. D. Visser

UIT DE KERKENRAAD

Interim Voorzitter : Wessel Veenstra

Secretaris:
e-mail: scriba@pkn-franeker.nl

Op 12 april startten we, met een behoorlijk volle en belangrijke agenda, de Kerkenraadsvergadering. We
zijn met van alles bezig, waarvan hier een “korte’ samenvatting. HOEWEL......kort? Het in de Kerkenraad
goedgekeurde beleidsplan hebben we toch in zijn geheel laten opnemen in deze uitgave van de
‘Binding’. Het is voor de verandering een relatief "kort™ beleidsplan. Het gaat over de toekomst van onze
gemeente. Wie willen wij zijn als gemeente? Missie en Visie. Belangrijk voor u/jullie allen!

Het beleidsplan is samengesteld naar aanleiding van vele tientallen gesprekken die er met
gemeenteleden zijn geweest. De uitkomsten willen we dan ook aan alle gemeenteleden presenteren.
Eerst wil ik vertellen, dat we in de Kerkenraadsvergadering ds. Douwe Visser van harte welkom hebben
geheten, een presentje aan hem uitreikten en hij verslag deed van zijn eerste werkzaamheden in onze
gemeente (wijk Noord en het Ouderenpastoraat). Die waren nu al indrukwekkend: al zo'n vijftig
gesprekken/contacten, enkele uitvaarten, erediensten en meer. Geweldig! Het was meteen ook
complimenteren van al onze voorgangers voor de mooie erediensten in de week voor Pasen en een
prachtige eredienst met koor op 1¢ Paasdag in een bomvolle Martinikerk. Het koor, dat o.l.v. Jochem
Schuurman steeds mooier gaat zingen en een mooi onderdeel aan het worden is in onze erediensten!
Voor wat betreft het Ouderpastoraat nog dit: het College van Kerkrentmeesters heeft een gesprek
gehad met pastor llse Douma, het onbetaald verlof wordt verlengd tot 18 juli 2023. De reden maakten
we eerder bekend: ernstige ziekte van llse haar vader. We wensen hen sterkte!

Vanuit de PKN Utrecht kwam bericht over de kans, de theatervoorstelling 'In Gods Naam’, gespeeld
door de bekende acteur Bas Ragas, te boeken. Ook door een gemeentelid werden we hierover getipt en
we werden benaderd door de voorzitter van PKN Dronrijp. Of we ervoor open staan om deze
theatervoorstelling te organiseren met de PKN gemeenten van Dronrijp en Menaam. Onze Kerkenraad is
voor en inmiddels informeerden ook Tzummarum en Mantgum. We gaan kijken of we het met
omliggende kerkgemeenten kunnen organiseren in "de Koornbeurs™ te Franeker. Dus later meer.

Namens de Kerkenraad werd op 22 april 2023 in De Westereen de Classis Inspiratie dag bezocht met als
thema "Samen Jong'. Inspiratie is natuurlijk welkom, nu ook ‘Jeugd™ en het ontbreken van “Jeugd" in
onze erediensten, een belangrijk speerpunt in ons nieuwe beleidsplan. Een jongerenwerker van PKN De
Westereen is uitgenodigd voor een Gemeenteavond die we binnenkort plannen. Zonder daarop vooruit
te lopen: allerlei mogelijkheden en kansen om met Jeugd aan de slag te gaan en te verbinden aan onze
gemeente! Eerst besteld voor alle Kerkenraadsleden het boekje "'Samen Jong’, om ons verder voor te
bereiden op dit belangrijke onderwerp.

We vonden het ook wel belangrijk om voor het voetlicht te brengen, dat er wel degelijk dingen worden
gedaan voor en met jeugd:
De jeugdouderlingen zijn met een groepje jeugd naar de Passion in Harlingen geweest;


mailto:scriba@pkn-franeker.nl

Op 25 mei a.s. zal er een avond worden georganiseerd voor jonge gezinnen in "de Rank om gewoon
eens van hen te horen wat ze in de gemeente missen of hoe we hun geloofsbeleving in kunnen vullen
en verbindingen met elkaar kunnen houden;

Ds. Ypma vertelt over de tienergroep die maandelijks bijeenkomt o.l.v. jeugdouderling Marije Miedema.
De 20+ groep komt in het winterseizoen 4 maal bijeen in de pastorie, de eerste en de laatste keer wordt
gestart met samen eten. Er komen 10 tot 15 jongeren en het seizoen wordt afgesloten met een uitje,
deze keer naar Utrecht.

De kindercatechese voor kinderen uit de groepen 6,7 en 8 van de basisschool. Er kwamen negen
kinderen in de weken rond Pasen in de Martinikerk voor de kindercatechese o.l.v. ds. Sytze Ypma.

De liturgiecommissie stelde voor twee ‘Johannes de Heer -diensten te organiseren per jaar, maar ook
een aantal Fryske vespers (4 of 2 is nog discussie), een dienst om nieuwe liederen te leren aan de
gemeente of een kwartier voor de dienst? Ook dat vergt nog overleg. Op 21 oktober 2023 zal er in de
Martinikerk een optreden zijn van mannenkoor ‘Edoza’ uit Sneek.

Door Sebastiaan Douma werd namens het College van Kerkrentmeesters de Jaarrekening doorgenomen
en complimenten aan hem en het gehele college voor de jaarrekening en ook het financiéle beleid. Zie
hiervoor de copij van het College. Hetzelfde voor velerlei activiteiten en plannen van de Diaconie en
ZWO en het Jeugdwerk.

Dan het Beleidsplan:

We meldden al eerder dat we anders gaan organiseren. Bijvoorbeeld een "Grote Kerkenraad': slechts 2x
per jaar vergadering en een “kleine kerkenraad': een soort dagelijks bestuur dat vaker elkaar ontmoet,
maar geen Moderamen meer. Kortom: minder vergaderingen en op termijn wellicht minder
ambtsdragers. Wel meer vrijwilligers en kortlopende projecten. Je zit er niet een jaar of jaren aan vast.
En ook: wie doet wat, wie beslist wat, hoe communiceren in onze gemeente, maar ook naar buiten.
Denk aan sociale media, website, Binding e.d. Hoe ziet de liturgie eruit? In onze gemeente zijn mensen
met verschillende smaken, verschillende kleuren. Kunnen we dat omzetten en terug laten zien/horen in
de eredienst? Dat en veel meer. Het begint echter met een Beleidsplan en daarna de uitwerking ervan.
Het belangrijkste is, dat we weten wat we als Protestantse Gemeente Franeker willen. Wie willen we
zijn? Nu is het dan ook mogelijk op grond van het beleidsplan ook het profiel samen te stellen van
bijvoorbeeld een te beroepen voorganger of andere functies. Een nieuwe voorganger kan dan op grond
van onze plannen kijken of hij/zij daarin past en zich thuis voelt. Dus het Beleidsplan maken is relatief
eenvoudig, nu komt de concrete invulling, waarbij we als Kerkenraad ook op gemeenteleden een beroep
gaan doen om mee te ontwikkelen.

Voor nu grote dank aan de "Beleidscommissie’, die voortvarend aan het werk is onder leiding van ds.
Henk van den Bosch!

Geloof het of niet beste broeders en zusters in Christus, ik heb het kort gehouden. Er is zoveel
besproken. Het is misschien ook wel wat saai om te lezen en tegelijkertijd is het BELANGRIJK, dat jullie
op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in onze SPRINGLEVENDE Protestantse Gemeente Franeker!

Gods Zegen,

Namens de Kerkenraad,
Wessel Veenstra (interim-voorzitter)

Eerste opzet Beleidsplan PGF 2023-2027



Visieontwikkeling

In januari zijn we met de ontwikkeling van een visie voor de PGF begonnen met een aantal gesprekken

in de kerkenraad, waaruit twee woorden naar voren kwamen: gemeenschap en diversiteit. Centraal

staat het verlangen naar gemeenschap, met elkaar maar uitdrukkelijk ook met en voor de stad Franeker.
lemand sprak over de geloofsgemeenschap als “de ziel van de stad”. Bij dat verlangen naar
gemeenschap hoort het verlangen naar diversiteit. Het gaat dan om een diversiteit in betrokkenheid (we
worden wel een erg grijze club, waar zijn de jongeren en jonge gezinnen?) en om een diversiteit in
beleving (de vieringen mogen wel wat gevarieerder, en er is behoefte aan diversiteit in ontmoetingen:
niet alleen op zondag maar op verschillende momenten op verschillende manieren).

De uitkomst van de gemeenteavond bevestigt dit beeld. Een heel korte samenvatting (die dan natuurlijk

geen recht doet aan de veelkleurigheid van de inbreng) luidt als volgt:

e Bij gemeenschap (wat heeft u eraan, wat geeft u eraan, wat mist u) staat de ontmoeting in en rond
de zondagse eredienst centraal, leeft een verlangen naar meer variatie in eredienst, en worden
jongeren en randleden sterk gemist.

e Bij diversiteit (ervaring, kerk-door-de-week, kerk naar buiten) komt naar voren dat diversiteit enkel in
geloofsbeleving wordt ervaren, en dat het diaconale werk en de Martinikerk centraal staan in ons
gezicht naar buiten.

Je kunt ook zeggen dat de gemeenteavond het beeld aanscherpt: de zorg om de jeugd, de jongeren en

de randleden komt bij voortduring uitdrukkelijk naar voren. Het lijkt dan ook logisch om deze zorg

centraal te stellen bij het formuleren van de speerpunten voor beleid.

We hebben in de beleidsplancommissie vervolgens uitgebreid gesproken over de formulering van een
visie voor de PGF. Graag bieden we u het volgende voorstel aan:

e Wij zijn gestalte van het Lichaam van Christus
Wij geloven dat de wereldwijde kerk gestalte is van het Lichaam van Christus. De Protestantse
Gemeente Franeker maakt deel uit van die wereldwijde kerk. Dit betekent dat wij geroepen zijn om
te doen wat Jezus Christus ons heeft opgedragen: elkaar lief te hebben. Onze geloofsgemeenschap
wil aan deze opdracht van de Heer handen en voeten geven.

o Kerk zijn we samen
leder mens heeft van God unieke gaven gekregen. Wij zijn geroepen om die gaven bij onszelf en bij
anderen op het spoor te komen, om ze tot bloei te laten komen, en om ze in te zetten in de dienst
van onze opdracht: elkaar lief te hebben.

¢ De bijbel is onze inspiratiebron
Voor deze roeping vinden we inspiratie en bemoediging in de Bijbel. Om die reden is de eredienst
voor onze gemeenschap een centraal moment, waar de Schrift wordt geopend, waar hoop wordt
verkondigd en de sacramenten worden bediend. We doen dat met liefde en waardering voor onze
traditie en met openheid voor verandering en vernieuwing.

e Jezus staat centraal
Wij leven in het licht van het evangelie van Jezus Christus. In dat licht zijn wij uitgenodigd om het zout
van de aarde te zijn en het licht in de wereld. In de gemeente, in de stad en in de samenleving om ons
heen. Als gemeenschap zoeken we naar mogelijkheden om de opdracht van Jezus om elkaar lief te
hebben te delen met de mensen en de wereld om ons heen. We doen dat in ontmoeting en gesprek,
en in gezamenlijke dienst aan de wereld.

Speerpunten van beleid
Aan deze visie kan op velerlei manieren gestalte worden gegeven. Omdat het de voorkeur verdient om

een paar dingen goed te doen in plaats van veel dingen half komen we tot een tweetal speerpunten van
beleid.



1. Jeugd, jongeren, randleden

Aan het afhaken van jeugd, jongeren en randleden liggen maatschappelijke ontwikkelingen ten
grondslag waar de PGF geen invloed op heeft. Het is van belang dat we ons realiseren dat we geen
uitzondering vormen op deze ontwikkelingen en dat we daarom het tij niet eenvoudig zullen kunnen
keren.

Tegelijk is het zo dat veel mensen wel op zoek zijn naar zin en naar bezielde verbanden, maar dat ze
binnen de PGF niet de gemeenschap of de vormen vinden, waarbij ze zich thuis voelen, waar hun vragen
aan de orde komen, waar ze volop serieus worden genomen, waar hun geloof tot bloei kan komen, waar
andere muziek kan klinken en andere manieren gelden, etc. Hier zien wij mogelijkheden en kansen. Het
gaat dan niet primair om het organiseren van spectaculaire initiatieven en activiteiten, maar vooral om
het creéren van mogelijkheden en verbanden, waarin mensen gezien en gehoord worden, voor vol
worden aangezien, erbij horen en mee mogen doen, en dan niet op onze voorwaarden maar op hun
eigen. Doel is dan ook niet het vullen van de kerkbanken op zondagmorgen. Als gestalte van het Lichaam
van Christus hebben wij de uitdagende opdracht om het geloof door te geven, in een taal en in vormen
die door de volgende generatie kunnen worden verstaan. En om die taal en vormen op het spoor te
komen zullen we eerst en vooral ons oor te luisteren moeten leggen bij de mensen die deze taal en
vormen machtig zijn: diezelfde volgende generatie. We gaan op zoek naar mogelijkheden en kansen om
hen op te zoeken en te ontmoeten daar waar zij zich bevinden, om met hen in gesprek te gaan, van hen
te leren, en te onderzoeken hoe we hen in hun situatie van dienst kunnen zijn.

2. Een bescheiden maar uitgesproken presentie in Franeker

De PGF is met 2151 leden een forse organisatie in Franeker, en het grootste kerkgenootschap. Het

aantal actief betrokken kerkleden is echter een stuk kleiner, en deze realiteit noopt tot bescheidenheid.

In alle bescheidenheid heeft de PGF met het oog op haar presentie in de stad en daarbuiten wel een

aantal formidabele troeven in handen: haar gebouwen (vooral natuurlijk de Martinikerk) en haar

diaconale activiteiten.

e Het bezit van de Martinikerk is een voorrecht dat de PGF verplicht om het gebouw te vullen met
activiteiten die goed zijn voor Franeker en die tegelijkertijd een vorm van christelijke presentie in de
stad zijn. Hier valt te denken aan een veelheid van culturele activiteiten (muziek, beeldende kunst),
aan beschikbaarheid voor Franeker evenementen (denk aan de agrarische dagen), maar ook aan het
kerkgebouw als stilteplek (liefst het hele jaar rond dagelijks open) en als inloophuis (met pastorale
presentie?). De Rank biedt talloze mogelijkheden voor ontmoeting (gesprekskringen, leerhuizen, etc.)
maar leent zich ook voor nieuwe vormen van ontmoeting met jongeren en randleden (maaltijden,
geloofsgesprekken, etc.) en voor missionair-diaconale activiteiten (inloophuis, warme huiskamer,
etc.).

¢ In haar diaconale activiteiten is de PGF volop present in Franeker. Denk daarbij aan de betrokkenheid
bij de voedselbank, de kledingbank, de vluchtelingenopvang, het interkerkelijk diaconaal overleg, etc.
Ook valt te denken aan het werelddiaconaat, de intensieve betrokkenheid van (leden van) onze
gemeenschap bij activiteiten wereldwijd. Natuurlijk kunnen deze activiteiten worden uitgebreid, en
bovendien kan in deze presentie aansluiting worden gezocht bij en samenwerking met derden
(andere geloofsgemeenschappen, gemeentelijke instanties, maatschappelijke initiatieven, etc.) om zo
de aanwezigheid van de gemeenschap in de stad als zoutend zout te versterken.

Het is van belang om over deze vormen van presentie helder en transparant te communiceren. Daartoe

wordt een commissie voor communicatie ingesteld.

Wanneer de kerkenraad tot een definitieve formulering van de gezamenlijk gedeelde visie en van de
speerpunten van beleid is gekomen dienen de diaconie, de pastorale raad, het college van
kerkrentmeesters, de jeugdraad, de liturgiecommissie en de nieuw te vormen communicatie-commissie
deze speerpunten te vertalen in voorstellen voor concreet beleid.



De beleidsplancommissie:
Piety Sieperda, Riemer Reijenga, Dick Tolsma, Roger Wind, Henk van den Bosch
Franeker, 6 april 2023

Felicitaties

De Protestantse Gemeente Franeker feliciteert haar gemeenteleden Herre Hof, Sieds en Saskia de Jong
met hun zeer welverdiende Koninklijke onderscheiding.

Zij maakten een verschil voor heel veel mensen. Plaatselijk, regionaal en internationaal.

Ook de andere mensen die werden onderscheiden feliciteerden we natuurlijk!

Herre, Sieds & Sakia hadden al zoveel bloemen gekregen, dus we gaven hen namens onze Protestantse
Gemeente een lunchbon om nog eens lekker na te praten!

We zijn trots op hen!

Wessel Veenstra

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Voorzitter: D. Tolsma

Secretaris : J. de Vries-Fokkema
e-mail: secretaris.krm.pgf@outlook.com

Penningmeester: S. Douma

Jaarlijkse grote schoonmaak Martinikerk

Wellicht is het jullie ook opgevallen maar de Martinikerk staat er weer spik en span bij. Arjen heeft met
een club vrijwilligers de kerk van nok tot vloer extra schoongemaakt. Elders in de binding schrijft Arjen
er meer over.

Openstelling vanaf 1 mei

De Martinikerk is weer geopend op doordeweekse dagen. Van mei tot en met september zijn we
geopend op maandag 14:00 — 17:00 uur en dinsdag t/m zaterdag van 11:00 — 17:00 uur. De eerste
expositie van “de Roos van Tudor” loopt van 1 mei tot 27 augustus. Het thema dit jaar is: “In harmonie
met de ziel” zie voor meer informatie op onze website www.pkn-franeker.nl/exposities-in-de-
martinikerk/

Actie Kerkbalans

Er is voor 2023 al 258.710 euro toegezegd! Vergeleken met vorig jaar ligt het net iets lager maar nog
steeds een prima bedrag. Hiermee kunnen we met een solide basis verder bouwen aan onze mooie
gemeenschap.

Vacatures


https://www.facebook.com/pknfraneker/?__cft__%5b0%5d=AZVasSERuv5NeJIFe4IxVl36knILOQKKe0iUwfYpaTIIlFKcias2KWaku3PX4Lo6JG5SVnmcw7vNZLsYi1TUMa2q_TMDazURGzriVdUkHS5hj1b0VenCEhOYLxq7oic61liqMjVbDB4uWYRhl9jVgTecI-OaePzhuGfQ0YIj8qDjQhavi5LUshCdF5qzbtG514_4t7kVKewcxPdroz_LtkDV&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/herre.hof?__cft__%5b0%5d=AZVasSERuv5NeJIFe4IxVl36knILOQKKe0iUwfYpaTIIlFKcias2KWaku3PX4Lo6JG5SVnmcw7vNZLsYi1TUMa2q_TMDazURGzriVdUkHS5hj1b0VenCEhOYLxq7oic61liqMjVbDB4uWYRhl9jVgTecI-OaePzhuGfQ0YIj8qDjQhavi5LUshCdF5qzbtG514_4t7kVKewcxPdroz_LtkDV&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/sieds.dejong.9?__cft__%5b0%5d=AZVasSERuv5NeJIFe4IxVl36knILOQKKe0iUwfYpaTIIlFKcias2KWaku3PX4Lo6JG5SVnmcw7vNZLsYi1TUMa2q_TMDazURGzriVdUkHS5hj1b0VenCEhOYLxq7oic61liqMjVbDB4uWYRhl9jVgTecI-OaePzhuGfQ0YIj8qDjQhavi5LUshCdF5qzbtG514_4t7kVKewcxPdroz_LtkDV&__tn__=-%5dK-y-R

Dat verder bouwen doen we met z’'n allen. We hebben vele vrijwilligers waarvan een aantal met
specifieke taken. Voor een aantal van die taken binnen onze club komt een vacature. Libbe Riemersma
is al 24 jaar onze vaste boekhouder, en al heeft hij al een aantal keren eerder aangegeven te stoppen,
het is nu echt zo ver. Libbe, hartelijk dank voor al je trouwe hulp met begrotingen, jaarrekeningen en
boekingen. Wij zullen je hulp zeker gaan missen maar gunnen je uiteraard de verdiende vrije tijd!
Sebastiaan zijn tweede termijn als penningmeester zit er bijna op en hij heeft aangegeven na 8 jaar het
stokje over te willen geven. Er is ongelooflijk veel gebeurd de afgelopen jaren maar we staan er
financieel nog steeds gezond voor. Inmiddels is ook de jaarrekening van 2022 vastgesteld en wederom
komen we net positiever uit ten opzichte van de begroting. Ook hier kunnen we alleen maar dankbaar
zijn! En ikzelf draai al sinds 2014 mee met het College van Kerkrentmeesters. Eerst als gewoon lid en
vanaf 2016 als voorzitter. Ik heb dit deze jaren met enorm veel plezier gedaan en heb altijd aangegeven
niet langer dan twee termijnen deze taak te gaan doen. Dat zou officieel betekenen dat ik tot 2024 door
zou gaan maar ik merk dat de combinatie met mijn eigen werk nu begint op te breken. Ik werk als
adviseur duurzame energie steeds meer in grote projecten waardoor er minder tijd beschikbaar is voor
de taak als kerkrentmeester. Drie vacatures dus binnen het beheer van de kerk, boekhouder,
penningmeester en voorzitter, maar ik heb er alle vertrouwen in dat er weer nieuwe mensen op zullen
staan om hun schouder er onder te zetten. De nieuw te vormen lichtere vergaderstructuur zal daar
zeker positief aan bijdragen.

Dick Tolsma,
Voorzitter college van kerkrentmeesters

INCASSOKALENDER

FONDS: INCASSODATUM:
Actie Kerkbalans 30 mei

Zending 30 mei

COLLECTEN EN GIFTEN

19 maart diaconie (kliederkerk) €213,10
19 maart kerk €213,09
26 maart diaconie (KIA) € 241,05
26 maart kerk € 215,75
2 april diaconie (KIA, kinderen in de knel) € 325,47
2 april kerk € 409,35
6 april diaconie €277,75
9 april diaconie (KIA, Moldavié) € 636,69
9 april kerk €439,18

Ontvangen een gift van € 50,00 contant via het kerkelijk bureau voor de kerk.
Hartelijk dank.

Roordastate, opbrengst 2 collecten van diensten voor Wilde Ganzen: € 111,05

Voor alle ontvangen giften via de bank en via de QR code en via de ponkjes en schalen in de kerk, heel
hartelijk dank!

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en
12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 bonnen.



Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen.
DIACONIE

Interim voorzitter: W. Koopmans
Secretaris: D. de Boer-Boutsma

Diaconie collectes in mei

Zondag 7 mei: Collecte Noodhulp

Kerk voor de samenleving in Oekraine

Door de jarenlange economische crisis in Oekraine hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes
aan elkaar te knopen, maar de aanhoudende oorlog zet alles op zijn kop. Raketaanvallen verwoesten
steeds meer de infrastructuur, elektriciteit valt continu uit, huizen blijven onverwarmd, er is
onvoldoende drinkwater en de voedselvoorziening is in gevaar.

Kerken in Oekraine schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de
oorlog. Samen met hulporganisaties doen ze er alles aan om mensen in nood te kunnen helpen. Overal
in het land worden gaarkeukens ingericht, maar ook mobiele ruimtes waar mensen even kunnen
opwarmen en een kopje koffie of thee kunnen drinken.

De oorlog in Oekraine betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Bijna 18 miljoen mensen in
Oekraine hebben humanitaire hulp nodig.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
‘Kerk voor de samenleving in Oekraine’.

Zondag 21 mei: Collecte Missionair Werk

Kinderen en ouders samen op zoek naar zingeving

In heel Nederland ondersteunt de Protestantse Kerk nieuwe kerkplekken. Want hoewel er steeds
minder mensen naar de kerk gaan, betekent dat niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken
spelen hierop in met pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk-zijn waar het evangelie op een
eigentijdse manier gedeeld wordt.

Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk gaan kinderen op de basisschool én hun ouders op zoek naar
zingeving vanuit het Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei levensvragen aan
de orde.

Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele
land. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk
o.v.v. Missionair Werk mei.

Een nieuw voorbedeboek

Ons voorbedeboek was de laatste jaren wat naar de achtergrond verdwenen.
De diaconie heeft nu een nieuw voorbedeboek aangeschaft. Dat zal op een zichtbare plek liggen, bij
binnenkomst in de kerk.

Een belangrijk onderdeel van iedere kerkdienst zijn de voorbeden. We danken God voor wat we
mochten ontvangen en bidden voor de nood dichtbij en ver weg. In onze gemeente proberen we in de



voorbeden woorden te geven aan de gebeden die opkomen uit de gemeenschap: de gemeenschap van
de wereld, van ons land, van onze omgeving en van onze kerkgemeente.

Gebed is niet alleen, als verbinding tussen de bidder en God, maar legt ook verbinding tussen de bidder
en degenen voor wie hij of zij bidt. Door voorbede beleven we “gemeenschap van geest”.

Speelt er iets in uw leven waar u graag voor wilt laten bidden of danken tijdens de voorbede?
- Schrijf dan in het voorbedeboek.
- Of leg een briefje in het voorbedeboek dat bij de ingang ligt.

- Of stuur (bij voorkeur voor zaterdag) een mail naar de predikant, de ouderling van dienst of een
dienstdoende diaken ( de mailadressen staan in De Binding vermeld).

De diaken zorgt er dan voor dat uw gebedspunt(en), voor de dienst, aan de voorganger worden
overhandigd om deze mee te nemen in gebeden na de preek.

Goed om te weten: In de meeste gevallen vindt de voorganger het prettig om te weten van wie het
verzoek komt en voor wie het bestemd is, ook als de voorbede zo moet worden uitgesproken dat de
identiteit van betrokkenen geheim blijft.

Jellie Banga,
diaken

Informatieavond over dementie

onder leiding van Detty de Jong

Beste gemeenteleden.

Jullie worden uitgenodigd in de Rank op 16 mei
Onderwerp : informatie over dementie
Aanvang 19.30 uur

U bent van harte welkom

In onze geloofsgemeenschap zijn er goede contacten met mensen die te maken krijgen met dementie
en met hun naasten en dierbaren. Er is pastorale zorg, menselijke aandacht, er is pastorale
samenwerking met professionele zorg. Het persoonlijk geloof en de vertrouwdheid met het kerkelijk
leven blijven voor dementerenden belangrijke bronnen van kracht: Vaak zit het geloof diep geworteld
en biedt het een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Ook voor de naasten kan het geloof veel hulp en
steun geven. De oude vertrouwde woorden, liederen en rituelen worden nog heel lang herkend en
gebruikt.

Maar er is ook verlegenheid: op welke wijze bieden we goede ondersteuning, wat is de kern van de
pastorale zorg bij mensen die met dementie en Alzheimer te maken krijgen, hoe kan onze kerk
‘dementie-vriendelijk’ zijn?

In onze bijeenkomst op 16 mei 2023 zal Detty de Jong ons meenemen in het zoeken naar antwoorden
op deze vragen. Die antwoorden worden zeker ook gevoed met de ervaringen van de naasten en



dierbaren van hen die dementie hebben. Er is volop gelegenheid om van gedachten te wisselen, kennis
met elkaar te delen en elkaar goede raad te geven. Dit alles met als doel: deskundige en liefdevolle
aandacht en pastorale zorg.

Detty de Jong is diaken in de streekgemeente Bitgum e.o. en tevens bestuurslid van het Interkerkelijk
Diaconaal Overleg (IDO), met in haar portefeuille “ dementie’.

Opgave tot 15 mei via kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

of telefonisch 0517- 393200 van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur.

Met vriendelijke groeten,
Willem Koopmans

OVERZICHT DIACONALE DOELEN 2023-2025

Onze diaconie wordt overstelpt met aanvragen om “goede-doelen-organisaties” financieel te
ondersteunen en wij beslisten min of meer op basis van willekeur om het binnengekomen geld te
verdelen, echter hierin ontbrak het aan structuur. Bovendien betekent deze werkwijze veel
administratieve rompslomp voor de secretaresse en de penningmeester van de diaconie. Daarom heeft
de diaconie besloten om het roer om te gooien, mede ingegeven om de post zoveel mogelijk in te
perken met het oog op het milieu.

De diaconie heeft in het beleidsplan als uitgangspunt te focussen op armoedebestrijding in binnen- en
buitenland. Op basis van dit standpunt en het beschikbare budget hebben wij een selectie gemaakt van
alle organisaties, die in onze administratie bekend zijn en daaruit een twintigtal gekozen die we jaarlijks
gaan steunen met € 100 gedurende drie jaar. Daarna gaan we de selectie opnieuw tegen het licht
houden. Het betreft de volgende organisaties:

e Leprazending — strijdt voor een wereld zonder lepra

e Simavi — stimuleert meisjes en vrouwen hun recht op gelijkwaardigheid op te eisen

e Mercy Ships — medische zorg voor ieder mens, steunen gezondheidszorg in Afrika

e MAF (Mission Aviation Fellowship) — richt zich op ontwikkelingshulp, zending en evangelisatie,
hulp bij natuurrampen en medische hulp aan mensen in moeilijk bereikbare gebieden.

e Mensenkinderen — helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanié, Armenié
en Moldavié.

e ZOA — Christelijke noodhulp- en wederopbouworganisatie voor mensen in crisisgebieden. Actief
in Afrika, het Midden-Oosten, Azié en Zuid-Amerika.

e Artsen zonder Grenzen — internationale noodhulporganisatie, die in actie komt bij crisissituaties
en onrecht.

e ORA -ondersteunen mensen in nood wereldwijd met geestelijke, sociale, materiéle en
praktische hulp, met als kerntaak hulp aan gezinnen in Oost-Europa, Azié en Afrika.

e St. Gave — interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in
Nederland. De stichting wil bewerkstelligen dat vluchtelingen in Jezus’ naam worden gezien en
geliefd, ze komen thuis bij mensen en bij God.

e Wilde Ganzen — zet zich in voor een wereld zonder armoede. Initiatieven worden opgezet door
lokale ondernemers, Wilde Ganzen ondersteunt met kennis, een sterk netwerk en geld.

e St. Leger des Heils — geeft maatschappelijke zorg op veel gebieden bv. reclassering, beschermd
wonen, ambulante begeleiding, maatschappelijke opvang, jeugdhulp en gezinsondersteuning,
arbeidsparticipatie.

e St. Vrienden van Wender — helpen mensen met problemen (dakloosheid, verslaving, psychische
problemen, schulden en/of huiselijk geweld). Wij bieden opvang, hulp bij wonen en ambulante
ondersteuning.


mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

e Rode Kruis — staat wereldwijd klaar voor mensen in nood. Bij een natuurramp of conflict helpen
we de slachtoffers.

e Dorcas —we investeren in structurele oplossingen voor armoede d.m.v. het stimuleren van
ondernemerschap, zelfredzaamheid en bescherming van mensen in een kwetsbare situatie.

e St. Red een Kind — een toekomst zonder armoede voor elk kind staat centraal in onze werkwijze.
We werken daarbij samen met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties.

e SOS Oekraine — geeft humanitaire steun aan Oekraine, gericht op effectieve hulp bieden, bijv.
leveren van medicijnen, voedsel, hygiéneproducten.

e Hoop voor Albanié — betrokken bij de hulpverlening en armoedebestrijding in Albanié. De
stichting werkt vanuit een christelijke levensvisie en draagt dat ook uit in haar werk.

e Vluchtelingenwerk Nederland — ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat
ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden.

e World Servants — ondersteunen werkvakanties in ontwikkelingslanden

Daarnaast blijft er ruimte om lokale doelen te ondersteunen. Er is besloten om Soep en Zo in De Skile
(gratis maaltijdsoep op zondag voor mensen die zich eenzaam voelen) gedurende drie jaar te steunen
met € 500 per jaar.

De diaconie wil ook nog de aandacht vestigen op het Energiefonds IDO Waadhoeke. Dit fonds blijft in

2023 beschikbaar voor mensen die hun energierekening niet kunnen betalen.

Djoke de Boer-Boutsma

Project vliuchtelingen ter Apel geévalueerd en beéindigd

Donderdag 20 april 2023 sloten we in de 'Poort van Franeker' met een groep van 20 aanwezige
vrijwilligers, het Vluchtelingenproject af van de Protestantse Gemeente Franeker. We hebben de opvang
vanaf eind oktober 2022 tot nu geévalueerd. Daar leren we van voor in de toekomst. Er waren enkele
leerpunten, maar bovenal was ieder enthousiast over het verloop van het hele project en de mooie
samenwerking die we als team met elkaar hadden vanaf eind oktober 2022. Inspirerend is, dat we dit
project deden in samenwerking met andere geloofsgemeenschappen uit Franeker en ook met mensen
van daarbuiten. Echt Mienskip met elkaar zijn, wat voor achtergrond je ook hebt. We gaven alle
vrijwilligers als cadeau een tuinlamp, werkend op zonne-energie: symbool van licht geven en liefde
geven aan Vluchtelingen en ook licht en liefde van hun kant geven aan betrokken vrijwilligers. Elke keer
als de lamp brandt in de tuin even denken: we hebben met elkaar een verschil gemaakt voor
medemensen!

Nog één Libisch gezin blijft onder onze hoede. Gevlucht, nadat ze, man en vrouw en hun 5 jarige
tweeling, terugkwamen bij hun woning en deze was getroffen door raketten/geschut en ouders van
zowel de man als de vrouw omkwamen. Op de vlucht mishandeld en bedreigd met de dood. En ja, ze
hadden een mobieltje en NEEN, geen ouders meer, geen huis, dreiging en onvrijheid. Deze week kreeg ik
dat commentaar nog: 'ze komen hier en hebben een moderne mobiele telefoon' etc. Kijk dan naar dit
gezin, de enige communicatielijnen een telefoon, verder niets meer en vluchten in het belang van de
kinderen naar vrede en veiligheid! Een klein groepje vrijwilligers verklaarde zich bereid om hen te blijven
ondersteunen, totdat er duidelijkheid is of ze mogen blijven en dus de “vluchtelingenstatus’ krijgen.
Waar ze geplaatst worden, dat moet dan blijken.

Nog regelmatig is er contact met het gezin, dat van Franeker (7 personen) verhuisde naar Udenhout.
Daar legden we contact met de PKN gemeente Oisterwijck, die het gezin ook weer geweldig opving. Het
gaat hun goed. Ze hebben een permanente woning.



Het andere gezin werd eerst opgevangen in de Bethel kapel in Den Haag en is verhuisd naar het AZC in
Arnhem, waar betere begeleiding mogelijk is, want binnen dit gezin was best wel problematiek. Zij zijn
met z'n vijven in afwachting van een permanente woning.

Gedurende het hele project hebben we fijn samengewerkt met Petra van der Zee van 'de Sklle' Welzijn
(het heet nu Connexa) en gemeente Waadhoeke met ook warme belangstelling van B&W.

Het initiatief dat werd genomen door de Protestantse Gemeente Franeker werd alom gewaardeerd en
ook qua aanpak overgenomen door andere kerken in zowel Friesland als Gelderland. Een mooie
bijvangst.

Samenwerking met het team van Recreatiepark ‘Bloemketerp” was ook geweldig en servicegericht en
meedenkend. Een dikke dankjewel!

We deden het met een machtige lieve groep vrijwilligers. Er ontstonden nieuwe en mooie verbindingen
en Samen bleken we Sterk! "Voor zoveel gij dit €én van Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij
Mij gedaan” ( Math. 25 “het oordeel’)

Namens het gehele team dank voor ieders meeleven en ondersteunen!

Wessel Veenstra & Andre Diemers
Coordinatoren opvang vluchtelingen ter Apel




ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST

Voor ziekmeldingen en ziekenbrief, de ziekendienst contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis,
informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief

mw. L. de Beer-Dijkstra

mw. N. Ferwerda-Dotinga

mw. A. van Nimwegen-Vlietstra

mw. T. Palma-de Vries

MUTATIES:

Doorgeven aan:

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC

’s morgens van 9.00-11.30 uur

0517 393200 of kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan door aan het kerkelijk
bureau.

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij ons
niet bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau.

0517 393200 of kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN
Meditatie bij avondlicht in mei en juni

Midden in alle onrust brengt meditatie ruimte, vrede en licht van binnen. De weg naar dat licht gaat via
de stilte. Deze meditatie-avonden bestaan telkens uit twee delen: we beginnen met een stilte-meditatie
en daarna volgt een andere vorm, zoals mediteren over een woord, een geestelijke tekst of een
Bijbelvers. Welkom zonder opgave.

Data: Donderdagavond 25 mei, 1, 8, 15 en 22 juni 2023

Tijd: 19.30-20.30 uur

Plaats: Koor Martinikerk (ingang consistorie, achterkant van de kerk)
Leiding: ds. Sytze Ypma

Inloopconcert in de Martinikerk Franeker
door Het Fries senioren Harmonie-orkest “H 2002”

Maandagmiddag 15 mei, vanaf 14.00 uur tot pIlm. 16.00 uur.

U bent de hele middag welkom, maar schroom niet om tussendoor binnen te lopen, uiteraard is er vrij
entree.

Op deze laatste oefenmiddag voor onze zomervakantie bieden wij u, net als vorig voorjaar, een
inloopconcert aan in de prachtige Martinikerk die ons voor deze middag gratis ter beschikking is gesteld.


mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl
mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

“Harmonie 2002” wordt geleid door dirigent Bernard van der Wal uit Joure. Ons orkest is 21 jaar
geleden opgericht op initiatief van o.a. Cor Roelofsen, toen nog dirigent van Advendo . Ons orkest telt
een 55-tal leden in de leeftijd van 50 tot 85 jaar, allen zeer enthousiaste muzikanten met een schat aan
ervaring. Wekelijks oefenen wij op maandagmiddag in Mantgum, mooi centraal gelegen voor onze leden
die uit alle hoeken van Friesland komen.

Wij trakteren u op een breed repertoire herkenbare muziek, enkele marsen, bewerkte koralen,
volksmuziek, o.a. een Spaanse pasa doble.

Kortom een prachtig gratis muzikaal uurtje, waarbij wij slechts attenderen op een kleine bijdrage in de
kosten van de dagelijkse openstelling van deze kerk gedragen door de vele vrijwilligers.

Namens H2002,
Jacob Bijlsma

UITNODIGING

Bij deze wordt u uitgenodigd tot het meevieren van de GEZINSDIENST, welke zal worden gehouden
op:

Zondag 21 mei

Sint Joris tsjerke in Oosterbierum
Haerdewei 1, 8854 AR

Aanvang van de dienst: 10 uur
Voorganger: Ds. I. de Rouwe

WIE ZELF EEN MUZIEKINSTRUMENT HEEFT, KAN DIT MEENEMEN.

Ook zijn er aan het eind van de dienst instrumenten beschikbaar, zodat we allemaal mee kunnen doen.
Hebt u geen vervoer dan kunt u contact opnemen met:

Adeline Jukema

Ivonne de Jong

Met vriendelijke groet,
namens de commissie:
Adeline Jukema

Zonnebloem Franeker en omstreken

De Zonnebloem organiseert dinsdag 30 mei de jaarlijkse boottocht.

Vanuit Sneek varen we van 10.00 uur tot 16.00 uur met de Toerist VI over de Friese meren.
Kosten € 40,-- (alles inbegrepen, incl.vervoer).

Doelgroep: mensen met een fysieke beperking.

Info en opgave tot en met 10 mei:
Siemie de Haas
Sonja de Vries



Sonja de Vries,
vrijwilliger Zonnebloem

2\0

Franeker)

ZWO0
Voorzitter: Jeanet Veenstra
Penningmeester: Pieter Walinga

Bankrekeningnummer: NLO7 RABO 0313 2032 29

Beste lezers,

Heeft u ook zo'n stapel Poiesz spaarzegels en spaarkaarten thuis liggen en weet u niet
wat u ermee moet doen? Wij hebben een fantastisch idee voor u!

Lever uw spaarkaarten in voor een goed doel: de viluchtelingen in deze wereld. Door het
inzamelen van volle spaarkaarten, kunnen wij een verschil maken in het leven van
mensen die het hard nodig hebben. Daarom nodigen wij u uit om uw Poiesz
spaarkaarten in te leveren in de Martinikerk van Franeker. Met de opbrengst
ondersteunen wij projecten voor viuchtelingen. Op deze manier kunnen wij samen
zorgen voor een betere toekomst voor viuchtelingen wereldwijd.
U kunt uw spaarkaarten inleveren in de Martinikerk of via de
brievenbus van het kerkelijk bureau aan de Zilverstraat 36, 8801
KC in Franeker. De Martinikerk is open van 1 mei t/m 30
september op maandag 14.00 — 17.00 en dinsdag t/m zaterdag
11.00 — 17.00 uur.

Laten wij samenwerken voor een mooiere wereld.

SPARRKAARTEN

o s LAR

Met vriendelijke groet,
De ZWO commissie van de Protestantse Gemeente Franeker

OUD PAPIER

In het weekend van 5 & 6 mei en in het weekend van 2 & 3 juni staat de oud papiercontainer op de P.J.
Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn).

Het oud papier graag zaterdags voor 12.00 uur bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur
opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.

Opbrengst oud papier februari: € 63,00




Opbrengst oud papier maart: €57,60

ALLERLEI
Van de redactie

In het vorige kerkblad deden we een oproep aan de lezers of er mensen waren die maandelijks een
gedicht wilden aandragen. Deze oproep bleek niet voor niks.

Titia de Boer reageerde samen met Jannie Krol en ook Siemie Wolberts reageerde positief. Daarnaast
kregen we nog een reactie maar toen waren er al contacten gelegd en afspraken gemaakt met deze
dames.

Al met al een prachtige respons.

Dank, dank, dank.

Namens de redactie,
Klaas Kooistra
Voorjaarsschoonmaak Kerk
Alles en iedereen heeft af en toe (of regelmatig) een opfrisbeurt nodig. Zo ook de kerk, wij willen de
toeristen een nette en frisse kerk laten zien en ervaren.
Op zaterdagmorgen 15 april is een ploeg van twaalf vrijwilligers bezig geweest om de kerk schoon te
maken. Met zoveel mensen was de klus binnen 3 uren klaar.

Tige tank oan eltsenien dy 't meiholpen hat!

De koster




Pinksterfeest Veenklooster viert dit jaar 50-jarig bestaan

Al een halve eeuw bezoeken honderden mensen Veenklooster om samen Pinksteren te vieren. Het was
op het evenemententerrein en in het bos twee jaar stil rond de Pinksterdagen. Maar dit jaar kan het
feest doorgaan. De opzet van het evenement is dit jaar anders. In plaats van één grote tent zijn er in
meerdere tenten activiteiten, buiten is er een muziekpodium en het aanbod van eten en drinken is
uitgebreid. ledere avond kan men genieten van een film op een groot scherm in de openlucht. Een
veelzijdig programma voor jong en oud.

Alle informatie is te vinden op www.pinksterfeest.com

Met vriendelijke groet,
Lieuwe Bijleveld, voorzitter Pinksterfeest Veenklooster

VictoryJAll

De wereldwinkel “Onze wereld” (in de Dijkstraat) is per 1 februari 2023 gestopt en de leden en het
bestuur hebben besloten om het resterende geld te geven aan drie goede doelen welke past bij hun
doelstellingen.

Victory4All is één van de doelen en ontvangt daarom een gift van maar liefst

€ 6000,00. Een super bedrag waar we heel blij mee zijn!

Van Stichting Frysk Oekumenysk Wurkferban Hjerbeam ontvingen wij een collectegift van € 90,00 en
van een echtpaar uit onze gemeente

€ 20,00. Onze hartelijke dank voor deze giften!

Koningsdag stonden wij op de vrijmarkt. Hiervan was de opbrengst € 252,00 en een prachtige dag.
De totale opbrengst van oud ijzer was in de maanden maart en april € 786,00.

Er wordt vaak spontaan oud ijzer bij ons gebracht en gespaard. Ook hiervoor onze hartelijke dank!

Nieuws

Persoonlijk was woensdag 26 april een speciale, verrassende dag! Wij mochten op het gemeentehuis in
Franeker een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van de burgemeester.

Hierbij waren familie, vrienden en collega’s uitgenodigd.

Bijzonder was dat ook Johan en Astrid Vos van Victory4All,Theo en Jinke de Jong van Good News South

Africa en Eden met haar zoontje Paulos uit Warmenhuizen (waarvan we gastgezin zijn en die we kennen
vanuit het AZC) aanwezig waren.

De reacties die wij via app, telefoon, kaartjes en op de koningsmarkt kregen waren hartverwarmend,
waarvoor onze hartelijke dank !

Met een hartelijke groet,
Sieds en Saskia de Jong


http://www.pinksterfeest.com/

In rintsje om mei de hin....

As it mar rdllet.....Op ien fan Us rlntsjes makken we in
praatsje mei in frou dy’t mei de rollator yn de tin oan
it wurk wie. Op de rollator stie in kuorke dér’t se it
tuch yn die. Slinder rollator bin ik sa wif, dit is myn
haldfést en sa kom ik feilich foarut. Even letter treffe
we in man mei in rollator, ik ken him wol. “Wat no?”,
frege ik. “Ja, ik ha even in krupsje, mar mei help fan
dizze freon op tsjiltsjes kin ik toch myn rlintsje om
dwaan.” Us hiele libben giet op tsjiltsjes tocht ik. Earst
yn de bernewein, foar my in Koelstra, sa’n grutte
kantige bak (is noch yn de famylje), dérnei in
trijetsjiller dy’t ik krige fan myn namsike beppe
Maaike. Doe in hiele rigele fytsen, mar op myn 16°
smiet ik de fyts oan de kant en gie it fierder op de Puch
Maxi! Uteinlik de earste auto fan in hiele rige en no ek

L alwer in pear jier in E-bike. Wa wit wér’t it einiget, mar
saak is: réljen bliuwe om foarut te kommen. Foar Joska spilet dit allegear net, dy haldt it in libben lang
by fjouwer poatsjes......

Maaike van Dijk en Joska

AGENDA

vrijdag en zaterdag 5 & 6 mei
oud papier

zondag 7 mei
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. Fr. de Hoop, Tzum

dinsdag 9 mei
repetitie koor Laus Deo, 19.30 uur in De Voorhof

zondag 14 mei
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. J. Wielinga, Dronryp

maandag 15 mei
Inloopconcert door het Fries senioren Harmonie-orkest “H 2002”
14.00 uur tot 16.00 uur in de Martinikerkvanda

dinsdag 16 mei
De Rank, 19.30 uur, informatieavond over dementie, zie uitgelicht in deze Binding
repetitie koor Laus Deo, 19.30 uur in De Voorhof

donderdag 18 mei
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: evang. D. Wolbers, Franeker



zondag 21 mei
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. J. Bakker, Stiens

dinsdag 23 mei
repetitie koor Laus Deo, 19.30 uur in De Voorhof

woensdag 24 mei
Kerkenraadsvergadering

donderdag 25 mei
Viering Heilig Avondmaal Botniahuis, 16.00 uur o.l.v. Sytze Ypma

zondag 28 mei
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: evang. D. Wolbers, Franeker

dinsdag 30 mei
De Rank, 19.30 uur, “om de tafel met teksten van Etty Hillesum over God”
o.l.v. ds. Sytze Ypma

vrijdag en zaterdag 2 & 3 juni
oud papier

Jeugdouderlingen: Nynke-Aly Miedema-Kamstra
Marije Miedema-Epema



