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                                            God wat een mooie dag 

 

 

De winter was koud, o zo lang en gemeen 

geen vogel te horen, je zag er niet een, 

geen bloem in het veld, enkel ijs in de sloot 

en de bomen zo kaal, leken wel dood... 

da's gelukkig voorbij, 

alles kleurt al weer bij 

in die lieve lente zon. 

 

God wat een mooie dag. 

Dat ik die beleven mag. 

Ik juich, ik jubel, God ik zing 

louter uit verwondering, 

want dit is zo'n mooie dag... 

God wat maakt U mij blij. 

Denkt U speciaal aan mij. 

Alle mensen zijn me lief, 

geef ze daarom alstublieft, 

allemaal zo'n mooie dag. 

 

Tapijten van bloemen bekleden de wei 

de hele natuur maakt zich overal vrij. 

De spelende kinderen joelen weer luid, 

en de leeuwerik hoog, jubelt het uit. 

Met de zon op m’n kop, fleur ik helemaal op, 

mensenlief wat ben ik blij.. 

 

God wat een mooie dag. 

Dat ik die beleven mag. 

Ik juich, ik jubel, God ik zing 

louter uit verwondering, 

want dit is zo'n mooie dag.. 

God wat maakt U mij blij. 

Denkt U speciaal aan mij. 

Alle mensen zijn me lief, 

geef ze daarom alstublieft, 

allemaal zo'n mooie dag. 

 

Tijdens het aanschouwen van de natuur dacht ik aan dit lied. 

Toen ik in Franeker kwam wonen, zong ik dit bij het katholieke jongerenkoor. 

Je kunt het lied beluisteren via www.youtube.com, het wordt daar gezongen door Passe-Partout, 

(de schrijver is onbekend.) 

Gedicht is aangeleverd door Siemie Wolberts 

 

 

 



 

 

Voedselbank 

Heeft u voedingsartikelen die u zelf niet gebruikt dan kunt u dit doneren aan de Voedselbank. 

 

Er staat een krat bij het kerkelijk bureau in de gang op Zilverstraat 36. Deze is ’s morgens tussen 08.00 en 

12.00 uur geopend. 

 

 

 

 

De kopij voor de volgende nummers 

inleveren uiterlijk donderdag 29 juni  (nr. 7/8) 

en donderdag 31 augustus  (nr.9) 

 

 

MEDITATIE DOOR: DS. DOUWE VISSER 

 

Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 

(Handelingen 2 vers 13) 

 

Met Pinksteren komt de Heilige Geest over de leerlingen van Jezus. Voor iedereen verstaanbaar spreken ze 

over Gods grote daden. Prachtig vinden de meeste mensen het maar sommigen spotten ermee en vinden het 

maar dronkemanspraat. Hoe gek het ook klinkt, ik vind het wel bemoedigend, dat er mensen waren, die die 

hele prachtige eerste pinkster preek maar niks vonden. De sterren werden van de hemel gepreekt maar zij 

vonden het niks. Je hoeft niet zo heel lang predikant te zijn om te beseffen, dat zelfs je beste preek niet alle 

mensen tot geloof zal brengen. En hoeveel ouders hebben niet hun best gedaan om hun kinderen in het 

geloof op te voeden met uiteindelijk heel verschillende ‘resultaten’? Maar die spotters leren ons nog wat 

meer. Het is met het geloof sowieso geen vanzelfsprekende zaak. Er zit ook iets absurds in. Kun je altijd 

vertellen over Gods grote daden? Is Hij er altijd? Kun je zo makkelijk vertellen over Gods grote daden in 

een wereld, die  - zo lijkt het wel - van crisis naar crisis gaat? 

Geloof bestaat bij de gratie van ongeloof. Als iedereen zou geloven omdat je niet anders kunt dan geloven, 

dan is het geen geloof meer. Geloven is geen moeten. Het begint bij jezelf. Jij kiest ervoor. Je kunt iemand 

dwingen om uiterlijk door te gaan voor een gelovige maar de innerlijke overtuiging is de meest vrije keuze 

denkbaar, daar heeft niemand buiten jijzelf vat op. En zo begint ook een preek waar mensen door geraakt 

worden bij degene, die alles uit de kast haalt aan studie en voorbereiding om mensen te raken. Zoals ook 

jouw geloof begint bij hoe je er zelf mee bezig bent. Door te lezen in de Bijbel. Door te bidden. Door te 

zingen. Door de natuur te zien als Gods wonderschone schepping. Door mee te leven met anderen. Door je 

in te zetten voor een rechtvaardige wereld. Door naar de kerk te gaan. En door je vasthoudendheid op de 

momenten, dat het erom spant en dat het geloof eigenlijk absurd lijkt. Het draait om ons geloof, onze inzet, 

onze wijsheid, onze creativiteit. Het begint bij onszelf maar … het eindigt niet bij onszelf. Meer dan 

brandstof voor het vuur van de Geest ben je niet. Je komt op een punt, dat je niet anders kunt dan te bidden: 

“Veni Creator Spiritus” (Kom Schepper Geest). 

Als je verder leest in Handelingen 2 dan lees je over de lange pinkster preek van Petrus. Hij gaat eerst 

serieus op de spotters in. Met een zekere humor zegt hij: “Dronken kunnen we eigenlijk niet zijn, daar is 

het nog te vroeg voor.” Is het niet prachtig, dat Petrus de eerste is, die preekt? In zijn verloochening heeft 

hij zelf Jezus bespot. Vloekend en tierend heeft hij ontkend, dat hij bij Jezus hoorde. Petrus staat in een 

lange traditie van prekers, die niet altijd even braaf zijn geweest. Grote zondaars hebben groots gepreekt. 

En preken nog groots. Net zo goed als veel ‘vrome gelovigen’ vaak een verhaal hebben waarin sprake is 

van ontsporingen. Spotters worden gelovigen en gelovigen worden spotters. Het ligt niet vast in een 

mensenleven. Van God los kan ook deel zijn van een beweging om het geloof echt vast te houden. 

Misschien, dat onze tijd zulke bewegingen nog wel meer te zien geeft dan vroegere tijden waarin de 

levensloop van een mens wel wat vastomlijnder leek te zijn. 



Pinksteren vier je al genoeg onder de simpele noemer van dit thema: “D’r hangt een heleboel van mij af 

maar godzijdank niet alles!” Wat dat betreft is het een ultramodern feest: een gezonde relativering van alle 

perfectionisme, van altijd maar de beste willen zijn.  Want als het leven in perfectionisme dreigt te ontsporen 

dan mag je met Pinksteren dit vieren: “Prachtig, dat je het beste uit jezelf haalt, doe dat ook vooral maar 

leer dan ook, dat het niet allemaal van jou afhangt en ook niet allemaal van jou hoeft af te hangen.” Het 

allerbeste, het allermooiste, dat wordt je gewoon gegeven, dat komt gewoon over je, dat is niet meer en ook 

niet minder dan een godsgeschenk. Daar mag je altijd naar verlangen, dat verlangen hoeft nooit gedoofd te 

worden. Alles wat wij geven mondt uiteindelijk uit in het verlangen, dat ons alles gegeven wordt. 

 

 

KERKDIENSTEN 

 

Zondag 4 juni 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

  

Zondag 4 juni 

 19.00 uur Martinikerk: ds. G. Bruinsma, Sneek 

 

Zondag 11 juni 

 10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. J. van der Meer, Akkrum  

    

Zondag 18 juni  

 10.00 uur Martinikerk: ds. H. van den Bosch, Haren 

  

Zondag 25 juni  

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

9.30     oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: mw. N. Kanis, Lelystêd  

 

Zondag 2 juli  

 10.00 uur Martinikerk: ds. H. van den Bosch, Haren 

 

Zondag 9 juli  

 10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind 

9.30   oere    Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. L. Westra, Lollum 

 

BIJ DE DIENSTEN 

 

Zondag 4 juni  

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Akke Douma 

Diaken: Hiele Walinga, Bettie Vlieger 

Lector: Hiele Walinga 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Kindernevendienst/Oppas: Nynke Roelofsen, Frouwkje Bartlema 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Berend Bosgra 

Geluid en camera: Harmen Westra en Jan Eising 

Klokluider: Rikert Nijkamp 

Koffieschenken: Leny Verheul en Klaas Tijtsma, Aukje van Nimwegen 

Koffiedrinken na de dienst 



 

Zondag 4 juni 

Trinitatis, de heilige drie-eenheid 

 

‘Toen ze Jezus zagen, knielden ze voor hem. Maar sommigen twijfelden.’ Deze woorden staan in het 

evangelisch slotakkoord van Mattheus 28: 16-20. En de allerlaatste woorden van dit partje luiden: ‘Ik ben 

altijd bij jullie, tot de nieuwe wereld komt.’ Zo staat deze ongewone taal van Jezus in de Bijbel in Gewone 

Taal. Die vertaling laat het nodige weg, en is tegelijk buitengewoon helder en leesbaar. Deze zondag 

staan we stil bij deze tekst, bij de laatste door Mattheus geschreven woorden over en van Jezus. Het gaat 

over het belang van Jezus en zijn woorden, toen en nu.  

 

ds. Sytze Ypma 

 

 

Zondag 4 juni  

Interkerkelijke Evangelisatiedienst 

m.m.v. Gospelgroep Bliid Boadskip Sjongers uit Berlikum 

Martinikerk 19.00 uur:  

Voorganger: ds. Geert Bruinsma 

Ouderling van Dienst: Nynke Aly Miedema-Kamstra 

Organist: Bauke van der Meer 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Berend Bosgra 

 

Zondag 11 juni  

Martinikerk 10.00 uur:  

Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. Roger Wind 

Ouderling van Dienst: Gerard de Raaf 

Diaken: Willem Koopmans, Djoke de Boer, Carla van der Kooi, Hiele Walinga, Jellie Banga 

Lector: Hessel Yntema 

Organist: Jochem Schuurman 

Rondgangscollecte: Stichting Mensenkinderen, zie uitgelicht elders in deze Binding 

Kindernevendienst/Oppas: Keimpe Pols, Bettie Vlieger 

Koster: Sikke Dijkstra 

Beeldpresentatie: Tjalling de Jong 

Geluid en camera: Jan Roorda en Jan Eising 

Klokluider: Femme Nauta 

Koffieschenken: Sjoerdtje Stellingwerf, Sjoerd en Griet Damstra 

Koffiedrinken na de dienst 

 
Over Levi die Matteüs wordt genoemd gaat het op deze tweede zondag na Pinksteren: Matteüs de 
tollenaar die bij Jezus komt eten. Of eet Jezus bij hem thuis? De evangelist laat het hier in het midden 
wie de gast is en wie de gastheer. Het gaat om de ontmoeting en om de gastvrijheid die de goede 
gewoontes en de fatsoensnormen doorbreekt. Jezus zet zijn reputatie op het spel, Hij laat zich in met 
tollenaars en zondaars. Die hebben hem harder nodig dan de rechtvaardigen.  
Wat betekent dat voor ons? Zijn wij de gezonde mensen die geen dokter nodig hebben? Of zijn wij de 
zondaars die door Jezus aan tafel worden genodigd? Of allebei?  
We lezen uit Matteüs 9, 9-13 en uit de profeet Jesaja 57, 14-19.  
En wij worden vanmorgen als gasten aan tafel genodigd door de Heer, om het Avondmaal te vieren! Die 
uitnodiging kunnen we toch niet afslaan?  
 

ds. R.P.Wind 

 



Zondag 18 juni  

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Henk van den Bosch, Haren 

Ouderling van Dienst: Hieke Joustra 

Diaken: Annet Walinga, Carla van der Kooi 

Lector: Sophie Bartlema 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Kindernevendienst/Oppas: Marije Miedema, Nynke-Aly Miedema 

Koster: Appie Reitsma 

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra  

Geluid en camera: Jan Eising en Sybe Swart 

Klokluider: Onno de Vegt 

Koffieschenken: Matty Tasma, Tineke Reitsma, Lies Benders 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Zondag 25 juni  

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Piety Sieperda 

Diaken: Carla van der Kooi, Jellie Banga 

Lector: Djoke de Boer 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Kindernevendienst/Oppas: Nynke Roelofsen 

Koster: Sikke Dijkstra 

Beeldpresentatie: Berend Bosgra  

Geluid en camera: Dick Tolsma en Bram Boekema 

Klokluider: Klaas Kooistra 

Koffieschenken: Jan Havenga, Tineke Kampen, Martha Burggraaff 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Zondag 25 juni 

1e van de zomer 

 

De wolf is al een tijdje terug in ons land. Het dier zorgt voor veel maatschappelijke een politieke onrust. 

Het zet ons voor ‘duivelse’ dilemma’s, de ene partij is blij met de terugkeer en de andere huivert. Jagen of 

toelaten? Grote vraag is in het laatste geval, hoe we de kwetsbare schapen tegen deze rover moeten 

beschermen. In het Evangelie komt de wolf ook voor. Jezus zegt: ‘Zie, ik zend jullie uit als schapen onder 

de wolven: wordt dus slim als de slang en simpel als de duiven.’ (Matt. 10:16) In de krant lees ik dat een 

expert voorstelt om niet alleen op een ecologische, maar ook op een filosofische manier naar de wolf te 

kijken. Wat als we ook door de ogen van Jezus naar de wolf kijken? Dan zie je niet alleen de wolf, maar 

ook het schaap, én de mens. Genoeg stof tot preken.   

 

ds. Sytze Ypma 

 

 

 

 

 

 



Zondag 2 juli  

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Henk van den Bosch, Haren 

Ouderling van Dienst: Tjerk Fokkema 

Diaken: 

Lector: Hanneke Vlietstra 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Kindernevendienst/Oppas: Keimpe Pols, Sophie Bartlema 

Koster: Appie Reitsma 

Beeldpresentatie: Pieter Oosterhof 

Geluid en camera: Harmen Westra en Jan Eising 

Klokluider: Hayo Bartlema 

Koffieschenken: 

Koffiedrinken na de dienst 

 

De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com  

 
 

WIJK NOORD 

Predikant: ds. D. Visser, Harlingen 

 

Onder Wijk Noord vallen: 

Kaatsersbuurt   ouderling: mw. H.G. Joustra 

    

 

Sexb. Vaartplan    ouderling: S. Broersma  

 

Het War, Kening State  

Keningspark    ouderling: H. Dijkstra-van der Zee  

                         

Hamburgerrak    pastoraal bezoeker: J. Speelman 

 

Professorenbuurt    ouderling: S. Broersma 

     pastoraal bezoeker: H. Oosterhof-Bekker  

 

Witzens 1 en 2   ouderling: G.D. de Raaf 

    

Schalsumerplan    vacant 

 

Saxenoord en    pastor: I. Douma-Schaap 

Saxenstate    pastoraal bezoeker: J. Huisman 

     ouderling: H. Visser  

 

Froonacker    ouderling: A. Douma-Miedema  

 

 

En verder… 

 

Ik heb een Bijbeltekst: « Is het jullie niet genoeg dat jullie op de beste weide grazen? En dat jullie vertrappen 

wat er van het gras nog over is? Dat jullie het heldere water opdrinken en de rest met jullie poten troebel 

maken? Mijn schapen moeten eten van wat jullie hebben vertrapt, en drinken van wat jullie met je poten 

troebel hebben gemaakt (Ezechiël 34 : 18-19). 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.youtube.com/


Ik dacht bij het lezen van deze woorden aan de nu al vaak catastrofale gevolgen van de klimaatverandering. 

En ik dacht aan de generaties na mij. Want ik kan wel denken, dat het mijn tijd wel zal duren, maar dat is 

een flut visie. Dat is denken op de korte termijn. En dat past niet bij de woorden uit Ezechiël. Waar trouwens 

van geschreven staat, dat het de Here God zelf is, die deze woorden zegt. Uitstijgen boven het korte termijn 

denken is dus een Goddelijke opdracht. Het behoort tot de taal van het geloof! Trouwens, Jezus Christus is 

uit de doden opgestaan vanuit wel de langste termijn visie, die er is: de visie van het eeuwige leven! 

 

Hartelijke groeten, 

ds. Douwe Visser 
 

 

Nijs út it War 

 

In It War zijn vier contactdames actief, te weten, Eef Nijkamp, Akke Bijlsma, Reino Schepel en Etsie 

Post. Dit maakt dat er in  een groot gedeelte van de wijk een contactpersoon beschikbaar is. Echter er zijn 

nog banen (straten) te vergeven. Afgelopen maand heeft Adrie Wentzel zich bij mij gemeld en wil als 

contactpersoon een aantal banen/adressen op zich nemen. Adrie en ik  hebben onder genot van een kop 

thee al e.e.a. besproken. Fijn dat je deze taak op je neemt en veel plezier en wijsheid bij de ontmoetingen 

die gaan komen.  

 

Beste  buurtbewoners: Zou u (een gesprek tijdens) een  bezoekje van iemand op prijs stellen, laat het ons 

dan weten, we maken graag de verbinding. 

 

Hinke Dijkstra,  

wijkouderling It War en Keningspark/state 

 

 

WIJK ZUID 

Predikant: ds. S. Ypma 

 

Onder Wijk Zuid vallen: 

 

Binnenstad    ouderling: Tj. Fokkema 

pastoraal bezoeker: H.E. Bron 

Vliet / Tuinen  / Dorpen    

 

 

Catsbuurt / Frisia   ouderling: R.H. Bremmer 

 

 

Parkbuurt / Parkstate  ouderling: P. Sieperda-Breidenbach 

Noorderbleek   

Oostwoudbuurt   

    

Bangabuurt en Roordastate pastoraal bezoeker: H. Bartlema 

 

Watertorenbuurt   vacant 

    

Plan Zuid en    vacant, tijdelijk ds. S. Ypma 

Over de Brug  

 

Theresia    pastoraal bezoeker: mw. S. Oosting 

 

Botniahuis    pastoraal bezoeker: L.G. Visser-Attema 



 

Tzum      ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal 

 

Westerpoort:    pastoraal bezoekers: dhr. en mw. J. en A. Osinga 

 

Uit de Frisia pastorie 

 

Ieder jaar weer is het hier in de pastorie een bijzonder moment als begin mei de eerste huiszwaluw komt 

aanvliegen en met een sierlijke duik onder de berkentakken door omhoog schiet naar een van de drie 

zwaluw-nestkastjes onder onze dakrand. Het woord voor huiszwaluw is in het Fries officieel ‘wytgatswel’ 

en soms ‘molksturt’. Prachtige namen. Maar hússwellen kan ook, omdat ze vaak onder de dakgoten van 

huizen hun nest hebben.   

Maar dit jaar gebeurde er niets in de eerste weken van mei. Waar bleven ze? Ik was er niet gerust op. Ik 

ben niet de enige die die ongerustheid kent. In zijn boekje Sweltjes fan Gaast vertelt Theunis Piersma dat 

hij half april onrustig om huis loopt en naar de lucht kijkt of de zwaluw al is gearriveerd. Hij had er al 

moeten zijn. ‘Mar sy litte op har wachtsje. Sa’t by guon minsken de beursberjochten it libben de maat 

jout, sa is dat by my it kommen en gean fan trekfûgels. Der is altiten de ferburgen eangst dat der in 

foarjier komt dat de fûgels net weromkomme.’ Het is die angst die me bekroop toen het al 15 mei was en 

er zich nog steeds geen huiszwaluw had gemeld, ook al had ik al wel de gier- en boerenzwaluw gezien.  

Tot ik maandagmorgen 22 mei voor het raam stond te bellen. Ineens scheerde er acrobatisch een zwart-

wit gevleugeld ‘batmannetje’ voor het raam langs, in een flits omhoog, en ik wist dat de huiszwaluw toch 

was gearriveerd. Een diep geluksgevoel vervulde mij, mijn eerdere angst verdampte. Daarna kwam het 

besef, dat het vanzelfsprekende vertrekken en terugkeren van vogels van vroeger voorbij is. Dat geldt 

voor de huiszwaluw, maar ook voor veel andere trekvogels, en niet alleen voor vogels. Dit besef kon de 

vreugde voor nu niet bederven, al helemaal niet meer toen er nog een paar zwaluwtjes voorbijflitsten, 

richting nest. Ze waren thuis en ik voelde me daarmee ook completer thuis.  

 

ds. Sytze Ypma 

 

 
 

 

Bedankt en oproep, 

 

Na meer dan 40 jaar contactdame te zijn geweest, stopt Griet Damstra met haar werkzaamheden. 

Ik ben naar Griet geweest met een groot bos bloemen natuurlijk. Dat werd erg op prijs gesteld, 40 jaar is 

dan ook een lange tijd! 

Griet, nogmaals heel erg bedankt voor je inzet en het ga jullie verder goed. 

 

Dit houdt natuurlijk in dat we graag een contactdame of -heer zoeken voor: 

Schilbanken, Schilcampen, Vossegatsteeg, Molensteeg, Noorderbolwerk, Ockingahiem en Nauwe Steeg. 



 

U kunt contact met mij opnemen of met het kerkelijk bureau (0517-393200). 

 

Tjerk Fokkema, 

ouderling 

Bedankt en oproep, 

 

Vanaf deze plaats willen we Afke Huistra hartelijk bedanken voor de werkzaamheden als contactdame 

voor de straten Hocquart en Kleijenburg! 

 

Ook voor deze straten zoeken we een nieuwe contactdame of -heer. Het zijn niet veel adressen. 

U kunt contact opnemen met mij of met het kerkelijk bureau (0517-393200). 

Tjerk Fokkema, 

ouderling 

      

Afspraken over begrafenissen  

  

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen dragen, hebben 

we daar de volgende afspraken over gemaakt:  

  

1. Ds. Sytze Ypma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Zuid en uit de 

dorpen. 

2. Ds. Douwe Visser verzorgt de rouwdiensten voor wijk Noord. 

3. Ds. Douwe Visser verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden woonachtig in Saxenoord 

en Saxenstate. 

  

Met een hartelijke groet,  

ds. S. Ypma   

ds. D. Visser  

 

UIT DE KERKENRAAD  

 

Interim voorzitter :   Wessel Veenstra:  voorzitter@pkn-franeker.nl 

Secretaris:       e-mail:   scriba@pkn-franeker.nl 

 

 

Op 24 mei jl. was er Kerkenraadsvergadering. 

Een volle agenda en veel leven in de brouwerij! We zijn, zoals jullie allemaal weten, volop in 

ontwikkeling en bezig met ons beleidsplan en de uitvoering daarvan. 

 

Ik pak er enkele ontwikkelingen/afspraken uit, dus niet gevreesd: deze keer geen heel lang verhaal van 

mij. 

 

Profiel te beroepen voorganger: 

Er is een commissie samengesteld van 4 personen, waaronder onze voorganger ds. Sytze Ypma, die 

voorwerk gaan doen voor de te benoemen `Beroepingscommissie`.  Deze commissie gaat op grond van 

bevindingen/meningen vanuit de gemeente en de vertegenwoordigende Kerkenraadsleden een profiel 

samenstellen van een te beroepen voorganger.  

Er werden diverse scenario`s voorgelegd aan de Kerkenraad over een te beroepen predikant en/of 

jeugdwerker of een predikant met in portefeuille jeugd. Dergelijke scenario`s. De commissie gaat ermee 

aan de slag en we hopen daarna snel een beroepingscommissie te kunnen samenstellen. 

 

Profiel voorzitter: 

mailto:voorzitter@pkn-franeker.nl
mailto:scriba@pkn-franeker.nl


Eerder meldden we, dat we ontwikkelen naar een nieuwe organisatiestructuur. Een `Grote` kerkenraad die 

3 keer per jaar gaat vergaderen en den `Kleine` kerkenraad die circa 8 keer per jaar gaat vergaderen.  

Minder belasting voor ambtsdragers. In de naaste toekomst wellicht minder ambtsdragers, maar ook een 

vrijwilligersorganisatie die we meer handen en voeten willen geven. Vrijwilligers die meer zijn 

verbonden aan kortlopende projecten en niet jarenlang zijn verbonden aan een ambt. 

Deze en andere overwegingen hebben ertoe geleid, dat er een profiel voor de voorzitter van de 

Kerkenraad (Groot en Klein) is samengesteld.  

Voor de invulling van deze functie zoeken we een gemeentelid met vaardigheid (en liefst enige ervaring) 

in het leiden van vergaderingen. Daarnaast strekt interesse in het aspect van geestelijk leiderschap tot 

aanbeveling: gezamenlijk luisteren naar de Geest en het Woord om de visie en het beleid van de 

geloofsgemeenschap te bepalen. 

 

De kerkenraadsleden (en ook u als gemeenteleden) werden met klem uitgenodigd om namen te noemen, 

die we kunnen benaderen. Het is de hoogste tijd.  

Tot die tijd gaat ondergetekende, namens u allen, door als interim-voorzitter en ik heb uitgelegd aan de 

kerkenraad, waarom ik niet in het nieuwe profiel pas. Plan is dan weer mijn oorspronkelijke taak op te 

pakken, namelijk die van voorzitter van de Diaconie. 

 

Profiel Scriba: 

Ook voor de rol van scriba in de nieuwe organisatievorm zal een profiel worden opgesteld. Een 

belangrijke spin in het web en een taak waar veel mensen tegenaan kijken als enorm tijdrovend. Daarover 

kan ik nu al wel zeggen, dat we eerder afspraken twee mensen in het scribaat te willen hebben. Verslagen 

en ondersteuning kunnen door deze 2e persoon worden gedaan en voorbereiden is er een taak die qua 

tijdsinspanning goed is te doen in nauwe samenwerking met de beoogde voorzitter van de kerkenraad.  

 

Huiskameravonden 

Vanuit het pastoraal overleg werd enthousiasme aan ons doorgegeven over het mooie verloop van de 

huiskameravonden. Positief. Aandachtspunt was nog wel even de coördinatie  en dat gaan we verbeteren 

in het volgende seizoen.  

 

Jaarrekeningen 

We behandelden in de vorige kerkenraad als de Jaarrekening gepresenteerd door het College van 

Kerkrentmeesters en in deze laatste kerkenraadsvergadering de Jaarrekening van de Diaconie (inclusief 

ZWO) Ook voor de Diaconie aan Jan Oosterhaven en Wigger Heerma grote complimenten en aan Douwe 

Wijnalda en Jan Doevendans voor de controle.  Beide Jaarrekening werden behandeld tijdens de 

Gemeenteavond op 31 mei 2023.  Voor gemeenteleden die alsnog inzage willen: dat kan via het Kerkelijk 

Bureau.  Financieel is het dik in orde! 

 

Samen Jong 

Aan alle kerkenraadsleden werd het boek `Samen Jong` verstrekt, om de komende maanden te lezen. Het 

gaat over kernwaarden van een kerk met alle generaties. Het missen van de jonge mensen en de jeugd in 

de gemeente, is een speerpunt. Direct na de zomer willen we naar aanleiding van het boek een avond 

organiseren voor de kerkenraad over dit onderwerp en ook een Gemeenteavond voor jullie allen. De 

jeugdwerker in De Westereen (PKN) is bereid te vertellen over zijn ervaringen en wat in de praktijk nodig 

is om Samen Jong te zijn en elkaar te ontmoeten in de gemeente, op welke wijze dan ook.  Een uitdaging!  

Ze vergt goede voorbereiding en dit is hopelijk een start.  

 

De diverse geledingen doen afzonderlijk verslag in `de Binding` en ik verwijs daar naar. Er is zoveel te 

vertellen…….. 

 

Zomer! 

De vakantietijd, de zomer staat voor de deur. Ik wens allen een gezonde en fijne zomer. Voor onze jeugd 

hoop ik, dat je allemaal slaagt voor de examens die je aflegde. Spannend! Lukt het trouwens deze keer 



niet, er zijn nieuwe en vele kansen.  Voor hen die kampen met verdriet, gezondheidsproblemen: veel 

kracht en moed gewenst! 

Voor allen: Gods Zegen! 

 

Hartelijke groet, 

Wessel Veenstra 

voorzitter@pkn-franeker.nl 

 

 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

 

Voorzitter:       Dick Tolsma 

Secretaris :          Janny de Vries-Fokkema 

      e-mail: secretaris.krm.pgf@outlook.com 

Penningmeester:  Sebastiaan Douma 

   

De Rank in de steigers 

Aan bouwbedrijf van Marrum is de opdracht gegeven voor het uitvoeren van groot onderhoud aan De 

Rank. Daarbij zal waar nodig het voegwerk worden gerepareerd, kozijnen en ramen worden aangepakt en 

dakgoten waar nodig vervangen dan wel gerepareerd. Om een stap te maken naar een verduurzaamd 

gebouw zal HR++ glas worden geplaatst. De werkzaamheden zullen starten in september en zullen naar 

verwachting ongeveer twee maanden duren. Het aanwezige asbest in het dakbeschot van het 

monumentale deel zal niet worden gesaneerd. Om daarvoor vergunning te krijgen zou een tijdrovend en 

duur ecologisch onderzoek moeten plaatsvinden. Naast de vergunning voor de uitvoering van dit groot 

onderhoud is ook de vergunning verkregen voor de plaatsing van zonnepanelen. Voor de plaatsing 

daarvan is nog geen opdracht gegeven. Op weg naar een energiezuinig gebouw is een betere isolatie een 

volgende stap, daarvoor zijn offertes opgevraagd bij meerdere partijen.  

 

Solidariteitskas 2023 
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om een 
vindplaats van geloof, hoop en liefde te zijn. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. 
Ieder jaar (omstreeks mei/juni) ontvangt u van ons een verzoek bij te dragen aan deze Solidariteitskas 
 

Zoals u wellicht bekend verdwijnt de acceptgiro, daarom versturen wij vanaf 31 maart geen acceptgiro’s 

meer. Hierbij willen wij u alvast informeren hoe u binnenkort ons verzoek voor de Solidariteitskas 

tegemoet kunt zien, dit bedrag kunt u overmaken, dan wel toezeggen  

 

U ontvangt van ons een papieren of digitaal verzoek, voorzien van een QR-code en betaalinstructie. 

Betalen kan via internet- of mobiel bankieren of met een papieren overschrijvingskaart van uw bank.  

Ook is het mogelijk, via onze website, een machtiging voor een automatische incasso te geven. Op ons 

papieren of digitaal verzoek wordt uw persoonlijk registratienummer vermeld dat u nodig heeft om in te 

kunnen loggen.  

 

Jaarrekening 

De jaarrekening is weer opgesteld en ligt ter inzage op het kerkelijk bureau. Tijdens de gemeenteavond 

zal de jaarrekening worden gepresenteerd en is er ruimte om vragen te stellen.  Met grote dank aan de 

penningmeester en de boekhouder, Sebastiaan Douma en Libbe Riemersma 

 

Voorzitter College van Kerkrentmeesters 

Dick Tolsma 

 

mailto:voorzitter@pkn-franeker.nl


 

INCASSOKALENDER 

 

FONDS:  INCASSODATUM:  

   

Actie Kerkbalans    27 juni 

Zending     27 juni 

Kerkomroep     27 juni 

 

 

 

 

COLLECTEN EN GIFTEN 

 

16 april  Diaconie   € 307,68 

16 april  Kerk    € 356,58 

23 april  Diaconie   € 299,90 

23 april  Kerk    € 300,55 

30 april  Diaconie   € 305,55 

30 april   Kerk     € 337,90 

7 mei   Diaconie noodhulp Oekraïne € 320,95 

7 mei   Kerk    € 214,27 

14 mei   Diaconie   € 283,75 

14 mei   Kerk    € 306,17 

 

Collecte Saxenoord,  dienst 12 mei:  € 82,25 voor Wilde Ganzen 

Collecte Roordastate, dienst 28 april:  € 25,70 voor Wilde Ganzen 

Collecte Froonacker,  dienst 21 april:  € 39,65 voor Wilde Ganzen 

 

Voor alle ontvangen giften via de bank en via de QR codes en via de ponkjes en schalen in de kerk, heel 

hartelijk dank! 

 

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en 

12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 bonnen. 

Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen. 

 

Er is nu ook een pinapparaat aanwezig op het kerkelijk bureau voor het betalen van de collectebonnen. 

 

DIACONIE 

 

Voorzitter: W. Koopmans 

Secretaris:  D. de Boer-Boutsma 

        

Ontvangen giften voor de Diaconie in maart en april 2023   

        

Naast de collecteopbrengsten zijn voor de verschillende projecten / doelen 

in de maanden januari en februari  bij de Diaconie onderstaande   
bedragen ontvangen : 
 
 
 
 
       

        



Diaconie ( Algemeen )    € 341,50  
Kerk in Actie - Zending Zambia    € 60,00  
Kerk in Actie - Zending Palestina   € 55,00  
Kerk in Actie - ( Ex ) Gevangenen   € 128,50  
Kerk in Actie - Kliederkerk    € 55,00  
Kerk in Actie - Bangladesh    € 275,00  
Kerk in Actie - PaasChallenge    € 250,00  
Kerk in Actie - Moldavie    € 115,00  

        

        
Namens de Diaconie hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 
Jan Oosterhaven, 
penningmeester   

        

Avondmaalscollecte zondag 11 juni 
 
De collecte tijdens het Avondmaal zal bestemd zijn voor de Stichting Mensenkinderen. Deze 
stichting helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië en 
Moldavië voor wie niemand anders zorgt. Ze werken uitsluitend via kerken en lokale 
organisaties. 
Stichting Mensenkinderen stuurt geen (dure) transporten, de goederen worden in het land zelf 
gekocht. Dat is efficiënter en het stimuleert ook de lokale economie. Zo wordt uw gift als het 
ware dubbel besteed. 
De stichting zet zich sinds 2003 in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Hoewel 
Mensenkinderen een christelijke organisatie is, verlenen zij hulp ongeacht religie of etnische 
achtergrond. 
Stichting Mensenkinderen verleent materiële en immateriële hulp aan mensen die lijden onder 
armoede of vervolging. Daarnaast geven zij voorlichting om groepen en individuen te motiveren 
zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood. Meer informatie is 
te lezen op www.mensenkinderen.nl 
 
Voorafgaand aan het Avondmaal wordt er gecollecteerd voor dit doel. U kunt ook uw bijdrage 
overmaken op IBAN: NL87 INGB 0000 0055 35 t.n.v. Stichting Mensenkinderen of op de 
bankrekening van de diaconie o.v.v. Mensenkinderen. 
 

Djoke de Boer 
 

 

 

Oekraïense vluchtelingen in Franeker  worden voor de Pinksterdagen getrakteerd op een cake en 

suikerbrood. 

Aanbieding suikerbrood door de diaconie 

http://www.mensenkinderen.nl/


 
 

 

 

ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST  

 

Voor ziekmeldingen en ziekenbrief, de ziekendienst contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, 

informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief: 

 

mw. L. de Beer-Dijkstra 

mw. N. Ferwerda-Dotinga 

mw. A. van Nimwegen-Vlietstra 

mw. T. Palma-de Vries 

 

KERKELIJKE STAND 

 

MUTATIES: 

Doorgeven aan: 

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC 

’s morgens van 08.00 tot 12.00 uur  

Telefoon  0517 – 393200 

Email kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 

 

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan door aan het kerkelijk 

bureau.  

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij ons niet 

bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau. 0517-393200 of 

kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 

 

 

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN 

 
Gesprekskring “Aan tafel”. 
 



Vanaf september vorig jaar is er iedere laatste woensdagmorgen van de maand de gesprekskring “Aan tafel”.  
Meerdere gemeenteleden schoven aan en namen deel aan deze gesprekskring. 
Per keer werd een thema aan de orde gesteld; om een paar thema’s te noemen: aan tafel, verlangen en storm. 
Die thema’s plukken we uit het oecumenisch maandblad Open Deur.  
Eind april zijn we weer bij elkaar geweest en aan het eind van de morgen hebben we gevraagd of de deelnemers 
nog door willen gaan. Hier werd zeer positief op gereageerd. 
En daarom stellen we voor om in ieder geval op woensdagmorgen 28 juni nog een keer bij elkaar komen. 
Er is altijd ruimte voor mensen die ook nog willen aanschuiven bij ons aan tafel. Om 10.00 uur staat de koffie 
klaar. 
Van harte welkom!! 
 

Namens de gesprekskring:  
Roaske Doevendans, ds. Sytze Ypma en Djoke Travaille 

 

 
Meditatie bij avondlicht in juni 
 
Midden in alle onrust brengt meditatie ruimte, vrede en licht vanbinnen. De weg daarnaartoe 
gaat via de stilte. Deze meditatie-avonden bestaan telkens uit twee delen: we beginnen met een 
stilte-meditatie en daarna volgt een andere vorm, zoals mediteren over een woord, een 
geestelijke tekst of een Bijbelvers. Van harte welkom zonder opgave. 
 
Data:   Maandagavond 5 juni, 12, 19 en 26 juni 2023 
Tijd:   19.30 – 20.30 uur  
Plaats:  Koor Martinikerk (ingang consistorie, achterkant van de kerk)   
Leiding:  ds. Sytze Ypma  
 

Welkom nieuwe gemeenteleden, 

 

Op zaterdag 13 maart om 14.00 uur werden nieuwe gemeenteleden uitgenodigd in De Rank aan de 

Zilverstraat. 

 

Onder het genot van een kop koffie werden deze gemeenteleden wegwijs gemaakt in onze PKN 

gemeente. Door Gerard de Raaf, verbonden aan onze kerk als ouderling, werd een ieder welkom geheten 

en werd verteld wat deze samenkomst inhield. Zelf heeft Gerard de Raaf zo’n welkom gemist toen hij 

hier vijf jaar geleden kwam wonen met zijn gezin. 

Uiteraard kwam er  toen wel iemand langs van de kerk, met een bloemetje als welkom. 

Vervolgens vertelde Wessel Veenstra als voorzitter van onze gemeente waar we voor staan in onze PKN 

gemeente en waar we mee bezig gaan. Ds. Sytse Ypma nam ook het woord en zo ook onze koster Arjen 

de Boer. Er kwamen op deze middag 13 gemeenteleden af.  

Eerder in de week werden nieuwe gemeenteleden persoonlijk benaderd met een uitnodigingsbrief. 

Helaas waren de agenda’s van sommige nieuwe leden al gevuld. In ieder geval kwamen er positieve 

geluiden over deze samenkomst. 

 

In het najaar komt er weer een bijeenkomst voor nieuwe leden. De datum zal op tijd bekend gemaakt 

worden en uitnodigingen gaan van te voren de deur uit. 

 

Met vriendelijke groet, 

Gerard de Raaf, ouderling 

 
 
 

 



 
 

 

 

   Nieuws 
 
In de vorige Binding  was vermeld van een gift via de Wereldwinkel van € 6000. 
Dit geld is met € 1180 van eigen acties overgemaakt naar Victory4All  o.v.v. sponsoractie.  
Een externe sponsor verdubbeld dit bedrag zodat de opbrengst totaal € 14360 is 
geworden. 
Via het oud ijzer kregen we twee giften nl. € 10 en een zakje met kleingeld wat opgeteld 
€ 8,30 was. 
Van twee echtparen mochten we  een gift van € 100 en € 50 ontvangen. 
Super bedankt hiervoor namens Victory4All! 
In mei is er voor ruim € 350 oud ijzer opgehaald.  
 
Aan Goodnews South Africa, het project van Theo en Jinke de Jong, is € 53,00 
geschonken vanwege betrokkenheid van de gever bij deze Stichting. 
Tweede Pinksterdag stonden we op de markt van zendingsfeest Veenklooster. 
De opbrengst leest u in een volgende Binding. 
 
“Het grote geheim van Christen zijn  
 is eigenlijk niet de verschijning 
 maar de doorschijning van God in deze wereld” 
 

Met vriendelijke groeten  Sieds en Saskia de Jong   

saskiaensieds@gmail.com 
 



 
Gemeenteavond  

 

31 mei 2023 te 19.30 uur in `de Rank`, Zilverstraat 36, Franeker 

Interessante lezing over Transporten naar de Oekraïne 

Op de gemeenteavond van 31 mei sprak Gerben Huisman van de stichting Hope4ukraine. Deze stichting 
organiseert transporten met hulpgoederen naar Oekraïne. Organiseert herstelreizen voor Nederlandse 
vrijwilligers naar Irpin (voorstad van Kyiv) in Oekraïne. Ook organiseren ze voedselpakketten en brood dat tot in 
de dorpen aan het frontgebied wordt uitgedeeld. Vanaf de start van de oorlog was er een aantal mensen 
betrokken bij gebedsavonden en inzameling van hulpgoederen. Samen met Jan Ypma en zijn zoon Quinten 
Huisman is Gerben half april 2022 naar Irpin gereist. Dit was 10 dagen na het vertrek van de Russen. Vanuit dat 
bezoek is de samenwerking met de Irpin Bible Church gestart.  

KORTOM: gewone mensen uit onze eigen omgeving,  verlaten hun eigen veilige omgeving om medemensen in 
Oekraïne te helpen en allerlei hulpgoederen daar te brengen! Bijzonder en gewaagd. Ook goederen die we 
verzamelden als Protestantse Gemeente Franeker werden door hen  overgebracht. Het was een boeiende en 
interessante avond.  

Namens de Diaconie en het Project Vluchteling, beiden van de Protestantse Gemeente Franeker werd de 
Stichtging Hope4Ukraine een cheque overhandigd van 1000 euro en werd alle betrokkenen veel succes en zegen 
gewenst! Hieronder meer informatie over de stichting `Hope4Ukraine`. 

Op de gemeenteavond bleek de Jaarrekening van onze Protestantse Gemeente Franeker weer dik in orde, met 
complimenten aan het College van Kerkrentmeesters.  

Hope4Ukraine is een ANBI-Stichting die: 

1.      transporten met hulpgoederen naar Oekraïne organiseert; 

2.      herstelreizen voor vrijwilligers naar Oekraïne organiseert; 

3.      voedsel laat brengen naar de dorpen in het frontgebied. 

We geloven in herstel en daar we willen we ons actief voor inzetten. Aan herstel dragen we bij door onze 
hoofdactiviteiten die bestaan uit: herstelreizen, hulptransporten, voedsel uitdelen en geestelijk herstel.  

Transport 

We organiseren sinds het uitbreken van de oorlog in februari 2022 hulptransporten richting Oekraïne. In 2022 
gingen ruim 100 vrachtwagens de grens over richting Oekraïne. In 2023 hopen we 150 vrachtwagens op pad te 
kunnen sturen, omdat de hulp nog steeds heel hard nodig is. De eerste 55 zijn inmiddels vertrokken naar 
Oekraïne. Op dit moment zoeken we vooral houdbaar voedsel, hygiëne artikelen en aggregaten.  

Herstelreizen 



Irpin, een voorstad van Kiev, een stad van 60.000 inwoners was in februari en maart 2022 de frontlinie in de strijd 
om Kiev. De Irpin Bible Church verzorgt een groot deel van de hulpverlening in de stad. We bouwen Tiny houses, 
herstellen huizen en doen andere werkzaamheden allemaal gericht op herstel. Inmiddels zijn er 160 vrijwilligers 
geweest die samen meer dan € 300.000, - hebben opgehaald ter ondersteuning.  

Voedsel uitdelen 

Elke maand doneren we € 2150,- aan een van onze Oekraïense partners om brood in de dorpen aan het front te 
brengen. Dat gaat van voorbij Cherson, Bakhmut tot aan omgeving Kharkiv. We zorgen met deze financiële 
middelen naast het voeden van monden ook dat er een aantal mensen werk hebben.  

Meer info  

www.hope4ukraine.nl 

Rekeningnummer: NL32TRIO0320595811 

RSIN 864870012 | KvK 89069889 | 

 

 

 

ZWO 

 

Voorzitter:            Jeanet Veenstra 

Penningmeester:  Pieter Walinga 

 

Bankrekeningnummer:  NL07 RABO 0313 2032 29 

 

 

 

OUD PAPIER 

In het weekend van 2 & 3 juni en in het weekend van 7 & 8 juli staat de oud papiercontainer op de P.J. 

Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn). 

Het oud papier graag zaterdags voor 12.00 uur bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur 

opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.  

 

Opbrengst oud papier april: € 89,10 

 

 

 

 

 

afb. N.B.G. 

VANDAAG LEZEN WIJ… 

LEESROOSTER 

 

http://www.hope4ukraine.nl/


  

Juni    

 do 1 Spreuken 24:1-12 De kracht van een wijze 

 vr 2 Spreuken 24:13-22 Sta telkens weer op 

 za 3  Spreuken 24:23-34 Doe eerst je werk 

    

Trinitatis zo 4 Psalm 119:17-24 Verlangen naar de wet 

 ma 5 Spreuken 25:1-10 Eer aan God en de koning 

 di 6 Spreuken 25:11-20 Kalme woorden 

 wo 7  Spreuken 25:21-28 Zorg voor je vijand 

 do 8 Psalm 119:25-32 Onderwijs mij 

 vr 9 1 Timoteüs 1:1-11 De wet goed gebruiken 

 za 10 1 Timoteüs 1:12-20 Genade in overvloed 

    

 zo 11 Psalm 13 Zie naar mij om 

 ma 12 1 Timoteüs 2:1-7 Als losgeld voor allen 

 di 13 1 Timoteüs 2:8-15 Een heilige levenswijze 

 wo 14 1 Timoteüs 3:1-13 Waardige leiders 

 do 15 1 Timoteüs 3:14–4:10 De juiste leer 

 vr 16 Psalm 119:33-40 Leven in uw 

gerechtigheid 

 za 17 Matteüs 7:13–8:1 Bouw op de rots 

    

 zo 18 Matteüs 8:2-13 Een groot geloof 

 ma 19 Matteüs 8:14-22 Hij neemt onze ziekten 

weg 

 di 20 Matteüs 8:23-34 Jezus heeft de macht 

 wo 21 1 Timoteüs 4:11–16 Hou je aan de leer 

 do 22 1 Timoteüs 5:1-16 De zorg voor weduwen 

 vr 23 

1 Timoteüs 5:17-25 

Goede daden blijven niet 

verborgen 

 za 24 

1 Timoteüs 6:1-10 

Tevredenheid is goud 

waard 

    

Augsburgse 

Geloofsbelijdenis 

zo 25 

1 Timoteüs 6:11-21 

De goede strijd 

 ma 26 Psalm 49 God zal mij vrijkopen 

 di 27 Matteüs 9:1-17 Volg de bruidegom 

 wo 28 Matteüs 9:18-24 Geloof redt 

 do 29 Matteüs 9:35–10:10 Extra arbeiders 

 vr 30 Matteüs 10:11-20 Als schapen onder de 

wolven 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLERLEI 

 

 

Uit de Liturgiecommissie 

 

Vanuit de Liturgiecommissie willen wij u graag af en toe op de hoogte houden van waar wij in 

onze vergaderingen mee bezig zijn. U leest dat in deze rubriek “Uit de Liturgiecommissie”. Als u 

vragen heeft, of graag wilt reageren, dan kunt u dat doen bij ondergetekenden. 

 

Tijdens onze laatste vergadering hebben wij een gesprek gehad met ds. Henk van den Bosch. 

We hebben in dit gesprek gesproken over het beleidsplan van de kerkenraad. Zoals u weet zijn 

er twee speerpunten waar de aandacht naar uit gaat. Wij gaan in de nabije toekomst zelf ook 

aan de slag met het ‘beleidsplan liturgie’. Dit wordt een aanhangsel bij het beleidsplan van de 

kerkenraad en uiteraard zullen de twee speerpunten uit dit beleidsplan ook meegenomen 

worden in het beleidsplan liturgie. Tijdens de vergadering ontstonden al verschillende ideeën 

die toegepast zouden kunnen worden. Geconstateerd werd ook, dat er al heel wat goede 

dingen gebeuren en dat die natuurlijk voortgezet kunnen worden. 

 

Daarnaast hebben we gesproken over de invulling van de activiteitengids van het volgende 

seizoen. Het is de bedoeling dat er een aantal activiteiten rond liturgie en zang gaan 

plaatsvinden. Omdat de Johannes de Heer-diensten zo’n groot succes waren, zijn we ook 

vanplan om vaker middag- of avonddiensten te organiseren rond een bepaald thema of met 

een bepaalde bijzondere opzet.  

 

Namens de Liturgiecommissie, 

 

Djoke Travaille 

Tjalling de Jong 

ds. Sytze Ypma 

Jochem Schuurman 

 

 

Orgelconcerten 
 

Juli    

 za 1 Matteüs 10:21-33 Schreeuw het van de 

daken 

    

 zo 2 Matteüs 10:34 –11:1 Neem je kruis op je 

 ma 3 Matteüs 11:2-19 Goed luisteren 

 di 4 Matteüs 11:20-30 Kom allen bij Mij 

 wo 5 Spreuken 26:1-12 Over dwazen 

 do 6 Spreuken 26:13-19 Over luiaards 

 vr 7 Spreuken 26:20-28 Over kwaadsprekers 

 za 8 Psalm 79 Wij zijn uw kudde 

    

 zo 9 Spreuken 27:1-10 Ware vriendschap 



Zaterdag 3 juni (14.00 uur) Orgelfietstocht Baaium/Tzum/Franeker 
o.l.v. Jochem Schuurman 

Woensdag 14 juni (15.00 uur) Marktconcert door Johan Smit (Goutum) 

Zaterdag 24 juni (20.00 uur) Avondconcert door Leo van 
Doeselaar (Groningen, Amsterdam, Leiden). 

Woensdag 5 juli (15.00 uur) Marktconcert door Jochem 
Schuurman (Franeker) 

 

De toegangsprijs voor de orgelfietstocht is €15 

De toegangsprijs voor de avondconcerten is €10 

De toegang voor de marktconcerten is gratis, er staat een collectebus bij de uitgang. 

Meer informatie kunt u vinden op: www.orgelfraneker.nl 
 

Hartelijke groet, 

Mars van ’t Veer 

 

AGENDA 

 

vrijdag en zaterdag 2 & 3 juni 

oud papier 

 

zaterdag 3 juni 

Orgelfietstocht concert 14.00 uur 

 

zondag 4 juni 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. P. Speelman, Folsgeare 

 

zondag 11 juni 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. R. Bergsma, Berlikum 

 

woensdag 14 juni 

Marktconcert door Johan Smit (Goutum) 15.00 uur 

 

zondag 18 juni 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: evang. D. Wolbers, Franeker  

 

zaterdag 24 juni 

Avondconcert door Leo van Doeselaar, 20.00 uur  

 

zondag 25 juni 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. R. Schoorstra, Ternaard  

 

zondag 2 juli 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: dhr. P. Kidsz, Harlingen 

 

woensdag 5 juli 

Marktconcert door Jochem Schuurman, 15.00 uur 

Kerkenraadsvergadering 

 

http://www.orgelfraneker.nl/


vrijdag en zaterdag 7 & 8 juli 

oud papier 

 

 

In rûntsje om mei de hûn….” 
Der rint ien yn ús wyk om dy’t dwaande is mei it 
ûntwikkeljen fan syn kreative talint. Ik tink in studint fan de 
keunstakademy of sa….. 
Wat is it gefal: oeral yn de wyk fine we krabbels, mar it is 
net te lêzen wat der stiet. Hy of sy moat miskien noch even 
werom nei groep 1 om it skriuwen ûnder de knibbel te 
krijen, mar miskien is it ek wol artistike frijheid? Hawar, it 
liket echt op fleanen! En echt oeral op! Op brievebussen, 
ferkearsbuorden, de wanden fan de fytstunnel, bankjes, 
ôffalbakken en stoeprânen, it is gjin gesicht!  
Mar wat ik dan wer hiel grappich fyn: op ien fan de 
ôffalbakken hat in oar der by skreaun: ‘Stop toch eens met 
dat geklieder op de afvalbakken’…. Tsja, de pot verwijt de 
ketel dat die zwart ziet?  
De oplossing? Wa’t it wit mei it sizze! 
 

Maaike van Dijk, poat fan Joska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdouderlingen:   Nynke-Aly Miedema-Kamstra 

   Marije Miedema-Epema 

     

  

 

   

 

 

 

 

 
 


