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MEDITATIE DOOR: DS. HENK VAN DEN BOSCH 

 

Waarom zou je je inzetten voor de kerk? 
 
Op het eerste gezicht gaat het niet goed met de kerk. De plaatselijke geloofsgemeenschappen krimpen, 
ambtsdragers zijn steeds moeilijker te vinden, en de jongere generatie heeft wel wat beters te doen dan 
op zondagmorgen naar de kerk te komen. Dat zijn de feiten. Ik denk dat het weinig zin heeft om ons 
daartegen te verzetten, want daar wordt het heus niet anders van.  
 
Beter is het om anders te kijken. Dat we ons niet gewonnen geven aan teleurstelling en jammerklachten. 
Maar kijken naar de mensen die zich alsmaar blijven inzetten voor de kerk. Want is het niet wonderlijk 
dat er toch altijd nog mensen zijn die belangeloos tijd, geld en energie investeren in de kerk?  
 
Waarom zouden zij dat doen? Misschien vindt u het zelf ook wel lastig om antwoord te geven op zulke 
dringende vragen. Stel dat uw vrienden of collega’s zouden vragen waarom u uw tijd aan de kerk 
besteedt, waarom u uw geld aan de kerk geeft, of waarom u de bijbel leest – wat zegt u dan? 
 
Wat u zou kunnen zeggen, is dat de kerk uiteindelijk een plek is die de wereld ons niet kan geven. De 
kerk is een contrastgemeenschap – een gemeenschap in contrast met de wereld. Natuurlijk, ik weet ook 
wel dat de kerk bestaat uit gewone mensen die vaak fouten maken. Zo volstrekt anders is de kerk nou 
ook weer niet. En toch: de kerk laat iets zien van een plek die de wereld ons niet kan geven.  
 
Je kunt je afvragen waarom je zo’n andere plek nodig zou hebben. Of in de taal die wij in de kerk 
verstaan: waarom zou je verlangen naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde als je het hier 
hartstikke goed hebt? 
 
Een blik op het journaal kan je dan leren dat je wellicht iets verder moet kijken dan je neus lang is. Je 
hoeft maar een blik te werpen op al die mensen die hun leven riskeren in een gammel bootje om naar 
Europa te komen om te weten dat velen verlangen naar zo’n andere plek. 
 
Ik kan me niet neerleggen bij het idee dat deze werkelijkheid het laatste woord heeft en dat die andere 
plek een illusie is. Ik geloof in een wereld met een Koning die het goede voor ieder van ons in gedachten 
heeft. Ik heb hoge verwachtingen van het moment waarop het kwaad plaats moet maken voor God. 
 
En dat is waar de kerk in beeld komt. De kerk als een instrument dat God wil gebruiken om de groei van 
Gods koninkrijk te stimuleren. De kerk is zeker niet het enige instrument in deze wereld (daarvoor is God 
veel te creatief) maar de kerk is wel een instrument dat al eeuwen mee gaat.  
 
Het is de plek waar wij van Gods genade horen en mogen proeven. De plek waar God ons even boven 
onszelf uit tilt en ons kust met liefde en genade. De plek waar wij horen dat God ons vergeeft en ons 



liefheeft, gewoon zoals wij zijn. De plek waar God je tot de orde roept omdat het je taak is om voor 
anderen te zorgen. 
 
De kerk is de plek waar je anders leert kijken. Maar daar hebben wij elkaar bij nodig. In mijn eentje ga ik 
twijfelen. In mijn eentje hou ik het niet vol om te blijven geloven als ik de ellende om me heen zie. In 
mijn eentje heb ik nooit genoeg moed om mensen te vertellen over de liefde van God. Daarom ga ik 
naar de kerk. Ik heb andere mensen nodig, en zij hebben mij nodig. Wij hebben elkaar nodig. 
 
Waarom zou je je inzetten voor de kerk? Omdat je niet alleen deel van de kerk bent om bemoedigd te 
worden maar ook om andere mensen te bemoedigen. Wat wij in de kerk doen, doen we niet voor de 
eer, voor status, voor geld. We zetten ons samen vrijwillig in, uit liefde voor Christus zoals Hij ons lief 
heeft. Op een bescheiden manier, de één staat niet hoger dan de ander. Alleen samen vormen wij het 
lichaam van Christus. 
 

 

KERKDIENSTEN 

 

 

Zondag 9 juli 

 10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. L. Westra, Lollum 

 

Zondag 16 juli 

 10.00 uur Martinikerk: ds. A. Veldhuizen, Langweer 

  

Zondag 23 juli 

 10.00 uur Martinikerk: ds. H. Vlasman, Oentsjerk 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: mw. Mulder, Yndyk 

 

Zondag 30 juli 

 10.00 uur Martinikerk: ds. D. Visser, Harlingen 

 

Zondag 6 augustus 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. S. Hiemstra, Almelo  

 

Zondag 13 augustus 

 10.00 uur Martinikerk: ds. M. Hulzebos, Britsum  

  

Zondag 20 augustus 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam:dhr. H. Giliam, Penjum   

 

Zondag 27 augustus 

 10.00 uur Martinikerk: ds. H. Wagenaar, Jorwert 

  

Zondag 3 september 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

 14.00   uur Martinikerk: ds. W. Beekman en ds. R. Praamsma  

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: mw. N. Kanis, Lelystêd 

 

Zondag 10 september 

 10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind, Viering Heilig Avondmaal 

 



 

 

  

 

Knypeach 

 

Ik seach it wol, Hear. 

Dat Jo nei my knypeagen. 

‘k Wie it sêd om’t it net woe, 

Doe’t ik ynienen Jo knypeach seach. 

It wie as die myn freondinne it, 

Mar ik wit wol better. 

Jo wienen it, netwier? 

 

Erik Idema – Knipoog 

 

Gedicht aangeleverd door Titia de Boer  

 
 

Het kerkelijk bureau is in verband met vakantie gesloten van 27 juli tot en met 16 augustus. 

 

Voedselbank 

 

Heeft u voedingsartikelen die u zelf niet gebruikt, dan kunt u dit doneren aan de Voedselbank. 

 

Er staat een krat bij het kerkelijk bureau in de  gang op Zilverstraat 36. Deze is ’s morgens tussen 08.00 

en 12.00 uur geopend. 

 

  

 

BIJ DE DIENSTEN 

 

Zondag 9 juli  

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Roger Wind 

Ouderling van Dienst: Hinke Dijkstra  

Diaken: Djoke de Boer, Annet Walinga 

Lector: Hanneke Roelofsen 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk  

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Kindernevendienst/Oppas: Keimpe Pols, Frouwkje Bartlema 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Kees Stal 

Geluid en camera: Jan Roorda en Jan Eising 

Klokluider: Derk Boddeüs 

Koffieschenken: Klaas en Maaike Elting-van Dijk, Alfie de Groot  

Koffiedrinken na de dienst 

 
 



"Eerst zien en dan geloven", zeggen we als we iets horen wat te mooi lijkt om waar te zijn. Jezus draait 
het om: In het Evangelie volgens Johannes zegt Hij in hoofdstuk 9 tegen een blinde man, nadat Hij 
modder op zijn blinde ogen had gesmeerd: "Ga je wassen". De man geloofde Jezus. Blind werd hij 
weggezonden, ziende keerde hij terug. Maar de omstanders bleven blind voor dit wonder, zoals ze ook 
blind waren voor de nood van deze mens. Daar hadden ze geen oog voor. Om met Cruijff te spreken: 
"Je gaat het pas zien als je het door hebt." 
We lezen het hele hoofdstuk, alle 41 verzen, en dat is ook de enige lezing voor vanmorgen. 
Zingen doen we ook natuurlijk, alsmede genieten van het orgelspel. Dat zingen doen we uit de Friese 
bundel Hertslach liet 78: "Wij binne blyn as dy fan Emmaüs" (melodie van "Blijf mij nabij") en als 
intochtspsalm uit het liedboek 25a: "Mijn ogen zijn gevestigd op God, of Hij mij redt." 
Graag "tot ziens" in deze dienst. 
 

ds. R.P.Wind 

 

 

 

Zondag 16 juli  

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Aart Veldhuizen, Langweer  

Ouderling van Dienst: Hugo Visser 

Diaken: Annet Walinga, Carla van der Kooi 

Lector: Hanneke Vlietstra 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Kindernevendienst/Oppas: Marije Miedema, Bettie Vlieger 

Koster: Sikke Dijkstra 

Beeldpresentatie: Pieter Oosterhof 

Geluid en camera: Jan Eising en Sybe Swart 

Klokluider: Rikert Nijkamp 

Koffieschenken: Matty Tasma, Marie Steinfort, Jeanet Veenstra 

Koffiedrinken na de dienst 

 

 

 

Zondag 23 juli  

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Hille Vlasman, Oentsjerk 

Ouderling van Dienst: Piety Sieperda 

Diaken: Hiele Walinga, Jellie Banga 

Lector: Hiele Walinga 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk  

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Sybe Swart 

Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Roorda 

Klokluider: Femme Nauta 

Koffieschenken: Frits en Anneke van der Veen, Aukje van Nimwegen 

Koffiedrinken na de dienst 

 

 

 

 

 



Zondag 30 juli 

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Douwe Visser 

Ouderling van Dienst: Marije Miedema-Epema 

Diaken: Willem Koopmans, Djoke de Boer 

Lector: Hessel Yntema 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: Sikke Dijkstra 

Beeldpresentatie: Pieter Oosterhof 

Geluid en camera: Harmen Westra en Jan Eising 

Klokluider: Onno de Vegt 

Koffieschenken: Jan Havenga, Tineke Kampen, Martha Burggraaff 

Koffiedrinken na de dienst 

 

 

Zondag 6 augustus 

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Tjerk Fokkema  

Diaken: Annet Walinga, Hiele Walinga 

Lector: Sophie Bartlema 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Tjalling de Jong 

Geluid en camera: Jan Eising en Bram Boekema 

Klokluider: Klaas Kooistra 

Koffieschenken: Matty Tasma, Sjoerd en Griet Damstra 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Deze zondag staat de wonderbare spijziging op het rooster uit Matteüs 14: 22-33 en de Oudtestamentische 

spiegeltekst komt uit Nehemia 9: 15-20. In die beide teksten zit genoeg spijs om deze zomerse zondag 

met elkaar van te eten.  

 

ds. Sytze Ypma 

 

 

Zondag 13 augustus 

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Mirjam Hulzebos, Britsum 

Ouderling van Dienst: Nynke Aly Miedema-Kamstra 

Diaken: Bettie Vlieger, Jellie Banga  

Lector: Djoke de Boer 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: Appie Reitsma 

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra 

Geluid en camera: Jan Eising en Sybe Swart 

Klokluider: Hayo Bartlema 



Koffieschenken: Klaas Tijsma en Leny Verheul, Trijntje Stellingwerf 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Zondag 20 augustus 

Martinikerk 10.00 uur:  

Doopdienst 
Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Gerard de Raaf 

Diaken: Willem Koopmans, Carla van der Kooi 

Lector: Annie Mulder 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Tjalling de Jong 

Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising 

Klokluider: Derk Boddeüs 

Koffieschenken: Matty Tasma, Elly van den Bos, Tineke Reitsma 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Deze zondag is er een doopdienst, waarin twee kinderen de heilige doop zullen ontvangen. Pieter en 

Saranke Stehouwer laten hun dochter Bodil Cristina dopen én Gerben en Josina de Vries laten hun zoon 

Sietse Jurjen dopen. We lezen Marcus 10: 13-16 waarin verteld wordt dat Jezus de kinderen zegent. Met 

de ouders zoek ik een mooie tekst uit. We wensen ouders en families alvast een feestelijke viering toe.  

 

ds. Sytze Ypma 

 

 

Zondag 27 augustus 

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Hinne Wagenaar, Jorwert 

Ouderling van Dienst: Hieke Joustra 

Diaken: Djoke de Boer, Jellie Banga 

Lector: Margje Bijlsma 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: Appie Reitsma 

Beeldpresentatie: Berend Bosgra 

Geluid en camera: Harmen Westra en Jan Eising 

Klokluider: Klaas Kooistra 

Koffieschenken: Jan Havenga, Lies Benders, Tineke Kampen 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Zondag 3 september 

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Piety Sieperda 

Diaken: Hiele Walinga, Jellie Banga 

Lector: Hanneke Roelofsen 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 



Koster: Sikke Dijkstra 

Beeldpresentatie: Sybe Swart 

Geluid en camera: Jan Eising en Bram Boekema 

Klokluider: Rikert Nijkamp 

Koffieschenken: Jaap en Annie Osinga, Alfie de Groot 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Zondag 3 september 

Martinikerk 14.00 uur:  
Voorgangers: ds. Wim Beekman, aftredend classisdominee en ds. Riemer Praamsma  

Ouderling van Dienst: Piety Sieperda  

Diaken: Wessel Veenstra 

Organist: Jochem Schuurman 

Rondgangscollecte: Agape Home Nikki’s Places 

Koster: Arjen de Boer  

Beeldpresentatie: Berend Bosgra 

Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising  

Er is koffiedrinken na de dienst 

 

 

De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com  

 

WIJK NOORD 

Predikant: ds. D. Visser, Harlingen 

 

Onder Wijk Noord vallen: 

Kaatsersbuurt   ouderling: mw. H.G. Joustra 

    

 

Sexb. Vaartplan    ouderling: S. Broersma  

 

Het War, Kening State  

Keningspark    ouderling H. Dijkstra-van der Zee  

                         

Hamburgerrak    pastoraal bezoeker: J. Speelman 

 

Professorenbuurt    ouderling: S. Broersma 

     pastoraal bezoeker: H. Oosterhof-Bekker  

 

Witzens 1 en 2   ouderling G.D. de Raaf 

    

Schalsumerplan    vacant 

 

Saxenoord en    pastor I. Douma-Schaap 

Saxenstate    pastoraal bezoeker: J. Huisman 

     ouderling: H. Visser  

 

Froonacker    ouderling A. Douma-Miedema  

 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.youtube.com/


 

 

 

 

WIJK ZUID 

predikant: ds. S. Ypma 

 

Onder Wijk Zuid vallen: 

Binnenstad    ouderling Tj. Fokkema 

pastoraal bezoeker H.E. Bron 

Vliet / Tuinen  / Dorpen    

 

Catsbuurt / Frisia   ouderling R.H. Bremmer 

 

Parkbuurt / Parkstate  ouderling: P. Sieperda-Breidenbach 

Noorderbleek   

Oostwoudbuurt   

    

Bangabuurt en Roordastate pastoraal bezoeker: H. Bartlema 

 

Watertorenbuurt   vacant 

    

Plan Zuid en    vacant, tijdelijk ds. S. Ypma 

Over de Brug  

 

Theresia    pastoraal bezoeker mw. S. Oosting 

 

Botniahuis    pastoraal bezoeker L.G. Visser-Attema 

 

Tzum      ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal 

 

Westerpoort:    pastoraal bezoekers: dhr. en mw. J. en A. Osinga 

 

 

en verder…  

 

In de krant die ik lees, staat wekelijks een interview met een 100-jarige. Het zijn prachtige stukken en wat 

mij opvalt is dat de eeuwelingen eigenlijk nooit mopperen over de moderne tijd en zeggen dat het vroeger 

veel beter was. Ze staan positief in het leven en zien van de moderne tijd ook de zegeningen. Nou, zo’n 

positieve levensinstelling trof ik aan bij Trijntje Faber, die 26 mei haar 100ste verjaardag vierde. Ik heb 

genoten van het bezoek en dacht: wat geeft het pastoraat toch mooie belevenissen! Het was trouwens mijn 

eerste keer, dat ik een 100-jarige mocht opzoeken! 

Ik wens U allen een mooie zomertijd. Niet te warm, niet te fris en regen op zijn tijd. Maar ja, het weer komt 

niet op bestelling. Gelukkig maar. 

 

Hartelijke groeten, 

ds. Douwe Visser 

 

 

 

Tijdens mijn vakantie kunt u contact opnemen met ds. Douwe Visser of met onze interim scriba Piety 

Sieperda. Zij weet welke collega uit de werkgemeenschap beschikbaar is, mocht ds. Visser verhinderd 

zijn. 

 



Ook namens Anneke wens ik u allen een mooie zomer toe. 

 

Hartelijke groet,  

ds. Sytze Ypma 

 

 

Afspraken over begrafenissen in de maanden juli en augustus 

  

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen dragen, hebben 

we daar de volgende afspraken over gemaakt:  

  

1. Ds. Douwe Visser of een collega uit de werkgemeenschap verzorgen de rouwdiensten in 

de maand juli 

2. Ds. Sytze Ypma of ds. Douwe Visser verzorgen de rouwdiensten in de maand augustus. 

 

Met een hartelijke groet,  

ds. S. Ypma   

ds. D. Visser  

      

Wijk Zuid 

 
We zoeken nog één of meerdere contactdames of -heren die een aantal adressen van  

Schilbanken 

Schilcampen 

Vossegatsteeg 

Molensteeg 

Noorderbolwerk 

Ockingahiem 

Nauwe Steeg 

wil overnemen. Informatie is te verkrijgen bij het kerkelijk bureau (’s morgens tussen 08.00 en 12.00 uur: 

0517 393200). 

 

Tjerk Fokkema, 

ouderling 

 

UIT DE KERKENRAAD  

 

Voorzitter :    Interrim voorzitter, Wessel Veenstra 

 

Secretaris:     e-mail: scriba@pkn-franeker.nl 

 
Hulp aan vluchtelingen in Myanmar (Birma) door PG Franeker: 
 
Alweer een jaar of vier heb ik contact met Sallo Polak, een Nederlander die ik destijds in Chiang Mai (Thailand) 
ontmoette, toen ik daar zelf aan het werk was in kinderhuis Nikki`s Place. 
Sallo woont al een jaar of 18 in Chiang Mai. In Nederland was hij een succesvol programmamaker van televisie 
programma`s in Hilversum. Na enkele reizen naar Thailand, Laos, Birma (Myanmar), India, vond hij dat hij daar wat 
had te doen voor de mensen. Hij zette zijn succesvolle carrière aan de kant, nam afscheid van een materialistisch 
leven en vestigde zich in Chiang Mai en richtte daar ook een Stichting op met de naam Philanthropy Connections.  
( https://philanthropyconnections.org ). Dag en nacht is Sallo aan het werk met zijn mensen in Myanmar 
(voormalig Birma), Thailand, Laos en Cambodja. 
 
Nu en dan maken we gebruik van elkaars netwerk om fondsen te werven voor projecten. Sallo heeft nu zo`n 50 
projecten in portefeuille. Eerder vroeg hij mij te zoeken in mijn netwerk naar financiën voor 1200 mensen in een 

mailto:scriba@pkn-franeker.nl
https://philanthropyconnections.org/


illegaal vluchtelingenkamp in het oerwoud in Myanmar: geen eten en drinken en medicijnen of zuurstof en 
bedreigd door de militairen van het regime in Myanmar.  Hij vroeg me of ik geld voor 1- van 3 maanden kon 
vinden en daarmee erg geholpen zou zijn. Ik schreef al eens in `de Binding`, dat ik een Franeker echtpaar bereid 
vond (leden van onze PKN gemeente) die niet 1- maar 3 maanden sponsorden voor deze 1200 mensen in nood. 
Wat een zegen was dat! 
 
Nu deed in onze vakantie Sallo weer een beroep op mij: 199 kinderen met hun familie (totaal 500 mensen) zonder 
eten, drinken, medicatie en levend onder zeiltjes in de jungle. Gevlucht voor het regime in Myanmar. Sallo stuurde 
allerlei foto`s en documentatie mee, die ik hier niet mag delen. Het is te gevaarlijk. Het is vertrouwelijk en vooral 
foto`s mogen beslist niet verspreid worden. Voor wat betreft educatie en sommige andere behoeften, bood een 
gouvernementele dienst hulp aan. Dat is vaak een methode om controle te krijgen op mensen en locaties en soms 
gevolgd met optreden van militairen van de Junta aldaar, die mensen vermoorden, gevangen zetten of zelfs soms 
bombarderen (onlangs in het NL nieuws en wereldnieuws). Dus geen verstandige optie……. Ik treed dus verder 
niet in detail. Er is 8500 euro nodig! Urgent! 
 
Onlangs zittend voor de caravan in Oostenrijk heb ik onze God letterlijk gevraagd mij de weg te wijzen, waar nu 
weer geld te vinden of mensen te vinden die willen helpen? Snel de ingeving, dat we een behoorlijke pot geld 
`over` hebben in ons project Vluchtelingen. Het omschreven probleem betreft Vluchtelingen in nood en gevaar. 
 
Stichting INLIA, die namens het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) bemiddelde in plaatsing van 
vluchtelingen bij kerken in Nederland hebben we voorgelegd, wat te doen met geld dat over is. Dat konden we 
storten naar de Stichting, een solidariteitspot, waar het besteed gaat worden aan hulp aan vluchtelingen, maar we 
mochten het ook gebruiken voor plaatselijke doelen of aan vluchtelingen gelieerde doelen. Inmiddels hebben we 
plaatselijk al doelen gesteund, denk aan de kerstmaaltijd in de kerk, denk aan project `Soep&Zo`, denk aan 
hulptransporten Oekraïne e.d. 
 
Ik heb het project voorgelegd aan onze Kerkenraad en voorgesteld aan het project van Sallo Polak 1000 euro te 
doneren en wilde graag reacties van de Kerkenraad en een akkoord. Prachtige reacties. Allen eens met een 
donatie van 1000, maar ook meerdere reacties dat het meer mocht zijn en zelfs in meerderheid reacties om het 
gehele benodigde bedrag van zo`n 8500 euro te doneren uit deze pot. Er is een weg tussenin genomen: er is  
€ 4092,= euro gedoneerd aan dit project. Bestemd voor een dak boven het hoofd, voeding/medicatie en 
leermiddelen voor de kinderen (het gehele projectvoorstel en financiële onderbouwing is beschikbaar voor hen 
dit dat willen). 
 
Inmiddels ook ons netwerk geactiveerd en er werd ook een geweldige gift van 500 euro ontvangen van de PKN 
gemeente Ried en nog eens 550 euro van gemeenteleden. Hartverwarmend. Van een Amerikaans vriend in 
Vietnam werd nog eens 1000 US Dollar ontvangen. Kortom: we hebben al ruim 6000 euro kunnen overmaken en 
ik blijf zoeken naar de laatste 2500.  God dank en dank aan alle goede gevers.  
 
Sallo gaat ons op de hoogte houden van de voortgang in het project en uitgevoerde acties. Hier een klein extract 
uit zijn bedankbrief aan onze gemeente: 
 
Reactie en dank Sallo Polak: 
 
`Ik wil u enorm hartelijk bedanken voor uw bijzonder gulle donatie voor ons project in Birma. Geweldig dat u zo 
fantastisch gehoor heeft gegeven aan de oproep van Wessel Veenstra. Zonder dat het onze bedoeling was heeft hij 
binnen zijn netwerk meteen aandacht gevraagd voor dir project toen hij hierover hoorde. 
 
Wessel is al vele jaren zeer betrokken bij onze organisatie. Zo mooi, dat hij zich nu opnieuw zo inzet voor een van 
onze wel heel urgente projecten. U weet van hem waarom het hier gaat. Te zijner tijd stuur ik u via Wessel graag 
een rapport toe over hoe uw hulp is ingezet voor dit project. 
 
Met beperkte middelen proberen wij verschil te maken in de levens van mensen, veelal kwetsbare kinderen, die 
volledig buiten hun schuld om in armoede leven. De laatste twee en een half jaar hebben we ons, naast reguliere 
hulpprojecten zeer ingezet voor mensen die op de vlucht zijn voor geweld in Birma, na een militaire staatsgreep in 
dat land. 



 
Wij zorgen er bij al onze projecten voor, dat de hulp op de juiste plek terecht komt en dat elke euro telt. 
 

Met vriendelijke groet en heel veel dank, 
Sallo Polak 

Stichting Philanthropy Connections 
 

Wessel Veenstra 

 

 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

 

Voorzitter:       D. Tolsma 

Secretaris :          Janny de Vries-Fokkema 

      e-mail: secretaris.krm.pgf@outlook.com 

Penningmeester:  S. Douma 

   

 

INCASSOKALENDER 

FONDS:  INCASSODATUM:  

   

Actie Kerkbalans    27 juli 

Zending     27 juli 

Kerkomroep     27 juli 

Solidariteitskas    27 juli 

Actie Kerkbalans    28 augustus 

Zending     28 augustus 

 

COLLECTEN EN GIFTEN 

 

18 mei   Kerk     € 300,60 

21 mei   Diaconie Missionair Werk  € 241,70 

21 mei   Kerk     € 237,85 

28 mei   Diaconie Alzheimer Nederland € 831,37 

4 juni   Diaconie    € 302,30 

4 juni   Kerk      € 296,99 

 

Collecteopbrengst Saxenoord 16 juni voor Wilde Ganzen € 129,90. 

 

Voor alle ontvangen giften via de bank en via de QR codes en via de ponkjes en schalen in de kerk, heel 

hartelijk dank! 

 

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en 

12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 bonnen. 

Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen. 

 

Er is nu ook een pinapparaat aanwezig op het kerkelijk bureau voor het betalen van de collectebonnen. 

 

 

 

 

DIACONIE 

 

Voorzitter: Willem Koopmans 



Secretaris:  Djoke de Boer-Boutsma 

  

  

Hallo lieve mensen, 

 
Hier weer even een korte update van ons uit Zuid-Afrika. Er is enorm veel te vertellen, teveel om hier allemaal te 
vermelden. 
Het gaat goed met ons. We zitten alweer in ons tweede jaar in Zuid-Afrika en we merken dat we steeds meer 
settelen. Ook met de kinderen gaat het goed. Ze zitten nu allemaal op dezelfde school en volgen Cambridge 
onderwijs. 
We staan op het punt een eigen stichting op te richten. We hopen op die manier nog meer positieve impact te 
kunnen maken in de levens van de mensen. 
Onze voornaamste werkzaamheden zijn op dit moment: evangelisatie, voedselhulp, discipelschap training geven, 
kleding uitgifte, organiseren van kidsclubs. Het is nu winter in Zuid-Afrika en de nood onder de arme bevolking is 
erg hoog. 
We doen wat we kunnen en proberen zoveel mogelijk samen te werken met andere lokale organisaties, samen 
bereik je namelijk veel meer. 
We willen u hartelijk bedanken voor al uw steun en betrokkenheid. Zonder alle steun kunnen we dit belangrijke 
werk niet doen. Zending doen we samen. 
 
Mocht u meer willen weten over ons werk of mee willen helpen, neemt u dan een kijkje op www.filadelfia-
zending.nl (Project Knysna Zuid-Afrika) 
U kunt ons ook vinden op Facebook: Martin en Tirzah in Zuid-Afrika. 
Wilt u graag onze nieuwsbrief ontvangen stuurt u dan een mailtje naar: m_hofman@hotmail.com 
 

Hartelijke groet en Gods zegen, 
Martin en Tirzah Hofman 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST  

 

http://www.filadelfia-zending.nl/
http://www.filadelfia-zending.nl/
mailto:m_hofman@hotmail.com


Voor ziekmeldingen en ziekenbrief, de ziekendienst contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, 

informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief: 

 

mw. L. de Beer-Dijkstra 

mw. N. Ferwerda-Dotinga 

mw. A. van Nimwegen-Vlietstra 

mw. T. Palma-de Vries 

 

 

 

MUTATIES: 

Doorgeven aan: 

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC 

’s morgens van 9.00-11.30 uur: 0517 393200 

kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 

 

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan door aan het kerkelijk 

bureau.  

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij ons niet 

bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau. Telefoon: 0517 393200 of email: 

kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 

 

 

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN 

 



 
 

Concert 
 

Op zaterdag 21 oktober as. geeft mannenkoor Edoza uit Sneek een concert in de Martinikerk, een avond 

vol prachtige muziek. 

 

Mannenkoor Edoza Sneek heeft een reputatie opgebouwd als één van de meest getalenteerde 

mannenkoren in de regio. 

Met hun krachtige stemmen en professionele uitvoeringen beloven ze een onvergetelijke avond vol 

muzikale pracht en praal. 

Dit alles onder leiding van Jan Hibma en met medewerking van Sebastiaan Schippers op orgel en 

vleugel. 

 

Kaarten zijn te bestellen op www.pkn-franeker.nl 

 

Ook verkrijgbaar bij de koorleden of op het kerkelijke bureau van de Protestantse Gemeente Franeker, 

Zilverstraat 36. 

Sebastiaan Douma 

http://www.pkn-franeker.nl/


 

 

 

ZWO 

 

Voorzitter:            Jeanet Veenstra 

Penningmeester:  Pieter Walinga 

Bankrekeningnummer:  NL07 RABO 0313 2032 29 

 

 

OUD PAPIER 

 

In het weekend van 7 & 8 juli, 4 & 5 augustus, 1 & 2 september staat de oud papiercontainer op de P.J. 

Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn). 

 

Het oud papier graag zaterdags voor 12.00 uur bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur 

opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.  

 

Opbrengst oud papier mei: € 162,90 

 

 

 

afb. N.B.G. 

VANDAAG LEZEN WIJ… 

LEESROOSTER 

 

 



  

juli do 6 Spreuken 26:13-19 Over luiaards 

 vr 7 Spreuken 26:20-28 Over kwaadsprekers 

 za 8 Psalm 79 Wij zijn uw kudde 

    

 zo 9 Spreuken 27:1-10 Ware vriendschap 

 ma 10 Spreuken 27:11-18 Wees wijs en verstandig 

 di 11 Spreuken 27:19-27 Zorg goed voor je kudde 

 wo 12 Matteüs 12:1-21 Heer over de sabbat 

 do 13 Matteüs 12:22-32 Innerlijke verdeeldheid 

 vr 14 Matteüs 12:33-42 Goede en slechte vruchten 

 za 15 Matteüs 12:43-50 Ware familie 

    

 zo 16 Matteüs 13:1-23 De zaaier en het zaad 

 ma 17 Matteüs 13:24-33 Het onkruid en de oven 

 di 18 Matteüs 13:34-43 Tekst en uitleg 

 wo 19 Matteüs 13:44-58 Verborgen schatten 

 do 20 Psalm 119:41-48 Ik heb uw geboden lief 

 vr 21 Spreuken 28:1-9 Geef gehoor aan de wet 

 za 22 Spreuken 28:10-20 Goed leiderschap 

    

 zo 23 Spreuken 28:21-28 Eerlijk en rechtvaardig 

 ma 24 Psalm 119:49-56 Uw belofte doet mij leven 

 di 25 Spreuken 29:1-9 Kies rechtvaardigheid 

 wo 26 Spreuken 29:10-18 Berisping geeft wijsheid 

 do 27 Spreuken 29:19-27 Zoek het bij de HEER 

 vr 28 Psalm 119:57-64 De aarde is vol van uw 

trouw 

 za 29 Spreuken 30:1-9 Gods woord is genoeg 

    

 zo 30 Spreuken 30:10-14 Een gewaarschuwd 

mens… 

 ma 31 Psalm 119:65-72 De wet is beter dan een 

schat 



  

Augustus    

    

 di 1 Spreuken 30:15-23 Nooit genoeg 

 wo 2 Spreuken 30:24-33 Buitengewone dieren 

 do 3 Spreuken 31:1-9 Bescherm het recht 

 vr 4 Psalm 119:73-80 Schenk mij inzicht 

 za 5 Matteüs 14:1-12 Johannes onthoofd 

    

 zo 6 Matteüs 14:13-21 Eten in overvloed 

 ma 7 Matteüs 14:22-36 Wees niet bang 

 di 8 Spreuken 31:10-20 Een sterke vrouw (1) 

 wo 9 Spreuken 31:21-31 Een sterke vrouw (2) 

 do 10 Psalm 119:81-88 Uw wetten vergeet ik niet 

 vr 11 2 Koningen 16:1-9 Achaz in het nauw 

 za 12 2 Koningen 16:10-20 Een nieuw altaar 

    

 zo 13 Romeinen 9:1-5 De Israëlieten, Gods 

kinderen 

 ma 14 Romeinen 9:6-18 Gods belofte 

 di 15 Romeinen 9:19-29 Gods barmhartigheid 

 wo 16 Romeinen 9:30–10:4 Gods gerechtigheid 

 do 17 Romeinen 10:5-13 Geloof met je hart 

 vr 18 Romeinen 10:14-21 Luister en kom tot geloof 

 za 19 Romeinen 11:1-12 Door Gods genade 

uitgekozen 

    

 zo 20 Romeinen 11:13-24 Goed én streng 

 ma 21 Romeinen 11:25-36 Een goddelijk geheim 

 di 22 Mattëus 15:1-20 Het is het hart dat telt 

 wo 23 Matteüs 15:21-28 Een groot geloof 

 do 24 Matteüs 15:29-39 Brood en vis 

 vr 25 Matteüs 16:1-12 Een ander zuurdesem 

 za 26 Matteüs 16:13-20 Wie ben ik? 

    

 zo 27 Matteüs 16:21-28 Wat God wil 

 ma 28 2 Koningen 17:1-12 Tegen Gods wil in 

 di 29 2 Koningen 17:13-23 Verworpen en verstoten 

 wo 30 2 Koningen 17:24-33 God én andere goden 

 do 31 2 Koningen 17:34-41 Het slechte voorbeeld 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLERLEI 

 

Witte duiven bij de Pinksterdienst van zondag 28 mei  
 
Bij de Pinksterdienst had ds. Sytze Ypma in de dienst met pastor Dorenda Gies het plan 
geopperd om drie witte duiven aan het einde van de dienst los te laten als symbool voor de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest, passend in de pinkstergedachte. Harm Haitsma, de 
eigenaar, had zijn duiven beschikbaar gesteld, waarvoor dank. Het loslaten vond plaats bij de 
uitgang van de kerk bij de fontein. Ze wisten de weg terug feilloos te vinden. Willem Koopmans 
was de fotograaf.  

Seerp Broersma, 
 ouderling 

 

 

30 augustus Simmerjûn-college: Rolf Bremmer – De Franeker Martinikerk 1421 tot 

1580: vreugde, rouw, strijd 
 

In Friesland wemelt het van de mooie middeleeuwse kerken, maar misschien wel de mooiste staat midden 

in Franeker: onze eigen Martinikerk. Over die kerk geeft Rolf Bremmer een lezing in de serie Simmerjûn-

colleges “Van dichtbij” van de Academie van Franeker. Eerst vertelt hij over het gebouw zelf, vanaf de 

nieuwbouw in 1421, tot aan 1580, toen de kerk overging van de Roomse naar de Protestantse variant van 

het christendom. Daarna gaat hij in op drie emoties in en om de kerk uit die eerste anderhalve eeuw: 

vreugde, rouw en strijd. Wat laten die ons zien van het gemeenteleven uit die tijd?  

 

Plaats: Martinikerk. Inloop: 19.30 uur, aanvang college: 20.00 uur. Entree, inclusief consumptie De 

Doelen: €10,00  jongeren tot 18 jaar €5,00. 

 

Rolf Bremmer woont sinds 2017 in Franeker en is sinds die tijd ook lid van onze gemeente. Tot zijn 

pensioen was hij hoogleraar Middeleeuws Engels en bijzonder hoogleraar Friese taal en letterkunde 

(Universiteit Leiden). Hij heeft veel over beide vakgebieden gepubliceerd. Onlangs verzorgde hij, samen 

met Anneke Mulder-Bakker, het prachtig vormgegeven en veel geprezen boek Geleefd geloof. Het 

geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200–1580 (2021; 

3e druk 2022). 

 

september    

 vr 1 2 Koningen 18:1-12 De HEER staat Hizkia bij 

 za 2 Matteüs 17:1-13 Jezus, Mozes en Elia 

    

 zo 3 Matteüs 17:14-23 Niets is onmogelijk 

 ma 4 2 Koningen 18:13-25 Hizka uitgedaagd 

 di 5 2 Koningen 18:26-37 Het volk uitgedaagd 

 wo 6 2 Koningen 19:1-13 Laat je niet ontmoedigen 

 do 7 2 Koningen 19:14-28 Ik ken je 

 vr 8 2 Koningen 19:29-37 God beschermt en bevrijdt 

 za 9 Matteüs 17:24–18:9 Valstrikken 

    

 zo 10 Matteüs 18:10-20 De Vader zorgt voor je 

 ma 11 Matteüs 18:21-35 Van harte vergeven 



 
 

 

Agape Home Nikki`s Place, Chiang Mai (Thailand) 

 

Alweer bijna een jaar geleden vertelde ik voor de laatste keer iets over het kinderhuis Agape Home 

Nikki`s Place in Chiang Mai (Thailand) het huis dat in 1996 werd opgericht door missionaris Avis 

Rideout die inmiddels ruim 52 jaar werkt en hulp verleent aan heel veel mensen en kinderen. 

 

In Agape Home (en dat weten de meesten inmiddels wel) vangen we constant rond de 110 kinderen op 

die geen ouders of sociaal vangnet hebben en waarvan de meesten hiv/aids geïnfecteerd zijn. Het zijn 

levensreddende acties die er worden verricht.  Avis is inmiddels 75 jaar jong en nog steeds een 

wervelwind!  

Ik probeer er elk jaar een aantal maanden naartoe te gaan om vrijwilligerswerk te doen en projecten uit te 

voeren. In februari 2023 wilde ik weer gaan, maar werd ziek. Toen is er toch een delegatie uit Franeker 

naartoe gegaan om het project uit te voeren, dat we helemaal hadden voorbereid.  Samen met `onze` Dick 

Tolsma en diverse leden van Rotaryclub Franeker hebben we het energieverbruik van het kinderhuis 

geïnventariseerd en gekeken waar we kunnen besparen. Na dat besparen hebben we gekeken hoeveel 

energie er werd verbruikt en hoeveel zonnepanelen we nodig hadden om het energieverbruik sterk terug 

te brengen. We wilden 80 % energieneutraal worden. In Thailand schijnt de zon veel, dus opbrengst is 

verzekerd. In een jaar geven we omgerekend zo’n 20- tot 25 duizend US Dollar uit aan energieverbruik.  

Het geld dat we uitsparen willen dan investeren in educatie/opleidingen voor onze kinderen. We zijn 

bijvoorbeeld gestart met een Montessori kleuterschool maar ook vervolgonderwijs willen we beter maken 

en ook voor middelbare scholen, hoger beroeps opleidingen en universiteit is geld nodig. We willen onze 

kinderen goed voorbereiden op de toekomst! 

In februari 2023 zijn stadgenoten afgereisd om de zonnepanelen, connectors en alles wat erbij hoort, te 

monteren en montage  te begeleiden. Theunis en Lize Bakker van het bedrijf `Mannen van Staal` hebben 

ervaring met het bouwen van zonneparken, Jen Wartena is technisch ingenieur en bekeek alle installaties 

en waar vervanging nodig is of besparing mogelijk is, zijn vrouw Yvonne is kinderarts en verleende hulp 

aan de kinderen, Jeanette- en André Diemers gaan ook elk jaar naar Nikki`s en begeleiden de groep en 

deden ook andere projecten en zorg voor de kinderen met de ook meegereisde stadgenote Gerda de 

Lange-Pitstra en de zoon van Jen en Yvonne Wartena, die zich volop bezig hielden met klussen en 

renoveren van het zwembad en zorg voor de kinderen. Kortom: er zijn 96 zonnepanelen geïnstalleerd, het 

zwembad is gerenoveerd, er is geverfd en wat al niet meer. Jen stelde vast, dat we bijna alles konden 

betalen van de 38000 euro die we met acties bij elkaar hadden gebracht, maar we zoeken nog 3500 euro 

voor vervanging van diverse waterpompen voor onze eigen watervoorziening. De 38000 brachten we op 

met acties bij Rotaryclub Franeker en ook in samenwerking met Rotaryclub Harlingen en ik vroeg 

bijdragen van een zusterclub in Engeland en Duitsland.  Prachtige resultaten. 

En ja: is een zwembad nodig. Het is geschonken door een rijke zakenman, die de smoor in had, toen onze 

kinderen niet meer in zwembaden van de Thai mochten komen, omdat ze panisch zijn voor besmetting 



met aids. Hoewel het hiv-geïnfecteerd totaal geen besmettingsgevaar heeft, werden ze toch geweerd en 

gediscrimineerd. Dus 10 jaar geleden schonk hij het zwembad en dat was aan renovatie toe.  

 

Het is trouwens nooit klaar. Elke maand dienen we onze verpleegsters, kinderverzorgers (dag en nacht), 

kantoorpersoneel, onderhoudsteam en alles wat een grote huishouding nodig heeft, te bekostigen. Eten, 

drinken, medicatie en ga zo maar door. In Nederland is alles geregeld en zijn er vergoedingen. In 

Thailand helemaal niets. Het enige dat we krijgen zijn de pillen die de kinderen hun leven lang moeten 

slikken om geen aids te krijgen. Al het andere dienen we zelf te betalen.  

 

Het is daarom geweldig, dat vrijwilligers zoals Dick Tolsma en andere genoemde mensen belangeloos 

meehelpen. Dat ook heel veel mensen uit onze Gemeente doneren en helpen. Dat ook ZWO dit jaar weer 

500 euro bijdroeg. Geweldig. 

Het volgende project is volop in ontwikkeling. De bouw van een 20 kamer-gebouw voor beperkte 

jongeren. Een soort van begeleid wonen. Diverse van onze kinderen zijn al tijdens de zwangerschap door 

de moeder met aids of andere ziekte en problemen, beschadigd.  Deze kinderen kunnen als volwassenen 

niet overleven in de Thai maatschappij.  Voor hen bouwen we dit gebouw en van de 240.000 euro hebben 

we door eigen acties en donaties als 140.000 euro bij elkaar en zijn we de bouw van de eerste vleugel 

gestart in het vertrouwen, dat we ook de laatste 100.000 euro vinden bij goede mensen en instanties! 

Kortom: dank iedereen voor steeds weer uw / je steun. Elke euro telt en elke euro ontvangen we met grote 

dankbaarheid en is steeds netto besteed.  Meer informatie is te vinden via onze Stichting Nikki`s Friends 

en haar website:  (www.nikkisfriends.nl of via www.agapehomethailand.org ) 

Bijgevoegd de foto van de Friese delegatie! 

En het in aanbouw zijnde 20 kamer-gebouw.  

 

Wessel Veenstra 

 

 

 
 

 

 

http://www.nikkisfriends.nl/
http://www.agapehomethailand.org/


 
 

ORGELCONCERTEN 

 
Woensdag 5 juli (15.00 uur)   Marktconcert door Jochem Schuurman (Franeker) 

Zaterdag 15 juli (20.00 uur)   Avondconcert door Jochem Schuurman (Franeker) 

Woensdag 26 juli (15.00 uur)   Marktconcert door Chang Jong Lee (Prins Claus Conservatorium, Groningen) 

Zaterdag 5 augustus (20.00 uur)  Avondconcert door Bob van der Linde (Sneek)                                                               

Woensdag 16 augustus (15.00 uur)  Marktconcert door Jochem Schuurman                                                             

Zaterdag 26 augustus (20.00 uur)  Bachconcert door Jochem Schuurman 

De marktconcerten zijn gratis, er wordt bij de uitgang een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

De entree-kosten van de avondconcerten bedragen € 10,00 pp. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij www.orgelfraneker.nl 

  

  

Met vriendelijke groet, 

Mars van ’t Veer 

namens de Orgelstichting Franeker 

Cursus Theologische Vorming Sneek 

 

Na de zomervakantie start opnieuw de cursus Theologische Vorming in Sneek. Al tientallen jaren  komen 

de cursisten op dinsdagavond bij elkaar in één van de zalen van het Bogerman College in Sneek. De 

cursus start op dinsdag 19 september om 20.00 uur. Er wordt deze avond kennis gemaakt met de docenten 

en het open gastcollege wordt gegeven door ds. Jan-Willem Uringa, als predikant verbonden aan het 

MCL in Leeuwarden. Hij zal spreken over 'de pastorale zorg in het ziekenhuis in deze tijd'. 

Belangstellenden zijn van harte welkom en van hen wordt een bijdrage gevraagd van € 5,=.  

Op dinsdag 3 oktober gaan de gewone lessen van start. De cursus wordt gegeven in Bogerman, Hemdijk 

2 in Sneek op dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur.  

 

De cursus beslaat uit een cyclus van drie jaar waarin jaarlijks in september kan worden ingestapt. De 20 

avonden (10 voor de kerstvakantie en 10 erna) zijn verdeeld in vier blokken van vijf weken. In elk blok 

wordt les gegeven in twee verschillende vakken. Die vakken zijn filosofie, ethiek en dogmatiek, Oude 

Testament, Nieuwe Testament, liturgie, rituelen en traditie, de presentie van de kerk in de samenleving, 

wereldgodsdiensten en spiritualiteit, geschiedenis van kerk en kunst, Jodendom.  Het cursusgeld bedraagt 

€ 220,= per cursusjaar. Mocht dit bedrag een probleem vormen, dan kan er een beroep worden gedaan op 

het cursistenfonds. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. 

 

Zie voor meer informatie op website www.tvg-sneek.nl  

http://www.orgelfraneker.nl/
http://www.tvg-sneek.nl/


Aanmelden voor de cursus kan via: info@tvg-sneek.nl  

 

Verdere informatie kunt u krijgen bij de cursusleider, ds. Jan Henk Hamoen te Joure.  

Hij is bereikbaar via jhhamoen@gmail.com 

 

 
 

    Nieuws 
 
 
Zoals u in de vorige Binding kon lezen, hebben wij op de markt in Veenklooster gestaan. 
Dit heeft € 100 op gebracht en het was een hele gezellige dag. 
In juni is er gift van € 20 ontvangen van een gemeentelid waarvoor hartelijk dank! 
De oud ijzer actie loopt nog steeds erg goed. Van deze opbrengst is € 50 naar Goodnews 
South Africa gegaan en € 50  aan Martin en Tirzah Hofman in Knysna. 
Voor de sponsorloop die eind juni door Victory4All wordt gehouden is nogmaals € 1250 
overgemaakt. 
 
 
Johan en Astrid Vos willen graag eens bij ons in de kerk iets vertellen / getuigen over het 
werk van Victory4All en allen die bijdragen om het werk in de sloppenwijken mogelijk te 
maken bedanken. Deze vraag hebben we inmiddels  bij de kerkenraad neergelegd.  
 
Wij wensen alle lezers die op vakantie gaan en de thuisblijvers een fijne zomer toe! 
 

Met vriendelijke groeten, 

Sieds en Saskia de Jong   

saskiaensieds@gmail.com 

 
 

 

 

 

In rûntsje om mei de hûn…. 
 

mailto:info@tvg-sneek.nl


“Een beetje dom….”. Dy útdrukking kenne we allegear noch 
wol, hy kaam út de mûle fan keninginne Máxima. Ferline wike 
hearde ik him wer, no út de mûle fan in man dy’t ik 
ûnderweis trof. Ik sjoch him wol faker, in man fan Turkse 
ôfkomst, soms prate we even, in oare kear groetsje we 
allinnich mar. Mar foarige wike begong er in hiel ferhaal. Ik 
soe him in skoftke net sjen, want hy gie mei fakânsje nei syn 
famylje yn Turkije. Hy wennet al 40 jier yn Nederlân, earst 
mei syn Turkse frou, mar dêr wied er fan skieden, want sa sei 
hy: “Ik deed een beetje dom”. Wat dat dan krekt wie liet er 
yn it midden. Hy hie har nea wer sjoen, sa giet dat yn Turkije 
nei in skieding, nea wer sjoen en har namme waard ek net 
mear neamd.  
Fan ‘e wike stompte ik my foar de tredde kear yn in pear 
dagen oan in balke dy’t op it hiem lei. Ik rôp au en in raar 
wurd en sei: ferdikke, dat is de tredde kear dat ik my stomp 
oan dy aaklike rotbalke. Reaksje fan beppesizzer Jitse: “dat is 

dom!”. Ik seach it mantsje oan en sei: do hast gelyk Jitse, domme beppe, mar it docht wol sear!  
 

       Maaike van Dijk, 
 poat fan Joska 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 

vrijdag en zaterdag 7 & 8 juli 

oud papier 

 

zondag 9 juli 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. M. Roepers, Achlum/Hitzum 

 

zondag 16 juli 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. H. Wiersma, Scharnegoutum 

 

zondag 23 juli 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. R. Dragstra, Leeuwarden 

 

zondag 30 juli 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: maj. F. van der Werf, Leeuwarden 

 

vrijdag en zaterdag 4 & 5 augustus 

oud papier 

 

zondag 6 augustus 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. J. Lindeboom, Minnertsga 

 

zondag 13 augustus 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: evang. D. Wolbers, Franeker 

 

zondag 20 augustus 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. F. de Hoop, Tzum 



 

zondag 27 augustus 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. J. Bakker, Stiens 

 

vrijdag en zaterdag 1 & 2 september 

oud papier 

 

zondag 3 september 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. J. Zeldenrust, Mantgum 

 

vrijdag en zaterdag 6 & 7 oktober 

oud papier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdouderlingen:              Nynke-Aly Miedema-Kamstra 

                                    Marije Miedema-Epema 

    

 

Er is geen kindernevendienst tussen 23 juli en 27 augustus, we willen iedereen een mooie zomer 

toewensen. 

  

 
   


