
KERKBLAD VOOR DE PROTESTANTSE  

GEMEENTE TE FRANEKER  

30 ste jaargang, nummer 9 

vrijdag 8 september 2023 

 

De kopij voor de volgende nummers 

inleveren uiterlijk donderdag 28 september (nr. 10) 

en donderdag 26 oktober  (nr. 11) 

 

 

 

 

 

Ga Mee!  

 
 
Startzondag 1 oktober 2023   
 
‘Ga mee!’ Samen getuigen van geloof, hoop en liefde. Juist nu, in deze tijd.  

We beginnen deze startzondag net als vorig jaar met een ontbijt. Samen aan lange 
tafels. Zo verbinden we het thema van vorig jaar met dat van dit jaar, Ga mee aan 
tafel. U bent allen van harte uitgenodigd. 

  
Programma startzondag 1 oktober 
  
9.00 uur              * Ontbijt (vanaf 8.45 uur inloop) 
10.00 uur            * Viering 
11.00 uur            * Koffiedrinken  
11.30 uur            * Interview met Johan en Astrid Vos over het werk van               

Victory4All.  
* Activiteit voor de kinderen. 

12.00 uur   * Quiz: petje op/petje af  
12.30 uur            * Soep en broodjes  
13.15 uur  * Korte vesper 
14.00 uur            * Afsluiting van de startzondag 



 
 

 



 

Gedicht aangeleverd door Siemie Wolberts 

 

 

VOEDSELBANK 

 

Heeft u voedingsartikelen die u zelf niet gebruikt, dan kunt u dit doneren aan de voedselbank. 

 

Er staat een krat bij het kerkelijk bureau in de hal op Zilverstraat 36. ’s Morgens tussen 08.00 en 12.00 

uur geopend. 

 

 

 

Op woensdag 11 oktober is het kerkelijk bureau gesloten in verband met een bijeenkomst. 

 

 

 

 

MEDITATIE DOOR: DS. ROGER WIND 

 

Veelkleurig geloof          
 
Misschien kent u dat verhaal over de man die op een bord in zijn tuin met grote letters 
geschreven had: Jezus Redt. De volgende dag zag hij dat iemand anders daaronder 
geschreven had: Het Niet. Nog een dag later stond daar weer onder: Zonder Ons. Een 
grappig schriftelijk geloofsgesprek. 
 
Met een beetje fantasie zou je daar drie levensbeschouwingen in kunnen herkennen: 
1. Een kernachtige, evangelisch belijdenis en tegelijk oproep tot bekering: Jezus redt! Zonder 

Hem ga je verloren, dus: bekeert u nu het nog kan! 
2. Een teleurgestelde of cynische post-christelijke houding. Jezus heeft het misschien wel goed 

bedoeld, maar in deze wereld redt Hij het niet. Misschien is er nog wel "iets", maar Jezus is 
niet meer van deze tijd.  

3. Een moderne visie van het klassieke verbondsdenken. Jezus kan alleen wat betekenen door 
het verbond, de relatie, die wij met Hem aangaan. God en mens hebben elkaar nodig. 

Drie van de talloze vormen van geloofsbeleving, die alleen al binnen het christendom van de 
laatste eeuwen bestaan.  
Geloof kun je simpel definiëren als de persoonlijke verhouding met het transcendente, zeg 
maar: met God. Geloof is dus individueel bepaald. Ieder mens gelooft op zijn/haar eigen wijze. 
En binnen de gemeente van Christus wisselen we dat met elkaar uit, bij huisbezoeken, 
geloofsgesprekken en koffie-ochtenden. Maar ook in de kerkdienst, hoewel dat nogal eenzijdig 
is. Soms hoor je als dominee wat terug, bij de deur (kort) of later in de week bij een pastoraal 
bezoek of bij de supermarkt.  
Vaak gaat de communicatie van ons geloof zonder veel woorden. We drukken ons geloof uit in 
wat we doen, in zorg voor elkaar, in de diaconie, in de liturgie, in de manier waarop we onze 
financiën besteden als gemeente. 
Dat persoonlijk geloof valt niet altijd samen met het algemeen belijden van de kerk. Geloof zit 
van binnen, het kerkelijk belijden, de leer, vormt de buitenkant. 
We hebben de neiging om mensen in te delen naar die buitenkant, naar dat wat we 
waarnemen. We noemen iemand vrijzinnig of orthodox of evangelisch. Zonder dat we zelf 
trouwens altijd precies weten wat dat in houdt.  
 



In de tweede helft van de vorige eeuw werd door de secularisatie de invloed van kerkelijke 
instituten en verbanden kleiner. De buitenkerkelijkheid nam toe en randkerkelijkheid betekende 
langzamerhand dat de kerk zelf aan de rand van de samenleving kwam te staan. 
Dat had ook een positief effect. Het betekende ook dat er meer ruimte ontstond en meer 
geloofsvrijheid. Binnen de kerken werd genuanceerder gedacht over onderwerpen als kinderen 
aan het Avondmaal, de vrouw in het ambt, abortus, euthanasie, seksualiteit en 
Bijbelinterpretatie. We mochten van mening verschillen. 
Het geloof individualiseerde en was niet langer beperkt tot wat kerken voorschreven.  
Maar tegelijk verdween het geloof steeds meer uit het openbare leven. Het werd een privé-
zaak, iets voor achter de voordeur. In het publieke domein sprak men niet langer openlijk over 
zijn of haar geloof. Er groeiden nieuwe generaties op die niet alleen vrij waren van kerkelijke 
druk, maar veelal geen enkele godsdienstige scholing of vorming meer hadden gehad. Een 
generatie van religieus onwetenden, niet gehinderd door enige vorm van kennis. 
Toch is het geloof niet verdwenen. Integendeel, er is zelfs sprake van een groeiende 
belangstelling, bij jong en oud. Geloof als individuele verhouding tot het transcendente, tot het 
hogere, is springlevend. Mensen zoeken naar nieuwe vormen van spiritualiteit en van zin- en 
betekenisgeving in hun leven. Ze putten daarbij uit vele bronnen, oude en nieuwe, westerse en 
oosterse, religieuze en niet-religieuze. Het geloof van veel mensen is niet langer opgebouwd uit 
algemene dogma's, letterlijke bijbelinterpretatie of vaste rituelen en tradities. Het is meer een 
zoeken naar waarden en waarheid, gebaseerd op eigen ervaringen en zelf verworven inzichten. 
Geloof moet bij iemand passen. Ieder heeft zijn eigen geloof, dat gevormd wordt door het eigen 
levensverhaal. 
 
Al deze ontwikkelingen zien we ook in onze eigen gemeente. We beleven ons geloof op 
verschillende manieren en we proberen elkaar daarin te begrijpen en te respecteren, als 
verschillende leden van één lichaam. Of we nu van Johannes de Heer houden of van Praise, 
van Bach of van Fedde Schurer, van een goede preek of liever een goed gesprek, van Choral 
Evensongs of Iona-liederen, er is ruimte en respect voor elkaar. En die ruimte kan nog 
toenemen als we ons meer richten op onze samenleving en de opdracht die wij hebben om het 
Evangelie in praktijk te brengen. In kerkdiensten en diaconale activiteiten, in samenwerking met 
anderen, in oecumene en omzien naar elkaar. 
 
We mogen beginnen aan een nieuw seizoen, met een nieuwe kerkstructuur en hopelijk eindelijk 
op zoek naar nieuwe voorgangers: een pastoraal werker en een predikant. Samen met andere 
nieuwe (en oude) ambtsdragers en met enthousiaste vrijwilligers. Wij zijn allen op onze eigen 
wijze getuigen van onze hoop en ons geloof in de ene Heer en bezield door zijn Geest. 
Want: Jezus redt het niet zonder ons! 
 

 

KERKDIENSTEN 

 

Zondag 10 september 

 10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind, Viering Heilig Avondmaal 

  

Zondag 17 september 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. G. Groenewoud, Boalsert     

  

Zondag 24 september 

 10.00 uur Martinikerk: ds. Fl. Visser en pastor D. Gies, Oecumenische Dienst Agrarische Dagen 

 

Zondag 1 oktober 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma, Startzondag 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: mw. A.M. Dijkstra-van der Woude, Itens  



  

Zondag 8 oktober  

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

 

BIJ DE DIENSTEN 

 

Zondag 10 september  

Martinikerk 10.00 uur  

Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. Roger Wind 

Ouderling van Dienst: Nynke Aly Miedema-Kamstra 

Diaken: Willem Koopmans, Djoke de Boer, Annet Walinga, Carla van der Kooi, Bettie Vlieger 

Lector: Hanneke Vlietstra 

Organist: Jochem Schuurman 

Rondgangscollecte: Kerk in Actie: ouderen in Moldavië (zie uitgelicht elders in deze Binding) 

Kindernevendienst/Oppas:  

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Tjalling de Jong 

Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising 

Klokluider: Femme Nauta 

Koffieschenken: Matty Tasma, Sjoerd en Griet Damstra 

Koffiedrinken na de dienst 

 
 
"Je hoeft ook niet roomser te zijn dan de paus", zeggen we als we onszelf of elkaar iets toestaan wat 
misschien niet helemaal correct is. En we herkennen vast ook wel het gevoel van ergernis als mensen 
heel erg "woke" zijn en de ethische lat erg hoog leggen. Vooral voor anderen.  
Nou lijkt Paulus de lat ook wel heel hoog te leggen in Rom. 12. Niet minder dan 25 geboden legt hij de 
arme gemeente in Rome  op. En omdat het in de Bijbel staat : ons ook! 
Toch is Paulus bij nadere beschouwing wat minder woke dan het lijkt. Hij weet dat hij zelf ook geen heilig 
boontje is. Hij wijst ons wel op onze verantwoordelijkheid, net als God Ezechiël in hoofdstuk 33 
verantwoordelijkheid geeft voor zijn medemensen. 
En de bemoediging mogen we vanmorgen niet alleen door het Woord maar ook door het sacrament van 
het Heilig Avondmaal ontvangen. 
 

ds. Roger Wind 
 

 

Zondag 17 september 

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Hinke Dijkstra 

Diaken: Willem Koopmans, Bettie Vlieger 

Lector: Annie Mulder 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk  

2e Rondgangscollecte: diaconie KIA, zie uitgelicht in deze Binding 

Kindernevendienst/Oppas:  

Koster: Sikke Dijkstra 

Beeldpresentatie: Pieter Oosterhof 

Geluid en camera: Jan Eising en Sybe Swart 

Klokluider: Onno de Vegt 

Koffieschenken: Maaike van Dijk, Marie Steinfort, Aukje van Nimwegen 

Koffiedrinken na de dienst 

 



Op deze zondag lezen we Matteus 18: 21-35. Jezus krijgt de vraag voorgelegd hoe vaak je iemand moet 

vergeven. Eigenlijk wil de vraagsteller van Jezus horen wanneer het genoeg is. Want het houdt toch een 

keer op.  Jezus trekt de vraag in het absurde, hij nodigt ons er toe uit om zeventig maal zeven keer te 

vergeven. Verder staan Exodus 32: 7-14 en Psalm 103: 8-12 genoemd, waarin het gaat over een God die 

berouw krijgt en terugkomt op zijn voornemen én Psalm 103 bezingt de barmhartigheid en genade, het 

geduldig en vol gunst zijn van de Heer, zalvende teksten zijn het. ‘Hy sil net einleas stride, wol net ivich 

lilk bliuwe’, staat in vers 9 van de Psalm in de Fryske oersetting.  

 

ds. Sytze Ypma 

 

 

Zondag 24 september  

Martinikerk 10.00 uur:  

Oecumenische viering Agrarische Dagen 
Voorgangers: ds. Flora Visser en pastor Dorenda Gies 

Ouderling van Dienst: Rolf Bremmer 

Diaken: Carla van der Kooi, Hiele Walinga 

Organist: Jochem Schuurman 

Rondgangscollecte: speciaal doel 

Kindernevendienst/Oppas:  

Koster: Appie Reitsma 

Beeldpresentatie: Berend Bosgra 

Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising  

Klokluider: Klaas Kooistra 

Koffieschenken: Klaas Elting, Sjoerdtje Stellingwerf, Jeanet Veenstra 

Koffiedrinken na de dienst 

 

 
‘De jaarlijkse Agrarische Dagen in Franeker zijn een ware viering van het plattelandsleven, 
waarbij de stad tot leven komt met de geur van vers hooi, mooie muziek en de kleurrijke 
bedrijvigheid van bruisende activiteiten.’ Zo opent de website van de AD. Deze woorden 
ademen de sfeer van ‘toen was geluk nog heel gewoon’. Die sfeer van weleer koesteren we op 
de AD, tegelijk zijn de tijden onmiskenbaar veranderd. Tussen dat oude vertrouwde en een 
wereld in beweging en verwarring vieren we feest en ontmoeten elkaar op straat, in cafés en op 
terrasjes. En op zondag sluiten we af met een dienst in de Martinikerk, die pseudobasiliek die 
als een trotse moeder in het midden van de stad staat te pronken, rustend in zichzelf. Ook nu is 
er weer een preek van een bekende leek. Onze organist Jochem Schuurman bespeelt het 
orgel. Allen van harte welkom in de Martinikerk.  

Namens de Franeker kerken,  
ds. Flora Visser, pastor Dorenda Gies en ds. Sytze Ypma  

 

 

Zondag 1 oktober  

Startzondag 

Ontbijt 09.00 uur 

Viering in de Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Nynke Aly Miedema-Kamstra 

Diaken: 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 



Kindernevendienst/Oppas:  

Koster: Arjen de Boer en Sikke Dijkstra 

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra 

Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising 

Klokluider: Hayo Bartlema 

Koffieschenken: Anneke en Frits van der Veen, Trijntje Stellingwerf 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Het jaarthema voor komend seizoen is Ga mee! Sporen van geloof, hoop en liefde. Een van de manieren 

waarlangs we die grondwaarden van ons christelijke geloof op het spoor kunnen komen, is via de weg 

van getuigen. Deze zondag staat in het teken van getuigen. Er zijn stromingen in het christendom waarin 

getuigen - zeg maar gerust - een must is, en andere waarin het nauwelijks aandacht krijgt. Jehova’s 

moeten langs de deur om te getuigen. Sommigen mensen moeten per se van hun geloof getuigen, anderen 

houden hun geloofsbeleven liever als hartsgeheim voor zichzelf. Deze zondag openen we onze harten 

voor getuigen van geloof, hoop en liefde. Iemand die ontwapenend getuigde van zijn eigen geloofsweg, 

zijn vervolging en zijn bekering, is Paulus. We hebben deze zondag twee gasten die ook gaan vertellen 

over hun leven en geloof, Johan en Astrid Vos getuigen daarover. Zij staan aan de wieg van Victory 4all. 

Als zij vertellen krijgen geloof, hoop en liefde een gezicht, een verhaal. 

Net als vorig jaar beginnen we de startzondag met een ontbijt en eindigen we deze met een korte vesper. 

Namens de voorbereidingscommissie van harte welkom!  

 

ds. Sytze Ypma 

 

De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com  

 

 

WIJK NOORD 

 

Onder Wijk Noord vallen: 

Kaatsersbuurt   ouderling: mw. H.G. Joustra 

 

Sexb. Vaartplan    ouderling S. Broersma 

  

Keningspark, Kening State  ouderling H. Dijkstra-van der Zee 

Het War     

                         

Hamburgerrak    pastoraal bezoeker J. Speelman 

 

Professorenbuurt    ouderling S. Broersma 

    

Schalsumerplan    vacant 

 

Saxenoord en    pastor I. Douma, ouderling H. Visser  

Saxenstate     

 

Froonacker    ouderling A. Douma-Miedema 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.youtube.com/


Nijs út  It War 

 
In onze wijk waren er nog een 4-tal straten vacant voor een contactpersoon. 

Een contactpersoon bezoekt de mensen die jarig zijn en 80-jaar of ouder worden (alle  vermeldingen in 

De Binding), echtparen die een huwelijksjubileum vieren, nieuw binnengekomen leden of als een baby is 

geboren in een gezin. Dit in de straten die ze onder hun hoede hebben. Zij brengen namens de gemeente 

bloemen met de felicitaties langs. 

Loes Veenstra heeft zich aangemeld om de taak van contactpersoon op zich te nemen. Loes woont samen 

met haar man Wessel, onze huidige voorzitter van de kerkenraad op de Neptunusbaan 12.  Dit betekent 

dat alle straten in wijk It War nu zijn voorzien van een contactpersoon. Prachtig. 

Loes neemt de Meteoorbaan, Komeetbaan, Planetenbaan en War voor haar rekening.  

Heel veel plezier en wijsheid bij de ontmoetingen die gaan komen, Loes! 

 

Hinke Dijkstra,  

ouderling 

 

 

 

WIJK ZUID 

 

predikant: ds. S. Ypma 

 

Onder Wijk Zuid vallen: 

 

Binnenstad    ouderling Tj. Fokkema  

Vliet / Tuinen  / Dorpen  pastoraal bezoeker  H.E. Bron 

 

Catsbuurt / Frisia   ouderling R.H. Bremmer 

 

Parkbuurt    ouderling: P. Sieperda-Breidenbach 

Noorderbleek   

Oostwoudbuurt   

    

Bangabuurt en Roordastate pastoraal bezoeker H. Bartlema 

 

Watertorenbuurt   vacant 

 

Plan Zuid en    vacant 

Over de Brug   

 

Theresia    pastoraal bezoeker mw. S. Oosting 

 

Tzum     pastoraal bezoeker L. Benders-van der Wal 

 

Botniahuis    pastoraal bezoeker L.G. Visser-Attema 

  

Parkstate/Sjaerdema  ouderling: P. Sieperda-Breidenbach 

   

Westerpoort    pastoraal bezoekers J. en A. Osinga-Boomsma 

 

 

 

 
Uit de Frisiapastorie: de vermiste stola 



 
In de Bijbel staat ‘zoekt en gij zult vinden.’ Ik vind dat een mooie en wijze uitspraak, al ervaar ik soms dat 
die niet altijd opgaat. Zo mis ik sinds een paar maanden een van mijn vier stola’s, de groene. Ik heb alle 
kerken bij langs gebeld waar ik recent een gastdienst heb verzorgd, maar nergens hadden ze hem 
gevonden. Nu vestig ik mijn hoop op een uitspraak van de kunstenaar Picasso, die ooit heeft gezegd: ‘Ik 
zoek niet, maar ik vind.’ Intussen zit ik zonder groene stola. Onze onvolprezen koster had nog wel een 
oudje liggen en ikzelf had ook nog een, met een rode achterkant. Ik belde naar Slabbinck, de toga- en 
stola winkel voor dominees. Helaas, de stola die ik mis hadden ze niet meer, de laatste uit de serie - 
precies de kleur die ik zocht - was net in de outlet verkocht. Dit was allemaal voor de zomervakantie. De 
afgelopen weken keek ik nog eens op de outlet-website van Slabbinck, en wat zag ik daar? Niet de stola 
die ik zocht, maar wel een andere die prima zou passen. Dat moest hem maar worden. En wat zag ik nog 
meer? Precies dezelfde toga als die ik al jaren draag. Voor een sterk afgeprijsd bedrag. Aha, de mijne 
begint intussen wat sleets te worden… Mijn besluit was genomen. 
 
Op donderdagmorgen 31 augustus reed ik naar Slabbinck in Almere. De toga zat als gegoten en de stola 
vond ik mooier dan ik dacht. Net als in een gewone kledingwinkel ging ik nog even langs het rek met 
andere toga’s. Daar zag ik een mooie roomwitte, bovendien handig van snit, zonder rits, gewoon over je 
hoofd aantrekken. Ik paste hem, hij stond best goed. Even Anneke appen, wat vind jij?… Maar na enig 
overleg kwam ik tot de slotsom, dat het in het ambt om iets anders dan om ‘mooi’ gaat. In het ambt 
moet de toga niet de aandacht trekken, dat leidt af van waar het om gaat. Waar gaat het dan om? Ik 
merk dat ik dat amper onder woorden kan brengen. Laat ik het proberen. Het gewaad, de toga, moet 
dienend bijdragen aan de ervaring van het heilige, moet ruimte blijven geven aan de binnenkant, aan de 
werking van het Woord … zodat we een heelheid ervaren in de gebroken wereld. Heilig wil ook zeggen, 
dat iets apart van het gewone staat. Een dominee of priester drukt met de toga zijn aparte rol als 
ambtsdrager uit, iemand met een taak vanaf een speciale plek. Je kunt het vergelijken met een agent(e) 
of verpleegkundige in uniform. De aandacht blijft niet bij hun kleding hangen, maar bij hun functie, je 
weet precies waar ze voor staan.  
 
Nou ja, dat waren zowat gedachten vanuit de Frisia pastorie, waar inmiddels een fris aangeschafte grijze 
toga hangt en meer dan één broedsel huiszwaluwen is uitgevlogen. Waar we genieten van een prachtige 
nieuwe keuken en al helemaal zijn gewend aan koken op inductie, een genot. En waar ik, samen met 
Piety Sieperda, werk ik aan de activiteitengids. Het lijkt weer een mooi programma te worden. Deze gids 
komt naar u toe met het volgende nummer van de Binding. Ik zie uit naar ons komende jaar. 
Met een hartelijke groet, 
 

ds. Sytze Ypma 
 

 

 

 Afspraken over begrafenissen  

  

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen dragen, hebben 

we daar de volgende afspraken over gemaakt:  

  

1.       Ds. Sytze Ypma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Zuid en uit de dorpen. 

2.       Pastor Ilse Douma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden woonachtig in Saxenoord en Saxenstate. 

3.  Voor Wijk Noord zijn de rouwdiensten in overleg. 

  

Met een hartelijke groet,  

  

ds. Sytze Ypma  

pastor Ilse Douma  



 

UIT DE KERKENRAAD  

 

Voorzitter :    Wessel Veenstra 

 

Secretaris:     Piety Sieperda-Breidenbach 

    e-mail: scriba@pkn-franeker.nl 

 

 

G O E D  N I E U W S! 

 

Op 5 juli 2023 was de laatste Kerkenraadsvergadering voor het zomerreces. 

Er werden veel besluiten genomen. Alle geledingen in de Kerkenraad dienden hun beleidsvoornemens ter 

besluitvorming in. Het beleid voor de komende jaren. Veel denkwerk, veel schrijfwerk en veel plannen 

voor de toekomst.  Het betreft plannen van het College van Kerkrentmeesters, van de Diaconie, van de 

Jeugdouderlingen, van de Ouderlingen, van het Pastoraal overleg, de Liturgiecommissie, een commissie 

voor Communicatie (intern/extern) en meer. We gaan daar in `De Binding` nog meer uitleg over geven. 

 

Nieuwe voorzitter PG Franeker: 

Prachtig nieuws was er over een nieuwe voorzitter voor onze Protestantse Gemeente Franeker: 

Rolf Bremmer, al ouderling binnen de kerkenraad van de Protestantse Gemeente, is bereid de komende 

twee jaar voorzitter te zijn van de Kerkenraad. Alle aanwezige kerkenraadsleden zijn enthousiast en 

ondersteunden de benoeming van Rolf Bremmer als voorzitter. 

 

Nieuwe Scriba: 

Ook de functie/taak van Scriba van de Protestantse Gemeente Franeker kan worden ingevuld, nu Piety 

Sieperda-Breidenbach zich bereid verklaarde, de taak van scriba op zich te willen nemen en overigens 

haar pastorale taken als ouderling niet helemaal  los te willen laten.  In de kerkenraad werd al eerder 

besloten, dat naast de Scriba ook een notulist(e) zal worden gezocht- en benoemd. De kerkenraad gaat 

actief mensen benaderen voor deze taak. 

 

Nieuwe voorzitter Kerkrentmeesters: 

Er dient in het College van Kerkrentmeesters nog afstemming te komen, maar ook voor het 

voorzitterschap van het College van Kerkrentmeesters zijn er verregaande gesprekken geweest met een 

geschikte kandidaat. Daarover later meer. Het College is nog op zoek naar een penningmeester. 

 

Voorzitterschap Diaconie:  

Ondergetekende neemt de taak van voorzitter van de Diaconie weer op zich (nu waargenomen door oud-

voorzitter Willem Koopmans) 

 

Grote- en Kleine Kerkenraad: 

Na de zomer starten we als Kerkenraad in de nieuwe organisatievorm/structuur: een `Grote` Kerkenraad 

(3x per jaar bijeen) en een `Kleine` kerkenraad (dagelijks bestuur, 8 x per jaar bijeen) 

 

Beroeping, Openstelling- en uitbreiding vacatures: 

Belangrijke besluiten waren ook, dat we een nieuwe predikant willen beroepen voor 0,6 fte. (dat was 0,8 

fte) en ook een profiel is vastgesteld. Op 1 augustus is er een extra bijeenkomst van het dagelijks bestuur 

geweest om de beroeping voor een predikant(e) en de Jeugd- en Jongerenwerker voor te bereiden en 

voorbereiding voor de contractbesprekingen met Ilse Douma voor het ouderenpastoraat. Ik schrijf hierna 

afzonderlijk over de samenstelling van een `Beroepingscommissie` 

 

(ter informatie: 1 fte. is 36 uren per week) 

Waarom 0,6 fte. voor een tweede predikant? 

mailto:scriba@pkn-franeker.nl


Er is ook besloten door de Kerkenraad, dat we 0,6 fte. openstellen (NIEUW!) voor een Jeugd- en 

Jongerenwerker en op grond van de leeftijdsopbouw van de gemeenteleden in onze Protestantse 

Gemeente, de functie in het Ouderenpastoraat willen uitbreiden van 0,2 fte. naar 0,4 fte.  

In de eerstvolgende uitgave van `de Binding` zal meer op detail worden ingegaan en ook mededeling 

worden gedaan van meer besluiten en veranderingen. Niet zomaar veranderen en besluiten: er is 

geluisterd naar de gemeenteleden.  

 

Twee grote lijnen zijn naar voren gekomen uit de gemeente: 

- We missen jeugd- en jongeren in onze gemeente;  

- We willen als gemeente midden in de Franeker gemeenschap staan; 

 

Daar willen we aan gaan werken! 

Dat kunnen we dankzij  heel veel vrijwilligers- en meelevende gemeenteleden. 

Aan hen altijd weer eer! 

 

Wijkindeling: 

Er zijn nog meer besluiten genomen in de Kerkenraad, bijvoorbeeld het loslaten van de wijkindeling in 

Noord- en Zuid naar veel meer een indeling in leeftijdscategorieën. We werken dat nog verder uit. Straks 

zijn er 2 predikanten, een medewerker ouderenpastoraat en een jeugd- en jongerenwerker, die elke week 

met elkaar overleggen wie wat gaat doen voor wie!   

 

Ambulant predikant: 

De Kerkenraad gaf als opdracht aan mij als voorzitter mee, ds. Douwe Visser, `onze` ambulant predikant  

(wijk Noord en ouderenpastoraat (Saxenoord), te polsen of hij nog een half jaar door wil. Ik heb een 

prachtig gesprek met ds. Visser gehad en hij kijkt met voldoening terug op het afgelopen half jaar. Hij is 

enthousiast over onze gemeente, maar ds. Visser merkte ook op: `ik moet het niet meer doen`.  Ik heb 

namens de Kerkenraad onze grote waardering uitgesproken in ons tweegesprek, maar ook ten overstaan 

van de gemeente na afloop van de eredienst in de Martinikerk op 30 juli 2023. Wat zijn er veel 

gesprekken geweest door ds. Visser met gemeenteleden, leidde hij diverse erediensten, begeleidde familie 

na overlijden en bij uitvaarten. Indrukwekkend!  

 

Met de Kerkenraad is afgesproken voor het komende half jaar (en mogelijk iets langer) op zoek te gaan 

naar een nieuwe ambulante predikant en ook goed nieuws: Ilse Douma hervat haar werk in het 

ouderenpastoraat in onze gemeente.  

 

 

Namens de Kerkenraad en alle betrokkenen, wens ik u  Gods Zegen, 

 

Wessel Veenstra 

Interim-voorzitter Protestantse Gemeente Franeker  

 

 

 

Beroepingscommissie 

 

Op 3 augustus 2023 is in de `kleine kerkenraad` (hiervoor noemden we dat Moderamen) afgestemd over 

het samenstellen van een `beroepingscommissie` met het doel een nieuwe predikant voor onze gemeente 

te beroepen. Zoals eerder gemeld: alle beleidsplannen zijn klaar. Hoe we verder willen hebben we 

omschreven. Het licht staat op `GROEN` om snel aan de slag te gaan met het beroepingswerk! 

 

We willen in de commissie vooral de stem van de gemeenteleden terug laten komen. Natuurlijk laten de 

gemeenteleden zich vertegenwoordigen door leden van de Kerkenraad en toch is besloten de 

beroepingscommissie te laten bestaan uit meer mensen dan alleen leden van de kerkenraad. Het voorstel 

is: 



- Uit elke geleding van de Kerkenraad één vertegenwoordiger. DUS: één uit het College van 

Kerkrentmeesters, één uit de Diaconie, één uit Jeugd- en Jongeren werk,  één uit de ouderlingen.  

Dus totaal 4 vertegenwoordigers. 

- Uit de gemeenteleden eveneens 4 vertegenwoordigers. 

 

We streven bij samenstelling van de commissie naar een goede afspiegeling/vertegenwoordiging van 

onze gemeente; 

 

We roepen dan ook van harte gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Franeker op, zich aan te 

melden als belangstellende om deel uit te maken van de beroepingscommissie. Er is positiviteit- en veel 

enthousiasme in onze gemeente en wellicht geven zich meer dan 4 gemeenteleden op. Uiteindelijk zal er 

een keuze worden gemaakt en ook worden toegelicht.  

 

De `kleine kerkenraad` stelt zich voor, dat ook de sollicitatieronde voor de Jeugd- en Jongerenwerker deel 

uitmaakt van de taak van de `beroepingscommissie`. Dat om reden, dat je ook goed de profielen voor 

beide taken in de gaten kan houden en beter kan beoordelen welke personen ook het beste bij elkaar 

passen om samen te werken.  Een sollicitatiecommissie voor de Jeugd- en Jongerenwerker kan dan weer 

bestaan uit mensen die verstand hebben van arbeidscontracten e.d. 

 

Voor alle ambten/taken zijn profielschetsen gemaakt en is omschreven wie we- met welke kwaliteiten 

zoeken voor onze Protestantse Gemeente Franeker (wilt u/jij kennisnemen van deze profielen, dan zijn 

deze ter inzage beschikbaar of kunnen u/jou worden toegestuurd) 

 

We stellen voor, dat de leden van de `beroepingscommissie` uit hun eigen midden een voorzitter kiezen.  

De leden van de `beroepingscommissie` staan er natuurlijk niet alleen voor. Ze kunnen worden 

ondersteund door het mobiliteitsbureau van PKN (Utrecht) en de procedure is zeer duidelijk omschreven 

en ondersteund met informatie. Voor belangstellenden: https://protestantsekerk.nl/thema/beroepingswerk/  

 

OPROEP: 

 

KORTOM: we vragen u/jou als gemeentelid van de Protestantse Gemeente Franeker, je aan te melden als 

belangstellende om deel uit te maken van de `Beroepingscommissie`. 

 

U/jij kunt zich aanmelden via het Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC Franeker. U kunt een 

schriftelijk bericht doen per post, door te bellen (0517-393200) of een email te sturen 

(kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl) 

 

 

 

 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

 

Voorzitter:      D. Tolsma 

Secretaris :         Janny de Vries-Fokkema 

     e-mail: secretaris.krm.pgf@outlook.com 

Penningmeester: S. Douma 

   

 

INCASSOKALENDER 

 

FONDS:  INCASSODATUM:  

   

 

https://protestantsekerk.nl/thema/beroepingswerk/
mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl


Actie Kerkbalans    27 september 

Zending     27 september  

Kerkomroep     27 september 

 

 

 

 

COLLECTEN EN GIFTEN 

 

11 juni  Diaconie H.A.   € 607,15 

  St. Mensenkinderen 

18 juni  Diaconie   € 229,25 

18 juni  Kerk    € 214,66 

25 juni  Diaconie   € 301,98 

25 juni  Kerk    € 289,05 

2 juli  Diaconie   € 305,51 

2 juli  Kerk    € 283,15 

9 juli  Diaconie   € 232,55 

9 juli  Kerk    € 239,70 

16 juli  Diaconie   € 231,50 

16 juli  Kerk    € 236,70 

23 juli  Diaconie   € 207,31 

23 juli  Kerk    € 228,00 

30 juli   Diaconie   € 297,50 

30 juli  Kerk    € 311,15 

6 augustus Diaconie   € 321,25 

6 augustus  Kerk    € 323,77 

 

Ontvangen twee keer een gift van € 50,00 voor de kerk, in juli en in augustus, contant via het kerkelijk 

bureau. Hartelijk dank. 

 

Ontvangen gift van mw. W. van € 100,00. Hartelijk dank. 

 

Voor alle ontvangen giften via de bank en via de QR-codes en via de ponkjes en schalen in de kerk, heel 

hartelijk dank! 

 

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en 

12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 bonnen. 

Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen. 

 

 

DIACONIE 

 

Voorzitter: W. Koopmans 

Secretaris:  D. de Boer-Boutsma 

  

 

Ontvangen giften voor de Diaconie mei tot en 
met juli 2023   

        

Naast de collecteopbrengsten zijn voor de verschillende projecten / doelen 

in de maanden mei, juni en juli  bij de Diaconie onderstaande   
bedragen ontvangen :      



        

Diaconie ( Algemeen )    € 989,00  
Kerk In Actie - Noodhulp  Oekraine   € 805,00  
Kerk In Actie - Missionair Werk Nederland   € 85,50  
Alzheimer Nederland     € 463,00  
Stichting Mensenkinderen    € 225,00  
Kerk In Actie -  Colombia    € 176,00  
Victory 4 All     € 50,00  
Stichting Philanthropy Connections   € 50,00  

        

        
Namens de Diaconie hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 

Jan Oosterhaven, 
penningmeester   

 

Van de Diaconie en  project Vluchtelingenwerk Protestantse Gemeente Franeker 

 

In de vorige `Binding` vertelden we over de noodhulp die werd verleend aan 500 vluchtelingen, 

waaronder 199 kinderen, in de jungle van Myanmar, het vroegere Birma. Met instemming van de 

Kerkenraad doneerden we geld voor hulp aan hen voor eten, drinken, medicatie, tenten/zeilen e.d. We 

kregen ook foto`s te zien, maar die konden we weer niet gebruiken. Door internet kan iedereen meekijken 

en kan zelfs het regime in Myanmar proberen de locatie vast te stellen en treedt het leger op tegen de 

vluchtelingen, onder andere met bombardementen met doden en gewonden tot gevolg en vernielingen. 

Ter plaatse is onze contactpersoon dhr. Sallo Polak in Chiang Mai (Thailand), die samenwerkt met 

Friends Without Borders. 

 

Dorp gebombardeerd Myanmar, 5000 mensen op drift 
Op 11 juli 2023 werd een dorp in de jungle gebombardeerd. Het gaat dus om een gewapende aanval op 

een van de gebieden waar Friends Without Borders (FWB) actief zijn: het Daw Noe Ku IDP-kamp. Er 

waren enkele doden en gewonden te betreuren. De kerk, een kliniekje, huizen en de infrastructuur werd 

vernietigd. 5000 mensen  raakten op drift en staken de grens over naar Thailand, waar ze nu eerst enkele 

weken mogen verblijven op een voetbalveld. Er is geen eten, drinken, tenten, medicijnen en zo meer.  In 

het vluchtelingenproject dat we in Franeker als Protestantse Gemeente met elkaar uitvoeren, krijgen we 

geld als vergoeding voor kosten. Is er geld `over`, dan mag dat teruggestort worden in een solidariteitspot 

voor vluchtelingenorganisatie INLIA of mag de Protestantse Gemeente dat besteden aan goede doelen, 

lokaal of internationaal.  Dit is zo`n situatie en ook hier betreft het vluchtelingen in erbarmelijke 

omstandigheden. Er is van dat geld onmiddellijk 2000 euro overgemaakt voor noodhulp. 

 
Tevens is een verzoek gericht aan Shelterbox.nl, een internationale organisatie van Rotary, die in 

rampgebieden tenten, kookgerei, dekens e.d. verstrekt over de gehele wereld. Het verzoek is om in 

Noord-Thailand bij de 5000 vluchtelingen te onderzoeken of daar Shelterboxen verstrekt kunnen worden. 

Een shelterbox is een dak boven het hoofd en een plek waar je kunt koken.  Dit is een foto van zo`n 



shelterbox en natuurlijk kan je het ook zelf bekijken op internet: www.shelterbox.nl  Rotaryclub Franeker 

helpt ons hiermee als intermediair.  

 
 

We hopen, dat Shelterbox daar  wat kan betekenen voor de vluchtelingen. Voor de lezers die meer willen 

weten van de situatie daar, nog enkele links op internet: 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/thousands-flee-to-thailand-after-myanmar-junta-bombs-idp-

camp-in-kayah-state.html 

 

Hulp aan project  Casa-Vera in Moldavië 
Via ons meelevend gemeentelid Albert Hovinga, werd een verzoek ontvangen voor financiële 

ondersteuning aan een project, dat destijds ook vanuit de Vrij Evangelische Gemeente werd ondersteund. 

Het betreft een project van Carmen Ullersma en heet Casa-Vera in Moldavië.  

Het project heeft dringend financiële steun nodig en alweer enkele jaren geleden werd vanuit de Vrij 

Evangelische Gemeente gezegd, dat wanneer er nood mocht zijn, Carmen altijd kon proberen weer aan te 

kloppen.  Dat deed Carmen nu en werd haar verteld, dat de VEG is samengegaan met de Protestantse 

Gemeente Franeker.  Albert Hovinga praatte de diaconie bij en er is besloten, dat de Diaconie dit project 

wil ondersteunen. We doneerden op 27 juli 2023 (er was haast geboden) met instemming van alle 

diakenen, 1000 euro. De helft vanuit het budget van de diaconie de andere helft vanuit het budget 

vluchtelingenproject (zoals hiervoor ook uitgelegd). 

Hier werkt Carmen Ullersma, in Costești, een klein stadje in Noord Moldavië. Carmen zet zich in om op 

een levende en tastbare manier de geboden die Jezus het grootste noemde tot uitdrukking te brengen: 

‘Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, geheel uw ziel, met geheel uw verstand en al uw krachten’, 

en ‘heb uw naaste lief als uzelf’. Via de stichting Casa Vera Moldavië zet Carmen zich in en schrijft 

hierover als volgt. 

“Tijdens mijn werk in Moldavië, in de dorpen onder de armste mensen, heb ik ontdekt dat er een tekort is 

aan opvang voor ouderen. Daarom dat ik een dagcentrum voor ouderen heb opgericht in Costești. Costești 

heeft ongeveer 1800 inwoners. Dit omvat het stadje Costești en 4 dorpen daar omheen. Het ligt aan de 

rivier de Prut en is een grensplaatsje met een douanepost naar Roemenië. In Costești is het leven niet 

makkelijk voor ouderen. Veel ouderen hebben een pensioentje van 600 lei per maand (ongeveer 30 euro). 

In de dorpen rondom Costești hebben ouderen geen stromend water in huis, wat betekent dat ze in huis 

ook geen douche, toilet of wasmachine hebben. In het dagcentrum bieden we hen de gelegenheid om te 

kunnen douchen, hun kleding te wassen in een wasmachine en we verzorgen een warme maaltijd. We 

laten de ouderen en kinderen uit Costești met elkaar in contact komen door een paar keer in de week na 

schooltijd samen creatieve activiteiten te ondernemen in het dagcentrum. 

Wilt u meer weten over dit project dan kunt u meer informatie vinden op de website van Casa Vera. U 

kunt zich op de website ook aanmelden voor de nieuwsbrief. 

http://www.shelterbox.nl/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.irrawaddy.com%2Fnews%2Fburma%2Fthousands-flee-to-thailand-after-myanmar-junta-bombs-idp-camp-in-kayah-state.html%3Ffbclid%3DIwAR1dt_zXRe2iGwcpPb4CXIQ96t2Tw96JzToM_p8AAbsaWN2ePT4I36dj0WA&h=AT0Sz4XymjXP7IySz2nlXWl4Boy2eyEQoWO4YcKlmMUaqMqAsG6sYB6Ee8oysTx63w60qZw4GCo25ynNTOrHW_D6SVgTmS2gBJaFP3lMZrPb6UNVxa5e6ELHbxDhTnx9AoE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.irrawaddy.com%2Fnews%2Fburma%2Fthousands-flee-to-thailand-after-myanmar-junta-bombs-idp-camp-in-kayah-state.html%3Ffbclid%3DIwAR1dt_zXRe2iGwcpPb4CXIQ96t2Tw96JzToM_p8AAbsaWN2ePT4I36dj0WA&h=AT0Sz4XymjXP7IySz2nlXWl4Boy2eyEQoWO4YcKlmMUaqMqAsG6sYB6Ee8oysTx63w60qZw4GCo25ynNTOrHW_D6SVgTmS2gBJaFP3lMZrPb6UNVxa5e6ELHbxDhTnx9AoE
http://www.casa-vera.org/


Wilt u een van de ouderen sponsoren die naar het dagcentrum komt, dan kunt u een mail sturen 

naar carmenullersma@hotmail.com. Meer informatie hierover vindt u ook op de website. 

 

Ik ben afgestudeerd HBO-Verpleegkundige en heb Theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in 

Amsterdam. In de zomer van 2009 heb ik de Harvest School van Iris Ministries in Pemba, Mozambique 

gevolgd.” 

 

Zie ook haar blog voor nog veel meer informatie: http://www.carmeninmoldova.org/ 

 

Huisjes bouwen in sloppenwijk Knysna, Zuid-Afrika 
https://www.filadelfia-zending.nl/project-en-werkers/project-knysna-zuid-afrika/  

 
In december 2021, vlak voor hun vertrek naar Zuid-Afrika, waren bij ons in de gemeente in een eredienst 

te gast, Martin en Tirzah Hofman. We schreven inmiddels vaker over hen in `de Binding`. We steunden 

hen destijds financieel via een collecte en een bijdrage uit het budget van de diaconie. Ze vertrokken met 

hun hele gezin naar de stad Knysna in Zuid-Afrika. Een behoorlijk toeristische plaats, maar ook een plek 

omringd door sloppenwijken en grote armoede. We volgende hen sindsdien en het was pionieren, het was 

best zwaar een weg te vinden, huisvesting te vinden, de juiste mensen te vinden en natuurlijk met het hele 

gezin te wennen aan een volstrekt andere cultuur, andere leefomgeving en het was ook best lastig om je 

financieel te kunnen redden. Als je de link aanklikt zie je meer informatie over hun werkzaamheden.  

Daaruit blijkt ook, dat ze prachtige wegen hebben gevonden om te gaan. Ze hebben een gebouwtje tot hun 

beschikking gekregen, dat ze willen verbeteren en ombouwen tot trefpunt en kerkje. Van hieruit willen ze 

eten verstrekken, trainingen geven, evangeliseren. Van de overheid kunnen ze materialen krijgen om 

nieuwe huisjes/hutten te bouwen in de vervallen sloppenwijken in- en bij de stad.  Alle gratis verstrekte 

bouwmaterialen zijn niet genoeg en dan dient het ook nog geplaatst te worden, dus bewerking grond, 

meer materialen, bouwgereedschap etc. Ervaring is, dat er voor een huisje ongeveer 500- tot 600 euro 

nodig is, buiten de verstrekte materialen.  Er is besloten om voor de bouw van een aantal nieuwe huisjes,  

2000 euro te sponsoren via Stichting Filadelfia-zending. Eind dit jaar komen Martin en Thirzah naar 

https://hartvoordeoogst.nl/carmenullersma@hotmail.com
http://www.carmeninmoldova.org/
https://www.filadelfia-zending.nl/project-en-werkers/project-knysna-zuid-afrika/
https://hartvoordeoogst.nl/wp-content/uploads/2013/10/Carmen_Igor-300x199.jpg


Nederland. Recent hadden ze bezoek van hun ouders. Die worden kwestbaarder en willen hen in 

Nederland gaan bezoeken en we proberen hen dan ook te ontvangen als gast in een eredienst. Ze zijn zeer 

dankbaar voor de geweldige steun door de Protestantse Gemeente in Franeker. 

 

Sportclub Samenspel voor mensen met een beperking 
Dit is een verzoek dat we ontvingen: 

`Ik schrijf jullie deze mail namens het bestuur en alle sporters van Sportclub Samenspel.  Samenspel is 

een sportclub voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Franeker/Harlingen. Wij zijn 

maar een kleine club met ongeveer 47 leden. Wij doen o.a. aan zaalvoetbal, zwemmen en bowlen. Door 

de Coronapandemie is ons budget behoorlijk gekrompen. Echter zouden wij graag nieuwe materialen 

aanschaffen en kleine activiteiten organiseren. Voor het voetballen bijvoorbeeld zouden wij graag nieuwe 

voetbaltenues, trainingshesjes, voetballen en pionnen aanschaffen. Voor het zwemmen en bowlen zijn er 

minder kosten, maar willen wij altijd graag het seizoen afsluiten met een medaille voor alle deelnemers. 

Al met al komen wij uit op een kostenplaatje van 500 euro.` 

We steunden al eerder als Protestantse gemeente diverse initiatieven in Franeker uit het budget van het 

project Vluchtelingen (zie eerdere toelichting). Dat deden we voor de eindejaarsmaaltijd voor 100 

personen in de Martinikerk, voor hulp aan de Oekraïne transporten, voor Soep&Zo in  `de Skûle`, hulp 

aan Oekraïense mensen die hier verblijven. Ook dit plaatselijke project steunen we éénmalig met het 

gevraagde bedrag.   

 

Uitje bewoners Kening State : oldtimers en lunch! 
Op 23 juli 2023 werd er een prachtig `uitje` met een luxe lunch en fototentoonstelling georganiseerd voor 

de bewoners van Kening State in Franeker. In verbinding met aldaar wonende gemeenteleden, hebben we 

voor één keer aan de organisatie van het uitje, het ontbrekende geld namens onze Protestantse Gemeente 

gesponsord en is Wessel als interim-voorzitter ook aanwezig geweest. Johan Oudendag bood namens 

onze gemeente symbolisch een cheque aan. Het programma bestond uit een mooie opening door 

burgemeester Marga Waanders. Een mooie `preek`, zoals hij het zelf noemde, van Josse Pietersma, die 

ging over de geschiedenis van het gebouw, een fototentoonstelling met foto`s van Joan van der Burg en 

over de bewoners en natuurlijk waren daar de oldtimers. Ieder die dat wilde kon gedurende de morgen en 

in de middag meegaan in unieke oldtimers voor een rally in de Waadhoeke. Ondertussen was er een 

geweldige lunch georganiseerd in het restaurant van Kening State. Aan de organisatie hebben we voor 

volgende jaren meegegeven, de start niet te doen op hetzelfde moment als onze eredienst en die opvatting 

nemen ze mee in hun overwegingen, aldus Marcus van der Woude, organisator van het evenement met 

een hele groep enthousiaste vrijwilligers. Op onderstaande foto uitreiking van de cheque door Johan 

Oudendag aan Marcus van der Woude, staande voor een prachtige Cadillac en een foto van nog meer 

bekende gemeenteleden.  

   
 

INLIA (Stichting) Internationaal Netwerk van Lokale initiatieven met Asielzoekers) 

 



INLIA is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen 

in nood helpen. Ze helpen ook de Protestantse Gemeente Franeker op een geweldige manier in ons project 

`Vluchtelingen Bloemketerp`. 

 

Onlangs werd aan de kerken in Nederland het  ‘Jaarbericht 2022’ van INLIA gestuurd.  Het is een 

beknopt overzicht van hun activiteiten in een bijzonder jaar – van coronacrisis naar opvangcrisis van 

vluchtelingen uit Ter Apel.. 

Een uitgebreider jaarverslag kunt u downloaden van hun website. 

  

Om ons werk ten dienste van asielzoekers in nood te kunnen voortzetten, is uw financiële steun 

onmisbaar. 

Heeft u dit jaar al een bijdrage overgemaakt? Hartelijk dank daarvoor! 

Wilt u ons blijven steunen? Maak dan uw gift over op IBAN rekeningnummer NL47 INGB 0005 872 

815. Vermeld u daarbij alstublieft in de omschrijving de naam en plaats van uw geloofsgemeenschap. 

 

In afstemming en instemming van de Kerkenraad willen we een gift doen van 1000 euro uit het fonds dat 

we hebben opgebouwd voor opvang van Vluchtelingen in onze gemeente.  

 

 

Rolstoel-fiets 

Door actie van de Diaconie, in het bijzonder door Willem Koopmans, werd samen met Wessel met 

Patyna Saxenoord onderhandeld over de aanschaf van een rol-stoelfiets. Ze zijn kostbaar. Ruim 9000 

euro. Patyna Saxenoord vroeg Willem/Wessel of we fondsen voor hen konden vinden om te voorzien in 

een gewenst rolstoel-fiets. Het is dus een fiets waarop een rolstoel kan staan en iemand met mensen 

langere afstanden kan gaan fietsen. Er is bedongen, dat Patyna de helft van de kosten voor z`n rekening 

nam.  Dat werd toegezegd en gedaan. Uit diverse fondsen en vanuit een bedrijf werd de andere helft 

gedoneerd en is de rolstoel-fiets aangeschaft. De rolstoel-fiets is veel in gebruik en al maanden een groot 

succes.   

 

Blessed Generation 

 

Op 16 september 2023 zijn er enkele honderden mensen uitgenodigd in de Martinikerk in Franeker door 

`Blessed Generation`, de organisatie die zorg heeft voor meer dan 1000 kwetsbare kinderen in Kenia. 

U/jullie kennen Blessed Generation via eerdere publicatie en is de organisatie van onze stadgenote Ria 

Fennema en haar partner Fester Mededorp. De Diaconie heeft toegezegd zorg te dragen voor 

thee/koffie/soep/broodjes en we zijn in de Martinikerk gastheer en dragen deze kosten als Protestantse 

Gemeente Franeker. De gasten zijn mensen uit heel Nederland, die deze Stichting een warm hart 

toedragen en op enigerlei wijze ook hebben geholpen.  

 

Wessel Veenstra 

 

 

 

 

 

ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST  

 

Voor ziekmeldingen en ziekenbrief, de ziekendienst contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, 

informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief: 

 

mw. L. de Beer-Dijkstra 

mw. N. Ferwerda-Dotinga 

mw. A. van Nimwegen-Vlietstra 

mw. T. Palma-de Vries 



 

Kerkelijke stand mutaties doorgeven aan: 

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC 

’s morgens van 9.00-11.30 uur  

0517-393200 

e-mail: kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl  

 

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan door aan het kerkelijk 

bureau.  

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij ons niet 

bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau. 

0517 393200 (’s morgens) of kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 

 

 

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN 

 
Avond over ziekenzalven  
op woensdag 11 oktober 
 
Is iemand onder u ziek? 
Laat hij de oudsten van de gemeente roepen;  
zij moeten een gebed over hem uitspreken  
en hem met olie zalven in de naam van de Heer. 
En het gelovige gebed zal de zieke redden  
en de Heer zal hem oprichten.  
En als hij zonden heeft begaan,  
zal het hem vergeven worden. 
(uit de brief van Jakobus (5, 14-15) 
 
Jammer genoeg worden wij mensen allemaal (vroeg of laat) geconfronteerd met ziekte, lijden en dood, 
bij onszelf of bij dierbaren. Dit maakt vaak diepe en uiteenlopende gevoelens los: verdriet, ontmoediging, 
eenzaamheid, verzet, enzovoort. Met een troostend woord of betekenisvol gebaar kan men laten zien 
dat de zieke er niet alleen voor staat. Ook Jezus was bijzonder begaan met de lijdende medemens. Dit 
lezen we in de talloze Bijbelse verhalen die vertellen hoe Jezus de lijdenden en hulpbehoevenden 
aanhoort, bijstaat en verder helpt  
 
Jezus geeft zijn Kerk dezelfde opdracht mee. Hij stuurt zijn leerlingen op pad om mensen te genezen en 
zieken te zalven met olie. In de katholieke traditie is dit nog altijd praktijk. In de protestantse traditie niet 
(meer) Is dat laatste een gemis?  
 
Op woensdag 11 oktober zullen ds. Sytse Ypma en pastoor Marco Conijn een avond verzorgen rond het 
thema “de ziekenzalving”.  Deze avond zal zijn op woensdag 11 oktober in het parochiecentrum van 
Franeker (Godsacker 11, naast de kerk) Wat is de ziekenzalving voor sacrament? Biedt het 
daadwerkelijk steun? Wanneer kunnen mensen het ontvangen? Hoe verloopt het sacrament. Er kunnen 
vragen worden gesteld en informatie kan worden uitgewisseld. 
 
U bent van harte welkom. Vanaf 19.15 uur wordt u ontvangen met koffie/thee. Om 19.30 uur beginnen 
we. Rond 21.00 uur zal de avond weer eindigen. 
 

ds. Sytze Ypma en pastoor Marco Conijn  

 

 

KOFFIEVERKOOP MARTINIKERK AGRARISCHE DAGEN 

ZATERDAG 23 SEPTEMBER  

 

Op zaterdag 23 september a.s. (de laatste dag van de Agrarische dagen) gaan we weer koffie en cake of 

koek verkopen in de Martinikerk. De opbrengst is ook voor de Martinikerk. 

mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl


Wie helpt ons met het bakken van een cake of koek? Een gekochte mag uiteraard ook. 

Het is prettig om vooraf te weten waar we op kunnen rekenen. 

Wilt u (als u meedoet) Annie Osinga (tel. 394124) bellen? Alvast hartelijk dank. 

 

De Martinikerk is die zaterdag open van 10.00 tot 17.00 uur. 

 

In de zijbeuken zijn gezellige zitjes waar iedereen van harte welkom is en even bij kan komen van al die 

drukte in de binnenstad. En men kan ook de tentoonstelling van een aantal kunstenaars bekijken die ook 

dit jaar nog in de maand september in de Martini geëxposeerd wordt. 

 

Namens de organisatie 

Annie Osinga 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                 UITNODIGING 
 
Bij deze wordt u weer uitgenodigd tot het meevieren van de aanstaande GEZINSDIENST, welke  

zal worden gehouden op:  

Zondag 24 september 

Jacobikerk in Wommels 
Terp 19           

8731 AX Wommels 

   Muzikale medewerking; 

                “ kinderkoor ûnder de toer “ 

Aanvang van de dienst: 10 uur 

Voorganger: Ds. M. Dijkstra 



 

WIE ZELF EEN MUZIEKINSTRUMENT HEEFT, KAN DIT MEENEMEN. 

Ook zijn er aan het eind van de dienst instrumenten beschikbaar zodat we allemaal mee 

kunnen doen. Heeft u geen vervoer, dan kunt u ons mailen of contact opnemen met  

Adeline Jukema of Ivonne de Jong 
 

 

Informatie over de Startzondag 
 
Op zaterdag 30 september van 10.30 -12.00 uur kunnen 
kinderen/gezinnen/ouderen meehelpen aan de voorbereiding van de startzondag. 
We hebben handen nodig om broodjes te smeren en tafels klaar te zetten. Fijn als 
je komt, graag even aanmelden bij het kerkelijk bureau.  
 
Neem op de startzondag, zondag 1 oktober, een hoofddeksel, hoed, petje of muts 
mee i.v.m. een Quiz. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid vragen wij u verder 
om zelf een bord, bestek, soepkom en beker mee te nemen. 
 
En zijn er mensen die een cake willen bakken? Graag! Geef het ons even door dat 
die eraan komt. Je mag hem dan in plakjes voorgesneden, die zondagochtend 
meenemen.  
  
Voor deelname aan het ontbijt en/of de soep met broodjes vragen wij u om u vóór 
25 september a.s. aan te melden bij het kerkelijk bureau. Dit kan via de mail 
op kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl of telefonisch via telefoonnummer 0517 393 
200 ‘s morgens. Wanneer u allergieën heeft waar wij bij het eten rekening mee 
moeten houden, vernemen we dit ook graag.  
 
Het wordt vast weer een mooie start zo met elkaar. 
 
  

Met vriendelijke groet,  
 

Piety Sieperda-Breidenbach 
Hanneke Roelofsen 

Sieds en Saskia de Jong 
Koster Arjen de Boer 

ds. Sytze Ypma 

Oproep! 

 
Voor de Startzondag hebben we tijdschriften nodig die we willen gebruiken bij een creatieve 

verwerking. U kunt deze inleveren op de Tjotter 14. Als wij niet thuis zijn mag u ze bij de deur 

neerleggen. Alvast onze hartelijke dank. 

Namens de Startzondag commissie, 

Sieds en Saskia de Jong  
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Concert 
 

Op zaterdag 21 oktober as. geeft mannenkoor Edoza uit Sneek een concert in de 

Martinikerk, een avond vol prachtige muziek. 
 

Mannenkoor Edoza Sneek heeft een reputatie opgebouwd als één van de meest getalenteerde 

mannenkoren in de regio. 

Met hun krachtige stemmen en professionele uitvoeringen beloven ze een onvergetelijke avond vol 

muzikale pracht en praal. 

Dit alles onder leiding van Jan Hibma en met medewerking van Sebastiaan Schippers op orgel en 

vleugel. 

 

Kaarten zijn te bestellen op www.pkn-franeker.nl 

 

Ook verkrijgbaar bij de koorleden of op het kerkelijke bureau van de Protestantse Gemeente Franeker, 

Zilverstraat 36. 

Sebastiaan Douma 

 

Welkom voor nieuwe ingekomen kerkleden 

 

Op zaterdag 4 november 2023, om 14:00 uur zal er weer een bijeenkomst worden georganiseerd voor 

nieuwe ingekomen kerkleden. Ook kunnen (oud)kerkleden die opnieuw weer betrokken willen zijn bij de 

PKN Franeker zich aanmelden. 

Afgelopen 13 mei werd er zo’n eerste bijeenkomst gehouden. 

Dit gebeurde op een informele wijze. 

Van onze kerk waren aanwezig, ds. Sytse Ypma, voorzitter Wessel Veenstra, scriba Piety Sieperda, koster 

Arjen de Boer en ondergetekende Gerard de Raaf als ouderling. 

Onder het genot van een bakje koffie werden de nieuwe kerkleden welkom geheten. 

Door de voorzitter van de kerkenraad werd uiteengezet waar de PKN Franeker voor staat. We willen een 

kerk voor iedereen zijn. 

 

Aansluitend zal er nu ook weer een bezoek aan de Martinikerk worden gemaakt met een rondleiding. 

 

Aanmelden kan via email: gderaaf32@gmail.com 

 

Met vriendelijke groet, 

Gerard de Raaf 

Ouderling PKN Franeker 
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ZWO 

 

Voorzitter:            Jeanet Veenstra 

Penningmeester:  Pieter Walinga 

 

Bankrekeningnummer:  NL07 RABO 0313 2032 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Avondmaalscollecte zondag 10 september  

Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen  

In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. De 

zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet voorhanden. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie 

Home Care thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op 

voor de rechten van ouderen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden 

vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat. Met de opbrengst van deze collecte 

steunt Kerk in Actie het werk voor ouderen in Moldavië en andere Werelddiaconale projecten. Geef in de 

collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. het 

projectnummer ‘W012536’ of doneer online. Hartelijk dank! Meer informatie op 

www.kerkinactie.nl/ouderenmoldavie.  

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 



 

 

Avondmaalswijn uit Moldavië 

 

Steeds meer Friese kerken zetten zich in voor Moldavië, het armste land van Europa. Onder de noemer 

‘Fryslân foar Moldavië gaan gemeenten aan de slag. Wij gaan dit doen 

door de heerlijke wijn en honing uit Moldavië te verkopen. Tijdens de 

Agrarische Dagen, op zaterdag 23 september kunt u bij de 

Martinikerk de Moldavische wijn proeven én bestellen. Met de 

aankoop steunt u Kerk in Actie- projecten in Moldavië.  

En tijdens de komende avondmaal wordt de wijn uit Moldavië 

geschonken. 

 

In Moldavië wordt al bijna 5000 jaar kwaliteitswijn gemaakt.  

 

 

 
Geschiedenis Moldavische wijn; 

De geschiedenis van de Moldavische wijn gaat ver terug, de eerste wijnstokken zijn hier zo’n 7000 jaar 
voor Christus geplant. Tijdens de 14e en 15e eeuw was Moldavië een populair wijnland tijdens het 
koningschap van Stefan cel Mare. Moldavische wijn bereikte een hoogtepunt tijdens de 19e eeuw toen 
wijnboeren financieel werden ondersteund door de regering. 
Gedurende de Sovjet-Unie is deze populariteit enorm gedaald. Maar Moldavië is een land dat bouwt aan 
de toekomst. Dat bleek ook tijdens de periode direct na de onafhankelijkheid, toen het onafhankelijke 
Moldavië als eerste lid van de voormalige Sovjet-Unie, naam maakte als wijnland in het westen. 
Dit trok de belangstelling van buitenlandse investeerders. Een aantal grote wijnhuizen hebben destijds in 
Moldavië geïnvesteerd. Dit heeft Moldavië een enorme impuls gegevens in de wijnproductie en de 
kwaliteit van de wijnen. 
Rusland is altijd een belangrijke exportmarkt geweest voor Moldavische wijnen. Maar in 2006 kwam er 
een verbod op o.a. de invoer van wijn uit Moldavië. Dit zorgde ervoor dat Moldavië gestimuleerd werd 
om andere markten te ontwikkelen. Daarnaast heeft het een positieve invloed gehad op de kwaliteit van 
de wijnen. 

 

Jeanet Veenstra 

 

 

 

 

Diaconiecollecte 17-09-2023 

 

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen 

benen te staan. In tien dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en 

slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze 

verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor 

groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen.  

Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen. 

Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  

o.v.v. collecte landbouw Myanmar, of doneer online.  

Hartelijk dank voor uw gift. 

 

Djoke de Boer 



 

 

 

 

OUD PAPIER 

In het weekend van 6 & 7 oktober en in het weekend van 3 & 4 november staat de oud papiercontainer 

op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn). 

Het oud papier graag zaterdags voor 12.00 uur bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur 

opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.  

 

Opbrengst oud papier maand juni: € 45,00 

 

 

 

 

 

afb. N.B.G. 

VANDAAG LEZEN WIJ… 

LEESROOSTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 do 7 2 Koningen 19:14-28 Ik ken je 

 vr 8 2 Koningen 19:29-37 God beschermt en bevrijdt 

 za 9 Matteüs 17:24–18:9 Valstrikken 

    

 zo 10 Matteüs 18:10-20 De Vader zorgt voor je 

 ma 11 Matteüs 18:21-35 Van harte vergeven 

 di 12 Psalm 6 Twee keer doodsbang 

 wo 13 2 Koningen 20:1-11 Een teken uit de hemel 

 do 14 2 Koningen 20:12-21 Hizkia’s schatkamers 

 vr 15 2 Koningen 21:1-18 Manasses zondige 

praktijken 

 za 16 2 Koningen 21:19-26 Amon volgt zijn vader 

    

 zo 17 Jona 1:1-16 Geroepen en gevlucht 

 ma 18 Jona 2:1-11 Jona’s gebed 

 di 19 Jona 3:1-10 Nineve bekeert zich 

 wo 20 Jona 4:1-11 (On)terechte boosheid 

 do 21 Psalm 7 Een rechtvaardige rechter 

 vr 22 Matteüs 19:1-15 Wie het gegeven is, 

begrijpt 

 za 23 Matteüs 19:16-30 Wie kan er gered worden? 

    

 zo 24 Matteüs 20:1-16 De laatsten zullen de 

eersten zijn 

 ma 25 Matteüs 20:17-28 Dien de ander 

 di 26 Matteüs 20:29-34 Open onze ogen 

 wo 27 2 Koningen 22:1-13 De boekrol met de wet 

 do 28 2 Koningen 22:14-20 Onheil over Jeruzalem 

 vr 29 2 Koningen 23:1-14 Josia maakt schoon schip 

(1) 

 za 30 2 Koningen 23:15-30 Josia maakt schoon schip 

(2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLERLEI 

 

Op simmerfekânsje! 

 
Dit jaar waren Sikke en ik met onze toercaravan richting Karinthië in Oostenrijk vertrokken. 

We hadden een goede reis en een mooie boerencamping besproken.  

Het landschap in Karinthië is prachtig: de bergen zijn hoog, de rotsen ruw, de meren helder en de beekjes 

geven hun geluid weer bij het neerstromen in de bergen.  

 

Als  je met de toercaravan vakantie viert ben je voor douche en toilet aangewezen op de gezamenlijke 

ruimtes hiervoor. Op deze camping was dit een entree in een grote ruimte met wastafels en hierin een 

aantal deuren naar de wc of de douche. Net als in afwasruimtes ontstaan in deze ruimtes  vaak leuke 

ontmoetingen met spontane gesprekken. Hierbij deel ik één van mijn meerdere ontmoetingen tijdens de 

afgelopen zomervakantie. 

 

Na een dag in de bergen te hebben gewandeld, wilde ik me ’s avonds lekker opfrissen door een douche te 

nemen. Met mijn grote boodschappentas en daarin mijn 3 toilettassen, badhanddoek, kleding etc. ging ik 

richting douche. Er was niemand in de grote ruimte met de wastafels van het toiletgebouw, dus ik kon 

oktober    

 zo 1 2 Koningen 23:31-24:7 Joachaz en Jojakim 

 ma 2 2 Koningen 24:8-17 Jeruzalem in ballingschap gevoerd 

 di 3 2 Koningen 24:18-25:7 Jeruzalem omsingeld 

 wo 4 2 Koningen 25:8-17 Jeruzalem verwoest 

 do 5 2 Koningen 25:18-30 Juda in ballingschap gevoerd 

 vr 6 Matteüs 21:18-22 Als je maar gelooft 

 za 7 Matteüs 21:23-32 Jezus’ gezag 

    

 zo 8 Matteüs 21:33-46 De mishandelde erfgenaam 



gelijk door naar een douchehokje. Na een dag inspanning is er niets heerlijker dan je te kunnen afspoelen! 

Toen ik opgefrist, met mijn haar nat en alle kanten nog op, uit mijn hokje stapte stond er inmiddels een 

vrouw in de gemeenschappelijke ruimte bij een wastafel.  We begroetten elkaar. 

Ik kijk naar deze vrouw en wat me opvalt is haar mooie golvende glanzende lange haar. 

“Wat heeft u mooi haar” zeg ik tegen haar.  

Ze bedankt me voor het compliment en vervolgt: “Ik ben inmiddels grijs zoals je ziet maar heb het nooit 

geverfd, misschien dat het daarom zo mooi  is. Jij wordt overigens ook al een beetje grijs” zegt ze met een 

lach op het gezicht tegen me. 

Ai, ja, die opmerking was raak. Dat mijn opmerking naar haar toe dit had uitgelokt had ik van te voren 

niet bedacht.  Ik vertelde dat ik  tot voor kort wel het nodige had gedaan om mijn haar toch maar niet 

zichtbaar grijs te laten zijn.  

“Je moet weten” zei ze tegen me, “Ik geloof in God en dat Hij ons gemaakt heeft.  En het mooie van de 

mens zit van binnen  en niet van buiten. Het is dus ook oké dat ik grijs ben en jij ook ”. Wat een mooie 

woorden van deze vrouw en ik kon dit alleen maar beamen.  

Ik keek in de spiegel en terwijl ik mijn haren borstelde ging deze vrouw, na een lieve groet, weer 

verderop. 

De volgende ochtend toen ik mijn lipstick en mascara zag liggen dacht ik nog eens aan de woorden van 

de onbekende vrouw. 

 

Hinke Dijkstra 

 

 

 

 

 

STICHTING STUDIEFONDS 

Luitzen van der Zee-Dijkstra 

Voor het studiejaar 2023-2024 kunnen uit het fonds, in beperkte mate, bijdragen 

in de studiekosten worden verleend. 

Volgens de statuten van de stichting komen hiervoor in aanmerking "begaafde 

jonge mensen, die noch zelf, noch hun ouders / verzorgers in staat zijn daarin 

naar behoren te voorzien". 

Daarnaast moet de aanvrager: 

• Een studie (gaan) volgen aan een instelling voor HBO of WO 

• Tenminste 10 jaar wonen of gewoond hebben in de voormalige gemeente Franekeradeel 

N.B. Afgestudeerden die een vervolgstudie wensen te volgen komen niet voor een 

bijdrage in aanmerking. 

Aanvraagformulieren zijn tot 15 september 2023  aan te vragen bij de secretaris, de heer  F. Riemersma, 

en moeten uiterlijk 20 september 2023 zijn ingediend. 

Jan Doevendans, voorzitter 



 

 

 

Oproep van Stichting LeFF aan de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente 
Franeker 

 

In de Binding van maart 2023 heeft het bestuur van de Stichting LeFF (Lentera Filinia 
Fellowship=Het Licht van God’s keuze in de gemeenschap) 
gevraagd of er binnen de Protestantse Gemeente Franeker leden zijn die zitting willen 
nemen in ons bestuur. Dit om de activiteiten van de in november overleden Freek 
Veneman voort te zetten. Freek heeft het nodige gedaan om zijn dochter Hillie en haar 
gezin in staat te stellen zendingswerk te verrichten. Het zou bijzonder jammer zijn als die 
activiteiten niet voortgezet gaan worden. Bovendien zouden we de bestaande band die 
er met uw gemeente is graag in stand houden. Ondergetekenden zijn bereid om de 
nodige toelichting te geven. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Elizabeth Schaaf-Westra of Wim 
van Rijswijk. 
 
 

Nederlandstalig concert Irma Dee, een verhaal over thuis komen. 
  

Op zondag 10 september aanstaande vindt in Bethel Harlingen de theatrale muziekvoorstelling plaats van het 
Nederlandstalige programma van Irma Dee. 
  
In deze theatrale voorstelling neemt Irma Dee met haar band in kleine bezetting de bezoekers mee op 
een reis door het leven, naar aanleiding van haar album ‘Prodigal Daughter’. Voor dat album is zij 
geïnspireerd door de bestseller ‘Eindelijk Thuis’ van Henri Nouwen. Irma was eerder met haar verhaal te 
zien in het tv-programma ‘De Verandering’ op NPO2 en bij ‘Hour of Power’ op RTL5. 
Het verhaal van de verloren zoon klinkt misschien haast overbekend. Maar de manier waarop het hier 
gepresenteerd wordt gaat veel verder en dieper dan het verhaal vaak gebracht wordt. Er worden allerlei 
thema’s belicht, van weglopen, je niet geliefd voelen, schaamte, angst en de weg terug ondernemen. 
Daarnaast komen ook de positie van de oudste zoon en de liefde van de vader in ruime mate aan bod. 

  
Irma Dee bracht tot nu toe een album, een EP en diverse singles uit. Daarin spelen wezenlijke vragen 
over het leven en de dood een belangrijke rol. Na een ingrijpende gebeurtenis in haar leven, de moord 
op haar zwager en de impact op het leven van haar zus en gezin op missie in Afrika, was de muziek in 
haar voor een aantal jaren verstild. 
  
Tot zij het boek “Eindelijk Thuis’ las van Henri Nouwen, die hierin verslag doet van zijn gedachten bij 
Rembrandt's ‘De Terugkeer van de Verloren Zoon’. Het boek bleek woorden te geven aan de zoektocht 
die zij zelf doormaakte. Irma maakte ‘Prodigal Daughter’ naar aanleiding van dit boek. De uitgever van 



deze bestseller (Lannoo) sprak het idee en thema zo aan, dat een speciale heruitgave werd gemaakt 
waarin het album bij het boek is gevoegd. Daarvan is inmiddels de derde druk verschenen. 
  
Samen met Bram Rebergen (directeur Youth for Christ) is een verhalende voorstelling gemaakt waarin 
naast liedjes en bekende covers een verhaallijn meeloopt die de bezoeker meeneemt op een reis door 
het leven, naar het punt waarop klinkt: Jij bent GELIEFD! 
  
Irma’s zus, Lora Kremer heeft ook een verhalende rol in het geheel. Het betreft een avondvullend 
programma met veel beeldmateriaal van zang, dans en theater, ondersteund met treffende beelden. Een 
avond met een aansprekende boodschap voor jong en oud. Het programma heeft een laagdrempelig 
karakter en is geschikt voor iedereen. 
 

Er zijn 150 kaarten (€6,- p.p inclusief koffie/thee) beschikbaar dus wees er snel bij! 

 

Locatie:  Baptistengemeente Bethel Harlingen 

Adres:   Lanen 65, 8861 CC Harlingen 

Datum:  10 september 2023 (19.30 – 21.30 uur, inloop vanaf 19.00) 

Organisatie:  Bethel Harlingen 

 

  

  

  

  

  

  

 

50+ gespreksgroep 
 

 

Jaren geleden hadden wij een 50+ gespreksgroep over onze geloofsbeleving en we spraken over 

onderwerpen die hier uit voort kwamen.  Ooit begonnen met een predikant,  maar later nog jaren lang 

zonder predikant totdat de onderwerpen een beetje op waren.  

Daarnaast deden we ook activiteiten zoals de stille wandeltocht van Jorwert en eten met een 

achterliggende gedachte. 

We zijn intussen jaren verder maar treffen elkaar nog wel eens en nu blijkt toch dat de behoefte er weer is 

om met elkaar met het geloof bezig te zijn, misschien om het te verstevigen of om er iets meer mee te 

doen.  

Voel jij je hierin gekend, bel of mail dan, we stellen om de beurt onze huiskamer beschikbaar voor 

ongeveer 8 mensen. 

Voor meer informatie kun je bellen met Siemie Wolberts. 

 

 

Persbericht Fries Godgeleerd Gezelschap 
 



Klaas Bom, kenner van het werk van Blaise Pascal, houdt een lezing over een 
andere moderniteit op de jaarlijkse studiedag van het Fries Godgeleerd 
Gezelschap  
 
Leeuwarden, 6 oktober 2023, Doopsgezinde Kerk 
 
Op de jaarlijkse studiedag van het Fries Godgeleerd Gezelschap op 6 oktober zal de lezing verzorgd worden 
door dr. Klaas Bom, docent systematische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit. In zijn 
lezing zal het alternatief van Blaise Pascal voor het rationalisme centraal staan. De bijeenkomst vindt plaats in 
de Doopsgezinde Kerk in Leeuwarden. 
 
2023 is het Pascaljaar. Het is dit jaar precies 400 jaar geleden dat de wis- en natuurkundige, filosoof en theoloog 
Blaise Pascal is geboren. In zijn tijd was hij een vermaard wetenschapper en in die hoedanigheid is hij een typische 
vertegenwoordiger van de vroege moderniteit die in het teken stond van wetenschap en rationaliteit. Maar in zijn 
kleine traktaten, brieven en zijn wereldberoemde Pensées ontwikkelde Pascal een alternatief voor het 
rationalisme dat het moderne wereldbeeld zou beheersen. In zijn alternatieve moderniteit staan liefde en gevoel 
centraal. Tijdens de studiedag willen wij Pascal bevragen over de kennis van het hart en proberen het belang van 
zijn werk voor de theologie onder woorden te brengen. 
 
Dr. Klaas Bom studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Parijs. Hij promoveerde in 1999 op een studie naar 
het kennen en het willen in het werk van Blaise Pascal. Thans is hij universitair hoofddocent aan Protestantse 
Theologische Universiteit voor systematische theologie en interculturele theologie. Recent verscheen van zijn 
hand bij Uitgeverij Boom het boek ‘Een andere moderniteit: Blaise Pascal over voelen, denken en liefhebben’. 
 
Het Fries Godgeleerd Gezelschap werd opgericht in 1838 en houdt een lange traditie van theologiestudie in ere. 
Het heeft een vaste samenstelling van vijfentwintig theologen woonachtig in Fryslân. De achtenswaardige leeftijd 
en de historie van het gezelschap gaan samen met belangstelling voor actuele theologiebeoefening. 
 
Tijd: vrijdag 6 oktober van 10.00 – ca. 13.30 uur 
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden 
Entree: € 22,50 p.p. (incl. lunch) 
Aanmelden kan door € 22,50 over te maken op NL31 ASNB 8833 3031 79 t.n.v. F.H. Weeda o.v.v. Studiedag FGG. 
Liefst voor 29 september.   
 

ds. Sytze Ypma 

 

 Nieuws 

Tijdens onze vakantie periode is er veel oud ijzer op de Tjotter gebracht en na de 
vakantie  kon er op veel adressen weer oud ijzer opgehaald worden . 
Dit maakte dat de opbrengst in  augustus €220 was. 
Tevens mochten wij een gift van € 500 ontvangen van een gemeentelid en via de 
Diaconie is er € 50 gestort. Hartelijk dank hier voor! 
 
Zondag 1 oktober komen Johan en Astrid Vos, de oprichters van Victory4All , in de 
startdienst om u persoonlijk te ontmoeten en  te bedanken voor uw betrokkenheid bij de 
projecten van Victory4All . Elders in de Binding kunt u hier meer over lezen. 
 
Met vriendelijke groeten, 



Sieds en Saskia de Jong, 0517-641957  

saskiaensieds@gmail.com  
 

 

VROUWENGROEP “DE SCHAKEL” 

 

 

We starten weer met het nieuwe programma, dinsdag 19 september om 09.45 

uur, komt de heer Jelke Tigchelaar uit Gorredijk vertellen over zijn reizen naar 
Nepal en Tibet met dia’s en filmpjes. Ook heeft hij souvenirs uit die landen voor de 

verkoop. 

Hartelijke groet, namens  “De Schakel”,  
Ymkje Santema-Hogendorp 

 

 

 

 
 

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk 

 
We zijn alweer september dus we beginnen weer met onze ledenavond vergaderingen. 

We starten op 13 september met een fietstocht, die uitgezet is door Griet en Jetzke. 

We verzamelen ons om 13.00 uur bij het parkeerterrein van Albert Heijn. 

Allemaal hartelijk welkom, het is altijd reuze gezellig. 

 

Onze eerste ledenavond is 25 september om 19.45 uur in De Rank. 

Onze spreekster is mevr. Antonia Veldhuis uit Veenwouden. 

Ze verteld ons hoe we beter en sneller onze voorouders kunnen vinden. 

Gasten jullie zijn hartelijk welkom! 

Voor informatie kunnen jullie contact opnemen met onze secretaris mevr. A.de Jong- Nijk. 

Hartelijke groeten, het bestuur  
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Voor dit seizoen zijn een tiental ontmoetingsmiddagen gepland met interessante onderwerpen. 
De eerste middag is op donderdag 28 september om 14.30 uur. En zoals u gewend bent,  in “de Rank”. 
Hilda Snippe komt dan met haar geleidehond en vertelt over haar leven als blinde. Hilda zet zich al jaren 
in voor gelijke rechten van mensen met een beperking. 
Alle PCOB leden zijn van harte welkom en ook nieuwe leden ontmoeten wij graag. Nieuwe leden kunnen 
zich aanmelden bij de secretaris, Albert Hovinga. 
 

Sander de Zeeuw, 

voorzitter PCOB Franeker e.o. 

 

AGENDA 

 

vrijdag en zaterdag 6 & 7 oktober 

oud papier 

 

vrijdag 8 september 

viering in Theresia, 19.00 uur, voorganger ds. Roger Wind 

 

zondag 10 september 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: maj. Fr. van der Werf, Leeuwarden 

 

dinsdag 12 september 

rep. mannenkoor Laus Deo 

19.30 uur  "de Voorhof" 

 

woensdag 13 september 

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk, 13.00 uur fietstocht 

 

donderdag 14 september 

kerkenraadsvergadering 

 

vrijdag 15 september 

viering in Saxenoord, 16.00 uur  

 

zondag 17 september 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. R. Dragstra, Leeuwarden 

 

dinsdag 19 september 

De Schakel, 09.45 uur in De Rank 

  

rep. mannenkoor Laus Deo 

19.30 uur  "de Voorhof" 

 

zondag 24 september 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. A. de Braak, Meppel / Franeker 



 

maandag 25 september 

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk, om 19.45 uur in De Rank 

 

dinsdag 26 september 

rep. mannenkoor Laus Deo 

19.30 uur  "de Voorhof" 

 

donderdag 28 september 

PCOB, 14.30 uur in De Rank 
 
zondag 1 oktober 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. R. Duijser, Kampen 

 

dinsdag 3 oktober 

rep. mannenkoor Laus Deo 

19.30 uur  "de Voorhof" 

 

donderdag 5 oktober 

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk, bowlen 

 

vrijdag en zaterdag 6 & 7 oktober 

oud papier 

 

zaterdag 21 oktober 

Concert mannenkoor Edoza (zie uitgelicht elders in deze Binding) 

 

vrijdag en zaterdag 3 & 4 november 

oud papier 

 

zaterdag 4 november 

bijeenkomst nieuw ingekomen leden Prot. Gemeente Franeker, 14.00 uur in De Rank 

 

 

 

Jeugdouderlingen:   Nynke-Aly Miedema-Kamstra 

    

   Marije Miedema-Epema 

    

 

   

 

In rûntsje om mei de hûn….” 



Trije spul is út! In skoft lyn wiene we troch de dochter frege 
om in wykein op te passen, sadat sy de hort op koenen. 
Jawis, komt goed. Letter kaam de fraach der by oft we dan 
ek meidwaan woene oan it ‘ouder-kind-kaatsen’. Eh, jawis, 
moat altyd kinne. Dit wykein wie it safier. Moarns gong ik 
earst mei Mare (8) en harren hûn Melle en ús Joska in blok 
om. We soene it der even oer hawwe….. We hiene der 
beide wol sin oan, sa wie de konklúzje, mar sa sei Mare: “It 
sil wol op my delkomme!” …. No, tocht ik, dan kin it 
allinnich mar tafalle no? Ik ha eartiids wol faak keatst en 
earlik is earlik, ik moast it mear fan myn fûlens hawwe as 
fan myn geweldige technyk. We ferlearen twa kear en doe 
wie it klear, we wiene kwa flaters aardich oan elkoar 
weage, sille we mar sizze. Mar we hawwe in moaie middei 
hân en Joska en Melle wiene bliid dat we der wer wiene. 
 

Maaike en Joska 

 

 

 

 


