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Op een lichte wolkenwagen 

wordt de Heer van d’ aard gedragen. 

 
Wij zongen het uit volle borst, vroeger, vanuit het stapelbed. 
En waren we de tekst kwijt, dan werd een volgend liedje ingezet. 

 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. 

 
Tweestemmig, dat probeerden we iedere keer, 
klonk het niet? dan een ander liedje maar weer.. 
 

Ik wandel in het licht met Jezus 

het donkre dal licht achter mij.... 

 
Maar dan klinkt van beneden een stem; 
stil famkes, ‘t is mooi west, rôp us mem.. 
 
nog even.. 
 

Ik ga slapen in ben moe; Jezus die van alle kinderen houdt, 

hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud. 

 
Dat wonderlijke, dat warme, de klanken van een kind. 
Die niet weet waar dat : “donkere dal” zich bevindt.. 
gewoon lekker zingen, zo vrolijk en blij 
ik denk na over die liedjes, gezongen door haar (mijn zus) en mij.. 
 
 
Mijn zus... 
ze is niet meer. 
Ze ging slapen, was zo moe.. 
sloot haar beide ogen toe.. 
Is zij hoger dan de blauwe luchten? 
Is zij een sterretje van goud? 
Ging zij met een wolkenwagen naar Jezus die van ons allen houdt? 



 
Zij wandelt in het licht, zingend en blij. 
Die gedachte hou ik vast heel diep in mij. 
 
Geschreven door Siemie, met zus Alie (Terluin- Bijlsma) in dierbare 
herinnering. (Overleden op 13 oktober 2011, 56 jaar) 
 
 

VOEDSELBANK 

 

Heeft u voedingsartikelen die u zelf niet gebruikt, dan kunt u dit doneren aan de voedselbank. 

 

Er staat een krat bij het kerkelijk bureau in de hal op Zilverstraat 36. ’s Morgens tussen 08.00 en 12.00 

uur geopend. 

 

 

 

 

Wilt u een (extra) activiteitengids 2023 / 2024 ontvangen, dan kunt u deze ’s morgens ophalen bij het 

kerkelijk bureau. Ook zondags in de Martinikerk zijn de boekjes te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

Op dinsdag 14 november is het kerkelijk bureau gesloten in verband met een bijeenkomst. 

 

 

 

MEDITATIE DOOR: ILSE DOUMA-SCHAAP 

 

 
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 
 
Psalm 90 – Liedboek voor de Kerken 
 
 
De Novembermaand is aangebroken. De natuur om ons heen verandert. De bomen nemen afscheid van 
hun groen en de herfstbladeren vallen kleurrijk op de grond. Ze herinneren ons aan het gaan en komen 
van de seizoenen. Ook wij zijn bekend met loslaten en gedenken deze maand de gestorvenen van kort en 
lang geleden. Op Eeuwigheidszondag noemen we hun namen en ontsteken een kaars vanuit het geloof 
dat ieder mens bewaard blijft in Gods licht. 
 
 
Soms komt het sterven na een lang en vol leven, oud en verzadigd. Zeventig jaren duren onze dagen, 
tachtig of meer als we sterk zijn. Het kan ook zo zijn dat een leven eerder afbreekt dan we hoopten. Hij of 



zij had nog een heel leven voor zich, er was nog zoveel te delen, zoveel onaf. We missen een man of een 
vrouw, een vader of moeder, een opa of oma, een broer of zus, een kind, een vriend. We missen… 
 
Eeuwigheidszondag brengt ons gemis bijeen als we samen komen in de kerk, zoals zoveel generaties voor 
ons hebben gedaan en dat ook zullen doen als wij er niet meer zijn. Dit gebouw is als een teken in de tijd; 
ze verbindt ons met wie ons zijn voorgegaan en met wie na ons zullen komen. Op deze heilige plek geven 
we woorden aan onze gedachten en laten ons dragen door melodieën. We bidden er in Gods naam, 
buigen het hoofd en worden stil. In dit alles verzamelen we ons verdriet en zoeken we troost.  
 
Maar hoe doe je dat, je laten troosten of getroost worden? Soms steken we verdriet het liefst onder 
stoelen of (kerk-)banken om de ander of onszelf niet in verlegenheid te brengen. Of we denken dat we 
moeten praten als we een traan zien in de ogen van de ander. We vinden het vaak moeilijk om daarmee 
om te gaan. Wat zeg je dan? In het Bijbelboek Job komt deze vraag aan de orde. Er wordt van Job gezegd 
dat hij een vrome man is, welvarend, met een grote familie. Lange tijd gaat het hem voor de wind. Maar 
dan keert het tij en raakt hij alles kwijt: zijn bezit, zijn gezondheid en zelfs zijn tien kinderen. Zijn vrienden 
komen op bezoek om hem moed in te spreken maar Job zit helemaal niet te wachten op grootspraak. Hij 
vraagt zijn vrienden enkel om naar hem te luisteren. Dat alleen al is genoeg. (Job 21:2) 
 
Job ondervindt dat troosten veel meer is dan praten. Het draait hem om nabijheid en luisteren. Dat is het 
hart van troost. Het valt echter niet mee om het verdriet in de ogen van de ander te zien, want daardoor 
kun je zelf ook zomaar volschieten. Dat is overigens van alle tijden. We lezen in de Bijbel meer dan eens 
over mensen die huilen bij de dood van de ander; 
Zo is er de weduwe van Naïn. Ze treurt om de dood van haar enige zoon. Wanneer haar kind wordt 
uitgedragen, vergezelt een groot aantal mensen haar. De begrafenisstoet loopt richting de stadspoort en 
daar komt Jezus haar tegen. Hij ziet het enorme verdriet van de weduwe en is met ontferming bewogen. 
(Luc. 7:11-17)  
In een ander Boek lezen we over de dood van Lazarus. Na zijn sterven zijn er veel mensen in het huis van 
Martha en Maria om de zussen te troosten. Met hun aanwezigheid zijn ze nabij. Als Jezus arriveert bij het 
graf van zijn vriend begint ook Hij te huilen. (Joh. 11:34) 
In beide verhalen worden mensen niet alleen gelaten, maar zijn anderen aanwezig om te delen in het 
verdriet. Waarschijnlijk zijn er ook klaagvrouwen bij. Gehuld in rouwgewaad heffen zij luidkeels een 
jammerklacht aan om gehoor te geven aan het gemis om de gestorvene. Op die manier wordt de pijn niet 
binnenskamers gehouden, maar vindt het verdriet een weg naar buiten. 
 
Troost gaat over ruimte, zo las ik ergens. Ruimte maken voor de ander of ruimte krijgen. Elkaar troosten 
is het mogelijk maken van verdriet zonder die ruimte voor de ander in te vullen. Luister maar en wees stil. 
Of bied een ‘bakje troost’ aan. Sommigen spreken liever van ‘een bakje pleur’, wat is afgeleid van het 
Franse woord ‘pleurer’- huilen. Letterlijk vertaald gaat het hier om een ‘kopje tranen’. Wanneer de koffie 
wordt vermengd met verdriet, worden ook de tranen samen gedronken. Dit gebruik beperkt zich niet 
alleen tot uitvaarten. Ook daarna blijft vaak de behoefte bestaan om een ‘bakje troost’ te delen. En meer. 
 
Op eeuwigheidszondag brengen we onze tranen voor Gods aangezicht. Wanneer we de namen van onze 
geliefden noemen in het midden van de gemeente, in de kerk, thuis, op de begraafplaats of elders, ziet 
Hij onze tranen, verzamelt ze in Zijn kruik en bewaart ze zorgvuldig. Hij doet onze tranen niet weg, maar 
laat er een ander licht op schijnen. Zo wil de Levende aanwezig blijven in ons voorgeslacht, in de mensen 
van vandaag en in de mensen die na ons zullen komen. Mogen we in Hem ruimte ontvangen om op 
adem komen 

 

KERKDIENSTEN 

 

 



Zondag 5 november 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma, Oogstdienst – Omrop Fryslan Tsjinst – 

  

Zondag 12 november 

 10.00 uur Martinikerk: ds. W. Andel, Oudega SWF 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. Speelman, Folsgeare 

    

Zondag 19 november 

 10.00 uur Martinikerk: ds. J.H. Hamoen, Joure 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam:  

    

Zondag 26 november 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma, Eeuwigheidszondag 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: Ivichheidssnein, T.T. Osinga, Frentsjer  

  

Zondag 3 december 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma, Viering Heilig Avondmaal 

  

 

BIJ DE DIENSTEN 

 

Zondag 5 november 

Oogstdienst 
Omroptsjinst Omrop Fryslân 

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Tjerk Fokkema 

Diaken: Bettie Vlieger, Djoke de Boer 

Lector: Djoke de Boer 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Kindernevendienst/Oppas:  

Koster: Arjen de Boer 

Geluid en camera: Jan Eising en Jan Roorda 

Klokluider: Klaas Kooistra 

 

 
Deze zondag is onze dankdienst voor gewas en arbeid, het oogstfeest in de herfst. De lezingen 
cirkelen rond het thema Wijsheid. We lezen Spreuken 9: 1-18 en Mattheus 25: 1-13, de 
gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. Aan het begin van de dienst komen 
kinderen en jongeren naar voren en krijgen ze van de oogsttafel mooi ingepakte fruitbakjes mee 
om bij zieke en oudere gemeenteleden te brengen. Na afloop van deze dienst kunnen ook de 
andere kerkbezoekers een fruitbakje meenemen om iemand te verblijden met een bakje of een 
bezoekje.   
 

ds. Sytze Ypma 

 



 

Zondag 12 november  

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Wim Andel, Oudega SWF 

Ouderling van Dienst: Hugo Visser 

Diaken: Carla van der Kooi, Annet Walinga 

Lector: Margje Bijlsma 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie, zie uitgelicht elders in deze Binding  

Koster: Sikke Dijkstra 

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra 

Geluid en camera: Harmen Westra en Jan Eising 

Klokluider: Hayo Bartlema 

Koffieschenken: Sjoerdtje Stellingwerf, Marie Steinfort, Trijntje Stellingwerf 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Zondag 19 november  

Martinikerk 10.00 uur:  
M.m.v. het gemengd koor De Lofstem uit Welsryp  

Voorganger: ds. Jan Henk Hamoen, Joure 

Ouderling van Dienst: Gerard de Raaf 

Diaken: Jellie Banga, Hiele Walinga 

Lector: Annie Mulder 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: Appie Reitsma 

Beeldpresentatie: Berend Bosgra 

Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising 

Klokluider: Derk Boddeüs 

Koffieschenken: Matty Tasma, Tineke Kampen, Alfie de Groot 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Vanouds is dat de zondag waarop we in liederen en gebeden, in lezingen en verkondiging stil staan bij de 

verwachting van het Koninkrijk van God. 

 

Het is het uitzien naar 'een nieuwe hemel en een nieuwe aarde'. Daarom lees ik een aantal delen uit het 

boek Openbaring: verzen uit Openbaring 1, 20 en 21. 

 

Onder het thema: 'Het zijn apocalyptische tijden'. Juist omdat die term heel vaak ook opduikt in actuele 

beschrijvingen van ronduit ellendige plekken op deze wereld. 

ds. J.H. Hamoen 

 

 

 



 

Zondag 26 november 

Eeuwigheidszondag  
Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Sytze Ypma en pastor Ilse Douma 

Ouderling van Dienst: Piety Sieperda 

Diaken: Bettie Vlieger, Willem Koopmans 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: Sikke Dijkstra en Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Tjalling de Jong 

Geluid en camera: Harmen Westra en Jan Eising 

Klokluider: Rikert Nijkamp 

Koffieschenken: Jan Havenga, Lies Benders, Tineke Kampen 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Deze zondag noemen we de namen van de dierbaren uit ons midden die dit jaar zijn gestorven. 
We omringen hen met liefde en steken een kaars aan ter nagedachtenis. Dit jaar klinken 47 
namen. We noemen ze een voor een. In deze dienst lezen we twee teksten. De eerste gaat 
over Mozes’ zegen en zijn dood. Dat staat te lezen in Genesis 32: 48-52. Daarna lezen we de 
zaligsprekingen uit Mattheus 5: 1-12.  
 

ds. Sytze Ypma 

 

Zondag 3 december 

Viering Heilig Avondmaal  
Eerste zondag van advent 

Martinikerk 10.00 uur:  

Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Hinke Dijkstra-van der Zee 

Diaken: Djoke de Boer, Annet Walinga, Carla van der Kooi, Hiele Walinga, Bettie Vlieger 

Lector: Hanneke Roelofsen 

Organist: Jochem Schuurman 

Rondgangscollecte: speciaal doel, zie uitgelicht in deze Binding 

Kindernevendienst/Oppas:  

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Sybe Swart 

Geluid en camera: Jan Roorda en Jan Eising 

Klokluider: Femme Nauta 

Koffieschenken: Anneke en Frits van der Veen, Tineke Reitsma 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Weet jij hoe laat het is? Zo luidt dit jaar de naam van het adventsproject voor de kinderen. Aan 
de hand van die vraag we met hen op reis. Het is een dagelijks gestelde vraag, het is ook een 
levensvraag. Hoe laat is het, wat gaat er komen? Wat hangt er in de lucht? We laten ons deze 
adventszondag voor een antwoord leiden door de woorden uit het boek van God, die uit via 



adventsteksten tot ons komen. We lezen deze zondag uit Jesaja 63b – 64:8 en Marcus 13-24-
37. We gaan de weg van duister naar licht. Marcus bereidt ons voor. Hij schetst met 
apocalyptische beelden de tijd die komen gaat. ‘De zon zal verduisterd worden en de maan 
geen licht meer geven’. In die duisternis verkeren we op de eerste zondag van advent. Advent 
als oefening in geloofsvertrouwen. 
 

ds. Sytze Ypma  
 

 

 

De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com  

 

 

WIJK NOORD 

 

predikant: ds. Sytze Ypma 

 

 

Onder Wijk Noord vallen: 

Kaatsersbuurt   ouderling: mw. H.G. Joustra 

 

Sexb. Vaartplan    ouderling S. Broersma 

  

Keningspark, Kening State  ouderling H. Dijkstra-van der Zee 

Het War     

                         

Hamburgerrak     

 

Professorenbuurt    ouderling S. Broersma 

    

Schalsumerplan    vacant 

 

Saxenoord en    pastor I. Douma, ouderling H. Visser  

Saxenstate     

 

Froonacker     

 

 

 

WIJK ZUID 

 

predikant: ds. Sytze Ypma 

 

Onder Wijk Zuid vallen: 

Binnenstad    ouderling Tj. Fokkema  

Vliet / Tuinen  / Dorpen  pastoraal bezoeker  H.E. Bron 

 

Catsbuurt / Frisia   ouderling R.H. Bremmer 

 

Parkbuurt    ouderling: P. Sieperda-Breidenbach 

Noorderbleek   

Oostwoudbuurt   

    

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.youtube.com/


Bangabuurt en Roordastate pastoraal bezoeker H. Bartlema 

 

Watertorenbuurt   vacant 

 

Plan Zuid en    vacant 

Over de Brug   

 

Theresia    pastoraal bezoeker mw. S. Oosting 

 

Tzum     ouderling S. Broersma 

 

 
Vanuit de Frisiapastorie 
 
Even een boekentip. Deze week zocht ik boeken uit voor de ambtsdragers die afscheid namen. 
Ik vind dat altijd een leuke bijkomstigheid bij het ook weemoedig stemmende afscheid nemen 
van ambtsdragers met wie je zo lang hebt samengewerkt, zoals deze keer Willem Koopmans, 
Dick Tolsma, Akke Douma en Jan Speelman. Ik zoek met plezier een boek uit dat een beetje bij 
ieder van hen past. Ik streef ernaar om die boeken niet online te bestellen, meestal ga ik naar 
van der Velde in Leeuwarden. Ook deze keer stuitte ik daar op een paar mooie en passende 
boeken. En een daarvan licht ik er hier graag uit, om het als leestip aan u door te geven. Omdat 
het prachtig is uitgegeven. En vanwege de inhoud: een gebed voor iedere dag. De gebeden in 
dit boek leven. Ze zijn praktisch en te nuttigen als geestelijk voedsel, goed voor de ziel. Het 
boek heet ‘Gebeden voor elke dag’. Het is uitgegeven door uitgeverij Jongbloed te Heerenveen. 
Wat het kost kan ik niet noemen, omdat een van de aftredende ambtsdragers er ook een 
exemplaar van krijgt.  
Tot slot een voorbeeld. Op 11 april staat het volgende gebed: 
 
 
 
 

Zonder zorgen 
 

Heer, neem alle zorgen van ons weg: 
De zorg voor onszelf, zodat we naar U kunnen luisteren, 
de angst voor anderen, zodat we hen kunnen ontmoeten, 

de angst voor U, zodat we uw gave ontvangen 
Die ons beter en mooier kleedt 

Dan de lelies in het veld. 
 

Zonder zorgen, door uw toedoen, 
Kunnen we een rijk zoeken 

En leven als herboren. 
Neem alle zorgen weg van de kerken 

Zodat ze eenvoudige dienaars worden. 
Bevrijd ons elke dag van de zorgen 

Van de dan die voorbij is en van de dag die komt, 
Zodat we samen met U 

Volledig in het leven staan. 
 

Maurice Carrez 
 

ds. Sytze Ypma 
 



 

 

 

Vieringen in de diverse huizen: 

  

Botniahuis 9 november om 16.00 uur o.l.v. ds. Ypma 

Saxenoord:  17 november om 16.00 uur o.l.v. dhr. Bosgra 

Roordastate:  23 november om 19.00 uur o.l.v. mw. Sieperda 

Froonacker:  24 november om 10.00 uur o.l.v. ds. Osinga 

Parkstate:  1 december om 16.30 uur o.l.v. mw. Sieperda 

Theresia:  8 december om 19.00 uur o.l.v. dhr. Bosgra 

 

 

      

 

 

 

Afspraken over begrafenissen  

  

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen 

dragen, hebben we daar de volgende afspraken over gemaakt:  

  

1.       Ds. Sytze Ypma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Zuid en uit de dorpen. 

2.       Pastor Ilse Douma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden woonachtig in Saxenoord en 

Saxenstate en Froonacker. 

3.  Voor Wijk Noord zijn de rouwdiensten in overleg. 

  

Met een hartelijke groet,  

  

ds. Sytze Ypma   

pastor Ilse Douma  

 

UIT DE KERKENRAAD  

 

Van de voorzitter 

 

Vanaf 1 oktober mocht ik het stokje van Wessel Veenstra overnemen, een stokje dat hij met veel verve 

gehanteerd heeft. Mee dankzij zijn tomeloze inzet kwam er na ontreddering weer rust in de gemeente. 

Maar u wilt vast weten wie zijn opvolger is. Ruim zes jaar geleden kwamen Wineke en ik hier in 

Franeker wonen, nadat ik met pensioen was gegaan. We hebben er geen dag spijt van gehad. Alles was 

nieuw voor ons, we kenden er niemand. Gelukkig is dat nu anders. Een van de toppers voor mij zijn de 

diensten in de eeuwenoude Martinikerk. Daar kun je (meestal) uit volle borst meezingen, of het nu in het 

Hollands is of in het Fries, gesteund door het prachtige orgelspel van Jochem Schuurman. Daar word je 

stilgezet bij de breedte en diepte van Gods woord. 

 

Als gloednieuwe voorzitter heb ik natuurlijk nog niet veel te meegemaakt. Zegge en schrijve één Kleine 

Kerkenraadsvergadering nieuwe stijl voorgezeten. Ds. Henk van den Bosch verzorgde de opening en 

haakte aan bij het thema “Roeping en Ambt” dat in september centraal stond in de Grote 

Kerkenraadsvergadering. Hij stond stil bij de beginverzen uit Exodus 4. God vraagt Mozes: Wat heb je in 

je hand? Een onverwachte vraag misschien, en Mozes kan, haast beteuterd, niet anders zeggen dan: een 

staf. Maar die staf is nou juist wat hij nodig heeft als toekomstig leider van het volk. Laten we eens wat 



vaker kijken naar wat wij in onze hand hebben en waarmee we de gemeente kunnen helpen. Dat geldt 

voor mij als nieuwe voorzitter en voor ons allemaal. 

 

Enkele punten uit de Kleine vergadering: 

1. Er worden stappen gezet om de Groothuisbezoeken voor komende winter te organiseren. Daar 

komt heel wat bij kijken. Hinke Dijkstra, Piety Sieperda en Hugo Visser gaan ermee aan de slag. 

Vergeet u niet het opgavebriefje in te leveren? 

2. Vanuit de kerkrentmeesters wordt gevraagd om te kijken naar mogelijkheden om een nieuwe 

juridische constructie op te zetten om alle gebouwen van de kerk in onder te brengen. Dat zijn niet 

alleen de Martinikerk en de Rank, maar ook de Botniastins, die nu onder een aparte stichting valt: 

de Hervormde Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker. Zo’n constructie vinden de 

kerkrentmeesters belangrijk om het beheer van de gebouwen voor de toekomst veilig te kunnen 

stellen. Het voorstel vraagt om de nodige zorgvuldigheid. Allereerst zal er een gesprek komen met 

het bestuur van de Hervormde Stichting. 

3. Er komt een commissie die de beroeping van een nieuwe predikant en kerkelijk werker. Uit de 

gemeente komen: G. van Marrum-Reitsma, Hanneke Roelofsen, Gerlof Tiemersma, Josina de 

Vries-la Roi en Roger Wind. Uit de kerkenraad: Hinke Dijkstra-van der Zee, Djoke de Boer-

Boutsma, Sebastiaan Douma en Nynke-aly Miedema-Kamstra. 

4. We zijn blij dat het contract met Ilse Douma per 1 september een vast contract is geworden. Zij 

kan zich nu blijven inzetten als gewaardeerd kerkelijk medewerker/pastor in Saxenoord en 

Saxenstate. Daar komt nu ook voor een klein stukje de Froonackerflat bij. 

5. De kerkdienst van 5 november wordt uitgezonden door Omrop Fryslân. Dat vraagt om extra 

voorbereiding en extra aankleding. We zijn blij dat het Cantatecollectief “Ewiges Feuer” hun 

medewerking heeft toegezegd. 

 

 Hartelijke groet, Rolf Bremmer 

 

 

Voorzitter :    Rolf H. Bremmer 

 

Secretaris: Piety Sieperda-Breidenbach 

 scriba@pkn-franeker.nl 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

 

Voorzitter:         Sebastiaan Douma 

Secretaris :          Janny de Vries-Fokkema 

        email: secretaris.krm.pgf@outlook.com 

Penningmeester:  Douwe Wijnalda 

 

Wisseling van de wacht 

Na 9 jaar neem Dick Tolsma afscheid van het college van kerkrentmeester, een prachtige periode waarin 

er veel is gebeurd, Dick heeft in de vorige Binding hierover al geschreven dus dat gaan we niet herhalen. 

Dick namens het college van rentmeesters BEDANKT voor je inzet, toewijding en persoonlijke 

vriendschap.  

Zoals eerder is gemeld gaat Douwe Wijnalda mijn taken als penningmeester overnemen en word ik 

voorzitter van het college, Douwe welkom in het team. 

 

Beleidsplan 

Ons beleidsplan is af. Ook hebben we een jaarplan ingediend met hoofdpunten waar we ons het komend 

jaar op gaan richten. E.e.a. ligt nu bij Henk van den Bosch die alle beleidsplannen zal samenvoegen tot 

één geheel. 



 

Verbouw de Rank 

Het is u vast al opgevallen dat De Rank aan de buitenzijde een flinke onderhoudsbeurt krijgt, het 

voegwerk wordt hersteld, kozijnen worden deels vervangen en voorzien van HR++ glas. Ook het 

buitenschilderwerk is gedaan zodat De Rank er weer jaren netjes bij staat. 

De volgende stap is het verder verduurzamen van De Rank, ook hier heeft Dick de vorige keer al e.e.a 

over geschreven. 

 

Concert Edoza 

Op 21 oktober was het dan zover, ruim 80 man van het Sneeker Mannenkoor Edoza, o.l.v Jan Hibma 

gaven een prachtig concert in onze Martinikerk. Wat een prachtig geluid is dat toch, als deze stemmen de 

Martinikerk vullen. Naast zang werd het programma afgewisseld door een tweetal intermezzo's van 

Sebastiaan Schippers op het orgel, waarbij hij improviseerde op een tiental nummers die door de 

aanwezigen werden genoemd. Al met al een prachtig avond. 

 
Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2024 komt eraan 
 

Ook in 2024 is het thema van de Actie ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de 
toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die 
verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich 
hebben.  
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van 
onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden van 18 jaar en 
ouder ieder jaar om een bijdrage vragen. 
 
Gemeenteleden waarvan de e-mailadressen bekend zijn bij het kerkelijk bureau ontvangen half 
december van dit jaar een mail. U kunt dan eenvoudig, via onze website uw bijdrage voor 2024 al 
toezeggen. In de mail staan instructies hoe u dit kunt doen.  
 
Indien uw e-mailadres niet bij ons bekend is, of indien u liever op een andere wijze uw bijdrage wilt 
toezeggen, dan ontvangt u tussen 13 en 27 januari 2024 een brief met het verzoek om bij te dragen. 
 
We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al 
haar leden en plannen maken voor de toekomst 
 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van 
morgen!  
 

 
Sebastiaan Douma 

Voorzitter college van kerkrentmeesters  

 

 

 

 

 

 

Herinnering Actie Kerkbalans 2023 
Het jaar 2023 loopt langzaamaan weer ten einde. Mogelijk heeft u uw toegezegde bijdrage voor de Actie 
Kerkbalans 2023 nog niet overgemaakt. Graag willen wij u hieraan herinneren. 



 
 
Zomeropening Martinikerk 
Dankzij de vele vrijwilligers was het weer mogelijk om in de periode mei t/m september de deuren van 
onze bijzondere Martinikerk te openen voor bezichtiging. Ook dit jaar waren er weer prachtige 
exposities, verzorgd door de Roos van Tudor en de Franeker kunstenaars. Elders in De Binding kunt u 
een mooie samenvatting lezen van de zomeropening, opgetekend door Pieter Oosterhof.  
Gastvrouwen en -heren van de Martinikerk, nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet! 
 

Janny de Vries-Fokkema 
Secretaris college van kerkrentmeesters 

 
 

INCASSOKALENDER 

FONDS:  INCASSODATUM:  

 

 

Actie Kerkbalans    27 november 

Zending      27 november 

   

COLLECTEN EN GIFTEN 

17 september  Diaconie KIA Myanmar   € 359,12 

17 september  Kerk      € 309,41 

24 september  Agr. Dagen dienst St. Present  € 611,59 

1 oktober  Victory 4 All     € 629,07 

    

 

Voor alle ontvangen giften via de bank en via de QR-codes en via de ponkjes en schalen in de kerk, heel 

hartelijk dank! 

 

Opbrengst collecte Theresia 

De gezamenlijke opbrengst van september en oktober voor Theresia was €  108,00  

 

Met vriendelijke groet 

Sietske Oosting en Bauke van Wieren  

 

 

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur 

en 12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 

bonnen. Betaling bij voorkeur via het pinapparaat of via bank: NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. 

het aantal bonnen. 

 

DIACONIE 

 

Voorzitter: W. Veenstra 

Secretaris:  D. de Boer-Boutsma 

  

DIACONIECOLLECTE ZONDAG 12 NOVEMBER 

 



De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder 

zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijfelijk. Er heerst grote verslagenheid en verdriet. 

Daarnaast is er angst en onzekerheid over wat er nog komen gaat.  

Kerk in Actie ondersteunt wereldwijd mensen in nood. Dat doen we nu ook in Israël en Gaza. In 

Israël bieden we praktische en psychosociale hulp aan groepen die op dit moment extra 

kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. 

In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale 

hulp. Via ons internationale netwerk en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse 

christenen bieden we waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun 

geloof of afkomst.  

De oorlog tussen Hamas en Israël roept in Nederland, en ook binnen onze kerk, veel emoties 

op. Als kerk weten we ons verbonden met alle slachtoffers van dit geweld, zowel aan Israëlische 

als aan Palestijnse kant, en willen we hulp bieden daar waar dat het hardst nodig is. Daarom 

doen we een klemmend beroep op u: help mee, want samen zijn we de kerk in actie.  

U kunt uw gift voor het noodhulpprogramma van Kerk in Actie overmaken via 

rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Noodhulp. 

 

AVONDMAALSCOLLECTE ZONDAG 3 DECEMBER 

 

De diaconie kreeg via mevr. W. Visser, die Nederlandse les geeft aan Oekraïense vluchtelingen, 

dit verzoek binnen. Twee Oekraïense dames, die in onze kerk de eredienst op zondag bezoeken, 

waren in hun geboorteland om na anderhalf jaar hun familie en vrienden (waaronder militairen) 

te bezoeken. 

Zij waren zeer onder de indruk van een kleine, spontaan begonnen smederij in hun dorp. Elke 

avond komen daar vrijwilligers, die overdag een baan hebben, samen om benodigdheden voor 

de verdedigers van hun land te smeden, vaak tot diep in de nacht. Dit is de Lebedynska 

Smederij, ontstaan in de begindagen van de invasie. Ze werken met geïmproviseerde middelen 

en materialen in een grote schuur. 

Zo maken zij grote krammen om in de loopgraven met een soort blokken wanden te maken die 

snel opgebouwd of afgebroken kunnen worden. 

Verder maken ze ook bijlen, scheppen, houwelen, houtkacheltjes en roosters waaraan de repen 

witte camouflagelakens worden bevestigd. 

Er wordt verder geld ingezameld voor vervoer, militaire uitrusting, voedsel en 

verzorgingsproducten zoals zeep voor de soldaten. Er is nu ook een grote behoefte aan witte 

isolatiecamouflagepakken, want de winter komt er aan. 

De diaconie ondersteunt graag dit plaatselijke initiatief, en via deze dames zal de opbrengst van 

de Avondmaalscollecte voor deze smederij bestemd zijn. 

U kunt uw bijdrage in de collecte voorafgaand aan het Avondmaal doen of op de 

bankrekening van de diaconie storten o.v.v. smederij Oekraïne. 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid. 

 

HUIS-AAN-HUIS COLLECTE 

 

In 2021 heeft de diaconie mee gedaan aan de landelijke huis-aan-huis collecte van 

Kerk in Actie. Veel gemeenteleden hebben zich toen ingezet voor 



vluchtelingenkinderen in Griekenland met als resultaat de geweldige opbrengst 

van ruim €1900.  

Dit jaar heeft de diaconie besloten om weer deel te nemen en het collectedoel is 

dit jaar voor kinderen in Oekraïne. Kerk in Actie wil hen veiligheid, stabiliteit en 

psychosociale ondersteuning bieden. Met opvangplekken om warm te blijven. Met 

voedsel en zaden om te kunnen blijven eten. Met psychosociale hulp om mentaal 

gezond te blijven. Met scholen om te kunnen blijven leren. Met speelplekken waar 

kinderen kind kunnen zijn.  

De collecte wordt gehouden van 20 t/m 25 november.  

Iedereen die een steentje wil bijdragen en in de gelegenheid is om (in overleg) in 

een aantal straten te collecteren kan zich opgeven bij het kerkelijk bureau of bij 

Djoke de Boer, tel.nr 0517-390381 (’s avonds) of per mail  

kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 
 

OOGSTDIENST 2023 

 

Zondag 5 november is het oogstdienst.  Met elkaar willen wij dit deze zondag weer in dankbaarheid 

vieren. Dit brengen wij tot uitdrukking door onze zieken, ouderen en gemeenteleden welke het laatste 

halfjaar een dierbare verloren hebben, een fruitbakje te bezorgen.                                                                                 

Zoals bekend brengen we de bakjes zondag na de kerkdienst op de aangegeven adressen. 

Velen rekenen altijd weer op uw komst en bij sommigen staat de koffie al klaar.  

Zaterdag 4 november kunt u, tussen 10 en 12 uur, het fruit naar de kerk brengen. Graag via de achter 

ingang van de Martinikerk. Eventuele giften voor de aankoop van fruit zijn uiteraard ook van harte 

welkom. 

’s Middags worden de fruitbakjes door een 10 tal vrijwilligsters klaar gemaakt.  

In de namiddag neemt de diaconie met een aantal vrijwilligers de bezorging in Saxenoord, Saxenstate, 

Froonackerflat, Westerpoort, Botniahuis, Parkstate en Keningstate op zich.  

Tijdens de kerkdienst brengt de Kindernevendienst de fruitbakjes naar Theresia en Roordastate. 

De resterende bakjes staan zondagmorgen keurig uitgestald, voorzien van een sticker met naam en adres, 

op lange tafels achter in de kerk. Dit geeft altijd weer een feestelijk gezicht.  

 

De bedoeling is dat u na de dienst de nog aanwezige bakjes mee neemt naar het aangegeven adres.                                                                                                                      

 

Een kleine moeite waar u veel dankbaarheid voor terug krijgt. 

 

We hopen weer veel fruit ( of giften ) te mogen ontvangen. Giften kunt u ook overmaken op 

rekeningnummer NL37 RABO 0320 4020 29 t.n.v de Ziekendienst 

 

Zo laten we zien dat we samen gemeente zijn! 

 

Mocht u zich echter als “oudere” ( 80 + ) nog zo jong voelen en liever nog geen fruitbakje wilt 

ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de ziekendienst. 

 

Voor vragen kunt u altijd terecht bij; 

Lotty de Beer                

Aukje van Nimwegen 

Nellie Ferwerda            

Tine Palma                    

 

 



 

Nieuwe woninkjes in sloppenwijk Knysna Zuid-Afrika 

 

Als Protestantse Gemeente Franeker steunden we onlangs in Zuid-Afrika, in de plaats Knysna, de 

Friese familie Martin Hofman en Tirzah Hofman, die diverse projecten aldaar opzetten en hulp 

verlenen in de schrijnende armoede in o.a. sloppenwijken.  Ik schreef daarover in  `de Binding` van 

september. We financieren de bouw van enkele nieuwe huisjes. Hierbij het eerste resultaat. Martin 

en Thirza waren eerder te gast in onze gemeente en zijn uitgezonden door Stichting Filadelfia 

Zending. Eind september zagen we dus onze eerste investering al concreet worden met grote dank 

van Martin en Thirza en de bewoners van dit prachtige huisje met inventaris. 

Vol trots vertellen ze ook over de naam van hun Zuid-Afrikaanse stichting!  

Binnenkort zal de naam "Martin en Tirzah in Zuid-Afrika" ook gaan veranderen in deze naam! 

 

    
Je kan ComeMission ook terugvinden op Facebook 

  

 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pknfraneker?__cft__%5b0%5d=AZUqD0VNmP5fgTOxpK2GW9if2tur3_62GUuaklHalsaUY2j0aXr1D7znwj_Xh1B42_yJ7zybjKynlcDX3cGFPdjazJPvsY77wmBvlTJVUsK-gmIu2iUWBHepHnFYjSaCvvspH__05_49JcSdA8--deVyO-CIJD9wqZmEeLRQIVEk8kbsC5WihgRJcrIViqTSyJ8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/martin.hofman.5815?__cft__%5b0%5d=AZUqD0VNmP5fgTOxpK2GW9if2tur3_62GUuaklHalsaUY2j0aXr1D7znwj_Xh1B42_yJ7zybjKynlcDX3cGFPdjazJPvsY77wmBvlTJVUsK-gmIu2iUWBHepHnFYjSaCvvspH__05_49JcSdA8--deVyO-CIJD9wqZmEeLRQIVEk8kbsC5WihgRJcrIViqTSyJ8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/tirzah.hofman?__cft__%5b0%5d=AZUqD0VNmP5fgTOxpK2GW9if2tur3_62GUuaklHalsaUY2j0aXr1D7znwj_Xh1B42_yJ7zybjKynlcDX3cGFPdjazJPvsY77wmBvlTJVUsK-gmIu2iUWBHepHnFYjSaCvvspH__05_49JcSdA8--deVyO-CIJD9wqZmEeLRQIVEk8kbsC5WihgRJcrIViqTSyJ8&__tn__=-%5dK-R


 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Gezocht: SchuldHulpMaatjes in de Waadhoeke! 

  

Voor SchuldHulpMaatje Waadhoeke zijn we op zoek naar nieuwe SchuldHulpMaatjes. 

Geïnteresseerd? Lees snel verder! 

  

Wat doet een SchuldHulpMaatje? 

Als SchuldHulpMaatje ondersteun en begeleid je mensen met financiële problemen. Zodat zij 

financieel beter in balans komen en het weer zelf kunnen. Je brengt samen overzicht in 

inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen. Samen maak je een plan voor een oplossing. 

Maar zeker zo belangrijk: je wilt er voor iemand zijn. Jouw hulp begint met het zonder oordeel 

luisteren naar iemands verhaal. 

 

  

Voorbeelden van eigenschappen van een SchuldHulpMaatje: 

• Je voelt je betrokken bij mensen met geldzorgen of schulden en laat je niet leiden door 

vooroordelen. 

• Je bent minimaal een jaar beschikbaar. Hoeveel uur per week je kunt besteden, bepaal je 

natuurlijk zelf. 

• Je bent bereid een deskundigheidstraining te volgen van drie dagen en jaarlijkse 

bijscholing door middel van e-learning. 

 

Interesse om SchuldHulpMaatje te worden? 

Neem dan rechtstreeks contact op met de coördinator van SchuldHulpMaatje Waadhoeke: 

Adriaan Stap via coordinator@schuldhulpmaatjewaadhoeke.nl 

 

 

 

 

 

ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST  

 

Voor ziekmeldingen en ziekenbrief, de ziekendienst contacten. Zij zorgen voor een attentie 

thuis, informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief: 

 

mw. L. de Beer-Dijkstra 

mw. N. Ferwerda-Dotinga 

mailto:coordinator@schuldhulpmaatjewaadhoeke.nl


mw. A. van Nimwegen-Vlietstra 

mw. T. Palma-de Vries 

 

KERKELIJKE STAND 

MUTATIES: 

Doorgeven aan: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC  Franeker 

’s morgens van 9.00-11.30 uur: 0517 393200 

kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 

 

 

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan even door aan het 

kerkelijk bureau.  

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is 

bij ons niet bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau. 

0517 393200 / kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 

 

 

 

 

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN 

 

Zangers/zangeressen gezocht! Kerstproject Cantorij Martinikerk Franeker 
 

In december willen we graag weer een project doen met de Cantorij Martinikerk Franeker. Het gaat om 

een Kerstproject. 

Het project bestaat uit 5 repetities en 2 keer medewerking aan een kerkdienst. De repetities vinden plaats 

op dinsdagavonden om 19.30 uur in de Rank. De eerste repetitie is op 21 november. Vervolgens elke 

dinsdagavond tot en met 19 december, zodat we in totaal op 5 repetities uitkomen. 

Het is de bedoeling dat we aan de volgende 2 kerkdiensten medewerking verlenen: zondagochtend 24 

december (4e Adventszondag) en maandagochtend 25 december (1e Kerstdag). 

Het koor staat onder leiding van Jochem Schuurman. Het repertoire bestaat uit kerkliederen uit het 

Liedboek en uit andere bundels, zoveel mogelijk meerstemmig. Het wordt dus waarschijnlijk niet erg 

moeilijk om te zingen, maar vooral ondersteunend aan de gemeentezang en de liturgie. 

Wilt u graag als zanger meedoen aan dit project? U kunt zich dan opgeven bij Jochem via de e-mail: 

kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl . De contributie bedraagt 25 euro per persoon voor het hele project. Het 

is wel de bedoeling dat u alle 2 genoemde kerkdiensten aanwezig kunt zijn in de Martinikerk. Van de 5 

repetities mag u er maximaal 1 missen, maar het is in principe wel de bedoeling dat iedereen elke repetitie 

aanwezig is. 

We hopen dat velen zich aanmelden voor dit mooie project en dat het ook mag meewerken aan 

gemeenteopbouw.  

 

Namens de liturgiecommissie, 

Djoke Travaille, Tjalling de Jong, Sytze Ypma en Jochem Schuurman 

 

 

 

 

Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 
 
Het nieuwe Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk is alweer 10 jaar in gebruik. De meeste liederen 
zijn voor ons vertrouwd. Een groot gedeelte van het oude liedboek is overgenomen, waaronder alle 

mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl


Psalmen. Ook hebben we in de loop van de jaren al veel nieuwe liederen geleerd, bijvoorbeeld uit de 
bundels Tussentijds, Evangelische Liedbundel en Opwekking. In het Liedboek staan echter voor ons nog 
steeds liederen die nieuw zijn. De liturgiecommissie wil dit seizoen onder leiding van Jochem Schuurman 
een aantal pareltjes naar voren halen om die vervolgens in een zondagse dienst te zingen.  
 
Datum: zondag 12 november  
Locatie:  Martinikerk 
Aanvang:  19.30 uur 
 

De liturgiecommissie 

 

 

ZWO 

 

Voorzitter:            Jeanet Veenstra 

                        

Penningmeester:  Pieter Walinga 

Bankrekeningnummer:  NL07 RABO 0313 2032 29   ZWO 

In 2023 hebben wij vanuit de ZWO de volgende doelen kunnen steunen: 

 

Noodhulp aardbeving in Syrië € 500,- 

Het meerjarenproject Stichting LeFF van Hillie Veneman op Java € 500,- 

Het meerjarenproject Blessed Generation Kenia € 3000,- 

Het gezamenlijke meerjarenproject Fryslan foar Moldavië € 5000,- 

Stichting Nikki’s Friends in Thailand  € 500,- 

Filadelfia Zending t,b.v. Martin en Tirza in Zuid Afrika € 500,- 

Noodhulp Oekraïne via Kerk in Actie € 500,- 

Noodhulp voor overstromingen in Malawi € 500,- 

Vluchtelingen Myanmar € 500,- 

Stichting de Mouterij t.b.v. bijeenkomsten mensen uit Oekraïne € 600,- 

Stichting Hart voor de oogst in Moldavië (uit Vrije Evangelische Gemeente pot) € 500,- 

Noodhulp Marokko en Libië € 500, 

Stichting Trijntje Beimers t.b.v. Tanzania € 250,- 

Stichting Victory4All in Zuid Afrika € 250,- 

Noodhulp ontheemden uit Nagorno-Karabach € 350,- 

Noodhulp vluchtelingen uit Soedan € 350,- 

 

Met dank aan onze donateurs, 

de ZWO commissie 

 

 

ZWO koffieochtend woensdag 22 november 10.00-11.30 uur 

 



Op woensdag 22 november van 10.00 - 11.30 uur is iedereen welkom in De Rank aan de Zilverstraat 36 te 

Franeker. Tijdens deze koffieochtend vertellen Jeanet Veenstra, Martha Burggraaf en Carla van der Kooi 

waar we als werkgroep ZWO voor staan en hoe we handen en voeten geven aan onze opdracht om er te 

zijn voor onze broeders en zusters elders in de wereld. 

We gaan ook met elkaar in gesprek over Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Zijn 

deze woorden nog van deze tijd? Is het werk dat gedaan wordt nog van deze tijd? Wat betekenen die 

woorden voor u? Er is volop gelegenheid om van gedachten te wisselen en kennis met elkaar te delen. 

U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar het kerkelijk bureau kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl of 

telefonisch op 0517-393200 (maandag tm vrijdag tussen 08.00 en 12.00 uur). 

 

Jeanet, Martha en Carla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUD PAPIER 

In het weekend van 3 & 4 november en in het weekend van 1 & 2 december staat de oud 

papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn). 

Het oud papier graag zaterdags voor 12.00 uur bij de container brengen.  

 

Opbrengst oud papier september: € 51,30. 

 

 

 

 

 

 

 

afb. N.B.G. 

VANDAAG LEZEN WIJ… 

LEESROOSTER 
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november    

Allerheiligen: 

Dankdag 

wo 1 Openbaring 7:1-17 De waterbronnen van 

het leven 

 do 2 Openbaring 8:1-13 Stilte in de hemel 

 vr 3 Openbaring 9:1-12 Het eerste wee 

 za 4 Openbaring 9:13-21 Zelfgemaakte goden 

    

 zo 5 Matteüs 23:1-15 De toegang tot het 

koninkrijk 

 ma 6 Matteüs 23:16-28 Wee de 

schriftgeleerden 

 di 7 Matteüs 23:29-39 Onschuldig bloed 

 wo 8 Psalm 11 De oprechte zal God 

zien 

 do 9 Openbaring 10:1-11  De hoogste tijd 

 vr 10 Openbaring 11:1-14 Het tweede wee 

 za 11 Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin 

    

 zo 12 Matteüs 24:1-14 Het begin van de 

weeën 

 ma 13 Matteüs 24:15-28 Grote verdrukking 

 di 14 Matteüs 24:29-35 Het teken van de 

Mensenzoon 

 wo 15 Matteüs 24:36-44 Wees waakzaam 

 do 16 Matteüs 24:45-51 Betrouwbare dienaren 

 vr 17 Openbaring 12:1-12 Juich, hemel! 

 za 18 Openbaring 12:13-18 De woedende draak 

    

 zo 19 Openbaring 13:1-10 Standvastigheid en 

trouw 

 ma 20 Openbaring 13:11-18 Het getal van het beest 

 di 21 Openbaring 14:1-13 In verbondenheid met 

de Heer 

 wo 22 Openbaring 14:14-20 Rijp voor de oogst 

 do 23 Psalm 12 Bescherming tegen 

verraders 

 vr 24 Matteüs 25:1-13 Wachten op de 

bruidegom 

 za 25 Matteüs 25:14-30 Welkom bij het 

feestmaal 

    

 zo 26 Matteüs 25:31-46 Jullie deden het voor 

Mij 

 ma 27 Openbaring 15:1-8 U alleen bent heilig 



   di 28 Openbaring 16:1-11 De offerschalen 

 wo 29 Openbaring 16:12-21 Het is voorbij! 

 do 30 Jesaja 63:1-6 De wraak van de HEER 



 

 

 

 

 

 

 

ALLERLEI 

 

 

 

Terugblik Openstelling Martinikerk 2023 

 

In 2023 waren er weer de gebruikelijke tentoonstellingen in de Martinikerk, vele duizenden bezoekers 

genoten weer van verschillende vormen van kunst in een inspirerende omgeving. 

 

Vanaf 1 mei was de expositie “In harmonie met de ziel” met als ondertitel “Spirituele kunst tussen traditie 

en moderniteit” te bezichtigen. Werken van de Duitse kunstenaars Elena Steinke en Larissa Strunowa – 

Lübke, van hen beiden is werk in Duitsland te bezichtigen maar ook veel in het buitenland, waaronder nu 

dus in onze Martinikerk. 

Vanaf 1 september was er de traditionele tentoonstelling van de plaatselijke en regionale kunstenaars, 

b.v. van Oesje Zegel, Erik Pater, Yvonne van der Graaf en Violeta Damen. 

 

De meeste bezoekers die een reactie achterlieten hadden Nederland als vaderland. Er waren zeker ook 

reacties van Europese bezoekers zoals uit Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Finland en Zwitserland. Maar 

er kwamen ook  bezoekers van buiten Europa, zoals bezoekers uit Michigan (Verenigde Staten), Albertha, 

Halifax en Ontario (Canada), Bogota (Columbia), Ottawa (Canada) en zelfs uit Christchurch (Nieuw 

Zeeland) en Perth (Australië) kwamen naar de Martinikerk en lieten een reactie achter in  het gastenboek. 

 

Natuurlijk vormen de bezoekers uit Nederland de hoofdmoot, alle provincies zijn eigenlijk wel 

vertegenwoordigd, een korte bloemlezing: Lonneker, Rijssen, Bodegraven, Deventer, Utrecht, 

Steenbergen, Wassenaar, Gouda, Noordwijkerhout, Zaandam, Duivendrecht, Ede enz., ik kan nog wel 

even doorgaan.  

 

Maar “fansels ek út Fryslân”: t.w. Sneek, Opeinde, Hilaard, Easterein, Rottevalle, Jubbega, Stavoren, 

Workum, Akkrum enz. ook hier kan ik nog wel even doorgaan.  

Mooi en duidelijk zijn ook de wereldkaart én de kaart van Nederland waarop kan worden aangegeven 

waar de bezoekers vandaan komen, een goed initiatief! 

 

december    

 vr 1 

Jesaja 63:7-14 

Gods ontferming en 

grote liefde 

 za 2 Jesaja 63:15–64:2 Scheur de hemel open 

    

Advent  I  zo 3 

Jesaja 64:3-11 

Wij zijn het werk van uw 

handen 

 ma 4 Openbaring 17:1-8 Het grote Babylon 

 di 5 Openbaring 17:9-18 Het lam zal overwinnen 

 wo 6 Openbaring 18:1-8 Gevallen is Babylon 

 do 7 Openbaring 18:9-24 Al je rijkdom voorbij 

 vr 8 Openbaring 19:1-10 Zuiver, stralend linnen 

 za 9 Openbaring 19:11-21 Trouw en betrouwbaar 

    

Advent II zo 10 Psalm 35:1-10 U bevrijdt de zwakken 



Maar ook Franekers en oud-Franekers weten de weg te vinden, het aantal geschreven reacties is dit jaar 

echter beperkt. Toch nog enkele reacties: 

Op 11 juli schrijft Lysbeth Bonnema: “Wer in hiele moaie eksposysje, it past goed yn ‘e Martinitsjerke.” 

Jan Poelsma schrijft op 5 augustus: ”Na jaren teruggekomen, geboren in 1940 in Franeker.” 

Op 12 september schrijft Lieuwe Bergstra: “Het was fijn weer in mijn “oude” kerk te zijn. Als oud-

predikant voelde ik me weer helemaal thuis in dit huis des Heren. Het ga jullie goed als gemeente van 

God.”  

Op 26 september schrijven Tjalling en Selma Schotanus: “Genoten van deze kerk, als Schotanus was het 

ook leuk om te lezen dat een Christiaan Schotanus hier ooit predikant is geweest. Prachtige kunst!” 

 

In de zomermaanden is er de expositie “In harmonie met de ziel”  georganiseerd, zoals altijd i.s.m. de 

Roos van Tudor. Ook hier werden zeer positieve reacties: 

Op 5 mei is er een anonieme reactie achtergelaten: “Prachtige kunst die perfect tot z’n recht komt in 

deze mooie kerk. Gefeliciteerd met de prachtige expo en de prachtige werken.” 

Op 12 mei schrijven Ineke en George uit Utrecht: “Mooie kerk, prachtige schilderijen en bedankt voor de 

uitleg over de historie van deze kerk.” 

Op 19 mei schrijft Monique uit Steenbergen (West-Brabant): “Op mijn route langs de Friese Elfsteden-

fonteinen deze mooie expositie bekeken. Ik had er thuis al over gelezen. Prachtige kunst, met name van 

Elena, maar de mooie combinatie vormt een schitterend geheel. Dankjewel!” 

Op 23 mei schrijft Annalies uit Zaandam: “Wat een prachtige kerk! We hebben genoten van de “oude 

grafzerken”, mooi gecombineerd met de kunst. Heerlijk foto’s kunnen maken…!” 

Op 20 juni schrijven Nel en Sieb uit Ede: “Wat een mooie kerk! En wat een mooie expositie! Heel goede 

kunstenaressen. Daar kan Franekers Martinikerk trots op zijn!” 

Op 28 juni schrijven Wim en Ria uit Breedenbroek: “Mooi om hier het “eeuwige” te mogen bewonderen, 

onder prachtige orgelmuziek. Dat het nog lang behouden mag blijven.” 

Kars, oud 20 jaar, uit Lisse kwam voor iets anders dan de expositie, hij schreef: “Bedankt dat ik hier het 

orgel mocht komen bespelen! Mooi orgel, fijn dat de gelegenheid tot bespeling geboden werd.” 

Jacintha schrijft op 29 juli: “Bijzonder, de zorg voor het verre verleden, zichtbaar in de grafzerken en de 

openheid van de spiritualiteit van het heden, zichtbaar in de kunst van Elena Steinke. Dank voor deze 

diepgang!”  

Op 19 augustus schrijft Afke: “Wat in prachtich plak foar mem en bern en de oare thema’s yn dizze 

statiche tsjerke, de Martini. Alhiel rekke.” 

 

Ook de september-expositie van de plaatselijke en regionale kunstenaars kan op positieve reacties 

rekenen.  

Op 9 september schreef de familie Verbrugge uit Hollandscheveld: “Heel erg genoten vooral van de 

voorlichting en orgelspel, dankbaar dat hij zondags nog in de eredienst speelt.” 

Ook op 9 september schrijft Veronica uit Canada, (vertaald): “Heel erg bedankt voor de informatie over 

het orgel en de klokken, we hebben er erg van genoten.” 

Op 20 september schrijft Z, meer staat er niet,: “Fijn dat deze kerk open is! Ook genoten van de expositie 

die we in alle rust hebben bekeken.” 

Op 29 september schrijft Luciënne: Mooie diverse kunstwerken met bijzondere technieken. Een 

ontdekkingsreis…dank jullie wel. Heel inspirerend.” 

 

Waren er ook negatieve reacties? Nee….zorgvuldig bladerend kwam ik wel een vraag tegen: 

Op 30 augustus vragen Esther en Roger uit Breda: “Waarom zijn er geen torenbeklimmingen?”  

 

Ook worden de vrijwilligers genoemd, vaak maar een korte opmerking, en ook dit jaar alleen maar 

positief! 

Op 27 mei schreef Heleen: “En wat een lieve dames die ons veel te vertellen hadden!” 

Op 25 juli is er een anonieme reactie: “Gastvrij ontvangen…..en we mochten de fiets opladen…bedankt!” 



Op 4 augustus schrijft de familie Koelewijn uit Spakenburg: “Prachtige kerk, gastvrije ontvangst. Wat een 

orgel.” 

Op 25 augustus schrijven L. en Y. uit Driebergen: “Schitterende kerk: zowel van buiten als van binnen. 

Vriendelijke gastdames ook!” 

Op 22 september schrijft Elbert: “Bedankt voor de hartelijke ontvangst! Heerlijk historisch verblijf gehad. 

 

Pieter Oosterhof 

 

 

                                 UITNODIGING 
 

Bij deze wordt u uitgenodigd tot het meevieren van de aanstaande bijzondere kerkdienst, 

welke  zal worden gehouden op:  

 

Zondag 5 november 

Sixtuskerk 

Tsjerkepaed 1 in Sexbierum 
 

Aanvang van de dienst: 10 uur 

Voorganger: Ds. M. Kroes 

Thema ; Even geduld alstublieft! 

 

MUZIKALE MEDEWERKING WORDT VERLEEND DOOR : “NEW SOUND” 

             
WIE ZELF EEN MUZIEKINSTRUMENT HEEFT, KAN DIT MEENEMEN. 

Ook zijn er aan het eind van de dienst instrumenten beschikbaar zodat we allemaal mee kunnen 

doen. 

 

Heeft u geen vervoer dan kunt u contact opnemen met  

Adeline Jukema 

Ivonne de Jong 

 

 

Project Kerstengel   

  

Het hartverwarmende adventsproject ‘Kerstengelen’ is een bijzonder project te midden tussen alle 

andere Present-projecten. Door voor elkaar een ‘kerstengel’ te zijn, geef je in een donkere tijd even wat 

extra aandacht aan mensen die het nodig hebben.  

  

Een Kerstengel bemoedigt iemand, desgewenst anoniem. De bedoeling is om één of meerdere keren 

tijdens de adventsperiode van zondag 3 December tot 24 December aandacht te besteden aan de 

toegewezen begunstigde. Het project gaat om het gebaar, niet om de hoeveelheid en zeker niet om 

geld. Iedereen jong en oud, groot of klein, kan zich aanmelden als kerstengel.   

  

Lijkt het je wat om in de adventsperiode een Kerstengel te zijn voor een ander? Aan wie kunt u daarbij 

denken? Eigenlijk gewoon iedereen…. ouderen, jongeren en kinderen, zieken en gezonden, stille peinzers 



en drukke baasjes, verdrietige en opgewekte types. Iedereen die wel een lichtpuntje kan gebruiken 

zoals:   

• een brief, verhaal, spreuk of gedicht;  

• een bloemetje;  

• een tekening;   

• iets lekkers;  

• een zelfgemaakte kaart, kerststukje of… ;      

• een aardigheidje, een symbool;  

• een bezoekje;  

• of wat de engel zelf ook maar bedenkt!  

  

Hoe werkt het?  Iedereen kan zich aanmelden als Kerstengel via onze website of email adres  

kerstengel@presentnwf.nl   

  

Wij maken dan een koppeling met mensen die bij ons als begunstigden zijn aangemeld.  

  

 Kerken kunnen zowel begunstigden aanmelden als kerstengelen.  

  

Aanmelden kan tot 20 November 2023  

  

Voor meer informatie over deze actie en het werk van Present Noordwest Friesland, kijk op 

https://stichtingpresent.nl/noordwestfriesland/   

  

Via Present een lichtpuntje zijn voor de mensen om ons heen…doet u mee?  

  

Hartelijke groet,  

Team Project Kerstengel Noordwest Friesland  

  

 

 

Doppen sparen  

Opbrengst in 2022: € 44.568,00  
Wist u dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, wel voor ons. Per kilo ontvangt KNGF 

Geleidehonden een vergoeding. Dus gooi de dopjes van frisdrank en melkpakken niet weg, maar 

lever ze in bij één van de depots. U steunt niet alleen de opleiding van onze geleidehonden, maar 

spaart ook nog eens het milieu. Inmiddels hebben alle doppen samen al tienduizenden euro’s 

opgeleverd.  

De doppen verzamelactie is wel bekend bij u als PGF lid, maar we willen het toch weer even onder 

uw aandacht brengen.  

U kunt uw gespaarde doppen inleveren bij:  

M. Postma  

A. Hovinga  

mailto:kerstengel@presentnwf.nl
https://stichtingpresent.nl/noordwestfriesland/


Kerkelijk bureau, Zilverstraat 36, ma-di-do-vr van 09.00-11.30 uur  

En ook bij Albert Hein (bij statiegeld automaat)  

Alvast onze dank voor uw medewerking.  

M. Postma en A. Hovinga 

 

 

Doneer 20,- voor kinderen met een visuele beperking en ontvang de 

Nederland Kalender van het Bartiméus Fonds 

 

De Nederland Kalender 2024 bevat 12 sfeervolle foto’s van monumenten en 
plaatsen in ons land. Leuk voor uzelf of om cadeau te geven. U ontvangt deze 

kalender als u minimaal 20,- doneert aan het Bartiméus Fonds. Met uw bijdrage 
geeft u kinderen met een visuele beperking de kans om ook volop te leren, spelen 

en sporten. U kunt uw donatie overmaken op de website van het Bartiméus Fonds: 
www.bartimeusfonds.nl/help-mee/doneer-kalender-2024/ Hartelijk dank voor uw 

steun! 
 

Kijk voor meer informatie op www.bartimeusfonds.nl/nederlandkalender-2024 

 

Annemijn Zumbrink, Reintsje Visser 

 

 

 
 

Ûnderweis sjoen,  

Foto gemaakt door Harmen Westra. 

 

De PKN is alom tegenwoordig! 

 

Gelukkig de vredestichters…!  
Nieuwsbrief 7 – oktober 2023 
‘Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.’ (Matteϋs 5:9). 

http://www.bartimeusfonds.nl/help-mee/doneer-kalender-2024/
http://www.bartimeusfonds.nl/nederlandkalender-2024
https://bartimeusfonds.nl/


Vrede, daar gaat het om als je samenleeft met mensen van andere religies en van een andere afkomst. Dat wordt 

ons steeds meer duidelijk.  
Zelf woon ik alweer zo’n 16 (!) jaar in Indonesiё in diverse provincies. Op dit moment wonen en werken we op Java, 

in de stad Yogyakarta, of kortgezegd ‘Jogja’. Hier wonen we nu 3 jaar. Sinds een jaar in een ander huis in een 

andere omgeving. En dat betekende in het afgelopen jaar integreren in de buurt en weer nieuwe mensen leren 

kennen. Dat gaat niet vanzelf. 
Enerzijds omdat in deze buurt pas onlangs weer wat meer activiteiten op gang zijn gekomen na een periode van 

Covid-19. Nog steeds dragen er mensen mondkapjes, hoewel de president heeft afgekondigd dat dat niet meer 

verplicht is. Het is wel wenselijk een mondkapje te dragen als je hoest of niet helemaal gezond bent. Anderzijds 

omdat het merendeel van de mensen in onze woonomgeving moslim is.  
Door deel te nemen aan de activiteiten die worden georganiseerd leer je mensen kennen en leren zij ons kennen. Zo 

is er een maandelijkse bijeenkomst voor de vrouwen in de buurt. In deze bijeenkomst worden een aantal 

mededelingen voor de buurt gedaan via (de vrouw van) het buurthoofd. Maar het grootste deel van de 

bijeenkomst is voor het innen van de maandelijkse contributies voor de ‘arisan’, consumptie, sociale bijdrage (ziekte, 

overlijden e.d.), gezondheidspost (baby’s/ouderen) en de jaarlijkse viering na Idul Fitri (het suikerfeest). De ‘arisan’ is 

een soort systeem van geld inzamelen en verdelen: iedereen betaalt een kleine bijdrage per maand en dan worden 

er twee namen getrokken die die maand het hele bedrag verdelen. Een extraatje per maand voor diegene die 

wint... En.. een gelegenheid om bij elkaar te komen...! 
School 
In juni 2023 beleefden we het afstudeerfeest mee van Lorah: zij ‘studeerde af’ aan de kleuterschool. Er werd een 

heus afstudeerfeest georganiseerd als markering dat ze na de vakantie naar de ‘lagere school’ mag. Hier is de 

onderwijssituatie nog zoals het vroeger in Nederland was: een kleuterschool (groep 1 en 2) en een lagere school 

(groep 3 t/m 8). 
Sinds 9 juli 2023 zijn Lianke, Vira en Lorah alweer naar school, na een zomervakantie van zo’n 3 weken. Lianke is 

begonnen in klas 5 (groep 7), Vira in klas 4 (groep 6) en Lorah dus in klas 1 (groep 3). 
Voor Lianke en Vira waren er drie oriëntatiedagen voor het kennismaken met de nieuwe groepsleerkracht en de 

nieuwe leerkrachten, maar voor de klas van Lorah werden 2 hele weken uitgetrokken om aan de nieuwe situatie te 

wennen. Dat heeft goed uitgepakt: na twee weken was Lorah er klaar voor om te beginnen aan het reguliere 

lesprogramma. Er zijn 3 eerste klassen en het was even slikken dat ze niet in de klas met haar vriendinnen van de 

kleuterschool was ingedeeld. Maar ze heeft zich er kranig doorheen geslagen en nieuwe vrienden gemaakt, terwijl 

andere klasgenoten een wanhopige poging deden om in een andere klas ingedeeld te worden. 
Universiteit 
De universiteit waar ik werk, is een katholieke universiteit, met als motto: ‘cerdas & humanis’ oftewel ‘intelligent en 

humanistisch. Als je nog naar de faculteit (onderwijs) kijkt, heeft die als motto: ‘HITS’ en dat staat voor ‘Humanis, 

Informatif, Transformatif en Sinergis (humanistisch, informatief, transformatief, sinergetisch)’. Wat dit in de praktijk 

inhoudt, ben ik nog aan het ontdekken... 
Het is een katholieke universiteit, maar ook studenten met een andere achtergrond zijn welkom, zoals protestants-

christelijk, moslim, hindoe, boeddhist of nog anders. We beginnen de colleges altijd met gebed door mij. Aan het 

eind van het college sluit een student met gebed af. Dit betekent dat er ook een gelegenheid wordt geboden door 

af te sluiten door iemand met een andere religieuze afkomst. Voordat er gebeden wordt, wordt altijd gezegd: ik ga 

bidden volgens de traditie van het … geloof, iedereen kan dit op zijn beurt vertalen naar zijn eigen religieuze 

achtergrond.  
Door dit op deze manier te doen, is er ruimte om samen naast elkaar te leven / studeren. Hierdoor ontstaat er 

gelegenheid om elkaar te respecteren en opbouwend samen te werken zonder een oordeel te vormen. Dat werkt 

erg positief. Iedereen is open om in een groep samen te werken ongeacht achtergrond. 
Niet alleen religieuze achtergrond is een verschil, maar ook de etnische achtergrond. Binnen de studierichting leraar 

basisonderwijs zijn studenten afkomstig uit 32 verschillende provincies, uit heel Indonesiё. Dat betekent een 

verschillende culturele achtergrond en dit kan gemakkelijk leiden tot conflicten en het niet begrijpen van elkaar. 
Door een open houding aan te nemen, te accepteren van mensen zoals ze zijn met hun eigen achtergrond, kun je 

vreedzaam met elkaar samen leven. En dat betekent dat studenten leren voor hun leven: naast de lesstof leer je ook 

hoe je op een opbouwende manier met elkaar om kan gaan. Boeiend! 
In mijn colleges gaat het over inclusief onderwijs, regulier basisonderwijs waar ook kinderen met beperkingen 

(‘handicaps’) welkom zijn. Dat is de volgende stap: hoe kun je als leraar basisonderwijs een klasseklimaat creёren 

waarin ook kinderen met beperkingen welkom zijn? 
Colleges hier zijn zoveel meer dan theorie-overdracht... Dat is trouwens ook niet meer zo aan de orde. Studenten 

bestuderen eerst de collegestof om vervolgens in de colleges te discussiëren naar aanleiding van een casus uit de 

praktijk. 
Bijvoorbeeld bij het college over ADHD (kinderen met gedragsbeperkingen) gaan studenten in kleine groepjes in de 

praktijk observeren op een basisschool hoe een kind met ADHD in een reguliere klas functioneert. Dat leren voor een 

kind met gedragsbeperkingen niet vanzelf gaat, kunnen ze zo ervaren. Daarna gaan ze opnieuw de theorie 

bestuderen met als doel om erachter te komen, welke oplossingen uit de theorie kunnen helpen om een kind met 

ADHD te ondersteunen in de klas. Dit wordt op papier gezet, maar daarna in de vorm van een drama gegoten en 

op video gezet. 
Studenten gaan zo kijken naar de realiteit: wat zie ik in de praktijk, en welke handvaten kan ik bieden met de theorie 

die ik bestudeerd heb aan een leerkracht die een kind met ADHD in de klas heeft. 
Vreedzaam samenleven – levenslang leren.....! 
 

Een hartelijke groet van ons, 



Eman, Hillie, Lianke, Vira en Lorah 
 

Giften: NL56 RABO 0351 7453 94 (ANBI erkend) 

E-mail: stichtingleff@gmail.com 

Website: https://stichtingleff.blogspot.com 
 

 
 

Straatbeeld Yogyakarta, veel brommers 

 

 

Maandelijkse buurtbijeenkomst 

 
 

 

 

 Nieuws 
 



In de vorige binding werd al vermeld over de gift van €2000 van onze gemeente voor het 
verjaardag fonds en de naschoolse opvang voor kinderen die in de Fosterhuizen  
(pleeggezinnen) wonen. 
Voor dit doel is nog eens €2200 extra overgemaakt van gespaard geld Victory4all. 
In oktober kregen we weer een gift van €100 van het Frysk wurk ferbán Hjerbeam. 
Hiervoor hartelijk dank! 
Aan oud ijzer werd bijna €300 opgehaald.  
U kunt nu, als u niet zoveel oud ijzer hebt, dit ook brengen aan de Professor Loréstraat 
nummer 10. Onder de heg (vlak bij de voordeur) staan twee bakken waarin u het oud 
ijzer en dergelijke kunt deponeren. Vanaf dit adres heb ik al vele kilo’s oude metalen op 
kunnen halen en kreeg het aanbod om dit adres ook als inzamelpunt te gebruiken. 
Hartelijk dank hiervoor! Natuurlijk kunt u het bij ons op de Tjotter blijven brengen. 
Er staat een kar op de oprit. 
Theo en Jinke de Jong van Goodnews South-Africa zijn met verlof in Nederland. 
Zondag 22 oktober zijn we naar een kerkdienst in Garijp geweest waar ze vertelden over 
hun werkzaamheden in Karatara.  
Mutsen, sjaals en sokken gebreid door gemeenteleden, aangevuld met gekochte sjaals en 
mutsen, zijn in een koffer meegegeven aan Theo en Jinke om uit te delen in de 
winterperiode. 
 

Met vriendelijke groeten  Sieds en Saskia de Jong   

saskiaensieds@gmail.com  

 

 

 

 

VROUWENGROEP “DE SCHAKEL” 

 

 

Vrouwengroep De Schakel heeft een ledenbijeenkomst in De Rank op dinsdag 14 november om 

09.45 uur. Een gezellige morgen met eigen leden, spelletjes, quizzen en nog veel meer. 

 

Hartelijke groet namens De Schakel, 

Ymkje Santema-Hogendorp 

 

mailto:saskiaensieds@gmail.com


 
 

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk 
 

 

Op 27 november hebben we weer de vergadering om 19:45 uur in De Rank. 

Deze avond komen Koos en Ada Stel uit Tjerkwerd.  

Ze komen ons vertellen over: Geleende gezichten. Schilderijen en gedichten van kinderen die  

weggevoerd zijn uit Westerbork. 

Het wordt vast een indrukwekkende avond. Gasten zijn van harte welkom. 

Voor informatie kunnen jullie contact opnemen met ons secretaresse: mw A. de Jong-Nijk. 

 

Hartelijke groeten, 

het bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCOB 

 

Donderdag 23 november 2023, 14.30 uur in “de Rank”. 

 

De heer Wouter van Empelen, van Artsen zonder Grenzen, vertelt hierover. Hij 

heeft jarenlange ervaring in uitzendingen bij deze stichting.   
 

Sander de Zeeuw, vz. PCOB Franeker e.o. 

 

 

 



 

AGENDA 

 

zondag 5 november 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. R. Dragstra, Leeuwarden 

 

woensdag 8 november 

vergadering kleine kerkenraad 

 

donderdag 9 november 

Viering Heilig Avondmaal in Botniahuis, 16.00 uur, o.l.v. ds. Sytze Ypma 

 

vrijdag 

oud papier 

 

zaterdag 

oud papier 

 

zondag 12 november 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: evang. D. Wolbers, Franeker 

 

dinsdag 14 november 

Vrouwenvereniging De Schakel, 09.45 uur in De Rank 

 

zondag 19 november 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. H. Wiersma, Scharnegoutum 

 

donderdag 23 november 

PCOB, 14.30 uur in De Rank 

 

zondag 26 november 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. J. van Olffen, Menaam 

 

maandag 27 november 

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk, 19.45 uur in De Rank 

 

donderdag 30 november 

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk: bowlen in Recreatiecentrum “Bloemketerp” 

 

 

zondag 3 december 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. A. de Braak, Meppel/Franeker 

 

zondag 10 december 

Advents/Kerstconcert  door het Evangelisatiekoor 

en de mannenkoren Patrimonium en Laus Deo 

16.00 uur Martinikerk Franeker 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdouderlingen:     

             Nynke-Aly Miedema-Kamstra 

   Marije Miedema-Epema 

     

 

Er is kindernevendienst op zondag 5 november en op zondag 3 december (1e zondag Advent) 

  

Hallo jongens en meisjes! 

 

Kom je ook helpen fruitbakjes rondbrengen? 

Op zondag 5 november is er een Oogstdienst in de Martinikerk waarbij we in dankbaarheid de 

oogst mogen vieren. Er worden, op de zaterdag ervoor, mooie fruitbakjes klaargemaakt door de 

ziekendienst en de vrijwilligers voor zieke en oudere gemeenteleden en leden welke een 

dierbare hebben verloren in het afgelopen halfjaar.  

 

Na afloop van deze dienst kunnen de kerkbezoekers een fruitbakje meenemen om iemand 

ermee te verblijden en misschien een bezoekje brengen. 

   

Wij zullen met de kinderen van de Kindernevendienst tijdens de dienst ook al diverse fruitbakjes 

rondbrengen en het zou fijn zijn als er ook tieners mee willen helpen!  

Het is vaak prachtig om te zien hoe dankbaar mensen zijn die deze fruitbakjes krijgen en leuk 

om iets te geven. Wie komt er meehelpen? We verzamelen in de kerk zoals anders en wanneer 

ds. Ypma ons verwelkomt komen we naar voren om de bakjes op te halen en zullen rond 11 uur 

weer bij de kerk terug zijn en blijven dan buiten de dienst wachten i.v.m. uitzending via Omrop 

Fryslân. Doe bij regen of kou een warme jas aan en voor de allerkleinsten is het misschien 

mogelijk een stoelverkleiner mee te nemen (even achter bij de hoofddeur) zodat we bij slecht 

weer in een auto ons kunnen vervoeren.  

Hopelijk tot zondag de 5e! 

 

Groeten van de leiding van de Kindernevendienst en de Jeugdraad      

 

   



 

 Uitnodiging voor jonge gezinnen met kinderen tussen 4 en 

10 jaar 

 

 
 

 

 

Datum:  Zondag 12 november 

Plaats:   De Rank, Zilverstraat 36, Franeker 

Tijd:        11.15 – 13.00 uur (vanaf 11.00 uur inloop met koffie/thee) 

Leiding:  Annemiek Heerma 

 

Zin in een mooi en goed verhaal? 

Beste ouders en kinderen,  

We hebben voor ouders en kinderen een prachtige manier gevonden om naar een 

Bijbelverhaal te luisteren. Het heet Godly Play, goddelijk spel. 

We zitten in een kring en in het midden wordt het verhaal uitgebeeld en verteld. Er klinken 

ook vragen om zelf over na te denken en je mag reageren. 

Het is een heilig vertelspel voor jong en oud. Er zijn geen vaste antwoorden, er is geen 

goed of fout. Kinderen en ouders kunnen zo de verborgen aanwezigheid van God ervaren 

in een spel van zoeken en vinden.  

Het programma ziet er als volgt uit: we beleven op deze wijze een verhaal, we gaan het op 

een creatieve manier verwerken en daarna gaan we vieren in de kring, met wat lekkers. 

Zijn jullie benieuwd naar zo’n verhaal? Dan nodigen we jullie van harte uit om deze 

bijzondere vertelling mee te beleven op zondag 12 november.  

Jullie kunnen je opgeven via e-mailadres: kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl  

Voor kinderen beneden de vijf jaar is er oppas aanwezig. 

We hopen u te ontmoeten! 

 

Namens de jeugdraad, leiding kindernevendienst en Annemiek Heerma  

 

 

 

mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

