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Kerstnachtliturgie zaterdag 24 december 2023 

 

Voor de dienst speelt Advendo  

 

Kerstnachtgroet door de lector 

 

L: Wees welkom in deze nacht, want het licht is geboren 

G: STERKER DAN ALLE DUISTERNIS 

L: Wees welkom want ook jij bent voor het licht bestemd  

 

Welkom in deze nacht 

We vieren de komst van het kind van God 

Vanuit dat kind schijnt licht van God 

Over wereld, over het lijden. 

 



Houdt dat licht het? 

We wagen het erop. 

 

Vannacht zijn we hier met miljoenen anderen 

Op zoek naar de betekenis van het kind van God. 

Wat reikt het ons aan in ons verlangen? 

 

Vannacht wordt geboren: vrede en licht uit God. 

Vannacht zal een volk een stralend licht zien.  

 

Samenzang: Uit het duister hier gekomen  

(Tekst: Huub Oosterhuis/melodie: Henry John Gauntlett (‘Once in royal City’) 

 

1. Uit het duister hier gekomen  

mensen van de wereldnacht  

onbestemd, verward in dromen  

niet vermoedend wie hen wacht  

zoekend of een woord opgaat  

als een ster van dageraad.  

2. Nacht waarin zou zijn geboren  

die de naam heeft ‘dat Gij redt’,  

morgentaal in onze oren  

hemel op ons hoofd gezet  

ogenwenkend woord van U  

nieuw getijde dat is nu.  

 

4. Zeg ons dat Gij niet zult slapen,  

eerste stem die nimmer zweeg.  

Zie de mens door U geschapen,  

waarom zijn wij woest en leeg  

als de dood zo zwaar en dicht?  

Spreek ons open naar uw licht.  

 

Stilgebed en gebed van de Kerstnacht 

 

Samenzang: Lied 477: 1, 3 en 4 Komt allen tezamen 

 

Lezen Psalm 2 (Versie Oosterhuis) 

 

Samenzang: Lied 487, Eer zij God in onze dagen 

 

Lezen Titus 2: 11-14 

 

Muziek Advendo 

 

Lezing: kerstprofetie Jesaja 8: 23b-9:7  

 

Samenzang: Lied 505 In de nacht gekomen  

 

Gebed van de geboorte van het kind  

 



Kerstevangelie Lucas 2: 1-7 

 

Samenzang: God in ons midden 

(mel. Eeuwen geleden)  

 

1. God in ons midden 

Heer, wij aanbidden  

met al uw kinderen wereldwijd, 

uw trouw aan mensen, 

uw onbegrensde 

uw ongekende majesteit. 

 

2. Licht van de overkant, 

fakkel die eeuwig brandt 

o vlam die ons naar Gods land geleidt, 

wie lopen in uw licht, 

zie, over hun gezicht 

valt al de glans der eeuwigheid. 



Kerstevangelie Lucas 2: 8-21 

 

3. Lam dat de zonden draagt, 

lam dat de leeuw verjaagt, 

uw wieg een kribbe, uw troon een kruis 

Gij spreidt geen macht ten toon 

Gij zijt, o Mensenzoon 

onder een open hemel thuis. 

Kerstmeditatie 

 

Muzikaal intermezzo Advendo 

 

Gedicht Jou ús dreamen om te dreamen 

 

Samenzang: Stille nacht, heilige nacht 

 

1 .  Stille nacht, heilige nacht! 

 Davids Zoon, lang verwacht, 

 die miljoenen eens zaligen zal, 

 wordt geboren in Bethlehems stal, 

 Hij, der schepselen Heer, 

 Hij, der schepselen Heer. 

 

2.   Hulploos Kind, heilig Kind, 

 dat zo trouw zondaars mint, 

 ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 

 wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 

 Leer me U danken daarvoor. 

 Leer me U danken daarvoor. 

 

3.   Stille nacht, hilliche nacht 

Frede-en heil wurde brocht 

Oan in wrâld dy’t gjin takomst mear hie; 

Wat God tasei wurdt einliken wier. 

Amen. Lof oan ‘e Hear 

 

Voorbeden + begeleid met dwarsfluit: Licht dat terugkomt, hoop die sterven … 

vrede die bij ons blijft  

 

Slotzang: Ere zij God 

 

Ere zij God, ere zij God 

in den hoge, in den hoge, in den hoge. 



Vrede op aarde, vrede op aarde 

bij de mensen van zijn welbehagen. (3x) 

 

Zegen 

 

Dankwoord 

 

Advendo speelt Halleluja van Händel  

 

Collecte bij de uitgang 

 

Bij het uitgaan van de kerk speelt Advendo 


