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Ik ben vandaag naar zee geweest, 

en heb eens goed gepraat. 

Ik vertelde haar over de wereldproblemen, 

dat het hier de verkeerde kant op gaat. 

 

De zee kwam dichterbij, 

ze kwam me lachend tegemoet. 

Die problemen lossen jullie toch wel op? 

Jullie weten toch alles zo goed? 

 

Nou ik denk, dat we nog veel kunnen leren, 

we maken overal een zooitje van. 

we verzinnen allerlei rare regels, 

maar er is nooit een concreet plan. 

 

De zee luisterde geduldig, 

en kwam voorzichtig dichterbij. 

De mens zal het nooit leren, 

maar dat is iets tussen jou en mij. 

 

Ik kan er ook heel boos om worden, 

maar dat heeft totaal geen zin. 

Ik zie het om me heen gebeuren, 

en ik zit er middenin. 

 

Ik kan de zee begrijpen, 

en wenste haar succes. 

De zee kon zo mooi vertellen, 

dit was een wijze les. 

 

De zee stuurde nog wat golven, 

en ik zag daar in Gods hand. 

blijf op mij  vertrouwen 

galmde over het strand. 

 

De zee werd rustig 

geef je zorgen aan mij. 

Ik spoel ze weg in de golven, 

want alles gaat voorbij. 

 

Uit: Jennifers gedichten 
 

Gedicht aangeleverd door Siemie Wolberts 

 

 

 

 

Vanuit het Pastoraal Overleg: 



Met ingang van 1 januari 2024 komt de wijkindeling te vervallen, de overgang naar het 
categoriaal pastoraat gaat van start. De wijkouderlingen en pastoraal bezoekers horen nu niet 
meer bij een bepaalde wijk, maar zijn ingedeeld bij de verschillende doelgroepen. Deze nieuwe 
invulling van het pastorale werk zal voor het pastoraal team wennen zijn, maar ook voor de 
gemeente. De komende tijd zullen we ervaren of deze opzet gaat werken. Er komt tussentijdse 
evaluatie om te monitoren of we op de goede weg zijn.  
 
Pastoraal bezoekwerk 
Indien u graag pastoraal bezoek wilt ontvangen, dan vragen wij u zelf het initiatief te nemen 
door een bezoekje aan te vragen bij de predikant of bij een van de ouderlingen.  
Neem gerust contact op, want zo kunnen wij aandacht blijven geven aan het pastorale 
bezoekwerk in onze gemeente en blijven we met elkaar verbonden. 
De predikant is het aanspreekpunt bij crisispastoraat. 
 
In het colofon geven wij een overzicht van de groepen met de daarbij behorende namen.  
 
Colofon: 

- Groep Groeiers 0-18 jaar:  

Nynke Aly Miedema- Kamstra  
 

- Groep Starters 18-30 jaar:  

Titia de Boer,        
Marije Miedema-Epema,        
ds. Sytze Ypma   
 

- Groep Bouwers 30-50 jaar: 

Hinke Dijkstra-van der Zee   
Hayo Bartlema     
 

- Groep Plussers 50-70 jaar:  

Gerard de Raaf     
Hieke Joustra     
Piety Sieperda-Breidenbach   
 

- Groep Nestors 70 jaar en ouder:  

Tjerk Fokkema     
Seerp Broersma     
Hiltsje Oosterhof-Bekker    
Henk Bron      
 
Coördinatoren contactpersonen: 
Hugo Visser  (Noord) 
Akke Douma  (Zuid) 
 
 
Ouderenpastoraat: 
Saxenoord en Saxenstate: 
Pastor Ilse Douma-Schaap   
Jan Huisman     
Froonacker: 
Pastor Ilse Douma-Schaap   
Theresia: 
Sietske Oosting       
Lies Benders      



Botniahuis: 
 Liesje Visser-Attema   

Parkstate: 
 Piety Sieperda     
 Roordastate: 
 vacant 
 Kening State: 
 vacant  
 Westerpoort: 
 vacant 
 Martenahiem, Tzum: 

Seerp Broersma     
 

Bij het ouderenpastoraat in sommige huizen is nog geen naam ingevuld. Voor contact kunt 
u altijd terecht bij een van de ouderlingen, de predikant of uw contactpersoon. 

 

De kopij voor de volgende nummers 

inleveren uiterlijk donderdag 25 januari  (nr. 2) 

en donderdag 29 februari  (nr. 3) 

 

MEDITATIE DOOR: DS. SYTZE YPMA 

 

Gezegend nieuw jaar, gezegende huizen, gezegende zielen  
We wensten elkaar een gelukkig nieuwjaar, aan de voet van een jaar waarin dat meer dan voorheen 
zomaar hard nodig kan blijken te zijn vanwege oorlogen en geweldsuitbarstingen. Laatst las ik over een 
mooie oude traditie in Duitsland, dat naast elkaar heil en zegen voor het nieuwe jaar toewensen er ook 
een traditie bestaat waarin je huis gezegend wordt aan het begin van een nieuw jaar. 
‘In mijn kinderjaren,’ vertelt de monnik Anselm Grün, ‘werd op Driekoningen het huis gezegend. Mijn 
vader bracht dan een wierookvat mee naar huis. Met krijt schreef hij dan C - M - B op de huisdeur, plus 
het jaartal.’ Als kind dacht Anselm Grün dat die drie letters voor de drie koningen stonden: Casper, 
Melchior en Baltasar. Maar ze betekenden iets anders, namelijk: Christu mansionem benedicat, ‘Christus 
zegene het huis.’ En dan liepen ze met het wierookvat door het huis, langs alle kamers. Zo kwam er een 
nieuwe geur in huis. En tegelijk veranderde er meer. Het huis voelde gereinigd, gezegend zelfs. Ooit 
verjoegen de Germanen op de dag van Driekoningen de demonen uit hun huizen. Nu hoeft dat niet meer, 
we geloven niet meer in demonen. Maar is daarmee het zegenen van onze huizen onzinnig geworden? 
Dat valt te bezien. Ook nu woont er van alles in onze huizen. Het komt voor, dat er in bepaalde huizen 
steeds weer dingen gebeuren, bijna ondanks de mensen die er wonen. Of mensen wonen in een huis 
waar geweld is gebruikt. Of in een huis, waar op bepaalde plekken onderduikers hebben gezeten, of waar 
verraad is geweest. Ook dat kan nog in een huis hangen. Dat kun je lading noemen of de geschiedenis van 
een plek - vroeger sprak men over goede en kwade geesten, demonen of engelen. Nu hebben we het niet 
zo snel meer over demonen of geesten, eerder over negatieve energie, dat herkennen we misschien wel. 
Ook nu zijn er negatieve stemmingen en sferen die in een huis hangen. Soms weet je waar het mee te 
maken heeft, soms ook niet, dan ervaar je een nadrukkelijke sfeer, krijg je steeds een bepaald gevoel. Ook 
ruzies kunnen als een damp in onze huizen blijven hangen. Dus ja, ook onze huizen kunnen best de 
aangename geur en zegenende aanwezigheid van Christus gebruiken.  
Met Anselm Grün wens ik daarom niet alleen u, maar ook uw huizen toe dat ‘de geest van Christus in het 
nieuwe jaar zal doordringen en er zijn stempel op zal drukken.’ 
Ook de slaapkamer kan soms de zegen meer dan gebruiken. Je kunt in gedachten in je kamer gaan staan 
en vragen: ‘Moge God alle nachtmerries uit de slaapkamer verdrijven. Moge Christus de slaapkamer 
zegenen, moge hij ons een gezegende slaap schenken en mooie dromen.’  
Als we ons lichaam ook als een huis beschouwen, geldt die zegen ook voor ons lichaam. ‘Huis van onze 
ziel, gezegend ben jij in Christus.’ Het zegenen kan ons huis, ons lichaam, vernieuwen. Ook ons lichaam is 



soms niet meer wat het geweest is. Of het is niet, wat we zouden willen. En daarom ook is het goed je 
lichaam te zegenen in Christus. Het is wijs je lichaam te eren als een tempel, als gave en beeld van God.  
Hoe doe je dat, aan je huis Gods zegen toewensen? Anselm Grün verwoordt het zo: 
‘Ga in gedachten op je lievelingsplekje in je woning zitten en kijk zwijgend naar je woning. Stel je voor dat 
je niet alleen bent, dat je huis gevuld is met de zegen van God, dat Gods liefde je omhult, dat je woning 
vol is van Gods vrede. Kijk naar de schilderijen aan de muren, de verschillende meubelstukken, alles wat 
je een plaats in je woning hebt gegeven. Alles herinnert aan je eigen levensverhaal. Misschien herinneren 
sommige dingen ook aan je ouders en grootouders. En stel je dan voor dat alles in je woning gezegend is. 
Je levensgeschiedenis is gezegend en belast je niet, maar is je nu tot zegen. Je woning is gevuld met Gods 
zegen. Je woning is ook vervuld van je eigen gedachten en gevoelens, en van de gedachten en gevoelens 
die er nog van je ouders en grootouders over zijn. Maar al die gevoelens en gedachten zijn 
getransformeerd door de zegen van God. […] Zo kun je je werkelijk geborgen en thuis voelen in je woning, 
omdat het geheim van Gods zegen er woont.’ 
 
Literatuur: Anselm Grün, Leven met hart en ziel. Spiritualiteit en rituelen voor het hele jaar, 
Forte|Averbode, Baarn, 2012 
 
 

 

KERKDIENSTEN 

 

Zondag 14 januari 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

  

 

Zondag 21 januari 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma  

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: mw. N. Kanis, Lelystêd  

 

Zondag 21 januari 

  19.30 uur De Rank: Liedboek zingen en bidden in huis en kerk 

 

Woensdag 24 januari 

 19.30  uur Avondgebed voor de Eenheid en Vrede, in het Parochiecentrum bij de     Franciscuskerk 

 

Zondag 28 januari 

 10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind 

  

Zondag 4 februari 

 10.00 uur Martinikerk: ds. H. van Dalen, Nijverdal 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: mw. A.M. Dijkstra, Itens 

  

 

BIJ DE DIENSTEN 

 

Zondag 14 januari  

Bevestiging nieuwe ambtsdragers 

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Hieke Joustra 

Diaken: Carla van der Kooi, Jellie Banga 

Lector: Liepie van der Wal 

Organist: Jochem Schuurman 



1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie, KIA Armoede in Nederland, zie uitgelicht elders in deze Binding  

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Arjo Osinga 

Geluid en camera: Harmen Westra en Sybe Swart 

Klokluider: Klaas Kooistra 

Koffieschenken: Sjoerdtje Stellingwerf, Willem Koopmans, Marie Steinfort 

Koffiedrinken na de dienst 

 

2e zondag na Epifanie 

 

Tijdens deze dienst zullen Ans Haitsma-Alkema en Douwe Wijnalda in het ambt van ouderling-

kerkrentmeester worden bevestigd. De lezing van deze zondag, de bruiloft te Kana, past prachtig bij dit 

ritueel van bevestiging. Want als het goed is, dan doe je in het ambt de ervaring op dat water in wijn 

verandert, meer nog, dat de beste wijn voor het laatst bewaard wordt. Als je vanuit het ambt aan het werk 

bent, put je uit de bron waaruit water in wijn verandert, en dat geeft je als ambtsdrager vreugde in je 

taken. Eigenlijk is dit verhaal een kleine cursus in wonderen. En dat wonder geldt niet alleen voor 

ambtsdragers, maar voor ieder mens die aangeraakt wordt door de woorden en de werkelijkheid van God. 

Het staat in Johannes 2: 1-11 te lezen. Het rooster geeft naast deze verzen ook altijd Johannes 1:29 op. 

Daar staat: ‘De volgende dag zag hij Jezus naar zich toekomen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat 

de zonde van de wereld wegneemt.’ Die woorden zijn de bron van diepe vreugde.  

 

ds. Sytze Ypma   

 

 

Zondag 21 januari  
Oecumenische viering van gebed voor eenheid  

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Gerard de Raaf  

Diaken: Wessel Veenstra, Annet Walinga 

Organist: Jochem Schuurman 

Rondgangscollecte: gezamenlijk doel 

Koster: Sikke Dijkstra 

Beeldpresentatie: Sybe Swart 

Geluid en camera: Jan Eising en Bram Boekema 

Klokluider: Hayo Bartlema 

Koffieschenken: Matty Tasma, Elly van den Bos, Trijntje Stellingwerf 

Koffiedrinken na de dienst 

 

3e zondag na Epifanie 

 

De gebedsweek voor eenheid kent een lange traditie die al ruim 175 jaar geleden begon. Wereldwijd 

bidden miljoenen christenen in deze week om eenheid. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen 

mee met dit initiatief. Deze zondag vieren we de kracht van eenheid en gebed. We lezen Marcus 1: 14-20 

en het schitterende roepingsverhaal van de jonge Samuel uit 1 Samuel 3: 1-1. ‘Er klonken in die tijd 

zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door.’ Het verhaal begint daarom niet toevallig 

in de nacht.  

 

ds. Sytze Ypma  

Zondag 21 januari  

Liedboek zingen en bidden in huis en de kerk  

Locatie:  De Rank 



Aanvang:  19.30 uur 

Leiding:  Sjoerd de Boer en Jochem Schuurman 

 

Het nieuwe Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’ is alweer 10 jaar in gebruik. De meeste liederen 
zijn ons inmiddels vertrouwd. Een groot gedeelte van het oude liedboek werd erin overgenomen, 
waaronder alle Psalmen. In dit Liedboek staan echter ook nog steeds liederen die voor ons nieuw zijn. 
De liturgiecommissie wil dit seizoen onder leiding van Jochem Schuurman een aantal pareltjes naar 
voren halen en oefenen, om die vervolgens in een zondagse dienst samen te zingen.  
Tip: neem een liedboek mee. 
 

De liturgiecommissie,  
Jochem Schuurman, Djoke Travaille, Tjalling de Jong en ds. Sytze Ypma 

 

 

Woensdag 24 januari 

Oecumenisch avondgebed voor vrede en eenheid  

Aanvang:   19.30 uur  

Locatie:   de Parochiezaal van de Fransiscuskerk 

Voorgangers:  pastoor Marco Conijn, ds. Flora Visser en ds. Sytze Ypma 

 

De week van gebed om eenheid vraagt om een avondgebed voor vrede. Daarom houden we als Convent 

Franeker midden in de landelijke Week voor gebed om eenheid een avondgebed waarin we als 

gezamenlijke kerken bidden voor vrede in de wereld.  

 

ds. Flora Visser, pastoor Marco Conijn, ggz pastor Wietske Couperus en ds. Sytze Ypma 

 

Zondag 28 januari  

Viering Heilig Avondmaal 

Werelddiaconaat    

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. R.P. Wind 

Ouderling van Dienst: Piety Sieperda 

Diaken: Wessel Veenstra, Carla van der Kooi, Hiele Walinga, Bettie Vlieger, Jellie Banga 

Lector: Hiele Walinga 

Organist: Jochem Schuurman 

Rondgangscollecte: Werelddiaconaat, Bangladesh, zie uitgelicht elders in deze Binding 

Koster: Appie Reitsma 

Beeldpresentatie: Bram Boekema 

Geluid en camera: Dick Tolsma en Sybe Swart 

Klokluider: Derk Boddeüs 

Koffieschenken: Anneke en Frits van der Veen, Alfie de Groot 

Koffiedrinken na de dienst 

 
Er is verschil tussen macht en gezag. Gezag is een geaccepteerde vorm van macht, zou je kunnen 
zeggen. In onze tijd worden gezagdragers echter minder gerespecteerd. Gezag roept weerstand op. Het 
bevoegde gezag wordt vaak niet meer erkend en gehoorzaamd. Dat is een zorgwekkende 
maatschappelijke ontwikkeling. 
 
Ook het gezag van Jezus die in Marcus 1 in de synagoge in Kafarnaüm spreekt, maakt indruk maar 
roept ook tegenspraak op. We horen hoe Hij zijn macht laat gelden, door de onreine geest te verdrijven. 
Behalve uit het Evangelie lezen we ook Deut.18,15-20 over het optreden van profeten. We zingen onder 
meer Lied 319:  
 "Alles wat er staat geschreven,  



 Heer doe ons verstaan,  
 want uw woorden zijn ons leven,  
 spreek ons aan". 
 
 

ds. Roger Wind 

 

De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com  

 

 

Pastoralia 

 

U die zorg en ziekte kent terwijl u hier niet bij name bent genoemd, wensen we kracht en Gods zegen toe.  

 

ds. Sytze Ypma  

 

 

Uit de Frisiapastorie  
 
 
Tien dagen later was het Kerst. We hadden prachtige adventszondagen met twee illustere klokkenmakers, 

de gebroeders Gerardus en Theodorus. Dan breekt het Kerstfeest aan, in een jaar waarin de slepende 

oorlog in Oekraïne werd overschaduwd door de oorlog tussen Israël en Hamas. Beelden van 

bombardementen en cijfers van dodenaantallen en gruwelijke berichten van alle kanten deden het 

onbevangen Kerst vieren bijna te niet. Toch hebben we als kerk en stad het Kerstfeest gevierd, met op de 

Breedeplaats een tent en een 14 meter hoge kerstboom, in de kerk een sfeervol verlicht koor, met tijdens 

de kerstnacht een de sterren van de hemel spelend Advendo in een bomvolle Martini. Met een 

Kerstmorgen waarop ds. Douwe Visser ons meenam naar de figuranten in het Kerstverhaal uit Lucas 2. 

De figuranten, dat waren allen, dus dat zijn ook wij. 

Dit jaar viel Oudejaarsdag op een zondag. Hinke Dijkstra nam het initiatief om speciaal voor deze dienst 

de dag ervoor oliebollen te bakken. Ze deed dat samen met enkele andere mensen, waaronder Hayo 

Bartlema, die van tevoren zei ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’ Het resultaat 

was ernaar, een overvloed aan oliebollen, wel 500, wat deed denken aan het verhaal van de wonderbare 

spijziging. Ze waren heerlijk, zeer veel dank voor dit initiatief, Hinke en Sikke, Hayo, Roaske, Klaske, 

Arjen en ieder die heeft meegeholpen. In een donkere wereld waren het sfeervolle, warme dagen. 

 
ds. Sytze Ypma 

 

 

Ouderenpastoraat  

 

Sterke hand 

In deze eerste Binding van 2024 wens ik u allereerst van harte Gods zegenrijke nabijheid in alles wat het 

komende jaar brengt. We zijn weer een jaar verder. Hoe zal het ons vergaan? De toekomst ligt open. 

Moge we daarbij vergezeld worden door Gods sterke hand die ons leidt! 

Als bemoediging wil ik u een tekst uit Jesaja meegeven: ‘Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, 

want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.’ 

(Jes. 41:10) Gods hand is er altijd geweest, door de eeuwen heen. Hij laat niet los wat Hij is begonnen in 

ons leven. Mogen we zo het nieuwe jaar vertrouwend ingaan onder Zijn zegenende hand. 

 

Vacature Contactpersonen Saxenoord. 

We zijn op zoek naar nieuwe contactpersonen die de bewoners af en toe willen verblijden of bemoedigen 

met een bezoekje rondom verjaardagen, bij ziekte, of zomaar omdat het kan. Hierdoor ontstaan 

wederzijds vaak waardevolle contacten; Een praatje of samen een kopje koffie drinken zijn kleine dingen 

die van grote betekenis kunnen zijn!  De afspraken voor deze bezoeken kunt u inplannen op een tijd dat 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.youtube.com/


het u en de bewoner goed past. Bovendien kunt u zelf aangeven hoeveel bewoners u wilt bezoeken. Dat 

maakt het bezoekwerk te overzien. Mogen we u verwelkomen in ons team van contactpersonen? We zien 

uw opgave dankbaar tegemoet! Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Ilse Douma of Jan Huisman.  

 

Ontvang een hartelijke groet van Ilse Douma 

 

 

 

 

Vieringen Tehuizen 

 

 

Theresia: 12 jan. om 19.00 uur o.l.v. ds. Osinga 

Roordastate: 23 feb. om 19.00 uur o.l.v. ds. Ypma 

Froonacker: 23 feb. om 10.00 uur o.l.v. mw. P. Sieperda 

Saxenoord: 19 jan. om 16.00 uur o.l.v. ds. F. Visser 

 

 

 

 

      

Afspraken over begrafenissen  

  

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen 

dragen, hebben we daar de volgende afspraken over gemaakt:  

  

1.       Ds. Sytze Ypma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Zuid en uit de dorpen. 

2.       Pastor Ilse Douma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden woonachtig in Saxenoord en 

Saxenstate en Froonacker. 

3.  Voor Wijk Noord zijn de rouwdiensten in overleg. 

  

Met een hartelijke groet,  

  

ds. Sytze Ypma   

pastor Ilse Douma  

 

 

 

Coördinator contactpersonen in de wijken. 

 

Een coördinator is de tussenpersoon tussen de contactpersonen in de wijken en de categoriale teams. In 

een aantal gevallen tussenpersoon richting de predikanten. 

 

De (wijk) contactpersonen zijn  “Het gezicht, de ogen en de oren” van de gemeente. Zij kennen de 

gemeenteleden in hun wijk en bezoeken hen in geval van een heugelijke gebeurtenis, zoals omschreven in 

hun “werkomschrijving”. Tijdens die bezoeken, maar misschien ook tijdens gesprekjes op straat of ergens 

anders,  kunnen zaken ter sprake komen, die een bepaalde problematiek aangeven.  

Dit kan onder andere zijn, ziekenhuisopname, ziekte, ongeval, verhuizing binnen of buiten de gemeente, 

opname in een tehuis, armoede problematiek  etc.  Noem maar op. Hiervoor zou een ouderling of een 

predikant de aangewezen persoon kunnen zijn om deze informatie te krijgen en indien nodig daarop te 

reageren. 



 

Deze informatie wordt via de coördinator contactpersonen doorgestuurd naar het betreffende categoriale 

team, de predikant, maar kan ook naar de diaconie doorgestuurd moeten worden. 

 

Om deze werkzaamheden goed te doen verlopen is bijvoorbeeld tweejaarlijks overleg tussen de 

contactpersonen en de coördinator nodig. Tijdens die overleggen kunnen zaken als ondersteuning aan de 

contactpersonen, aanloopproblemen tijdens de werkzaamheden, vinden van oplossingen worden 

besproken. 

De coördinator houdt de bezetting van de wijken in de gaten en zoekt aanvulling door de pastorale raad. 

De coördinator is deelnemer in het pastoraal overleg en informeert over de manier van werken met de 

contactpersonen, de diverse teams en de predikanten. Geeft aan, waar verbeterd kan worden. Wat nodig is 

om te optimaliseren. 

 

De coördinator krijgt de beschikking over de adresbestanden van de contactpersonen in de wijken en de 

diverse teams en organisaties binnen de gemeente. 

 

Communicatie kan gaan via mondeling contact, telefoon, whatsapp of e-mail. Deze kanalen moeten 

worden opengesteld voor de coördinator.  

 

De coördinatoren zijn: 

Akke Douma en Hugo Visser 

 

 

UIT DE KERKENRAAD  

 

Voorzitter :   Rolf Bremmer  

Secretaris:    Piety Sieperda  

 

Van de voorzitter 

 

Het is een drukke tijd geweest die achter ons ligt. Vier adventszondagen brachten ons naar de 

kerstavonddienst. Wat een feest om, zoals ieder jaar, de geboorte van Jezus te vieren! De kerk zat bomvol 

en was prachtig versierd en verlicht. De muzikale omlijsting was traditiegetrouw in de professionele 

handen van de Chr. Muziekvereniging Advendo onder de enthousiaste leiding van dirigent Siemen 

Hoekstra. En dan die beierende klokken bij het uitgaan die Franeker vertellen dat Kerst begonnen is. En 

voor iedereen relevant. Niet minder feest was het op de middag van 28 december toen ruim honderd 

mensen in de kerk aan tafel zaten. Een driegangen-diner bestemd voor stadgenoten die rond de Kerst wel 

wat extra warmte en gastvrijheid wel konden gebruiken. En misschien geen mogelijkheden hadden voor 

een feestelijke maaltijd. 

 

De jaarwisseling ligt inmiddels weer achter ons en de blik is weer naar voren gericht. In januari komt de 

kerkenraad twee keer bijeen, een keer in klein verband en een keer op volle sterkte. Er staat veel op de 

agenda. Ik licht er een paar punten uit: de beroepingscommissie is inmiddels van start gegaan en zal een 

eerste verslag doen; de voorbereidingen voor het groot huisbezoek zijn in volle gang; de agenda voor de 

gemeenteavond van 1 februari wordt vastgesteld; er komt een commissie die de verschillende 

communicatielijnen binnen de gemeente, in kaart gebracht door ds. Henk van den Bosch, gaat 

stroomlijnen; we moeten nadenken over de toekomst van het beheer van de kerkelijke goederen. 

Natuurlijk is er ook aandacht voor pastorale zaken en, niet te vergeten, het preekrooster voor 2024.  

 

Het rommelt behoorlijk in de wereld: oorlogsgeweld, natuurrampen, klimaatverandering. Dat vraagt om 

meeleven in daad en gebed. Gelukkig is ook 2024 het jaar van onze Heer. Dat geeft hoop en vertrouwen! 

 

Rolf Bremmer 

 



 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

 

Voorzitter:       Sebastiaan Douma 

Secretaris:          Janny de Vries-Fokkema 

      e-mail: secretaris.krm.pgf@outlook.com 

Penningmeester:  Douwe Wijnalda  

 

Een nieuw jaar een nieuw begin 

2024 begint met traditie als vuurwerk, oliebollen en de beste wensen voor het nieuwe jaar. Ook in januari 

start de jaarlijkse Actie Kerkbalans, de belangrijkste inkomsten om het werk in de Gemeente te kunnen 

blijven uitvoeren. 

 

13 t/m 27 januari 2024 Actie Kerkbalans 

 
De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans zijn volop aan de gang. Zaterdag 13 januari a.s. is het 

startsein voor deze jaarlijkse actie. Vrijdagmiddag 12 januari komen heel veel vrijwilligers in De Rank 

om de enveloppen, met informatie over deze actie, op te halen. Vervolgens zullen zij de enveloppen bij u 

bezorgen en de ingevulde formulieren weer bij u ophalen.  

 

Doet u dit jaar (weer) mee? Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun. Door vandaag te geven, kan de 

kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen! 

NB: Indien u uw bijdrage inmiddels digitaal heeft toegezegd, dan ontvangt u geen enveloppe. 

 

Alle vrijwilligers hartelijk dank voor uw inzet! Zonder u is deze jaarlijkse actie niet mogelijk! 

 

Gezocht 

Het College van Kerkrentmeester vergadert ongeveer 10 keer per jaar. In verband met het stoppen van 

onze huidige notulist zijn we op zoek naar een vervanger die deze taak op zich wil nemen. Als notulist 

bent u geen onderdeel van de vergadering, maar is er zeker ruimte voor eigen inbreng en vragen.  

Heeft u interesse, dan kunt u contact met mij of het secretariaat opnemen voor meer informatie of 

aanmelding. 

 

Bevestiging 

Ans Haitsma en Douwe Wijnalda worden in de dienst van 14 januari bevestigd in het ambt, om namens 

de gemeente werk uit te voeren in het College van Kerkrentmeesters. Alvast dank voor jullie inzet. 

 

Gesloten 

Ik moet eerlijk bekennen, ook ik maak er wel eens gebruik van, maar het kerkelijke bureau is op 

woensdagochtend voor reguliere zaken gesloten. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest maar soms sluipt het 

erin om gewoon langs te gaan. Vriendelijk verzoek om dit op de andere dagen te doen.  

 

Sebastiaan Douma 

Voorzitter College van Kerkrentmeesters 

 

 



 

INCASSOKALENDER 

FONDS:  INCASSODATUM: 

Zending     29 januari    

 

COLLECTEN EN GIFTEN 

 

Ontvangen voor de kerk 22 november een bedrag van € 50,00 

Ontvangen voor de kerk 7 december een bedrag van € 50,00 

 

Collecte Froonacker  8 december  € 79,90 voor de kerk 

Collecte Saxenoord  15 december  € 170,30 voor de kerk 

Collecte Theresia     € 127,00 voor Wilde Ganzen 

Collecte Roordastate     € 51,70            voor Wilde Ganzen 

Collecte Botnia     € 26,20 voor Wilde Ganzen 

 

3 december   Diaconie, smederij Oekraïne   € 735,20 

10 december  Diaconie     € 254,20 

10 december  Kerk      € 184,71 

17 december  Diaconie     € 386,33 

17 december  Kerk       € 304,55 

24 december  Diaconie (Kinderen in de knel Oekraïne)  € 496,76 

24 december  Kerk      € 313,65 

24/25 december Restauratiefonds Martinikerk   € 1012,02 

25 december  Diaconie (Kerstmaaltijd)   € 504,62 

25 december  Kerk      € 366,02 

 

Voor alle ontvangen giften via de bank en via de QR-codes en via de ponkjes en schalen in de kerk, héél 

hartelijk dank!   

  

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en 

12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 bonnen. 

Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen. 

 

DIACONIE 

 

Voorzitter: Wessel Veenstra 

Secretaris:  Djoke de Boer-Boutsma 

 

Eindejaarsmaaltijd  

 

 Wat alweer jaren geleden werd geïnitieerd door de NCG Kerk  `de Voorhof` in Franeker, een Kerstdiner 

organiseren, is inmiddels uitgegroeid tot een traditie. De laatste jaren en ook nu weer,  in samenwerking 

met de RK Parochie, Baptistengemeente Philadelphia, het Gloriehuis (Bolsward) en de Protestantse 

Gemeente Franeker. Het Kerstdiner is sinds vorig jaar `Eindejaarsmaaltijd` gaan heten omdat het 

georganiseerd is tussen de Kerstdagen en de jaarwisseling op 28 december 2023.  

 

Een luxe diner voor stadgenoten die wel wat extra warmte en gastvrijheid kunnen gebruiken. Ook dit jaar 

werd weer de Martinikerk in Franeker weer ingericht als een feestelijke plaats voor het diner, met 

prachtig gedekte en versierde tafels. Er werd een prachtig verhaal verteld door dominee  Sytze Ypma, er 

was samenzang met begeleiding door Bauke van der Meer op het Van Dam orgel. Een diner-buffet in drie 

gangen, uitgeserveerd en zoals de hele avond, begeleid door vrijwilligers uit de diverse 

geloofsgemeenschappen. Inclusief het brengen en halen van mensen die slecht ter been zijn. Dit jaar met 

weer meer deelnemers. In totaal 126 deelnemers die met elkaar een sfeervolle avond maakten en genoten!  



 

Namens: 

RK Parochie Franeker; 

Baptisten Gemeente Maranatha te Franeker; 

Het Gloriehuis Bolsward-Franeker; 

NCGK `de Voorhof` te Franeker; 

Protestantse Gemeente Franeker; 

 

Wessel Veenstra 

 

 

Hartelijk  dank! 

 
Zondag 5 november mochten we weer oogstdienst met elkaar vieren,    

Zaterdagmorgen fruit brengen (of een gift voor aankoop fruit) en ‘s-middags de bakjes klaarmaken. Dit 

jaar een 240 stuks. We mochten ook giften ontvangen, hartelijk dank!                                                                                                                                             

Om 15.00 uur kwam onze “Diaconie” met een aantal vrijwilligers om alvast te bezorgen in Botniahuis, 

Westerpoort, Saxenoord, Saxenstate, serviceflat Froonacker, Parkstate en Kening State. Tijdens de 

kerkdienst zijn de kinderen van de nevendienst met begeleiding naar Theresia en Roordastate geweest.                                                                                                       

Bij binnenkomst zondagmorgen in de kerk weer een prachtig gezicht, al die bakjes.  

Na een mooie dienst, uitgezonden door Omrop Fryslân, zijn de resterende bakjes door de aanwezige 

kerkgangers weggebracht.  

Velen hebben koffie gedronken bij voor hen soms nog onbekende oudere of zieke gemeenteleden. Wij 

hebben weer veel positieve reacties gehoord. Al met al een geslaagde oogstdienst waar we met 

dankbaarheid op terug kunnen zien. 

Allen heel veel dank! 

 

De Ziekendienst 

 

 

 

KERSTSTUKJES  EN  KERSTBRODEN 
 

Bettie Vlieger en Willem Koopmans hebben op 12 december jl. namens de PGF kerststukjes gebracht in 

de verzorgingshuizen in Franeker. Deze jarenlange traditie wordt erg op prijs gesteld en in de 

verschillende huiskamers past het helemaal in de kerstsfeer. 



Bettie en Willem hebben ook 22 kerstbroden gebracht bij Oekraïense vluchtelingen o.a. in Motel De 

Valk. Op de groepsfoto links locatiemanager Linda Kenter en rechts diaken Bettie Vlieger samen met 

enkele bewoners van het motel.  

Heel bijzonder om voor deze mensen iets te kunnen doen. Als dank hadden de vluchtelingen voor ons een 

beker met chocolaatjes gekocht. Beklemmend om te weten dat deze mensen alles achter moesten laten in 

Oekraïne en bidden en wachten op vrede. 

 

 

 
 

Collecte zondag 14 januari : Samen tegen armoede 

 

Armoede is een groeiend probleem in Nederland. Een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan 

elkaar knopen. Met de actie “Samen tegen armoede” staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk 

in Actie, op tegen armoede in Nederland.  

De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de 

lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit hun schulden te 

komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen. 

Met de campagne Samen tegen armoede draagt Kerk in Actie samen met lokale kerken eraan bij dat 

mensen in armoede er niet alleen voor staan.  

Steun dit werk via de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 

Actie o.v.v. Samen tegen armoede, of doneer online. Hartelijk dank voor uw gift. 

(Lees meer op kerkinactie.nl/samentegenarmoede) 

 

 

Avondmaalscollecte 3-12-2023 

 
Op 3 december jl. was de avondmaalscollecte bestemd voor een smederij in Oekraïne. Twee Oekraïense 

dames, die in motel De Valk verblijven, waren in hun geboorteland om na anderhalf jaar hun familie en 

vrienden (waaronder militairen) te bezoeken. Zij waren erg onder de indruk van een kleine, spontaan 

begonnen smederij in hun dorp. Elke avond komen daar vrijwilligers samen, die overdag een baan 

hebben, om benodigdheden voor de verdedigers van hun land te smeden, vaak tot diep in de nacht.   

Bij de diaconie is het mooie bedrag van € 2059,20 binnengekomen en dat is overgemaakt naar de 

smederij. Alle gulle gevers hartelijk dank. 

We kregen het volgende bericht van Halyna en Nathalia: 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2024-binnenlands-diaconaat-nederland-armoede/


“Er zijn al meer dan 10.000 producten naar het front gestuurd, dit alles redt de levens van 

soldaten. Elke avond gaan vrouwen weer aan het werk in de smederij met een gebed voor hun 
man, zoon, vader, dochter en Oekraïne, met een onweerstaanbare kracht voor de overwinning. 

Wij, twee zussen uit Cherkasy, zijn u oprecht dankbaar voor de hulp en familiale warmte waarmee 
u ons heeft omhuld. Gods zegen en beschermengel voor jou en je families”. 
 

 

 

 

Dank namens Agape Home Nikki`s Place 

 

Op 20 december 2023 weer thuis na 2,5 maand als vrijwilliger gewerkt te hebben in Agape Home Nikki`s 

Place in Chiang Mai (Thailand). In een vorige `Binding` schreef ik al over de diverse projecten- en 

werkzaamheden die mogelijk zijn gemaakt door de steun van veel gemeenteleden van onze Protestantse 

Gemeente en inwoners van Waadhoeke, Harlingen, Friesland en wijde omgeving. 

 

Ik vertel het nog maar eens een keer. Onze expertise is de opvang van baby`s die hiv(aids)-geïnfecteerd 

zijn en waarvoor geen zorgkader meer is. Geen ouders of geen sociaal vangnet. Het is niet zoals in 

Nederland, waar vanuit de overheid of zorgverzekeraars financiën worden geregeld. We kennen hier Zorg 

Zwaarte Pakketten of Persoons Gebonden Budgetten. We hebben opvanghuizen, verzorgingshuizen, 

jeugdinstanties, Raad van de Kinderbescherming en noem maar op. Dat alles is er NIET in Thailand. We 

krijgen ook helemaal geen geld van de Thaise overheid of gezondheidszorg. Er is niets geregeld. Het 

enige dat de overheid geeft, zijn de pillen die kinderen met hiv-infectie hun hele leven moeten slikken om 

niet alsnog Aids te krijgen.  

 

We hangen dus volledig af van giften. Elke maand weer bekijken of exploitatie mogelijk is. Wat doen wij 

er dan als vrijwilligers, behalve zorgen voor de kinderen?  In deze periode van 2,5 maand waren ook 

Jeanet Diemers-Hospes en Gerda de Lange-Pitstra in Agape Home Nikki`s Place.  Gerda voor activiteiten 

voor- en met de kinderen. Jeanet en ondergetekende voor projecten. Projecten waarvoor anders helemaal 

geen geld is, want het is moeilijk genoeg om elke maand ons budget uit giften binnen te krijgen voor de 

`gewone` zaken: betaling verpleegsters, nannies 24/7, kantoorpersoneel, energiekosten, voeding, scholing, 

onderhoudsteam, auto`s voor vervoer naar scholen etc. 

 



Wanneer wij er zijn, proberen we extra geld te krijgen om bijvoorbeeld achterstallig onderhoud te doen of 

om nieuwbouw te plegen of gebouwen te renoveren of gewoon extra geld krijgen voor babyvoeding, 

omdat we veel nieuwe baby`s hebben.  Dat is de laatste 2,5 maand GEWELDIG goed gelukt, dankzij ook 

velen van jullie! In totaal kregen we uit onze kerkgemeente, Waadhoeke en wijde omgeving ongeveer 

33.000 euro. Het is steeds weer kippenvel en ontroering, hoe mensen ons steunen. In Amerika dienden we 

een plan in voor renovatie van ons oude schoolgebouw; kosten ruim 20.000 euro. Het eerste resultaat is 

binnen: 10.000 US-Dollars.  Ook maakten we kennis met een Canadese zakenman, Jeff Brown, die na 

zijn pensionering en verkoop van zijn bedrijf, ons wil gaan helpen. We willen nog 9 appartementjes 

afbouwen en inrichten voor verstandelijk- of lichamelijk beperkte volwassen kinderen. Daarvoor is nog 

65.000 euro nodig. Hij wil tenminste de helft van dat bedrag bij elkaar brengen. Avis Rideout, de 

missionaris/oprichtster van Agape Home, had het idee een opleiding voor assistent-verpleegsters  te 

starten. Bij ons zou het het opleidingsniveau van `helpende` zijn. Niet alleen voor onze kinderen, maar 

ook als inkomstenbron. Nu is het steeds afwachten of we wel genoeg donaties krijgen en met betalende 

studenten, genereren we ook wat geld. Jeff werkte het plan uit en hij laat ons schuldenvrij starten. De 

renovatie en aanpassing van gebouw en betaling personeel garandeert hij het eerste jaar. Goed nieuws is, 

dat studenten direct na slagen voor hun certificaat een baan hebben in de zorg. Nogmaals, ook kansen 

voor onze volwassen wordende kinderen.  

 

Ook brachten we weer bezoeken aan de bergvolken in Noord-Thailand en aan de grens met Laos en 

Myanmar. Het is weinig in onze media te lezen, maar dichtbij woedt een oorlog in Myanmar, een 

bloedige burgeroorlog tussen het overheidsleger (coupleger) en twee verzetslegers. Dorpen worden 

gebombardeerd, vele duizenden mensen zijn op de vlucht. Samen met een andere Nederlander, Sallo 

Polak van Philantrophy Connections, kon 3500 kg. rijst naar vluchtelingen in Myanmar worden gebracht. 

Ze hebben geen eten of medicijnen. Dankzij een bijdrage uit Franeker van 2855 euro, kon het worden 

gerealiseerd. Het is al de 3e actie die door onze gemeente is ondersteund voor Myanmar.  Dankzij onze 

Protestantse Gemeente konden ook 100 klamboes worden aangeschaft, die door een dominee waarmee 

we samenwerken in de bergen, werden gebracht naar groepen mensen in het woud/bergen die lijden aan 

Malaria (doden en ernstig zieken). Ook kregen we 400 kg. kleding van de Rotaryclub in Chiang Mai. 

Winterkleding, nu het erg koud is in de bergen, daar verdeeld door de dominee. Ook steunen we zo`n 30 

families die een hiv-geïnfecteerd kind opvoeden en geven schooluniformen, boeken, geldelijke bijdrage 

en checken de gezondheid en verstrekken medicatie. Gek genoeg hebben stamleden in de bergen geen 

Thaise nationaliteit en dus ook nauwelijks rechten. Bijvoorbeeld geen goede gezondheidszorg.  

 

Dominee Montree Jannee vangt bij zijn kerkje ook 7 weesjongens op. We regelden, dat hun slechte 

leefomstandigheden werden verbeterd door verven/opknappen van hun leefgebouwtjes, slaapkamers en 

verven van binnen- en buiten en aanschaf van stapelbedden, nieuwe matrassen en dekens, zodat `s nachts 

de ratten en slangen niet direct meer om hen heen kruipen en het schoner en beter is. 

 



 
 

 

 

 

 

Nu deze week gaat onze centrale keuken helemaal gerenoveerd worden. Dat is mogelijk gemaakt door 

een bijdrage van de Protestantse Gemeente Franeker. Ook weer geweldig.  

 



 
 

Veel te doen, nooit klaar! We danken voor veel Zegeningen, niet alleen van onze God, maar ook van vele 

van jullie. Samen maken we een verschil. We kunnen natuurlijk niet de hele wereld redden, maar wel de 

wereld van een kind! 

We blijven `zeuren` en vragen om steun en gebed voor Agape Home Nikki`s Place. Voor meer 

informatie, een presentatie/lezing zijn we altijd aanspreekbaar: wesselveenstra@home.nl  

 

Hartelijke groet en grote dank, 

Avis Rideout 

Jeanet Diemers-Hospes 

Gerda de Lange-Pitstra 

Wessel Veenstra 

 
 

 

ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST  

 

Voor ziekmeldingen en ziekenbrief, de ziekendienst contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, 

informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief: 

 

mw. L. de Beer-Dijkstra 

mw. N. Ferwerda-Dotinga 

mw. A. van Nimwegen-Vlietstra 

mw. T. Palma-de Vries 

 

Opbrengst Ziekendienstbusjes 2e halfjaar € 43,15    

Hartelijk dank! 

 

 

 

MUTATIES: 

Doorgeven aan: 

mailto:wesselveenstra@home.nl


Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC  Franeker ’s morgens van 9.00-11.30 uur  

0517 393200 of kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 

 

 

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan door aan het kerkelijk 

bureau.  

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij ons niet 

bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau. 0517 393200 of 

kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl  

 

 

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN 

 

Uitnodiging Gemeenteavond  

 

Donderdag 1 februari om 19.30 uur in de Rank, Zilverstraat 36, Franeker 
 

Agendapunten zijn o.a.  
- Voorleggen aan de gemeente de profielschets van de nieuw te beroepen predikant  

 
- Beleidsplan PGF 2023-2027 

 
- PowerPoint-Presentatie nieuwe opzet Pastoraat 

 
Van harte welkom! 
 

De Kerkenraad 
 

Bastiaan Ragas speelt voorstelling ‘In Gods naam’ 

 

VOL = VOL = SNEL BESLISSEN 

 

Onderstaand bericht ging al via een Nieuwsflits naar heel veel leden van onze gemeente. We hebben 

daarmee niet alle gemeenteleden bereikt, vandaar onderstaand bericht. We deden eerst een Nieuwsflits 

omdat de kerkbladen van Dronrijp, Menaam, Tzummarum afgelopen weekend uitkwamen en we een 

gelijke start/kans wilden hebben. 

 

Er zijn nog kaarten, dus geef je op via onderstaand email-adres! 

Geef in de email aan bij welke PKN gemeente je lid bent.  

 

Bastiaan Ragas speelt voorstelling ‘In Gods naam’ 

 

Op donderdag 29 februari om 20.15 uur speelt acteur en zanger Bastiaan Ragas zijn voorstelling ‘In Gods 

naam’ in De Koornbeurs te Franeker. De Protestantse Gemeente Dronrijp e.o., De Protestantse Gemeente 

Franeker, de Protestantse Gemeente Menaldum en de Protestantse Gemeente Tzummarum-Firdgum heten 

u van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.  

 

Persoonlijke reis door de Bijbel 

In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een 

eeuwenoud verhaal. Ragas neemt de bezoeker mee door de Bijbel met muziek van Bach tot Presley, 

humor, ontwapenende kwetsbaarheid en confronterende dialogen. Hij verweeft zijn herkenbare, 

persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel. Een reis door het meest geciteerde en misschien 

wel meest onbegrijpelijke boek ter wereld. 

 

mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl


Organisatie 

Deze theatervoorstelling wordt u aangeboden door de bovengenoemde gemeenten. Met de voorstelling 

hopen zij dat de aanwezigen geraakt worden door het persoonlijke verhaal van Ragas en de verhalen uit 

de Bijbel 

 

Kaarten 

Kaarten zijn alleen voor gemeenteleden. U kunt deze, door een bijdrage van uw gemeente, voor een 

gereduceerde prijs van € 15,- (normale prijs € 25,-) reserveren.  Na reservering krijgt u een bevestiging 

met informatie over de betaling. 

 

Let op: Pas na betaling is uw reservering geldig voor een kaart. Deze kaart(en) ontvangt u bij 

binnenkomst in de Koornbeurs op donderdag 29 februari. 

U kunt maximaal vier kaarten per persoon bestellen, vol = vol. (toewijzing op volgorde van betaling). 

 

Namens de Diaconie Protestantse Gemeente Franeker. 

 

Wessel Veenstra (voorz.) 

 

 

 
 

 

 
Uitje Westerpoort naar de Orchideeën Hoeve 
 

Vrijwilliger zijn, je vrije tijd geven aan mensen die dat heel goed kunnen gebruiken. 
Verslag van een vrijwilliger: 
Donderdagmorgen 21 december om 09.30 uur verzamelden ruim dertig vrijwilligers en zorgmedewerkers 
zich vol goede moed in zaal De Refter van de Westerpoort. 
Na een uitgebreid overleg en taakverdeling van de werkzaamheden konden we ons opmaken voor 
enerverende dag. De dag begon met slecht weer, veel regen en windkracht 9. 
Het beloofde nog een hele klus te worden om met deze weersomstandigheden iedereen droog in de 
bussen te krijgen, een grote bus voor ongeveer 60 personen bestaande uit 30 bewoners en evenzoveel 
verzorgenden en vrijwilligers en een kleine bus voor de bewoners in  grote rolstoelen en een aantal 
verzorgenden. 
En dan na ongeveer 30 minuten konden we eindelijk vertrekken. Waarom “eindelijk” wel ik kan u 
vertellen dat een reisje zoals dit met bewoners die allemaal aan een vorm van dementie lijden een 



bijzondere vorm van organiseren vereist en dat dit een goede voorbereiding vereist zal u vast niet 
verbazen. 

Na een reis van bijna een uur kwamen we aan in Luttelgeest, 
in “de Orchideeënhoeve”.  Ook bij aankomst was het erg slecht 
weer en was het wederom een hele klus om iedereen droog en 
wel binnen te krijgen. Maar het lukte. Toen iedereen binnen 
was kon de dag echt beginnen. We werden in groepen 
ingedeeld en kregen een gekleurde badge op zodat we als 
groep herkenbaar waren  
De wandeling kon beginnen en dat was hard werken voor de 

vrijwilligers want de wandelpaden waren af en toe behoorlijk stijl. Gelukkig hadden we ook hulp van 7 
sterke jonge mannen van de ING bank, een beetje “reclame” is wel op zijn plaats. Al snel kregen we al 
de eerste Toekan in het vizier en ook al gauw de eerste aapjes. Een overvloed aan vogels en vissen die 
overal waar je maar kon kijken rondzwommen in de talrijke stroompjes. De paden slingeren  door een 
oerwoud aan planten, struiken en bomen met de prachtigste bloemen en kleuren. Het hoogtepunt van de 
dag was de papegaaientuin. 
Voordat we naar de volgende activiteit gingen hebben we geluncht. 
  
We hadden lang alles nog niet gezien, allerhande exotische vissen en vogels en natuurlijk de Flamingo’s 
mogen niet ontbreken met daarom omheen allerlei watervogels zoals wilde eenden en brilduikers, 
kraamvogels etc. De voorspelde krokodillen hebben we niet gezien! Geweldig om te zien hoe de 
mensen reageren op de eenden die gewoon uit je hand eten. Via de vlindertuin waar de vlinders overal 
op je zitten, zelfs op je hoofd en handen, richting de uitgang en daarbij passeerden we het commerciële 
gedeelte waar je kerststukjes en kaarten en versierspullen kunt kopen. Om precies 15.30 uur stonden 
we weer bij de uitgang voor de groepsfoto. Dat koste wel wat moeite om met zo’n grote groep allemaal 
op de foto te komen, 
Maar het is gelukt en vanwege de AVG mag ik u de foto jammer genoeg niet tonen maar ik verzeker u 
de foto was geweldig. We hebben zelden mensen zo blij gezien, echt genieten en lieve mensen daar 
doen we het voor. 
 
Hierna keerden we huiswaarts waar na een vermoeiende dag het eten op de huiskamer klaar stond en ik 
denk daarna naar bed want voor de meeste bewoners was het een vermoeiende dag met veel 
indrukken. 
 
Met het schrijven van deze korte impressie hoop ik dat u een klein beetje mee heeft kunnen ervaren / 
genieten van  deze dag. Rest mij nog u als lezer, de diaconie, namens de organisatie Noorder Breedte 
en haar vrijwilligers samen met de bewoners en hun familie te bedanken voor de financiële bijdrage 
welke we mochten ontvangen om deze dag te organiseren. 
 
BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT! 
 
 

Karin van der Molen : coördinator welzijn Noorderbreedte 
Marcus van der Woude : vrijwilliger  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zondagavondfilm Don’t Look Up  
 
Onderzoeker in opleiding (Lawrence) en haar professor (DiCaprio) spotten een enorme komeet en 
rekenen uit dat die over zes maanden zal inslaan op de aarde. Met de kracht van een miljard 
atoombommen. Maar niemand die hen serieus neemt. Regisseur McKay, die eerder in The Big Short 
de financiële crisis van 2008 al op de korrel had genomen, geeft met Don’t Look Up een snijdend 
commentaar op de klimaatcrisis en de gepolariseerde en opportunistische wereld waarin we nu 
leven. Deze vileine komedie over het einde van de wereld wordt af en toe wel een klucht, maar 
altijd een die bijt en serieus genomen wil worden. 
 
Datum:   Zondag 28 januari 2024 
Plaats:    De Rank 
Tijd:      19.30 uur - 22.00 uur 
Leiding:  ds. Sytze Ypma 
 
 

Welkom nieuwe gemeenteleden 

 

 

De gemeenteleden die het afgelopen jaar werden ingeschreven bij de PKN Franeker zijn allen persoonlijk 

welkom geheten. Via een brief werden zij uitgenodigd om informeel kennis te maken met de Protestantse 

Gemeente van Franeker.  

 

Bij die kennismaking was er gelegenheid om de kerk te bezoeken. Op zaterdag 4 november 2023 was het 

voor de tweede keer dat we nieuwe gemeenteleden mochten verwelkomen in de Rank. Ook de kerkenraad 

was vertegenwoordigd waaronder de voorzitter Rolf Bremmer, dominee Sytze Ypma, een aantal diakenen 

en ouderlingen en niet te vergeten koster Arjen de Boer. 

 

Na een inleidend gesprek stelde iedereen zich voor, dit onder het genot van koffie of thee. Vervolgens 

werd de Martinikerk bezocht waar Rolf Bremmer het een en ander vertelde over de rijke historie van de 

kerk. 

 

Het beklimmen van de kerktoren zat er door het slechte weer niet in. In het voorjaar van 2024 zullen we 

opnieuw een bijeenkomst organiseren voor nieuwe gemeenteleden. De datum is 25 mei. Hopelijk is het 

weer dan goed en kunnen we de trappen in de kerktoren beklimmen om Franeker van bovenaf te 

bekijken.  

Gerard de Raaf 



 

 

 

Een vleugje paradijs 

 

Vrijdagavond 15 december was een open synagoge dienst in Franeker, verzorgd door rabbijn Tamarah 

Benima en de voorzanger Alexander. Het doel was om te ervaren hoe het er in een liberaal joodse 

gemeente aan toe gaat. Ter voorbereiding stond er al allerlei lekkers klaar op de tafels. Om 19.00 uur 

druppelden de eerste gasten binnen en sommigen hadden een zelfgebakken appeltaart of cake 

meegenomen. 

 

Er kwamen veel meer mensen dan verwacht en al snel moesten we extra stoelen bijzetten. Het was een 

gemêleerd publiek in de leeftijd van 20 tot 90 jaar. Er waren ook een aantal jongeren gekomen van de 20 

plus gespreksgroep. 

 

Vanaf 19.30 tot 21.15 werd de vrijdagavonddienst gehouden; het begon met het aansteken van de 

kaarsen, daarna volgden er liederen, gebeden en een meditatie over Jozef. Er werd gebeden voor de 

zieken en voor de mensen die overleden waren, het zogenaamde kaddisjgebed. Daarna was er een 

kiddoesj, dit is een Hebreeuws woord dat letterlijk “heiliging” betekent. Het is een Joodse rituele zegen 

over de Sjabbatdag, de wijn en het brood. Vervolgens werd er een klein stukje brood en een slokje wijn 

uitgedeeld. 

 

Tijdens het nagesprek gaven mensen aan dat het er ongedwongen aan toeging en dat het bijzonder was 

om de 7 zegenspreuken te ontvangen. Een jongere vertelde dat ze zich ervan bewust werd, dat ze 

verbonden was met haar voorouders. Onder het genot van fruit, fris en wijn en allerlei lekkers kwam de 

avond tot een eind.  

 

De open synagoge dienst mochten we ervaren als een “vleugje paradijs”; een moment van vreugde en 

vrede. 

 

Annemiek Heerma 

 

 

 



 

 

 

Beste allegear, 
 

Wat ha we it moai fûn dat sa’n protte minsken op âldjiersdei smulden fan dûmny syn preek en ús 

eigenbakte oliebollen. Wij ha in tige gesellige dei hawn en tiidens de neisit waar al praat oer in oare kear.  

Mei de beste winsken foar 2024 en in hertlike groet fan ús allegear. 

 

Hayo Bartlema, Roaske Doevendans, Klaske Bonnema, Arjen de Boer, Sikke en Hinke Dijkstra 

 

Nieuws van de beroepingscommissie 
 
Op basis van de geformuleerde uitgangspunten door de kerkenraad (juni 2023) hebben we een tweetal 
profielen opgesteld, zowel voor de te beroepen predikant als voor de te benoemen kerkelijk werker. 
 

De beide profielen zullen aan de orde komen op de gemeenteavond op 1 februari 2024.  

 
De gemeente kan daar dan nog wijzigingen in aan brengen.  
De advertentieteksten zullen op deze profielen zijn gebaseerd.  
De tekst van de profielen is als volgt: 
 
We zoeken een predikant (v/m) voor 0,6 fte 

• die ons als geloofsgemeenschap in Franeker wil inspireren, toerusten en ondersteunen die zo bij 
wil dragen aan de vernieuwing en versterking van onze veelkleurig geloofsgemeenschap, 

• die hart heeft voor ouderen, want zij vormen een belangrijk deel van onze gemeente, 

• die ideeën heeft hoe we jongeren en jonge gezinnen kunnen bereiken rond geloof en zingeving, 

• die creatief met ons wil zoeken hoe als kerk van betekenis kunnen zijn voor onze stad, voor 
mensen van alle leeftijden en achtergronden, 

• die graag samenwerkt met kerkenraad en collega’s, met gemeenteleden en met mensen buiten 
de gemeente, 

• die bereid is om in Franeker te komen wonen en enige affiniteit heeft met de Friese taal. 
 
We zoeken een kerkelijk jongerenwerker (v/m) voor 0,6 fte 

• die ons als geloofsgemeenschap in Franeker wil inspireren, toerusten en ondersteunen om in 
verbinding te blijven (of te komen) met jongeren en jonge ouders in onze gemeente en 
daarbuiten, 

• die communicatief en sociaal vaardig is, makkelijk contacten legt en snel vertrouwen wint, 

• die een duidelijke visie heeft op geloof en op methodisch werken met jongeren en jonge ouders, 
en die die visie ook weet toe te passen, 



• die een creatieve doorzetter is die niet schrikt van moeilijk bereikbare groepen, 

• die in staat is om mensen van verschillende generaties en geloofsbelevingen met elkaar te 
verbinden en in gesprek te brengen, 

• die bereid is om mee te werken aan vieringen 

• die de kansen en mogelijkheden van digitale sociale media weet te benutten, 

• die bereid is om regelmatig buiten kantooruren te werken. 
 
Daarnaast hebben we de beschrijving van de kerkelijke en de burgerlijke gemeente (m.n. de stad 
Franeker) uitgewerkt en geactualiseerd. Belangstellende kandidaten kunnen die toegestuurd krijgen.  
Inmiddels zijn er al enkele namen bij de commissie binnengekomen. En mocht u via familie of vrienden 
ergens in den lande horen van een predikant of een kerkelijk werker die wellicht naar Franeker zou 
willen komen, schroom niet en schrijf ons een door u ondertekend briefje met een naam. In een 
gesloten enveloppe naar het kerkelijk bureau, t.a.v. secretariaat beroepingscommissie. 
 

namens de commissie,  
Roger Wind 

 

 

 

ZWO 

 

Voorzitter:            Jeanet Veenstra 

Penningmeester:  Pieter Walinga 

 

Bankrekeningnummer:  NL07 RABO 0313 2032 29 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Collecte Werelddiaconaat 

 

Beter bestand tegen 

klimaatverandering in Bangladesh  

 
 
 

Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh  
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en 

overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van 

landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven.  



Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering zodat ze hun oogst en 

inkomen veilig kunnen stellen. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de 

grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met 

waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen. 

Via het programma Werelddiaconaat steunt Kerk in Actie de boeren in Bangladesh om bestand te zijn 

tegen klimaatverandering. Steun dit werk via de collecte of maak je bijdrage over op  

NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Bangladesh, of doneer online. Hartelijk 

dank voor je gift. 

 

Lees meer op kerkinactie.nl/klimaatbangladesh 

 

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 

 

Jeanet Veenstra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUD PAPIER 

In het weekend van 2 & 3 februari en in het weekend van 1 & 2 maart staat de oud papiercontainer op de 

P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn). 

Het oud papier graag zaterdags voor 12.00 uur bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur 

opgehaald.  

 

Opbrengst oud papier november: € 69,30 

 

 

 

 

 

 

afb. N.B.G. 

VANDAAG LEZEN WIJ… 

LEESROOSTER 

 

Januari 

 

11 donderdag Liefde in actie Romeinen 12:9-21  

12 vrijdag Geef iedereen wat hem 
toekomt 

Romeinen 13:1-10  

13 zaterdag Onvervuld verlangen 1 Samuel 1:1-8  

14 zondag Dronken van verdriet 1 Samuel 1:9-18  

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/beter-bestand-tegen-klimaatverandering/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/beter-bestand-tegen-klimaatverandering/


15 maandag Toegewijd 1 Samuel 1:19-28  

16 dinsdag God keert alles om 1 Samuel 2:1-11  

17 woensdag Verkeerde wegen 1 Samuel 2:12-26  

18 donderdag Waarschuwing en oordeel 
 

1 Samuel 2:27-36  

19 vrijdag Luisteren naar Gods roep 1 Samuel 3:1-10  

20 zaterdag Gods woord in actie 1 Samuel 3:11–4:1a  

21 zondag Volg Mij! Marcus 1:14-20  

22 maandag Verloren ark 1 Samuel 4:1b-11  

23 dinsdag Fatale boodschap 1 Samuel 4:12-22  

24 woensdag Gods overwinning 1 Samuel 5:1-12  

25 donderdag De ark keert terug 1 Samuel 6:1-12  

26 vrijdag Vruchbare tijden 1 Samuel 6:13–7:1  

27 zaterdag Herstel 1 Samuel 7:2-17  

28 zondag Glans en glorie Psalm 111  

29 maandag Getuigenis van trouw Maleachi 3:13-18  

30 dinsdag Voorbereidingen  Maleachi 3:19-24  

31 woensdag Rotsvaste zekerheid Psalm 18:1-25  

 

Februari 
 

1 donderdag Opgetild uit de storm Psalm 18:26-51  



2 vrijdag Rein na geboorte Leviticus 12:1-8 Maria Lichtmis, de opdracht van 
Jezus in de tempel (Lucas 2:22-40) 

3 zaterdag Gezag van Jezuss Marcus 1:21-28  

4 zondag Genezing en 
verkondiging 

Marcus 1:29-38  

5 maandag Toevlucht Psalm 31  

 

 

 

 

ALLERLEI 

 

                                                          
 

40dagenkalender 2024 
 
Beste mensen, 
 
Graag willen wij ook dit jaar uw aandacht vragen voor de 40dagenkalender. De tijd voor Pasen 
(40 dagen) is een tijd van bezinning en inkeer. Deze kalender wil daarbij een steuntje in de rug 
zijn met elke dag een gedicht, spreuk, overweging, recept of andere tekst. De kalender draagt 
als titel: 'Ga mee'. Met dit thema sluit de kalender aan bij de 40dagentijdcampagne 2024 van 
Kerk in Actie. 
 
U kunt de kalender bestellen o.v.v. uw naam, adres en woonplaats: 
*via de intekenlijst (in de kerk en op het kerkelijk bureau)  
*via email: kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 
*via telefoon 0517 – 393 200 (Yteke Waltje, alleen ’s ochtends) 
*via Piety Sieperda of Aukje van Nimwegen  
 
De kalender kost € 6,50 en er kan t/m 21 januari 2024 besteld worden. De kalender wordt in de 
periode van 29 januari t/m 10 februari bij u thuis bezorgd en u kunt dan ook betalen.  
 
De opbrengst van deze kalender is voor het werk van Hillie en Eman op Java in Indonesië. Vooral 
in deze tijd kunnen Hillie en Eman uw steun goed gebruiken. Doet u mee? 

mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl


 
Voor u een mooie kalender, voor Eman en Hillie geld voor hun missie! 
 
Alvast bedankt voor uw steun. 
 
Jeanet Veenstra, ZWO-commissie Franeker 
Elizabeth Schaaf, PKN-gemeente Bitgum, Bitgummole, Ingelum, Marsum 
 

 

 

 Nieuws  
 
Allereerst willen wij u alle goeds toewensen voor het komende jaar en hopen weer op uw 
betrokkenheid bij Victory4All. 
In november mochten we van de Z.W.O een gift van € 250 ontvangen en van een 
gemeentelid € 27,50. Hartelijk bedankt voor deze beide giften. 
In december was er een speciale actie voor 2 nieuw te bouwen schoollokalen bij het 
Rainbow Centrum.  Er is een wachtlijst van kinderen met een handicap. Deze kinderen wil 
men ook graag scholing en opvang bieden. In totaal is er €75.000 nodig voor dit project.  
Er is door ons  in december € 885 bijgedragen en door Wilde Ganzen wordt deze gift met  
50% verhoogd. In januari is er nogmaals € 545 overgemaakt. 
Ook is er alweer voor € 90 oud ijzer weggebracht. 
 
Financieel overzicht  
Het afgelopen jaar is er voor € 3738.65 aan oud ijzer opgehaald (8112 kg) 
Aan giften en collectes kwam er € 8393.00 binnen. (waarvan € 6000 van de Wereld 
Winkel) 
Verkoop op markten en marktplaats bracht € 839.70 op 
In totaal  werd aan  Victory4All € 11.515,00 overgemaakt. 
Goodnews South-Africa van Theo en Jinke de Jong kreeg een bijdrage van € 679.70 en 
ComeMission van Martin en Tirzah Hofman € 261.50. 
 
Iedereen die hier aan heeft meegewerkt om dit mogelijk te maken willen wij hartelijk 
dank zeggen!  
“Saam maak ons die verskil”   
Baie dankie! 
 
 

Met vriendelijke groeten  Sieds en Saskia de Jong   

0517-641957 (voor oud ijzer) saskiaensieds@gmail.com 

 
 

 

 



VROUWENGROEP “DE SCHAKEL” 

 

De Rank, dinsdag 16 januari 09.45 uur 

Ria Fennema komt om te vertellen over Blessed Generation in Kenia om kinderen weer een kans te 

geven. Onze jaarlijkse gift gaat daar naar toe. 

 

Hartelijke groet,  

Namens “de Schakel” Ymkje Santema-Hogendorp 

  

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 18 januari 2024, 14.30 uur in “de Rank”.   

                               

Geriatrie fysiotherapeut, Corina Wouters, van Fysiotherapie “de Hertog” Franeker vertelt ons over  

bewegen als we gezond ouder willen worden. 

 

Sander de Zeeuw,  

vz. PCOB Franeker e.o. 

 

 

 

AGENDA 

 

zondag 14 januari 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. J. van Olffen 

 

dinsdag 16 januari 

Vrouwenver. De Schakel, De Rank, 09.45 uur  

 

woensdag 17 januari 

Vergadering Grote Kerkenraad 

 

donderdag 18 januari 

PCOB, De Rank, 14.30 uur 

 

zondag 21 januari 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. R. Schoorstra, Ternaard 

 

zondag 28 januari 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. P. Speelman, Folsgeare  

 

maandag 29 januari 

Chr. Vrouwengr. Samen Sterk, De Rank, 19.45 uur 

 

donderdag 1 februari 

Gemeenteavond, zie uitgelicht elders in deze Binding. 

 

vrijdag en zaterdag 2 en 3 februari 

oud papier 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdouderlingen:     

             Nynke-Aly Miedema-Kamstra 

   Marije Miedema-Epema   

  

 

   

Gebed: Op de drempel 

 

Op de drempel van een nieuw jaar  

worden we stil, o God, voor uw aangezicht.  

 

In deze stilte zijn we bij wat ons dankbaar maakt,  

wat ons goed deed dit afgelopen jaar:  

de liefde, de vriendschap van een medemens,  

de troost en bemoediging die we hebben ontvangen en gedeeld,  

de voorzichtige beweging die kwam  

waar we waren vastgelopen,  

in onszelf of in onze relaties,  

het geheim van uw nabijheid 

in verwondering en nieuwe hoop die in ons werd geboren.  

 

Op de drempel van dit nieuwe jaar  

worden we stil, o God, voor uw aangezicht.  

 

In deze stilte zijn we ook bij wat ons verwart en verdrietig maakt:  



de teleurstelling die we voelen 

in onszelf, in ons lichaam, in onze ziel,  

in ons vermogen om te verbinden en verbonden te raken,  

met U en met de ander die naast ons is.  

De angst die in ons kan zijn,  

om niet goed genoeg te zijn, 

niet mee te kunnen komen.  

De rouw die we dragen om wie we missen  

door de dood die kwam,   

door wat het leven bracht aan scheiding en scheuring.  

 

Op de drempel van dit nieuwe jaar  

worden we stil, o God, voor uw aangezicht.  

 

Vanuit onze stilte dragen we aan uw liefde op  

wie moesten vluchten voor hun leven,  

door oorlog, door honger en onderdrukking.   

Wie niet weten waar ze het zoeken moeten,  

omdat zij worden uitgesloten en mishandeld  

om wie ze zijn, om wat ze vinden,  

Wie hun leven verloren in het geweld,  

mensen groot en klein.  

O God, wij bidden dat wij ons bij onrecht niet neerleggen.  

Waar onze handen te kort zijn,  

bidden wij dat uw handen hen dragen.  

 

Wij bidden vanuit de stilte van ons hart  

om uw geest,  

dat haar zachtheid, warmte en levenskracht  

door ons heen mag stromen.  

Buig ons toe naar elkaar  

dat wij open en vredelievend ieder mens tegemoet gaan, 

als beelddrager van U,  

vandaag en de dagen die komen.  



Amen  

 

(ds. Marleen Kool) 

  
 

 


