
 
 

Zondag 17 maart 

Martinikerk 10.00 uur 

5de zondag van de veertigdagentijd  

 

Voorganger:    da. Annelieke Warnar – van den Berg, Heeg 

Ouderling van Dienst:   Rolf Bremmer 

Diaken:     Hiele Walinga, Djoke de Boer 

Lector:     Hanneke Vlietstra 

Organist:     Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte:   kerk 

2e Rondgangscollecte:   diaconie, KIA Rwanda 

Kindernevendienst/Oppas:  Nynke Roelofsen 

Koster:     Arjen de Boer 

Beeldpresentatie:    Sybe Swart 

Geluid en camera:    Jan Eising en Bram Boekema 

Klokluider:     Femme Nauta 

Koffieschenken:    Anneke en Frits van der Veen, Trijntje Stellingwerf 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Liturgie  

 

Woord van welkom en mededelingen 

 

Aanvangslied 280, vers 1, 5, 6 en 7 De vreugde voert ons naar dit huis 

 

De vreugde voert ons naar dit huis 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 

Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw naam, die mét ons gaat 

en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 

 

Vervul ons met een nieuw verstaan 

van ’t woord, waarin Gij spreekt 

en reik ons zelf als leeftocht aan 

het brood, dat Gij ons breekt. 

Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 

maar blijven zal de kracht 

die wie hier schuilen verder leidt 

tot alles is volbracht. 

 

 

Bemoediging en groet 

 

Kyriëgebed, afgesloten met: 

Lied 1008    Rechter in het licht verheven 

 

 



Rechter in het licht verheven, 

koning in uw majesteit, 

louter ons geringe leven, 

scheld ons onze schulden kwijt, 

laat uw vleugelen ons omgeven, 

troost ons met uw tederheid. 

 

Hoor de bittere gebeden 

om de vrede die niet daagt. 

Zie hoe diep er wordt geleden, 

hoe het kwaad de ziel belaagt. 

Zie uw mensheid hier beneden, 

wat zij lijdt en duldt en draagt. 

Houd wat Gij hebt ondernomen, 

klief het duister met uw zwaard. 

Kroon de menselijke dromen 

met uw koninkrijk op aard. 

Laat de vrede eindelijk komen, 

die uw hart voor ons bewaart. 

 

Kindermoment Paasproject    /   Projectlied 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: Jeremia 31:31-34 

[31] De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik met het volk van Israël en het volk 

van Juda een nieuw verbond sluit, [32] een ander verbond dan Ik met hun voorouders 

sloot toen Ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat 

verbond verbroken, hoewel ze Mij toebehoorden – spreekt de HEER. [33] Maar dit is 

het verbond dat Ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn 

wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal Ik hun God zijn en 

zij mijn volk. [34] Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: 

“Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent Mij dan al – spreekt 

de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben 

misdaan. 

 

Psalm 138, vers 1 en 2   U loof ik, Heer, met hart en ziel 

 

U loof ik, Heer, met hart en ziel, 

in eerbied kniel / ik voor U neder. 

Ja, in de tegenwoordigheid 

der goden wijd / ik U mijn beden. 

Naar ’t heiligdom waar Gij vertoeft 

hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen. 

Gij zult, o Here, wijd en zijd 

uw heerlijkheid / en trouw bewijzen. 

 

Ten dage dat ik riep hebt Gij 

gehoord naar mij / en kracht gegeven. 

Als ik welhaast ten offer viel, 

hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven. 

Al wat op aarde macht bezit, 

eenmaal aanbidt / het U, o Here! 

Als Gij hun ’t woord van uw verbond 

met eigen mond / hebt willen leren. 

Schriftlezing: Johannes 12:20-36 

[20] Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. 

[21] Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen of ze Jezus konden 



zien. [22] Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 

[23] Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 

[24] Werkelijk, Ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft 

het één graankorrel, maar wanneer hij sterft brengt hij veel vruchten voort. [25] Wie 

zich aan zijn leven vastklampt, verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, 

behoudt het voor het eeuwige leven. [26] Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben 

zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden. 

[27] Nu slaat de angst Mij om het hart. Wat moet Ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik 

aan Mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben Ik juist gekomen. [28] Laat nu zien hoe groot 

uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid 

getoond en Ik zal mijn grootheid weer tonen.’ [29] De mensen die daar stonden en 

dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een 

engel was die tegen Hem gesproken had. [30] Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor Mij 

gesproken, maar voor u. [31] Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal 

de heerser van deze wereld uitgebannen worden. [32] Wanneer Ik van de aarde 

omhooggeheven word, zal Ik iedereen naar mij toe halen.’ [33] Daarmee duidde Hij 

aan welke dood Hij zou sterven. [34] De mensen zeiden: ‘Maar wij hebben uit de wet 

begrepen dat de messias eeuwig blijft leven. Waarom zegt U dan dat de Mensenzoon 

omhooggeheven moet worden? Wie is die Mensenzoon?’ [35] ‘Nog een korte tijd is 

het licht bij u,’ antwoordde Jezus. ‘Ga uw weg zolang het licht is en laat de duisternis 

u niet overvallen; wie in het donker loopt weet niet waar hij heen gaat. [36] Geloof in 

het licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht.’ Na deze 

woorden ging Jezus weg en Hij hield zich voor hen schuil. 

 

Lied 845     Tijd van vloek en tijd van zegen 

 

Tijd van vloek en tijd van zegen 

tijd van droogte tijd van regen 

dag van oogsten tijd van nood 

tijd van stenen tijd van brood. 

Tijd van liefde nacht van waken 

uur der waarheid dag der dagen 

toekomst die gekomen is 

woord dat vol van stilte is. 

 

Tijd van troosten tijd van tranen 

tijd van mooi zijn tijd van schamen 

tijd van jagen nu of nooit 

tijd van hopen dat nog ooit. 

Tijd van zwijgen zin vergeten 

nergens blijven niemand weten 

tijd van kruipen angst en spijt 

zee van tijd en eenzaamheid. 

Wie aan dit bestaan verloren 

nieuw begin heeft afgezworen 

wie het houdt bij wat hij heeft 

sterven zal hij ongeleefd. 

Tijd van leven om met velen 

brood en ademtocht te delen – 

wie niet geeft om zelfbehoud, 

leven vindt hij honderdvoud. 

 



Verkondiging 

 

Lied 578, vers 1, 3, 4 en 5  O kostbaar kruis, o wonder Gods 

 

O kostbaar kruis, o wonder Gods, 

waaraan de prins der glorie stierf; 

ik wil om U zijn zonder trots, 

ik acht verlies wat ik verwierf. 

 

O angst en liefde, ondereen 

vermengd als water en als bloed, 

zij wijzen naar het wonder heen 

van Hem die op de aarde boet. 

Het rode bloed, zijn koningskleed 

bedekt het schandelijke kruis, 

dat wordt door alles wat Hij leed 

de levensboom van ’t paradijs. 

 

En door zijn dood en door zijn bloed 

is nu de wereld dood voor mij. 

Ik ben gestorven, maar voorgoed 

van heel de dode wereld vrij. 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 

Collecten 

 

Lied 650, vers 1, 3, 4 en 6  De aarde is vervuld 

 

De aarde is vervuld 

van goedertierenheid, 

van goddelijk geduld 

en goddelijk beleid. 

Zij daalt als vruchtbaar zaad 

tot in de groeve af 

omdat zij niet verlaat 

wie toeven in het graf. 

 

Omdat zij niet vergeet 

wie godverlaten zijn: 

de wereld hemelsbreed 

zal goede aarde zijn. 

Het zaad der goedheid Gods, 

het hoge woord, de Heer, 

valt in de voor des doods, 

valt in de aarde neer. 

 

Zegen     /      Gezongen amen 

 

Zieken in ziekenhuizen en revalidatiecentra 

M.C.L. Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden; 

Dhr. J. Miedema, Linthorst Homanstraat 34, Afd. P k12   

 

 QR code voor de collecte, hartelijk dank voor uw gift. 


