
 
 

Zaterdag 30 maart 

Martinikerk 21.00 uur 

Stille Zaterdag 

 

Voorganger:   ds. Harmen Engelsma, Drachten 

Ouderling van Dienst:  Hinke Dijkstra 

Diaken:    Wessel Veenstra 

Lector:    Sophie Bartlema 

Organist:   Jochem Schuurman 

Koster:    Arjen de Boer 

Beeldpresentatie:  Anne Pieter Kooistra 

Geluid en camera:  Harmen Westra en Jan Eising 

Klokluiders:   Derk Boddeüs, Rikert Nijkamp, Femme Nauta 

Uitgangscollecte: kerk 

 

 
 

Stilte voor de dienst 

 

Inleidend woord – Bemoediging en Groet 

 

Muziek dwarsfluit en orgel  

 

Gebed 

 

Avondlied: Lied 259 

 

Zend ons een engel in de nacht 

als alles ons een raadsel is, 

als ons de zekerheid en kracht 

ontvallen in de duisternis. 

 

Zend ons een engel ieder uur 

dat ons ontvoert van U vandaan, 

wanneer wij voor de blinde muur 

van uw geheime plannen staan. 

 



Zend ons een engel met uw licht 

in onze slaap, de metgezel 

die troost brengt met het vergezicht 

van God met ons, Emmanuel. 

 

Zend ons in hem de zekerheid 

dat U ons zelf bezoeken zult 

en bij ons wonen in uw tijd, 

en leer ons wachten met geduld. 

Lezingen (met steeds een korte inleiding): 

 

Klaagliederen 3: 24 t/m 31  

 

Muziek dwarsfluit en vleugel 

 

Matteüs 27: 57 t/m 61 

 

Muziek dwarsfluit en vleugel 

 

Matteüs 27: 62 t/m 66 

 

Lied 590, Nu valt de nacht 

 

Nu valt de nacht. Het is volbracht: 

de Heer heeft heel zijn leven 

voor het menselijk geslacht 

in Gods hand gegeven. 

 

De wereld gaf 

Hem slechts een graf, 

zijn wonen was Hem zwerven; 

al zijn onschuld werd Hem straf 

en zijn leven sterven. 

 

Hoe slaapt Gij nu, 

die men zo ruw 

aan ’t kruishout heeft gehangen. 

Starre rotsen houden U, 

rots des heils, gevangen. 

 

’t Is goed, o Heer, 

Gij hoeft de eer 

van God niet meer te staven. 

Leggen wij ons bij U neer, 

in uw dood begraven. 

Hoe wonderlijk, 

uitzonderlijk 

een sabbat is gekomen: 

eens voor al heeft Hij het juk 

van ons afgenomen. 

 

I Petrus 3: 18 t/m 20 

 

Muziek orgel en dwarsfluit 

 

Gebeden 

 



Lied 263 

 

Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 

de morgen die ik ondanks alles verwacht. 

Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt, 

die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 

 

Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 

bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 

de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 

het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 

 

Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 

een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 

De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 

wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 

 

Slotwoorden en Zegenbede 

 

Lied 598: Als alles duister is (Nederlands en Frysk) (tijdens het zingen verlaten we de 

kerk) 

 

Als alles duister is, 

Ontsteek dan een lichtend vuur 

Dat nooit meer dooft, 

Een vuur dat nooit meer dooft. 

 

Kom, as it tsjuster is 

Mei fjoer dat ú nacht ferljochtet en dat bliuwt 

Fjoer dat altyd bliuwt. 

 

Deurcollecte bij de uitgang 

 


