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Orgelspel 

 

Gemeente gaat staan  

 

Aanvang - intredeprocessie 

Schola zingt: VENI CREATOR SPIRITUS 

Tekst: Benedictijner monnik Hrabanus Maurus (9e eeuw) 

 

Begroeting  

V:  Wij zijn hier bij elkaar gekomen  

in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

Allen:  amen 

V:  De genade van de Heer Jezus Christus,  

de liefde van God en de gemeenschap  

van de Heilige Geest moge met ons allen zijn 

Allen:  amen  

 

Kaars van Verbondenheid  

Zingen Lied 685, Geest van God, zo vol van liefde (1,2,3 cantorij; 4 en 5 allen) 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Benedictijnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monnik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hrabanus_Maurus


Geest van God, zo vol van liefde, 

vul mijn hart en ziel met jou. 

Leid mijn leven naar het wonder, 

Geest van liefde, sterk en trouw. 

 

Als een moeder mij omhelzend, 

een omarming dag en nacht, 

zo voed jij me met je lichaam, 

vormt me door je zorg en kracht. 

Als een vader mij beschermend, 

breng je inzicht, harmonie 

en je zet me op je schouders 

zodat ik de wereld zie. 

 

Lieve vriend, door jouw nabijheid 

voel ik liefde diep in mij. 

Jij sterkt mij met jouw belofte, 

vrede, troost en rust geef jij. 

Geest van God, zo vol van liefde, 

vul mijn hart en ziel met jou. 

Leid mijn leven naar het wonder, 

Geest van liefde, sterk en trouw. 

 

Gebed om de heilige Geest  (tekst: Jan van Opbergen)  

V. Kom, Geest van leven, 

Ziel van ons bestaan, 

Hart van het heelal. 

Kom, Licht van toekomst. 

zicht van morgen, 

inzicht voor vandaag, 

toezicht op ons doen en laten. 

V Kom, Liefde voor alles en allen, 

hoop van de kleinen, 

geloof in de minste. 

Kom, Machteloos-Machtige. 

mosterdzaadje, 

graankorrel, 

zuurdeeg 

van onze ommekeer ten goede. 

V. Kom, Stille Roepkracht 

van vernieuwing en bevrijding,  

dring door tot achter onze huid, 

tot in ons hoofd en hart. 

Kom, Grondige Genezer, 

geef ons nieuw terug 

aan onszelf 

en aan de anderen 

Doe ons elkaar zien 

met nieuwe ogen. 

V Kom, Geest van menswording. 

help ons recht doen 

en vrede zoeken, 

en laat ons niet los, 



houd ons vast ten einde, 

ten goede. 

Amen 

Lofzang Liet 304, Sjong fan de Heit (1 kantorij; 2 en 3 mei elkoar) 

1 Sjong fan de Heit, Hy dy’t yn ’t grut begjinnen  

de minsken skoep, de bisten en de dingen, 

himel en ierde, wol Him hulde bringe: 

hâld Him yn eare! 

 

2 Sjong fan de Soan, it ljocht dat ús skewielet, 

boarne fan lok foar wa’t syn wurd besielet, 

gean ôf op Him, de stjer dy’t oer ús strielet: 

hâld Him yn eare! 

 

3 Sjong fan de Geast, de azem fan it goede, 

duorsume krêft dy’t ús sa lang al noede. 

Wêr’t wy ek gean, wy binne yn syn hoede: 

hâld Him yn eare! 

 

Moment voor de kinderen   

Kinderen gaan de bovenzaal onder het zingen van …Sjoch nei de fûgels (1,2 kantorij; 3 en 4 

mei elkoar) 

 

Gebed   

 

Eerste Lezing Genesis 11: 1-9 (lector) 

 

Zingen Lied 672: 1, 3 en 4, Kom laat ons deze dag 

Kom laat ons deze dag 

met heilig vuur bezingen 

en met vernieuwde vreugd, 

want God deed grote dingen. 

Eens gaf de heilige Geest 

aan velen heldenmoed. 

Bid dat Hij ons vandaag 

verlicht met Pinkstergloed. 

 

In ’t lichaam van de Heer 

tot leden uitverkoren, 

zijn wij door uwe kracht 

als kinderen nieuw geboren. 

Deel van uw gaven uit, 

wees met uw kracht nabij. 

Dat ieder op zijn plaats 

een levend lidmaat zij. 

Gij liefdevuur van God, kom ons geheel doordringen. 

Voeg hart en zin tezaam en heilig alle dingen. 

Bij ’s Heren liefdemaal 

zult Gij aanwezig zijn. 

Vorm ons naar Christus’ beeld, 

door woord en brood en wijn. 



Lezing: Handelingen 2: 1-11  (lector) 

 

Schola zingt COMMUNIO (Hand. 2, 2-4) 

Factus est repente  

de caelo sonus advenientis spiritus vehementis,  

ubi erant sedentes, alleluia:  

et repleti sunt omnes Spiritu Sancto,  

loquentes magnalia Dei,  

alleluia, alleluia.  

 

Vertaling: 

Plotseling kwam uit de hemel  

een gedruis alsof er een hevige wind opstak  

daar waar zij gezeten waren, alleluia:  

en zij werden allen vervuld van de Heilige Geest  

en spraken van Gods grote daden,  

alleluia, alleluia.  

 

Evangelielezing Johannes 20: 19-23 (NBG)  

 

Lied   Liet 701, Sy sit as in fûgel (1,2 kantorij; 3 en 4 mei elkoar) 

1 Sy sit as in fûgel, briedend op it wetter, 

sweevjend oer de gaos fan ’e earste dei. 

Sy suchtet en sjongt, mem fan hiel de skepping, 

wachtsjend om te bernjen wat it wurd aanst seit. 

 

2 Sy sweeft oer de ierde, giet wêr’t se mar gean wol, 

skynsel ûnder minsken, ljochtflits troch de loft; 

sy fynt memme skurte, wûnder o sa wolkom, 

soarget yn ’t ferburgen; nimmen dy’t it sjocht. 

 

3 Sy dûnset fol fjoer, fernuveret wa’t har sjogge: 

stomme tongen sprekke dat it sa wat docht! 

Sy stipet, besielet alle iepen herten, 

net mear op te kearen, nea ta swijen brocht! 

 

4 Want sy is de Geast – sá wol God der wêze – 

jefte fan ús Rêder, ivich leafdesfjoer; 

de kaai dy’t de skrift iepenet en ferklearret, 

fijân fan ús sleauwens, himeldo ús stjoerd. 

 

 

Preek   

 

Zingen Lied 686, De Geest des Heren heeft 

(mel. Gelukkig is het land) 

 



De Geest des Heren heeft 

een nieuw begin gemaakt, 

in al wat groeit en leeft 

zijn adem uitgezaaid. 

De Geest van God bezielt 

wie koud zijn en versteend 

herbouwt wat is vernield 

maakt één wat is verdeeld. 

 

Wij zijn in Hem gedoopt 

Hij zalft ons met zijn vuur. 

Hij is een bron van hoop 

in alle dorst en duur. 

Wie weet vanwaar Hij komt 

wie wordt zijn licht gewaar? 

Hij opent ons de mond 

en schenkt ons aan elkaar. 

De Geest die ons bewoont 

verzucht en smeekt naar God 

dat Hij ons in de Zoon 

doet opstaan uit de dood. 

Opdat ons leven nooit 

in weer en wind bezwijkt, 

kom Schepper Geest, voltooi 

wat Gij begonnen zijt. 

 

Geloofsbelijdenis   

 

Ik geloof in God de almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer. 

Die ontvangen is van de heilige Geest,  

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven. 

Die nedergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden,  

die opgestegen is ten hemel, 

zit aan de rechterhand van God,  

de almachtige Vader. 

Vandaar zal Hij komen oordelen,  

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest,  

de heilige algemene christelijke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen,  

de vergeving van de zonden, 

de verrijzenis van het lichaam  

en het eeuwig leven. Amen. 

 

De wierookschaal wordt door de acoliet op de tafel geplaatst en er worden wierookkorrels 

opgelegd naar de tekst van Psalm 141 vers 2: 

Laat mijn gebed mogen stijgen 

als wierook omhoog tot uw aanschijn. (KBS 1975) 

 

Pastoralia       Voorbede    Stilte   



Zingen: God fan fier en hein ús Heit (1 en 5 kantorij; 2,3,4 mei elkoar) 

1. God fan fier en hein ús Heit, dat wy hilligje jo namme, ûnder ús sa faak ûntwijd, troch jo 

eigen bern beskamme.  

2. Bûch de folken nei jo wet, lit jo ryk op ierde komme. Byn jo wil ús op it hert en wy 

sykhelje ferromme.  

3. Jou ús hjoed ús deistich brea en ferjou wat wy misdiene, sa’t ek wy ferjûn ha, Hear, al 

dy’t skuldich foar ús stiene.  

4. Lit oer ús gjin neare nacht, lied ús net yn blyn begearen. Binne wy yn duvels macht, Hear, 

ferlos ús fan ‘e kweade.  

5. God fan fier en hein ús Heit, wûnder heimnis is jo namme, grut yn krêft en hearlikheid, 

oant yn alle tiden. Amen 

Vredewens  

 

Collecte  

 

Schola zingt VENI SANCTE SPIRITUS  

Tekst: paus Innocentius III  

of Stephen Langton, aartsbisschop van Canterbury (13de eeuw) 

 

Slottekst                            Slotlied 675, Geest van hierboven  

 

Geest van hierboven, 

leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse vrede, 

deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen 

van grote dingen, 

als wij ontvangen 

al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven 

zal Hij ons geven, 

als wij herboren 

Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 

Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, 

liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, 

wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege 

voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde 

de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, 

doet triomferen 

die naar U heten 

en in U weten, 

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

 

 

Wegzending en Zegen 

 

Orgelspel 


