
 
 

 

Zondag 26 mei  

Martinikerk 10.00 uur:  

Voorganger: da. Edna Zwerver, Oudega SWF  

Ouderling van Dienst: Nynke Aly Miedema 

Diaken: Carla van der Kooi, Jellie Banga 

Lector: Annie Mulder 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: Sikke Dijkstra 

Beeldpresentatie: Berend Bosgra 

Geluid en camera: Jan Eising en Bram Boekema 

Klokluider: Klaas Kooistra 

Koffieschenken: Sjoerdtje Stellingwerf, Aukje van Nimwegen, Alfie de Groot 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Zondag na Pinksteren, Trinitatis 

 

Orgelspel                                      Welkom 

 

Intredelied: Psalm 8: 1, 3, 6 

 

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 

machtige God, Gij die uw majesteit 

ten hemel over ons hebt uitgebreid. 

 

Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 

de maan, de duizend sterren die daar branden, 

wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 

het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 

 

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. 

Heer, onze God, hoe vol van majesteit 

hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 

 

Bemoediging en Groet 

 

Zingen: Lied 210: 1, 2 

 



 

God van hemel, zee en aarde 

Vader, Zoon en heil'ge Geest, 

die ons deze nacht bewaarde, 

onze wachter zijt geweest, 

houd ons onder uw gezag, 

ook in deze nieuwe dag. 

 

Neem mijn dank aan, deze morgen, 

dat Gij alle dagen weer 

al mijn angsten, al mijn zorgen 

met mij delen wilt, o Heer. 

Nooit ben ik geheel alleen: 

Gij zijt altijd om mij heen. 

Inleiding op de dienst            Kyrie gebed 

 

Glorialied: Lied 304 

 

Zing van de Vader die in den beginne 

de mensen schiep, de dieren en de dingen: 

hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 

houd Hem in ere! 

 

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luister naar Hem het woord van alzo hoge: 

houd Hem in ere! 

 

Zing van de Geest, de adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

houd Hem in ere! 

 

Gebed  

 

Schriftlezing: Genesis 2: 4b-7 

 

Zingen: Lied 695 

 

Heer, raak mij aan met uw adem, 

reik mij uw stralend licht, 

wijs mij nieuwe wegen, 

geef op uw waarheid zicht. 

 

Raak met uw adem mijn onrust 

tot ik de rust hervind. 

Al mijn wonden heelt Gij: 

Gij ziet in mij uw kind. 

Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

en al mijn twijfels bant. 

Als geroepen kom ik: 

mijn tijd is in uw hand. 

 

Kom en doorstraal mijn dagen, 

Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent 

voor wie nu naast mij staan. 

Heer, raak ons aan met uw adem, 

geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels, zegen ons met uw licht! 



 

Schriftlezing 1 Korintiërs 12: 1-13 

 

Zingen: Lied 670: 1, 2, 6 

 

Kom Schepper God, o Heilige Geest, 

daal in de mensenharten neer, 

zij zijn uw schepselen geweest, 

herschep hen in genade, Heer. 

 

Uw naam is Trooster, Gij geleidt, 

o goddelijk geschenk, ons voort, 

o balsem die ons werd bereid, 

o bron van vuur, o levend woord. 

Maak ons geloof zo vol en schoon 

dat het de Vader leert verstaan 

en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon, 

o Geest van beiden uitgegaan. 

 

Verkondiging                       Orgelspel 

 

Zingen: Lied 984: 1, 3, 4, 6 

 

Gezegend die de wereld schept, 

de dag uit nacht tot leven wekt, 

het licht der zon roept en de maan, 

de sterren om op wacht te staan. 

 

Gezegend die een woonplaats maakt 

voor wat beweegt en ademhaalt: 

de dieren in het vrije veld, 

de vogels in hun zingend spel. 

Gezegend die de mensen roept 

tot liefde, vruchtbaarheid en moed, 

om voor elkander te bestaan 

in eerbied voor zijn grote naam. 

 

Gezegend zijt Gij om de Geest 

die van de aanvang is geweest: 

de adem die ons gaande houdt 

en in het eind in U behoudt. 

Collecte    Pastorale mededelingen 

 

Gebeden uitlopend op het Onze Vader 

 

Slotlied: Lied 687: 1, 3 

 

Wij leven van de wind 

die aanrukt uit den hoge 

en heel het huis vervult 

waar knieën zijn gebogen, 

die doordringt in het hart, 

in de verborgen hof, 

en uitbreekt in een lied 

en opstijgt God ten lof. 

 

Wij teren op het woord, 

het brood van God gegeven, 

dat mededeelzaam is 

en kracht geeft en nieuw leven. 

Dus zeg en zing het voort, 

geef uit met gulle hand 

dit manna voor elk hart, 

dit voedsel voor elk land. 

Zegen 

 



 

 

 

Zieken in ziekenhuizen en revalidatiecentra: 

 

M.C.L. Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden; 

Dhr. J.K. Werkhoven, Tjotter 12, Afd. A k15  

 

Activiteiten 

 

Zondagavond 26 mei er in de Martinikerk een Evangelisatiedienst die begint om 

19.00 uur. 

Voorganger is ds. Jeroen van Olffen uit Menaam. 

Organist is Bauke van der Meer. 

Het kerkkoor Cantare verleent medewerking aan deze dienst. 

 

 

 

 

 

 

 
 

QR code voor de collecte,  

hartelijk dank voor uw gift.  

 

 


