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              Korenveld 

 
En in een onverwachte glimp van eeuwigheid 
besef ik dat mijn ware levenstijd 
besloten ligt in deze zeldzame seconde. 
De eindeloze halmen zee volgt zonder 
aarzeling de vederlichte tred van het moment, 
dat,  argeloos, geen tijd of ruimte kent 
niet weet van gisteren of morgen. 
Ik hoef alleen maar voor dit nu te zorgen 
heel zachtjes al het andere te laten gaan. 
Een gouden fluistering is mijn bestaan. 
 
Van: Anneke Meiners 
 
Ingezonden door: Titia de Boer en Jannie Krol 
 
 
Mocht u de liturgie voor zondags al van te voren via de mail willen ontvangen, wilt u dan een berichtje 

sturen naar: kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 

 

 

MEDITATIE DOOR: SYTZE YPMA 

 

Angst en het leven 

 



Er is veel angst in de wereld, bij mensen en niet minder bij dieren. Het klinkt wat absurd wellicht, maar 

ook planten en bomen kennen angst. Ze missen net als dieren de menselijke taalvaardigheid, maar als ze 

bedreigd worden, ervaren ze iets dat wij angst zouden noemen. Niet toevallig begint de Bijbel met het 

scheppingsverhaal. Er zijn er twee. Het eerste is een bevrijdingslied voor heel de schepping, een grote 

lofzang op alle leven, om het af te houden van misbruik, van dingen waarvoor het niet bedoeld is. 

Alles krijgt leef- en bloei- en groeiruimte. En als alles in kaart is gebracht in dit lied, op de zevende dag, 

dan rust God, houdt Sabbat, dan zegent en heiligt Hij dat moment.  

 

Als de Bijbel ons iets wil leren, is het dat we als mens niet bedoeld zijn om in angst te leven. Exodus is 

een lange reis uit angstland vandaan. Die reis van het volk Israël is niet eenmalig, naar die maken mensen 

en volkeren telkens weer. Het Bijbels Egypte, niet te verwarren met het land Egypte, is rolmodel voor een 

wereld in angst. Het staat voor de wereld waarin wij nu leven, bang om dat wat we hebben opgebouwd te 

verliezen. De droom van de farao van de zeven vette en zeven magere koeien symboliseert die angst. Het 

bijzondere is, dat die angstdroom nog steeds klopt. Want aan alle wereldse welvaart zit een 

houdbaarheidsdatum.  

 

Angst heeft met in het nauw raken te maken, of met daar bang voor zijn. Angst heeft ook de reputatie een 

slechte raadgever te zijn. Het is maar zeer de vraag of dat klopt. Het kan ook een signaal zijn om ernstig 

te nemen. Net als geluk ervaren, is angst hebben geen keuze. Er zijn mensen die in schuld en angst 

gevangen zitten. Er zijn mensenkinderen die zo angstig zijn, dat ze zeer beperkt raken in hun 

bewegingsruimte, zich terugtrekken. Er zijn mensen die gevangen zitten in oordeel. Bij mensen die 

gelovig zijn (opgevoed), komt het ook voor dat God een bron van angst is. Onlangs sprak iemand mij aan 

over angst, in het bijzonder over de vraag hoe zij ‘de vreze des Heren’ moest verstaan. Zo’n vraag stel je 

niet zomaar. Wat zat daar voor eigen ervaring achter? Ik vroeg haar er iets meer over te vertellen, dit ging 

via de mail. Ze schreef de volgende dag: ‘Angst en vrees zijn menselijke gevoelens, die enorm sterk 
kunnen zijn in moeilijke tijden. Vrees kan er zijn voor dingen die in deze wereld gebeuren en in de 
kwetsbaarheid van het persoonlijk leven. Die gevoelens van bangheid herken ik ook. Jarenlang heb ik 
geworsteld met het beeld van de straffende hand van God, met de vrees die dat oproept.’ […] ‘Maar de 
vreze des Heren heeft nu in mijn beleving meer te maken met ontzag dan met angst. Raakt de vreze des 
Heren niet een diepere laag, die van het Heilige, het Mysterie, van afstand en nabijheid? Vannacht was 
ik wakker en meestal lees ik dan een boek of tijdschrift. Vannacht las ik Psalm 103 uit de Naardense 
bijbel, die nog op de tafel lag. Nu ben ik niet van het zomaar noemen van Bijbelteksten. Maar de 
woorden van deze Psalm raakten mij. Dat de Ene ontfermend en genadig is en zich ontfermt over wie 
hem vrezen. Kan de vreze des Heren ook gezien worden in het licht van eerbied, voor het Heilige, het 
Verborgene én in de ontferming die zich als een wijde boog uitstrekt over wie hem vrezen?’  
Hier schrijft iemand die tijdens het lezen geraakt wordt door de vreze des Heren, in het verrassende 
ervaren dat die optilt uit angst en schuld.   
 

Een van de redenen waarom ik ons samenkomen in de kerk zo kostbaar en waardevol vind, is omdat we 

hier kunnen bidden en zingen op zo’n wijze, dat die ons bevrijdt van angst die knecht en klein maakt. Een 

van de mooiste gebed-strofes waarin dit tot uitdrukking komt, is voor mij het gebed van toenadering van 

Huub Oosterhuis:  

 

Niet om te oordelen 

zijt Gij gekomen, God, 

maar om te zoeken wat verloren is, 

om te bevrijden 

wie in schuld en angst gevangen zijn, 

om ons te redden 

als ons hart ons aanklaagt. 

Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn 

met heel dat zondige verleden van de wereld. 

... gebedsstilte ...  

Gij zijt toch groter dan ons hart, groter dan alle schuld.  



Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst,  

een God van liefde tot in eeuwigheid. Amen. 

 

 

KERKDIENSTEN 

 

Zondag 9 juni 

 10.00 uur Martinikerk: ds. W. Beekman, Koudum 

 

Zondag 16 juni 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. S. Hiemstra, Almelo  

  

Zondag 23 juni 

 10.00 uur Martinikerk: ds. F. Buitink, Heino 

  

Zondag 30 juni 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. T.T. Osinga, Frjentsjer  

 

Zondag 7 juli 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

 

BIJ DE DIENSTEN 

 

Zondag 9 juni  

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Wim Beekman, Koudum 

Ouderling van Dienst: Tjerk Fokkema 

Diaken: Djoke de Boer, Bettie Vlieger 

Lector: Djoke de Boer 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Kees Stal 

Geluid en camera: Jan Eising en Jan Roorda 

Klokluider: Derk Boddeüs 

Koffieschenken: Jan Havenga, Marie Steinfort, Tineke Kampen 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Zondag 16 juni  

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Seerp Broersma 

Diaken: Hiele Walinga, Jellie Banga 

Lector: Hessel Yntema 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Kindernevendienst/Oppas:  

Koster: Sikke Dijkstra 

Beeldpresentatie: Tjalling de Jong 

Geluid en camera: Jan Eising en Bram Boekema 



Klokluider: Hayo Bartlema 

Koffieschenken: Elly van den Bos, Trijntje Stellingwerf, Matty Tasma 

Koffiedrinken na de dienst 

 

God heeft groene vingers. Hij plant stekjes. Op deze ‘groene’ zondag lezen we daarover in Ezechiël 17: 

22-24. Een prachtig kleinood, waar God, de Eeuwige, een twijgje neemt en dat vervolgens op een hoge 

berg in de grond plant. En wat het doet, dat stekje van God, daarover gaat de prediking. Het gaat over 

hoop. Hoop is een categorie ‘sui generis’, van een eigen soort. God zelf is het die hier hoop aanplant.  

We lezen ook uit Marcus 4: 26-34, verzen over het Koningschap van God dat in ons groeit als zaad in de 

akker. We weten niet hoe dat precies in zijn werk gaat, we kunnen het wel ervaren en zien. 

 

ds. Sytze Ypma 

 

 

Zondag 23 juni  

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Ferry Buitink, Heino 

Ouderling van Dienst: Piety Sieperda 

Diaken: Annet Walinga, Carla van der Kooi  

Lector: Margje Bijlsma 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie, KIA ouderen in Moldavië, zie uitgelicht elders in deze Binding  

Kindernevendienst/Oppas:  

Koster: Appie Reitsma  

Beeldpresentatie: Berend Bosgra 

Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising 

Klokluider: Femme Nauta 

Koffieschenken: Klaas en Maaike Elting–van Dijk, Martha Burggraaff 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Zondag 30 juni 
Kerk en school dienst, met de Korendrager en Toermalijn 

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Marije Miedema 

Diaken: Annet Walinga, Bettie Vlieger 

Lector: Hanneke Roelofsen 

Organist: Jochem Schuurman 

Rondgangscollecte 

Kinderoppas  

Koster: Sikke Dijkstra 

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra  

Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising 

Klokluider: Onno de Vegt 

Koffieschenken: Sjoerdtje Stellingwerf, Aukje van Nimwegen, Trijntje Stellingwerf 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Na bijna een jaar hebben we gelukkig weer een Kerk-School-Gezinsdienst. Het thema van deze viering is 

‘Wat wens jij?’ Wensen is verpakt verlangen. In een wens spreek je jouw verlangen uit. In de Bijbel is 

een Joods meisje dat Esther heet. Zij belandt in een vreemd land, daar is ze samen met haar oom 

Mordechai en andere Joden naartoe gevlucht. Het leven van Esther ontrolt zich op een heel bijzondere 

manier, het lijkt wel wat op het sprookje van Sneeuwwitje. Met dit verschil, dat zij niet slaapt en er geen 

prins is die haar wakker kust, maar er is een koning die zij als het ware wakker moet kussen. Maar dan 



gebeurt er iets ergs. Alle Joden zullen worden vermoord. Dat heeft de koning besloten. Er is maar één die 

daar verandering in kan brengen en dat is Esther. Zij nodigt de koning uit voor een diner en daar spreekt 

ze haar wens uit. Hoe dat uitpakt? 

 

ds. Sytze Ypma 

 

De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com  

 

 

Vanuit het Pastoraal Overleg: 
Met ingang van 1 januari 2024 komt de wijkindeling te vervallen, de overgang naar het 
categoriaal pastoraat gaat van start. De wijkouderlingen en pastoraal bezoekers horen nu niet 
meer bij een bepaalde wijk, maar zijn ingedeeld bij de verschillende doelgroepen.    
 
Pastoraal bezoekwerk 
Indien u graag pastoraal bezoek wilt ontvangen, dan vragen wij u zelf het initiatief te nemen 
door een bezoekje aan te vragen bij de predikant of bij één van de ouderlingen.  
Neem gerust contact op, want zo kunnen wij aandacht blijven geven aan het pastorale 
bezoekwerk in onze gemeente en blijven we met elkaar verbonden. 
De predikant is het aanspreekpunt bij crisispastoraat. 
 
In het colofon geven wij een overzicht van de groepen met de daarbij behorende namen.  
 
Colofon: 

- Groep Groeiers 0-18 jaar:  

Nynke Aly Miedema- Kamstra   
 

- Groep Starters 18-30 jaar:  

Titia de Boer           
Marije Miedema-Epema         
ds. Sytze Ypma         
 

- Groep Bouwers 30-50 jaar: 

Hinke Dijkstra-van der Zee    
Hayo Bartlema     
 

- Groep Plussers 50-70 jaar:  

Gerard de Raaf     
Hieke Joustra     
Piety Sieperda-Breidenbach   
 

- Groep Nestors 70 jaar en ouder:  

Tjerk Fokkema     
Seerp Broersma     
Hiltsje Oosterhof-Bekker    
Henk Bron      
 
Coördinatoren contactpersonen: 
Akke Douma  
 
Jeugdwerker 
Aafke Stegeman-van Dijk   
 
Ouderenpastoraat: 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.youtube.com/


Saxenoord en Saxenstate: 
Pastor Ilse Douma-Schaap    
Jan Huisman      
Froonacker: 
Pastor Ilse Douma-Schaap    
Theresia: 
Sietske Oosting       
Lies Benders      
Botniahuis: 

 Liesje Visser-Attema    
Parkstate: 

 Piety Sieperda     
 Roordastate: 
 Ds. Sytze Ypma    
 Kening State: 
 Hinke Dijkstra-van der Zee   
 Westerpoort: 
 Ds. Sytze Ypma     
 Martenahiem, Tzum: 
      Seerp Broersma                            
 

 

 

Ouderenpastoraat  

 

Nu de lente bloeit, kijken we steeds vaker naar buiten. Daar wachten ons de bloemen in het veld, de jonge 

vogels in de lucht en de zon die schijnt (als het meezit). Laten we deze tekenen van hoop ook mee naar 

binnen nemen, in ons hart. Zodat warmte en licht de zorgen van alledag overspoelen. Al is het soms maar 

voor even. Een kleine zonnestraal kan al lichtend werken en het hart verwarmen. 

 

Zomerstop 

Het afgelopen kerkelijk seizoen waren er weer allerlei activiteiten in de huizen. Met grote dank (!) aan de 

vrijwilligers die zich inzetten voor de bewoners. Wat zijn er veel mensen die zich inzetten om dit 

mogelijk te maken (ook achter de schermen).  

De koffiemorgens en vieringen in de diverse huizen gaan een periode van zomerstop tegemoet. Uiteraard 

gaat het reguliere bezoekwerk wel door. U kunt dus bezoek verwachten van contactpersonen, ouderlingen 

of pastoraal bezoekers. Ik kom zelf ook graag bij u langs en hoop op waardevolle ontmoetingen. 

 

Ontvang een hartelijke groet van Ilse Douma 

 

Viering Saxenoord 

Vrijdag 21 juni om 16.00 uur o.l.v. Ilse Douma 

Na afloop is er koffie en thee voor bewoners en alle vrijwilligers. 

 

 

 

 

Afspraken over begrafenissen  

  

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen 

dragen, hebben we daar de volgende afspraken over gemaakt:  

  

1.       Ds. Sytze Ypma,  verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Zuid en uit de dorpen. 



2.       Pastor Ilse Douma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden woonachtig in Saxenoord en 

Saxenstate en Froonacker. 

3.  Voor Wijk Noord zijn de rouwdiensten in overleg. 

  

Met een hartelijke groet,  

  

ds. Sytze Ypma   

pastor Ilse Douma  

 

UIT DE KERKENRAAD  

 

Voorzitter :    Rolf Bremmer  

Secretaris:      Piety Sieperda-Breidenbach 

   scriba@pkn-franeker.nl 

 

Van de voorzitter.. 

 

Op 15 mei hadden we een gemeenteavond in een goed gevulde Rank. Daar heb ik een korte overdenking 

uitgesproken bij Psalm 133, een korte maar krachtige psalm: 

 

Een pelgrimslied van David 

 

Hoe goed is het, hoe heerlijk 

om als broeders en zusters bijeen te wonen! 

 

Goed als olie op het hoofd 

die neervalt op de baard,  

de baard van Aäron, 

en neervalt op de kraag van zijn gewaad, 

 

als de dauw van de Hermon 

die neervalt op de bergen van Sion. 

daar geeft de HEER zijn zegen: 

leven voor altijd. 

 

Deze psalm is een pelgrimslied. Pelgrimeren moet je niet in je eentje doen, zoals mensen tegenwoordig in 

hun eentje naar Santiago di Compostella wandelen. Dat doe je samen, als familie van God. Davids stem 

slaat haast over van blijde emotie: Wat goed, wat heerlijk! 

Hij moet denken aan de geurige olie waarmee opperpriester Aäron besprenkeld werd voor die het Heilige 

der Heiligen binnen ging. Besprenkeld? Nou, de oliekruik werd royaal gehanteerd. De olie druipt van zijn 

hoofd naar zijn baard, en van zijn baard nog eens op z’n kraag. Wat een overdaad! 

Dan valt David nog iets anders te binnen dat met overvloed te maken heeft. Dauw in het zomerseizoen, 

als er geen regen valt, is essentieel in Israël. Het zorgt ervoor dat de gewassen op het land blijven groeien. 

Normaal valt de dauw van de berg Hermon in het noorden niet neer op de ver weg in het zuiden gelegen 

berg Sion, Jeruzalem. Maar Davids verbeelding is groot. Die hoge Hermon, daar in Syrië bij de 

Golanhoogten, is dienstbaar aan de veel kleinere Sion, waar de tempel staat. En daar zijn de pelgrims naar 

op weg. Daar vinden ze Gods zegen, en levensperspectief. Laten we ons door die belofte inspireren als 

gemeente en Davids HEER, die ook de onze wil zijn, om zijn zegen vragen. 

 

Rolf Bremmer 

 

Verslag van de gemeenteavond van 15 mei 2024 

 

mailto:scriba@pkn-franeker.nl


Opening 

Voorzitter van de kerkenraad Rolf Bremmer heet allen welkom en opent met Psalm 133, een pelgrimslied 

van David.  

 

Toelichting Jaarrekeningen 

De penningmeester van het College van Rentmeesters Douwe Wijnalda geeft een toelichting op de 

Jaarrekening van de Protestantse Gemeente Franeker. De baten zijn positief te noemen. Levend geld 

vraagt de aandacht. Verder is de Balanspositie gezond. Een vraag is er over de incidentele baten. Dit heeft 

betrekking op de pastorie Frisia en voormalige pastorie aan de Beatrixstraat. 

Een transparant overzicht van het College van Kerkrentmeesters, zo laat iemand uit de zaal weten. 

Gememoreerd wordt aan het lintje voor Libbe Riemersma en Willem Koopmans. Het werk dat Libbe 

Riemersma al jaren doet, wordt zeer gewaardeerd. Evenals het vele vrijwilligerswerk van Willem 

Koopmans. Hierop volgt applaus. 

 

Jaarrekening Diaconie 

Jan Oosterhaven, administrateur geeft de toelichting op de Jaarrekening van de Diaconie en ZWO. 

Begroting 2022 is sluitend. Geld gestort voor Noodhulp aan bijvoorbeeld Oekraïne, Moldavië, Kinderen 

in de Knel (Kerk in Actie), rampen, zoals de aardbeving in Turkije. 

Wessel Veenstra legt uit wat Oikocredit betekent Oikocredit investeert in microkrediet voor mensen in 

Latijns-Amerika, Azië en Afrika, Het geld is belegd voor het ontwikkelingswerk. Microkrediet is het 

verstrekken van kleinschalige leningen aan ondernemers in ontwikkelingslanden om ze te helpen 

economische zelfstandigheid op te bouwen. 

Via de vergoeding van het Vluchtelingenwerk is er nog ongeveer € 40.000 in de pot voor het steunen van 

goede doelen en projecten, plaatselijk, nationaal en internationaal.  

Er is plaats om een vluchtelingengezin te plaatsen in een huisje op Bloemketerp. Er zijn vrijwilligers en 

nu wordt contact gezocht voor samenwerking met de andere organisaties, zoals de Skûle. Jan 

Oosterhaven wordt bedankt voor zijn heldere uitleg. 

 

Beroepingswerk 

Sebastiaan Douma, voorzitter van de beroepingscommissie geeft een update over de voortgang van het 

beroepingswerk. De vacature voor een te beroepen predikant is uitgezet. Helaas zijn er geen reacties 

binnengekomen. Ook het opvragen van de advieslijst van predikanten via PKN Utrecht heeft geen 

resultaat opgeleverd. Dit geldt eveneens voor de namen die genoemd zijn door gemeenteleden. Dit 

betekent dat de vacature nog openstaat. Het is de bedoeling om de vacature uit te zetten bij de opleidingen 

voor predikanten voor het beroepen van een Proponent (binnenkort afgestudeerd). Eventueel zou een 

Kerkelijk Werker de vacature kunnen invullen met uitbreiding van werktijd van 0,6 naar 1.0 fte. Een 

kerkelijk werker staat ingeschreven in het register van PKN Nederland. 

De beroepingscommissie gaat dit verder bespreken 

 

Vacature jongerenwerker. 

Nog voordat de vacature bekend was gemaakt, kwam er al een sollicitatie binnen. Na gesprekken met 

deze sollicitant en een ‘klikgesprek” waren de bevindingen positief en is besloten om haar per 1 juni 2024 

te benoemen als jongerenwerker in onze gemeente. Haar naam is Aafke Stegeman-van Dijk uit 

Leeuwarden, vrouw van ds. Jan Jaap Stegeman, moeder van 3 kinderen. Aafke is op de gemeenteavond 

aanwezig en stelt zichzelf voor aan de hand van foto’s. Ze is afgestudeerd aan de Gereformeerde 

Hogeschool, HBO theologie met als speerpunt jongerenwerk. Vanaf 1 juni zal zij voor 16 uren aan de 

slag gaan en per 1 januari 2025 voor 24 uren. Zij is nog bezig met een aantal projecten in verschillende 

dorpen en wil deze activiteiten eerst graag afronden. 

Fijn dat Aafke zelf aanwezig is om zich aan ons voor te stellen en goed dat zij al in juni aan de slag kan 

gaan. Ds. Sytze Ypma zegt blij te zijn dat Aafke Stegeman als jongerenwerker bij ons in de gemeente 

komt werken voor de opbouw en continuïteit van het jeugdwerk. Zij krijgt van de voorzitter van de 

beroepingscommissie een bos bloemen als hartelijk welkom. 

 

Thema: Ziekenzalving 



Ds. Sytze Ypma leidt het thema in. In oktober was een eerste bezinning over ziekenzalving in het 

Parochiehuis. Hier waren veel leden van onze gemeente aanwezig. Er is behoefte om het thema verder uit 

te diepen en te bespreken. We leven in een tijd van rituele armoede, de diepe betekenis van rituelen 

verdwijnt. In het Dienstboek van de PKN wordt de zegening en zalving van zieken beschreven. Hoe 

kunnen we dit ritueel een plek geven in onze gemeente. 

In de katholieke traditie is de ziekenzalving een sacrament en voorbehouden aan de priester. In de 

Protestantse traditie is er ook ruimte voor o.a. ouderlingen om de ziekenzalving te doen. Goede 

voorbereiding en nazorg zijn van groot belang. 

De symboliek van rituelen creëert troost in grenssituaties. 

De zorg voor de zieken is ingebed in de pastorale zorg van de geloofsgemeenschap. 

Zalving en handoplegging: 

1. Zegenen en de handen opleggen 

2. Handoplegging en oliezalving – zegening, vrede/shalom 

3. Handoplegging en zalving als heil, gebed is leidend en draagt het ritueel. 

Handoplegging is symbool. Zalving geeft nadruk op de helende werking van de Geest en drukt Gods 

bekommernis uit.  

In Jacobus 5: 16 wordt de relatie ziekte en schuld genoemd. Belijden van zonde kan onderdeel zijn van 

het ritueel 

Olie van de olijven wordt gebruikt bij de zalving. Beeld van Israël. 

Ds. Ypma vertelt over de historische achtergrond. In de Protestantse traditie ontstaat in de 20e eeuw meer 

aandacht voor de ziekenzalving. In het kort wordt uitgelegd hoe het ritueel wordt opgebouwd. Een woord 

van bemoediging, verbinding zoeken met God door het aansteken van een kaars, gebed, het lezen van een 

Psalm, muziek, een lied of een moment van stilte. Handoplegging en zalving als helende werking van 

Gods aanwezigheid. 

 

Ds. Ypma sluit af met een gedicht van Jean Pierre Rawie met als titel: ‘Ritueel’: 

 

Ik houd het kleine ritueel in ere,  
opdat je elk moment terug kunt keren. 

Iedere dag, wanneer het avond wordt,  
maak ik de tafel klaar: een extra bord, 

bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas,  
alsof je enkel opgehouden was. 

Ik hoor (hoe kon ik denken dat hetgene  
waardoor ik ben, voor altijd was verdwenen?), 

ik hoor, alsof de woning nog bestond,  
het grind, de klink, het aanslaan van de hond, 

en je komt binnen op het ogenblik  
dat ik de lamp ontsteek, de bloemen schik. 

Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf 
en haast niet opziend van mijn stil bedrijf 

de woorden vind, als was het vanzelfsprekend: 
Schuif aan; tast toe: er is op je gerekend. 



Jean Pierre Rawie (1951- ) 
Uit: Woelig Stof, 198 

Naar aanleiding van enkele opmerkingen: 

- Het ritueel hoort bij de gemeenschap, het heeft een ambtelijk dragende grond. Op verzoek kan ook 

iemand van buiten onze gemeente de ziekenzalving aanvragen in het kader van kerk in en voor de 

stad. 

- Het vertalen naar de gemeente toe: het ritueel van ziekenzalving bekend maken en aanbieden als 

pastorale zorg. 

- Pastorale zorg en bezoek aan zieken en stervenden gebeurt ook nu in de vorm van gesprek en 

rituelen, zoals een gebed, een lied, het aansteken van een kaarsje en het uitspreken van de zegen.  

Het gaat erom welke taal je spreekt om het ritueel ten diepste te doorleven. In sommige situaties zijn er 

geen woorden en spreekt de helende stilte van nabijheid. 

 

Sluiting 

 We zingen Lied 263: ‘Wees Gij mijn toevlucht’ 
 

Piety Sieperda, scriba 

 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

 

Voorzitter:       Sebastiaan Douma 

Secretaris :          Janny de Vries-Fokkema 

      e-mail: secretaris.cvk@pkn-franeker.nl 

Penningmeester:  Douwe Wijnalda       

       

 

De Rank 

 

De werkzaamheden in het kader van groot onderhoud aan de Rank zijn vorig najaar gestart, en heeft door 

allerlei redenen tot deze zomer geduurd. De laatste controle zal binnenkort plaatsvinden. Er is dan veel 

aan de buitenkant onderhanden genomen, waarbij vooral de muur aan het kerkplein het meest in het oog 

springt. Het schoonmetselwerk dat nu zichtbaar is, is een verfraaiing van het monumentale deel, waarop 

het nieuwe naambord mooi uitkomt. Misschien is, als u dit leest, de bestrating ook al uitgevoerd, daarmee 

is het aanzicht bij de zijingang weer mooi opgeknapt. Minder zichtbaar zal zijn de plaatsing van 

zonnepanelen, dit mag in de binnenstad alleen onder strikte voorwaarden, de opdracht daarvoor is  

inmiddels gegeven en plaatsing zal naar verwachting voor het eind van de zomer gerealiseerd zijn. Dit is 

de opmaat om verder aan het energie-neutraal maken van het gebouw te werken, op basis van een eerder 

opgesteld Maatwerkadvies. 

 

Johan Bouwman 

kerkrentmeester 

 

INCASSOKALENDER 

 

FONDS:  INCASSODATUM:  

   

Actie Kerkbalans    27 juni 

Zending     27 juni 

Kerkomroep     27 juni 

Solidariteitskas    27 juni 

 

 



 

COLLECTEN EN GIFTEN 

 

Voor alle ontvangen giften via de bank en via de QR codes en via de ponkjes en schalen in de kerk, héél 

hartelijk dank! 

 

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en 

12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 bonnen. 

Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen. 

 

7 april Diaconie  € 400,81 

7 april Kerk  € 399,41 

14 april Nat. Fonds Kinderhulp  € 556,55 

21 april Diaconie  € 259,70 

21 april Kerk  € 233,80 

28 april Diaconie  € 234,50 

28 april Kerk  € 252,00 

5 mei Diaconie KIA Oekraïne  € 457,25 

5 mei Kerk  € 270,50 

9 mei Diaconie  € 168,35 

9 mei Kerk   € 180,35 

12 mei Diaconie  € 243,20 

12 mei Kerk  € 211,20 

19 mei Oec. dst. Miss. Werker Fera Agricola, Bolsward € 791,17 

26 mei Diaconie  € 245,05 

26 mei  Kerk  € 233,45 

 

Opbrengst Avondmaalscollecte Saxenoord voor de kerk 29 april: € 184,41 

Opbrengst dienst Froonacker voor de Wilde Ganzen, 26 april: € 20,10 

Opbrengst dienst Roordastate 26 april € 61,50  

 

 

DIACONIE 

 

Voorzitter: Wessel Veenstra 

Secretaris:  Djoke de Boer-Boutsma 

  

Collecte zondag 23 juni 2024 
 
De diaconiecollecte is 23 juni a.s. bestemd voor kwetsbare ouderen in Moldavië. 
In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit 
armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien 
geen zorgstelsel van de overheid.  
Met steun van Kerk in Actie biedt thuiszorgorganisatie Home Care aan ouderen 
verpleegkundige hulp en zorgt voor medische hulpmiddelen zoals krukken en rolstoelen. 
Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals 
getraind in het bieden van zorg op maat.  
 
Via het programma Werelddiaconaat biedt Kerk in Actie zieke en kwetsbare ouderen in 
Moldavië thuiszorg en verpleegkundige hulp. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op 
rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Ouderen 
Moldavië of doneer online.  
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

https://donatie.protestantsekerk.nl/kerkinactie/?project=7011t000000Hq6xAAC


Lees meer op kerkinactie.nl/ouderenmoldavië 
 

Djoke de Boer 
 

ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST  

 

Voor ziekmeldingen en ziekenbrief, de ziekendienst contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, 

informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief: 

 

mw. L. de Beer-Dijkstra 

mw. N. Ferwerda-Dotinga 

mw. A. van Nimwegen-Vlietstra 

mw. T. Palma-de Vries 

 

KERKELIJKE STAND 

 

MUTATIES: 

Doorgeven aan: 

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC 

’s morgens van 9.00-11.30 uur 0517 393200 

Of via email: kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl  

 

 

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dit dan door aan het kerkelijk 

bureau. Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij 

ons niet bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau: 

0517-393200 ’s morgens tussen 08.00 en 12.00 uur of via email: kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl   

 

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN 

 

Orgelconcerten 

 
Zaterdag 8 juni 2024, 14.00 uur, fietstocht naar Minnertsga, Sexbierum en Franeker. 

Deelname: 15 euro. Kaartverkoop bij de start in de kerk van Minnertsga. 

 

Woensdag 19 juni 2024, 15.00 uur, Marktconcert door Jochem Schuurman 

Entree vrij, collecte na afloop 

  

Zaterdag 29 juni 2024, 20.00 uur, Avondconcert door Gerrie Meijers 

Entree 10 euro 

 

Nadere gegevens zijn te vinden op de website: www.orgelfraneker.nl 

  

  

Mars van ’t Veer 

namens de Orgelstichting Franeker 

 
 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/liefdevolle-thuiszorg-voor-kwetsbare-mensen-in-moldavie/
mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl
mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl
http://www.orgelfraneker.nl/


 

ZWO 

 

Voorzitter:            Jeanet Veenstra 

Penningmeester:  Pieter Walinga 

                              

Bankrekeningnummer:  NL07 RABO 0313 2032 29 

 

Voorjaarsgiften 2024 
 

In de eerste helft van dit jaar hebben wij vanuit de ZWO de volgende doelen kunnen steunen: 

 

Het meerjarenproject Blessed Generation Kenia € 3000,- 

Het gezamenlijke meerjarenproject Fryslan foar Moldavië € 5000,- 

Stichting de Mouterij t.b.v. bijeenkomsten mensen uit Oekraïne € 300,- 

Project voor kinderen in Malawi € 500,- 

Filadelfia Zending t,b.v. Martin en Tirza in Zuid Afrika € 350,- 

Noodhulp vluchtelingen Soedan € 350,- 

Project voor straatkinderen in Oeganda € 250,- 

Project voor kinderen zonder ouders in Zambia € 250,- 

Noodhulp vluchtelingen Myanmar € 300,- 

 

Met dank aan onze donateurs, 

De ZWO commissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUD PAPIER 

In het weekend van 7 & 8 juni en in het weekend van 5 & 6 juli staat de oud papiercontainer op de P.J. 

Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn). 

Het oud papier graag zaterdags voor 12.00 uur bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur 

opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.  

 

Opbrengst oud papier april: € 70,20 

 

 

 

 

 

afb. N.B.G. 

VANDAAG LEZEN WIJ… 

LEESROOSTER 

 



Juni 

6 donderdag Van het slot Handelingen 5:12-
21a 

 

7 vrijdag Verboden naam Handelingen 5:21b-
32 

 

8 zaterdag Mensenwerk of 
Gods werk? 

Handelingen 5:33-42  

9 zondag God geregeld Handelingen 6:1-15  

10 maandag Geschiedenisles 1 Handelingen 7:1-16  

11 dinsdag Geschiedenisles 2 Handelingen 7:17-34  

12 woensdag Geschiedenisles 3 Handelingen 7:35-43  

13 donderdag Halsstarrig Handelingen 7:44–
8:1a 

 

14 vrijdag Geheime 
boodschap 

Marcus 4:1-12  

15 zaterdag De akker en het 
zaad 

Marcus 4:13-23  

16 zondag Het zaad en de 
sikkel 

Marcus 4:24-34  

17 maandag Zonder tanden Jesaja 30:1-8  

18 dinsdag Geef ons maar 
leugens! 

Jesaja 30:9-18  

19 woensdag Op die dag… Jesaja 30:19-26  

20 donderdag Leedvermaak Jesaja 30:27-33  

21 vrijdag In vuur en vlam Jesaja 31:1-9  

22 zaterdag Toekomstmuziek Psalm 43  

23 zondag Wie is Hij toch? Marcus 4:35-41  

24 maandag Omkeer en 
terugkeer 

Psalm 85 Sint Jan de Doper 



25 dinsdag Magisch Handelingen 8:1b-13  

26 woensdag Niet te koop Handelingen 8:14-25  

27 donderdag Vol vreugde Handelingen 8:26-40  

28 vrijdag Zingende ziel Psalm 30  

29 zaterdag Losgemaakt Marcus 5:1-20  

30 zondag Op het nippertje Marcus 5:21-43  

 
Juli 

1 maandag Sprakeloos Psalm 88 Keti Koti 

2 dinsdag Hemels licht Handelingen 9:1-19a  

3 woensdag Openlijk en 
vrijmoedig 

Handelingen 9:19b-
31 

 

4 donderdag Alles voor de Heer Romeinen 14:1-12  

5 vrijdag Onnodige 
struikelblokken 

Romeinen 14:13-23  

6 zaterdag Krachtige 
bescherming 

Psalm 28  

7 zondag Verlammend 
ongeloof 

Marcus 6:1-6a  

 

 

 

ALLERLEI 

 

Van de beroepingscommissie 
 
Soms gaan de dingen sneller dan je denkt. Konden we in de vorige Binding voorzichtig vermelden dat er 
een eerste contact was met een jongerenwerker, inmiddels is die al aangesteld als u dit leest: Aafke 
Stegeman uit Leeuwarden is bereid om deze kar te gaan trekken. De rest van dit jaar nog niet helemaal 
voor 24 uur, vanwege enkele projecten elders in Friesland die ze graag goed wil afronden. Maar vanaf 
2025 hoopt ze zich helemaal op Franeker te kunnen richten. 
Dat is reden voor dankbaarheid en hoop. 
Inmiddels heeft u ook al kennis met haar kunnen maken; ze was aanwezig op de gemeenteavond van 
15 mei en heeft zich daar met groot enthousiasme voorgesteld.  
De officiële benoeming zal op 12 juni plaatsvinden. 



Elders in deze Binding  zal Aafke zich nader introduceren.  
We wensen haar een warm welkom en zegen op haar arbeid toe. 
 
Op het terrein van het zoeken naar een nieuwe predikant waren de ontwikkelingen wat minder positief. 
Van de lijst die ons uit Utrecht was toegestuurd was er niet iemand die met ons verder wilde en ook de 
aangeleverde namen uit de gemeente waren óf nog te kort in hun eigen gemeente (korter dan 4 jaar), óf 
niet geneigd te verkassen. 
Naar aanleiding hiervan heeft de kerkenraad besloten om de vacature voor predikant (0.6 fte) te 
verbreden tot een predikant of proponent (iemand die wel is afgestudeerd, maar nog geen ervaring heeft 
als predikant). Of een algemeen kerkelijk werker voor 0.6 - 1.0 fte.  
In feite wordt het zoekgebied en dus de kans van slagen daarmee vergroot. 
We gaan als commissie vol goede moed verder, in het vaste vertrouwen dat de Heer zijn kerk zal 
bouwen en bewaren. 
 

ds. Roger Wind 

 

 

 

Rûntsje mei de hûn 
 

It grutte gelok sit him faak yn it lytse……  

Op woansdeitemiddei passe wy op ús pake- en 

beppesizzer Jitse. We helje him út skoalle yn Berltsum 

en ride dan nei ús hús. Earst wat drinken en in (ja, dy 

beppe, net dy oare!) koekje en dan moat er earst efkes 

sjen wat pake docht en sjen oft er helpe kin, want de 

belangstelling en de oanlis foar technyk sit der yn 

bebakt! 

Sûnt in pear wike hat er by ús in autoped en dus moatte 

we in blokje om, Joska moat ek altyd mei. De grutste lol 

is om mei de autoped troch it tunneltsje te sjezen. Oan 

de oare kant moatte we dan efkes ‘útrêste’ en sitte we 

op it muorke. Hé, op de muorre krûpt in slak, even sjen. 

Ik wiis him dat de slak yn elkoar krûpt ast syn stâltsjes 

oanrekkest. We moatte wachtsje – sa’n 10 minuten – 

oant de stâltsjes wer nei bûten komme. Undertusken 

eamelet it moai wat oer fan alles en noch wat.  

Dan kinne we noch net fierder, want we moatte ek noch 

nei de minsken dy’t foarbykomme ‘hoi’ roppe, want 

Jitse tinkt dat ik elkenien ken. We dogge eins neat, mar och wat is dit moai,  it binne gouden mominten! 

We keuvelje wat, sjogge wat om ús hinne… 

En dan kinne we fierder, no ja, fierder, we gean itselde paad werom troch de tunnel nei hús. “Jim hawwe 

in moai blok om west”, seit Klaas. Haha, ja, dat hie kind….. En Joska? Dy hie him fan ‘in blokje om’ 

toch wol wat mear foarsteld tink ik! 

 

Maaike en Joska 

 

 Nieuws 
 
In mei mochten wij een gift van €250 ontvangen van  de Diaconie van de Protestantse 
gemeente Ried waarvoor onze hartelijke dank! 



In januari stond in De Binding een financieel overzicht van 2023. Echter was er op 31 
december 2023 nog een collecte van de diaconie binnen gekomen van €642,07 .  We 
waren hier nog niet van op de hoogte.  Onverwachts een mooi bedrag erbij! 

Op zaterdag 22 juni is er een grote  sponsoractie dag met als thema trek een streep door 
armoede . In de Kaapse Bossen bij Doorn is een sponsorloop georganiseerd en verder 
worden door het hele land diverse acties gehouden . Natuurlijk doen wij vanuit Franeker 
ook mee. Het geld van de collectes en giften en opbrengst oud ijzer, (deze maand was dat 
ruim €250) wordt hier aan besteed.   
Heeft u hier belangstelling voor dan kunt u op de website:  
www.victory4all.nl/sponsoractie meer informatie vinden. 
 
Op 31 mei kregen wij een bericht van Eva Steen leerkracht van Rainbow Centra in 
Humansdorp 

 
Hallo allemaal,  
 
Gisteren vroeg in de ochtend gebeurde er iets tragisch. Eén van de leerkrachten 
(Thulisa)van de Rainbow Angels is met haar ernstig gehandicapte dochter 
(Alunga)ontsnapt uit een grote brand. Gelukkig zijn ze veilig, maar het huis brandde af. Ze 
hebben werkelijk niets meer. Er is veel nodig, wilt u financieel meehelpen dan kunt u dit 
doen:  
 
Via de stichting Victory4All 
Rabobank Groot-Ammers 
IBAN: NL72RABO0361852991 
BIC: RABONL2U  
O.v.v. Thulisa 
 
Het zou ook heel fijn zijn als u wilt bidden voor Thulisa en Alunga en dat we een nieuwe 
woonplek zullen vinden. Voor nu is er een tijdelijk onderkomen geregeld. Alvast enorm 
bedankt groeten vanuit Zuid-Afrika 
 

 



 
Wij hadden voor haar in 2014 het huisje helemaal opgeknapt zodat het weer bewoonbaar 
was. In 2018 hebben we nog wat reparaties gedaan zoals de deur vervangen . Erg triest 
dit, hopelijk wilt u haar helpen. 
 

 
 

Met vriendelijke groeten, 

Sieds en Saskia de Jong   

06 10 23 21 77  (voor oud ijzer) 

saskiaensieds@gmail.com 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 

vrijdag en zaterdag 7 & 8 juni 

oud papier 

 

zondag 9 juni 

Omroep Zilt 9.30 uur: evang. D. Wolbers, Franeker 

 

woensdag 12 juni 

Vergadering Kleine Kerkenraad 

 

zondag 16 juni 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. P. Speelman, Folsgeare 

 

woensdag 19 juni 

Vergadering Grote Kerkenraad 

 

zondag 23 juni 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. J. van Olffen, Menaam 

 

zondag 30 juni 

Omroep Zilt 9.30 uur: dhr. G. Visser, Wâlterswâld 

 

vrijdag en zaterdag 5 & 6 juli 

oud papier 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdouderlingen:   Nynke-Aly Miedema-Kamstra 

                                   Marije Miedema-Epema 

     

 

Als Tieners de geest krijgen 

We hadden de vrijdag voor het Pinksterfeest een tieneravond, waarop Marije eerst het Pinksterverhaal las 

en daarna de opdracht gaf om een personage eruit te lichten en daar een Instagram- of TikTok filmpje van 

te maken. In twee groepen gingen ze aan de slag en werkelijk, ze kregen de geest, want na een kwartier 

kwamen ze terug met heel geestrijke foto’s en een filmpje.  

 

ds. Sytze Ypma 

  

 
 

 



7 Juli is er weer Kindernevendienst en de Kerk-School-Gezinsdienst is op zondag 30 juni om 10.00 

uur in de Martinikerk. 


