
 
Zondag 16 juni 2024, Martinikerk Franeker 
De derde zondag na Trinitatis, kleur groen 
Martinikerk 10.00 uur:  
 
Voorganger: ds. Sytze Ypma 
Ouderling van Dienst: Seerp Broersma 
Diaken: Hiele Walinga, Jellie Banga 
Lector: Hessel Yntema 
Organist: Jochem Schuurman 
1e Rondgangscollecte: kerk 
2e Rondgangscollecte: diaconie 
Koster: Sikke Dijkstra 
Beeldpresentatie: Tjalling de Jong 
Geluid en camera: Jan Eising en Bram Boekema 
Klokluider: Hayo Bartlema 
Koffieschenken: Elly van den Bos, Trijntje Stellingwerf, Matty Tasma 
Koffiedrinken na de dienst 
 
Intochtlied Psalm 92: 1, 4 en 5, Waarlijk, dit is rechtvaardig 
 
Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst, 
dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig 
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen. 
 
Hoe diep zijn uw gedachten! / Geen dwaas die dat verstaat: 
als onkruid groeit het kwaad; / hoe lang zult Gij nog wachten? 
Zie toch, aan alle zijden, / plant zich het onrecht voort, 
het bloeit haast ongestoord, / niemand komt tussenbeide. 
 
Maar Gij, de Allerhoogste, / zolang de wereld is – 
werkers der duisternis / zult Gij de dood doen oogsten. 
Uw tegenstanders, Here, / zullen als kaf vergaan; 
ten oordeel opgestaan / zult Gij de vijand keren. 
 
Groet 
V. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
A: Amen 
 
Bemoediging 
 
V. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
    die hemel en aarde gemaakt heeft 
A. Hij is een bron van vreugde  
    Hij maakt ons blij  
    Hij is ons licht en ons leven  
 
Drempelgebed 



 
V. Op de dag van het licht,  
     in het huis van het licht 
A. Hier zijn wij god, zie ons aan 
V. te midden van woelige golven in het bestaan,  
    de zaken en zorgen die ons zomaar overspoelen 
A. Hier zijn wij  God, zie ons aan 
V.  Zie ons aan en geef ons vaste grond 
A. Vandaag en alle dagen. Amen 
 
Kaars van verbondenheid 
 
Zingen: Lied 598: Kom, as it tsjuster is / Als alles duister is 
 
Kom, as it tsjuster is, mei fjoer dat ús nacht ferljochtet en dat 
bliuwt, fjoer dat altyd bliuwt. 
Kom, as it tsjuster is, mei fjoer dat ús nacht ferljochtet en dat 
bliuwt, fjoer dat altyd bliuwt.  
 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer 
dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer 
dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 
Gebed om ontferming, Liet 103e, als tussenzang, Loovje God myn siel (3x) 
 
Lied 302: 2, 3 en 4, God in den hoog’ allen zij eer 
 
U, Vader, U aanbidden wij, 
wij zingen U ter ere; 
onwrikbaar staat uw heerschappij, 
voorgoed zult Gij regeren. 
Gij hebt onmetelijke macht, 
uw wil wordt onverwijld volbracht. 
Die Heer is onze koning. 
 
O Jezus, die de Christus zijt, 
des Vaders Eengeboren, 
Gij hebt ons van de toorn bevrijd 
en redt wie was verloren. 
Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 
verhoor ons roepen uit de nacht, 
erbarm u over allen. 
 
O heil´ge Geest, ons hoogste goed, 
ten Trooster ons gegeven, 
heb dank dat Gij ons delen doet 
in Jezus’ dood en leven. 
Beveilig ons in alle nood, 
blijf ons nabij in angst en dood, 
op U steunt ons vertrouwen. 

 
Moment over Vaderdag  

 
Gebed om de Heilige Geest 
 



Lezing Ezechiël 17: 22-24  
 
Lied 887, Wees stil en weet: ik ben uw God 
 
Wees stil en weet: Ik ben uw God. 
Wees stil en weet: Ik ben uw God. 
Wees stil en weet: Ik ben uw God. 
 
Ik ben het die u helen zal. 
Ik ben het die u helen zal. 
Ik ben het die u helen zal. 
 
Op U vertrouw ik, goede God. 
Op U vertrouw ik, goede God. 
Op U vertrouw ik, goede God. 
 
Lezing 2 Korinthe 5: 1-10 
 
Lied, 799: 1, 5 en 6 
 
Kom, kinderen niet dralen, 
want de avond is nabij! 
Wij zouden licht verdwalen 
in deze woestenij. 
Kom, vatten wij dan moed 
naar de eeuwigheid te streven, 
van kracht tot kracht te leven. 
In ’t eind is alles goed. 
 

Kom, laat ons voortgaan kinderen! 
De Vader staat ons bij. 
Zou soms de last ons hinderen, 
Hij gaat aan onze zij. 
Ja, Hij bemoedigt ons 
en zendt in de verschrikking 
zijn zon tot een verkwikking: 
Hij maakt het goed met ons! 

Wij moesten het maar wagen 
– ’t is wel het wagen waard – 
om niets meer mee te dragen 
dat onze ziel bezwaart. 
De wereld is te klein! 
Kom, ga met Jezus mede 
in alle eeuwigheden! 
Het moet toch Jezus zijn! 
 
Lezing Lucas 15: 17-24 
 
Lied ELB, 376, Abba Vader   
 
Abba Vader U alleen 
U behoor ik toe 
U alleen doorgrondt mijn hart 
U behoort het toe 
Laat mijn hart steeds vurig zijn 
U laat nooit alleen 
Abba Vader U alleen 
U behoor ik toe 
 
 

Abba Vader laat mij zijn 
Slechts van U alleen 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
D'uwe en anders geen 
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer 
Laat mij nimmer gaan 
Abba Vader laat mij zijn 
Slechts van U alleen 



 
Verkondiging 
 
Orgelspel  
 
Collecte  
 
Pastoralia 
  
De dienst van de dank- en voorbeden, stil en persoonlijk gebed en het Onze Vader 
 
Slotlied, Christus is de ware hoeksteen 
(Uit: Liederen van overzee, rood, nr. 8, Sytze de Vries) 
 
Christus is de ware hoeksteen 
die ons huis tezamen houdt. 
Fundament waarop de muren 
steen voor steen zijn opgebouwd. 
Sion staat voor altijd stevig 
omdat het op Hem vertrouwt. 
 
Alle glorie geldt de Vader 
alle eer ook voor de Zoon. 
Ook de Geest moet lof gezongen 
die in onze harten woont. 
Lichte stralen van de Ene 
die in het verborgen troont. 
 
Zegen en gezongen Amen 
 
Zieken in ziekenhuizen en revalidatiecentra: 
UMCG, Postbus 11120,  
9700 CC Groningen; 
Dhr. J.K. Werkhoven, Tjotter 12   

 
 
QR code voor de collecte 
 

 
 
Bedankt voor uw gift! 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


