
 

 

Zondag 23 juni  

Martinikerk 10.00 uur:  

Voorganger: ds. Ferry Buitink, Heino 

Ouderling van Dienst: Piety Sieperda 

Diaken: Annet Walinga, Carla van der Kooi  

Lector: Hiele Walinga 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie, KIA ouderen in Moldavië  

Koster: Appie Reitsma  

Beeldpresentatie: Berend Bosgra 

Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising 

Klokluider: Femme Nauta 

Koffieschenken: Klaas en Maaike Elting–van Dijk, Martha Burggraaff 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Lied 280: 1,2,3,7 

 

V: De Heer is met u 

A: ook met u is de Heer 

 

V: Onze hulp is in de naam de HEER 

A: die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: O God, keer U om naar ons toe 

A: en doe ons weer leven met hart en ziel 

V: Laat ons, o Heer, Uw liefde zien 

A: en geef ons Uw heil 

V: O Heer, hoor ons gebed 

A: en laat ons geroep tot U komen. 

V: Amen 

 

Kaars van verbondenheid wordt aangestoken door de ouderling van dienst. 

 

Lied 107: 1 en 10 



 

Gods goedheid houdt ons staande 

zolang de wereld staat! 

Houd dan de lofzang gaande 

voor God die leven laat. 

Al wie door Hem bevrijd 

uit ongastvrije streken, 

naar huis wordt heengeleid, 

zal van zijn liefde spreken. 

 

Laat ons nu voor de Here 

zijn goedertierenheid 

toezingen en vereren 

de God die ons bevrijdt. 

Want wie zijn hulp verlangt, 

Hem aanroept in gebeden, 

verlost Hij uit de angst 

en leidt Hij tot de vrede. 

Kyriegebed 

 

Glorialied: lied 304 

 

Zing van de Vader die in den beginne 

de mensen schiep, de dieren en de dingen: 

hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 

houd Hem in ere! 

 

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luister naar Hem het woord van alzo hoge: 

houd Hem in ere! 

 

Zing van de Geest, de adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

houd Hem in ere! 

 

Gebed van de zondag 

 

Lied 314 

 

Here Jezus, om uw woord 

zijn wij hier bijeen gekomen. 

Laat in 't hart dat naar U hoort 

uw genade binnenstromen. 

Heilig ons, dat wij U geven 

hart en ziel en heel ons leven. 

 

Ons gevoel en ons verstand 

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 

als uw Geest de nacht niet bant, 

ons niet stelt in ’t licht der waarheid. 

’t Goede denken, doen en dichten 

moet Gij zelf in ons verrichten. 

 

 



O Gij glans der heerlijkheid, 

licht uit licht, uit God geboren, 

maak ons voor uw heil bereid, 

open hart en mond en oren, 

dat ons bidden en ons zingen 

tot de hemel door mag dringen. 

 

Eerste lezing: Job 38: 1-11 (lector) 

 

Lied 121: 1,2,3 en 4 

 

Ik sla mijn ogen op en zie 

de hoge bergen aan, 

waar komt mijn hulp vandaan? 

Mijn hulp is van mijn Here, die 

dit alles heeft geschapen. 

Mijn herder zal niet slapen. 

 

Uw wankele voeten zet Hij vast, 

als gij geen uitkomst ziet: 

uw wachter sluimert niet! 

Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 

Hij wil, als steeds voor dezen, 

Israëls wachter wezen. 

De Heer brengt al uw heil tot stand, 

des daags en in de nacht 

houdt Hij voor u de wacht. 

Uw schaduw aan uw rechterhand: 

de zon zal u niet schaden, 

de maan doet niets ten kwade. 

 

De Heer zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed, 

Hij is het die u hoedt. 

Hij zal uw komen en uw gaan, 

wat u mag wedervaren, 

in eeuwigheid bewaren. 

Tweede lezing: Marcus 4: 35-41 (voorganger) 

 

Lied 467 ‘O eeuw’ge Vader sterk in macht’ (LvdK) 

 

1 O eeuwige Vader, sterk in macht, 

wiens arm betoomt der baren kracht, 

die wijst de grondloze oceaan 

de hem gestelde perken aan, 

o wil verhoren onze beê 

voor hen, die zijn in nood op zee! 

2 O Christus, wiens bestraffend woord 

door wind en water werd gehoord, 

die onder 't stormen rustig sliep 

en wandelde over 't schuimend diep, 

o wil verhoren onze beê 

voor hen, die zijn in nood op zee! 

  



3 O Geest, die op de grote vloed 

gelijk een vogel hebt gebroed, 

breng Gij 't geweld der zee tot staan 

en laat de mens met vrede gaan. 

O wil verhoren onze beê 

voor hen, die zijn in nood op zee! 

4 O God, die ons behoeden wilt, 

bescherm de broeders, wees hun schild 

in storm en strijd, ga met ze mee 

en red ze van 't geweld der zee, 

dat land en water wijd en zijd 

lofzingen Uw barmhartigheid. 

Verkondiging 

v: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 

a: Amen 

Lied 965 

Heer, stuur zelf het schip der kerk. 

Sterk is wind en tegenstroom 

en dat vindt de vijand schoon, 

die spot met U en uw gebod. 

 

God, houd zelf uw naam in eer. 

Weer met macht de wolf die snood 

in de nacht uw schapen doodt. 

Vergaar uw kudde bij elkaar. 

Help dat hoogmoed ons niet scheidt. 

Leid ons naar elkander heen, 

maak ons waar en maak ons één: 

dan stijgt een lied dat nooit meer zwijgt. 

 

Gebeden     dankgebed   voorbeden    stil gebed   Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven 

 

Slotlied 416 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zegen                            Gezongen ‘Amen’ 

 


