
 
 

Zondag 14 juli  

Martinikerk 10.00 uur:  

Voorganger: ds. Evert Pieter van der Veen, Oldemarkt 
Ouderling van Dienst: Gerard de Raaf 
Diaken: Hiele Walinga, Bettie Vlieger 
Lector: Hanneke Vlietstra  
Organist: Jochem Schuurman 
1e Rondgangscollecte: kerk 
2e Rondgangscollecte: diaconie 
Koster: Arjen de Boer 
Beeldpresentatie: Pieter Oosterhof 

Geluid en camera: Dick Tolsma en Sybe Swart 

Klokluider: Hayo Bartlema 
Koffieschenken: Klaas Tijtsma en Leny Verheul, Rikert Nijkamp 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Welkom en mededelingen 

 

Ps 27: 7 

 

O als ik niet met opgeheven hoofde 

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 

O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 

dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 

Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 

Hij is getrouw, de bron van alle goed! 

Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt, 

wacht op de Heer en houd u onversaagd. 

 

Stil gebed 

 

Aanvangswoord en groet 

 

Kaars van verbondenheid 

 

Gebed om ontferming 

 

868: 5 

 

 

 



Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 

christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 

Hart wees gerust, 

Hij is uw licht en uw lust. 

Alles wat ademt zegt: Amen. 

 

Gebed bij opening van het Woord 

 

Lezing: Psalm 13 

 

942: 3 

 

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Open die wereld die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

Lezing: Marcus 9: 14 – 24 

 

837: 1, 3, 4 

Iedereen zoekt U, jong of oud, 

speurend langs allerlei wegen: 

kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 

Meester, waar kom ik U tegen? 

Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 

moe van onszelf en zonder kracht, 

dorstend naar liefde en zegen. 

 

Heer, als ons denken U ontkent, 

kan ons de leegte benauwen. 

Als onze hand uw schepping schendt, 

wilt U ons dan nog vertrouwen? 

Twijfel of hoogmoed, onverstand – 

neem ons, uw mensen, bij de hand. 

Laat ons uw schoonheid aanschouwen. 

 

Koning, uw rijk is zo nabij - 

open mijn ogen en oren! 

Onrustig is mijn hart in mij, 

totdat het nieuw wordt geboren. 

Daarom zoekt U elk mensenkind. 

Zoek, herder, mij, opdat ik vind 

en steeds meer bij U zal horen. 



Overdenking: Geloof en/of ongeloof 

 

Mededeling overlijden 

 

Gebeden 

 

Collecte 

 

905: 3, 4 

 

Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 

en leef uw leven opgewekt. 

Laat Gods genade u genoeg zijn, 

die voor u uit zijn sporen trekt. 

Hij is het zelf die ons voorziet; 

wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet. 

 

Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 

doe wat uw hand vindt om te doen. 

Weet dat de hemel zelf u zegent, 

u brengt naar weiden fris en groen. 

Wie zich op God alleen verlaat, 

weet dat Hij altijd met ons gaat. 

 

Zegen, beantwoord met 418: 1 (i.p.v. gezongen amen) 

 

God, schenk ons de kracht 

dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht 

uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, 

samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen 

lachen en geween. 

 

 

 

 

 


