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Ga maar gerust……..    
 
Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan. 
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht. 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt. 
 
Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen. 
Ik ben de dag, die schemert in je droom. 
 
Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
ben ik de hand, die al je tranen wist. 
 
 
Van: Sytze de Vries 
Ingezonden door: Titia de Boer en Jannie Krol 
 

 

 

MEDITATIE DOOR: HESSEL YNTEMA 

 

Pasen in de zomer 
Witte donderdag bij de Bijbelstudie op vrijdagochtend, Goede Vrijdag bij de avondviering op 

vrijdagavond, en Paasmorgen op zaterdagavond. In de oecumenische kloostergemeenschap Taizé in het 

Franse Bourgondië wordt elke week het Paaswonder opnieuw gevierd.  

Laudate omnes gentes, Veni sance spiritu, het zijn enkele bekende melodietjes en riedeltjes van de 

liederen die drie keer daags bij de vieringen klinken, maar ook in onze eigen kerk in Franeker voorbij 



komen. Van het herhalen van deze enkele zinnen gezet op muziek, gaat een ongelooflijke werkingskracht 

uit, ondervond ikzelf acht dagen lang, en ervoer ik bij de ruim duizend andere Christenen om mij heen. 

Anglicanen, Katholieken, Protestanten, maar ook Koptische Grieken en Orthodoxe Ethiopiërs, bezongen, 

aanbaden, en bestudeerden dezelfde Goddelijke werkelijkheid. Hun tradities kwamen voorbij in iconen, 

het aansteken van kaarsen, het aanbidden van beelden, de Bijbelse verhalen afgebeeld in glas, het stil zijn, 

het kruizen slaand of knielend de kerk binnen komen, het met heilig water het kruisteken aanbrengen op 

je voorhoofd, elke dag de mis vieren en het Christusmysterie in brood en wijn tot je nemen, nederig 

buigen bij de Schriftlezingen, neervallen op de grond voor het kruis, het bidden van de Rozenkrans, 

heiligenverering; het gebeurde allemaal. Deze rijkdom aan het vereren van die ene kracht die God heet, 

aan die ene gestalte die Jezus is, en aan de verbondenheid die de Geest bewerkstelligt.  

Drie keer daags een viering, het kloosterritme en de liturgie kunnen onvoorstelbare dingen 

teweegbrengen. Ze brengen mensen in een ruimte en een verbinding van voorbij het spreken. Daar waar 

woorden tekortschieten om iets van het mysterie te kunnen vatten, weten rituelen, symbolen, gebeden en 

stilte van een andere manier van vertellen. Niet het woord stond centraal, maar het Woord zelf en de 

rituelen en symbolen die iets van het Goddelijke proberen op te lichten, aan te raken, of teweeg te 

brengen. 

En daar waar een dominee op Paasmorgen door een twintig minuten durende preek iets van het 

Paasmysterie tracht inzichtelijk te maken en met even zo lange voorbeden en dankzeggingen vaak de leer 

van Kerk probeert te verwoorden over genade, verlossing en zonde, daar deed in de kerk van Taizé de 

liturgie zijn werk. Broeders in witte gewaden in het midden van de kerk, met om hen heen duizenden 

gelovigen in een verduisterde kerk: rechts van hen een engelenkoor, en vooraan het afgesloten koor met -

tig brandende kaarsen, een gekleurd kruis met de Christusgestalte eraan, een icoon van de Opstanding, en 

de Paaskaars. Na het Kyrië, Alleluia, en het Gloria stak een kind in een maagdelijk wit gewaad een nietig 

kaarsje aan aan de majestueuze Paaskaars. En terwijl het kind zich omdraaide, de donkere kerk inliep en 

het kaarsje van de eerste broeder aanstak, leek door het contrast van de vele brandende kaarsen achter 

hem alsof Jezus zelf terugkeerde op aarde. Als de Morgenster omringd met een lichtende krans. Terwijl 

het engelenkoor Singt dem Herrn ein neues Lied zong, en de trompet en de fluit de morgenstond 

aankondigden, verspreidde het Paaslicht zich als een zee over de mensenmassa. 

Maar niet alleen over de mensen heen werd het Pasen, ook in mensen zelf. Opgetogenheid, blijheid, 

bevrijding, lichtheid, mildheid, vergevingsgezindheid, verdriet, tranen; ze waren er allemaal en mochten 

er allemaal zijn. Menselijke dwalingen, meningen, gedragingen en woorden kunnen de mens wel ten 

gronde richten, maar vanuit de wereld van God kan deze mens telkens weer opnieuw opstaan, geknakt als 

hij is, weer als een fiere rietstengel met een zwierige pluim wapperen in de wind, stormen doorstaand, en 

het zonlicht aanbiddend, elke dag de dageraad begroetend. Geworteld in de bron van leven.  

Deze bron van leven verenigt mensen. Hij slaat dwars door grenzen van landen, geslachten, etniciteiten 

en meningen heen. Het Woord en Zijn verhalen: ze zijn een kostbare schat, waar wij op mogen passen 

maar de ruimte aan dienen te geven om zijn geest- en zielshelende werk te kunnen doen: nieuw leven 

schenken, elke dag weer opnieuw.  

 

 

KERKDIENSTEN 

 

Zondag 8 september 

 10.00 uur Martinikerk: ds. H. van den Bosch, Haren 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: fr. A.M. Dijkstra, Itens 

 

Zondag 15 september 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

  

Zondag 22 september 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma en ds. F. Visser 

                        Gastpreker A. Brok   

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. R. Reitsma, Ljouwert 

    



Zondag 29 september 

 10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind 

  

Zondag 6 oktober 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma, Startzondag 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: fr. N. Kanis, Lelystêd 

 

 

 

 

BIJ DE DIENSTEN 

 

Zondag 8 september   

Martinikerk 10.00 uur:  

Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. Henk van den Bosch, Haren 

Ouderling van Dienst: Piety Sieperda 

Diaken: Jellie Banga, Wessel Veenstra, Carla van der Kooi, Hiele Walinga, Betty Vlieger 

Lector: Hanneke Roelofsen 

Organist: Jochem Schuurman 

Rondgangscollecte: speciaal doel 

Koster: Sikke Dijkstra 

Beeldpresentatie: Berend Bosgra 

Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising 

Klokluider: Rikert Nijkamp 

Koffieschenken: Jaap en Annie Osinga, Marie Steinfort 

Koffiedrinken na de dienst 

 

 

 

Zondag 15 september   

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Hinke Dijkstra 

Diaken: Hiele Walinga, Annet Walinga 

Lector: Hanneke Vlietstra 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie, KIA Colombia 

Koster: Appie Reitsma 

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra 

Geluid en camera: Arjo Osinga en Jan Eising 

Klokluider: Femme Nauta 

Koffieschenken: Anneke en Frits van der Veen, Jeanet Veenstra 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Deze zondag staat het verhaal van de maanzieke op het rooster, uit Marcus 9: 14-29. Als we dit 
verhaal tegen de tekst uit Jesaja 45: 20-25 houden, ontdekken we wat mensen maanziek 
maakt. Ze lopen achter goden aan die geen weet hebben van de bron die de maan verlicht. Die 
bron is de Zon, beeld van God die in Jesaja zegt: ‘Buiten Mij is er geen God […] Wend je tot Mij, 
word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders.’ (uit: Jesaja 45: 
21-22) Met dat bevrijdend licht geneest Jezus de maanzieke.  
 

ds. Sytze Ypma  



 
 

 

Zondag 22 september  

Martinikerk 10.00 uur:  

Agrarische Dagen, Oecumenische Dienst  
Voorgangers: ds. Flora Visser en ds. Sytze Ypma 

Gastpreker: CdK Arno Brok 

Ouderling van Dienst: Nynke Aly Miedema 

Diaken: Wessel Veenstra, Bettie Vlieger 

Organist: Jochem Schuurman 

Rondgangscollecte: gezamenlijk doel 

Koster: Arjen de Boer  

Beeldpresentatie: Pieter Oosterhof 

Geluid en camera: Jan Roorda en Sybe Swart 

Klokluider: Onno de Vegt 

Koffieschenken: Jan Havenga, Willem Koopmans, Sietske Meesters 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Er zijn in Friesland meerdere tradities om te koesteren. De jaarlijkse Agrarische Dagen in 
Franeker is daar een van. Dit feest herinnert ons aan de onverbrekelijke verbinding tussen 
platteland en stad. Het voedsel van ons, (klein-)stedelingen, komt van de akkers waarop de 
boer het ieder jaar weer verbouwt en oogst. Dat weet Franeker al heel lang, en dat besef zal de 
komende decennia steeds meer van belang blijken in de klimaatcrisis waarin we zitten. Dit 
bewustzijn van verbinding tussen land en stad willen we levend houden en vieren. 
Traditiegetrouw sluiten we de Agrarische Dagen op zondagmorgen af met een oecumenische 
viering voor iedereen in de Martinikerk, de pseudobasiliek die als een trotse moeder het 
kloppend hart van onze prachtige stad bewaakt. We zijn zeer verheugd dat we dit jaar onze 
commissaris van de koning Arno Brok bereid hebben gevonden om in deze dienst de preek van 
de leek te houden. Hij zal zijn preek houden in het Fries. De teksten voor de preek komen uit 
Marcus 9: 30-27 en Jacobus 3: 16-4:6.  

U allen bent van harte welkom op zondag 22 september in de Martinikerk. De dienst begint om 
10.00 uur en na afloop is er koffie met iets feestelijks erbij. 
 

Namens de Franeker kerken,  
ds. Flora Visser en ds. Sytze Ypma 

 

 

Zondag 29 september  

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Roger Wind 

Ouderling van Dienst: Gerard de Raaf 

Diaken: Djoke de Boer, Annet Walinga  

Lector: Liepie van der Wal 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: Appie Reitsma 

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra 

Geluid en camera: Jan Roorda en Bram Boekema 

Klokluider: Klaas Kooistra 

Koffieschenken: Matty Tasma, Piety van der Weij, Loes Veenstra 



Koffiedrinken na de dienst 

 
Een groter misverstand is nauwelijks denkbaar. Ze zitten op een volkomen verschillend spoor, Jezus en 
zijn leerlingen. In Mc.9 vertelt Jezus onderweg over zijn naderende lijden en sterven en opstanding uit 
de dood na drie dagen. Maar de leerlingen begrepen er niets van en waren aan het bekvechten onder 
elkaar over wie van hen het belangrijkste was. Niet de minste zijn, alles verliezen, de dood sterven, maar 
de meeste zijn, de baas spelen, het leven leven. 
En tegelijkertijd proberen ze iemand de mond te snoeren die  niet met hen meeloopt, maar wel handelt 
in de naam van Jezus.  
Dezelfde dubbelheid lezen we in Numeri 11, waar twee profeten de Geest krijgen die niet bij de 70 
uitgekozenen behoren. Geen punt, zegt Mozes, ik wilde wel dat iedereen profetische gaven had. En 
Jezus zegt: "wie niet tegen ons is, is voor ons". 
Over inclusief denken en inclusief leven gaat het dus. 
Van de te zingen liederen noem ik alvast 662, 23a (op de melodie van 766) en een aantal verzen van 
het mystieke 851, bijvoorbeeld vers 9:  
 "De waarheid wint gestalte, 
 de duisternis verdween. 
 Gij slaat uw eigen mantel 
 van liefde om ons heen." 
 

ds. Roger Wind 
 
 

Vooraankondiging startzondag 6 oktober  
Martinikerk 10.00 uur 
Startzondag m.m.v. Advendo  
 
Er staan al een paar dingen vast op deze startzondag. Net als de vorige keren beginnen we met 
een gezamenlijk ontbijt in de zijbeuk van de kerk. In de startdienst die volgt doet Advendo mee, 
Advendo is Franeker dus dat geeft een prachtige verbinding tussen kerk en stad.  
 
Op deze zondag markeren we feestelijk de start van het nieuwe seizoen. De verschillende 

programmaonderdelen waar aan gewerkt wordt zijn:  

* een ontbijt & lunch 

* feest met knuffeldieren 

* muzikaal spel door Advendo 

* een viering waarin de verschillende elementen verweven zullen worden  

 

De definitieve uitnodiging met volledige informatie zal via de verschillende communicatiekanalen naar 

buiten gaan. Houdt daarom je mailbox, de Facebookpagina van de PGF en de afkondigingen tijdens de 

dienst in de gaten. 

 

ds. Sytze Ypma en jongerenwerker Aafke Stegeman 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com  

 
 
 

Colofon categoriaal pastoraat 

 

Vanuit het Pastoraal Overleg: 
Met ingang van 1 januari 2024 komt de wijkindeling te vervallen, de overgang naar het 
categoriaal pastoraat gaat van start. De wijkouderlingen en pastoraal bezoekers horen nu niet 
meer bij een bepaalde wijk, maar zijn ingedeeld bij de verschillende doelgroepen.    
 
Pastoraal bezoekwerk 
Indien u graag pastoraal bezoek wilt ontvangen, dan vragen wij u zelf het initiatief te nemen 
door een bezoekje aan te vragen bij de predikant of bij één van de ouderlingen.  
Neem gerust contact op, want zo kunnen wij aandacht blijven geven aan het pastorale 
bezoekwerk in onze gemeente en blijven we met elkaar verbonden. 
De predikant is het aanspreekpunt bij crisispastoraat. 
 
In het colofon geven wij een overzicht van de groepen met de daarbij behorende namen.  
 
Colofon: 

- Groep Groeiers 0-18 jaar:  

Nynke Aly Miedema- Kamstra   
 

- Groep Starters 18-30 jaar:  

Titia de Boer           
Marije Miedema-Epema         
ds. Sytze Ypma         
 

- Groep Bouwers 30-50 jaar: 

Hinke Dijkstra-van der Zee    
Hayo Bartlema     
 

- Groep Plussers 50-70 jaar:  

Gerard de Raaf     
Hieke Joustra     
Piety Sieperda-Breidenbach   
 

- Groep Nestors 70 jaar en ouder:  

Tjerk Fokkema     
Seerp Broersma     
Hiltsje Oosterhof-Bekker    
Henk Bron      
 
Coördinatoren contactpersonen: 
Akke Douma  
 
Jeugdwerker 
Aafke Stegeman-van Dijk   
 
Ouderenpastoraat: 
Saxenoord en Saxenstate: 
Pastor Ilse Douma-Schaap    
Jan Huisman      

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.youtube.com/


Froonacker: 
Pastor Ilse Douma-Schaap    
Theresia: 
Sietske Oosting       
Lies Benders      
Botniahuis: 

 Liesje Visser-Attema    
Parkstate: 

 Piety Sieperda     
 Roordastate: 
 Ds. Sytze Ypma    
 Kening State: 
 Hinke Dijkstra-van der Zee   
 Westerpoort: 
 Ds. Sytze Ypma     
 Martenahiem, Tzum: 
      Seerp Broersma                            
 

Vanuit de Frisia-pastorie  

 

‘Het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord.’  

 

Dit vers staat in Hooglied 2:12. Het past wonderwel bij de pastorie. Wat is het geval? Wij hebben de 

schilders om huis gehad. Ze hebben buitenom geschilderd. Het huis ziet er prachtig opgefrist uit, de 

dakgoten hagelwit en de kozijnen diepblauw. Aan de achterkant van de pastorie staat een boom, waarvan 

de takken tegen de dakgoot aangroeien. Nou had een tortelduif precies halverwege een van die takken een 

nestje gebouwd. Veilig tegen katten is het zeker, maar ook kwetsbaar voor weer en wind. Toen de 

schilder de dakgoot witte en op een steiger stond en heel dicht bij het nestje kwam, heeft hij een paar 

foto’s gemaakt. Hier ziet u ze, één van de beschermende moeder en één van de twee jongen. Of ze het 

gaan redden? Onder deze weersomstandigheden maken ze kans, maar wat als het weer omslaat of de wind 

draait? ‘Hoe kostbaar is een kwetsbaar leven,’ citeer ik hier ds. Okke Jager in aangepaste versie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een hartelijke groet vanuit de pastorie, 

ds. Sytze Ypma 

 

 

UIT DE KERKENRAAD  

 

Voorzitter :  Rolf  Bremmer   



 

Secretaris: Piety Sieperda – Breidenbach  

 e-mail: scriba@pkn-franeker.nl 

 

Van de voorzitter 

 

Vakantie – in dat woord zit hetzelfde element als in ‘vacuüm’: luchtledig, vrij van lucht. Vakantie heeft 

met leegte te maken, met vrij zijn van iets. De meesten van ons hebben de vakantie alweer achter de rug. 

Lekker het hoofd even helemaal vrij maken van de beslommeringen van het dagelijkse leven. Genieten 

van een andere omgeving. Hetzelfde element zit ook in ‘vacature’: een vrije plek die ingevuld moet 

worden. In het kerkelijk leven spreken we dan van ‘vacant’. Onze gemeente is al enige tijd ‘vacant’. Om 

die lege predikantsplek op te vullen is er een beroepingscommissie ingesteld. Ondanks alle inspanningen 

bleek het niet mogelijk om een predikant te vinden die naar Franeker wilde komen. Helemaal verbazen 

doet dat niet, want wij waren niet de enigen die op zoek waren. Maar liefst 80 gemeenten in Fryslân, 

Groningen en Drenthe zijn vacant.  

 

Gelukkig kwam er uitkomst. Kort voor de zomervakantie meldde de commissie een deel van de leegte te 

kunnen opvullen. Aafke Stegeman-van Dijk uit Leeuwarden bleek graag aan de slag te willen gaan als 

jeugdwerker in onze gemeente. Zij is inmiddels, per 1 juni, als zodanig aan het werk en we wensen haar 

daarbij alle sterkte en de zegen van de Heer toe. Ondertussen kwam er nog een goed bericht: er was een 

kerkelijk werker gevonden die graag aan onze gemeente verbonden wilde worden: Tine de Vries. In haar 

hebben we een zeer ervaren zuster (pastor) gevonden. Na haar opleiding werd Tine in 2010 kerkelijk 

werker in Huizen en Emmeloord en vanaf 2014 dichter bij huis, in Stiens. Het is fantastisch dat ze die 

ervaring nu in Franeker mag inzetten. Zij zal per 1 oktober beginnen. Ook Tine wensen we Gods zegen 

toe bij haar inzet in onze gemeente. 

 

Binnenkort beginnen de scholen weer en wie een baan heeft, is weer op het werk verschenen. Uw 

voorzitter, die geen baan meer heeft maar van zijn pensioen geniet, vertrekt voor drie weken naar 

zuidelijker oorden. Ik hoop op tijd weer terug te zijn om de voorbereidingen voor de Startzondag mee te 

maken. Een Startzondag die we een stuk minder vacant dan vorig jaar tegemoet kunnen zien. Wat een 

zegen! 

 

Rolf Bremmer 

 

 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

 

Voorzitter:       Sebastiaan Douma 

Secretaris :          Janny de Vries-Fokkema 

      e-mail: secretaris.cvk@pkn-franeker.nl 

Penningmeester:  Douwe Wijnalda 

 

De Rank 

 

Voor de vakantie zijn de zonnepanelen op De Rank aangesloten, met de hoeveelheid zonnepanelen die op 

het dak liggen zijn we volledig op stroom gebied energie neutraal. Het mooie weer heeft er voor gezorgd 

dat we in korte tijd al 3kw aan stroom hebben opgewekt. Een stap in de toekomst om onze gebouwen te 

verduurzamen. 

 

Kunst in de Martinikerk 

De expositie “ Still……even”, georganiseerd door Anita van Os van Galerie de Roos van Tudor, was een 

groot succes. De getoonde kunst werd zeer gewaardeerd. Deze expositie stopt op 31 augustus.  

mailto:scriba@pkn-franeker.nl


Vanaf maandag 2 september t/m 5 oktober exposeren, traditiegetrouw, de Franeker kunstenaars in de 

Martinikerk. 

 

Verkoop keramiek 

In De Binding van mei informeerden wij u over de verkoop van keramiek van Melis van der Sluis. Melis 

overleed vorig jaar en liet een collectie achter in galerie de Roos van Tudor. 
Met zijn zoon Eric in Nieuw-Zeeland is afgesproken dat deze stukken verkocht mogen worden in de 

Martinikerk.  

We zijn verheugd dat alle stukken zijn verkocht. De opbrengst, €1250, is inmiddels overgemaakt naar 

KiKa, de Stichting Kinderen Kankervrij. 

 

Expeditie Junior 

In het kader van Weekend van de Wetenschap keert op 5 oktober Expeditie Junior terug in Franeker. Ook 

in de Martinikerk zullen die dag diverse activiteiten zijn. In de volgende De Binding kunt u hierover meer 

lezen. 

 

Namens het College van Kerkrentmeesters 

Sebastiaan Douma 

 

 

INCASSOKALENDER 

 

FONDS:  INCASSODATUM:  

   

Actie Kerkbalans    27 september 

Zending     27 september 

Kerkomroep     27 september 

 

 

COLLECTEN EN GIFTEN 

 

Voor alle ontvangen giften via de bank en via de QR-codes en via de ponkjes en schalen in de kerk, héél 

hartelijk dank! 

 

Viering Saxenoord juni, opbrengst voor de Wilde Ganzen € 146,20 

 

23 juni  diaconie KIA, Moldavië   € 291,00 

23 juni  kerk      € 196,40 

30 juni  diaconie KIA, Gaza, KSG dienst  € 742,05 

7 juli   diaconie KIA, gebarentaal   € 348,95 

7 juli  kerk      € 330,17 

14 juli  diaconie     € 247,10 

14 juli  kerk      € 246,27 

21 juli  diaconie     € 252,45 

21 juli  kerk      € 240,88 

28 juli  diaconie     € 215,43 

28 juli  kerk      € 194,95 

4 augustus diaconie     € 243,10 

4 augustus kerk      € 217,70 

11 augustus diaconie     € 187,80 

11 augustus kerk      € 210,35 

18 augustus diaconie     € 321,45 

18 augustus kerk      € 306,64  

 



Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en 

12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 bonnen. 

Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen. 

 

 

 

Afspraken over begrafenissen  

  

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen 

dragen, hebben we daar de volgende afspraken over gemaakt:  

  

1.       Ds. Sytze Ypma,  verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Zuid en uit de dorpen. 

2.       Pastor Ilse Douma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden woonachtig in Saxenoord en 

Saxenstate en Froonacker. 

3.  Voor Wijk Noord zijn de rouwdiensten in overleg. 

  

Met een hartelijke groet,  

ds. Sytze Ypma   

pastor Ilse Douma  

 

 

DIACONIE 

 

Voorzitter: Wessel Veenstra  

Secretaris:  Djoke de Boer-Boutsma 

   

 

         

 Ontvangen giften voor de Diaconie 2e kwartaal 2024   

         

 Naast de collecteopbrengsten zijn voor de verschillende projecten / doelen 

 in het 2e kwartaal 2024 bij de Diaconie onderstaande    

 bedragen ontvangen :      

         

 Diaconie     

€ 
1.174,50   

 Kerk In Actie - Kansarme jongeren Colombia € 124,00   

 Nationaal Fonds Kinderhulp   € 263,50   

 Kerk In Actie - noodhulp Oekraine  € 462,00   

 Missionair werk Fera Agricola   € 247,00   

 Mission Aviation Fellowship   € 349,00   

 Kerk In Actie - kwetsbare ouderen Moldavie € 703,50   

 Kerk In Actie - Gaza / Israel   € 70,00   

 Vluchtelingenwerk     € 120,00   

         

         

         

 

 

Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdragen. 

Jan Oosterhaven, 



penningmeester diaconie 

 

 
 

 

ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST  

 

Voor ziekmeldingen en ziekenbrief, de ziekendienst contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, 

informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief: 

 

mw. L. de Beer-Dijkstra 

mw. N. Ferwerda-Dotinga 

mw. A. van Nimwegen-Vlietstra 

mw. T. Palma-de Vries 

 

Opbrengst ziekenbusjes tot en met 31 juli:   € 31,11  

Hartelijk dank! 

 

 

 

MUTATIES: 

Doorgeven aan: 

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC 

’s morgens van 9.00-11.30 uur  

 

 

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan door aan het kerkelijk 

bureau.  

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij ons niet 

bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau: tel.nr. 0517-393200 of 

kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 

 

 

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN 

 

 
 

KOFFIEVERKOOP MARTINIKERK 

AGRARISCHE DAGEN 

zaterdag 21 september  

 

Op zaterdag 21 september a.s. (de laatste dag van de Agrarische dagen) gaan we weer koffie en cake of 

koek verkopen in de Martinikerk. De opbrengst is ook voor de Martinikerk. 

Wie helpt ons met het bakken van een cake of koek. Een gekochte mag uiteraard ook. 

Het is prettig om vooraf te weten waar we op kunnen rekenen. 

Wilt u (als u meedoet) Annie Osinga (tel. 394124) bellen? Alvast hartelijk dank. 

 

De Martinikerk is die zaterdag open van 10.00 tot 17.00 uur. 



In de zijbeuken zijn gezellige zitjes waar iedereen van harte welkom is en even bij kan komen van al die 

drukte in de binnenstad. En men kan ook de tentoonstelling van een aantal kunstenaars bekijken die ook 

dit jaar nog in de maand september in de Martini geëxposeerd wordt. 

 

Namens de organisatie, 

Annie Osinga 

 

 

UITNODIGING 

  

Bij deze wordt je uitgenodigd voor de laatste gezinsdienst  

die wij gaan organiseren. Deze dienst zal worden gehouden op:  

  

Zondag 29 september 

Sint Joriskerk in Oosterbierum 

 

aanvang:    10 uur 

voorganger:    ds. I de Rouwe 

thema:    Jij bent Geliefd 

muzikale medewerking:       André van de Meer en band 

 

Na ruim  50 jaar stoppen we met het organiseren van de bijzondere diensten. 

We willen iedereen bedanken voor de kerkelijke gastvrijheid en medewerking van de gemeentes in de 

regio. 

  

Met vriendelijke groet, namens de commissie, 

Akkie Jukema 

Ivonne Brander 

Corry Broos 

    Adeline Jukema   

 

 

 

 

ZWO 

 

Voorzitter:              Jeanet Veenstra                              

Penningmeester:    Pieter Walinga 

Bankrekeningnummer:          NL07 RABO 0313 2032 29 

 

 

Oproep voor donatie Poiesz spaarkaarten 
  
Vanuit de ZWO commissie willen wij mensen de kans te geven om hun volle Poiesz 
spaarkaarten te doneren voor het goede doel. Begin 2022 zijn wij hier enthousiast mee 
begonnen en waren het al gauw eens dat de opbrengst voor vluchtelingen (wereldwijd) gebruikt 
zal worden. 



De brievenbus voor het inzamelen van de spaarkaarten staat in de ZWO-kast achterin de 
Martinikerk. Daarnaast is er een tweede brievenbus te vinden in het halletje van het kerkelijk 
bureau.  
Wat ons betreft blijven wij doorgaan met inzamelen zolang de Poiesz spaarzegels blijft 
verstrekken. Daarom kunt u de volle spaarkaarten blijven inleveren. 
 

Namens de ZWO commissie 
Thom Dotinga 

 

 

Fryslân foar Moldavië 

 

Wijn en honing uit Moldavië een groot succes!!! 

 

Afgelopen zomerseizoen hebben we extra wijn en honing uit Moldavië ingeslagen voor onder andere de 

toeristen die in de zomer de Martinkerk komen bezichtigen. En met groot succes want we zijn bijna door 

onze voorraad heen. Tijdens de Agrarische Dagen willen we graag de laatste voorraad verkopen voor dit 

jaar en om mensen niet teleur te stellen is er nu ook de mogelijkheid om een bestelling te doen.  

De bestelling van wijn en/ of honing kun je door geven voor 15 september 2024 dan reserveer ik de wijn/ 

honing voor u tot de Agrarische Dagen.  

Tijdens de Agrarische Dagen staan we in de kerk met onze producten uit Moldavië en hebt u de 

mogelijkheid om de bestelling op te halen. Daarnaast kunt nog andere producten kopen die gemaakt zijn 

door ons andere project wat we steunen namelijk van Blessed Generation. 

 

Waar komt onze wijn en honing vandaan:  

 

De ZWO heeft wijn en honing ingekocht bij Promoldavië, een webshop die producten uit Moldavië 

verkoopt en 10% van hun winst afdraagt aan de stichting Hart voor Moldavië. Promoldavië is begin 2018 

opgericht door André en Stela Bloemendaal. Stela is een geboren Moldavische en woonde tot haar 26e in 

Moldavië. Totdat ze André ontmoette en mee naar Nederland ging. André heeft zich de taal van land eigen 

gemaakt en weet zich in contacten goed te redden. 

”Het is onze wens om Nederland bekend te maken met het goede wat Moldavië te bieden heeft. Wij staan 

dubbel en dwars achter onze producten. Onze wijnen zijn internationaal zeer gewaardeerd, ze vallen 

regelmatig in de prijzen. De Nederlandse Bijenhouders Vereniging heeft onze acaciahoning als zeer goed 

bestempeld. Tegelijkertijd willen we op verschillende manieren iets kunnen betekenen voor Moldavië in 

het bijzonder, maar ook voor mensen die hulp nodig hebben in het algemeen: 10% van de winst doneren 

we aan stichting Hart voor Moldavië.” Kijk voor meer informatie op hun website: www.promoldavie.nl 

http://www.promoldavie.nl/


  

Als ZWO doneren wij de opbrengst van onze verkochte wijn en honing aan ons 3-jarig project Fryslân 

foar Moldavië vanuit Kerk in Actie voor Moldavië. En dus van harte aanbevolen! 

De producten staan in de kerk, het verschuldigde bedrag kunt u ook tijdens de opening van de kerk in 

speciale ZWO collectebus in de kast. Of bij ons (ZWO leden) tijdens de Agrarische Dagen. 

  

 

Wijn uit Moldavië   Bestelling tot 15-9-2024 doorgeven  
Product Per stuk  
Witte wijn     

Muscat half zoet € 9,00  

Chateuau Vartely Sauvignon Blanc (soepele) € 9,00  

Chateau Vartely Chardonnay (droog) € 9,00  

Rode wijn    

Chateau Vartely Merlot € 9,00  

Chateau Vartely Cabernet Sauvignon € 9,00  

Kagor Pastoral (avondmaal wijn) € 11,00  

   

Honing     

Honing pot 300 ml € 6,50  

Honing pot 500 ml € 8,50  

Honing knijpfles 500 ml € 8,50  

 

 

 

 

 

 

 

 

OUD PAPIER 

In het weekend van 6 & 7 september en in het weekend van 4 & 5 oktober staat de oud papiercontainer 

op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn). 

Het oud papier graag zaterdags voor 12.00 uur bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur 

opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.  

 

Opbrengst oud papier juni € 56,70 

 

 

 

 

 

 

afb. N.B.G. 

VANDAAG LEZEN WIJ… 

LEESROOSTER 

 

September 

5 donderdag Smakelijke droom Handelingen 10:1-
23a 

 



6 vrijdag Zonder aanzien des 
persoons 

Handelingen 10:23b-
48 

 

7 zaterdag Navolging Marcus 8:27–9:1  

8 zondag Ga je gang! 
 

Handelingen 11:1-18  

9 maandag In Antiochië Handelingen 11:19-
30 

 

10 dinsdag Niet goed wijs? Handelingen 12:1-17  

11 woensdag Hoogmoed komt 
voor de val 

Handelingen 12:18-
25 

 

12 donderdag Water uit de hemel Deuteronomium 
11:1-17 

 

13 vrijdag Keuzevrijheid Deuteronomium 
11:18–12:1 

 

14 zaterdag Stem uit de hemel Marcus 9:2-13  

15 zondag Geloof en ongeloof Marcus 9:14-29  

16 maandag Geen blad voor de 
mond 

Handelingen 13:1-12  

17 dinsdag Nog een 
geschiedenisles 

Handelingen 13:13-
25 

 

18 woensdag Vervulde belofte Handelingen 13:26-
43 

 

19 donderdag Gemiste kans Handelingen 13:44–
14:7 

 

20 vrijdag Opgewekt Handelingen 14:8-20  

21 zaterdag Open deur Handelingen 14:21-
28 

 

22 zondag Herbouw Handelingen 15:1-18  

23 maandag Duidelijke regels Handelingen 15:19-
35 

 

24 dinsdag Schoon schip Deuteronomium 
12:2-12 

 



25 woensdag Bloed is leven Deuteronomium 
12:13-28 

 

26 donderdag Strikt Deuteronomium 
12:29–13:6 

 

27 vrijdag Afschrikwekkend Deuteronomium 
13:7-19 

 

28 zaterdag Kinderachtig Marcus 9:30-37  

29 zondag  Radicaal Marcus 9:38-50  

30 maandag Zo simpel kan het 
zijn 

Micha 6:1-8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Oktober 

1 dinsdag Tevergeefs Micha 6:9-16  

2 woensdag Vertrouw niemand! Micha 7:1-7 De vooravond van Joods 
Nieuwjaar 

3 donderdag Goede herder Micha 7:8-20  

4 vrijdag Rein en onrein Deuteronomium 
14:1-21 

 

5 zaterdag Inclusief feest Deuteronomium 
14:22-29 

 

6 zondag Vrouwen en 
kinderen 

Marcus 10:1-16  

 

 

 

 

 

ALLERLEI 

 
Malawi 
 
In de vorige Binding hebt u kunnen lezen dat de diaconie, samen met ZWO en het fonds Vluchtelingen 
van onze gemeente, een financiële bijdrage hebben geleverd aan de opleiding van vier jonge meisjes in 
Malawi. Ik vertel u daar graag wat meer over:  
 
Tijdens mijn reis door Malawi in september 2023, kwam ik in contact met Lewis Banda en zijn vier 
jongere zusters. Hij was mijn gids bij de beklimming van Mount Mulanje in Zuid-Malawi en hij vertelde mij 
over de ramp die deze streek in maart 2023 had getroffen: De cycloon Freddy had daar (en in de 
omringende landen) grote verwoestingen aangericht en alleen al in Malawi 1200 slachtoffers geëist, 
waaronder hun beide ouders. Ook het dorp en de landerijen waren verwoest, waardoor dit gezin 
praktisch zonder inkomen was. Lewis maakte zich grote zorgen over zijn zussen die nu in een ander 
dorp woonden en geen geld meer hadden om naar school te gaan. En zonder scholing is de kans op 
toekomstig werk en inkomen nihil. 
Rond de kerstdagen hoorde ik dat deze mensen opnieuw slachtoffer dreigden te worden, nu van geweld 
van dorpsbewoners, die tot twee maal toe bij hen hadden ingebroken en hen hadden mishandeld.  
Door hen privé enige financiële ondersteuning te geven, konden de meisjes veilig ondergebracht worden 
in de kostschool en hebben ze tot nu toe hun opleiding kunnen voortzetten en hebben ze alle vier hun 
overgangsexamens gehaald. 
De rampspoed die deze mensen trof bleef echter aanhouden: Er waren ziekenhuisopnames: wegens 
o.a. malaria en galstenen. En twee van de meisjes werden slachtoffer van een verkrachting, wat ze uit 
schaamte aanvankelijk verzwegen hadden, maar die een ernstige besmetting bij een van beiden tot 
gevolg had. Ook daarvoor was een operatie nodig.  
Het is hartverscheurend om te zien hoe deze jonge mensen permanent op de rand van armoede 
balanceren en werkelijk aan alles gebrek hebben, zonder ook maar de geringste financiële reserve. 
Begin augustus kreeg ik van de schooldirecteur het bericht dat er een brand had gewoed in de 
kostschool waar de meisjes verblijven. Daarbij zijn 11 leerlingen omgekomen en een aantal anderen 
ernstig gewond geraakt, waaronder Yankho, een van de zussen. Op 12 augustus is zij aan haar 
verwondingen overleden. Ze was 17 jaar. 
Ik ben heel dankbaar dat er door onze gemeente wordt bijgedragen aan de financiering van de 
schoolopleiding van de leden van dit geplaagde gezin.  



Laten we hopen en bidden dat deze mensen in de komende tijd herstellen van al deze tegenslagen en 
een betere toekomst tegemoet mogen gaan. 
 

ds. Roger Wind 

 

 

 

 
Van de beroepingscommissie  
  
  
In de vorige Binding was er nog geen nieuws van de beroepingscommissie te melden. En inmiddels is 
dat er wel. Begin augustus kon in de kerkdienst worden afgekondigd dat we een full time kerkelijk werker 
mochten aanstellen. Het is Tine de Vries, 63 jaar en woonachtig in Mirns. Het is de bedoeling dat zij daar 
blijft wonen en op en neer gaat reizen naar Franeker.  
Tine heeft haar HBO diploma Theologie behaald in Zwolle en heeft ook nog enkele jaren gestudeerd aan 
de Theologische Universiteit in Kampen en Groningen.   
Ze heeft veel bestuurlijke ervaring in de kerk. De laatste 12 jaar werkte ze als kerkelijk werker in Stiens.   
Begin juli hebben we Tine voorgedragen na sollicitatiegesprekken en een gesprek met ds. Sytze Ypma, 
Ilse Douma en de nieuwe jongerenwerker Aafke Stegeman.   
De kerkenraad heeft inmiddels ingestemd met haar benoeming en zal ze in oktober met haar 
werkzaamheden in onze gemeente beginnen. 
Ongetwijfeld zal zij zich zelf nog nader bij de gemeente introduceren.  
De taak van de beroepingscommissie is hiermee beëindigd. Voor de nadere invulling van de functies en 
de taakverdeling is de kerkenraad verantwoordelijk.   
We zijn blij en dankbaar dat we binnen iets meer dan een half jaar de twee vacatures konden vervullen 
en we wensen de beide nieuwe kerkelijk werkers, Aafke en Tine, een warm welkom, en zegen op hun 
werk.  
  

namens de commissie,  
 ds. Roger Wind   

 
 
 

Vooraankondiging van het Fries Godgeleerd Gezelschap 
 
Om in de agenda te noteren: 
Leeuwarden, 18 oktober 2024, Doopsgezinde Kerk 
 
Op de jaarlijkse studiedag van het Fries Godgeleerd Gezelschap houdt Stefan Paas, theoloog en 
missioloog, een lezing over zijn visie op vrede. 
Hij schreef een uitdagend boek Vrede op aarde over de relevantie van de christelijke boodschap van heil 
en redding in de samenleving van nu. De vraag is hoe in een postchristelijke samenleving het verhaal 
van God en mens over hoop, troost, vergeving en blijdschap zo verteld kan worden, dat het ons raakt. 
Vanaf 9.30 uur inloop met koffie, 10.00 uur lezing en gesprek, na afloop lunch. 
 

Teije T. Osinga 
 
 
 

  Nieuws 
 
Deze zomer hebben wij een gift van €1000,00 mogen ontvangen. Van een 
familie kregen wij een gift van €110. Dit was over gebleven van een 



familiedag. Hartelijk dank voor deze giften! Het geld wordt gebruikt voor 
activiteiten voor de kinderen van de Fosterhomes (pleeghuizen). 

Hiervoor is in juli €1550 overgemaakt. 

Tijdens onze vakantie is veel oud ijzer gebracht . De kar was weer helemaal vol 
en de opbrengst was ruim €180. 

 
Met vriendelijke groeten, 

Sieds en Saskia de Jong   

saskiaensieds@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          Fosterhuizen 
 
 

 

VROUWENGROEP “DE SCHAKEL” 

 

De eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen is op dinsdag 17 september om 09.45 uur in De Rank. 

 

 

De heer  Henk Sloots uit Ried vertelt het levensverhaal van Grietje Sinnema op 
aansprekend wijze, met als titel ´”Het meisje dat dood moest”. 

 
Hartelijke groet namens “De Schakel”, 

Ymkje Santema-Hogendorp 
 

 

 

 



 
 

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk 
 

We gaan van weer van start met onze vergaderavonden. 

Op 10 september beginnen we met een fietstocht. Wie mee wil is van harte welkom, 

We verzamelen om 13:00 uur op het parkeerterrein bij de Albert Heijn. 

Het is altijd reuze gezellig met elkaar! 

 

Onze eerste vergaderavond is op 30 september. We beginnen om 19:45 uur in de Rank. 

Op deze avond komen Wiep en Durkje uit Feinsum ons vertellen over hun gastenverblijf voor de 

pelgrims naar Santiago de Compostella. 

Gasten zijn van harte welkom. 

Informatie kunnen jullie vragen bij onze secretaris mw. A. de Jong-Nijk. 

 

Vriendelijke groeten, 

het bestuur Samen Sterk 

 

 

 

 

 
 

Donderdag 26 september 2024 14.00 uur in “de Rank” 

 

De eerste contactmiddag in het nieuwe seizoen. Let op!! Gewijzigde aanvangstijd. We beginnen om 

14.00 uur in verband met de film Maudi, deze film duurt 115 minuten en natuurlijk houden we een 

pauze. Zie voor een toelichting het Jaarprogramma boekje. 

Gasten zijn van harte welkom. 

 

Namens het bestuur, 

Sander de Zeeuw 

 

 

 

 



 

 

AGENDA 

 

vrijdag en zaterdag 6 & 7 september 

oud papier 

 

zondag 8 september 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. K. Bogerd, Wâlterswâld 

 

dinsdag 10 september 

Fietstocht chr. Vrouwengroep Samen Sterk, 13.00 parkeerterrein Albert Heijn 

 

woensdag 11 september 

Vergadering kleine kerkenraad 

 

zondag 15 september 

Omroep Zilt 9.30 uur: G. de Vries, Dronryp 

 

dinsdag 17 september 

Vrouwengroep “De Schakel”, 09.45 uur in De Rank 

 

zondag 22 september 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. W. van der Heide, Sexbierum 

 

donderdag 26 september 

ANBO / PCOB, 14.00 uur in De Rank 

 

zondag 29 september 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. Kr. de Graaf, emeritus, Menaam 

 

maandag 30 september 

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk, 19.45 uur in De Rank 

 

vrijdag en zaterdag 4 & 5 oktober 

oud papier 

 

zondag 3 november 

Chr. Mannenkoor Laus Deo  “feestelijke zangmiddag” 

Sixtuskerk Sexbierum  Aanvang: 16.00 uur 

 

zondag 10 november 

Chr. Mannenkoor Laus Deo  “feestelijke zangmiddag” 

De Voorhof Franeker   Aanvang: 16.00 uur 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdouderlingen:    

             Nynke-Aly Miedema-Kamstra 

   Marije Miedema-Epema 

 

Jongerenwerker: Aafke Stegeman 

      aafke.stegeman@pkn-franeker.nl 

    

        

  

 

  Jeugd en gezin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieners in gesprek 
Vrijdag 27 september komen de tieners voor de eerste keer van dit seizoen bij elkaar voor ontmoeting en 

gesprek. De tieners hebben een eigen WhatsApp-groep waarin de data en tijden worden afgestemd. 

Mocht jij een tiener zijn of een tiener in huis hebben die ook graag deel wil nemen, neem dan contact op 

met Marije Miedema of onze jeugdwerker.  Zie colofon. 

 

Eerste zondag van de maand 



1 september beleefden we de viering in de kerk met alle leeftijden. De kinderen en tieners onderzochten 

of de achterkant van de kerk en het schilderij van Vincent van Gogh wel echt op elkaar leken. De 

bijgevoegde fotocollage laat de plekken zien 

waar de jeugd was tijdens de dienst. Hier zijn 

ze leeg, maar zondagochtend zaten er 6 tieners 

op de trap in de Martenatuin en luisterden de 

kinderen naar het verhaal op een picknickleedje 

midden in de tuin. We reisden net als Jezus 

naar een bijzondere plek. Om daar stil te staan 

bij het verhaal van de blinde man die genezen 

werd. 

Elke eerste zondag van de maand is er in de 

kerk oppas aanwezig, is er kindernevendienst 

en een tienermoment. 

 

Aafke Stegeman 
 

 

 

  

 

 

 

 

RÛNTJSE OM MEI DE HÛN 

 

It begjin fine is soms dreech…. Wy wiene dit jier mei ús 

Hin nei Dútslân en Eastenryk, Joska giet nea mei, dy is 

by syn freonen yn de Marnehôf yn Skettens. We 

begongen yn de Harz en dêrnei wiene we yn it 

Bayerische Wald, by de Donau. We hiene in moaie 

fytsrûte útsocht dy’t foar in part de Donau Radweg 

folge en dêrnei troch in moai natuergebiet. Mar by de 

earste de beste Umleitung gie it al mis en rekken we 

allinnich mar fierder by de Donau wei. Doe’t we 

stilstiene om ús te oriïntearjen kaam der fuort in man by 

ús te stean om ús wer op wei te helpen. Wy hiene de 

konklúzje al lutsen dat we werom moasten en út syn 

Dútsk (mei swier dialekt) makken we dat ek op. 

Superfreonlike man, mar net te ferstean, haha. Nei goed 

20 kilometer wiene we wer op de rûte en hawwe we 

prachtich fytst. Yn de lêste wike wiene we yn it Nahetal 

yn de Hunsrück en soene we ek wer fytse. Mei de fyts 

yn de trein in ein fuort en dan by de rivieren Glan en 

Nahe werom. Mar ja, dan stapst út sa’n stasjon en 

moatst it begjin fan de rûte fine. En ek hjir skeat in man ús fuortendalilks oan om ús op wei te helpen. Sa 

sjochst mar wer: de measte minsken doge wol! No wer thús en op de rûntsjes mei Joska kinne we it 

begjin sels wol wer fine, mar dogge we it oarsom: as we ien sjogge dy’t sykjend om him hinne sjocht, 

helpe we him om it begjin te finen! 

Maaike en Joska 

 

 

 

 



Goede God, 

bewaar in ons de zomer, 

de ontspanning, 

de gezelligheid, 

de opgedane fitheid, 

de rust en de buitenlucht. 

Geef ons de kracht om te starten 

op het werk, in de buurt, op school, 

thuis of voor het eerst op een nieuwe plek, 

met een nieuwe baan of studie. 

Breng ons rust, wanneer we opzien 

tegen vereisten of verwachtingen, 

plichten of tegenvallers. 

Geef dat uw licht ons tegemoet stroomt, 

en onze ogen opengaan voor wie op onze weg komt 

met hulp en vrede. 

Laat ons delen van de zomergloed, 

bewaar in ons de warmte, 

tot in de koude dagen, 

zegen ons met uw hulp 

en vrede. 

Amen 

(door ds. Marieke Meiring) 

 

 


