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GA   MET   GOD 

 

Zie je ertegen op? 

Een nieuw jaar in te gaan? 

Onzekerheid alom! 

Wat zal ons te wachten staan? 

 

God zegt het tot ons in Zijn Woord 

Als je vermoeid bent en belast 

Kom dan maar bij Mij 

Ik houd jouw hand heel stevig vast! 

 

Ik geef je rust en vrede 

Ook al zie je de weg niet 

Ik ben God, de Almachtige 

Die álles overziet! 

 

                                         Dichteres:  Marry de Haan 

                                              Bron:   nl.printerest.com 

                                              Aangeleverd: Redactielid Hiele Walinga 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De Fredesflagge 

 



De flagge wappert bij de tsjerke 

hij waait yn waar en wyn 

Hij docht ùs tinken oan in barren 

fan eartiids hiel lang lyn 

 

Doe’t Noach yn de ark 

de do yn frijheid liet 

En doe’t de do op lêst werom kaam 

mei in tûkje dat yn syn snafel siet 

 

Dit tûkje, dat feroare alles 

it wetter sakke fuort 

Der wie wer grien op ierde! 

dat wie fansels in pracht berjocht 

 

De ierde waard op e’ nij bewenne 

en God sei tsjin de minsk 

Nea wol ik wer sa folle wetter 

mar frede op ierde, dat is myn winsk 

 

Hij stjoerde ùs de bôge 

bij rein en sinne tagelyk 

Mei dêrop wier in pracht oan kleuren 

dit docht fan syn belofte blyk 

 

Mar frede moat de minske sels dwaan 

hij hat in eigen wil 

Hoe as hij sels yn it libben stiet 

dàt makket it ferskil 

En derom wappert de blauwe flagge 

yn lân, rounom yn doarp en stêd 

 

It is in bea mar sûnder wurden  

de do mei in oliif tûkje en dêroan blêd 

In bea om frede en ferdraachsumheid 

foar de minsken om ùs hinne 

Dat wij begjinne mei ùs sels 

Mar dat kinne wij wier net allinne 

 

Wij ha innoar hjirbij wis nedich 

om de wrâld sa om ús hinne . 

In bytsje leafer en frediger te krijen. 

dàt moatte wij dochs probearje te kinne.  

 

Want mei in goede ynset  

en in hiele sterke wil 

Kinne wij in soad berikke  



en meitsje wij krekt dàt ferskil. 

 

 

Van: Hannie de Haan 

Ingezonden door: Titia de Boer en Jannie Krol 

 

Dit gedicht passend bij het begin van het nieuwe jaar kwamen we tegen in de Franeker Courant. 

Hiermee wensen wij u allen een hoopvol 2025. 

 

 

MEDITATIE DOOR: AAFKE STEGEMAN - VAN DIJK 

 

Samen onderweg  

samen zoeken, samen vinden en samen Zijn  

  

Hoe is de weg door de donkere dagen jou vergaan?    

Wat ben jij tegengekomen, wat heb jij je afgevraagd?   

De kerk bood ruim een maand lang verhalen van verwachtingsvol uitzien naar...  

  

“....naar kerst?....Immanuel.. Dit verhaal, Ik kan het wel dromen, maar het blijft lastig voor mij, om 

het van een betekenis te voorzien. Een betekenis die het hele jaar door blijft. Ik word in het 

dagelijks leven zo vaak geconfronteerd met uitdagingen en onzekerheden. Het voelt alsof de 

wereld om mij heen overweldigend is. In die dagen heb ik het zo nodig dat anderen een 

moment van hoop creëren, zodat mijn eigen hopen op weer wakker wordt. Soms duurt het een 

dag, soms een week, maar ook wel eens langer. Tot nu toe was er altijd weer een moment dat 

mij verder hielp.”  

  

Hoop is onmogelijk om in je eentje te hebben en houden. Als kerk en samenleving hebben wij 

ervoor te zorgen dat de hoop, al was het een kwetsbaar zaadje, goed verzorgd wordt en 

uitgroeit tot een sterke plant.   

  

In de afgelopen maand hebben wij rondom de vieringen geoefend met het in herinnering 

brengen van dingen die wij waarderen. Veel mensen hebben op kaartjes iets geschreven over 

een waardevolle plek, een persoon die belangrijk is of een activiteit die fijn is om te doen. De 

kaartjes ademen een verlangen om thuis te zijn en te komen. Thuis bij familie en dierbaren, thuis 

met een kaarsje aan tijdens de donkere dagen of knus met een boek op de bank. Thuis in eigen 

tuin, met de zomerse zon op je huid.  

Verschillende dingen die opgeschreven zijn, verwijzen ook naar manieren om thuis te komen bij 

jezelf. Tijdens vakanties zijn we op zoek naar rust, een plek om weer op te laden. We 

ondernemen activiteiten met het verlangen, dat iets van buitenaf ons aanspreekt, we zoeken 

naar een ervaring in de natuur of cultuur die ons richting geeft.  

Zouden kerk, vieringen en muziek veelvuldig op de kaartjes staan omdat het een antwoord is op 

het thuiskomen bij jezelf en de ander?  Waarbij de ander evengoed mens als plaats kan zijn.  

  

Bij het vinden van hoop is het belangrijk om bewust stil te staan bij dit soort ervaringen. Door ze 

openlijk te waarderen, helpt het onze focus verschuiven van wat er ontbreekt naar wat er is. Dit 



kan ons helpen om een gevoel van dankbaarheid te cultiveren, wat op zijn beurt onze hoop kan 

versterken. (ziet u het zaadje al uitgroeien tot sterke plant?)  

  

Bedenk dat hoop niet altijd een grote, overweldigende kracht hoeft te zijn. Soms is het gewoon 

de glimlach van een voorbijganger, dat onverwachte compliment of de stilte waarin je de 

schoonheid van de natuur omarmt. Laten we onszelf toestaan om hoop te vinden in de 

alledaagse dingen, stil te staan bij de momenten die ons geluk brengen en ons in moeilijke 

tijden aan de aanwezigheid van hoop herinneren. Wanneer we deze hoop koesteren, kunnen we 

niet alleen ons eigen leven verrijken, maar ook dat van anderen om ons heen. Samen kunnen we 

een omgeving creëren waarin hoop kan bloeien.  

 

KERKDIENSTEN 

 

Zondag 12 januari 

 10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind  

 

Zondag 19 januari 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. R. Reitsma, Ljouwert  

    

Zondag 26 januari  

 10.00 uur Martinikerk: ds. J.A. Droogendijk, Franeker 

  

Zondag 2 februari  

 10.00 uur Martinikerk: ds. H. Wagenaar, Jorwert 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. T.T. Osinga, Frjentsjer  

 

  

BIJ DE DIENSTEN 

 

Zondag 12 januari  

Martinikerk 10.00 uur:  

Voorganger: ds. Roger Wind  

Ouderling van Dienst: Hinke Dijkstra 

Diaken: Wessel Veenstra, Hiele Walinga 

Lector: Annie Mulder 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: Appie Reitsma 

Beeldpresentatie: Kees Stal 

Geluid en camera: Dick Tolsma en Sybe Swart 

Klokluider: Klaas Kooistra 

Koffieschenken: Alfie de Groot, Tineke Kampen, Aukje van Nimwegen 

Koffiedrinken na de dienst 

 



Op deze 1e zondag na Epifanie gaat het over de doop van de Heer. Je zou dat het startschot van 

zijn werkzame leven op aarde kunnen noemen. Jezus wordt gedoopt met water maar zelf zal Hij 

dopen met de heilige Geest en met vuur. Dat belooft wat! Na de prelude Advent en Kerst begint 

nu het grote werk. En dat is zo wonderlijk in de geschiedenis van God en mensen: Elke vervulde 

belofte is in zich een nieuwe belofte, een doorgaande Advent. Dat betekent dat ook in ons leven 

God steeds nieuwe vensters opent. 

Vanmorgen lezen we hierover uit Luc.3, 15-16 en 21- 22 en het mooie begin van Jes.40 ("Troost, 

troost mij volk"). Over doopwater en geestesvuur lezen we ook nog een paar verzen uit Titus 3. 

Lied 103 is ons openings- en glorialied. 

 

ds. Roger Wind 

 

 

 

 

Zondag 19 januari  

Martinikerk 10.00 uur 

2e zondag na Epifanie 

Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Tjerk Fokkema 

Diaken: Wessel Veenstra, Djoke de Boer, Annet Walinga, Carla van der Kooi, Jellie Banga 

Lector: Bernice de Raaf 

Organist: Jochem Schuurman 

Rondgangscollecte: speciaal doel  

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Berend Bosgra 

Geluid en camera: Arjo Osinga en Jan Roorda  

Klokluider: Rikert Nijkamp 

Koffieschenken: Matty Tasma, Marie Steinfort, Elly van den Bos 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Er zijn zondagen waarop ieder jaar hetzelfde evangelie gelezen wordt. Deze zondag, de tweede 

zondag na Epifanie, is er zo eentje. De naam van deze zondag luidt ook wel Kana-zondag en die 

naam wijst op het eerste teken dat Jezus in het Johannesevangelie verricht. Het mysterie van 

water dat in wijn verandert, Johannes 2: 1-11. We lezen het in combinatie met het verhaal uit 

Numeri 13: 17-24, waar Mozes mannen de opdracht geeft om het land Kanaän te verkennen.   

 

ds. Sytze Ypma 

 

 

Zondag 19 januari  

Martinikerk 19.30 uur:  

Johannes de Heer zangdienst 

Voorgangers: ds. Sytze Ypma en ds. Roger Wind  

Organist: Jochem Schuurman 

Uitgangscollecte: kerk 

Koster: Arjen de Boer 



Beeldpresentatie: Sybe Swart 

Geluid en camera: Jan Eising en Bram Boekema 

Klokluider: Femme Nauta 

 

Op zondagavond 19 januari om 19.30 uur is het weer zover: alweer voor het vierde jaar op rij 

is er een zangdienst met liederen uit de bundel van Johannes de Heer. Maar dit keer wilden we 

u er wat meer bij betrekken: Misschien is er een lied waar u een bijzondere herinnering aan 

hebt. Wellicht was het een lievelingslied van een van uw ouders of van uzelf. Of werd het 

gezongen bij een bijzondere gelegenheid. En het kan ook zijn dat u aan een bepaald lied 

bijzonder gehecht bent vanwege de inhoud. Of juist vanwege de melodie. 

Als dat zo is, laat het ons dan tijdig weten, dan kunnen we dat doorgeven aan de 

beeldpresentator en de organist. 

En wat zou het mooi zijn als u dat zelf in een paar zinnetjes kort zou willen toelichten die avond! 

Als dat teveel gevraagd is wil één van ons dat ook wel namens u voorlezen.  

Wij wachten vol spanning af! 

 

ds. Sytze Ypma en ds. Roger Wind 

 

Zondag 26 januari  

Martinikerk 10.00 uur:  

Voorganger: ds. Jan Droogendijk, Franeker 

Ouderling van Dienst: Hieke Joustra 

Diaken: Hiele Walinga, Jellie Banga 

Lector: Hanneke Vlietstra 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: Sikke Dijkstra 

Beeldpresentatie: Bram Boekema 

Geluid en camera: Jan Roorda en Sybe Swart 

Klokluider: Onno de Vegt 

Koffieschenken: Jaap en Annie Osinga, Jeanet Veenstra 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Zondag 2 februari  

Martinikerk 10.00 uur:  

Voorganger: ds. Hinne Wagenaar, Jorwert  

Ouderling van Dienst: Hinke Dijkstra  

Diaken: Wessel Veenstra, Djoke de Boer 

Lector: Liepie van der Wal 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: ZWO collecte doel: zie uitgelicht elders in deze Binding onder het kopje 

ZWO Twalumbu   

Kindernevendienst/Oppas  

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Pieter Oosterhof 



Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising  

Klokluider: Hayo Bartlema 

Koffieschenken: Jan Havenga, Rikert Nijkamp, Willem Koopmans 

Koffiedrinken na de dienst 

 

De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com  

 

 

 

 

Zoals jullie en u weten is met ingang van 1 januari 2024 de wijkindeling komen te vervallen, de 

overgang naar het categoriaal pastoraat ging toen van start.  

De wijkouderlingen en pastoraal bezoekers hoorden vanaf dat moment niet meer bij een bepaalde 

wijk, maar werden ingedeeld bij de verschillende doelgroepen. 

Intussen is het team pastores compleet. Ook zij zijn nu ingedeeld bij de groepen. Lezen jullie en u 

mee? 

Pastoraal bezoekwerk 

Indien jullie en u graag pastoraal bezoek willen ontvangen, dan vragen wij jullie en u zelf het 

initiatief te nemen door een bezoekje aan te vragen bij de predikant Sytze Ypma of kerkelijk 

werker Tine de Vries. De jeugdwerker Aafke Stegeman kan door jonge mensen worden 

gevraagd voor een bezoek. En de ouderen die in Saxenoord, Saxenstate of Froonacker wonen 

kunnen contact opnemen met pastor Ilse Douma. Ook kunnen jullie en u altijd contact opnemen 

met een coördinator of ouderling. Hieronder is te lezen hoe de indeling er precies uitziet. 

Tevens zijn de contactgegevens bijgewerkt.  

Neem gerust contact op, want zo kunnen wij aandacht blijven geven aan het pastorale 

bezoekwerk in onze gemeente en blijven we met elkaar verbonden.  

De predikant en kerkelijk werker zijn het aanspreekpunt bij crisispastoraat. 

In het colofon hieronder geven wij een overzicht van de groepen met de daarbij behorende 

namen. 

Colofon: 

- Groep Groeiers 0-18 jaar:  

Aafke Stegeman: aafke.stegeman@pkn-franeker.nl 

- Groep Starters 18-30 jaar:  

Titia de Boer  

Roel Rypkema  

Aafke Stegeman: aafke.stegeman@pkn-franeker.nl 

- Groep Bouwers 30-50 jaar:  

Hinke Dijkstra-van der Zee   

Roel Rypkema  

Aafke Stegeman: aafke.stegeman@pkn-franeker.nl 

Ds. Sytze Ypma  

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.youtube.com/
mailto:aafke.stegeman@pkn-franeker.nl


(Er bestaat een 20+groep los van het bovenstaande, deze blijft bestaan) 

- Groep Plussers 50-70 jaar:  

Gerard de Raaf  

Hieke Joustra  

Piety Sieperda-Breidenbach  

Tine de Vries: tine.devries@pkn-franeker.nl  

- Groep Nestors 70 jaar en ouder:  

Tjerk Fokkema  

Seerp Broersma  

Hiltsje Oosterhof-Bekker  

Henk Bron  

Ilse Douma-Schaap  

Tine de Vries  

De Coördinatoren van de contactpersonen. Jullie en u kunnen ook hen bellen of mailen bij 

bijzonderheden en/of ziekte. Zij geven dan met toestemming de vraag door aan de pastores.  

 

Hieke Joustra  

Akke Douma - Miedema  

Voor het pastoraat en de diensten in de zorgcentra, is de volgende indeling gemaakt: 

Saxenoord en Saxenstate:  

Bram en Annie Mulder  

Pastor Ilse Douma-Schaap  

Froonacker:  

Pastor Ilse Douma-Schaap  

Theresia:  

Sietske Oosting  

Lies Benders-van der Wal  

Tine de Vries: tine.devries@pkn-franeker.nl  

Botniahuis:  

Liesje Visser-Attema  

Ds. Sytze Ypma  

Parkstate:  

Piety Sieperda-Breidenbach  

Tine de Vries: tine.devries@pkn-franeker.nl  

Roordastate:  

Hayo Bartlema  

Ds. Sytze Ypma  

mailto:tine.devries@pkn-franeker.nl
mailto:tine.devries@pkn-franeker.nl
mailto:tine.devries@pkn-franeker.nl


Kening State:  

Roel Rypkema  

Tine de Vries: tine.devries@pkn-franeker.nl  

Westerpoort:  

Ds. Sytze Ypma  

Martenahiem, Tzum:  

Seerp Broersma  

 

 

Afspraken over begrafenissen  

  

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen 

dragen, hebben we daar de volgende afspraken over gemaakt. 

 

Bij overlijden kunt u een van de drie pastores bellen: Ilse Douma voor Saxenoord, Saxenstate en 

Froonacker, in de andere gevallen belt u Tine de Vries of ds. Sytze Ypma. Het hangt van hun 

agenda op dat moment af, wie welke begrafenis kan doen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ds. Sytze Ypma   

Kerkelijk werker Tine de Vries:  tine.devries@pkn-franeker.nl  

Pastor Ilse Douma  

 

Ouderenpastoraat 

 

 

Terugblik en vooruitblik 

In diverse huizen vonden de afgelopen periode Advents- of Kerstvieringen plaats. Het waren 

warme bijeenkomsten waar we het licht opnieuw mochten verwelkomen. Dit licht gaat met ons 

mee, het nieuwe jaar in. Ook in 2025 zijn er weer koffiemorgens en vieringen. Het is bijzonder 

waardevol dat we ook in het nieuwe jaar weer mogen rekenen op de inzet van vrijwilligers om 

dit mogelijk te maken. Ik zie uit naar kostbare ontmoetingen waarbij het licht van Christus met 

ons meegaat om ons te dragen en te behoeden. Ik wens u allen een jaar met vrede en 

voorspoed. 

 

Vieringen in diverse huizen 

Theresia 10 januari om 19.00 uur o.l.v. mw. Tine de Vries 

Saxenoord 24 januari om 16.00 uur o.l.v. ds. Roger Wind 

Ontvang een hartelijke groet van Ilse Douma 

 

 

 

mailto:tine.devries@pkn-franeker.nl
mailto:tine.devries@pkn-franeker.nl


Vanuit de Frisiapastorie  

 

Oudjaarsmiddag fietste ik naar de Gelius Tammingastraat. Daar wonen Hayo en Sophie 

Bartlema. Ik had van René Politiek een appje gekregen. Hij was daar samen met Hayo aan het 

werk, meldde hij. Klussen? Nee, de heren waren aan het oliebollenbakken. Wil je komen 

proeven? Dus daar fietste ik. En trof de mannen gebroederlijk oliebollen bakkend aan. Nou 

moet u weten dat ik vroeger, in de bakkerij van mijn vader, op Oudejaarsdag 1000 en meer 

oliebollen heb gebakken, dus ik weet wel hoe je dat doet. Mag ik ook even? Ik zag dat de 

mannen onder de indruk waren toen ze zagen, hoe handig ik de in het frituurvet drijvende 

oliebollen keerde. Of wilde ik dit zien? Maar dit ter zijde. De smaak van de bollen was 

voortreffelijk, maar het idee achter het bakken was minstens zo voortreffelijk. Hayo en René 

hadden namelijk bedacht dat ze in Roordastate aan mensen die alleen wonen zakjes met een 

paar oliebollen zouden gaan rondbrengen. Ik vond dat zo’n mooi idee, dat ik het jullie hier 

graag vertel. Gelukkig Nieuwjaar! 

 

ds. Sytze Ypma 



 
 

 

 

Terzijde… 

 

Zo nu en dan zal ik een ‘terzijde’ schrijven. Gewoon, omdat ik er aardigheid aan beleef om ook 

op andere wijze contact met iedereen te hebben. 

Deze keer is de directe aanleiding mijn dienstverband bij de Protestantse Gemeente Franeker, 

gedurende de eerste drie maanden. Enerverend, betrokken, fijn, en ik nam een goede beslissing 



eerder dit jaar om te wisselen van gemeente, dat zijn de eerste woorden die ik aan de 

verandering zou willen geven. Natuurlijk vraagt dit om enige, uitgebreidere verwoording. 

Maar eerst iets anders. Terwijl ik op zaterdagmiddag 29 december even voor de televisie zit, 

komt er een herhaling voorbij van Podium Klassiek. Jullie en u kennen misschien dit programma. 

Het wordt geleid door de hippe jonge Floris. Hij nodigt, spreekt musici en geeft extra cachet aan 

het optreden door zijn eigen leuke inbreng. Cor Bakker is aan het woord, de pianist die iedereen 

vermoed ik wel kent. Bakker vertelt zo aan het einde van het jaar 2024 over ‘lijstjes’. De lijst van 

de top 2000, de lijst van de top 4000, de lijst van dingen die hij fout zou hebben gedaan, de lijst 

van etc. etc. Maar hij voegt een lijst toe, namelijk die van mensen die niet meer met je zijn. 

Opmerkelijk. Hij vertelt daarbij dat naarmate je ouder wordt, deze lijst langer wordt. Zo verloor 

hij afgelopen jaar drie of vier zeer dierbare mensen van heel dichtbij tot iets verderaf. Het raakt 

zijn emotie. En hoe uit je dat? Hoe vind je de weg naar herstel terug? Wel, voor Cor Bakker: ‘In 

de muziek hervind ik mezelf’. Vervolgens speelde hij: ‘Old Friends’. Ik zou iedereen aanraden dit 

programma te bekijken. De ogen even dicht te doen, prachtig! Ik denk dat ik begrijp wat Cor 

Bakker bedoelde.  

Op 1 oktober, de eerste werkdag in Franeker. De blijheid in ontvangsten, de blijheid dat ik op de 

vacature schreef, het feit dat ik enthousiast ben over de gemeente Franeker, wow, ik stapte in, 

en wat deed me dit allemaal goed. Ik ging `s morgens weg met een glimlach op het gezicht, ik 

kwam thuis met een glimlach op het gezicht.  En dat is nog zo! Intussen kan ik me verbazen over 

alle ‘dingen’ die worden georganiseerd. Het is echt ontzettend veel. En, voor iedereen bestaat er 

wel iets ‘bereikbaar’ en binnen het geloofsdenken dat dat voedt. De diensten zijn zeer goed 

bezocht, zo hoor ik. En dat zegt iets! Namelijk, dat in deze tijden de weg naar de kerk voor velen 

is te vinden. Om heel blij van te worden. Zo doen de kerk en gemeente ertoe, zelf in een tijd dat 

dat niet steeds zichtbaar en merkbaar is. Al schrijvend mijmer ik ook terug naar de opening van 

de Notre Dame en de dienst aldaar op eerste kerstdag. Zo feestelijk, zou vasthoudend ook aan 

traditie, daarom ijzersterk in kerkelijk beleid, zo las ik. Dat is verbazend, want je zou denken dat 

juist nu moet worden nagedacht over aanpassingen. Verrassend wat mij betreft, dat een niet 

voor iedereen vanzelfsprekende keuze, leidt naar dat waar het werkelijk over -moet- gaan. En 

dat dat ook wordt gewaardeerd.  

Nog een persoonlijke noot nu, heel veel dank voor het medeleven dat ik na het overlijden van 

mijn oude vader mocht ontvangen. We kennen elkaar nog maar zo kort, toch was die aandacht 

enorm! 

Mag ik jullie en u tenslotte een gezegend nieuwjaar toewensen. In alles, de zegen blijft.  

 

Warme groet, Tine de Vries 

 

 

 

 

 

Jeugd en Gezin 

 

 

Jij en ik samen onderweg  

  

Donkere dagen  

Ik laat ze achter mij  



En toch neem ik ze mee   

Ik kwam er niet door heen zonder vragen  

Ook al spraken we over hoop en licht  

Een antwoord is dat wat wacht  

  

Wie beantwoordt mijn onzekerheden en uitdagingen  

Helpt mij hopen als ik het even niet meer weet  

  

Wil jij mijn lichtpuntje zijn  

Met jou wil ik het licht weer vinden  

Ik heb je nodig  

Vertel mij waar jij graag bent  

Wie belangrijk voor je is  

Wat je fijn vindt om te doen  

  

Help jij mij hopen?  

Dat wij samen dat zaadje   

Ja dat van hoop   

Helpen uitgroeien  

Tot een sterke plant  

  

Aafke Stegeman-van Dijk  

Januari 2025  

  

  

Ritme  

Hebben jullie het ritme al ontdekt waarin de activiteiten van jeugd en gezin plaats vinden? Elke 

maand beginnen we met een zondag waarop er kindernevendienst is en waar jongere kinderen 

naar de oppas kunnen, er is boven in de kindernevendienst-zaal een oppas beschikbaar. De 

jeugdwerker is aanwezig om met tieners die dit willen in gesprek te gaan tijdens de dienst.   

De afgelopen maand was er een uitzondering op het ritme door het adventsproject.  

Vijf zondagen stond er leiding klaar van de kindernevendienst om met kinderen in gesprek te 

gaan over de verhalen die horen bij Advent & Kerst.  

  

De jongeren komen in de tweede helft van de maand bij elkaar op een vrijdag. Ook zij hadden 

een uitzondering op het ritme door de kaartenactie tijdens Advent. Een extra avond kaarten 

maken en op de zondag voor Kerst vroeg op, dit voor het klaar maken van alle enveloppen en 

ze persoonlijk langsbrengen in Saxenoord.  

  

Plannen maken voor Pasen en Pinksteren  

Deze maand komt de groep van de eerste zondagen weer bij elkaar om te spreken over 

activiteiten rond Pasen en Pinksteren. Dit zal in de avond plaats vinden op 29 januari. Mocht u 

mee willen denken voor deze periode wilt u dan een berichtje sturen naar onze jeugdwerker? 

Van harte uitgenodigd hiervoor!  

 

Aafke Stegeman – van Dijk 

 



 

Godly Play bijeenkomst in De Rank Franeker  

 Zondag  9 februari 2025, 11.00-13.00 uur 

 

Uitnodiging: Voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar en jullie ouders en/of pakes en beppes 

Datum:  Zondag 9 februari 2025 

Plaats:  De Rank- Zilverstraat 36, Franeker 

Tijd:   11.15 – 13.00 uur (vanaf 11.00 uur inloop met limonade en koffie/thee) 

 

Op zondag 9 februari wordt er in de Rank weer een Godly Play verhaal verteld. Alle kinderen 

vanaf 4 t/m 12 jaar zijn welkom om dat mee te maken, met jullie ouders en pakes en beppes. 

Hoe ziet het programma eruit? 

We starten me limonade, koffie en thee. Daarna vertellen we  op de Godly-Play manier een 

verhaal uit de bijbel. Als het verhaal uit is gaan we ons met elkaar verwonderen: ‘Ik vraag me af: 

wat vond jij het mooiste van het verhaal? Ik vraag me af: waar gaat het verhaal over jou? Ik 

vraag me af: ... .’  Daarna mag iedereen kiezen hoe je het verhaal wilt verwerken: schilderen, 

schrijven, kleien, plakken, met lego spelen of noem maar op. Tenslotte hebben we met elkaar 

een lekkere lunch! 

 

Komme jim ek?   -  Komen jullie ook?      

We hopen dat jullie er zijn. En neem dus je heit en mem of opa en oma mee. Natuurlijk zijn ook 

jullie vriendjes en vriendinnetjes welkom. 

 

Jullie kunnen je opgeven via het volgende e-mailadres: kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 

 

 

Hartelijke groet,  

Namens de kindernevendienst,  

Tytsje Hibma en Annemiek Heerma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Godly Play – Bijbelverhalen als speelruimte voor de ontmoeting met God 

Godly Play combineert vertellen en spelen, de inhoud van het Bijbelverhaal en de ervaring van de 

deelnemers. Het is een aandachtige en geconcentreerde manier van werken met  

Bijbelverhalen. Alle zintuigen doen mee. Godly Play is ontwikkeld voor kinderen maar is even 

heilzaam voor volwassenen. Zie www.godlyplay.nl en www.godlyplaynoord.nl 

 

 

 

UIT DE KERKENRAAD  

 

Voorzitter :    Rolf Bremmer 

Secretaris:    Piety Sieperda-Breidenbach 

    e-mail: scriba@pkn-franeker.nl 

 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

 

Voorzitter:       Sebastiaan Douma 

Secretaris :          Janny de Vries-Fokkema 

      e-mail: secretaris.cvk@pkn-franeker.nl 

Penningmeester:  Douwe Wijnalda 

 

Een nieuw jaar 

 

11 t/m 25 januari 2025 Actie Kerkbalans 

 

Samen voor de kerk van morgen 

 

Ook in 2025 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. Daar hebben we uw steun bij 

nodig!  

 

De voorbereidingen van de jaarlijkse actie ‘Actie Kerkbalans’ zijn volop aan de gang. Zaterdag 

11 januari wordt in het hele land het startsein voor deze actie gegeven. Onze digitale actie 

kerkbalans is in december jl. al gestart. 

 

Vrijdagmiddag 10 januari komen heel veel vrijwilligers in De Rank om de enveloppen, met 

informatie over deze actie, op te halen. In de daarop volgende twee weken zullen zij de 

enveloppe met informatie over deze actie bij u bezorgen. 

 

Indien u uw bijdrage voor 2025 inmiddels digitaal heeft toegezegd, dan ontvangt u geen 

enveloppe. 

 

http://www.godlyplay.nl/
http://www.godlyplaynoord.nl/


Doet u dit jaar (weer) mee?. Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! 

 

Alle vrijwilligers hartelijk dank voor uw inzet! Zonder u is deze jaarlijkse actie niet mogelijk. 

 

 

 

Nieuwjaarswens 2025 

 

Vanuit het College van Kerkrentmeesters wensen wij u allen een gezegend en hoopvol nieuwjaar 

toe. 

Mogen 2025 een jaar van saamhorigheid, geloof en vreugde zijn, waarin we samen onze 

gemeente versterken en Gods liefde uitdragen. 

In het bijzonder denken wij aan de zieken in onze gemeente en hun naasten. Wij bidden voor 

kracht en troost, en hopen dat zij zich gedragen weten door onze gebeden en betrokkenheid. 

Gezegend nieuwjaar, 

 

Namens het College van Kerkrentmeesters 

Sebastiaan Douma 

 

Grafrechten 

 

De kerkrentmeesters hebben het voornemen de grafrechten welke rusten op het onderstaand 

graf eind 2025  te doen toekomen aan de gemeente Waadhoeke. 

 

Grafnummer Naam Overleden 

vak5/05/01 Renske Baarda 1996 

   

Indien u als nabestaande of belanghebbende  de grafrechten op uw naam wilt laten 

overschrijven  verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij het kerkelijk bureau. 

 

Johan Bouwman 

 

   

 

INCASSOKALENDER 

FONDS:  INCASSODATUM:  

Zending     27 januari 

   

 

 



COLLECTEN EN GIFTEN 

 

 

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur 

en 12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 

bonnen. 

Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen. 

 

Weeksluiting Roordastate 29 november €   56,00  

Viering Saxenoord 22 november  € 105,10 

Kerstviering Saxenoord 20 december € 130,82 

Kerstviering Froonacker 20 december  € 126,30 

 

 

1 december  Kerk € 297,19 

1 december  Diaconie, Moldavië € 526,87 

8 december  Kerk € 298,49 

8 december  Diaconie, KIA Ghana € 370,20 

15 december Kerk € 294,98 

15 december Diaconie, KIA Palestina € 362,60 

22 december Kerk € 264,30 

22 december Diaconie, KIA Kerstchallenge  

                                                       Jongeren € 292,99 

22 december Lessons & Carols voor de kerk € 699,64 

24 december Kerstnachtdienst, voor de kerk € 702,75 

24 december  Kerstnachtdienst, voor INLIA€ 702,76 

25 december  Kerk € 479,74 

25 december Diaconie KIA Kinderen 

   In Oekraïne € 712,75 

 

 

QR code voor de collectes Protestantse Gemeente Franeker: 

 

 
 

Voor alle ontvangen giften via de bank en via de QR-codes en via de ponkjes en schalen in de 

kerk, héél hartelijk dank. 

 

 

 

 

DIACONIE 

Voorzitter: Wessel Veenstra  

Secretaris:  Djoke de Boer-Boutsma 



 

Kerstactie 

 

Voor de kerstdagen zijn er namens de diaconie in Saxenoord- Saxenstate- Froonacker - 

Botniahuis- Westerpoort- Roordastate -Kening State- Parkstate- en Theresia kerststukjes 

gebracht.  

Ook werden de vluchtelingen uit Oekraine en de vluchtelingen waar we als gemeente zorg voor 

dragen en wonen op Recreatiepark `Bloemketerp` getrakteerd op een kerstbrood. 

 

Groetnis  

Willem Koopmans 

 

 

 

 

 



 

Eindejaarsmaaltijd 

 

Voor de Diaconie is het nog nagenieten met alle vrijwilligers en het organiserende team van een 

zeer geslaagde Eindejaarsmaaltijd, gehouden in de Martinikerk op maandag, 30 december 2024. 

Ongeveer 120 deelnemers, een gezellige sfeer, heerlijk diner, samenzang, orgelspel, ontmoeting 

en verbinding. Juist ook een prachtig evenement, omdat we het samen doen met NGCK `de 

Voorhof`, Vrije Baptistengemeente `Philadelphia`, de Heilige Jacobus parochie  en Protestantse 

Gemeente Franeker . Ooit 19 jaar geleden gestart in `de Voorhof` en ook diverse jaren door 

Saskia- en Sieds de Jong in `De Rank`  

Mensen van allerlei kleuren en achtergronden. `Mijn partner is overleden` of `Ik ben alleen, mijn 

partner is dementerend en opgenomen`, `Ik heb geen naaste familie`. `Ik ben hier met mijn 

zuster en ben mantelzorger`, `Ik woon alleen, kom uit Leeuwarden en ken niet zoveel mensen`, 

`Ik heb met Kerst niemand en dus ook geen Kerstdiner`, `Ik woon in `De Batting` en mis 

Franeker`, `Ik woon `in – of bij het ziekenhuis in Franeker`, `ik kom nooit in een kerk, maar ben 

hier met een vriend` etc.  Een prachtig Kerstverhaal van ds. Roger Wind, een kwinkelerende 

organist Bauke van der Meer en traditionele Kerstliederen. Of een gast die geëmotioneerd voor 

een ernstig zieke vriend voor de microfoon een lied zingt: een ontroerend eerbetoon!   Een 

werkelijk heerlijk diner, verzorgd door `de Poort van Franeker` (we vragen elk jaar een andere 

restauranthouder in Franeker), gegeten op prachtig versierde tafels  (zie foto`s) Samen dragen 

we de kosten, was er ook een collecte voor dit doel en ontvingen we ook een donatie van 

Stichting Theresia en uit het fonds Vluchtelingen PG Franeker.  

 

  
 



 
 

                                                                                                                          Wessel Veenstra 

 

Bloemketerp 
 

Over `Bloemketerp` zijn we inmiddels in gesprek met gemeente Waadhoeke. Immers zij zijn 

koper van het complex en de vraag is nu nog, wat ze op korte of langere termijn gaan doen met 

de verhuur van de vakantiehuisjes. Voor de Kerst kregen we bericht, dat we in ieder geval nog 

door mogen huren, totdat weer meer duidelijkheid komt. Per maand bekijken. 

Daardoor kregen we ook de kans om het Russische gezin (man/vrouw en zoontje) voor 

maximaal 2 maanden te plaatsen in een vakantiehuisje. Ze kwamen voor Oudejaarsdag op straat 

te staan door financiële problemen o.a. huurachterstand. Dit is veroorzaakt door onzekerheid 

over verlenging van de werkvergunning en status van hen. We deden via een `Nieuwsflits` een 

oproep voor hulp en onderdak. We kregen enkele hartverwarmende reacties van 

gemeenteleden om o.a. een week te overbruggen. Toen kregen we de kans, om toch nog 2 

maanden te huren bij `Bloemketerp` in overleg met de gemeente. Het gezin (met autistisch kind) 

draagt zelf ook bij in de kosten en met toestemming van de Kleine Kerkenraad zal worden 

bijgesprongen uit het Vluchtelingenfonds.  

Het Libische gezin dat we nu al 2 jaar opvangen, heeft nog steeds geen status. De toegewezen 

advocaat heeft inmiddels een `ingebrekestelling` gedeponeerd bij de IND, maar onzekerheid 

blijft voor het gezin. De tweeling van het gezin, 2 jongentjes, zijn nu 7 jaar en gaan al 2 jaar naar 

de KABAS. 

Op 19 januari 2025 staat een dagje Delft gepland. Uitgenodigd bij het Eritrese gezin, dat we 

eerder verhuisden van Franeker naar Delft en die in Delft prachtig aansluiting vonden bij de 

Christelijke Eritrese kerk en PKN-opvang.  Het gezin lijkt snel te kunnen aanpassen en 

integreren. Inspirerend om te zien.  
 

In de vorige `De Binding` deden we een oproep voor diakenen. Dat leverde een reactie op van 

Tineke van Iwaarden uit Franeker, die graag komt oriënteren of het bij haar past. Op 6 januari 

2025 gaat ze onze Diaconie vergadering bijwonen. Er kan nog wel iemand bij hoor. Je kunt je 

maximaal één jaar oriënteren en kijken of het bij je past en zo ja, welke activiteiten. Het lijkt ons 

een mooie manier om `er in te komen` of vrijelijk te kunnen zeggen `dit past me niet`. Wees 

welkom in een enthousiast team.  Tineke kwam koffiedrinken en kreeg uitleg over ons werk.  

 

Wessel Veenstra 



 

 

Woord van dank 

 

Onlangs mocht onze stichting Mama Africa for Gambia een prachtige donatie van u ontvangen 

voor ons Schoon Drinkwater Project in Gambia. 

In november waren wij in Gambia aanwezig bij de realisatie van drie van de vijf een boreholes. Er 

is 35 tot 63 meter diep naar schoon water geboord en het water smaakte heerlijk en is 

goedgekeurd voor consumptie.  

Doordat wij driehonderd meter leidingen met 6 tot 10 tapkranen in de dorpen hebben laten 

aanleggen is schoon drinkwater nu voor iedereen beter bereikbaar en beter voor de gezondheid 

dan water uit open putten. Het financiële plaatje is bijna rond om de laatste twee dorpen ook te 

voorzien van schoon drinkwater. 

Onze plannen liggen klaar om meerdere gemeenschappen te voorzien van bereikbaar schoon 

drinkwater. 

  

Met uw donatie komen wij weer een stap verder. 

  

Hartelijk dank daarvoor. 

  

Met een hartelijke groet 

Marieke van der Wal 

Voorzitter Stichting Mama Africa for Gambia 

 

 

 

 



 

 

 

 

STICHTINGSBESTUUR  KRIJGT  NIEUWE  VOORZITTER 

 

In december vond in de Botniastins de laatste vergadering plaats onder leiding van Pieter 

Oosterhof. Hij begon 25 jaar geleden als penningmeester van het bestuur van de Hervormde 

Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker. Daarna vervulde hij vele jaren de functie van 

voorzitter. Zijn laatste grote klus is de verduurzaming van het eeuwenoude pand van de 

Botniastins. 

Bezoekers van de Botniastins waren bij Pieter aan het goede adres: enthousiast kon hij vertellen 

over de geschiedenis van dit pand!! 

Natuurlijk moet ook de jaarlijkse grafinspectie in de Laurentiuskerk van Kimswerd worden 

vermeld! Vele jaren inspecteerde Pieter samen met de andere bestuursleden het familiegraf van 

Ibella Ida van Tiara. Testamentair heeft zij bepaald, dat jaarlijks “tot in lengte van dagen” haar 

graf zal worden geïnspecteerd. Is alles geheel in orde bevonden, dan wordt een geldbedrag 

overhandigd aan de kerk en diaconie van Kimswerd. Namens de Stichting voerde Pieter vele 

malen het woord en daarin klonk ook telkens weer zijn respect voor de daadkracht van Ida van 

Tiara en hij noemde haar testament  “… een getuigenis van naastenliefde.”   

De landerijen ooit geschonken door Ida zijn in beheer van de Stichting. 

Pieter mocht de voorzittershamer overdragen aan Onno de Vegt. 

Overige bestuursleden zijn Sjoerd Bartlema (penningmeester), Carla van der Kooi (secretaris) en 

de leden Willem Koopmans en Hiele Walinga. 

Dat de betrokkenheid van Pieter groot is, blijk uit het feit dat hij heeft aangegeven vooralsnog 

beschikbaar te willen blijven voor de subsidiecommissie Verduurzaming Botniastins. Op de 

bijgevoegde foto vindt de overdracht van de voorzittershamer plaats. 

 

Hiele Walinga 

 

 



 

Onno de Vegt en Pieter Oosterhof 

 

 

 

 

 

ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST  

 

Voor ziekmeldingen en ziekenbrief, de ziekendienst contacten. Zij zorgen voor een attentie 

thuis, informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief: 

 

mw. L. de Beer-Dijkstra 

mw. N. Ferwerda-Dotinga 

mw. A. van Nimwegen-Vlietstra 

 

Opbrengst ziekenbusjes van augustus t/m december € 32,75  

Hartelijk dank voor uw bijdrage ! 

 



MUTATIES: 

Doorgeven aan: 

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC  Franeker 

’s morgens van 08.00 – 12.00 uur: 0517 393200 

Of via email: kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl   

 

 

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN 

 

Johannes de Heer-zangdienst, 19 januari  

 

Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie, benadrukt regelmatig het positieve effect van 

muziek op onze hersenen. Zingen stimuleert niet alleen ons brein, maar schept ook diepe 

verbinding, zowel met anderen als met onszelf. 

Wij nodigen u van harte uit voor een avond waarin we de mooiste liederen uit “Johannes de 

Heer” zullen zingen. Kom en ervaar de kracht van muziek die ons geloof verdiept en ons 

vreugde schenkt. We hopen u te verwelkomen op deze inspirerende avonden vol harmonie en 

lofprijzing! 

Deze avond zingen we alleen liederen uit de bundel van Johannes de Heer. 

 

Datum:  19 januari 2025 

Plaats:  Martinikerk 

Tijd:   19.30 uur 

Leiding:  ds. Roger Wind en ds. Sytze Ypma 

Organist:  Jochem Schuurman 

 

 

 

Boekbespreking: Eindelijk thuis 

 
 

 

Data: donderdag 23 januari en donderdag 20 februari 



Tijd: 10.00-11.30 uur 

Plaats: De Rank 

Leiding: Tine de Vries 

Opgave: Leny Verheul  

 

 

 

ZWO 

 

Voorzitter:            Jeanet Veenstra                          

Penningmeester:  Pieter Walinga 

                              

Bankrekeningnummer:  NL07 RABO 0313 2032 29 

 

 

 

 

 
 

Wij, Chris en Gea Smits, mogen in de dienst van 19 januari iets vertellen over Twalumbu 

Missions, een gemeenschapscentrum in Zambia mede gerund door Jannie Shacholi-Dijkstra. Wij 

zijn betrokken bij Twalumbu als thuisfront team via Operatie Mobilisatie (OM) in Nederland 

omdat Gea al 50 jaar vriendin is met Jannie.  

 

Het centrum is er om ten goede te komen aan de mensen om hen heen en vooral om degenen 

in nood te bereiken. Door een dam in de meren wordt er energie opgewekt. Helaas staat er 

door gebrek aan neerslag  te weinig water in de meren. Daardoor ontbreekt er een consistente 

stroomvoorziening. Er is maar 3 à 4 uur per nacht elektriciteit en de gevolgen hierdoor zijn 

enorm. Alleen al voor hun eigen watervoorziening welke uit een diepliggende bron komt met 

behulp van een op stroom aangedreven waterpomp. Dit gebrek aan water heeft weer gevolgen 

voor het voedsel wat ze verbouwen op het land. Ook zorgt het gebrek aan stroom voor andere 

problemen.  

Vanuit Nederland zijn we bezig met het kunnen aanschaffen van een zonne-energie systeem. 

Hierover willen wij u meer vertellen in de dienst van 2 februari. 

 

We hopen u dan te mogen ontmoeten. 

 



Chris en Gea Smits 

 

 
 

 

 

OUD PAPIER 

In het weekend van 7 & 8 februari en in het weekend van 7 & 8 maart staat de oud 

papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn). 

Het oud papier graag zaterdags voor 12.00 uur bij de container brengen, deze wordt kort na 

12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.  

 

Opbrengst oud papier november 2024: € 47,70 

 

 

 

 

ALLERLEI 

 

 

“Noflik skoft”      Open huiskamer 

 

Elkaar ongedwongen ontmoeten of kennis maken onder het genot van een 

bakje koffie/thee/fris? Dat kan! 

Voel u/je welkom op zondagmiddag  26 januari  van 15.30 tot 17.30  

op de Tjotter 14   

Heeft u vervoer nodig, geen probleem. Wij regelen vervoer voor u. 

We zien u graag! 

Sieds en Saskia de Jong    saskiaensieds@gmail.com 

 

 

40dagenkalender 2025 



 

Beste mensen, 

 

Graag willen wij ook dit jaar uw aandacht vragen voor de 40dagenkalender. De tijd voor Pasen 

(40 dagen) is een tijd van bezinning en inkeer. Deze kalender wil daarbij een steuntje in de rug 

zijn met elke dag een gedicht, gebed, overweging, recept of andere tekst. De kalender draagt als 

titel: 'Als nieuw!'. Met dit thema sluit de kalender aan bij de 40dagentijdcampagne 2025 van 

Kerk in Actie. 

 

U kunt de kalender bestellen o.v.v. uw naam, adres en woonplaats: 

*via de intekenlijst (in de kerk en op het kerkelijk bureau)  

*via email: kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 

*via telefoon (0517) 393 200 (kerkelijk bureau, Yteke, alleen ’s ochtends) 

*via Aukje van Nimwegen  

 

De kalender kost € 7,00 en er kan t/m 9 februari 2025 besteld worden. De kalender wordt in de 

periode van 17 februari t/m 1 maart bij u thuis bezorgd en u kunt dan ook betalen.  

 

De opbrengst van deze kalender is voor het werk van Hillie en Eman op Java in Indonesië. Vooral 

in deze tijd kunnen Hillie en Eman uw steun goed gebruiken. Doet u mee? 

 

Voor u een mooie kalender, voor Eman en Hillie geld voor hun missie! 

 

Alvast bedankt voor uw steun. 

 

Jeanet Veenstra, ZWO-commissie Franeker 

Elizabeth Schaaf, PKN-gemeente Bitgum, Bitgummole, Ingelum, Marsum 

 

 

 

STICHTING STUDIEFONDS  

        Luitzen van der Zee – Dijkstra 

 

 

Voor het lopende studiejaar 2024-2025 kunnen uit het fonds in beperkte mate 

 

 bijdragen in de studiekosten worden verleend. 

 

Volgens de statuten van de  stichting komen hiervoor in aanmerking “begaafde jonge 

 

 mensen , die noch zelf, noch hun ouders/verzorgers in staat zijn daarin naar behoren  

 

te voorzien”. 

 

Daarnaast moet de aanvrager: 

 

– een studie (gaan) volgen aan een instelling voor HBO of WO 

mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl


– Tenminste 10 jaar wonen of gewoond hebben in de voormalige gemeente Franekeradeel. 

 

 

N.B. Afgestudeerden die een vervolgstudie wensen te volgen komen niet voor een bijdrage in 

aanmerking. 

 

Aanvraagformulieren zijn tot 29 januari 2025 aan te vragen bij de secretaris, de heer F. 

Riemersma. 

 

Met vriendelijke groet, 

J. Doevendans, voorzitter studiefonds 

 

 

Vrijwilligers voor de Westerpoort gezocht 

 

De Westerpoort heeft nieuwe vrijwilligers nodig bij de vieringen. 1 keer in de 14 dagen is er een 

samenkomst o.l.v. Thecla Miedema. Zij is geestelijk verzorger. En 1 keer in de 14 dagen is er een 

samenkomst waar geestelijke liederen worden gezongen.  Wie zich aangetrokken voelt tot deze 

samenkomsten voor mensen met dementie, kan zich melden bij Ans Haitsma. Meestal hoef je 

maar 1 x per maand aanwezig te zijn. 

 

Ans Haitsma 

 

    

   Nieuws 

 

Allereerst willen wij u een goed 2025 toewensen! 

 

In december zijn er giften van gemeenteleden ontvangen van € 50 en € 20 waarvoor hartelijk 

dank! Er zijn nog enkele giften binnen gekomen waarvan we het bedrag nog niet weten. We 

vermelden dit  in de volgende Binding waar ook het financiële overzicht gegeven wordt van 

2024. 

Aan de Eindejaarsactie van Victory4All is € 2850 bij gedragen. Hier komt nog 50 % van de Wilde 

Ganzen bij op. 

Op 15 december zijn wij naar het Dream Event van Victory4All in Gouda geweest. 

Het was een prachtige presentatie van hun werk en plannen voor de toekomst. 

Zo willen ze het Kings College uitbreiden met een High School. 

Het Rainbow Centra wordt uitgebreid met aanpassingen toiletten, douche ruimtes, tilliften e.d. 

zodat meer kinderen hiernaar toe kunnen met lichamelijke en geestelijke beperkingen. 

Tijdens het Event werd er een kinderboek gepresenteerd, geschreven door Pieter Vos, (directeur 

V4All Nederland) 



De opbrengst van het boek “de taxi van oom Thando” komt ten goede aan de projecten. Mocht 

u deze willen bestellen dan kunt u dat aan ons doorgeven.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van een gemeentelid kregen wij 3 kleine wekpotjes. Deze zaten in een prijspakket van de 

Postcodeloterij. Misschien heeft u, of iemand die u kent, deze ook gewonnen en doet u er niets 

mee. Mocht dit zo zijn dan willen wij ze graag hebben! 

Het oud ijzer inzamelen gaat in 2025 gewoon door. De opbrengst van het afgelopen jaar was € 

4262. Aan gewicht was dit 9200 kg. 

 

Met vriendelijke groeten  Sieds en Saskia de Jong   

 (voor oud ijzer)   saskiaensieds@gmail.com 

 

 

 

Kerstdiner in de Martinikerk 

 

Op 30 december was er voor het derde jaar een interkerkelijk kerstdiner voor mensen die alleen 

zijn of een feestelijk diner rond Kerst moeten missen. Een diaconaal comité en vele vrijwilligers 

organiseerden een prachtige avond met een heerlijke 3-gangen maaltijd, waarbij ds. Roger 

Wind een ontroerend kerstverhaal vertelde. Als toetje op de avond zongen we vertrouwde 

kerstliederen onder de bezielende begeleiding van Bauke van der Meer op het orgel.  

 

 
 

ds. Sytze Ypma 



 

 

 

VROUWENGROEP “DE SCHAKEL” 

 

Onze bijeenkomst is maandag 20 januari in De Rank.  

Het begint om 09.45 uur. 

Fotograaf Ruth de Jong van Stichting Hope4Ukraine heeft al diverse reizen naar Oekraïne 

ondernomen. Ze komt bij ons om daarover te vertellen. De jaarlijkse gift is voor deze stichting 

bestemd. 

 

Hartelijke groet, 

Namens “De Schakel” 

Ymkje Santema-Hogendorp 

 
 

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk 

 

Het nieuwe jaar is weer begonnen! 

Op 27 januari om kwart voor acht hebben we weer onze vergaderavond. 

Mariëlle Gielen komt ons vertellen over bekkenbodem therapie. 

Gasten zijn van harte welkom. Voor informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris A 

de Jong- Nijk.  

Groeten het Bestuur 

 

 

 
 

Donderdag 16 januari 2025, 14.30 uur in “De Rank”. 

 

Gabriel Vriens komt over Frans Hals vertellen. Afgelopen jaar was er een grote tentoonstelling in 

het Rijksmuseum in Amsterdam over deze beroemde schilder. 

 

Namens het bestuur van de ANBO/PCOB 

Sander de Zeeuw 



 

AGENDA 

 

donderdag 9 januari 

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk, De Rank, 10.00 uur 

 

zondag 12 januari 

Omroep Zilt 9.30 uur: dhr. P. Kitsz, Harlingen 

 

woensdag 15 januari 

vergaderen Kleine Kerkenraad 

 

donderdag 16 januari 

ANBO/PCOB bijeenkomst in De Rank, 14.30 uur 

 

zondag 19 januari 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. Th. Moonen, Suwâld 

 

maandag 20 januari 

De Schakel bijeenkomst in De Rank, 09.45 uur  

 

zondag 26 januari 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. P. Speelman 

 

maandag 27 januari 

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk, De Rank, 09.45 uur 

 

woensdag 29 januari 

vergadering diaconie 

 

zondag 2 februari 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. J. van Olffen 

 

donderdag 6 februari 

bowlen Vrouwen samen Sterk 

 

vrijdag en zaterdag 7 en 8 februari 

oud papier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


