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              Winter in Oostenrijk 2025 

 

Wat een prachtige wereld, 

zo zuiver, zo wit en zo stil. 

Hier kan ik uren van genieten, 

de schoonheid, de rust, wat ik wil. 

 

Wat een prachtige wereld, 

witte bergen, bomen, rijp op de twijgen, 

zo bijzonder, zo rustgevend, 

om uren naar te kijken. 

 

Wat een prachtige wereld, 

de sneeuwvlokjes, een dorpje in de zon. 

Ik wou dat ik ieder jaar, 

hiervan genieten kon. 

 

Wat een prachtige wereld, 

ja kijk eens, dat dit nog bestaat. 

Een vredig moment, 

zonder te denken, dat de wereld vergaat. 

 

Even geen oorlog, ellende en pijn, 

even hier en nu, kon het maar altijd zo zijn. 

Ik adem de frisse lucht en ski bij een berghelling neer. 

Beneden vouw ik mijn handen, 

dank U wel, lieve Heer. 

 

Geschreven door Siemie Wolberts 

 

 

 

MEDITATIE DOOR: DS. SYTZE YPMA 

 

Alfa en Omega, droomgezichten op doek in de Martini 

 

Soms krijgen we als gemeente een schenking of een legaat aangeboden. Meestal gaat het 

daarbij om een geldbedrag. Onlangs kregen we echter een wel heel bijzondere soort schenking, 



namelijk een serie schilderijen. Twee van onze gemeenteleden, Jacob en Janny Bijlsma, hadden 

ons benaderd met de vraag of wij wel belang hadden bij een aantal schilderijen, waar zij afstand 

van moesten doen. Het zat zo. Tot voor een paar jaar hadden zij samen een bijzonder 

‘buitenverblijf’, te weten het Gereformeerde kerkje in Wierum, een klein vissersdorpje tegen de 

Waddendijk, recht boven Dokkum. Ooit hadden ze die kerk gekocht en omgebouwd tot 

Museumkerk. Wat bewoog hen tot deze bijzondere stap? Wel, Jacob en Janny zijn 

kunstliefhebbers en waren zeer gecharmeerd geraakt van werk van Jo Rispens (1914-2002). 

Rispens werd geboren in het Groningse Ulrum, werkte op Schiermonnikoog en in Nes 

(Dongeradeel), waar hij lange tijd woonde en zijn atelier had. Rispens was tot dan een 

autodidactisch natuurschilder. Hij schilderde eerst vooral in figuratieve stijl. Landschappen met 

de Waddenzee en Schiermonnikoog als vaak terugkomende onderwerpen. Maar hij raakte ook 

gefascineerd door oude godsdiensten en had een voorliefde voor Bijbelse verhalen, in het 

bijzonder voor de verhalen uit het eerste en laatste Bijbelboek. Rispens schilderijen gingen dan 

ook vaak over thema’s uit die twee boeken, over de Schepping en Openbaring, de Alpha en de 

Omega van de Bijbel. 

De Bijlsma’s vielen voor deze doeken, die je bijbels-figuratief zou kunnen noemen. Ze kochten 

de serie die ze ons nu schenken, over de schepping en over openbaring. Het gaat om 16 

schilderijen die Rispens tussen 1960 en 1975 schilderde. Hij beschouwde dit als zijn levenswerk.   

De doeken zijn eigenlijk droomgezichten van de schilder. En de symboliek die hij in deze 

droomgezichten toont, komen uit de Scheppingshymne van Genesis 1 en de Apokalyps, het 

droomgezicht van Johannes, opgetekend in het boek Openbaring. Het zijn de hemelse 

geheimen van God die op poëtische wijze zijn geportretteerd. Soms concreet, altijd zijn daar de 

cirkels die de Heilige Geest voorstellen, soms abstract, en altijd golvend en geestrijk. We zien 10 

schilderijen van de zeven scheppingsdagen en 3 scènes uit Openbaring.  

Alle schilderijen hebben een apocalyptisch karakter, ook de schilderijen over de schepping. 

Apokalusis betekent openbaren, onthullen, het wegnemen van de sluier. Het is goed te weten, 

dat zowel in de schepping als in het boek Openbaring het gaat om een hemelse ontmanteling 

van aardse machten. God spreekt in deze verhalen en schilderijen tot ons in woord en beeld. Dat 

zijn de beide wijzen waarop hij ons aanspreekt. Een andere vraag is, of het ons aanspreekt, raakt 

en beweegt. Dat is iets persoonlijks, een kwestie van smaak en in wezen iets tussen God en ieder 

van ons.  

 

Rispens merkte ooit eens op: ‘Minsken hawwe soms symboalen nedich om te leauwen.’ Dat is 

precies één van de redenen, waarom het ons als kerkenraad mooi leek, om deze schilderijen 

vanaf zondag 23 februari een maand in de Martinikerk op te hangen. Tijdens de eredienst 

voorafgaand aan de opening besteden we aandacht aan de visionaire teksten achter deze 

werken en in de werken van Rispens, van harte welkom! 

 

 

         



 
 

 

 

KERKDIENSTEN 

 

 

Zondag 9 februari 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma, viering Heilig Avondmaal 

   

Zondag 16 februari 

 10.00 uur Martinikerk: ds. A. Vriend, Workum 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. J. van der Meer, Akkrum     

  

Zondag 23 februari 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

  

Zondag 2 maart 

 10.00 uur Martinikerk: ds. H. van Dalen, Nijverdal 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. P. Beintema, Dokkum 

 

Woensdag 5 maart 

 19.30 uur St. Franciscuskerk, Franeker 

 

Zondag 9 maart 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

  

 

BIJ DE DIENSTEN 

 



Zondag 9 februari  

Martinikerk 10.00 uur:  

Viering van het Heilig Avondmaal 

Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Roel Rijpkema 

Diaken: Wessel Veenstra, Djoke de Boer, Annet Walinga, Carla van der Kooi, Jellie Banga 

Lector: Rinske van der Pol 

Organist: Jochem Schuurman 

Rondgangscollecte: Stichting Hoop voor Albanië, zie uitgelicht elders in deze Binding  

Koster: Appie Reitsma 

Beeldpresentatie: Berend Bosgra 

Geluid en camera: Arjo Osinga en Jan Roorda 

Klokluider: Derk Boddeüs 

Koffieschenken: Klaas en Maaike Elting – van Dijk, Jeanet Veenstra 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Wij vieren het delen van brood en wijn. Dat is het feest van het verbinden, met God, met zijn 

Zoon en de heilige Geest. Dat verbinden via brood en wijn is een heilig mysterie. Daarom heeft 

de viering van het avondmaal altijd iets gewijds en eerbiedigs in zich.  

We lezen deze zondag twee roepingsverhalen, die van Jesaja uit Jesaja 6: 1-9 en de roeping van 

stoere vissers uit Lucas 5: 1-11.  Van deze verhalen gaat een roep uit die voor ons bestemd is.  

 

ds. Sytze Ypma  

 

 

 

Zondag 16 februari  

Martinikerk 10.00 uur:  

Voorganger: ds. Arnold Vriend, Workum 

Ouderling van Dienst: Hinke Dijkstra 

Diaken: Annet Walinga, Hiele Walinga 

Lector: Hiele Walinga 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie, KIA, zie uitgelicht elders in deze Binding 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra 

Geluid en camera: Jan Roorda en Bram Boekema 

Klokluider: Klaas Kooistra 

Koffieschenken: Matty Tasma, Loes Veenstra, Pietie van der Weij 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Zondag 23 februari  

Martinikerk 10.00 uur:  

Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Tjerk Fokkema 

Diaken: Wessel Veenstra, Jellie Banga 



Lector: Sophie Bartlema 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Kees Stal 

Geluid en camera: Jan Eising en Sybe Swart 

Klokluider: Rikert Nijkamp 

Koffieschenken: Alfie de Groot, Djoke Travaille, Trijntje Stellingwerf 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Na de dienst Opening Tentoonstelling werk Jo Rispens 

 

De Bijbelteksten komen deze zondag uit Genesis 1 en het boek Openbaring. De hoofdrolspelers 

zijn de geest van God die over de wateren zweeft en het Lam dat op de troon zit. Het zijn 

visionaire gestaltes die in een wereld van AI en machtshonger een ander geluid laten horen. Ze 

verbinden ons met Gods aanwezigheid in ons leven. 

Na de dienst is er koffie en thee. Ook vertelt Jacob Bijlsma ons iets over het werk van Rispens en 

neemt zijn vrouw Janny ons mee langs de schilderijen. In de meditatie in deze Binding kunt u 

alvast meer over de schilderijen en hun schilder lezen. Van harte uitgenodigd. 

 

 

Zondag 2 maart  

Martinikerk 10.00 uur:  

Voorganger: ds. Hans van Dalen, Nijverdal 

Ouderling van Dienst: Rolf Bremmer 

Diaken: Djoke de Boer, Jellie Banga 

Lector: Djoke de Boer 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Kindernevendienst/Oppas: Marije Miedema en Nynke Aly Miedema 

Tieners in gesprek: Aafke Stegeman 

Koster: Sikke Dijkstra 

Beeldpresentatie: Berend Bosgra 

Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising 

Klokluider: Femme Nauta 

Koffieschenken: Frits en Anneke van der Veen, Aukje van Nimwegen 

Koffiedrinken na de dienst 

 

 

Woensdag 5 maart 

Aswoensdag 

St. Franciscuskerk 19.30 uur  

Voorgangers: pastor Marco Conijn en ds. Sytze Ypma 

Muzikale medewerking: Ichtuscantorij o.l.v. Geke Bruining-Visser 

Lector: Margje Bijlsma   



Rondgangscollecte: collecte vastenactie 

 

Aswoensdag markeert het begin van de veertig dagen durende vastentijd, die voorafgaat aan 

Pasen. Op deze dag worden gelovigen (die dat willen) getekend met een kruisje van as in de 

vorm van een kruis. Deze as wordt verkregen door het verbranden van de palmtakken die 

tijdens Palmzondag van het voorgaande jaar zijn gebruikt en uitgereikt in de katholieke kerk. 

De viering van Aswoensdag heeft diepe wortels in de christelijke traditie en markeert het 

moment waarop gelovigen zich voorbereiden op een spirituele reis van vasten, gebed en 

bezinning. De as symboliseert zowel het vergankelijke karakter van het menselijk leven als een 

oproep tot boete en bekering. 

De liturgie op Aswoensdag benadrukt nederigheid, maar doet ook een oproep tot een stukje 

zelfreflectie.  Gelovigen worden herinnerd aan hun sterfelijkheid met de woorden: "Gedenk, 

mens, stof ben je en tot stof zul je wederkeren”.  Deze woorden laten gelovigen nadenken over 

hun leven, hun tekortkomingen en over de weg waartoe ze zijn geroepen. Dat kan ook 

plaatsvinden gedurende de vasten- en onthoudingstijd. De veertigdagentijd is ook een tijd van 

extra toewijding aan gebed, aan naastenliefde en persoonlijke bezinning. 

 

Van harte bent u uitgenodigd om de oecumenische viering van Aswoensdag mee te maken op 5 

maart om 19.30 uur in de katholieke kerk aan de Godsacker in Franeker. Voorgangers zijn 

pastoor Marco Conijn en ds. Sytze Ypma en. Na de viering zal koffie worden geschonken. 

 

 

De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com  

 

 

Afspraken over begrafenissen  

  

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen 

dragen, hebben we daar de volgende afspraken over gemaakt. 

 

Bij overlijden kunt u een van de drie pastores bellen: Ilse Douma voor Saxenoord, Saxenstate en 

Froonacker, in de andere gevallen belt u Tine de Vries of ds. Sytze Ypma. Het hangt van hun 

agenda op dat moment af, wie welke begrafenis kan doen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ds. Sytze Ypma    sytzeypma@icloud.com 

Kerkelijk werker Tine de Vries  tine.devries@pkn-franeker.nl  

Pastor Ilse Douma (06 30573889), ilse.douma@pkn-franeker.nl 

 

 

 

Zoals jullie en u weten is met ingang van 1 januari 2024 de wijkindeling komen te vervallen, de 

overgang naar het categoriaal pastoraat ging toen van start.  

De wijkouderlingen en pastoraal bezoekers hoorden vanaf dat moment niet meer bij een bepaalde 

wijk, maar werden ingedeeld bij de verschillende doelgroepen. 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.youtube.com/
mailto:sytzeypma@icloud.com
mailto:tine.devries@pkn-franeker.nl
mailto:ilse.douma@pkn-franeker.nl


Intussen is het team pastores compleet. Ook zij zijn nu ingedeeld bij de groepen. Lezen jullie en u 

mee? 

Pastoraal bezoekwerk 

Indien jullie en u graag pastoraal bezoek willen ontvangen, dan vragen wij jullie en u zelf het 

initiatief te nemen door een bezoekje aan te vragen bij de predikant Sytze Ypma of kerkelijk 

werker Tine de Vries. De jeugdwerker Aafke Stegeman kan door jonge mensen worden 

gevraagd voor een bezoek. En de ouderen die in Saxenoord, Saxenstate of Froonacker wonen, 

kunnen contact opnemen met pastor Ilse Douma. Ook kunnen jullie en u altijd contact opnemen 

met een coördinator of ouderling. Hieronder is te lezen hoe de indeling er precies uitziet. 

Tevens zijn de contactgegevens bijgewerkt.  

Neem gerust contact op, want zo kunnen wij aandacht blijven geven aan het pastorale 

bezoekwerk in onze gemeente en blijven we met elkaar verbonden.  

De predikant en kerkelijk werker zijn het aanspreekpunt bij crisispastoraat. 

In het colofon hieronder geven wij een overzicht van de groepen met de daarbij behorende 

namen. 

Colofon: 

- Groep Groeiers 0-18 jaar:  

Aafke Stegeman: aafke.stegeman@pkn-franeker.nl  

- Groep Starters 18-30 jaar:  

Titia de Boer:  

Roel Rypkema  

Aafke Stegeman aafke.stegeman@pkn-franeker.nl  

- Groep Bouwers 30-50 jaar:  

Hinke Dijkstra-van der Zee  

Roel Rypkema  

Aafke Stegeman aafke.stegeman@pkn-franeker.nl 

Ds. Sytze Ypma  

(Er bestaat een 20+groep los van het bovenstaande, deze blijft bestaan) 

- Groep Plussers 50-70 jaar:  

Gerard de Raaf  

Hieke Joustra  

Piety Sieperda-Breidenbach  

Tine de Vries tine.devries@pkn-franeker.nl  

- Groep Nestors 70 jaar en ouder:  

Tjerk Fokkema  

Seerp Broersma  

Hiltsje Oosterhof-Bekker  

Henk Bron  

mailto:aafke.stegeman@pkn-franeker.nl
mailto:aafke.stegeman@pkn-franeker.nl
mailto:aafke.stegeman@pkn-franeker.nl
mailto:tine.devries@pkn-franeker.nl


Ilse Douma-Schaap ilse.douma@pkn-franeker.nl  

Tine de Vries tine.devries@pkn-franeker.nl  

De Coördinatoren van de contactpersonen. Jullie en u kunnen ook hen bellen of mailen bij 

bijzonderheden en/of ziekte. Zij geven dan met toestemming de vraag door aan de pastores.  

Hieke Joustra  

Akke Douma - Miedema  

Voor het pastoraat en de diensten in de zorgcentra, is de volgende indeling gemaakt: 

Saxenoord en Saxenstate:  

Bram en Annie Mulder  

Pastor Ilse Douma-Schaap ilse.douma@pkn-franeker.nl  

Froonacker:  

Pastor Ilse Douma-Schaap ilse.douma@pkn-franeker.nl  

Theresia:  

Sietske Oosting  

Lies Benders-van der Wal  

Tine de Vries  tine.devries@pkn-franeker.nl  

Botniahuis:  

Liesje Visser-Attema  

Ds. Sytze Ypma  

Parkstate:  

Piety Sieperda-Breidenbach  

Tine de Vries  tine.devries@pkn-franeker.nl  

Roordastate:  

Hayo Bartlema  

Ds. Sytze Ypma  

Kening State:  

Roel Rypkema  

Tine de Vries  tine.devries@pkn-franeker.nl  

Westerpoort:  

Ds. Sytze Ypma  

Martenahiem, Tzum:  

Seerp Broersma  

 

Jeugd en gezin  

 

 

Vanuit het kinderwerk 

  

mailto:ilse.douma@pkn-franeker.nl
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We hebben weer vooruit gekeken naar de eerste zondagen van de maand en de kerkelijke 

feesten die er zijn, in de komende periode zijn dit pasen en pinksteren.   

Elke eerste zondag van de maand is er kindernevendienst ingepland en kinderoppas.  

Zowel de kindernevendienst en oppas vinden plaats in de bovenruimte die te bereiken is via 

de trap links van het koor.  

Wie deze diensten verzorgen, wordt bij het informatieoverzicht van de diensten vermeld.   

Rond pasen zullen er naast de eerste zondag twee extra momenten zijn, waarop activiteiten 

voor kinderen worden georganiseerd.   

1. Op 13 april zullen we samen palmpasen vieren door palmpaasstokken te gaan maken in 

De Rank.  

2. Op paaszondag 20 april bieden we voor de kinderen een kindernevendienstmoment aan.  

  

Rond pinksteren komen wij bij elkaar op de eerste zondag van juni en wordt er geen extra 

activiteit georganiseerd op pinksterzondag.   

  

Vanuit het jeugdwerk   

 

Op reis naar Kenia  

In de afgelopen periode is er een prachtige samenwerking ontstaan tussen de ZWO, Diaconie en 

het jeugdwerk. Dit heeft er in geresulteerd dat er 10 jongeren en 10 volwassenen het project van 

Blessed Generation in Nyamyra gaan bezoeken en steunen. De komende tijd zullen wij dit als 

gemeente gaan merken, doordat er acties op touw worden gezet om geld op te halen voor 

dit project.   

  

Tieners in gesprek  

De groep van tieners in gesprek is een grote groep jongeren in de leeftijd van 12 - +/- 18 jaar. 

We nemen ze mee in onderwerpen die in de kerk aan de orde zijn maar ook actuele 

onderwerpen, die zij tegenkomen in hun dagelijks leven. In de decembermaand hebben we stil 

gestaan bij dingen die hoop naar jou toe brengen en hoe je hoop zelf uit kan delen. In januari 

hebben we het thema groepsdruk besproken. Voor je het door hebt, maak je onder druk 

misschien wel keuzes die jij in je eentje niet zou maken. En wat denk je van online platformen 

die jou manipuleren met waanzinnige beloften. Hoe blijf je zelf vrij en hoe let je op elkaar? Hoe 

kunnen wij elkaar scherp houden en er voor zorgen dat wij uit de zogenaamde "bubbels” 

blijven. In de bijbel vinden we in de verspieders van het beloofde land eenzelfde soort 

voorbeeld over hoe een groep jou af kan leiden van dat wat jij voor ogen hebt of belangrijk 

vindt.  

  

De komende data van Tieners in gesprek zijn: 28 februari, 28 maart, 25 april, 23 mei en 27 juni. 

We komen samen in De Rank om 19.30 uur en de avond duurt een uur.   

  

Tijdens de vieringen op de eerste zondag worden de tieners ook uitgenodigd om met de 

jeugdwerker in gesprek te gaan. Deze gesprekken worden waar mogelijk afgestemd op het 

thema van de dienst.  

 

Aafke Stegeman 

 

 



OUDERENPASTORAAT 

 

 

Oproep vrijwilligers vieringen of koffiemorgen Saxenoord 

Wie denkt dat er niks te doen is in het verzorgingshuis heeft het mis. Regelmatig wordt er van 

alles georganiseerd door medewerkers en vrijwilligers. Ook op pastoraal vlak zitten we niet stil. 

Zo is er eens per maand op vrijdagmiddag een viering in de grote zaal, waar doorgaans veel 

belangstelling voor is. Ook is er eens per maand op donderdag een koffiemorgen. Met een 

grote groep bewoners komen we dan samen om te zingen en met elkaar in gesprek te gaan 

over thema’s die passen bij het (kerkelijk) jaar. Ook staat de koffie dan natuurlijk klaar en is er 

tijd voor gezelligheid. 

Om deze activiteiten mogelijk te maken, is een enthousiaste groep vrijwilligers actief. Zij 

brengen bewoners naar de grote zaal, helpen met koffieschenken of met andere hand- en 

spandiensten. Zo ontstaan waardevolle contacten en bijzondere ontmoetingen.  

We zijn op zoek naar mensen die ons vrijwilligersteam willen aanvullen en eens per maand een 

donderdagochtend of een vrijdagmiddag beschikbaar zijn. Het gaat dus om één dagdeel per 

maand. Eerst eens een viering of koffiemorgen in Saxenoord bijwonen mag natuurlijk ook. Dan 

kunt u zelf ervaren hoe gezellig en inspirerend deze samenkomsten zijn.  

Voor meer informatie kunt u zich richten tot: 

Bram en Annie Mulder  

Ilse Douma  

 

 

 

Vieringen in diverse huizen 

Saxenoord 21 feb. om 16.00 uur o.l.v. ds. Teije T. Osinga 

Froonacker 28 feb. om 10.00 uur o.l.v. ds. Roger Wind 

 

 

 

Ontvang een hartelijke groet van Ilse Douma 

 

 

 

Tip voor de Plussers 

Allereerst wijzen wij u als plussers op de lezing Christen-zijn in deze tijd. 

Deze wordt gehouden op donderdag 27 maart 2025 in De Rank. Aanvang 19.30 uur. 

“Kunnen we ons geloof nog delen met anderen?” Een boeiende vraag in deze tijd. 

Verder hebben we een bezoek georganiseerd naar het Kazemattenmuseum in 

Kornwerderzand. Het museum is niet goed toegankelijk voor degene die niet goed ter been zijn. 

Er moeten namelijk een paar trappen op en af worden gelopen om het museum te bereiken. 

Graag opgeven voor 1 april 2025.  



 

 

Bezoek aan het Kazematten museum 

Als plussers hebben we aan onze doelgroep gevraagd, middels een enquête, wat hun bezig 

hield. Er waren een paar voorstellen in deze enquête, waaronder het bezoek aan het Kazematten 

museum. 

Dat zal in april plaatsvinden, 80 jaar na de bevrijding. Het thema voor dit bezoek is dan ook 

vrijheid. Vrijheid betekent ook geloven in wat jij vindt. Nog steeds zijn er krachten die vrijheid 

ondergraven door met demonstraties of geweld de wil op te leggen aan anderen. We staan bij 

dit bezoek ook stil bij de mensen die voor deze vrijheid hebben gevochten en dat door hun 

inzet het vrije woord kon worden behouden. 

Het bezoek zal plaatsvinden op zaterdag 12 april om 10:00 uur. 

U kunt zich opgegeven bij het Kerkelijk Bureau voor 1 april: kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 

Er is een maximum van 40 bezoekers. De activiteit staat open voor iedereen. Deelname 

geschiedt in volgorde van binnenkomst. 

Van harte welkom. 

(Eigen bijdrage € 15,00) 

Hieke Joustra, Tine de Vries en Gerard de Raaf 

 

 

UIT DE KERKENRAAD  

 

Voorzitter :     Rolf Bremmer 

Secretaris:     Piety Sieperda   

   e-mail: scriba@pkn-franeker.nl 

 

 

Van de voorzitter 

 

Het nieuwe jaar is alweer goed op dreef en we hebben alweer twee kerkenraadsvergaderingen 

erop zitten: een kleine en een grote kerkenraadsvergadering. Maar het ging wel met horten en 

stoten. In de week van de kleine kerkenraad overleed de moeder van ds. Sytze Ypma, met alle 

mailto:scriba@pkn-franeker.nl


verdriet en zorgen die dat met zich meebrengt. Heel begrijpelijk dat die vergadering verschoven 

moest worden naar een later tijdstip. Maar er was nog iets: onze scriba, Piety Sieperda, had 

afgelopen najaar zonder succes een chemokuur ondergaan en de artsen moesten haar vertellen 

dat hun rol was uitgespeeld. Piety had nog wel de stukken voor de vergadering in orde 

gemaakt, maar kon er zelf niet meer bij zijn. Dat gold ook voor de grote vergadering, waar ze 

voor de laatste keer hoopte bij te zijn. We hebben aan het begin van de vergadering voor Piety 

gebeden en om Gods steun gevraagd. Zo word je, bij alle levendigheid die het werk voor kerk 

en gemeente met zich meebrengt, indringend geconfronteerd met de broosheid van het leven. 

 

Eén van de dingen die op de agenda van de grote kerkenraad stond, was een terugblik op een 

dik jaar vergaderen in nieuwe stijl. Aangemoedigd door ds. Henk van den Bosch hadden we in 

het begin van 2023 besloten niet meer elke keer te vergaderen met alle ambtsdragers, maar de 

vergaderingen te splitsen. Een kleine raad, met vertegenwoordigers van alle geledingen, zou 

acht keer per jaar bijeen komen en de lopende zaken behandelen. Drie keer zouden we met z’n 

allen vergaderen. Op die vergaderingen zou de nadruk liggen op toerusting voor de taken die 

ieder heeft. Om erachter te komen hoe dat na ruim een jaar beviel, is er een enquête opgesteld. 

Helaas was de respons niet zo hoog dat de uitslag representatief genoemd kan worden. Daarom 

hebben we besloten de enquête nogmaals uit te zetten. Om daarna het gesprek over de nieuwe 

wijze van vergaderen tegen het licht te houden en ons te bezinnen over ons leiding geven aan 

het gemeenteleven.  

 

Rolf Bremmer 

 

 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

 

Voorzitter:       Sebastiaan Douma 

Secretaris :          Janny de Vries-Fokkema 

      e-mail: secretaris.cvk@pkn-franeker.nl 

Penningmeester:  Douwe Wijnalda 

 

 

Christus zegene dit huis 

 

Beste gemeenteleden, 

 

Met het nieuwe jaar voor de deur is het een mooi moment om samen vooruit te kijken. Een 

nieuw jaar brengt nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen en nieuwe mogelijkheden om als 

geloofsgemeenschap onze verbondenheid te versterken. 

Dit jaar zijn we begonnen met de Actie Kerkbalans 2025, een belangrijke traditie waarin we 

samen bouwen aan onze kerk.  

Vorig jaar was ik op vakantie in Oostenrijk en daar zie je op deuren vaak de letters C+M+B  

Christus Mansionem Benedicat, oftewel: Christus zegene dit huis. 

Deze oude zegenbede nodigt ons uit om stil te staan bij de plaatsen waar we leven, werken en 

elkaar ontmoeten. Net zoals de drie wijzen uit het oosten geschenken brachten, vragen we u om 

een bijdrage te leveren aan onze geloofsgemeenschap. Dit kan in de vorm van tijd, talent of 



financiële steun. Elk gebaar, klein of groot, helpt ons om onze kerk een plaats van warmte, 

gebed en ontmoeting te laten blijven. 

Dank voor uw betrokkenheid en uw hart voor de kerk. Laten we samen het licht van geloof laten 

schijnen, dichtbij en verder weg. 

 

De vrijwilligers hebben hun talent al gestoken in het rondbrengen van de Actie Kerkbalans, dank 

daarvoor. Mocht u de vrijwilliger zijn misgelopen, lever de enveloppe dan in op het Kerkelijk 

Bureau. 

Met een hartelijke groet en Gods zegen, 

Sebastiaan Douma 

 

   

 

INCASSOKALENDER 

FONDS:  INCASSODATUM:  

Actie Kerkbalans    27 februari 

Zending     27 februari 

   

 

COLLECTEN EN GIFTEN 

 

 

QR code voor de collectes Protestantse Gemeente Franeker: 

 

 
 

Voor alle ontvangen giften via de bank en via de QR-codes en via de ponkjes en schalen in de 

kerk, héél hartelijk dank!  

 

Collecten avondsluitingen Theresia voor Wilde Ganzen totaal € 146,10 

Collecte Saxenoord 24 januari voor Wilde Ganzen   €   88,85  

 

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur 

en 12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 

bonnen. 

Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen. 

 

 

DIACONIE 

Voorzitter: Wessel Veenstra  

Secretaris:  Djoke de Boer-Boutsma 

  

 

           



           

      

Ontvangen giften voor de Diaconie 4e 

kwartaal 2024 

 

Naast de collecteopbrengsten zijn voor de verschillende projecten / 

doelen   

 

in het 4e kwartaal 2024 bij de Diaconie onderstaande bedragen 

ontvangen :   

           

           

 Diaconie      € 996,00    

 

Diaconie - 

Eindejaarsmaaltijd    € 340,00    

 Ziekendienst     € 187,50    

 

Connexa - noodfonds Mantelzorg 

Waadhoeke  € 215,00    

 Project Namasté     € 384,50    

 Fonds Bartiméus     € 300,00    

 Victory4All     € 95,00    

 Nikki's Friends     € 50,00    

 KIA- Werelddiaconaat Colombia   € 100,00    

 KIA - kwetsbare ouderen Moldavie    € 665,00    

 

KIA - zending 

Ghana     € 228,50    

 KIA- Werelddiaconaat Palestina   € 232,00    

 

KIA- 

Kerstchallenge     € 173,50    

 KIA - kinderen Oekraine    € 250,00    

           

           

 

Namens de Diaconie hartelijk dank voor uw bijdragen. 

 

Jan Oosterhaven, 

administrateur diaconie      

           

           

           
Aankondiging Diaconale Middag 

Zaterdag 8 maart 2025 in De Rank te Franeker  

Wij nodigen u van harte uit voor de Diaconale Middag op zaterdag 8 maart 2025 van 15.00 uur 

tot 17.30 uur in De Rank. Tijdens deze middag zal Jannie Boonstra vertellen over het werk als 

consulent voor Kerk in Actie en over haar reis  naar Moldavië. Bovendien is er de mogelijkheid om 

heerlijke Moldavische wijn en honing te kopen of te bestellen. 

Daarnaast organiseren we de welbekende Paasgroetactie waarbij we kaarten schrijven voor 

gedetineerden en we eindigen met een gezellige bingo met prachtige prijsjes. Het belooft een 

mooie en betekenisvolle middag te worden. Komt u ook? 

We kijken ernaar uit u te verwelkomen!   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avondmaalscollecte 9 februari 2025 

 

De opbrengst van de Avondmaalscollecte is bestemd voor de Stichting Hoop voor Albanië.  

Deze stichting organiseert elk jaar een meelactie voor de allerarmsten in Albanië. 

Nog steeds zijn er veel gezinnen, die in de winter hulp nodig hebben, omdat ze zonder werk 

zitten en daardoor geen inkomen hebben. 

De zakken meel worden uitgereikt via de plaatselijke kerken om er zeker van te zijn, dat ze bij 

die gezinnen komen die er het meest voor in aanmerking komen. Om transportkosten te 

besparen worden de zakken meel in Albanië ingekocht. 

De prijs van 1 zak meel van 20 kg is  € 25,00.  

Vorig jaar konden meer dan duizend van de allerarmste gezinnen geholpen worden om de 

winter door te komen. 

  

Mogen we op uw steun rekenen?  

U kunt uw bijdrage overmaken op rek.nr NL52 RABO 0353 0707 77 t.n.v. Stichting Hoop voor 

Albanië en erbij vermelden: Meelactie 2024 

Namens de Albanese bevolking heel veel dank. 

 

 

 

 

Diaconiecollecte zondag 16 februari 2025 

 

Ieder jaar komen er in Nederland ruim 33.000 mensen in de gevangenis terecht voor een korte 

of langere gevangenisstraf. Jezus vraagt ons om barmhartig naar hen om te zien en niet te 

oordelen. Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een 

helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse organisaties die 

omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar 

die hen ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.    

  

Steun via het programma Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie het werk voor gevangenen 

en geef in de collecte. Of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 

o.v.v. collecte diaconaat februari of doneer online. Hartelijk dank voor je gift.   

https://hoopvooralbanie.nl/doneer


Meer lezen? kerkinactie.nl/gevangenen  

 

Djoke de Boer 

 

  

 

Historisch Centrum Franeker en digitalisering grafzerken Martinikerk 

 

De Kleine Kerkenraad ontving van Historisch Centrum Franeker een verzoek om financieel bij te 

dragen aan digitalisering en archivering van alle grafzerken in de vloer van onze Martinikerk. 

Ooit zijn ze al eerder beschreven en dan nu professioneel fotograferen en vastleggen in archief 

voor het nageslacht. We ontvingen een begroting en de kosten bedragen 1500 euro.  

Er is beslist, dat we dit verzoek honoreren en dat de bijdrage betaald gaat worden uit het fonds 

Vluchtelingen en niet ten laste van de begroting van de Protestantse Gemeente Franeker. 

(contactpersoon Jan Eising / kerkrentmeesters) 

 

Twalumbu Missions, Zambia 

 

Van onze stadgenoten Gea en Chris Smits werd een bijdrage gevraagd voor een project in 

Zambia met de naam Twalumbu Missions, gerund door een (al 50 jaar) harstvriendin van Gea. 

Het gaat over stroomvoorziening en zonnepanelen. Er is veel geld nodig en er is beslist, dat de 

Protestantse Gemeente Franeker uit het fonds Vluchtelingen 1000 euro bijdraagt en op 2 

februari 2025 zijn Gea en Chris geweest om in de eredienst te vertellen over dit mooie doel. En 

de collecte was voor dit doel op initiatief van ZWO. Jullie hebben er al iets over kunnen lezen in 

de vorige `Binding`.  

 

B.K. Kee – house Chiang Mai (Thailand) 

 

Eveneens uit het fonds Vluchtelingen, is 1000 euro gehonoreerd op de aanvraag van het B.K. 

Kee-house in Chiang Mai. Studiematerialen en opzet van een bibliotheek in dit huis, waar 

patiënten van een ziekenhuis uit Noord-Thailand worden opgevangen, omdat zij een operatie of 

revalidatie moeten ondergaan in ziekenhuizen in Chiang Mai. Het betreft vaak jongeren, 

kinderen en volwassenen die dringend medische hulp nodig hebben en vaak zijn gevlucht uit 

Myanmar, waar een bloedige burgeroorlog al jaren om zich heen slaat! Na verblijf, krijgen ze 

ook studiepakketten e.d. mee en leesmateriaal en proberen ze in B.K.Kee house ook de jongeren 

te ontwikkelen en te leren.  Het initiatief wordt begeleid door Chiang Mai International 

Rotaryclub, waar ondergetekende ook lid van is. 

 

Project Malawi 

 

Alweer een tijdje geleden schreven we over de hulp die we als Diaconie en ZWO wilden verlenen 

aan 4 jonge mensen, die op het pad kwamen van ds. Roger Wind op zijn reis naar Malawi. 

Geef je aan projecten/mensen, dan probeer je altijd betrouwbare partners ter plaatse te krijgen, 

die kunnen toezien op goede besteding van gegeven geld. 

Dat probeerden we nu via de Gereformeerde Zendings Bond en anderen, maar ze bleken op die 

betreffende plek in Malawi geen vertegenwoordiging of relaties te hebben. 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/omzien-naar-gevangenen/


Geld doneren is dan een risico. We hebben als Kerkenraad en Diaconie/ZWO, met deze 

waarschuwing, wel besloten te geven, maar met de duidelijke restrictie per jaar te bekijken of 

het goed is besteed 

en te kijken of er goede verantwoording is. Immers, we wilden o.a. studie betalen voor de 

komende 4 jaar. ZWO gaf een éénmalige bijdrage en de Diaconie wilde dat doen voor 4 jaren 

en ook het Vluchtelingenfonds gaf een bijdrage. 

Ook ds. Roger Wind gaf privé donaties. Bij onze eerste evaluatie na een jaar krijgen we toch het 

idee, dat we niet goed kunnen verifiëren of het geld goed werd besteed en lijken er ook 

sommige feiten niet te kloppen. 

In goed overleg met ds. Wind en ook op zijn initiatief hebben we in samenspraak besloten nu 

niet verder te gaan.  

We `duiken er nog wat verder in` maar voor de komende jaren beslissen we vooralsnog, niet te 

doneren. En ja, dat zijn nu en dan ook risico`s. Het gaat over vertrouwen en dat laatste is er op 

dit moment niet. 

 

Diaconale middag 

 

Op zaterdagmiddag 8 maart 2025 is er onze jaarlijkse Diaconale middag. Meer daarover elders 

in deze `Binding`. Weer een middag met gezelligheid, koffie/thee-gebak, bingo met prijzen, een 

spreker en kaarten schrijven naar gedetineerden. 

Wees allen welkom! 

 

Voorzitter diaconie, 

Wessel Veenstra 

 

 

 

 

 
 

 

STUDIEBEURS “Sjaerdemaleen”  2025 

 

Dit jaar kan de Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker weer twee beneficianten 

voordragen voor een pensie uit het “Sjaerdemaleen”. 

Deze studiebeurs bedraagt  € 1.500,00 per jaar, voor maximaal vier jaar. Deze beurs hoeft niet te 

worden terugbetaald. 

 



Je kunt hiervoor in aanmerking komen als je momenteel studeert of gaat studeren aan een 

onderwijsinstelling voor HBO of WO. Je moet minimaal 18 jaar oud zijn en niet ouder dan 24 

jaar. Binnen het gezin is nog geen pensie uit het Sjaerdemaleen verleend. 

Wat moet je doen om hiervoor in aanmerking te komen? 

• Schrijf een brief waarin je motiveert waarom jij in aanmerking zou willen komen voor deze 

studiebeurs. 

• Voeg daarbij een verklaring van je ouders dat je niet in het bezit bent van één of meerdere 

andere studiebeurzen (de studiefinanciering van overheidswege niet meegerekend). 

• Voeg hierbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs van jezelf toe. 

 

Je schriftelijke reactie moet uiterlijk 1 maart aanstaande binnen zijn bij; 

 

Carla van der Kooi 

Secretaris Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker 

 

 

ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST  

 

Voor ziekmeldingen en ziekenbrief, de ziekendienst contacten. Zij zorgen voor een attentie 

thuis, informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief: 

 

mw. L. de Beer-Dijkstra 

mw. N. Ferwerda-Dotinga 

mw. A. van Nimwegen-Vlietstra 

 

KERKELIJKE STAND 

MUTATIES 

Doorgeven aan: 

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC 

’s morgens van 8.00-12.00 uur: 0517 393200 

kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 

 

 

HUWELIJKSJUBILEA EN VERJAARDAGEN 

 

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan door aan het 

kerkelijk bureau.  

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is 

bij ons niet bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau. 

 

 

 

 

 

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN 

 



Boekbespreking: Eindelijk thuis, 20 februari en 20 maart! 

Jij en u lezen het goed. Er is een datum toegevoegd aan de reeks en wel 20 maart.  

 

Tijd:   10.00 - 11.30 uur 

Plaats:  De Rank 

Leiding:  Tine de Vries 

Contact:  Leny Verheul 

 

 

Zing de Here een nieuw lied… 

 

Zingen is iets moois. We genieten allemaal van de bekende liederen, hymnen, psalmen en 

gezangen, maar laten ons ook graag inspireren door nieuwe liederen. Vorig jaar hebben we 

onder leiding van Sjoerd de Boer en Jochem Schuurman een aantal nieuwe liederen uit het 

liedboek “Zingen en bidden in huis en kerk” geleerd, in aanloop naar Kerst en Pasen. 

Dit seizoen nemen Jochem en Sjoerd ons weer 2 avonden mee naar nieuwe liederen die 

gebruikt gaan worden in de zondagse kerkdiensten. Naast het liedboek komen ook andere 

bundels aan de orde. Ben je nieuwsgierig geworden en houd je van zingen, dan ben je deze 

avonden van harte welkom. 

 

Datum:  23 februari 2025 

Tijdstip:  19.30 uur 

Plaats:  de Rank 

Leiding:  Sjoerd de Boer en Jochem Schuurman 

 

 

 

 

 

 

Zondagavondfilm ‘An’   

 

An is een prachtige film waarin de Japanse Sentaro een klein bakkerswinkeltje runt. Zijn 

specialiteit is ‘dorayaki’, een pannenkoekje gevuld met rode-bonenpasta ofwel ‘An’. Op een dag 

biedt een oude vrouw aan om te helpen. Ondanks zijn pessimistische houding besluit hij haar 

toch aan te nemen en dat blijkt een zéér goede beslissing. Met veel aandacht en liefde blijkt zij 



overheerlijke ‘An’ te kunnen maken. Dankzij haar geheime recept komt de bakkerij tot bloei en 

ontstaat er een bijzonder vriendschap.  

 

Datum:   Zondag 2 maart 

Plaats:    De Rank  

Tijd:    19.30 – 21.30 uur 

Leiding: ds. Sytze Ypma 

 

 

 

Euthanasie en geloof 

 

Vorig jaar op 12 november sprak huisarts Arjan Jorritsma in de Rank over het thema 

"euthanasie". Dat was een leerzame avond waar grote belangstelling voor was. Niet alle vragen 

konden toen beantwoord worden. Bijvoorbeeld hoe we vanuit ons geloof aankijken tegen 

stervenshulp en euthanasie. En wat staat er over in de Bijbel? En wat zeggen de kerken? Wat 

zeggen de voor- en de tegenstanders en is er ruimte voor verschil van mening? 

Over deze en andere vragen willen we graag met elkaar opnieuw een avond in gesprek na een 

inleiding door ds. Roger Wind. 

 

 

datum:  19 maart 2025 

tijd:   20.00-22.00 uur 

plaats:   De Rank 

inleiding:  ds. Roger Wind 

gespreksleiding: Ilse Douma en ds. Sytze Ypma 

 

 

 

VOORAANKONDIGING:  NABESPREKEN VAN EEN PREEK 

 

Het kan toch zómaar gebeuren: je zit aandachtig te luisteren in de kerk 

en denkt: wat spreekt die preek mij toch aan! Je wordt erdoor geraakt. 

De preek pakt je! Misschien zelfs een ander inzicht? Je wordt in ieder 

geval zó enthousiast, dat je je afvraagt of een ander deze preek óók zo 

heeft ervaren. En daar zou je best met een aantal mensen over door 

willen praten. 

Echter, niet iedereen vindt het makkelijk om zo even naar iemand toe te 

stappen en het enthousiasme over een preek te gaan delen. Wat zal het 

dan toch plezierig zijn als je naar een vast plekje in onze kerk zou kunnen 

lopen, waar ook ánderen zitten met dezelfde intentie: met elkaar in gesprek 

komen over de preek. Je kiest deze keer even niet voor het alledaagse 

koffiepraatje, maar wilt bewust stilstaan bij de boodschap die je in 

deze viering hebt gehoord. Daar gaan we je in de volgende Binding méér 

over vertellen.  Maar misschien denk je nu al: wat een leuk idee! 

Daar doe ik beslist eens aan mee!  

                                                                         Jellie Banga / Hiele Walinga 



 

 

 

ZWO 

 

Voorzitter:            Jeanet Veenstra                       

Penningmeester:  Pieter Walinga 

                              

Bankrekeningnummer:  NL07 RABO 0313 2032 29 

 

 

 

 

 

 

 

OUD PAPIER 

In het weekend van 7 & 8 februari en in het weekend van 7 & 8 maart staat de oud 

papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn). 

Het oud papier graag zaterdags voor 12.00 uur bij de container brengen, deze wordt kort na 

12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.  

 

Opbrengst oud papier december: € 71,10 

 

 

 

 

 

 

 

ALLERLEI 

 

 

Cursus/toerusting Pastoraat 

 

Op de dinsdagavonden 18 en 25 maart wordt een cursus pastoraat aangereikt. Dit is de wens 

van meerderen. Wanneer je intensief aan bezoekwerk doet, stel je jezelf ook vaak vragen. Die 

vragen, vragen om verdieping. Daar gaan we rustig en uitgebreid over praten. Wellicht hoor je 

ook, wat je al eerder hoorde en wist. Een verfrissende blik doet je mogelijk weer verwonderen, 

en laat je ook merken dat je heel goed werk doet! Van harte genodigd! 

Graag je belangstelling doorgeven: tine.devries@pkn-franeker.nl  

 

mailto:tine.devries@pkn-franeker.nl


Tijd:   19.30 - 21.15 uur 

Plaats:  De Rank 

 

Met warme groet, Tine de Vries 

 

 

Werkers in de wijngaard gevraagd 

 

De Protestantse Gemeente Franeker is groot. Velen zijn zeer betrokken en doen al 

vrijwilligerswerk. Maar stel dat dat niet zo is en je wilt graag ook daadwerkelijk werker in de 

wijngaard/de gemeente zijn. Dan bij deze een zeer hartelijke uitnodiging je op te geven. We 

gaan dan bespreken wat jij/u graag zou willen doen! Dat is werken vanuit een wens!  

Of stel dat je al meewerkt maar er best nog wel iets bij zou kunnen doen. Schroom vooral niet 

en neem gerust contact op.  

Je kunt een mail sturen en dan maken we een korte afspraak om uit te vinden wat je zou willen 

en kunnen doen. 

 

Hartelijke groet, Tine de Vries 

M: tine.devries@pkn-franeker.nl  

 

 

Nieuws van de redactie 

 

Beste lezers, 

 

Een aantal maanden terug vroegen we om nieuwe vrijwilligers voor zowel het redactieteam als 

het aanleveren van gedichten. 

We zijn verheugd mede te delen dat we positieve reacties hebben gekregen en dat de ontstane 

lege plekken weer gevuld konden worden. 

Zoals u weet staat er op de eerste bladzijde van ons kerkblad altijd een gedicht, passend in de 

periode van het kerkelijk jaar. Titia de Boer en Jannie Krol stuurden  een jaar lang een passend 

gedicht naar de redactie, wat ze met veel zorg hadden uitgezocht. Hun laatste bijdrage vond u 

in het januarinummer van De Binding, het gedicht over de Vredesvlag. Vrede….wie droomt er 

niet van?? Vanaf deze plaats willen we jullie hartelijk danken voor het speuren  naar - en het 

opsturen van de gedichten…En er is een opvolger gevonden: Saskia de Jong heeft aangegeven 

dat zij het stokje overneemt. Geweldig en fantastisch. Saskia: welkom en hartelijk dank voor het 

aanbod. We weten zeker dat ook jij gevoelige woorden kunt vinden die ons als lezers zullen 

beroeren. 

Ook vroegen we om een nieuw redactielid. Klaas Kooistra had aangegeven dat hij ging stoppen. 

We plaatsten een oproep in het kerkblad en jawel: ook hier kwam reactie op. Tineke Postma 

wilde de open plek binnen het redactieteam wel invullen. Tineke, hartelijk welkom en we hopen 

met jouw expertise weer vele mooie uitgaven van de Binding te kunnen maken. 

 

Namens de redactie,  

Klaas Kooistra 

 

 

mailto:tine.devries@pkn-franeker.nl


 

Vanuit de communicatie-commissie 

 

Maandag 13 januari organiseerde de communicatie-commissie in De Rank een 

voorlichtingsavond over Office 365, een programma voor de interne communicatie binnen een 

organisatie. Vanuit de verschillende geledingen (Jeugdraad, Pastoraal team, Diaconie, 

Kerkrentmeesters en liturgie- en communicatiecommissie) waren er afgevaardigden aanwezig. 

Een introductie-oefening verzorgd door Klaas Kooistra (zie bijgaande foto) maakte 

communicatie zichtbaar. 

 

 
            Een oefening om communicatie zichtbaar te maken. 

 

Daarna volgde een duidelijke uitleg over mogelijkheden door Marije Miedema, als leerkracht 

werkt zij dagelijks met dit programma. Na de pauze konden er vragen gesteld worden, de 

stemming na afloop gaf aan dat alle aanwezigen unaniem stemden voor een verder vervolg. De 

commissie pakt dit op en komt z.s.m. met vervolgacties. 

 

Namens de communicatie-commissie, 

Pieter Oosterhof 

 

 

   Nieuws 

 

 

In de vorige Binding schreven we over giften die we nog niet vermeld hadden. 

Van de diaconie van Achlum /Hitzum was er € 100 bijgedragen en van gemeenteleden € 100 en 

€ 25 .Vanuit Oosterbierum is een gift van €150 ontvangen. Hartelijk dank hiervoor! 

Wilt u ook een gift overmaken dan kan dit op NL37 RABO 0320402029 t.n.v. Prot. Gemeente 

Franeker o.v.v Victory4All 

 



Het financiele overzicht over 2024 is als volgt: 

Inkomsten 

1. Oud ijzer inzameling € 4262,55 

2. Giften € 6816,10 

3. Verkoop en marktplaats € 2365,10 

4. Giften 40 jarig huwelijk Sieds en Saskia  € 2365,10 

 

Overgemaakt naar: 

Victory4All   € 13.990 

Good News South Africa  € 2305 

Nikkie’s Friends € 1000 (opbrengst gezelligheidsmarkt) 

Come Mission van Martin en Tirzah Hofman  € 75 

 

Deze maand is er voor € 245 verkocht via marktplaats en aan oud ijzer is er  

€ 349,20 opgehaald. 

Op 18 maart mogen wij op de gemeente avond van de Prot. Gem. te Reitsum vertellen over het 

werk van Victory4All. 

Verder zijn we aan het brainstormen om in 2026 weer een diaconale werkvakantie te 

organiseren voor volwassenen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Sieds en Saskia de Jong 

06-10232177  telefoon Sieds 

 

 

VROUWENGROEP “DE SCHAKEL” 

 

Maandag 17 februari in De Rank om 09.45 uur. 

Jeanet Veenstra is al eerder bij ons geweest over haar reis naar Rwanda. Deze keer vertelt ze 

over haar werk als begeleider van gedetineerden. 

 

Hartelijke groet namens  “De Schakel” 

Ymkje Santema-Hogendorp 

 

 

 



 
 

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk 

 

24 februari hebben we onze jaarvergadering.  

Wat we deze avond gaan doen is een verrassing. 

Wel houden we onze jaarlijkse verloting, jullie kunnen de spulletjes voor de verloting brengen 

van 14 uur tot 15 uur in De Rank. 

De vergadering begint om 19:45 uur. 

Gasten zijn van harte welkom 

 

Groeten, 

het bestuur 

 

 

 

 

 
 

Donderdag 13 februari 2025, 14.30 uur in “de Rank” 

 

Baukje Koolhaas uit Wijnjewoude komt met een koffer vol verhalen 

naar “de Rank” in Franeker. 

 

Voorzitter ANBO/PCOB, 

Bote Algra 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 



vrijdag en zaterdag 7 & 8 februari 

oud papier 

 

zondag 9 februari 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. M. Roepers, Achlum/Hitzum 

 

donderdag 13 februari 

Anbo/PCOB in De Rank om 14.30 uur 

 

zondag 16 februari 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. A. de Braak, Franeker 

 

maandag 17 februari 

Vrouwengroep “de Schakel” in De Rank om 09.45 uur 

 

donderdag 20 februari 

boekbespreking: Eindelijk thuis, De Rank, 10.00 uur  

 

zondag 23 februari 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. J. Zeldenrust 

 

maandag 24 februari 

Vrouwengroep “Samen Sterk” in De Rank om 19.45 uur  

 

woensdag 26 februari 

vergadering Kleine Kerkenraad 

 

zondag 2 maart 

Omroep Zilt 9.30 uur: evang. D. Wolbers 

 

vrijdag en zaterdag 7 & 8 maart  

oud papier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


