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U bent levenslang op zoek 

 

U bent levenslang op zoek naar mensen, 

die de belangen van anderen 

met evenveel liefde dienen 

als die van zichzelf - 

zij zullen eenheid stichten. 

 

U bent levenslang op zoek naar mensen, 

die de moed hebben 

om steeds weer een eerste stap te doen - 

zij zullen ontdekken dat de ander 

veel opener is dan hij kon tonen. 

 

U bent levenslang op zoek naar mensen, 

die nooit zeggen 

nu is het genoeg - 

zij zullen de kracht vinden 

om steeds een nieuw begin te maken. 

 

U bent levenslang op zoek naar mensen, 

die hun plaats en positie 

niet misbruiken maar die durven dienen - 

zij zullen het klimaat bepalen 

van recht en waarheid. 

 

U bent levenslang op zoek naar mensen, 

die winnen door te kunnen verliezen 

en de minste willen zijn - 

zij zullen de weg wijzen naar een wereld,’ 

 

U bent levenslang op zoek naar mensen, 

die naar uw maat ‘zalig’ worden genoemd. 

 

Alfred C. Bronswijk 

 

uit “Van harte” 

teksten, gebeden, liederen 

 

gedicht ingeleverd door Saskia de Jong 

 

 

De kopij voor de volgende nummers 

inleveren uiterlijk donderdag 27 maart  (nr. 4) 

en donderdag 24 april (nr. 5) 

 

Categoriale indeling 



Pastoraal bezoekwerk 

Indien jullie en u graag pastoraal bezoek willen ontvangen, dan vragen wij jullie en u zelf het initiatief te nemen 

door een bezoekje aan te vragen bij de predikant Sytze Ypma of kerkelijk werker Tine de Vries. De jeugdwerker 

Aafke Stegeman kan door jonge mensen worden gevraagd voor een bezoek. En de ouderen die in Saxenoord, 

Saxenstate of Froonacker wonen, kunnen contact opnemen met pastor Ilse Douma. Ook kunnen jullie en u altijd 

contact opnemen met een coördinator of ouderling. Hieronder is te lezen hoe de indeling er precies uitziet. Tevens 

zijn de contactgegevens bijgewerkt.  

Neem gerust contact op, want zo kunnen wij aandacht blijven geven aan het pastorale bezoekwerk in onze 

gemeente en blijven we met elkaar verbonden.  

De predikant en kerkelijk werker zijn het aanspreekpunt bij crisispastoraat. 

In het colofon hieronder geven wij een overzicht van de groepen met de daarbij behorende namen. 

 

 Colofon: 

Groep Groeiers 0-18 jaar: 

Aafke Stegeman:   aafke.stegeman@pkn-franeker.nl 

Groep Starters 18-30 jaar: 

Titia de Boer:    

Roel Rypkema    

Aafke Stegeman  aafke.stegeman@pkn-franeker.nl 

Groep Bouwers 30-50 jaar:  

Hinke Dijkstra-van der Zee   

Roel Rypkema   

Aafke Stegeman  aafke.stegeman@pkn-franeker.nl 

Ds. Sytze Ypma   

(Er bestaat een 20+groep los van het bovenstaande, deze blijft bestaan) 

 

Groep Plussers 50-70 jaar:  

Gerard de Raaf   

Hieke Joustra     

Tine de Vries  tine.devries@pkn-franeker.nl  

Groep Nestors 70 jaar en ouder:  

Tjerk Fokkema   

Seerp Broersma   

Hiltsje Oosterhof-Bekker    

Henk Bron    

Ilse Douma-Schaap  ilse.douma@pkn-franeker.nl  

Tine de Vries  tine.devries@pkn-franeker.nl  

 

Voor het pastoraat en de diensten in de zorgcentra, is de volgende indeling gemaakt: 

Saxenoord en Saxenstate:  

Bram en Annie Mulder    

Pastor Ilse Douma-Schaap   ilse.douma@pkn-franeker.nl 

Froonacker:  

Pastor Ilse Douma-Schaap  ilse.douma@pkn-franeker.nl   

Theresia: 

Sietske Oosting   

Lies Benders   

Tine de Vries   tine.devries@pkn-franeker.nl 

Botniahuis: 

Liesje Visser-Attema   

Ds. Sytze Ypma   

Parkstate:  

Tine de Vries  tine.devries@pkn-franeker.nl 

Roordastate:  

Hayo Bartlema   

Ds. Sytze Ypma    

Kening State:  

Roel Rypkema  

Tine de Vries  tine.devries@pkn-franeker.nl  
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Westerpoort:  

Ds. Sytze Ypma   

Martenahiem, Tzum:  

Seerp Broersma   
 

MEDITATIE DOOR: ILSE DOUMA 

 

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd    

 

Met de viering van Aswoensdag is de tijd van voorbereiding op Pasen begonnen, ook wel Lijdenstijd 

genoemd. Het is niet zomaar dat deze periode veertig dagen duurt. Het herinnert aan de veertig dagen dat 

Jezus in de woestijn verbleef, nadat Hij was gedoopt in de Jordaan. Daar werd Hij aangewezen als Gods 

Zoon, de zoon van Adam. De naam ‘Adam’ betekent mens. Hij was de eerste op aarde en uit hem is heel 

de mensheid voortgekomen. Jezus is de tweede Adam. Vervuld van heilige adem gaat Hij de woestijn in 

en laat zien wat het betekent om mens te zijn op aarde. 

 

 

Aan het begin van de veertigdagentijd wordt vaak Lied 538 gezongen (zie kader) Het lied begint te 

vertellen dat mensen leven van genade buiten de eeuwigheid. Het roept op tot reflectie over hoe we in het 

hier en nu, op aarde, vanuit Gods genade kunnen leven, de woorden van Jezus en het voorbeeld dat Hij 

heeft gegeven als inspiratiebron. Allerlei tegenstrijdigheden worden genoemd als beproevingen die aan 

geen mensenleven voorbij gaan: water en woestijn, wind en vuur, vrede en strijd, honger en dorst. In die 

uitdagingen is de Heilige Geest voortdurend aanwezig om ons te ondersteunen. Het is deze Geest, deze 

heilige adem, die ons leid op het pad dat God voor ons heeft voorbereid.  

 

 

Een mens te zijn op aarde is van alle tijden en alle plaatsen.  Wij zijn niet de eersten, maar bewegen mee 

in een eeuwenlange stoet door de geschiedenis. We lopen samen met anderen stukjes op, dragen met ons 

mee wie ons zijn voorgegaan en lopen hen tegemoet die na ons komen. Zo gaan we verder met ogen 

gericht op de hemel en voeten in de aarde. Verder om meer mens te worden.  

 

De aarde onder ons is heilig, gevormd door eeuwen van leven en groei. Uit aarde zijn we ontstaan en tot 

aarde keren we weder. Maar we zijn méér dan enkel een stoffelijk lichaam. We dragen de adem van God 

in ons, Zijn adem bezielt en roept tot leven. 

 

 

Kader: 

 

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 

is leven van genade buiten de eeuwigheid, 

is leven van de woorden die opgeschreven staan 

en net als Jezus worden die ’t ons heeft voorgedaan. 

 

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 

is komen uit het water en staan in de woestijn, 

geen god onder de goden, geen engel en geen dier, 

een levende, een dode, een mens in wind en vuur. 

 

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 

dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd, 

de dagen en de nachten, de honger en de dorst, 

de vragen en de angsten, de kommer en de koorts. 

 



Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 

dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt: 

de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan, 

dat is op deze aarde de duivel weerstaan. 

 

Lied 538 uit het Liedboek 

 

KERKDIENSTEN 

 

Zondag 9 maart  

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

  

Zondag 16 maart 

 10.00 uur Martinikerk: ds. J.H. Hamoen, Joure 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. P. Speelman, Folsgeare 

    

Zondag 23 maart 

 10.00 uur Martinikerk: ds. Sytze Ypma  

     

Zondag 30 maart 

 10.00 uur Martinikerk: ds. J. Hilverda, Winsum 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. S. Ypma, Frjentsjer 

 

Zondag 6 april 

 10.00 uur Martinikerk: ds. E. Zwerver, Oudega 

 

 

BIJ DE DIENSTEN 

 

Zondag 9 maart  

Martinikerk 10.00 uur  

1ste  zondag van de veertigdagentijd 

Herbevestiging Ambtsdragers  

Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Gerard de Raaf 

Diaken: Wessel Veenstra, Carla van der Kooi  

Lector: Rinske van der Pol 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie, zie uitgelicht elders in deze Binding  

Koster: Appie Reitsma 

Beeldpresentatie: Berend Bosgra 

Geluid en camera: Jan Eising en Jan Roorda 

Klokluider: Hayo Bartlema 

Koffieschenken: Jaap en Annie Osinga, Martha Burggraaff 

Koffiedrinken na de dienst 

 

We lezen deze zondag uit Deuteronomium 5: 6-21 en zullen zien hoe die woorden Jezus en ons 

weerbaar maken, bestand tegen afgoden en verleiding. Na de preek worden vier leden van de 

kerkenraad in het ambt van ouderling en diaken herbevestigd. Het zijn Jannie de Vries en Johan 

Bouwman als kerkrentmeesters en Carla van der Kooi en Wessel Veenstra als diaken. Dit is een 

korte maar verheugende ceremonie in deze dienst.  

 



ds. Sytze Ypma 

 

 

 

 

Zondag 16 maart  

Martinikerk 10.00 uur  

2de zondag van de veertigdagentijd 
Voorganger: ds. Jan Henk Hamoen, Joure 

Ouderling van Dienst: Seerp Broersma 

Diaken: Djoke de Boer, Hiele Walinga 

Lector: Bernice de Raaf 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk  

2e Rondgangscollecte: diaconie, zie uitgelicht elders in deze Binding 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Pieter Oosterhof 

Geluid en camera: Jan Roorda en Bram Boekema 

Klokluider: Derk Boddeüs 

Koffieschenken: Jan Havenga, Rikert Nijkamp, Willem Koopmans 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Zondag 23 maart  

Martinikerk 10.00 uur 

3de zondag van de veertigdagentijd  

M.m.v. Frominae o.l.v. van dirigent Jannie de Groot 

Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Roel Rypkema 

Diaken: Annet Walinga, Jellie Banga 

Lector: Margje Bijlsma 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie, zie uitgelicht elders in deze Binding 

Koster: Sikke Dijkstra 

Beeldpresentatie: Tjalling de Jong 

Geluid en camera: Jan Eising en Sybe Swart 

Klokluider: Klaas Kooistra 

Koffieschenken: Sjoerdtje Stellingwerf, Elly van den Bos, Tineke Kampen 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Over bevrijding van de last van ballingschap gaat deze zondag de eerste lezing, uit Exodus 6: 1-

7. Over het grote thema schuld en boete vertelt Jezus met het prachtige kleinood van een 

gelijkenis, te weten die van de vijgenboom. Die geeft al jaren geen vrucht. Omhakken dus, of 

een kans geven? Met gelijkenissen als deze vertelt Jezus ons van God en zijn koningschap.  

 

ds. Sytze Ypma 

 

Zondag 30 maart  

Martinikerk 10.00 uur 

4de zondag van de veertigdagentijd  
Voorganger: ds. Jurjen Hilverda, Winsum 



Ouderling van Dienst: Hieke Joustra 

Diaken: Carla van der Kooi, Hiele Walinga 

Lector: Annie Mulder 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie, zie uitgelicht elders in deze Binding 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra 

Geluid en camera: Dick Tolsma Osinga en Jan Eising 

Klokluider: Rikert Nijkamp 

Koffieschenken: Alfie de Groot, Trijntje Stellingwerf, Matty Tasma 

Koffiedrinken na de dienst 

 

 

De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com  

 

 

Afspraken over begrafenissen  

  

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen 

dragen, hebben we daar de volgende afspraken over gemaakt. 

 

Bij overlijden kunt u een van de drie pastores bellen: Ilse Douma voor Saxenoord, Saxenstate en 

Froonacker, in de andere gevallen belt u Tine de Vries of ds. Sytze Ypma. Het hangt van hun 

agenda op dat moment af, wie welke begrafenis kan doen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ds. Sytze Ypma   

Kerkelijk werker Tine de Vries tine.devries@pkn-franeker.nl  

Pastor Ilse Douma) ilse.douma@pkn-franeker.nl 

 

Vanuit de Frisiapastorie 

 

Vrijdag 28 februari schreef de westerse wereld geschiedenis. Ik was met Anneke naar een opleiding voor 

familieopstellingen met gezinnen en we zaten in een hotel in Groesbeek, bij Nijmegen. Ik had ergens 

opgevangen dat er een knetterende ruzie was ontstaan tussen Zelensky en Trump in the Oval Office. Ik 

zette de tv aan om Nieuwsuur te kijken. Daarin waren we getuige van een ontaarding van gesprek en 

beschaving. Het Engels kent de woorden ‘be polite’ voor ‘wees beleefd’. Zoals de waarheid er steeds 

meer niet toe doet, zagen we hier dat ook beleefdheid niet meer telde. Het gesprek, we weten zo 

langzamerhand niet meer hoe fundamenteel de kunst van het met elkaar kunnen blijven spreken is. 

Gelukkig kent de Engelse premier de grondvoorwaarden voor een goed gesprek, het ‘be polite’, en 

nodigde hij zijn gasten de zondag erop uit, met als speciale gast Zelensky.  

Een gesprek, praten met een ander, met een groep, of met je zelf, of met God, het is altijd een dialoog. En 

een dialoog staat gelijk aan een avontuur, want je weet nooit zeker waar je uitkomt in gesprek met elkaar. 

Er kan zomaar een verrassende wending komen, door de ontmoeting van meningen die nieuw inzicht of 

een verrassend tegenover geven. De Joodse filosoof Martin Buber schreef het boek ‘Ik en jij’. Daarin 

beschrijft hij het wonder van een dialogisch leven. Een dialoog, zo leert hij, heeft betrekking op de 

woordelijke relatie tussen mensen, maar in feite op het leven zelf, als een Jij waartoe we ons verhouden. 

Het is een houding van de ziel die weet dat heel het leven spraak en samenspraak is, een heilig weefsel 

van verbinding.  
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We staan aan de voet van de veertigdagentijd, van de tocht van balling-zijn naar het land van belofte. De 

reis gaat symbolisch door de woestijn. In het Hebreeuws is het woord voor woestijn ‘midbar’. Dat 

betekent ook nog ‘met elkaar in gesprek zijn’. Dus het woord woestijn en het woord gesprek hangen met 

elkaar samen in het Hebreeuws. Onze zeven zondagen durende reis naar Pasen is dus niet alleen een 

woestijnreis, maar ook een reis van ontmoeting en gesprek. Een gesprek is: onderweg gaan met de ander. 

Vanuit het spreken met elkaar kan van alles opkomen, op z’n scherpst geformuleerd, oorlog of vrede. Dat 

is wat er op het spel staat in de ontmoeting, altijd weer. Je bent samen onderweg. De woestijnreis van 

Mozes en de Israëlgemeente is een vertolking van de reis van het gesprek van de gemeente met God. De 

woestijnreis gaat over ons. Over ons onderweg zijn met elkaar, over ons onderweg zijn met God. 

 

ds. Sytze Ypma 

 

 

 

Ouderenpastoraat   (kopje)  

 
Vrijwilligers 
 

In de vorige Binding verscheen een oproep tot nieuwe vrijwilligers voor de vieringen en koffiemorgens in 

Saxenoord. We zijn blij om te vernemen dat zich inmiddels een paar mensen hebben gemeld zodat alle 

activiteiten door kunnen gaan en heten hen welkom in ons team! 

 

Op dinsdag 25 maart om 15.00 uur is er een bijeenkomst voor de vrijwilligers die betrokken zijn bij de 

vieringen in Saxenoord. Let op: deze vindt plaats in De Rank. Deze middag zullen we ervaringen 

uitwisselen rondom het vrijwilligerswerk. We hopen op een goed samenzijn en veel inspiratie! 

 

Pastorale Broodmaaltijd 

 

Om alvast in de agenda te noteren: Op donderdag 3 april om 16.00 uur is er in Saxenoord een Pastorale 

Broodmaaltijd. De samenkomst zal in het teken staan van het komend Paasfeest. Rondom de maaltijd 

zingen we een aantal mooie paasliederen en is er aandacht voor het Goede Nieuws! 

 

Vieringen in diverse huizen 

Froonacker 28 maart om 10.00 o.l.v. ds. Teije T. Osinga 

Theresia 12 april om 19.00 uur o.l.v. ds. Flora Visser 

Keningstate 16 april om 15.00 uur o.l.v. Tine de Vries  

Saxenoord 18 april om 16.00 uur H.A. o.l.v. ds. Sytze Ypma 

 

 

Ontvang een hartelijke groet van Ilse Douma 

 

 

UIT DE KERKENRAAD  

 

Voorzitter :   Rolf Bremmer 

Secretaris: Wina Droogendijk – Hofstra 

 e-mail: scriba@pkn-franeker.nl 

 

 

Van de voorzitter 

 

De vorige keer schreef ik over het ziekzijn van onze scriba, Piety Sieperda. De inkt was nog niet droog, 

bij wijze van spreken, of er kwam bericht dat er een einde aan Piety’s leven was gekomen. We hebben 

afscheid van haar genomen met een dankdienst in de Martinikerk op 15 februari. Als kerkenraad denken 
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we met dankbaarheid aan Piety terug voor al het werk dat ze verzet heeft voor onze gemeente: vooral in 

het pastorale werk, en de laatste paar jaar daarnaast ook als scriba. Na jarenlang kleuterjuf in Tzum te zijn 

geweest, was Piety gaan werken voor de Protestantse Kerk. Eerst op het kantoor in Leeuwarden, en later 

op het hoofdkantoor in Utrecht. Ze kende de bestuurlijke kant van de kerk daarom als geen ander. 

Bovendien had ze daarbij ook nog een studie voor kerkelijk werker gevolgd. Dus ook in de praktische 

theologie was Piety goed thuis. Van haar kennis, vaardigheden en inzet, en van haar Godsgeloof hebben 

wij de vruchten mogen genieten, in overvloed. We zongen van dat geloof, getuigend en biddend, in de 

afscheidsdienst: 

 

 Want een leven zonder baken 

 heeft geen doel en kent geen baan.  

 Leid ons, dat wij niet verzaken, 

 tot ook wij voor anker gaan. 

 

Bij al dat verdriet was er toch ook weer reden voor vreugde. We hebben intussen namelijk een nieuwe 

scriba: Wina Droogendijk-Hofstra. Wina en haar man Jan wonen sinds bijna een jaar in Franeker. Voor 

Wina was dat eigenlijk thuiskomen, want de eerste achttien jaar van haar leven heeft ze in Franeker 

gewoond en kerkte ze aan de Zilverstraat. Voor Jan, inmiddels emeritus predikant – u hebt hem misschien 

al eens horen voorgaan – was Franeker door de vele bezoekjes aan Wina’s familie ook geen onbekend 

terrein. We zijn erg blij dat Wina eigenlijk zonder aarzeling meteen ‘ja’ zei, toen ik haar polste bij een 

kopje koffie in hun nieuwe huis. Inmiddels is ze een kleine maand bezig om zich in te werken. En dat 

loopt gesmeerd. 

 

Verloor ds. Sytze Ypma in januari zijn moeder, in februari moest zijn vrouw Anneke afscheid nemen van 

haar moeder. Samen werden ze dus van dichtbij in korte tijd geconfronteerd met de eindigheid van het 

leven. Eerst ben je nog kind, zo oud als je bent, en dan sta je bovenaan de ladder van een generatie. 

Mogen de berijmde woorden van Mozes in Psalm 90 voor Sytze en Anneke (en ook voor ons) een steun 

in de rug zijn: 

 

 Geslachten gaan, geslachten zullen komen, 

 Wij zijn in Gods ontferming opgenomen. 

 

Rolf Bremmer 

 

Bidden op syn Frysk 

 

Okkerlêsten wie ds. Hinne Wagenaar fan Nijkleaster/Jorwert by ús yn ’e Martinitsjerke te preekjen. De 

tekst kaam út ’e Berchrede dêr’t Jezus fan ús yn freget net te reagearjen sa’t minsken meastentiids dwaan 

as sy oerfrege wurde of sels min behannele wurde. Krekt oarsom, wat no as ús reaksje fan leafde en 

geduld tsjûget? Doe lies dûmny in gebed foar dat my rekke. Letter yn ’e wike haw ik him frege oft er my 

de tekst fan dat gebed stjoere woe. Ik jou it graach troch: 

 

Gebed om waarmte  

 

Ivige, goede God,  

wij waarmje ús  

oan de belofte fan  

in goede, in hielmakke skepping.  

 

Wy hâlde it by inkeld  

de leafde as ienige wapen,  

bliuwe sykjen nei fersoening en frede,  

bliuwe langjen nei freonskip.  

Wy skinke elkoar hjoed oan jo hoede,  



oan elkoars omtinken en soarch.  Amen  

 

Dit gebed, sa fertelde dûmny Wagenaar my, is ûntstien by ien fan ’e tsjinsten yn it Nijkleaster. Letter is it 

telâne kommen yn de fêste liturgy fan de moarnsfiering. Wa wit klinkt it ek wat faker by ús yn ’e 

tsjerketsjinst. 

 

Rolf Bremmer 

  

 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

 

Voorzitter:       Sebastiaan Douma 

Secretaris :          Janny de Vries-Fokkema 

      e-mail: secretaris.cvk@pkn-franeker.nl 

Penningmeester:  Douwe Wijnalda 

 

Omega en Alpha 

 

Piety 

“Lieve Piety wat zullen we je missen als gemeentelid, scriba maar zeker ook als vriendin, 

jouw betrokkenheid binnen de kerk was ongekend, de contacten en de mailtjes”. Met deze 

woorden begon ik de vergadering van het CvK. We hebben je herdacht en bedankt voor al 

het werk wat je voor de kerk hebt gedaan. Het betekend een einde van een tijdperk waarin 

gewone dingen bijzonder werden. Omega 
 

Jo Rispens  

Een woord van dank is er voor de fam. Bijlsma. Zij schonken de kerk een 16 tal prachtige 

schilderijen van Jo Rispens, zeker de moeite waard om ze na de kerkdienst te bekijken, 

thema: de Schepping en Openbaringen. En wat mooi dat ze een plek in onze gemeente 

hebben gekregen, dank daarvoor. De schilderijen hebben een nieuw begin. Alpha 
 

Actie Kerkbalans 

Ook een dank voor u als gemeentelid, voor de bijdrage die u heeft gedaan tijdens de actie 

kerkbalans, inleveren kan nog altijd op het kerkelijk bureau. Ook dank voor een ieder die 

betrokken was bij het klaarmaken, bezorgen en ophalen en de verder verwerkingen van de 

Actie Kerkbalans. Elk jaar weer een hele klus. Dank hiervoor! 
 

 

Met een hartelijke groet, 

Sebastiaan Douma 

Voorzitter CvK 

 

 

Vooraankondiging: nieuwe website Kerkomroep per 17 maart 2025! 

 

Uit de Nieuwsbrief van de organisatie Kerkomroep.nl het volgende bericht: 

Over enkele weken is het zover, dan introduceren wij een nieuwe website voor Kerkomroep.nl!  Op 

maandagmiddag 17 maart 2025 om 12:30 uur gaan we live: een ander uiterlijk voor de site maar met 

hetzelfde bedieningsgemak voor iedereen.  



Wij realiseren ons dat deze verandering voor sommigen van u even wennen zal zijn. Daarom gaan we live 

op een maandag, dan heeft u nog tijd om vóór de zondag hulp te vragen indien nodig. De app wijzigt nog 

niet, die volgt op een later moment. Voor gebruikers van een Mediabox of Settopbox wijzigt er niets. 

Belangrijkste wijzigingen voor u als kijker en luisteraar: 

De basisindeling van de website blijft eigenlijk hetzelfde maar wel met een ander uiterlijk. Een paar 

zaken zullen echter wat aandacht vergen van  u als gebruiker, want ook al is de naam van de website 

hetzelfde, de onderliggende verwijzingen zijn wel veranderd. Hieronder staan de belangrijkste 

wijzigingen voor u als kijker en luisteraar: 

 ·           de kerken die ingesteld staan onder “Mijn Kerken” in de huidige website, zullen opnieuw moeten 

worden ingesteld in de nieuwe website. 

·           Een link of snelkoppeling naar uw kerkpagina op Kerkomroep.nl werkt niet meer na de omzetting. 

Er zal een nieuwe link of snelkoppeling moeten worden gemaakt. 

De knop voor inloggen staat in de nieuwe website op een andere plaats: de knop staat nu bij de uitzending 

of het archief.  Wij maken alvast de nieuwe link bekend nog vóórdat de nieuwe website live gaat. De 

nieuwe link werkt dan alleen nog niet, er zal een foutmelding komen bij het gebruiken. Pas vanaf 

maandag 17 maart 2025 zal de nieuwe link functioneren. De nieuwe link voor de uitzendingen vanuit de 

Martinikerk is: https://www.kerkomroep.nl/kerken/21162  

 

Mocht deze overgang bij u voor problemen zorgen, dan kunt u contact opnemen met: 

Johan Bouwman  

Via kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl of ’s morgens: 0517 393200 

 

   

 

INCASSOKALENDER 

FONDS:  INCASSODATUM:  

Actie Kerkbalans    27 maart 

Zending     27 maart 

 

COLLECTEN EN GIFTEN 

 

Viering Saxenoord vrijdag 21 februari collecte: € 73,15 

Viering Froonacker vrijdag 28 februari collecte: € 48,50 

 

19 jan. Oecum. dst collecte Zonnebloem afd. Franeker   € 445,22 

19 jan. Joh. de Heer zangdienst     € 218,60 

26 jan. Diaconie       € 256,90 

26 jan. Kerk        € 247,93 

2 febr. ZWO, project Twalumbu     € 395,02 

2 febr. Kerk        € 229,84  

9 febr. HA, diaconie st. hoop voor Albanië    € 624,21 

  

QR code voor de collectes Protestantse Gemeente Franeker: 
 

 
 

Voor alle ontvangen giften via de bank en via de QR-codes en via de ponkjes en schalen in de kerk, héél 

hartelijk dank!  

 

https://www.kerkomroep.nl/kerken/21162
mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl


Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en 

12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 bonnen. 

Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen. 

 

 

DIACONIE 

 

Voorzitter: Wessel Veenstra  

Secretaris:  Djoke de Boer-Boutsma 

  

'Als nieuw!' 

Het thema dit jaar is 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'. We kijken uit naar het koninkrijk 

van God. Tegelijkertijd zien we ook al wat van dat koninkrijk in het hier-en-nu, zoals in al het werk dat 

kerken en partnerorganisaties van Kerk in Actie wereldwijd doen voor mensen in nood. Ga in deze 

Veertigdagentijd mee naar kerken en gemeenschappen in China, Colombia, Moldavië, de Golfstaten en 

Oekraïne, door voor hen te collecteren. Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop 

en liefde.  
 
Zondag 9 maart 2025 Collecte Zending  
 
China – Toevluchtsoord voor migranten in nood  
  
In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische migranten, vooral vrouwen. Hun positie is kwetsbaar: soms worden 
ze opeens ontslagen en staan dan zonder inkomen en onderdak op straat. Anderen worden misbruikt of staan er 
bij ziekte alleen voor. Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk onderdak, medische zorg, psychosociale 
en geestelijke begeleiding en juridische hulp. Ook kunnen vrouwen cursussen Engels of computervaardigheden 
volgen en krijgen ze hulp om hun positie te versterken. 
  
Geef aan de collecte en steun via het programma Zending van Kerk in Actie migranten in nood in China en andere 
zendingsprojecten wereldwijd. Of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 
collecte zending maart of doneer online. Hartelijk dank voor je gift.  Meer lezen? 
kerkinactie.nl/migrantenhongkong  
  
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!  

 
Collecte Missionair Werk  
 
Zondag 16 maart 2025 De kliederkerk is er voor jong en oud  
 
Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije missionaire vorm van kerk-zijn. Het brengt jong en oud, niet-gelovigen en 
kerkelijk betrokkenen samen. Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op een creatieve manier de 
Bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor hun eigen leven. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale 
kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen 
meer over de Bijbel kunnen leren en samen kunnen vieren en eten. 
 
Geef in de collecte en steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk in Nederland. Maak je bijdrage over op 
NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Missionair werk maart. 
  
Meer lezen? kerkinactie.nl/collecterooster  
  
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!  
 
Zondag 23 maart 2025 Collecte Werelddiaconaat Project YFC - Moldavië 

 

http://kerkinactie.nl/migrantenhongkong
http://kerkinactie.nl/collecterooster


Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst  

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland 

om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die 

ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. 

Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra 

van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed 

opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze 

kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor 

het leven. Helpt u mee? Geef kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke ervaring van liefdevolle 

aandacht. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals Youth for Christ in 

Moldavië. Van harte aanbevolen!  

Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kinderen in Moldavië. 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 

 

Zondag 30 maart 2025 Collecte Werelddiaconaat  

Kinderen in achterstandswijken in Colombia weerbaar maken  

In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in wijken vol armoede en geweld. Het 

buurtcentrum van FPT is een veilige plek waar ze terecht kunnen voor sport, spel en creativiteit. Elk jaar 

kunnen hier ook 45 jongeren een koksopleiding volgen. Ook ouders worden begeleid. De kinderen leren 

hun rechten kennen. Ze worden weerbaar gemaakt tegen geweld en kunnen op deze manier een beter 

bestaan opbouwen. Voor veel kinderen is het centrum hun tweede thuis.  

Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat kwetsbare kinderen in Colombia en waar ook ter 

wereld om een beter bestaan op te bouwen. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 

0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. kinderen Colombia of doneer online. Hartelijk dank voor je gift.   

Meerlezen: kerkinactie.nl/kinderencolombia  

 
 

Vakantie Buro PKN 

 

Door de Diaconie is in februari 2025 contact gelegd met een gezin in Franeker. Voor het gezin hebben 

we, met hun toestemming, een aanvraag gedaan bij het `Vakantie Buro` van de landelijk Protestantse 

Kerk in Nederland.  RCN-Parken bieden de mogelijkheid om gezinnen gratis van een vakantie te laten 

genieten in één van hun parken in Nederland. Een lang weekend of een week. Vorige week ging ook 

namens onze gemeente een gezin op vakantie. Het gezin, dat we nu hebben opgegeven, bestaat uit 3 

personen. Ze zijn hun hele leven nog nooit op vakantie geweest. Financieel hebben ze het zwaar en 

krijgen voor eerste levensbehoeften regelmatig een pakket van de voedselbank. Aanvragen wil nog niet 

zeggen, dat ze de vakantie krijgen toegewezen. Er zijn heel veel aanvragen. In ieder geval is er weer een 

mooi contact ontstaan.  

 

Week van de Deelstations 

In de gemeente Waadhoeke, ik schreef dat wel eens eerder, zijn we als Protestantse Gemeente Franeker 

aangesloten bij het Interkerkelijk Diaconale Overleg (IDO). Daarbij zijn nu 18 kerkgemeenschappen 

aangesloten. Samen maken we plannen en wisselen we informatie uit. We leren daar ook van elkaar.  Nu 

zijn we als IDO betrokken bij de organisatie van `de week van de deelstations`.  In de week van 19 t/m 

25 mei 2025 organiseren wij deze week.  

Binnen de gemeente Waadhoeke staan inmiddels zo’n 18 deelstations, waarvan 14 van de diaconieën van 

de gezamenlijke kerken van Waadhoeke. 

Dit zijn openbare kasten waar mensen die wat over hebben producten in kunnen plaatsen en mensen die 

in nood zitten producten uit kunnen halen. 

Tijdens deze actie week organiseren wij diverse activiteiten om bekendheid te genereren en producten in 

te zamelen om alle kasten gevuld te houden.  

Op zondag 25 mei houden alle gezamenlijke kerken een inzamelingsactie voor de Deelstations. 

Achter in de kerk staan dozen waarin u houdbare producten  kunt doneren. U kunt denken aan 



voedingsmiddelen, verzorgingsproducten en schoonmaakartikelen. 

Ook willen we afsluitend een collecte houden voor de Deelstations. 

Er volgen nog data over de inzameling. Ook organiseren we een zogenaamd `fundraising diner` in 

Bloemketerp voor 80 personen met een veiling. Ook een manier om donaties en hulp te krijgen.  

Later meer details. 

 

Donatie aan Advendo 

 

Regelmatig genieten we in onze kerk en tijdens erediensten van de prachtige klanken van Advendo. In 

sociale media werd bekend gemaakt, dat de jeugdleden van Advendo actie voeren om geld bij elkaar te 

krijgen voor muziekinstrumenten. Het is uniek, hoe goed Advendo bezig is met het werven van 

jeugdleden en het enthousiasmeren van jeugd. Toen er een vraag kwam aan de Kerkenraad om een 

bijdrage voor deze instrumenten vanuit het fonds Vluchtelingen, hebben we daar volmondig `Ja` op 

beslist. Advendo ontving in dankbaarheid een donatie uit dit fonds van 1000 euro. 

 

 
 

 

Vluchtelingen 

 

Met de gemeente Waadhoeke zijn we in overleg over het wel- of niet continueren van de mogelijkheid 

om vakantiehuisjes te huren voor de opvang van Vluchtelingen. Daarover later meer. Ook met de 

vrijwilligers, betrokken bij de opvang en begeleiding van het Libisch gezin en het inmiddels vertrokken 

Eritrese gezin, zal worden geëvalueerd en gerapporteerd aan de Kerkenraad. Kijken waar we dan staan, 

hoe we erover denken en dan ook besluiten of we ermee door willen gaan. De evaluatie zal plaatsvinden 

in de maand maart 2025.  Voorlopig mag het Libische gezin blijven wonen in het huisje. 

 

Wessel Veenstra 

 

 

Inzet subsidiecommissie Botniastins beloond 

 

In een vorige Binding maakten wij melding van het feit, dat het bestuur van de Stichting 

Beheer Diaconale Goederen Franeker druk bezig is met de voorbereiding om het 

eeuwenoude pand van de Botniastins te verduurzamen. Daartoe is een subsidiecommissie 

ingesteld. Oud-voorzitter Pieter Oosterhof, penningmeester Sjoerd Bartlema en secretaris 

Carla van der Kooi hebben reeds vele uurtjes gestoken in het invullen van allerlei 

benodigde formulieren om voor subsidiegeld in aanmerking te kunnen komen. En met 

succes! 



Voor de aanvraag van de subsidieregeling van het rijk voor duurzaam maatschappelijk 

vastgoed (DUMAVA) werd de hulp ingeschakeld van Johan Jorritsma van Buro Erfdiel. 

De aanvraag werd positief beoordeeld en dat leverde een bedrag van 57.000 euro op. 

Het provinciale Iepen Mienskipsfûns kende een subsidie van 35.000 euro toe. Onze 

aanvraag werd namelijk positief beoordeeld op de effectiviteit van de te nemen 

maatregelen en de besparing van kosten in de toekomst, zoals een  daling van kosten voor 

gasverbruik. 

Ook via onze crowdfundingsactie werd geld gedoneerd. Het Stichtingsbestuur wil dan ook 

een ieder bedanken die ook op deze wijze onze Botniastins een warm hart toedraagt. 

Mocht u ook willen doneren, dan kunt u een gift overmaken op rekening NL61 INGB 

0002834620 t.n.v. de Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker. 

De subsidies en donaties zullen eraan bijdragen om de Botniastins tot een duurzaam 

sieraad van onze stad te maken. 

                                                                                                                 Hiele Walinga 

 

 

ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST  

 

Voor ziekmeldingen en ziekenbrief, de ziekendienst contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, 

informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief: 

 

mw. L. de Beer-Dijkstra 

mw. N. Ferwerda-Dotinga 

mw. A. van Nimwegen-Vlietstra 

 

 

 

 

 

MUTATIES: 

Doorgeven aan: 

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC 

’s morgens van 08.00-12.00 uur  

kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 

0517 -393200  

 

 

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan door aan het kerkelijk 

bureau. Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij 

ons niet bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau. 

 

 

 

 

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN 

 

 

Diaconale Middag 
Zaterdag 8 maart 2025 in De Rank te Franeker  

mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl


Wij nodigen u van harte uit voor de Diaconale Middag op zaterdag 8 maart 2025 van 15.00 uur tot 17.30 

uur in De Rank. Tijdens deze middag zal Jannie Boonstra vertellen over het werk als consulent voor Kerk 

in Actie en over haar reis  naar Moldavië. Bovendien is er de mogelijkheid om heerlijke Moldavische wijn 

en honing te kopen of te bestellen. 

Daarnaast organiseren we de welbekende Paasgroetactie waarbij we kaarten schrijven voor gedetineerden 

en we eindigen met een gezellige bingo met prachtige prijsjes. Het belooft een mooie en betekenisvolle 

middag te worden. Komt u ook? 

We kijken ernaar uit u te verwelkomen!   

 

 

Euthanasie en geloof 
 
Vorig jaar op 12 november sprak huisarts Arjan Jorritsma in de Rank over het thema "euthanasie". Dat 
was een leerzame avond waar grote belangstelling voor was. Niet alle vragen konden toen beantwoord 
worden. Bijvoorbeeld hoe we vanuit ons geloof aankijken tegen stervenshulp en euthanasie. En wat 
staat er over in de Bijbel? En wat zeggen de kerken? Wat zeggen de voor- en de tegenstanders en is er 
ruimte voor verschil van mening? 
Over deze en andere vragen willen we graag met elkaar opnieuw een avond in gesprek na een inleiding 
door ds. Roger Wind. 
 
 
datum:  19 maart 2025 
tijd:   20.00-22.00 uur 
plaats:  De Rank 
inleiding:  ds. Roger Wind 
gespreksleiding: Ilse Douma en ds. Sytze Ypma 
 
 

 

Samenwerking binnen de categorieën 
 
De pastorale categorieën groeiers, starters en bouwers slaan de handen in 1 om de mensen uit deze groepen 
samen te brengen. De contactpersonen van deze groep organiseren momenten van verbinding waarbij 
ontspannen samen zijn en een inhoudelijk aanbod hand in hand zullen gaan. In de periode tot de zomer plaatsen 
wij graag onze initiatieven op deze plek in de binding.   
 

Inspiratie- uur en maaltijd op 23 maart 

 
Wie: volwassenen t/m 50 jaar en kinderen in de leeftijd tot 18 jaar 
Thema: Identiteit  
Tijd: 16.00 uur –18.30 
Locatie: De Rank – grote zaal 
Tijdens het inspiratie-uur zal er voor kinderen een eigen aanbod zijn 
Opgave: aafke.stegeman@pkn-franeker.nl 

 
Over het thema 
Identiteit is een essentieel thema binnen de christelijke traditie. Onze identiteit bepaalt waar wij waarde aan 
hechten en wat zin en betekenis aan ons leven geeft. We ontwikkelen onze identiteit tijdens de opvoeding en 
andere ervaringen die wij opdoen. In de samenleving van vandaag wordt steeds meer een beroep gedaan op onze 
persoonlijke identiteit, op wie en wat we zijn. Ook om onze christelijke traditie door te geven. Zijn wij het nog wel 
gewend om wij te zeggen? Om een gezamenlijke identiteit uit te dragen? In dit inspiratie-uur willen wij zoeken 
naar onze gemeenschappelijke delers. Wat betekent het voor onze identiteit en onze relatie tot anderen dat we 
er voor kiezen om wel of niet in een christelijke traditie te gaan staan. 



We gaan dit gesprek aan na twee korte introducties door Sytze Ypma en Eeuwke Bremmer. Sytze spreekt 

over opvoeden ( “iemand zijn” Joep Dohmen) en Eeuwke over relaties (zij ontwikkelde een programma 

voor stellen "Stellenstof”). 

 

 

Nabespreken van een preek… U doet toch óók mee?? 

 

Wat zou het fijn zijn om op een plezierige en ontspannen wijze met elkaar van gedachten 

te wisselen over een preek die je net hebt gehoord. Je werd op één of andere manier 

geraakt door de boodschap die je net hoorde of vindt het fijn nog even wat langer met een 

aantal anderen over de preek door te praten.  

Zó kwam het idee tot stand om gelegenheid te bieden voor het nabespreken 

van een meditatie. Ook dát is gemeente zijn! 

 

We zijn met de invulling aan de slag gegaan. 

Hiervoor zal een speciale tafel worden neergezet in het verlengde van de koffietafels, 

vlakbij de preekstoel. Op die (s)preektafel zijn (voorstel) vragen aanwezig om eventueel 

het gesprek wat gerichter op gang te brengen, indien nodig. 

Bovendien kan ook de predikant worden uitgenodigd aan tafel te komen. 

U schuift gewoon aan en er zijn beslist géén verplichtingen!  

We willen in een ontspannen sfeer met elkaar in gesprek gaan. 

 

We starten op de laatste zondag van de maand: zondag 30 maart, zondag 27 april en 

zondag 25 mei.  

U bent van harte uitgenodigd mee te doen!                         

                                                                                           Jellie Banga / Hiele Walinga 

 

Nieuws uit de commissie ‘Dementie vriendelijke Kerk’ 
 

Zoals we eerder dit seizoen al hebben gemeld in de Binding willen we een vervolg geven aan de vorig 

jaar gehouden lezing over dementie. 

 

In een vergrijzende samenleving worden steeds meer mensen getroffen door de diagnose dementie. Ook 

in onze geloofsgemeenschap van de PKN Franeker zijn steeds meer mensen met de diagnose dementie. 

Wat betekent dit voor ons als gemeente? 

Afgelopen tijd zijn we als commissie bezig geweest met invulling van deze vraag. 

 

Op zaterdagmiddag 5 april hebben we voor u/jou een themamiddag pastoraat en dementie in De 

Rank georganiseerd en hiervoor is Annemarie Roding uitgenodigd.   

Mevr. Roding is predikant geestelijk verzorger in een verpleeghuis en schrijfster van het boek ‘Pastoraat 

en dementie’, een handleiding voor vrijwilligers en professionals in de kerk. 

Onder leiding van haar gaan we deze middag met elkaar in gesprek.  

Na een uitleg van ‘wat is dementie’ zijn onderwerpen:  

* Geloof en dementie – gespreks- en denkmomenten. 

*De Kerk en dementie – wat kunnen we als kerken beteken en hoe doen we dat? 

                                                  - kerkdiensten  - diaconie en de rol van mantelzorgers. 

*U en dementie- over persoonlijke contacten en wederzijdse betekenis 

 

Het beloofd een interactieve middag te worden waarbij u allen van harte bent uitgenodigd. 

 



Met vriendelijke groet, 

ds. Sytze Ypma, Seerp Boersma,  Djoke Travaille 

Tjeerd Faber,  Anneke van der Veen,  Hinke Dijkstra 

Voor eventueel vervoer kunt u bellen met 

Hinke Dijkstra  

 

Themamiddag 

Pastoraat en Dementie 

 

Datum:  zaterdag 5 april 

Aanvang:  13.30 uur -16.00 uur 

Locatie:  De Rank 

Inloop vanaf 13.00 uur 

 

o.l.v. Annemarie Roding 

predikant en geestelijk verzorger verpleeghuis 

  

Wat is dementie 

Geloof en dementie 

Kerk en dementie 

U en dementie 

 

 
 

Passieviering Goede Vrijdag 18 april 

 

Het is een waardevolle traditie om op Goede Vrijdag stil te staan bij het lijden, het sterven en de 

opstanding van Jezus. Dit jaar organiseren we een bijzondere Passieviering in de Martinikerk (18 april, 

19.30 uur, vrij entree) waarbij we het lijdensverhaal met muziek en woorden op indringende wijze tot 

leven laten komen. Ds. Sytze Ypma is de verteller van het lijdensverhaal en Vocaal Ensemble CantAmici 

geeft met verschillende koorwerken hier muzikale uitdrukking aan.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter:            Jeanet Veenstra 

Penningmeester:  Pieter Walinga 

Bankrekeningnummer:  NL07 RABO 0313 2032 29 

 

 

 

 

 

 

 

OUD PAPIER 

In het weekend van 7 & 8 maart en in het weekend van 4 & 5 april staat de oud papiercontainer op de 

P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn). 

 

Het oud papier graag zaterdags voor 12.00 uur bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur 

opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.  

 

Opbrengst oud papier januari: € 54,00 

 

 

 

ALLERLEI 

 

Op ús rûntsjes sjoch ik al moannen in fyts by de 

bushalte stean, iensum en ferlitten. It kuorke wurdt as 

ôffalbak brûkt, de achterbân stiet plat. Soks wakkeret 

myn fantasij oan: wêr is de eigner? Is se op in moarn op 

de bus stapt mei it doel letter werom te kommen en wer 

op de fyts te stappen? Mar wêrom is se net 

weromkommen? Hat se ûnderweis de leafde fan har 

libben troffen en fuortendaliks by him/har ynlutsen, de 

fyts folslein fergetten? Of wie se ûnderweis nei de 

Postcodeloterij en hat se in dikke BMW wûn en wol se 

no nea wer fytse? Ienris is de fyts as nij út de winkel 

kommen, waard grutsk toand: sjochris! Ik haw in nije 

fyts! Is er net prachtich? Hûnderten ritsjes mei makke, 

stie altyd trou te wachtsjen en no? Hokker lot wachtet 

him? Of is de reden folle simpeler? Fyts is ergens oars 

jatten, brûkt om nei de bushalte te gean en dêr achter 

litten, it kin allegear…. Mar likegoed sneu… 

Maaike en Joska 

 



 

 

 

Geloven in de schaduw van de Martinikerk 

 

Franeker kent naast prachtige historische gebouwen, zoals het stadhuis, de Martenastins en het 

Planetarium, ook onze 600-jaar oude Martinikerk. Godsdienst speelt dus in de Franeker gemeenschap al 

eeuwenlang een belangrijke rol. Wat valt op in die geschiedenis? Daarover spreekt dr. Teije T. Osinga in 

zijn publiekscollege voor de Academie van Franeker op woensdag 26 maart in de Botniastins. 

 

De godsdienstviering in Franeker heeft geen rimpelloze geschiedenis. Met name na 1800 gebeurt in 

kerkelijk Franeker wat ook in de rest van Nederland speelt: een regelmatig voorkomende scheiding van 

geesten. Zo’n scheiding plaagt sinds 1816 de landelijke Nederlandse Hervormde Kerk. De stichting van 

meerdere gereformeerde kerken is één van de gevolgen daarvan. Maar ook plaatselijk én intern wordt 

menig hervormde gemeenschap getroffen door een richtingenstrijd. Van die strijd getuigen in Franeker 

nog altijd tenminste twee gebouwen in de schaduw van de Martini. De ene, orthodox, is te vinden achter 

het gerestaureerde poortje van Bethel in de Dijkstraat; de andere, vrijzinnig, is het Nutsgebouw dat sinds 

1826 aan het Sint Martiniplantsoen staat. 

Deze twee gebouwen zijn het uitgangspunt voor het publiekscollege dat Teije T. Osinga geeft over de 

kerkgeschiedenis sinds 1800 in Franeker én naaste omgeving. De hoofdmoot van zijn verhaal is de 

historie van de Franeker ‘Vereeniging tot Evangelisatie’ (1921-1958) en andere soortgelijke groepen die 

verbonden zijn aan de Hervormde Kerk. 

 

Teije T. Osinga 

Dr. Teije T. Osinga begon na zijn dertigste met de studie theologie. Daarvoor werkte hij in het 

basisonderwijs. Na het voltooien van zijn studie werd hij gemeentepredikant. Hij kwam meermalen in 

zijn werkzame leven zogeheten evangelisatieverenigingen tegen, een kerkelijk fenomeen waarop hij in 

2021 aan de Groninger universiteit promoveerde. Dr. Osinga is inmiddels met emeritaat, maar preekt nog 

regelmatig. Hij woont in Franeker. 

 

Aanvang 20:00 uur. Toegangskaartjes à € 10,- vanaf 19.30 uur verkrijgbaar bij de Botniastins, 

Breedeplaats 1. Een kaartje geeft recht op een consumptie na afloop bij De Doelen. Aanmelden: 

https://www.academiefraneker.nl/agenda/ 

 

 

 
 

 

 

https://www.academiefraneker.nl/agenda/


 

 

 

 

 

50 jier Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam 
 
Dit jier bestiet it F.O.W.Hjerbeam 50 jier. Yn 1975 soene de doarren fan de Niklaastsjerke hast tichtgean 
omdat it tal besikers sneins bot werom rûn. Doe hat ds. P. Miedema sein fan wêrom geane jim net mei 
inoar en dan oekumenysk. Sa wienen der wol in pear entûsjaste minsken te finen dy't de skouders dêr 
wol ûnder sette woenen. En dat  is slagge. 
Der is doe  besletten dat der ien kear yn de twa wiken in Fryske Oekumenyske tsjinst komme soe. Yn de 
earste jierren sieten der soms wol 50 minsken sneins yn de tsjerke dus dat wie wol moai. Troch de 
jierren hinne is der genôch bart foar en yn de Niklaastsjerke. Mei help fan in soad frywilligers is der faaks 
wat opknapt of restaureare. Dat koe ek net sûnder die frywilligers oars wie it te djoer en jild wie en is 
noch altyd wichtig. 
Wy binne as kommisje grutsk dat wy noch altyd ien kear yn de twa wiken in Fryske tsjinst organiseare 
kinne al koene der wol wer wat mear besikers by komme. 
Wy fiere dit jubileum op snein 30 maart om 9.30 oere yn de tsjerke fan Hjerbeam mei dûmny S. Ypma as 
foargonger. Der sil ek in koorke sjonge en nei de preek is der kofje mei wat lekkers. Alle ynformaasje 
stiet ek op ús hiemside: www.fowhjerbeam.nl 
Wa't nijsgjirrig wurden is, is fan herte wolkom op 30 maart yn de tsjerke fan Hjerbeam. 
 

Ut namme fan de kommisje fan it F.O.W.Hjerbeam 
Joke Hoekstra-Tuinstra (foarsitter) 

 

 

 
 
 
Werkvakantie Zuid Afrika zomer 2026 
 
Ons doel is om in de zomer van 2026 weer een werkvakantie naar Zuid Afrika  te organiseren. Tijdens 
deze werkvakantie zullen we bij Victory4All diverse klussen op scholen en in de sloppenwijk uitvoeren en 
bij Good News South-Africa helpen we met kinder/jeugdwerk. 
Zie voor meer info: Victory4All · Armoede in Zuid-Afrika doorbreken door goed onderwijs en Theo & 
Jinke – Goodnewsza 
Ook brengen we een bezoek aan Stichting Come Mission van Martin en Tirza (voorheen wonende in 
Leeuwarden) in Knysna. Zie: www.comemission.com 
Zoals het nu lijkt is er nog plek voor 6 personen. 
De reis is bedoeld voor volwassenen vanaf 18 jaar tot…….. 
Ook is het een hele mooie ervaring om dit als ouder/kind samen te ondernemen. 
Door eigen bijdrage en diverse acties wordt geld ingezameld voor de reis en de projecten. 
 
Zondag 23 maart is er om 16.00 een info middag bij ons thuis in Franeker. 
Belangstelling? Geef even door als je komt. Je kunt ons mailen: saskiaensieds@gmail.com 

 
 
 

https://victory4all.nl/
https://goodnewsza.com/over-ons/
https://goodnewsza.com/over-ons/
http://www.comemission.com/
mailto:saskiaensieds@gmail.com


                                
 
                                 
 
 
 
 
Zondag 16 maart organiseren wij een aanschuif tafel bij ons thuis. 
 Het doel is: 

• elkaar op een ongedwongen manier ontmoeten  

•  gezellig samen eten 
 

Om 17.00 uur verwelkomen we u graag met een drankje.  
Daarna serveren we een verrassingsmenu.  
De avond sluiten we af rond 19.00 uur. 
U kunt zich op geven tot 10 maart, er is plek voor 10  personen.  
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Wij  zien uit naar een gezellig samenzijn! 
 

Sieds en Saskia de Jong 
     saskiaensieds@gmail.com 

 

 

VROUWENGROEP “DE SCHAKEL” 

 

 

Bijeenkomst op dinsdag 18 maart. 

Catrien Faber is vrijwilliger/ambassadeur bij het Leger des Heils op de dagopvang voor dak- en 

thuislozen. 

Over haar bewogen leven vertelt ze. We houden een collecte voor verslavingszorg. 

 
Hartelijke groet, namens  “De Schakel”,  

Ymkje Santema-Hogendorp 
 

 
 

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk 
 

24 Maart hebben we weer onze vergaderavond. 

Deze avond komt Jan Tijsma uit Oudemirdum ons wat vertellen over vlinders en de vierjaargetijden. 

Gasten jullie zijn van harte welkom. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris A. de Jong – Nijk. 

mailto:saskiaensieds@gmail.com


Groeten, het bestuur 

 

 

 
 

Donderdag 13 maart 2025, 14.30 uur in “de Rank” 

 

Deze middag komt burgemeester Marga Waanders van de gemeente Waadhoeke, 

zij vertelt ons over haar werk. 

Er is ruim de tijd om vragen aan haar te stellen. 

 

 ANBO/PCOB, 

Bote Algra 

AGENDA 

 

vrijdag en zaterdag 7 & 8 maart 

oud papier 

 

zondag 9 maart 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. T.T. Osinga, Franeker 

 

donderdag 13 maart 

ANBO/PCOB, De Rank, 14.30 uur  

 

zondag 16 maart 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. T. Moonen, Suwâld 

 

dinsdag 18 maart 

Vrouwengroep “De Schakel”, De Rank, 09.45 uur  

 

woensdag 19 maart 

avond over euthanasie, De Rank, 20.00 uur 

zie uitgelicht elders in deze Binding 

 

zondag 23 maart 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. Kl. van Marrum, Spannum/Edens 

 

maandag 24 maart 

Vrouwengroep “Samen Sterk”, De Rank, 19.45 uur 

 

woensdag 26 maart 

vergadering kleine kerkenraad 

 

zondag 30 maart 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. T. Hibma, Arum/Kimswerd 

 

donderdag 3 april 

bowlen vrouwengroep Samen Sterk 

 

vrijdag en zaterdag 4 & 5 april 

oud papier 

 


