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Gebed om eenheid 

 

God wij danken U 

voor alle kleuren van de regenboog, 

voor alle noten in muziek, 

voor alle druiven in de wijn. 

Voor de mensen die wij zijn, 

Man en vrouw, oud en jong, 

alle kleuren en verhalen, 

vaardigheden en humeuren. 

Maak ons één van hart en één van ziel, 

niet bang om te luisteren, 

bereid om te delen, 

dankbaar voor elkaar. 

 

God, u bent drie in één. 

U wenkt ons, nodigt ons aan tafel. 

Laat ons proeven hoe goed U bent, 

doe ons stralen van vreugde 

met al uw kinderen samen. 

Bevrijd ons van trots en vooroordeel, 

van instinctieve afkeer, 

van gemakzucht en tegenzin. 

Help ons elkaar te verdragen 

- dat zou al heel wat zijn - 

maar te omarmen 

zoals we zelf aanvaard willen worden. 

 

God, u laat voortdurend 

Uw ogen over heel de aarde gaan. 

Ziet U de weerlozen en armen, 

de verdrukten en de zwakken overal? 

Zij hebben leiders nodig die hen zien 

en rechters die hen beschermen. 

Roep de goden van deze wereld ter verantwoording 

en open ook onze ogen en ons hart 



voor wat in onze macht ligt. 

 

God, breng mijn gedachten samen bij U. 

Bij U is licht, U vergeet mij niet. 

Bij U is hulp, bij U is geduld. 

Ik begrijp Uw wegen niet, 

maar U weet de weg voor mij. 

 

Bron: Wim Houtman 

Nederlands Dagblad 21 januari 2023 

 

Ingezonden door Saskia de Jong en Hiele Walinga 

 

 

 

MEDITATIE DOOR: TINE DE VRIES 

 

Het gebed 

 

Intussen leven we in een turbulente wereld. Is dat anders dan eerder? De een zegt van wel, de 

ander neigt dit te ontkennen. Nee, het gaat er niet om, wie er nu gelijk heeft. Dit schrijven gaat 

over de gedachte hoe, als gelovige, om te gaan met het leven in roerige tijden. Waar kunnen we 

terecht met onze vragen?  

In het gebed kun je je uitspreken, je vragen aan God voorleggen. Maar dit korte antwoord op 

voorgaande vraag wekt vaker weerstand op dan dat het als een rijke toevoeging wordt ervaren.  

Als introductie op een onderzoek dat loopt bij de Protestantse Theologische Universiteit, las ik drie 

bijzondere redenen die een verhelderend zicht geven op het gebed. Het gebed, zeg maar voorbij 

het stilletjes gehoopte antwoord.  

 

Ten eerste wordt de vraag gesteld in hoeverre je als mens je hart en hoofd weet te richten op 

God. Hij zoekt jou, en ben jij open en vol overgave te vinden in het gebed? Lukt het om zonder 

‘bijvangst’ in gedachten je te openen voor God? Je openstellen in je ware ik, je kwetsbare 

persoonlijkheid doet ertoe, doet er voor God toe, om een open en eerlijke ontmoeting te 

kunnen zijn. De onderzoeker, Ilonka Terlouw, verwijst naar de woorden van de theoloog Dietrich 

Bonhoeffer. Zijn woorden waren: 'Met het gevulde of lege hart de weg naar God vinden, dat kan 

geen mens uit zichzelf. Daar heb je Jezus Christus voor nodig’. Wat daarmee wordt bedoeld is 

dit: Door Jezus' leven en werk, hebben we enig zicht mogen krijgen op God. Ook op de 

goedheid, de liefde, en ook op de hoop. 

Door Jezus dus, kunnen we toegang krijgen tot de innige relatie met God.  

En als toevoeging noemt de onderzoeker, lees een poos! 's avonds Psalm 90 en 's morgens 

Psalm 4. En eerlijk gezegd, ik ervaar het als verfrissend, maar ook als verrijkend. De Geest van 

God laat zich ook niet onberoerd in het gebed.  

En vervolgens, de Geest ‘schudt aan ons geweten, geeft kracht en troost, bidt voor ons als we 

niet bidden’, zo schrijft Terlouw. Hoe we het antwoord in het gebed verstaan als mens is voor 

ons mensen verschillend, juist, omdat we zo verschillend zijn. Wij gaan daarop in en dan een 

prachtige zinsnede: ‘...en het zou dan zomaar kunnen zijn dat je niet altijd met honderd procent 

zekerheid kunt zeggen waar God begint en jij eindigt…’.  



Maar, je kunt je weg ontwaren. Zelfs bij het nemen van grote beslissingen.  

De opmerkzame lezer ontwaart de Vader, de Zoon en de Geest. De ‘oude’ drie 

eenheidsgedachte in een bijzondere uitleg. Een uitleg die voor nu, in deze tijd, gewoon heel 

dichtbij wil en kan zijn. Een uitleg ook die de oude tekst met een nieuwe lente gloed doet 

stralen. Dat nodigt uit, toch? 

 

Het laatste vers van psalm 90: 

Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. 

Bevestig het werk van onze handen, 

het werk van onze handen, bevestig dat.   

 

Het laatste vers van Psalm 4: 

In vrede leg ik mij neer 

en meteen slaap ik in, 

want u, Heer, laat mij wonen 

in een vertrouwd en veilig huis.         

  

Categoriale indeling 
Pastoraal bezoekwerk 

Indien jullie en u graag pastoraal bezoek willen ontvangen, dan vragen wij jullie en u zelf het initiatief te nemen 

door een bezoekje aan te vragen bij de predikant Sytze Ypma of kerkelijk werker Tine de Vries. De jeugdwerker 

Aafke Stegeman kan door jonge mensen worden gevraagd voor een bezoek. En de ouderen die in Saxenoord, 

Saxenstate of Froonacker wonen, kunnen contact opnemen met pastor Ilse Douma. Ook kunnen jullie en u altijd 

contact opnemen met een ouderling.  

Neem gerust contact op, want zo kunnen wij aandacht blijven geven aan het pastorale bezoekwerk in onze 

gemeente en blijven we met elkaar verbonden.  

De predikant en kerkelijk werker zijn het aanspreekpunt bij crisispastoraat. 

 

 Colofon: 

Groep Groeiers 0-18 jaar: 

Aafke Stegeman:   aafke.stegeman@pkn-franeker.nl 

Groep Starters 18-30 jaar: 

Titia de Boer:    

Roel Rypkema    

Aafke Stegeman  aafke.stegeman@pkn-franeker.nl 

Groep Bouwers 30-50 jaar:  

Hinke Dijkstra-van der Zee   

Roel Rypkema   

Aafke Stegeman  aafke.stegeman@pkn-franeker.nl 

Ds. Sytze Ypma   

(Er bestaat een 20+groep los van het bovenstaande, deze blijft bestaan) 

 

Groep Plussers 50-70 jaar:  

Gerard de Raaf   

Hieke Joustra     

Tine de Vries  tine.devries@pkn-franeker.nl  

Groep Nestors 70 jaar en ouder:  

Tjerk Fokkema   

Seerp Broersma   

Hiltsje Oosterhof-Bekker    

Henk Bron    

Ilse Douma-Schaap  ilse.douma@pkn-franeker.nl  

Tine de Vries  tine.devries@pkn-franeker.nl  

 

Voor het pastoraat en de diensten in de zorgcentra, is de volgende indeling gemaakt: 



Saxenoord en Saxenstate:  

Bram en Annie Mulder    

Pastor Ilse Douma-Schaap   ilse.douma@pkn-franeker.nl 

Froonacker:  

Pastor Ilse Douma-Schaap  ilse.douma@pkn-franeker.nl   

Theresia: 

Sietske Oosting   

Lies Benders   

Tine de Vries   tine.devries@pkn-franeker.nl 

Botniahuis: 

Liesje Visser-Attema   

Ds. Sytze Ypma   

Parkstate:  

Tine de Vries  tine.devries@pkn-franeker.nl 

Roordastate:  

Hayo Bartlema   

Ds. Sytze Ypma    

Kening State:  

Roel Rypkema  

Tine de Vries  tine.devries@pkn-franeker.nl  

Westerpoort:  

Ds. Sytze Ypma  sytzeypma@icloud.com 

Martenahiem, Tzum:  

Seerp Broersma   

KERKDIENSTEN 

 

Zondag 4 mei 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. B. Akkerman, It Hearrenfean 

 

Zondag 11 mei 

 10.00 uur Martinikerk: R. Bosma-Romkema, Woudsend 

     

Zondag 18 mei 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

 19.30  uur Martinikerk: Fryske Vesper o.l.v. ds. S. Ypma 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. S. Hiemstra, Almelo   

    

Zondag 25 mei 

 10.00 uur Martinikerk: ds. H. Vlasman, Readtsjerk 

 15.30 uur Martinikerk: Cantatedienst o.l.v. ds. S. Ypma 

   

Donderdag 29 mei 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

  

Zondag 1 juni 

 10.00 uur Martinikerk: ds. A. Warnar-van den Berg, Heeg 
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BIJ DE DIENSTEN 

 

Zondag 4 mei  

Martinikerk 10.00 uur 

Dodenherdenkingsdienst  

M.m.v. het Kwartettenkoor o.l.v. Feike van Tuinen 

Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Rolf Bremmer 

Diaken: Carla van der Kooi, Wessel Veenstra 

Lector: Rinske van der Pol 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie, KIA Noodhulp Soedan, zie uitgelicht elders in deze Binding 

Kindernevendienst/Oppas: Nynke Roelofsen 

Tieners in gesprek: Aafke Stegeman 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra 

Geluid en camera: Jan Eising en Sybe Swart 

Klokluider: Hayo Bartlema 

 

Géén koffiedrinken na de dienst in verband met Dodenherdenking ’s avonds in de Martinikerk 

(alles moet klaar gezet worden). 

 

Deze tweede zondag na Pasen heet Misericordia Domini, de barmhartigheid des Heren. Ze 

wordt ook wel zondag van de Goede Herder genoemd. De naam staat in groot contrast met de 

datum waarop deze zondag valt, 4 mei, de dag van de Dodenherdenking. Na 80 jaar bevrijding 

blijft dit een dag met een zwarte rand. We zingen samen met het kwartettenkoor Fryske en 

Nederlandse liederen die bij deze dag passen. De lezingen van deze zondag zijn uit Jeremia 32: 

36-41 en Lucas 24: 35-48.  

 

ds. Sytze Ypma 

 

 

Zondag 11 mei  

Martinikerk 10.00 uur:  

Voorganger: ds. Renske Bosman-Romkema, Woudsend 

Ouderling van Dienst: Hinke Dijkstra 

Diaken: Annet Walinga, Hiele Walinga 

Lector: Bernice de Raaf 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: Sikke Dijkstra 

Beeldpresentatie: Berend Bosgra 

Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Roorda 

Klokluider: Femme Nauta 



Koffieschenken: Rikert Nijkamp, Klaas Tijtsma en Leny Verheul 

Koffiedrinken na de dienst 

 

 

Zondag 18 mei  

Martinikerk 10.00 uur:  

Viering Heilig Avondmaal  

Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Seerp Broersma 

Diaken: Wessel Veenstra, Djoke de Boer, Carla van der Kooi, Hiele Walinga, Jellie Banga 

Lector: Margje Bijlsma 

Organist: Jochem Schuurman 

Rondgangscollecte: Noodhulp bevolking Myanmar, zie uitgelicht elders in deze Binding 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra 

Geluid en camera: Jan Roorda en Jan Eising 

Klokluider: Klaas Kooistra 

Koffieschenken: Anneke en Frits van der Veen, Aukje van Nimwegen 

Koffiedrinken na de dienst 

 

De naam van de vierde zondag na Pasen luidt Cantate. Als we die naam horen, denken we aan 

Bach. Zijn cantates zijn onovertroffen rijk en muzikale voeding voor de ziel,  

We lezen Openbaring 19: 1-9 en Johannes 13: 31-35. Johannes schrijft in even bijzonder actuele 

als apocalyptische wat er in deze tijd zich intussen in de hemel afspeelt. We leggen de tekst aan 

tegen de wereld van nu.  

 

ds. Sytze Ypma 

 

 

Zondag 18 mei 

Martinikerk 19.30 uur:  

Fryske Vesper 

Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Organist: Jochem Schuurman 

Uitgangscollecte  

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Kees Stal  

Geluid en camera: Jan Roorda en Jan Eising 

Klokluider: Rikert Nijkamp 

 

Fryske Fespers 

 

De liturgykommisje organisearret dit seizoen  wer 2 Fryske fespertsjinsten. Wy besykje fan de 

fespertsjinsten in liturgysk moai gehiel te meitsjen, mei in soad omtinken foar stilte en muzyk. 

Op dizze wize is elke fesper in ynspirearjend begjin foar de nije wike. 

Jo binne fan herte útnoege om hjiroan mei te dwaan. 

 



 

Zondag 25 mei 

Martinikerk 10.00 uur:  

Voorganger: ds. Hille Vlasman, Readtsjerk 

Ouderling van Dienst: Hieke Joustra 

Diaken: Jellie Banga, Annet Walinga 

Lector: Annie Mulder 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: Appie Reitsma 

Beeldpresentatie: Sybe Swart 

Geluid en camera: Jan Eising en Bram Boekema 

Klokluider: Femme Nauta 

Koffieschenken: Matty Tasma, Djoke Travaille, Elly van den Bos 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Na deze dienst is er naast koffiedrinken eventueel ook de mogelijkheid 

om na te praten over de preek. 

 

Zondag 25 mei 

Martinikerk 15.30 uur 

Cantatedienst “Singet dem Herrn” 

m.m.v. koor Frysk Bach Ensemble o.l.v. Gerben van der Veen 

Orkest: Florilegium Musicum 

 

In de liturgie van deze cantatedienst worden de volgende Bachwerken gezongen en 

gespeeld: 

- Motet 'Singet dem Herrn' BWV 225 

- Delen uit Cantates 36 en 42 

- Concerto voor hobo en strijkers BWV 1059 

 

Toegang vrij, collecte bij de uitgang 

 

Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Berend Bosgra 

Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising 

Klokluider: Onno de Vegt 

 

 

Donderdag 29 mei 

Martinikerk 10.00 uur:  

Hemelvaartsdag 

Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Roel Rypkema 

Diaken: Djoke de Boer, Hiele Walinga 



Lector: Hanneke Roelofsen 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Tjalling de Jong 

Geluid en camera: Jan Eising en Sybe Swart 

Klokluider: Klaas Kooistra 

Koffieschenken: Matty Tasma, Djoke Travaille, Elly van den Bos 

Koffiedrinken na de dienst 

 

De prachtig beschreven hemelvaart van Elia, zoals die te lezen is in 2 Koningen 2: 1-15, is 

ongetwijfeld bron van inspiratie voor de evangelist Lucas geweest om de Hemelvaart van Jezus 

in Handelingen 1: 1-11 te beschrijven. We lezen beide verhalen, en eveneens de versie uit 

Marcus 16: 19-20. Uiterst beknopt schrijft Marcus: ‘Nadat Hij dit tegen zijn leerlingen had 

gezegd, werd de Heer opgenomen in de hemel en nam Hij plaats aan de rechterhand Gods.’ 

Zonder hemel vaart niemand wel, is het thema van deze hemelvaartviering.  

 

ds. Sytze Ypma  

 

Zondag 1 juni 

Martinikerk 10.00 uur:  

Voorganger: ds. Annelieke Warnar-van den Berg, Heeg 

Ouderling van Dienst: Seerp Broersma 

Diaken: Carla van der Kooi, Annet Walinga 

Lector: Hanneke Vlietstra 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Kindernevendienst/Oppas: Marije Miedema 

Tieners in gesprek: Aafke Stegeman 

Koster: Sikke Dijkstra 

Beeldpresentatie: Kees Stal 

Geluid en camera: Jan Roorda en Jan Eising 

Klokluider: Hayo Bartlema 

Koffieschenken: Jaap en Annie Osinga, Jeanet Veenstra 

Koffiedrinken na de dienst 

 

 

 

De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com  

 

 

 

 

 

 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.youtube.com/


Afspraken over begrafenissen  

  

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen 

dragen, hebben we daar de volgende afspraken over gemaakt. 

 

Bij overlijden kunt u een van de drie pastores bellen: Ilse Douma voor Saxenoord, Saxenstate en 

Froonacker, in de andere gevallen belt u Tine de Vries of ds. Sytze Ypma. Het hangt van hun 

agenda op dat moment af, wie welke begrafenis kan doen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ds. Sytze Ypma   

Kerkelijk werker Tine de Vries tine.devries@pkn-franeker.nl  

Pastor Ilse Douma) ilse.douma@pkn-franeker.nl 

 

 

Vanuit de caravan op Terschelling 

 

Een altijd wonderlijke ervaring vind ik het aan boord stappen van de veerboot. Zodra je dat 

doet, begint de vakantie, want dan verandert er iets in de lucht en de horizon, aan de omgeving. 

Het weidse water, de zilte lucht, het geluid van de motoren, de roep van de mantelmeeuw. Aan 

boord gingen mijn gedachten terug naar de Stille week, een van de mooiste weken van het 

kerkelijk jaar. Het is altijd weer een bijzondere week die ook dit jaar begon met Palmpasen, 

waarop kinderen hun fraai versierde Palmpasen stokken trots toonden in het koor. Daarna 

vierden we op Wittedonderdag het avondmaal. Goede Vrijdag was anders dan gewoon, dit keer 

voerde het vocaal ensemble CantAmici een passie in muziek uit, met gelezen teksten tussendoor 

- een idee van Jochem. Het bleek een sfeervolle en voor velen aansprekende vorm. Op Stille 

Zaterdag gingen ds. Roger Wind en ik samen voor. We begonnen buiten bij het houtvuur. Vlak 

voor tienen stond er een mooie groep mensen, na het welkom togen we gezamenlijk de 

spaarzaam verlichte kerk binnen. In de dienst werd de rouwsluier van het kruis afgenomen en 

ontstaken we kaarsjes aan de nieuw binnen gebrachte paaskaars. Een hoogtepunt was het 

verlaten van de kerk onder het rijke klokgeluid van alle drie de klokken als welkom aan de 

opgestane Heer.  

Op Paasmorgen vierden we in een volle Martini het Paasfeest uitbundig, met de doop van Jinte 

Femke Nouta als intieme uitdrukking van een van de betekenissen van Pasen, de geboorte van 

nieuw leven.  

Paasmaandag kwam ons het bericht tere ore dat Paus Franciscus om 7.35 uur was overleden, 

terwijl hij de dag ervoor tijdens het Paasfeest ons allen, zij het heel moe en moeizaam, een 

gezegend Pasen had toegewenst. Deze beminnelijke leider van maar liefst 1,4 miljard 

medegelovigen is niet meer. Onze katholieke broeders en zuster verliezen een markant herder 

die uitblonk in soberheid, eenvoud en liefde en oog had voor de arme en het kwetsbare, voor 

het klimaat. Wij wensen de katholieke gemeenschap in onze stad en omgeving een goede tijd 

van rouw toe en tegelijk de hoop, dat er een waardige opvolger gekozen mag worden.  

 

ds. Sytze Ypma 
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Pastoralia 

 

Tijdens de afgelopen periode heeft iedereen die met pastoraat heeft van doen, mogen 

deelnemen aan een cursus pastoraat. Er bestond een wens een cursus te organiseren vooral om 

meer verbinding tussen de vrijwilligers te creëren en daarnaast verfrissende inzichten te 

ontvangen. Enfin, dat is gelukt. En, volgend seizoen zullen er weer twee cursusavonden worden 

georganiseerd. 

Tijdens de opening van een van de avonden las ik onderstaand gedicht van Marinus van den 

Berg, de naam die bij jullie allemaal bekend is. 

 

Aandacht 

 

Aandacht is eerbiedig 

Ze dringt zich niet op 

Ze kan wachten 

Ze laat vertrouwen groeien 

 

Aandacht is ontvankelijk 

Ze stelt zich open 

Ze leeft zich in 

Ze kan ontvangen 

 

Aandacht is tijd 

Ze neemt de tijd 

Ze jaagt niet op 

Ze overhaast zich niet 

 

Aandacht is attent 

Ze ziet het kleine 

Ze vergeet het niet 

Ze doet wat ze zegt 

 

Aandacht is trouw 

Ze blijft komen 

Ze houdt de lange duur vol 

Ze komt in moeilijke tijden 

 

Aandacht is aanwezigheid 

Ze kent de waarde van “er zijn” 

Ze weet stil te zijn 

Ze is eenvoudig 

 

Aandacht heelt onze wonden 

Aandacht versterkt onze innerlijke kracht 

Aandacht schept gemeenschap 

 



Gelukkig de mens die aandacht schenkt 

En die aandacht ontvangt. 

 

 

We hebben elkaar nodig en in het pastoraat blijkt steeds het grote belang van het omzien naar 

elkaar. Het is zo belangrijk open te staan voor de ander. En, je ontvangt het dubbele terug! Een 

wonder, om bij stil te staan. Een wonder, om zo te mogen leven in geloof, liefde en hoop. 

Sommige gemeenteleden zijn tijdelijk om gezondheidsredenen op een andere plek waar ze 

worden verpleegd of verzorgd. En het is zo fijn dat dat kan in Nederland, in rust en vrede 

worden opgevangen wanneer dat noodzakelijk is. Toch is dat, tijdelijk, niet thuis zijn ingrijpend. 

Want het is ook afhankelijk zijn. Het is heimwee hebben, het is hopen op, zonder te weten hoe 

het leven verder zal gaan. Het is overgeven. Het is loslaten, om zo, tijd en rust te vinden in hoofd 

en hart om de gegeven zorg een goede plek en mogelijkheid te geven. 

Bij mensen die ik bezoek hangen heel vaak veel mooie kleurrijke kaarten met lieve woorden en 

mooie teksten op de prikborden. U weet dat een kaartje sturen immens belangrijk is, juist in die 

tijd van de heimwee.  

En er zijn mensen die thuis ziek zijn, of moeten herstellen van een eerdere opname. En ook  dat 

valt niet altijd mee. Want de onzekerheid over het leven neemt ook dan vaak plaats in en 

vertroebelt ook wel de uitbundigheid om te leven.  

Eerder besloot de kerkenraad en gemeente dat het pastoraat anders georganiseerd diende te 

worden. De wijken werden losgelaten, het vraaggestuurde en aanbodgerichte pastoraat 

ontstond. Wat ik ervan merk is dat oudere mensen bezocht worden door de zogenaamde 

‘Nestor’, groep. Zij genieten dus aanbodgericht bezoek. En regelmatig word ik gevraagd iemand 

op te zoeken, dat is vraaggestuurd pastoraat. Blijft u vragen en doorgeven? Heel graag!   

En laten we blijven omzien naar elkaar, juist ook in de zomermaanden wanneer we om de beurt 

even op pad zijn.  

 

Met warme groet, Tine de Vries 

 

 

Ouderenpastoraat  

 

Op weg… 

Onlangs hebben we het Paasfeest gevierd. Niet lang daarna gaan de Emmaüsgangers op weg. 

Aanvankelijk begrijpen ze niet wat er is gebeurd, maar nadat Jezus hun de ogen heeft geopend 

bij het breken van het brood, vertellen ze het nieuws verder dat Hij is opgestaan. Hun verhaal 

mag ook ons verhaal zijn. Ook wij zijn voortdurend onderweg en maken heel wat mee op onze 

levensreis. We ontvangen zegeningen uit Gods hand. Maar soms komen we ook blokkades 

tegen op onze weg en gaat het leven niet gaat zoals we verwacht of gehoopt hadden. Op weg 

zijn betekent dan loslaten, het onbekende tegemoet, net als de Emmaüsgangers. Met Jezus’ 

licht als kompas wijst Hij ons de weg naar een nieuwe toekomst.  

 

Ontvang een hartelijke groet van Ilse Douma 

 

 

Vieringen in diverse huizen 

 



Saxenoord 23 mei om 16.00 uur o.l.v. ds. Roger Wind 

Keningstate 4 juni om 15.00 uur o.l.v. mw. Tine de Vries  

 

 

 

 

Bezoek aan het Kazemattenmuseum 

 

Op zaterdag 12 april 2025, omstreeks 09:30 uur vertrok een aantal gemeenteleden vanaf de 

carpoolplaats Dongjum naar het Kazemattenmuseum. 

Dit werd georganiseerd door de categoriale groep Plussers. In De Binding was er een oproep 

gedaan om op deze manier het museum te bezoeken. 

Omstreeks 10:00 uur werd aan de rondleiding begonnen onder leiding van Gerard de Raaf. 

Gerard de Raaf is niet alleen ouderling van onze kerk maar ook vrijwilliger bij het 

Kazemattenmuseum. 

Allereerst was er een welkom en vervolgens een film over de strijd op de Afsluitdijk. In de film 

komen ook oud strijders aan het woord die daadwerkelijk hebben meegevochten om 

Kornwerderzand te verdedigen.  Al indrukwekkend genoeg. 

Vervolgens werden de kazematten bezocht. Ze zijn als museum ingericht om de bezoekers een 

beeld te geven hoe onze soldaten leefden en vochten. Gelukkig was er ook nog een moment 

voor de koffie waar gezellig even werd bijgepraat. Rond 13.00 uur waren de bezoekers weer 

thuis. 

Het museum was zeker een bezoek waard. 

 

 

 

 
Foto gemaakt door Arjen de Boer 

Tekst Gerard de Raaf 

 

 

 

 

Oproep bezorging kerkbladen 

 

We zoeken nog bezorgers voor de wijken: Zuiderkade vanaf nr. 28, Theresia, Vliet, Tuinen 

(27 stuks). 

En voor de wijken: Parklaan, Parkstate (24 stuks). 



 

Heeft u belangstelling voor bezorging van kerkbladen, wilt u dan contact opnemen met het 

kerkelijk bureau: 0517 393200 (tussen 8 – 12 uur) of via kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl  

 

 

 

 

 

Oproep contactdame/-heer, 

 

Voor de wijken: - Arumer Feart, - Berltsumerwiid, - Blikfaert, zijn we op zoek naar een 

contactdame, -heer. 

Heeft u hiervoor belangstelling, dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau. 

 

Yteke Waltje 

 

 

UIT DE KERKENRAAD  

 

Voorzitter :  Rolf Bremmer 

Secretaris: Wina Droogendijk 

Email: scriba@pkn-franeker.nl   

 

 

Gemeenteavond 14 mei  

 

Gemeente – dat woord hoor je best vaak. Bijvoorbeeld als het over Waadhoeke gaat, de 

burgerlijke gemeente waar Franeker toe behoort. Die kleinste bestuursvorm in ons land is 

eigenlijk nog niet zo oud. Hij werd ingevoerd in de Franse tijd naar Frans voorbeeld: daar had je 

de ‘commune’. Hier koos men toen voor de vertaling: ‘gemeente’. Iedere woongemeenschap 

groter dan 5000 inwoners werd een gemeente met een eigen bestuur. Al jaar en dag zijn er één 

keer in de vier jaar verkiezingen. Dan kunnen we bepalen hoe de gemeenteraad eruit komt te 

zien door onze stem uit te brengen. Je kunt ook altijd als burger de 

gemeenteraadsvergaderingen bijwonen. Die zijn openbaar. Alle stukken liggen steeds op het 

gemeentehuis ter inzage, tegenwoordig digitaal. Bovendien gebruikt de gemeente Waadhoeke 

de Franeker Courant en Van Wad tot Stad om belangrijke informatie door te geven aan haar 

inwoners. Openheid is o zo belangrijk. Ook voor de betrokkenheid van de inwoners bij het 

bestuur. 

 

Wij vormen als leden van de kerk hier in Franeker ook een gemeente. Zo worden we zondags 

ook wel toegesproken door de voorganger als hij of zij met de preek begint: ‘Geliefde 

gemeente’. Vaak volgt er dan nog: ‘van onze Heer Jezus Christus’. Twee accenten heeft die 

aanhef. Eerst dat wij wat gemeenschappelijks hebben, want dat wil het woord ‘gemeente’ 

natuurlijk zeggen. Zo noemt Paulus de jonge kring van mensen die delen dat ze de goede 

boodschap van Christus ter harte hebben genomen. Als hij brieven stuurt, schrijft hij 

bijvoorbeeld: ‘Aan de gemeente van God in Korinte’ (1 Kor. 1: 2). En hij gaat meteen verder, 

‘geheiligd door Christus Jezus’. Daarmee wil Paulus zeggen: ‘Dat jullie gemeente van God zijn, 
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heb je te danken aan Jezus’. Aan die wetenschap kunnen wij ons als gemeente van God in 

Franeker steeds weer optrekken. 

 

Een mooie kans om ons weer eens goed op te trekken is de gemeenteavond op 14 mei a.s. Dan 

geeft de kerkenraad openheid en verantwoording over lopende zaken die belangrijk zijn in onze 

gemeente. De gemeente krijgt dan volop de gelegenheid om vragen te stellen en om uitleg te 

vragen. Over de financiën, bijvoorbeeld. Of over de gevolgen van de wetgeving over de 

verplichting dat kerkelijke vrijwilligers binnenkort een Verklaring Omtrent het Gedrag (zeg maar: 

een verklaring van goed gedrag) moeten hebben. Maar we kijken ook naar buiten. Naar 

Leeuwarden dit keer. De Grote Kerk was te duur geworden voor een PKN-gemeente en moest 

afgestoten worden. Maar mede dankzij een initiatief van ds. Jan-Jaap Stegeman zijn er plannen 

ontwikkeld voor een Stadsklooster in en rond de Grote Kerk. Van een kerkelijke gemeente naar 

een woongemeenschap die ook een plek is voor bezinning, ontmoeting en verbinding voor de 

stad. Ds. Stegeman gaat ons vertellen wat daar allemaal bij komt kijken. Wie weet, kunnen wij 

als Franeker gemeente ook iets van het Leeuwarder project leren. Kom het horen op 14 mei! 

 

Rolf Bremmer, voorzitter 

    

 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

 

Voorzitter:       Sebastiaan Douma 

Secretaris :          Janny de Vries-Fokkema 

      email: secretaris.cvk@pkn-franeker.nl 

Penningmeester:  Douwe Wijnalda 

 

Solidariteitskas 

 

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en 

ondersteunen om een vindplaats van geloof, hoop en liefde te zijn. 

 

Kerken uit het hele land dragen bij aan de Solidariteitskas. Met een vast bedrag per gemeentelid 

ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Aan 

vernieuwende ideeën ontbreekt het gemeenten niet, maar soms wel aan menskracht of geld. 

Voor hen is er de Solidariteitskas. Maar ook specifieke vormen van pastoraat zoals het 

studentenpastoraat en het dovenpastoraat worden financieel ondersteund vanuit de 

Solidariteitskas.  

 

Ook dit jaar (mei/juni) ontvangt ieder gemeentelid van 18 jaar en ouder van ons een verzoek bij 

te dragen aan deze Solidariteitskas. U ontvangt van ons een brief, voorzien van een QR-code en 

betaalinstructie. 

 

 

Openingstijden van het kerkelijk bureau 

Velen van u hebben zo nu en dan, om welke reden dan ook, contact met ons kerkelijk bureau. 

En dat staat dan eigenlijk voor contact met Yteke, die met veel inzet vormgeeft aan het werk dat 



daar gedaan moet worden, wat varieert tussen het opnemen van de telefoon voor duizend en 

één zaken, het uitgeven van collectebonnen, het te woord staan van mensen die bij het kerkelijk 

bureau aankloppen, tot het (niet onbelangrijk!!) doen van betalingen en het bijhouden van de 

boekhouding.  

 

Om ruimte te maken om langere tijd ongestoord te kunnen doorwerken bestaat al een tijdje de 

regeling dat het kerkelijk bureau op woensdag gesloten is voor bezoek. We willen u nadrukkelijk 

vragen om daar rekening mee te houden, en ook bij voorkeur bij telefonisch contact dit te 

beperken tot de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag zal de deur daarom 

ook gesloten zijn en ter info worden de openingstijden opgehangen. Het antwoordapparaat zal 

opnieuw worden ingesteld.  

 

Namens College van Kerkrentmeesters 

Sebastiaan Douma 

 

   

 

INCASSOKALENDER 

 

FONDS:  INCASSODATUM:  

   

Zending    27 mei 

Actie Kerkbalans   27 mei 

Kerkblad    27 mei 

 

 

 

COLLECTEN EN GIFTEN 

 

9 maart Diaconie, KIA-China   € 358,91 

9 maart Kerk     € 269,41 

16 maart Diaconie, PKN Missionair werk € 319,20 

16 maart  Kerk     € 268,21 

23 maart Diaconie, KIA Moldavië  € 530,02 

23 maart Kerk     € 335,31  

30 maart Diaconie, KIA-Columbia  € 239,03 

30 maart Kerk     € 175,75 

6 april  ZWO, KIA zending Golfstaten € 379,60 

6 april  Kerk     € 297,95 

13 april  Diaconie, KIA Binnenl. diaconaat € 373,41 

13 april Kerk     € 325,90 

17 april HA coll. Witte Donderdag  € 301,10 

20 april Diaconie, KIA Oekraïne  € 780,97 

20 april Kerk     € 393,56 

  

 

Goede Vrijdag Avondmaalsviering, 18 april, Saxenoord;  € 169,05 voor de kerk 



Weeksluiting Roorda State, 24 april; € 24,00 voor de Wilde Ganzen   

 

Voor alle ontvangen giften via de bank en via de QR-codes en via de ponkjes en schalen in de 

kerk, héél hartelijk dank! 

 

 

QR code voor de collectes Protestantse Gemeente Franeker: 

 

 
 

 

 

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur 

en 12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 

bonnen. 

Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen. 

 

 

DIACONIE 

 

Voorzitter: Wessel Veenstra  

Secretaris:  Djoke de Boer-Boutsma 

  

Ontvangen giften voor de Diaconie 1e kwartaal 

2025  

       
Naast de collecteopbrengsten zijn voor de verschillende 

projecten / doelen 

in het 1e kwartaal 2025 bij de Diaconie onderstaande bedragen 

ontvangen : 

       

       

Diaconie      

€ 

1.652,50 

Diaconie - Eindejaarsmaaltijd    € 191,00 

Jubileum Zonnebloem afdeling Franeker   € 140,50 

Kerk In Actie - Moldavie     € 35,00 

Kerk In Actie - kinderen Oekraine   € 387,50 

Kerkdiensten Omrop Fryslan    € 20,00 

Stichting Mission Zambia    € 375,88 

Hoop voor Albanie     

 

  

€1206,50 

Kerk In Actie - Binnenlands Diaconaat   € 145,00 



Kerk In Actie - China    € 187,50 

Kerk In Actie - Kliederkerk    € 35,00 

Kerk In Actie - Moldavie     € 255,00 

Kerk In Actie - Colombia    € 45,00 

       

       
Namens de Diaconie hartelijk dank voor uw 

bijdragen.  

       
Jan Oosterhaven      

Administrateur Diaconie     
  

 

Diaconiecollecte zondag 4 mei 2025 

 

Noodhulp aan vluchtelingen uit Soedan 

In april 2023 brak een burgeroorlog uit in Soedan. Vele tienduizenden mensen zijn omgekomen. 

Zeker 25 miljoen mensen kunnen met moeite iedere dag overleven. Meer dan 12 miljoen 

Soedanezen zijn op de vlucht in eigen land en 2 miljoen zijn naar het buitenland gevlucht. 

Via haar internationale (kerkelijke) netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan vluchtelingen in Soedan 

en buurlanden Zuid-Soedan en Ethiopië. Vluchtelingen ontvangen landbouwmaterialen, schoon 

drinkwater, keukengerei, zeep en wasmiddel. Op opvanglocaties kunnen kinderen sport, spel, 

onderwijs en traumahulp krijgen. Ouders krijgen voorlichting over de risico’s die hun kinderen 

lopen op misbruik en mensenhandel.   

 

Steun de opvang van vluchtelingen uit Soedan met jouw bijdrage aan het programma 

Noodhulp van Kerk in Actie via rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, 

o.v.v. 'Noodhulp vluchtelingen Soedan' of doneer online.  Hartelijk dank!  

 

 

Avondmaalscollecte zondag 18 mei 2025 

 

Noodhulp bevolking Myanmar 

Myanmar, een land dat zich al in een crisis bevindt, is getroffen door een zware aardbeving. Het 

epicentrum van de beving, die meerdere landen in Zuid-Oost Azië trof, ligt in het midden van 

Myanmar. De beelden laten grootschalige verwoesting zien. 

De bevolking van Myanmar lijdt al jaren onder het voortdurende geweld en toenemende 

voedseltekorten. Meer dan 3,5 miljoen mensen zijn op de vlucht, ruim 20 miljoen mensen 

hadden al voor deze aardbeving dringend hulp nodig. Daar komt deze ramp nu bovenop.  

Samen met onze partnerorganisaties is Kerk in Actie direct begonnen met het bieden van 

noodhulp, onder meer in de zwaar getroffen regio Mandalay. Die hulp bestaat vooral uit eerste 

levensbehoeften zoals tijdelijk onderdak, eten en schoon drinkwater.  

Meer hulp is dringend nodig! Uw gift maakt niet alleen levensreddende hulp mogelijk, het is 

ook een hart onder de riem voor de bevolking van Myanmar. 

U kunt ook online doneren of uw bijdrage overmaken op rekening NL 89 ABNA 0457 457 457 

t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘noodhulp Myanmar’.  

Hartelijk dank voor uw gift! 



 

 

 

Paasgroet voor onze Oekraïense gasten in Franeker 

 

Zoals waarschijnlijk iedereen wel heeft meegekregen uit de media, huisvesten we als gemeente 

Waadhoeke in Franeker nu circa 330 mensen die zijn gevlucht uit Oekraïne. Er zijn 

chalets/woonunits geplaatst aan beide zijden van het van Harinxmakanaal achter het 

fabriekspand van Oostwoud. Ook zijn er 15 huisjes op Bloemketerp betrokken en zijn er nog de 

kamers in het voormalige hotel in de Froonackerflat. Het zijn in die zin geen `nieuwe 

vluchtelingen`, dat veel geherhuisvest zijn en van andere locaties komen die nu gesloten 

worden.  

We besloten als Kerkenraad en Diaconie door te gaan met de ingezette traditie, namelijk de 

families/gezinnen een Paasbrood te bezorgen. Ds. Sytze Ypma schreef een bemoedigende tekst, 

die hierna is te lezen, aangevuld met een gedicht. Behalve in het Nederlands ook in de 

Oekraïense taal . Samen met een enthousiaste groep vrijwilligers, die al langer ook zijn 

betrokken bij de opvang van vluchtelingen door onze Protestantse Gemeente op Bloemketerp, 

werden zo`n 75 adressen bezocht en werd in een papieren tasje een fijne Paasbrood en een 

enveloppe met logo van onze gemeente met daarin de bemoedigende tekst bezorgd. 

 

   
 

`Lieve vrienden en vriendinnen uit Oekraïne, 

 

Sinds kort of al langere tijd woont u in Franeker. Langs deze weg willen we u van harte welkom 

heten bij ons in Franeker. We weten dat u moesten vluchten, huis en haard moesten verlaten op 

zoek naar een veilige plek.  

We voelen ons verbonden met jullie, we delen jullie verlangen naar vrede. 

 

Komende zondag vieren wij hier in Nederland, net als in Oekraïne, het Paasfeest. Met Pasen zal 

het gemis van familie en vrienden extra groot zijn. Tijdens het Paasfeest eten veel mensen een 



paasbrood. Namens de Protestantse Gemeente Franeker brengen we u vanuit onze 

verbondenheid met u allen ook zo’n paasbrood.  

 

Pasen is voor ons christenen het belangrijkste feest. Dit feest drukt ons geloof uit dat de dood 

en het kwaad niet het laatste woord hebben. Jezus’ opstanding geeft ons dat geloof en 

vertrouwen. Uit het diepst van ons hart hopen we, dat ook u tijdens deze verschrikkelijke oorlog 

dit vertrouwen kunt vasthouden. In deze onzekere tijden bidden wij u moed en kracht toe om 

vol te houden. ` 

 

Namens de Protestantse Gemeente Franeker wensen we u allen Gods zegen toe.  

 

Sytze Ypma, predikant 

 

God van Vrede, 

Op Paasmorgen danken wij U voor het nieuwe leven dat U geeft. 

Laat Pasen voor ons een teken zijn van hoop. 

Help ons geloven dat U met ons meegaat, waar we ook zijn. 

Zegen onze dierbaren, dichtbij en ver weg. 

En breng vrede — in Oekraïne, in ons hart, in de wereld. 

 

Amen 

 

 

 

                           Inzamelingsactie en collecte kerken 

 

 
 

Week van de Deelstations 19  t/m 25 mei 2025 

 

Wat is een deelstation? 

Binnen de gemeente Waadhoeke en nu ook een deelstation in Harlingen, zijn openbare kasten 

geplaatst waar mensen die wat over hebben producten in kunnen plaatsen en mensen die in 

nood zitten producten uit kunnen halen. Tijdens de `Week van de Deelstations` organiseren we 

diverse activiteiten om bekendheid te geven aan de kasten en producten in te zamelen om alle 

kasten gevuld te houden.  

 

Op 25 mei 2025 is de collecte ook bestemd voor dit doel en staan dozen en kratten klaar om 

meegebrachte houdbare producten mee te nemen naar de kerk! 



 

Er zijn in Waadhoeke al 18 deelstations in gebruik en we willen het verder uitbreiden en ook 

Harlingen wil dat. We werken als 18 kerkgemeenschappen in Waadhoeke samen via het 

Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) en ook met Connexa en een grote groep vrijwilligers.  

 

Er is die week opening van het 19e deelstation in Winsum door de wethouder, Yoga workshops 

met als inleg 10 houdbare producten, een supermooie Bingo, een `Vul-de-kast dag` , een 

Escaperoom , `Soep van de Week`in alle restaurants (opbrengst voor dit doel) en….. 

een Benefietdiner op vrijdag, 23 mei 2025 in restaurant Bloemketerp: en gezellig 3-gangen 

diner voor 60 euro per persoon met een leuke veiling en vertier (opgave via 

wesselveenstra@home.nl) Opbrengst voor de deelstations. Geef je op, eet lekker, heb 

gezelligheid en help het goede doel.  

We hebben ruimte voor 80 personen! Meer over deze activiteiten kan je verderop lezen in `de 

Binding`. Van harte aanbevolen, de deelstations voorzien in een grote behoefte! 

www.bcawaadhoeke.nl/actieweek  

 

 
 

 

Vakantie voor gezin dat nog nooit op vakantie was! 

 

We meldde al eerder, dat we bij het vakantiebureau van de PKN in Utrecht, een aanvraag deden 

voor een week vakantie op een RCN vakantiepark in Nederland.  Het is altijd afwachten of je van 

de honderden aanvragen de gelukkige bent en ook dit jaar is het weer gelukt. Vader, moeder en 

dochter gaan een week naar Raamsdonkveer (Zeeland). Ze zijn nog nooit op vakantie geweest 

en waren al druk bezig lijstjes te maken, wat er mee moest naar de vakantiewoning. We 
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vergoeden vervoer en geven zakgeld mee. Een prachtig initiatief van RCN vakantieparken en van 

PKN. Later meer.  

 

Napraten over de Preek 

 

Op zondag, 30 maart 2025, startte na de eredienst het mooie initiatief (experiment) van Jellie 

Banga met Hiele Walinga. Het nabespreken van de Preek. Toch wel een beetje tot onze 

verbazing en ontroering was het direct een succes. Er sloten direct 12 mensen aan en ook de 

dominee sloot even later aan en er volgde een mooi gesprek naar aanleiding van het thema van 

de preek. We zaten in de zijbeuk, achter de kansel. Die ervaring leerde, dat het te luidruchtig 

was en we elkaar moeilijk konden verstaan. Dus de volgende keer een andere plek en verder 

experimenteren. Het smaakt naar meer en kom gerust meepraten op zondag, 27 april 2025 na 

de dienst en ja, ook met koffie/thee! 

 

Passieviering Goede Vrijdag, 18 april  

 

Vast en zeker gaat er in deze uitgave van `de Binding`, geschreven worden over de Passieviering 

op Goede Vrijdag. Met medewerking van CantAmici, dwarsfluitiste Meta Oostingh en Jochem 

Schuurman op het orgel was dit een bijzondere, ontroerende Passieviering met als verteller ds. 

Sytze Ypma. Prachtig verteld door dominee Sytze, een loepzuiver koor, een geweldige fluitiste 

en een kunstenaar op het orgel, onze eigen Jochem Schuurman. Een muzikale omlijsting van 

zeer hoog niveau. We hebben deze viering financieel gesteund vanuit het Noodfonds 

Vluchtelingen, een besluit van de Kleine Kerkenraad.  

 

Namens de Diaconie, 

Wessel Veenstra 

 

 

ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST  

 

Voor ziekmeldingen en ziekenbrief, de ziekendienst contacten. Zij zorgen voor een attentie 

thuis, informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief: 

 

Lotty de Beer-Dijkstra 

Nellie Ferwerda-Dotinga 

Aukje van Nimwegen-Vlietstra 

Tony van der Schaar-Poortinga 

 

Opbrengst ziekendienstbusjes 1e kwartaal is € 23,00. 

 

 

 

 

MUTATIES: 

Doorgeven aan: 

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC 

’s morgens van 08.00 – 12.00 uur;  



0517 – 393200 

kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 

 

 

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan even door aan het 

kerkelijk bureau.  

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is 

bij ons niet bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau. 

 

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN 

 

Zomertentoonstelling Martinikerk 

 

Vanaf 1 mei gaat onze kerk weer open voor publiek. 

Nu nog zijn er foto’s van “80 jaar bevrijding” in de kerk te bekijken,  

vanaf 17 mei t/m 14 september organiseert de “Roos van Tudor”  

haar traditionele zomertentoonstelling en heeft een titel met  

de woordspeling “Ver-gezichten” 

 

Onder de noemer “Een gezicht is ook net een landschap” worden  

portretten en landschappen tentoongesteld. 

 

Meer dan 100 kunstwerken van diverse hedendaagse kunstenaars  

vullen de historische ruimte van de kerk. 

Er worden vele technieken getoond, van schilderkunst tot fotografie 

en van keramische objecten tot gemengde techniek. 

 

Met een grote variatie aan werken en stijlen belooft de tentoonstelling  

een ware trekpleister te zijn voor kunstliefhebbers. 

Wees er deze zomer bij en laat u verrassen door de veelzijdigheid van  

de getoonde kunst! 

 

De opening is op zaterdag 17 mei om 15.00 uur in de kerk. 

 

Er staan weer veel vrijwilligers klaar om de vele toeristen welkom te heten. 

 

Liepie van der Wal, Jan Eising en Margje Bijlsma 

 

 

Agenda voor de gemeenteavond van woensdag 14 mei  

om 19.30 uur in De Rank 

 

1. Welkom en opening door Rolf Bremmer, voorzitter van de kerkenraad 

2. Jaarrekening 2024 van de Protestantse gemeente te Franeker 

3. Jaarrekening 2024 van de Diaconie 

4. Veilige kerk: gedragscode en de VOG (verklaring omtrent gedrag) 

5. Rondvraag 



6. Pauze 

7. Ds. Jan-Jaap Stegeman uit Leeuwarden. Onderwerp: Een Stadsklooster als ‘heilige plek’ in 

de Grote Kerk van Leeuwarden 

8. Sluiting 

 

Concert door het Roder Jongenskoor en organist Jochem Schuurman in de Martinikerk 

 

Op zaterdag 24 mei om 20.00 uur is er in de Martinikerk Franeker een concert door het Roder 

Jongenskoor o.l.v. dirigent en artistiek leider Jaap de Kok.  

Het Roder Jongenskoor wordt alom geprezen om de consequente Engelse koorstijl, niet alleen 

wat betreft grootte en stembezetting, maar ook in de sterke aandacht voor de stemkwaliteit van 

de individuele jongens en jongemannen.  

Jaap de Kok kennen wij in Franeker vanwege zijn medewerking aan diverse Omrop Fryslân-

kerkdiensten. 

Het Roder Jongenskoor wordt op het orgel begeleid door Jochem Schuurman. Ook zal Jochem 

enkele solo-orgelwerken ten gehore brengen tijdens dit concert. 

Het concert op 24 mei is tevens het openingsconcert van de serie “Orgel Waadhoeke 2025”. Met 

steun van de gemeente Waadhoeke is het mogelijk gemaakt om deze orgelserie op te zetten, 

om het klinkend erfgoed in deze gemeente onder de aandacht te brengen. Om deze reden zijn 

de concerten in 2025 gratis toegankelijk; dit geldt ook voor het openingsconcert op 24 mei. 

Wel is er een collecte na afloop, om deze serie te steunen en het mogelijk te maken dit in 

volgende jaren voort te zetten. 

 

Van harte welkom! 

 

 
 

 

 

Orgelfietstocht in de gemeente Waadhoeke 

 

Op zaterdag 7 juni is er een fietstocht naar Oude Bildtzijl, Vrouwenparochie en Sint 

Jacobiparochie met de bekende organist Ton Koopman. U kunt de route van de ene kerk naar 



de andere op de fiets afleggen, maar het is ook mogelijk om met de auto mee te doen, als 

fietsen voor u niet mogelijk is. Ton Koopman zal in de drie te bezoeken kerken de orgels voor u 

bespelen.  

 

 

 

 
 

 

De dagindeling is als volgt: 

 

13.30 uur: aanvang programma in de Julianakerk te Oude Bildtzijl 

14.00 uur: fietsen naar Vrouwenparochie 

14.15 uur: koffie/thee in de Bordenakerk te Vrouwenparochie 

14.30 uur: vervolg programma in de Bordenakerk te Vrouwenparochie 

15.15 uur: fietsen naar Sint Jacobiparochie 

16.00 uur: vervolg programma in de Groate Kerk te Sint Jacobiparochie 

16.30 uur: hapje en drankje in de Groate Kerk te Sint Jacobiparochie 

 

Deze fietstocht is onderdeel van de serie “Orgel Waadhoeke 2025”. Met de steun van de 

gemeente Waadhoeke wordt het klinkend erfgoed van deze gemeente onder de aandacht 

gebracht; om deze reden is de toegang voor deze fietstocht gratis! Het is echter wel verplicht 

om u aan te melden, vanwege de beperkte capaciteit van de kerken. U kunt zich aanmelden 

voor de fietstocht door een e-mail te sturen naar: info@orgelwaadhoeke.nl  

Voor de koffie/thee en het drankje na afloop wordt wel een bijdrage gevraagd en er is een 

collecte om deze serie te steunen en het mogelijk te maken dit in volgende jaren voort te 

zetten. 

 

Van harte welkom! 

 

 

Mars van ‘t Veer 

 

Meditatie bij schemerlicht  

 

Midden in alle onrust brengt meditatie ruimte, vrede en licht vanbinnen. De weg naar dat licht 

gaat via de stilte. Deze meditatie-avonden bestaan telkens uit twee delen: we beginnen met een 

mailto:info@orgelwaadhoeke.nl


stilte-meditatie en daarna volgt een andere vorm, zoals mediteren over een woord, een 

geestelijke tekst of een Bijbelvers. Deze junimaand putten we uit de rijke traditie van de 

Psalmen. 

  

Welkom zonder opgave. 

 

Data:   Donderdagavond 5 juni, 12, 19 en 26 juni 2025 

Tijd:   19.30 – 20.30 uur   

Plaats:  Koor Martinikerk (ingang consistorie, achterkant van de kerk)   

Leiding:  ds. Sytze Ypma  

 

 

 

 

 

 

ZWO 

 

Voorzitter:            Jeanet Veenstra                          

Penningmeester:  Pieter Walinga 

                          

Bankrekeningnummer:  NL07 RABO 0313 2032 29 

 

In het voorjaar van 2025 hebben wij vanuit de ZWO de volgende doelen kunnen steunen: 

 

Het meerjarenproject Blessed Generation in Kenia  € 3000,- 

Het meerjarenproject Fryslan foar Moldavië  € 5000,- 

Noodhulp en werken aan vrede in Nigeria  €   250,- 

Versterk de kerk; bouwen aan vrede in het Midden-Oosten  € 350,- 

Stichting Leff; bijdrage in drukkosten 40dagenkaledender  € 150,- 

Stichting ComeMission  in Zuid Afrika    € 200,- 

De Mouterij t.b.v. bijeenkomsten mensen uit Oekraïne  € 300,- 

Noodhulp slachtoffers aardbeving Myanmar    € 500,- 

  

Met dank aan onze donateurs, 

De ZWO commissie 

 

 

 

Muziek voor het goede doel! 



 

Ga gezellig uit in Franeker en steun daarmee Blessed Generation in Kenia. Op zaterdag 10 mei 

geeft de band PURE! een benefietoptreden in de Bogt fen Guné. De technicus van deze band 

reist in oktober mee naar Kenia. PURE! speelt de mooiste nummers uit de popmuziek. De gehele 

opbrengst uit de entreegelden komt ten goede aan Blessed Generation. 

 

Locatie:  De Bogt fen Guné 

Datum:  10 mei 2025 om 21.00 uur 

Kaarten aan de zaal:  € 15,00 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

OUD PAPIER 

In het weekend van 2 & 3 mei en in het weekend van 6 & 7 juni staat de oud papiercontainer 

op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn). 

Het oud papier graag zaterdags voor 12.00 uur bij de container brengen, deze wordt kort na 

12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.  

 

Opbrengst oud papier maand maart: € 47,70 

 

 

 

 

 



 

 

ALLERLEI 

 

“Wie laat wie nu uit?” Dat song Rudi Carell ea. My 

bekrûpt dat gefoel ek geregeld as ik der mei Joska 

út bin. Ut al myn stikjes kenne jim him wol in 

bytsje, it is in stabij, dus in hûn mei in eigen wil. De 

start fan ús loopkes is fansels altyd by de 

achterdoar, mar Joska hat in dúdlike foarkar foar 

hokker kant wy útmoatte. Hy wol altyd rjochting de 

tunnel, mar ik dus net. Meastal giet er fuort wol 

mei, mar it kin ek samar wêze dat er de poaten 

skrep set om my dúdlik te meitsjen: ja, hallo, hjoed 

dogge we myn sin ek mar in kear! Fan ‘e wike haw 

ik him in kear de frije hân jûn, benijd wêr’t wy 

útkomme soene, by elke mooglike ôfslach joech ik 

him de kar: Links? Rjochts? Rjochút? It wie grappich 

om te sjen dat er dúdlik wit hoe’t ús wyk derút 

sjocht en wat syn favorite snuffelrûntsje is. Uteinlik 

kamen wy ek gewoan wer by de achterdoar út. Soe hy dit no leuk fûn hawwe? Gjin idee, mar dy 

kear liet Joska my út en it kaam hielendal goed. 

Maaike en Joska 

 

 

 

 

  Nieuws 

 

 

In april mochten we van de Vrouwengroep groep Samen Sterk een gift ontvangen van € 100, 

van twee gemeente leden € 50 en € 10 en van  het St. Frysk Oekumenysk Wurkferb. Hjerbeam € 

300 

Heel erg bedankt voor deze giften. 

In april is er voor ruim € 450 aan oud ijzer opgehaald Heeft u oud ijzer dan kan dit altijd  

gebracht op de Tjotter 14 . Helaas gaat hier € 230 vanaf door 2 nieuwe banden aan de kar. 

Verder zijn we bezig met voorbereiding werkvakantie in 2026. De eerste aanmeldingen zijn 

binnen. Mocht u nog mee willen, neem dan voor 19 mei contact met ons op. 

Op tweede Pinksterdag staan we op de markt bij het Pinksterfeest in Veenklooster. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nieuwe rolstoel betaald vanuit de bijdrage van € 2000 

 

Met vriendelijke groeten, 

Sieds en Saskia de Jong 

06-10232177   

saskiaensieds@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

        Groene HOOP doet leven 

 

 

 

Op 10 mei 2025 organiseren Groene Kerken Fryslân en Solidair Friesland de inspiratie dag  

‘Groene HOOP doet leven’. 

 



Deze dag zal van 10:00 – 15:30 worden gehouden op het bedrijf van Mulder Agro Foarwei 45 in 

Kollumerzwaag en is gratis toegankelijk. 

  

Groene Kerken Fryslân is een netwerk van kerken die zich inzetten voor duurzaamheid in brede 

zin, zowel ecologisch als sociaal. Groene Kerken Fryslan is onderdeel van het landelijke Groene 

Kerken netwerk. Solidair Friesland zet zich al meer dan 70 jaar in om samen onze omgeving 

socialer, eerlijker en duurzamer door te geven.  

 

Met de Inspiratie dag willen wij deelnemers voorzien van kennis, inspiratie en handvatten om 

hun eigen dagelijks leven en lokale geloofsgemeenschap verder te verduurzamen. De dag 

biedt een platform voor uitwisseling van ervaringen en het opdoen van nieuwe inzichten.  

 

In het optreden van de Kees Posthumus wordt de bezoekers een spiegel voor gehouden en 

worden de bezoekers uitgedaagd om zelf (letterlijk) in beweging te komen.  

 

Mirella Klomp zal als theoloog en zeer betrokken op het thema duurzaamheid, een aantal 

handvatten meegeven. Ze zal de bezoekers meenemen in het verhaal dat grond de basis is van 

ons bestaan. De grond waar we vandaan komen bepaalt onze geschiedenis en hoe wij met de 

grond omgaan bepaalt onze toekomst. 

 

Bij de uitgang is er een collecte. Er is koffie/thee en voor de lunch ook soep. We vragen de 

bezoekers om zelf  brood mee te nemen  voor de lunch. 

 

Je bent van harte welkom!  

Neem je hele gemeente mee! 

 

 

Namens Team Groene Kerken Fryslan, 

Sietske  Visser 

06-30294733 

 

 

 

Zonnebloem-boottocht  

 

Op dinsdag 27 mei 2025 gooit de Zonnebloem afd. Franeker e.o. de trossen weer los voor de 

jaarlijkse boottocht. Vanuit Sneek varen we van 10.00 tot 16.00 uur 

met de Toerist VI over de Friese meren. 

 

Kosten €45.- (alles inbegrepen, incl. vervoer) 

Doelgroep - mensen met een fysieke beperking krijgen voorrang. 

 

Opstapplaatsen: Froonackerflat, Saxenstate en Theresia 

 

Info en opgave t/m 10 mei, graag bellen tussen 17 en 19 uur: 

Sonja de Vries of  Sylvia Boersma  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 

vrijdag en zaterdag 2 & 3 mei 

oud papier 

 

zondag 4 mei 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. Piet Luhof, Sneek 

 

zondag 11 mei 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. Teije T. Osinga, Franeker 

 

woensdag 14 mei 

Gemeenteavond in De Rank 

 

zondag 18 mei 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. Piet Speelman, Folsgeare 

 

zondag 25 mei 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. Jan Zeldenrust 

 

donderdag 29 mei  

Omroep Zilt 9.30 uur: evangelist Dick Wolbers, Franeker 

 

vrijdag en zaterdag 6 & 7 juni 

oud papier 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


