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In de stilte van de ochtend 

ruist in zachte wind 

de vraag weet jij de vrede nog 

te vinden 

de vrede in je hart vandaag? 

 

In het mooie zingen van de vogels 

klinkt in het nu, ook een refrein 

van verdriet en onmachtige gevoelens 

van een strijd in verdriet en pijn. 

 

In de zon haar eerste stralen 

begint de dag een nieuw begin 

houden wij vast aan hoop en toekomst 

zelfs tegen alle beter weten in 

 

dat in elke bloem, de mens beseft 

het gaat in deze niet alleen om mij 

want alleen in harmonie met anderen 

ben ik pas echt in vrede vrij.. 

 

Jan van der Meer 

 

gedicht aangeleverd door Siemie Wolberts 

 

 

 

MEDITATIE DOOR: DS. SYTZE YPMA 

 

Pinksterfeest 

 

Open die ramen! 

Pinksteren is het feest van het ventileren van onze geest. En dit ventileren is even belangrijk als 

het ventileren van ons huis. Eerst onze huizen. Dat we die goed moeten ventileren, weten we, 

maar of we dat ook doen? Feit is dat goed ventileren voorwaarde voor een gezonde 

leefomgeving. Zonder goede ventilatie stapelen in onze huizen schadelijke stoffen zich op: CO2 

van onze ademhaling, vocht dat tot schimmel kan leiden, geurtjes, stofdeeltjes en chemische 



dampen van meubels, schoonmaakmiddelen en kookgeuren. Slechte luchtkwaliteit vergroot de 

kans op hoofdpijn, allergieën en luchtwegklachten. In een afgesloten kamer worden we letterlijk 

benauwd. En we ademen weer op als er door een open raam frisse lucht naar binnen stroomt.  

 

Diezelfde verfrissende werking heeft de heilige Geest op ons. Als de helende geest van God 

door onze levens en onze gemeenschappen waait, dan knappen we daar ook helemaal van op. 

Zo lezen we in Handelingen 1 dat honderdtwintig mannen en vrouwen, leerlingen van Jezus, 

zichzelf hebben opgesloten, zich angstig aan elkaar vasthouden als hun ruimte plotseling wordt 

opengebroken door het geluid van een hevige windvlaag. Die windvlaag verdrijft al het bang-

makende dat hun harten tot dan toe beving. Ooit was er een paus die riep: ‘Doe de ramen 

open!’ Laat frisse wind binnen. Dat kan voor de kerk gelden, voor ons als gemeente, voor ons 

eigen geloof. Ons geloof kan als een benauwde kamer zijn waar nauwelijks frisse lucht 

binnenkomt. Wat een verademing dan als je geïnspireerd raakt door een tekst, een opmerking, 

een uitleg of een lied. Wat een zegen als woorden je geest verrijken en vervullen.   

 

Vuur van de geest 

De geest heeft ook te maken met vuur. In vuurtongen daalt ze op de apostelen neer. Vuur als 

tweede teken van de heilige Geest. Het betekent dat de goddelijke liefde in ons brandt. Dit vuur 

zorgt ervoor dat onze eigen hartstocht ons niet langer in de greep heeft, maar in plaats daarvan 

het heilig vuur van de liefde. Als we vervuld raken van de gloed van liefde, als die als een bron in 

ons gaat stromen, dan kunnen andere mensen zich daar ook aan warmen. En dat is waar de 

wereld naar snakt. In een wereld vol koude, computergestuurde informatiestromen is het warme 

vuur van de heilige geest ongekend heilzaam.  

Ben je van binnen afgebrand of lijd je onder je ouderdom, de heilige, leeftijdloze geest kan je 

optillen uit moedeloos makende ervaringen. De geest vervult ons met een warmte die onze 

leegte verandert in een geluk dat ons zin in het leven geeft.  

 

Nieuwe taal  

Ook reikt de heilige Geest een nieuwe taal aan in een wereld die gevangen zit in een spiraal van 

bewapeningstaal, in een samenleving die amper weet hoe giftig veel spreken is. Een beeld, een 

vermoeden. Deze week las ik het schokkende bericht dat in grutto-eieren een extreem hoger 

percentage PFAS zit dan in de scharreleieren van hobby-boertjes zoals ik. En ik vroeg me af, 

hoeveel geestelijke PFAS er intussen in onze taal geslopen is, zonder dat we het doorhebben. 

Wat zijn de toxische woorden en waarden die ons vervreemden van de aarde, van de natuur, 

elkaar en God? Wat tast ons vermogen om naar elkaar te kunnen luisteren meer en meer aan? 

De heilige Geest verbindt ons, schepsels Gods, met de schepping en laat ons ervaren hoe we 

deel zijn van al wat leeft en uit God is. Zijn Geest waait als een windvlaag door ons heen, verfrist 

onze hoofden, verwarmt onze harten en vernieuwt ons spreken, schenkt onze tongen taal die 

angstvrij is en goed doet. Met het Pinksterfeest zetten we de ramen open voor die geest. 

 

 

KERKDIENSTEN 

 

Zondag 8 juni 

 10.00 uur Martinikerk: ds. Sytze Ypma 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: mw. N. Kanis, Lelystêd   

 



Zondag 15 juni 

 10.00 uur Martinikerk: ds. W. Warnar, Heeg 

   

 

Zondag 22 juni 

 10.00 uur Martinikerk: ds. Sytze Ypma 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. J. Miedema  

    

 

Zondag 29 juni 

 10.00 uur Martinikerk: ds. W. Beekman, Koudum 

  

 

BIJ DE DIENSTEN 

 

 

Zondag 8 juni  

Martinikerk 10.00 uur:  

Pinksterzondag 

Oecumenische viering van het Pinksterfeest 

M.m.v. het Gregoriaans koor onder leiding van Cees van der Veer 

Voorgangers: ds. Arend de Braak en ds. Sytze Ypma  

Ouderling van Dienst: Tjerk Fokkema 

Diaken: Djoke de Boer, Jellie Banga 

Lector: Hessel Yntema 

Organist: Jochem Schuurman 

Rondgangscollecte  

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra 

Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising 

Klokluider: Derk Boddeüs 

Koffieschenken: Jan Havenga, Roaske en Jan Doevendans 

Koffiedrinken na de dienst 

 

We vieren we het feest van de Heilige Geest, die niet alleen waait waarheen ze wil, maar ook 

over ons wordt uitgestort en ons bezielt met haar gaven. Paulus beschrijft deze meer dan eens. 

De traditie van de Kerk noemt er twaalf: Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, 

goedheid, edelmoedigheid, zachtmoedigheid, trouw, bescheidenheid, zelfbeheersing, kuisheid. 

We lezen deze Pinksterzondag Joël 3: 1-5, Handelingen 2: 1-11 en Johannes 20: 19-23. We 

wensen u allen alvast fijne, geestrijke Pinksterdagen toe. Dat de Geest van God ons mag 

bezielen en aanraken, ons kracht en vertrouwen geeft. Van harte welkom, namens de kerken van 

Franeker. 

 

ds. Arend de Braak en ds. Sytze Ypma  

 

 

 



Zondag 15 juni  

Martinikerk 10.00 uur:  

Voorganger: ds. Wim Warnar, Heeg 

Ouderling van Dienst: Gerard de Raaf 

Diaken: Jellie Banga, Carla van der Kooi 

Lector: Sophie Bartlema 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: Appie Reitsma 

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra 

Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising 

Klokluider: Klaas Kooistra 

Koffieschenken: Klaas en Maaike Elting-van Dijk, Martha Burggraaff 

Koffiedrinken na de dienst 

 

 

 

Zondag 22 juni  

Martinikerk 10.00 uur:  

Bevestiging ambtsdrager 

Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Hieke Joustra 

Diaken: Annet Walinga 

Lector: Hessel Yntema 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: Sikke Dijkstra 

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra 

Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising 

Klokluider: Rikert Nijkamp 

Koffieschenken: Matty Tasma, Aukje van Nimwegen, Rikert Nijkamp 

Koffiedrinken na de dienst 

 

In deze dienst bevestigen we onze nieuwe scriba Wina Droogendijk-Hofstra. We zijn heel blij dat 

zij op heel korte termijn na het heengaan van onze vorige scriba Piety Sieperda-Breidenbach, de 

taak van scriba op zich wil nemen. 

 

De kleuren van het kerkelijk jaar veranderen nogal eens. Wekenlang was die wit, met Pinksteren 

nam die het vurig rood aan van inspiratie door de Heilige geest. Deze zondag is het de eerste 

zondag van de zomer, vanaf nu kleuren de zondagen groen. Zomers groen. Groen is ook de 

kleur van hoop, toekomst en groei. Dat Jezus de Schenker van dit groen is, blijkt deze zondag 

als hij oog in oog staat met het volstrekte tegendeel, het diepzwart van de mens die bezeten is 

door demonen, een legioen om precies te zijn. Jezus verdrijft ze uit de geplaagde. Het verhaal 

staat in Lucas 8: 26-39.  

 



ds. Sytze Ypma 

 

 

 

Zondag 29 juni  

Martinikerk 10.00 uur:  

Voorganger: ds. Wim Beekman, Koudum 

Ouderling van Dienst: Roel Rijpkema 

Diaken: Hiele Walinga, Jellie Banga 

Lector: Hiele Walinga 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: Appie Reitsma 

Beeldpresentatie: Berend Bosgra 

Geluid en camera: Jan Roorda en Jan Eising 

Klokluider: Femme Nauta 

Koffieschenken: Klaas Tijtsma en Leny Verheul, Djoke Travaille  

Koffiedrinken na de dienst 

 

De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com  

 

 

Categoriale indeling 

 

Pastoraal bezoekwerk 

Indien jullie en u graag pastoraal bezoek willen ontvangen, dan vragen wij jullie en u zelf het 

initiatief te nemen door een bezoekje aan te vragen bij de predikant Sytze Ypma of kerkelijk 

werker Tine de Vries. De jeugdwerker Aafke Stegeman kan door jonge mensen worden gevraagd 

voor een bezoek. En de ouderen die in Saxenoord, Saxenstate of Froonacker wonen, kunnen 

contact opnemen met pastor Ilse Douma. Ook kunnen jullie en u altijd contact opnemen met een 

coördinator of ouderling. Hieronder is te lezen hoe de indeling er precies uitziet.  

Neem gerust contact op, want zo kunnen wij aandacht blijven geven aan het pastorale 

bezoekwerk in onze gemeente en blijven we met elkaar verbonden.  

De predikant en kerkelijk werker zijn het aanspreekpunt bij crisispastoraat. 

 

Colofon: 

Groep Groeiers 0-18 jaar: 

Aafke Stegeman:   aafke.stegeman@pkn-franeker.nl 

Groep Starters 18-30 jaar: 

Titia de Boer:    

Roel Rypkema    

Aafke Stegeman  aafke.stegeman@pkn-franeker.nl 

Groep Bouwers 30-50 jaar:  

Hinke Dijkstra-van der Zee   

Roel Rypkema   

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.youtube.com/


Aafke Stegeman  aafke.stegeman@pkn-franeker.nl 

Ds. Sytze Ypma   

(Er bestaat een 20+groep los van het bovenstaande, deze blijft bestaan) 

 

Groep Plussers 50-70 jaar:  

Gerard de Raaf   

Hieke Joustra     

Tine de Vries  tine.devries@pkn-franeker.nl  

Groep Nestors 70 jaar en ouder:  

Tjerk Fokkema   

Seerp Broersma   

Hiltsje Oosterhof-Bekker    

Henk Bron    

Ilse Douma-Schaap  ilse.douma@pkn-franeker.nl  

Tine de Vries  tine.devries@pkn-franeker.nl  

 

Voor het pastoraat en de diensten in de zorgcentra, is de volgende indeling gemaakt: 

Saxenoord en Saxenstate:  

Bram en Annie Mulder    

Pastor Ilse Douma-Schaap   ilse.douma@pkn-franeker.nl 

Froonacker:  

Pastor Ilse Douma-Schaap  ilse.douma@pkn-franeker.nl   

Theresia: 

Sietske Oosting   

Lies Benders   

Tine de Vries   tine.devries@pkn-franeker.nl 

Botniahuis: 

Liesje Visser-Attema   

Ds. Sytze Ypma   

Parkstate:  

Tine de Vries  tine.devries@pkn-franeker.nl 

Roordastate:  

Hayo Bartlema   

Ds. Sytze Ypma    

Kening State:  

Roel Rypkema  

Tine de Vries  tine.devries@pkn-franeker.nl  

Westerpoort:  

Ds. Sytze Ypma  sytzeypma@icloud.com 

Martenahiem, Tzum:  

Seerp Broersma  tsjommahiem@ziggo.nl 

 

 

Afspraken over begrafenissen  

  

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen 

dragen, hebben we daar de volgende afspraken over gemaakt. 

mailto:ilse.douma@pkn-franeker.nl
mailto:ilse.douma@pkn-franeker.nl


 

Bij overlijden kunt u een van de drie pastores bellen: Ilse Douma voor Saxenoord, Saxenstate en 

Froonacker, in de andere gevallen belt u Tine de Vries of ds. Sytze Ypma. Het hangt van hun 

agenda op dat moment af, wie welke begrafenis kan doen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ds. Sytze Ypma  sytzeypma@icloud.com  

Kerkelijk werker Tine de Vries tine.devries@pkn-franeker.nl  

Pastor Ilse Douma) ilse.douma@pkn-franeker.nl 

 

Vanuit de Frisia Pastorie  

Nieuwe kanselbijbel  

 

Enkele weken voor Pasen werd ik gebeld door een meneer uit Overijsel. Hij belde namens zijn 

moeder van 96 jaar. Wat was het geval? Zijn moeder kon de letters uit haar Bijbel niet meer 

goed lezen. Zoonlief besloot toen om een nieuwe grootletter Bijbel voor haar aan te schaffen. 

Hij bestelde er eentje, niet de goedkoopste. Maar wat bleek toen die per post arriveerde? De 

nieuwe lettergrootte was prima, maar het formaat van deze Bijbel was niet helemaal het formaat 

van moeders handen, hij was veel te zwaar voor mama. Bij nadere bestudering bleek het een 

kanselbijbel te zijn. De zoon had geen zin om hem terug te sturen naar Uitgeverij Jongbloed. 

“Wat is een mooie bestemming moeder?” 

Samen kwamen ze toen op het volgende idee. Sinds corona kijkt mevrouw zeer regelmatig naar 

onze diensten in de Martinikerk in Franeker. Zou het niet mooi zijn, dat deze bijbel in de 

inmiddels vertrouwde Martinikerk van Franeker zijn bestemming krijgt? Zo ging er een 

telefoontje naar de dominee. En kwam dit hagelnieuwe exemplaar van de NBV21 vertaling naar 

ons toe om dienst te gaan doen bij de zondagse lezingen.  

Op de avondmaalstafel ligt nu nog de Bijbel die is meegenomen door de VEG-gemeenteleden 

toen ze de overstap maakten naar onze gemeente. Deze heeft een paar jaar symbool gestaan 

voor ons samengaan. De teksten hierin zijn een al wat oudere vertaling, en soms helpen 

toevallige gebeurtenissen mee om een volgende stap te doen. Zoals de VEG-Bijbel is komen 

aanwaaien en haar mooie betekenis had, zo meldt zich nu in dit gebaar van een van onze kijkers 

de nieuwste vertaling die aansluit bij deze tijd.  Binnenkort zullen we de nieuwe bijbel in gebruik 

nemen. 

 

ds. Sytze Ypma 

 

 Pastoralia  

 

Er hebben in onze gemeente de afgelopen tijd meerdere mensen indringend verlies geleden, ze 

verloren een broer of zus, ouders verloren hun volwassen kind. Dit betekent diepe rouw en 

verdriet. We leven met hen mee en wensen allen in deze intense tijd Gods liefdevolle nabijheid 

toe. 

 

ds. Sytze Ypma  

 

Studieverlof  

 

mailto:sytzeypma@icloud.com
mailto:tine.devries@pkn-franeker.nl
mailto:ilse.douma@pkn-franeker.nl


Elke predikant heeft recht op een tijdje studieverlof. De komende tijd wil ik daarvan gebruik 

maken door de komende 3 maanden, in juni, juli en augustus, in de ochtend aan een boek te 

werken. Ik blijf in de middaguren of ’s avonds het gemeentewerk voortzetten. Het boek dat ik al 

lang van plan was te schrijven heeft als werktitel ‘Een portret van het heilige zelf.’ Het gaat over 

de diepere laag in ons innerlijk waar onze wijsheid zetelt, onze creativiteit en ook onze vrede 

met het leven. Een mens kan zich in deze laag thuis weten in zichzelf. Het is ook de ruimte waar 

we de verbinding met God kunnen ervaren. Veel mensen weten hier nauwelijks iets van, ze 

houden zich niet zo bezig met ons innerlijk leven. Ik wil in dit boek het belang van dit ‘heilige 

zelf’ uitleggen, omdat het een plek is waar we God kunnen leren kennen.  

 

ds. Sytze Ypma 

 

 

 

Ouderenpastoraat 

 

 

‘En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest.’ (Handelingen 2:4) 

Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. We vieren dat mensen van allerlei leeftijden, 

achtergronden en talen vervuld worden met dezelfde Geest: jong en oud, eenvoudig en geleerd, 

mensen met hoop en mensen met zorgen.  

Voor sommigen lijkt dit hemels feest ver weg als het lichaam moe is, of als het geheugen mistig 

wordt, of als het gemis van dierbaren zwaar drukt. Ook dan mag de troostrijke boodschap van 

Pinksteren klinken: Alle mensen werden vervuld met een kracht die niet van henzelf kwam. 

Gewone mensen, net als u en ik - mensen met hun eigen zorgen, verdriet en beperkingen. Voor 

hen is de Geest van God gekomen, niet gebonden aan leeftijd, omstandigheden of denkvermogen 

maar aanwezig waar harten openstaan en  verlangen leeft, waar liefde nog fluistert in het zwijgen. 

Ook als de dagen lang zijn, het lichaam pijn doet of als herinneringen vervagen, blijft Gods Geest 

zachtjes aanwezig. Zelfs als we Hem niet goed begrijpen is hij dichterbij dan we vaak denken; in 

een stil gebed, in een vriendelijke blik, in een hand die vasthoudt, in het zachte licht dat elke 

ochtend weer opkomt. Wees gezegend met de Geest van Pinksteren -de Geest die nooit vergeet, 

hoop wekt, en leven geeft. 

 

Ik wens u goede Pinksterdagen, met een hartelijke groet van Ilse Douma. 

 

 

Viering in Saxenoord: 

20 juni om 16.00 uur o.l.v. Ilse Douma  

 

 

Jeugd en gezin 

 

Keniareis 

 

Doorkijkje achter de schermen 

Wat als jij een jongere in jouw gezin hebt die in oktober naar Kenia gaat? Dit zijn geluiden uit de 

gezinnen waarin ze de voorbereidingen treffen voor dit avontuur: 



Waar gaan de gesprekken over. 

De reis is op een leuke manier spannend. Het grote avontuur zit in de reis naar een compleet 

ander werelddeel met andere leefomstandigheden. Onze westerse vanzelfsprekendheid is niet 

de wereld. De jongeren worden uitgedaagd zich dienstbaar op te stellen. De gesprekken over 

wat de jongeren te wachten staat en welke voorbereidingen er nog moeten gebeuren, zijn 

regelmatig onderwerp van gesprek aan tafel. 

 

Welke voorbereidingen worden er getroffen 

Een hele lijst van to-do's wordt afgewerkt en er wordt gekeken naar slimme dingen om dat 

beetje westerse toch nog wat hoog te kunnen houden. De echte noodzakelijke to- do's zijn 

bijvoorbeeld: de vaccinaties & medicatie, tickets, paspoorten, reispapieren, verzekeringen etc. 

Om iedereen ook echt mee te krijgen zijn er verschillende handtekeningen nodig die ouders en 

begeleiders met elkaar afstemmen. Naast al deze dingen wordt er ook gezocht naar passende 

kleding (zomerbroeken & rokken), een fotocamera voor het geval het met de smartphone niets 

wordt en een degelijke powerbank. 

 

Wat is er spannend? 

De ouders vinden het project een spannend avontuur maar ondersteunen hun kinderen graag. 

Ze zetten een stap om los te laten en hebben vertrouwen in de groep waarmee de jongeren op 

reis gaan. Concrete dingen waar gedachten wel eens blijven haken: “Hoe zal het de jongeren 

vergaan op een moment dat ze het even moeilijk hebben en wij als ouders niet in de buurt zijn”. 

“Zal alles goed gaan met de tickets voor de vliegreis”. “Uitkijken naar de aanwezigheid van 

slangen en spinnen doe ik ook iets minder graag.” 

Het gaat steeds meer leven 

De acties die gedaan zijn en nog op worden gezet brengen het project steeds meer tot leven. 

De pepermuntactie is in de opstartfase onder vrienden en bekenden en komt al gauw ook in de 

kerk. Naast de acties om geld in te zamelen wordt er ook gekeken naar bruikbare schoenen en 

kleding. Ook oude laptops zijn welkom om gerefurbished mee te nemen voor de school. 

 

Eerste zondag 

6 Juli vieren wij de laatste eerste zondag van dit seizoen. Vanuit het kinder- en jeugdwerk staan 

wij stil bij de gezinnen waar een schakelmoment is. 

 

Tieners in gesprek 

27 juni houden wij de laatste “Tieners in gesprek” van dit seizoen. We hopen een actieve, 

gezellige en zinvolle afsluiting van het seizoen te organiseren! 

 

Omzien naar elkaar 

Ken jij een Tiener in jouw buurt die examen heeft gedaan en gaat beginnen aan een nieuwe 

uitdaging? Geef een blijk van medeleven! 

Ken jij een situatie waarin extra aandacht of zorg welkom zou zijn, schroom niet en neem 

contact op met de contactperso(o)n(en) van de betreffende categorie. Deze vind je in de 

colofon van de categoriale indeling. 

 

Aafke Stegeman-van Dijk 

 



UIT DE KERKENRAAD  

 

Voorzitter :  Rolf Bremmer   

Secretaris:  Wina Droogendijk-Hofstra 

  scriba@pkn-franeker.nl  

 

 

Van de voorzitter 

 

Opening gemeenteavond 15 mei 2025 

 

Beste mensen, 

 

Van harte welkom hier in De Rank op deze gemeenteavond. Graag wil ik eerst Psalm 91 met u 

lezen. 

 

Misschien denkt u: “Past die psalm wel bij vanavond?” Ik zal het u graag uitleggen.  

Dit jaar hebben we 80 jaar Bevrijding herdacht en gevierd. Wat een groot goed is het, dat we al 

80 jaar vrede hebben en niet geconfronteerd zijn geweest door de gruwelijkheden van oorlog 

en bezetting. Een eenvoudige gedenksteen in de muur van de Gereformeerde kerk hiernaast 

maakt duidelijk dat destijds ook vijf jonge kerkleden bezweken zijn aan die oorlog. Namen die 

de meesten van ons, denk ik, niets meer zeggen. Daarom deed ik afgelopen november een 

oproep in de Binding of iemand mij informatie kon verschaffen over deze jonge slachtoffers. Een 

familielid van Anne Dirk Schaafsma – ze zou oom of omke tegen hem gezegd hebben als hij 

nog in leven was – bezorgde mij een dik dossier over hem. Anne Dirk bleek in januari 1945, 18 

jaar oud, in Franeker te zijn opgepakt bij een razzia en als dwangarbeider amper drie maanden 

later in een kamp in Wilhelmshaven bezweken te zijn. Meer dan 40 jaar heeft zijn familie zich 

ingezet om het graf van Anne Dirk te vinden met de bedoeling om hem hier in Franeker zijn 

laatste rustplaats te bezorgen. Dat is uiteindelijk gelukt. Een eenvoudige steen markeert zijn 

graf. Wat mij trof op die steen was het noemen van Psalm 91: 1. Het is een geloofsverklaring die 

haaks lijkt te staan op wat Anne is overkomen. Anne heeft die psalm natuurlijk gekend in de 

oude Statenvertaling: “Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in 

de schaduw des Almachtigen.” 

 

De Nieuwe Bijbelvertaling neemt vers 1 en 2 samen: “Wie in de beschutting van de Allerhoogste 

woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: ‘Mijn 

toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’” 

 

Een schuilplaats, dan denk je aan onderduiken, verstoppen, buiten het bereik van de wrede 

bezetter. Iets wat Anne Dirk niet gelukt was. Als je zo’n schuilplaats bij de Allerhoogste zoekt, 

dan zit je goed, zegt de psalmist. Dan kun je rustig de nacht ingaan. Hij noemt God zijn 

toevlucht en vesting. In wat andere woorden: “God, u bent mijn asiel, mijn schuilkelder, mijn 

bunker, dat weet ik zeker.” We hoeven niet bang te zijn, dat verzekert de psalmist ons. Al waart 

de epidemie door het land, al vallen ze bij bosjes om je heen. De Heer beschermt je. Zijn 

engelen beschermen je. En dan, in vers 14, is er een wisseling van spreker. De psalmist zwijgt en 

God neemt het woord. Hij bevestigt wat de psalmist ons al vertelde: “Ik bevrijd je uit de ellende 

om je heen. Doe een beroep op mij, dan laat ik van me horen. In nood zal ik je redding zijn.” 



 

Wat zal er door de familie van Anne Dirk zijn heen geschoten bij deze woorden? Hij is niet meer 

levend thuisgekomen. Die tekst uit psalm 91: het is geloven tegen beter weten is. Wij als 

gemeente kunnen ’s zondags met elkaar de zegenwens horen, dat de Heer naar ons omziet en 

ons behoeden wil en ons goedgunstig wil zijn. Dat hebben we als gemeente ook nodig, 

individueel en gezamenlijk, om moed te houden. Vanavond horen we van zorg en zegen. Van 

ploeteren en vertrouwen tegen soms beter weten in, althans zo lijkt het. Maar ook van zegen op 

inspanningen en wat je doen kunt als een kerk het hoofd niet meer boven water kan houden. 

Laten we dan in ieder geval dit vasthouden: “Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont 

en de nacht doorbrengt in de schaduw van de Ontzagwekkende, 2 zegt tegen de HEER: ‘Mijn 

schuilkelder, mijn asiel, mijn bunker, mijn God, op u vertrouw ik.’ Persoonlijk, en als gemeente. 

 

Lieve mensen, als er iets is, dat verbindt, dan is het wel zingen. Zingen verbindt ons met het 

voorgeslacht, met elkaar en met God. Maar omdat we vanavond zonder begeleiding zingen, gok 

ik erop dat u Psalm 91 wel kent. Laten we daarom samen vers 1 zingen, a capella. En als het 

goed lukt, dan ook vers 2. 

 

Gebed 

 

Vader van ons allemaal, dank u wel dat wij hier vanavond bij elkaar hier zijn, als leden van uw 

gemeente hier in Franeker. Fijn dat we als mondige en betrokken gemeenteleden samen kunnen 

praten over zaken die belangrijk voor ons zijn, zoals financiële zaken en wat de overheid van ons 

vraagt bij de omgang met elkaar. Wij willen ons ook laten inspireren door wat ds. Stegeman ons 

te vertellen heeft over de uitdaging om als kerk present te zijn in een eeuwenoud gebouw in het 

hartje van een stad. Wij vragen u daarom of we een goede avond met elkaar mogen hebben, 

waarbij we luisteren naar elkaar en luisteren naar uw Geest. Wilt u bij ons zijn en ons met uw 

zegen verrijken. We vragen u dat allemaal in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. 

 

Ik wens ons allemaal een gezegende avond toe. 

 

Rolf Bremmer, voorzitter 

 

PS. Het hele verhaal over Anne Dirk Schaafsma is te lezen in het blad de Franicker 2025, vanaf 

eind mei te koop bij o.a. Primera en Museum Martena. 

 



   
 

 



 
 

 

 

            

    

 

 

Verslag van de gemeenteavond d.d. 14 mei 2025 

 

Welkom en opening  

De voorzitter, Rolf Bremmer, heet ons van harte welkom en met name de spreker van vanavond 

ds. Jan-Jaap Stegeman uit Leeuwarden. De zaal zit mooi vol. De voorzitter leest Psalm 91, een 

keuze i.v.m. de 80-jarige bevrijding. Een korte overdenking volgt. Hierna zingen wij de verzen 1 

en 2 van deze psalm. Vervolgens spreekt de voorzitter een gebed uit. 

 

Jaarrekening van de Protestantse gemeente te Franeker 

Douwe Wijnalda, penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, laat op het scherm de 

cijfers in verkorte vorm zien. De accountant moet nog wel de controle uitvoeren. De werkelijke 

rekening wijkt in positieve zin af van de begroting. De afwijking komt met name door het 

pastoraat. De benoemingen van Aafke Stegeman en Tine de Vries vonden later in het jaar plaats. 

De balans wordt getoond. Er zijn geen vragen. De komende periode zullen er kosten gemaakt 

worden: aanpassingen in De Rank (vloerverwarming, airco’s) en in de Martinikerk 

(infraroodverwarming). Complimenten voor het College van Kerkrentmeesters en applaus. 



 

Jaarrekening 2024 van de Diaconie 

Jan Oosterhaven, administrateur van de diaconie, laat ons in verkorte vorm de cijfers van de 

diaconie en ZWO zien. De opbrengsten uit giften voor een speciaal doel worden daaraan ook in 

zijn geheel uitgegeven. De cijfers laten een plus van € 10.671,-- zien dankzij een gift en een 

legaat. De beleggingen zijn alleen in Oikocredit. Op een vraag naar de opbrengsten wordt 

geantwoord dat deze allemaal door gemeenteleden worden opgebracht. De diaconie is lokaal 

en landelijk, ZWO is internationaal en voor structurele projecten. Uit het vluchtelingenfonds 

wordt lokaal en internationaal geschonken. En er kan worden vastgelegd. De Kleine Kerkenraad 

beslist over de aanvragen.   

 

Veilige kerk: gedragscode en de VOG (verklaring omtrent gedrag) 

Wina Droogendijk, scriba, legt uit wat er met de veilige kerk bedoeld wordt. De protestantse 

kerk wil een veilige kerk zijn. Dit betekent dat je niet geconfronteerd behoort te worden met 

grensoverschrijdend gedrag van kerkelijk medewerkers, zowel professionals als vrijwilligers. Bij 

klachten kunnen mensen terecht bij vertrouwenspersonen. In De Binding staan hun namen. 

Voor de kerkelijk werkers, zowel professionals als de meeste vrijwilligers moet voor 1 juli 2025 

een VOG aangevraagd worden. De gedragscode gaat over: veilige omgeving; respect; privacy; 

geheimhouding; lichamelijke integriteit; persoonlijke integriteit; geld en bezittingen en 

onderlinge zorg. Deze informatie zal ook op de website gezet worden. Het beleidsplan moet 

aangepast worden. De gemeente gaat ermee akkoord dat de kerkenraad hiertoe het beleidsplan 

aanpast.  

 

Rondvraag 

Ds. Sytze Ypma heeft contact gehad met de familie Bakker. Ds. Ypma leest een mail van hen 

voor. Ze schenken de gemeente een Naardense Bijbel. Deze zal een plek krijgen in De Rank.                              

Een andere bijbel die aan de gemeente geschonken wordt is afkomstig van een moeder die veel 

naar de kerkdiensten van Franeker heeft gekeken. Haar zoon gaf haar deze bijbel (grote letters, 

NBV ’21), maar zij kan deze niet hanteren. De liturgiecommissie gaat bekijken hoe en wanneer 

wij deze kunnen gaan gebruiken.  

Een opmerking betreffende een peiling naar vrijwilligers: de vrijwilliger in de kerk wordt in dit 

onderzoek niet genoemd. 

 

Ds. Jan-Jaap Stegeman uit Leeuwarden: Kathedraal denken 

Na een pauze leidt ds. Ypma  het onderwerp in. Er is een symposium geweest over de kerk als 

‘Heilige ruimte’. Daarnaast kent ons beleidsplan twee speerpunten: jeugd en jongeren en de 

verbinding kerk en stad. Ds. Jan-Jaap Stegeman is hiermee bezig. 

Ds. Stegeman deelt de avond in drie blokken: a. vertelt wat over zichzelf en de filosofie achter 

zijn project; b. de mensen in de zaal gaan aan het werk met het onderwerp ‘relatie kerk en 

omgeving’;     

c. conclusies/vervolgstappen/richting. 

Ds. Stegeman vertelt eerst iets over zichzelf.  Daarna legt hij zijn filosofie achter zijn project uit. 

Kijk naar de kathedralen: het fundament ligt er, maar er wordt soms door generaties lang aan 

gebouwd. Lange termijn denken. De Martinikerk is eeuwenoud, maar de spiritualiteit is er 

aanwezig. Waarderen dat wij in ‘heilige ruimtes’ kerken. De PKN kent geen groeimodel. Er zal 

verbinding gezocht moeten worden met der stad. Wel is de kerk de taaiste speler. Missie: 

nieuwe toekomst voor religieus erfgoed, vanuit waardengedreven visie. Betrek jongeren erbij. 



Wat kunnen wij nu doen om te borgen dat alles doorgaat. De Grote Kerk in Leeuwarden als 

stadsklooster: aansluiten bij de alleroudste bestemming van het gebouw. Een monumentale kerk 

is een financiële uitdaging. Verbinding zoeken tussen visie en kerkrentmeesters. Plan 

Stadsklooster: zoeken naar partners, ook financieel. In dit plan: ZinLab (een betekenisvolle plek 

voor jongeren, hen financieel medeplichtig maken), kloostercafé, stilteplek en een woongroep 

(kloostergemeenschap met vrijwilligerstaken). Van vereniging naar netwerk; van zender naar co-

creatie (iedereen gelijk en heeft inbreng). Wij denken vaak in uitvoeringen, maar er moet juist 

een gedachte achter zitten. De monumentale kerk als kans.  

Na deze inleiding worden wij in groepen aan het werk gezet en krijgen een groot vel papier. Het 

onderwerp: De Martinikerk als onderneming. Op het papier moeten in de vier hoeken het 

volgende geschreven worden: welk probleem lost zij op; welke waarde levert ze; welke 

verhalen/ideeën belichaamt ze en wie zijn (potentiële) partners. Er wordt gepraat en geschreven. 

Daarna worden enkele opmerkingen gedeeld. De papieren met alle ideeën daarop worden 

verzameld. Daar kunnen/moeten we misschien wat mee doen. Hoe nu verder? Mensen geven 

geld als ze de waarde ervan inzien! Het kerkgebouw belichaamt waarden. We moeten echter 

niet doorslaan in een bedrijfsmatige kijk op de kerk. Op de lange termijn: denk voorbij aan 

beleid en uitvoering; werk aan visie en strategie en wat zijn mogelijke vervolgstappen. 

 

Sluiting 

Ds. Ypma bedankt ds. Stegeman voor zijn verhaal en onderstreept dit met een bos pioenrozen. 

Hierna sluit hij deze avond af met lied 257 (Getijden van de avond) en het samen zingen ervan. 

Tot slot wordt de zegenbede gelezen die erbij staat.          

          Wina Droogendijk, 

scriba                                                                                     

 

 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

 

Voorzitter:       Sebastiaan Douma 

Secretaris :          Janny de Vries-Fokkema 

      e-mail: secretaris.cvk@pkn-franeker.nl 

Penningmeester:  Douwe Wijnalda 

   

 

Werkzaamheden in De Rank 

 

Er wordt in de komende weken diverse werkzaamheden in De Rank uitgevoerd. Zo zal in de zaal 

vloerverwarming worden aangelegd. De oude vloerbedekking die al meer dan 40 jaar dienst 

heeft gedaan, wordt in eigen beheer verwijderd en de zaal verder voorbereid op het frezen van 

de meterslange sleuven. Daarbij komt, ondanks de afzuiging nog het nodige stof vrij, zodat een 

en ander goed moet worden afgeschermd. De nieuwe vloerbedekking die is uitgekozen zal de 

zaal een heel andere aanblik geven. Ook de hal, de Jan Eising kamer en het kerkelijk bureau 

krijgen nieuwe units voor verwarmen of koelen. Twee gasgestookte ketels kunnen worden 

afgestoten en worden vervangen door warmtepompen. In het kerkelijk bureau zal de 

buitenmuur extra geïsoleerd worden. Bij al deze werkzaamheden moet er veel voorwerk gedaan 

worden, daarom zeker een extra dank aan Arjen! 



 

In de zaal van De Rank komt daarnaast de mogelijkheid voor het streamen van bijeenkomsten, 

zoals begrafenissen, vieringen etc. Nu al kon men via geluid de gebeurtenis volgen, binnenkort 

zal een beeldverbinding zoals we die van de kerkdiensten kennen, ook vanuit De Rank mogelijk 

zijn. 

 

Johan Bouwman, 

Kerkrentmeester 

 

 

 

 

De jaarrekening 2024 

De jaarrekening is op de gemeenteavond recent gepresenteerd, onze penningmeester Douwe 

Wijnalda gaf een toelichting en was er voor vragen. Samen met onze boekhouder Libbe 

Riemersma hebben ze ervoor gezorgd dat ook dit jaar alles tot in de punten op de i klopte. 

Dank hiervoor. 

Wilt u de jaarrekening inzien, dat kan op het kerkelijk bureau. 

 

 

Namens het College van Kerkrentmeesters 

Sebastiaan Douma 

 

 

 

INCASSOKALENDER 

FONDS:  INCASSODATUM:  

   

Actie Kerkbalans    27 juni 

Zending     27 juni 

Solidariteitskas     27 juni 

 

COLLECTEN EN GIFTEN 

 

27 april Diaconie   € 262,80 

27 april Kerk    € 261,90 

4 mei   Diaconie KIA Soedan € 471,70 

4 mei   Kerk    € 325,75 

11 mei Diaconie   € 241,52 

11 mei Kerk    € 242,87  

 

 

Viering in Saxenoord 23 mei voor de kerk: € 133,40 

 

 

Voor alle ontvangen giften via de bank en via de QR-codes en via de ponkjes en schalen in de 

kerk, héél hartelijk dank!  



 

QR code voor de collectes Protestantse Gemeente Franeker: 

 

 
 

 

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur 

en 12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 

bonnen. 

Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen. 

 

 

DIACONIE 

 

Voorzitter: Wessel Veenstra  

Secretaris:  Djoke de Boer-Boutsma 

  

Ouderen en dementie `de Westerpoort` 

 

Door de Diaconie werd een mooi verzoek ontvangen van `De Westerpoort `met een idee om de 

kwaliteit van leven voor ouderen met dementie te verbeteren en hun welzijn te bevorderen. Dit 

door waardevolle momenten te creëren met en voor de bewoners. Als onderdeel hiervan willen 

ze speciale activiteiten organiseren, en ervaringen aan de bewoners geven die herinneringen 

oproepen en positieve effecten kunnen hebben op de fysieke en mentale gezondheid. 

 

Ook dit jaar hebben ze het plan om op 25, 26 en 27 juni een uitje te organiseren naar Koetille 2 

te Harlingen, waar ze voor de bewoners een camping gaan creëren.  

De rustgevende en stimulerende omgeving van de camping biedt een unieke kans voor onze 

bewoners om te genieten van de natuurlijke schoonheid en het gevoel van vrijheid. 

 

Men is op zoek naar sponsoren die hen daarbij kunnen helpen om deze activiteit te realiseren 

en het tot een onvergetelijke dag te maken. Het sponsorgeld zal worden gebruikt voor vervoer, 

tenten, muziek, begeleiding en eventuele extra voorzieningen die nodig zijn om ervoor te 

zorgen dat de bewoners comfortabel en veilig kunnen genieten van het uitje. Daarvoor was 750 

euro nodig.  

We hebben daar als Diaconie van de PG Franeker een volmondig `JA `op gezegd.  

 

Voor ouderen met dementie is het belangrijk om momenten van vreugde en verbinding te 

creëren. Uw steun aan dit initiatief zal niet alleen helpen om dit moment mogelijk te maken, 

maar zal ook bijdragen aan uw imago als een maatschappelijk verantwoorde organisatie die zich 

inzet voor het welzijn van ouderen en kwetsbare gemeenschappen. 

 

Activiteiten Oekraïners in `de Mouterij ` 

 



Zoals vast en zeker bij de meesten van jullie bekend, geeft `de Mouterij` elke zondag de 

Oekraïners in onze gemeente de kans elkaar te ontmoeten. Verbinding met landgenoten, delen 

van de eigen cultuur, steun hebben aan elkaar en veel meer. Ook de plek waar we wel kleding 

regelden en thema`s bespraken en voorlichting gaven. 

Maar er is ook tijd voor zang, muziek, religie. Door het bestuur van Stichting `de Mouterij` werd 

weer wat steun gevraagd. Vanuit ZWO ondersteunen we al jaarlijks met 600 euro en we hebben 

er voor nu,  vanuit de Diaconie, nog 250 euro aan deze mooie activiteiten bijgedragen.  Zoals 

jullie weten (en anders nu) is het gebouw `de Mouterij` gelegen achter ons verenigingsgebouw 

`De Rank` aan de Zilverstraat 36 te Franeker.  

 

`Timmerwille ` 

 

Vanuit het fonds Vluchtelingen is met instemming en op besluit van de Kleine Kerkenraad 

`Timmerwille` ondersteund met 1000 euro. Wat is de bedoeling dan? 

 

Projectomschrijving:  

Het project gaat met 125 kinderen en 100 ouders, uit kwetsbare wijken een week bouwen aan 

hutten en talentontwikkeling. Dit zal plaatsvinden van maandag 14 juli tot en met donderdag 17 

juli 2025 in Franeker en wordt gedaan in groepen van 10 kinderen, waarbij per groep 2 

vrijwilligers (ouders) elke dag zullen ondersteunen. Daarnaast zullen er andere activiteiten zijn 

voor de kinderen. Ook krijgen de kinderen en ouders gedurende de week lunch, drinken en 

tussendoortjes.  

 

 

 

Doelen:  

In letterlijke zin gaan we bouwen. De ouders en kinderen steken de handen uit de mouwen en 

gaan aan de slag met gerecycled-  en resthout, hamers, spijkers, zagen; er worden namelijk 

hutten gebouwd. Daarnaast wordt er een breed scala aan workshops aangeboden die gericht 

zijn op bewegen, kunst, muziek, taal en natuur. Deze workshops worden gegeven door 

vrijwilligers met bijzondere talenten of vertegenwoordigers van bijv. De Vogelwacht, Team FRL 

Waadhoeke, Muziekschool Seewyn, Boksschool Franeker, MDT Divers en lokale kunstenaars. 

 

 

 
Week van de Deelstations 

 

Een prachtig initiatief in de gemeenten Waadhoeke en Harlingen, is de plaatsing van 

zogenaamde deelstations. Er zijn er nu 18 in diverse dorpen in de Waadhoeke en in Franeker en 

Harlingen. Als Interkerkelijk Diaconaal Overleg Waadhoeke zijn we ook als PG Franeker nauw 

betrokken bij dit burgerinitiatief. Van 19 t/m 25 mei 2025 was er `de week van de deelstations`. 

Allerlei activiteiten, waaronder gratis yogalessen voor 3 stuks levensmiddelen, escaperooms, een 



zeer druk bezochte Bingo-avond en meer. Op zondag 25 mei jl. werd de week prachtig 

afgesloten met een collecte in alle erediensten van 18 kerkgemeenschappen in Waadhoeke en 

Harlingen en namen ook de gemeenteleden in alle 18 kerken levensmiddelen mee om de 

deelstations mee te vullen. Een geweldig resultaat en mooi omdenken en solidariteit met onze 

medeburgers die het minder ruim hebben dan velen van ons. Samen Sterk. Vanuit het fonds 

Vluchtelingen werd voor dit project ook 1000 euro gedoneerd en ook waren er andere 

Diaconieën in Waadhoeke die doneerden.  

 

Missie in Knysna, Zuid-Afrika 

 

We hebben als Protestantse Gemeente Franeker al enkele jaren nauw contact met Martin & 

Thirza Hofman uit Leeuwarden, die op missie zijn in de stad Knysna in Zuid-Afrika, met hun hele 

gezin.  Behalve het woord van God te brengen, leven ze ook op Zijn weg en helpen ze heel veel 

mensen in hun omgeving. Al eerder gaven we uit het fonds Vluchtelingen geld aan hen voor de 

bouw van nieuwe huisjes in de sloppenwijk. Ook nu weer was er een gezin dat al 14 jaar in een 

krot van losse planken woonde en een nieuwe hut/woning nodig had. Kosten 1000 euro. We 

hebben als Kleine Kerkenraad besloten 1000 euro te doneren vanuit het fonds Vluchtelingen, 

zodat er een nieuwe woning kan worden gebouwd. www.comemission.com  

 

 
 

 

Vakantie Franeker gezin 

 

In de vorige `Binding` vertelden we over een Franeker gezin, dat nog nooit op vakantie was 

geweest en dat we voor hen via het vakantiebureau van PKN in Utrecht een vakantie kregen 

toegewezen van een week in een prachtig vakantiepark in Zeeland. Twee dagen voor vertrek 

wilden we de laatste details van de reis bespreken en hadden een vrijwilliger bereid gevonden 

hen te brengen naar Zeeland. Er kwam een vervelende kink in de kabel. Ze moesten de woning 

binnen 2 weken verlaten in verband met huurschuld en andere schulden. Zonder verdere details: 

we steunden hen nog met boodschappengeld, houden contact en kregen de mooie toezegging 

van het vakantiebureau, dat zodra ze weer een dak boven hen hoofd hadden en de gelegenheid 

daar zou zijn, ze alsnog op vakantie mogen.  Prachtig! 

 

http://www.comemission.com/


Kandidaat diaken!  Ook iets voor jou? 

 

Prachtig nieuws voor de diaconie. We kwamen in gesprek met Liesje Haanstra en zij gaat na de 

zomer gebruik maken van de mogelijkheid om een tijd mee te draaien met de diaconie om te 

kijken of de taak en het team haar past. We verheugen ons erop!  

 

Heb jij ook belangstelling? We geven ieder die dat wil tot maximaal een jaar om bij ons in te 

kijken, je kunt het een soort stage noemen, om vast te kunnen stellen of het iets voor je is of 

niet. Is het dat niet, dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Dus geen mooie verhalen: je kunt 

je echt vrijblijvend oriënteren! Mail: wesselveenstra@home.nl; 

We hebben een fijn team die echt `bokje voor elkaar staan!` 

 

Libisch Vluchtelingengezin 

 

Ook in de vorige `Binding` vertelden we over het Libische gezin. Hun verblijfsvergunning is 

afgewezen. Onze overheid, in casu de Immigratiedienst (IND) acht het daar veilig.  Nog 12 mei 

2025 braken er weer moordpartijen uit in hun stad Tripoli. Er strijden nog diverse milities met 

elkaar, corruptie viert hoogtij en het is er zeer onveilig. Hoewel Nederland daar een ambassade 

heeft, is de ambassadeur daar niet maar in Tunis (Tunesië).  Waarom? Omdat het onveilig is! 

Elke dag zijn we wel een paar uren bezig voor dit gezin met onze vrijwilligersgroep. Nu vooral 

veel aandragen- en voorbereiden voor de Rechtbank procedure.  We strijden door voor dit 

jonge gezin met hun tweelingzonen van nu 8 jaar.  Voor hen is het zeer spannend, na alle 

trauma en verlies dat ze al leden en inmiddels ook voor ons vrijwilligersteam laaien de emoties 

soms hoog op. Het is, op z`n zachtst gezegd, een complexe situatie, die wel gaat over leven en 

veiligheid.  

 

Financiën Diaconie 

 

Op 14 mei jl. werden de jaarcijfers / financiën van de Diaconie/ZWO gepresenteerd door Jan 

Oosterhaven. Voor mensen die er niet waren: is er behoefte aan inzage, geef een sein. De 

Diaconie streeft er naar om minder geld over te houden en de begroting was ook zo gemaakt, 

dat we minder geld gingen overhouden. We werden echter verblijd door een grote gift uit de 

gemeente (anonieme gift van 10.000 euro), waarvoor nogmaals DANK! Was deze gift er niet 

geweest, dan hadden we, zoals gewenst, verder ingeboet op ons vermogen. Nu kunnen we het 

komende jaar of jaren met dit geld mensen helpen op een goede manier! Er is ook toegelicht 

door Jan en Wessel, dat veel  van ons geld rendeert in Oiko-krediet. Leningen aan mensen in 

ontwikkelingslanden die iets willen opzetten om geld te verdienen. Dat geld dient terugbetaald 

te worden en in 99% van de gevallen is alles op tijd terugbetaald en kan het opnieuw worden 

uitgeleend. Een mooie manier om bij te dragen aan ontwikkeling van mensen en hen 

zelfredzaam te maken.  

De jaarcijfers werden nagekeken door een kascommissie bestaande uit Rinse Poortinga en Anne 

Pieter Kooistra en wat hen betreft was het goed. Ook de Kerkenraad ondertekende voor 

akkoord. Met grote dank aan het werk van Jan Oosterhaven en Wigger Heerma, onze 

administrateur en penningmeesters Diaconie.  

 

Giften t.b.v. Myanmar 

 

mailto:wesselveenstra@home.nl


Er werd tijdens de dienst van 18 mei, na het Heilig Avondmaal, gul gegeven voor Myanmar, 

waar al jaren een burgeroorlog woedt en tot overmaat van ramp een enorme aardbeving was. 

Honderdduizenden mensen werden ontheemd. Een week na de dienst werd er door een 

gemeentelid nog een mooie gift van 50 euro gegeven, eveneens voor dit doel. Grote dank! 

 

Over steun aan Myanmar willen we nog toevoegen, dat vanuit het fonds Vluchtelingen aan de 

hulporganisatie Philantrophy Connections van de Nederlandse initiatiefnemer Sallo Polak, ook 

1000 euro aan hun noodfonds is gedoneerd.  

 

Missie van Hetty Bloem in Kriel, Zuid-Afrika 

 

Hieronder een verzoek van Hetty Bloem, de dochter van Koos Bloem uit Franeker, die al sinds 

2004 is uitgezonden op missie in Zuid-Afrika en met haar partner daar geweldig werk doet: 

 

“Wij hebben een organisatie die uitreikt naar de armen en zieken in en rondom Kriel, een dorp in 

Zuid-Afrika in de provincie Mpumalanga. Ik, Hetty, werk hier al sinds 2004. Ik ben destijds 

uitgezonden als maatschappelijk diaconaal werker door de CGK in Leeuwarden. Ons werk 

bestaat heel praktisch uit het bieden van transport naar de kliniek of het ziekenhuis voor de 

zieken, maar ook bieden we thuiszorg, dus het helpen wassen en kleden, maar ook 

wondverzorging behoort tot onze taken en evt het uitzetten van medicijnen.  

Daarnaast helpen we mensen in het proces van het verkrijgen van een geboorte certificaat of ID 

en daarna de aanvraag voor een sociale uitkering. 

Veel arme mensen hebben niet de financiën om uit te komen bij de daarvoor bestemde instanties, 

die vaak op 50 km afstand van ons liggen. 

 

Ook helpen/ondersteunen we mensen bij het bouwen van een shack: een huisje gemaakt van 

golfplaten. En voor dit laatste vragen we uw ondersteuning. 

De afgelopen jaren hebben we voor een aantal mensen een shack gebouwd. Graag willen we deze 

shacks verven om roest tegen te gaan. Ook zouden we graag een aantal toiletten voor deze 

mensen willen realiseren; een diep gat in de grond met daaromheen ook 'muren' van zinkplaten. 

En we hebben een aanvraag van een gehandicapte man om hem te helpen met een nieuwe shack. 

Het hutje waar hij nu woont lekt vreselijk waardoor de hele inboedel nat wordt zodra er weer een 

regenbui overkomt. 

In ons contact met de mensen die we ontmoeten hopen we de liefde van Jezus te mogen uitstralen 

en hen te vertellen wie  Jezus voor hen wil zijn. 

De Bijbeltekst waarop we ons werk baseren  komt uit Matheus 25 vers 35 tot 40, ....... “Ik verzeker 

jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor één van de geringsten van Mijn broeders of zusters, dat 

hebben jullie voor Mij gedaan.”  

We hopen van u te horen, 

Een warme groet van Hetty en Tjeerd Zuidema-Bloem. 

We bidden u Gods zegen toe in het mooie werk wat ook u doet!”  

 

Ze hebben van ons gehoord: we hebben vanuit het fonds Vluchtelingen 1000 euro gedoneerd 

voor hun project en inmiddels een dankbrief ontvangen. Een besluit van de Kleine Kerkenraad.   

 

 

 



 

 

KERKELIJKE STAND 

MUTATIES: 

Doorgeven aan: 

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC  Franeker 

’s morgens tussen 8 – 12 uur: 0517 393200 

kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl  

 

 

HUWELIJKSJUBILEA / VERJAARDAG 

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan even door aan het 

kerkelijk bureau. Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in 

ons bestand en is bij ons niet bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk 

bureau. 

 

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN 

 

Orgelconcerten: 

 

zaterdag 7 juni, 13.30 uur, Orgelfietstocht naar de Julianakerk te Oude Bildtzijl, de Bordenakerk 

te Vrouwenparochie en de Groate Kerk te Sint Jabicobiparochie; Ton Koopman, orgels 

  

woensdag 18 juni, 15.00 uur, Martinikerk Franeker: Óscar Rodríguez Pastora (Marktconcert) 

  

zaterdag 28 juni, 20.00 uur, Martinikerk Franeker: Jochem Schuurman (CD-presentatie) 

 

Mars van ’t Veer,  

www.orgelwaadhoeke.nl 

 

 

 

ZWO 

 

Voorzitter:            Jeanet Veenstra 

Penningmeester:  Pieter Walinga 

                              

 

Bankrekeningnummer:  NL07 RABO 0313 2032 29 

 

http://www.orgelwaadhoeke.nl/


 
 

 

 

 

 

In oktober 2025 reist een groep van 20 personen naar Nyamira in Kenia. De kinderen die daar 

naar school gaan en wonen bij Blessed Generation zijn op de hoogte van onze komst en kijken 

uit naar het bezoek uit Nederland. Op de foto staan een paar van de schoolkinderen. Ze 

vertellen hier over het bezoek. We zijn ontzettend blij en vereerd de mensen van de bouwreis te 

mogen ontvangen in oktober in onze school en ons thuis. Wat fijn dat ze de moeite nemen om 

vanuit Nederland helemaal naar Kenia toe te komen om ons te ontmoeten. Vanuit Kenia wensen 

we alle bouwreis deelnemers veel succes met de voorbereidingen. Wat geweldig dat ze zoveel 

acties ondernemen om geld in te zamelen voor het maken van schoolbankjes en tafels. We zitten 

met 60 kinderen in een klas; de kleuters, lagere school en bovenbouw. In totaal ruim 850 kinderen. 

Elke dag eten we met elkaar lunch en drinken we samen thee. Voor de bovenbouw hebben we nog 

geen tafels en stoelen en het is fijn dat de deelnemers daar geld voor inzamelen en dit gaan 

maken voor de school. We zijn nieuwsgierig naar de mensen van de bouwreis en verheugen ons 

enorm op hun bezoek.   

 

Groetnis, 

Carla van der Kooi 

 

 

 

 

 

 

 

OUD PAPIER 

In het weekend van 6 & 7 juni en in het weekend van 4 & 5 juli staat de oud papiercontainer 

op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn). 

Het oud papier graag zaterdags voor 12.00 uur bij de container brengen, deze wordt kort na 

12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.  



 

Opbrengst oud papier april: € 46,80 

 

 

 

 

 

ALLERLEI 

 

ALLERLAATSTE  REDACTIEVERGADERING  MET  KLAAS  KOOISTRA 

 

Maar liefst 12 jaar lang maakte Klaas Kooistra deel uit van de redactie van ons kerkblad. Op 

maandag 26 mei leidde hij ons voor de allerlaatste keer door de agenda van onze vergadering. 

Op een goedlachse manier, want zo kennen wij Klaas! 

Klaas had er zelf óók plezier in, anders kun je het nóóit zó lang volhouden. 

Vanwege zijn lange ervaring kon hij ook doelmatig “uit het verleden putten” om op juiste wijze 

met huidige zaken om te gaan. De redactie wil Klaas vanaf deze plaats alvast bedanken voor zijn 

jarenlange inzet voor ons kerkblad en de gemoedelijkheid, 

waarmee hij leiding gaf aan onze vergaderingen. In september nemen wij officieel afscheid van 

Klaas.   

                                                                                                                      De redactie 

 

Oproep   

 

Zoals u wellicht weet word iedere zondag het geluid en beeld verzorgt door vrijwilligers. Dit 

zowel voor in de kerk als voor de live-uitzending.  

Graag zouden wij voor het geluid versterking van ons team zien. 

Affiniteit met de bediening van een mengpaneel is gewenst. 

 
 

Indien de camera-bediening u aanspreekt, laat het ons weten. 

Ook hier is versterking van het team wenselijk. 

 



 
 

Heeft u vragen neem dan contact op met Jan Eising. 

 

 

    

  Nieuws 

 

Deze maand mochten we een gift van een echtpaar van € 150 ontvangen waarvoor hartelijk 

dank! 

Op zaterdag 24 mei was er een oprit verkoop in het Hamburgerrak. Helaas was de opkomst niet 

groot, mede door het weer, maar de opbrengst was toch nog € 76,60. 

Aan oud ijzer is er deze maand € 647,00 opgehaald. 

Dit was mede te danken aan een grote gift oud ijzer waar veel koper bij zat. Ook dank hiervoor! 

Als u oud ijzer heeft kan dit altijd bij ons op de kar worden gelegd. Deze staat op de oprit en 

ook kunt u ons bellen. 

Bij Victory4All hebben ze momenteel als spaardoel een nieuwe bus voor de gehandicapten 

school waarmee de leerlingen gehaald en thuis gebracht kunnen worden. Er is door ons al € 

1500,00 overgemaakt. Op de site van Victory4All kunt meer info hierover vinden. 

We hebben bijna 250 sponzen gekregen en dit bracht ons op een ludieke actie. Sponsor 

Victory4All met een gift en krijg een spons cadeau. Op Pinkstermaandag bieden wij de sponsen 

aan op de Pinkstermarkt in Veenklooster waar we met een kraam staan. 

Ook is het mogelijk het prentenboek ”De taxi van oom Thando” te kopen, geschreven door 

Pieter Vos. 

 

Met vriendelijke groeten 

Sieds en Saskia de Jong   

saskiaensieds@gmail.com  

 

 

 

AGENDA 

 

vrijdag en zaterdag 6 & 7 juni 

oud papier 

 

zondag 8 juni 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. A. de Braak, Franeker 

mailto:saskiaensieds@gmail.com


 

zondag 15 juni 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. M. Roepers, Achlum/Hitzum 

 

woensdag 18 juni 

vergadering Grote Kerkenraad 

 

zondag 22 juni 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. Th. Moonen, Suwâld 

 

zondag 29 juni 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. J. van Olffen, Oosterbierum e.o. 

 

woensdag 2 juli 

vergadering Kleine Kerkenraad 

 

vrijdag en zaterdag 4 & 5 juli 

oud papier 

 


