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Nooit zal het donker winnen 

als elke vraag beantwoord is, 

dan spreek ik niet meer tegen. 

Dan ben ik sprakeloos, verbaasd 

en overstelpt door zegen. 

 

Maar zover is het lang nog niet, 

ik heb nog duizend vragen, 

die elk voor zich opstandigheid 

en twijfel in zich dragen. 

 

En toch; dat ik niet droevig zwijg 

en dagelijks blijf zeggen, 

dat God het omgerijmdste eens, 

klaar aan mij uit zal leggen, 

 

dat is geloof, dat hij mij geeft, 

een grenzeloos vertrouwen, 

dat Hij uit wat nu chaos is, 

een wereld op zal bouwen, 

 

waarvoor mijn Heiland eenmaal stierf. 

Nooit zal het donker winnen! 

Alleen daarom kan ik met Hem 

de dag weer blij beginnen. 

 

Co ’t  Hart 

 

Gedicht aangeleverd door Siemie Wolberts 

 

Categoriale indeling 

Pastoraal bezoekwerk 

Indien jullie en u graag pastoraal bezoek willen ontvangen, dan vragen wij jullie en u zelf het initiatief te 

nemen door een bezoekje aan te vragen bij de predikant Sytze Ypma of kerkelijk werker Tine de Vries. 

De jeugdwerker Aafke Stegeman kan door jonge mensen worden gevraagd voor een bezoek. En de 

ouderen die in Saxenoord, Saxenstate of Froonacker wonen kunnen contact opnemen met pastor Ilse 

Douma. Ook kunnen jullie en u altijd contact opnemen met een coördinator of ouderling. Hieronder is te 

lezen hoe de indeling er precies uitziet. Tevens zijn de contactgegevens bijgewerkt.  

Neem gerust contact op, want zo kunnen wij aandacht blijven geven aan het pastorale bezoekwerk in onze 

gemeente en blijven we met elkaar verbonden.  

De predikant en kerkelijk werker zijn het aanspreekpunt bij crisispastoraat. 



In het colofon hieronder geven wij een overzicht van de groepen met de daarbij behorende namen. 

- Groep Groeiers 0-18 jaar:  

Aafke Stegeman: aafke.stegeman@pkn-franeker.nl 

- Groep Starters 18-30 jaar:  

Titia de Boer  

Roel Rypkema  

Aafke Stegeman: aafke.stegeman@pkn-franeker.nl 

- Groep Bouwers 30-50 jaar:  

Hinke Dijkstra-van der Zee  

Roel Rypkema  

Aafke Stegeman, aafke.stegeman@pkn-franeker.nl 

Ds. Sytze Ypma, sytzeypma@icloud.com 

(Er bestaat een 20+groep los van het bovenstaande, deze blijft bestaan) 

- Groep Plussers 50-70 jaar:  

Gerard de Raaf  

Hieke Joustra  

Tine de Vries, tine.devries@pkn-franeker.nl  

- Groep Nestors 70 jaar en ouder:  

Tjerk Fokkema 

Seerp Broersma,   

Hiltsje Oosterhof-Bekker  

Henk Bron  

Ilse Douma-Schaap ilse.douma@pkn-franeker.nl  

Tine de Vries tine.devries@pkn-franeker.nl  

Voor het pastoraat en de diensten in de zorgcentra, is de volgende indeling gemaakt: 

Saxenoord en Saxenstate:  

Bram en Annie Mulder  

Pastor Ilse Douma-Schaap, ilse.douma@pkn-franeker.nl  

Froonacker:  

Pastor Ilse Douma-Schaap, ilse.douma@pkn-franeker.nl  

Theresia:  

Sietske Oosting  

Lies Benders-van der Wal  

Tine de Vries, tine.devries@pkn-franeker.nl  

Botniahuis:  

Liesje Visser-Attema  

Ds. Sytze Ypma, sytzeypma@icloud.com 

Parkstate:  

Tine de Vries, tine.devries@pkn-franeker.nl  
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Roordastate:  

Hayo Bartlema  

Ds. Sytze Ypma, sytzeypma@icloud.com  

Kening State:  

Roel Rypkema  

Tine de Vries, tine.devries@pkn-franeker.nl  

Westerpoort:  

Ds. Sytze Ypma, sytzeypma@icloud.com 

Martenahiem, Tzum:  

Seerp Broersma  

 

 

MEDITATIE DOOR: DS. ROGER WIND 

 

het beurtgezang der sferen 

 

"Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, 

de maan en de sterren door u daar bevestigd, 

wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, 

het mensenkind, dat u naar hem omziet?" 

 

Het zou zomaar kunnen dat u in de afgelopen weken aan deze regels van Psalm 8 moest denken. 

Als je 's nachts de slaap niet kon vatten en in de stille nacht buiten naar de onbewolkte hemel 

keek, ver weg op een vakantie adres of gewoon in je achtertuin of op je balkon. Dan kun je je 

klein en nietig voelen door de wijdheid en de onvoorstelbare afstanden. "Wat is de sterveling dat 

u aan hem denkt?" 

Het licht van de sterren dat wij nu zien is soms al miljoenen jaren onderweg met een snelheid van 

300.000 km. per seconde. Het licht van de ster die het dichtstbij ons staat, heeft er vier jaar over 

gedaan om ons te bereiken. Wat wij nu waarnemen in het heelal gebeurde soms vele duizenden 

jaren geleden. We kijken terug in de tijd; duizelingwekkend. 

En je kunt je afvragen of we de gebeurtenissen in de ruimte die we kunnen zien, ook kunnen 

horen. Er moeten toch allerlei geluiden zijn van botsingen en explosies, maar horen kunnen wij 

dat niet omdat, anders dan licht, geluid zich voortplant via luchtmoleculen en de ruimte is 

vacuüm. Toch hebben wetenschappers van de NASA kans gezien die waarneembare trillingen om 

te zetten in (kunstmatige) geluidsgolven. Het klinkt ongeveer zoals de geluiden die walvissen 

onder water maken. Een beurtgezang! 

En het grappige is dat al voordat die geluiden werden aangetoond er al een dichter was die 

daarover melding maakte in een lied: In het Liedboek van de kerken (1973), gezang 464, Jan 

Pieter Heye, die leefde in de 19de eeuw: 

 

"Alle volken, looft de Here, 

aarde, zing een vrolijk lied! 

Juicht nu allen, geeft Hem ere: 

Hij vergeet de zijnen niet! 

In het beurtgezang der sferen, 

in des afgronds bange kreet 

ruist de lof, de lof des Heren, 

die de zijnen niet vergeet." 
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Dat beurtgezang der sferen is natuurlijk bovenal een metafoor. In de wijdheid van het heelal en de 

nietigheid van de mens daarin, weerklinkt als het ware de lof van God. En niet alleen in de hoge 

hemelen, ook in de angstaanjagende afgrond ruist zijn lof. 

Er zijn momenten waarop woorden ons optillen boven het alledaagse, en ons laten horen wat 

meestal overstemd wordt door rumoer en haast, of wanhoop. Dit gezang brengt hemel en afgrond 

samen in één ademtocht van lof. Het is een paradox: lof die weerklinkt in het koor der sterren, 

maar ook in de kreet uit de diepte. Lof – niet als triomfantelijke klank van succes, maar als 

fluistering van trouw in de nacht. 

In zijn afscheidscollege (Kampen, 1986) stond prof. G.P. Hartvelt stil bij precies deze spanning: 

het mysterie van Gods aanwezigheid in de breedte van de kosmos én in de smalle diepten van het 

lijden. Hij sprak over de lofprijzing die geen resultaat is van voorspoed, maar die voortkomt uit 

vertrouwen – uit het besef dat God niet vergeet. 

Wanneer we spreken van “het beurtgezang der sferen”, horen we een verwijzing naar de 

harmonie van de schepping. Alles wat is, beweegt en leeft in een ritme dat de Schepper 

weerspiegelt. Het universum zelf is een loflied. Maar daartegenover staat “de bange kreet” uit de 

afgrond – die van het menselijk lijden, de verlatenheid, de chaos waarin Gods aanwezigheid juist 

zo moeilijk te ervaren is. En toch – ook daar ruist de lof des Heren. Niet luid, niet triomfantelijk. 

Maar ruist: zacht en volhardend, als een fluistering die niet wil zwijgen. 

De lof des Heren is geen esthetisch schoon gezang zonder dissonanten. Het is precies in de 

dissonant, in de klacht, dat de diepste lof zich openbaart. Zoals Job in zijn lijden niet zweeg, maar 

bleef spreken tot God, zo mag ook onze lof soms klinken in de vorm van protest, van vragen, van 

roepen. 

Het lied roept ons op om met andere oren te luisteren. Niet alleen naar de mooie tonen van het 

beurtgezang der sferen, maar juist naar de onverwachte plekken waar lof zich verstopt: in het 

ziekenhuisbed, in het stille gebed van een eenzame ziel, in de kreet van wanhoop die tóch niet 

loskomt van God. 

Dat is het geloof dat Hartvelt wilde overdragen: een geloof dat de diepte niet schuwt, maar dat 

ook daar blijft zoeken naar Gods trouw. De lof des Heren is geen menselijke prestatie, maar een 

echo van zijn nabijheid – zelfs waar wij Hem niet horen of begrijpen. 

Laten wij zo leren luisteren, in de stilte én in de storm, naar die lof die niet verstomt. Want Hij – 

de Heer – vergeet de zijnen niet. 
 

 

 

 
 

 

 

KERKDIENSTEN 

 

Zondag 7 september 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 



  

Zondag 14 september 

 10.00 uur Martinikerk: ds. H. Engelsma, Drachten 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: mv. N. Kanis, Lelystêd 

 

Zondag 21 september 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma, ds. Fl. Visser, L. Jacobi 

  

Zondag 28 september 

 10.00 uur Martinikerk: ds. Dorette van Houten, Heerenveen 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. T.T. Osinga, Frjentsjer 

  

 

BIJ DE DIENSTEN 

 

 

Zondag 7 september  

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Roel Rypkema 

Diaken: Djoke de Boer en Carla van der Kooi  

Lector: Djoke de Boer 

Organist: Jochem Schuurman 

Kindernevendienst / oppas: Nynke Roelofsen 

Tieners: Aafke Stegeman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: Arjen de Boer  

Beeldpresentatie: Kees Stal 

Geluid en camera: Jan Eising en Chris Hendriks 

Klokluider: Klaas Kooistra 

Koffieschenken: Anneke en Frits van der Veen, Aukje van Nimwegen 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Kunst van Marc Chagall 

‘Liever geen kunst dan Marc Chagall,’ spotte Gerard Reve ooit. Ik heb dit altijd misplaatst provocerend 

gevonden. Voor mij was Chagall een genie die met een eigen onmiskenbare stijl op dromerig-visionaire 

wijze de verbinding tussen hemel en aarde op doek zichtbaar wist te maken. In zijn kunst spelen Bijbelse 

motieven en symbolen een grote rol. Door het gebruik van levendige kleuren schiep Chagall schilderijen 

die de ziel raken, die uitnodigen om je open te stellen voor de diepere lagen van het leven en het geloof. 

Chagall schildert opmerkelijk vaak en mooi Mozes, niet zelden met hoorntjes. We lezen een tekst uit een 

van de boeken van Mozes. 

 



 
Mozes ontvangt de tafelen der wet 

 

ds. Sytze Ypma 

 

 

Zondag 14 september  

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Harmen Engelsma, Drachten  

Ouderling van Dienst: Hinke Dijkstra 

Diaken: Wessel Veenstra en Djoke de Boer 

Lector: Sophie Bartlema 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: Arjen de Boer  

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra 

Geluid en camera: Steven van Elderen en Jan Eising 

Klokluider: Derk Boddeüs  

Koffieschenken: Matty Tasma, Wypkje en Meindert Visser-Dijk 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Zondag 21 september  

Martinikerk 10.00 uur:  

Agrarische Dagen Dienst 

Oecumenische Dienst 
Voorgangers: ds. Sytze Ypma en ds. Flora Visser 

Preek van de leek: Lutz Jacobi 

Ouderling van Dienst: Rolf Bremmer 

Diaken: Carla van der Kooi, Hiele Walinga 

Organist: Jochem Schuurman 

Rondgangscollecte: gezamenlijk doel: Foppefonds 

Koster: Arjen de Boer  

Beeldpresentatie: Berend Bosgra 

Geluid en camera: Dick Tolsma en Chris Hendriks 

Klokluider: Femme Nauta 

Koffieschenken: Jan Havenga, Jeanet Veenstra, Tineke Kampen 

Koffiedrinken na de dienst 

 



Dit jaar verzorgt Lutz Jacobi de preek van de leek. Lutz Jacobi is een authentieke en kleurrijke Friezin, 

een bekendheid in onze provincie. Ze was jarenlang lid van de Tweede kamer voor de PvdA, ze kwam op 

voor de kwetsbaren en het kwetsbare, zoals de bedreigde visstand in de Waddenzee. Ook was ze directeur 

van de Waddenvereniging, en nu is ze voorzitter van het Jopie Huismanmuseum en van het Nationaal 

Park Schiermonnikoog.  

 

ds. Sytze Ypma  

 

Zondag 28 september  

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Dorette van Houten, Heerenveen 

Ouderling van Dienst: Seerp Broersma 

Diaken: Annet Walinga en Carla van der Kooi 

Lector: Margje Bijlsma 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie  

Koster: Sikke Dijkstra 

Beeldpresentatie: Tjalling de Jong 

Geluid en camera: Jan Eising en Sybe Swart 

Klokluider: Onno de Vegt 

Koffieschenken: Alfie de Groot, Willem Koopmans, Rikert Nijkamp 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Zondag 5 oktober 

Martinikerk 10.00 uur 

Startzondag  

 

Het jaarthema van onze kerk voor 2025-2026 is ‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest' 

en dat staat ook centraal op de Startzondag. Dit thema is gebaseerd op het laatste hoofdstuk uit de 

visienota van de PKN 'Midden in het leven' en nodigt gemeenten uit om met nieuwe ogen te kijken naar 

de werking van Gods Geest in het dagelijks leven. De zondag is in volle voorbereiding. In de volgende 

Binding lees je het programma en daarnaast houden we jullie via nieuwsbrief of nieuwsflits op de hoogte. 

De dienst wordt voorbereid door: Aafke Stegeman, Ilse Douma, Tine de Vries, ds. Sytze Ypma, Titia de 

Boer en Hinke Dijkstra. 

 

Doe mee met de Startzondag-speurtocht door Franeker! 

 

Op startzondag 5 oktober is de Martinikerk na afloop van de kerkdienst het startpunt voor een speurtocht 

door Franeker.  Er kan gezocht worden naar plekken waar kerkelijke gebouwen staan of hebben gestaan. 

Door te zoeken naar antwoorden bij de opdrachten ontdek je leuke weetjes over de stad. Kinderen die 

meedoen krijgen na afloop een prijsje in de Martinikerk.  

Het is een activiteit voor groot en klein.  

 

Namens de groep Plussers, 

Hieke Joustra 

 

 

 

De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com  

 

 

 

 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.youtube.com/


Jeugd en gezin 

 

We zijn blij om aan te kondigen dat we het ritme weer oppakken van onze eerste zondagen en de Tieners 

in gesprek op vrijdag! 

 

Op 5 september gaan 13 tieners naar Leeuwarden voor een sportieve meeting bij Pitch en Putt. Daarnaast 

organiseren we op 7 september weer de kindernevendienst en oppasdienst in de kerk. Het is goed om te 

vermelden dat deze 13 tieners niet de enige zijn, er zijn ook anderen die vanwege een familieweekend of 

werk op vrijdagavond afwezig zijn. Dit gegeven biedt ons als gemeente de uitdaging om jongeren op 

verschillende manieren te betrekken bij onze activiteiten in de gemeente. 

We willen jullie aanmoedigen om jongeren uit te dagen om mee te draaien in het oppasteam, te helpen bij 

het beamerteam of een andere activiteit waarvan jij denkt dat het goed is. Help je mee om hen te 

motiveren? 

Wat zoeken we voor het oppasteam? We zijn nog op zoek naar 2 koppels, bestaande uit een jongere en 

een volwassene, die samen willen bijdragen aan de oppasdiensten. Als lid van het oppasteam verzorg je 

minimaal 4 keer per jaar oppas tijdens een kerkdienst. We organiseren ook een meeting met het team en 

een activiteit voor ouders met kinderen van 0-4 jaar. 

Wat zoeken we voor het Beamerteam? We zijn op zoek naar 2 jongeren die willen onderzoeken of ze het 

Beamerteam willen ondersteunen. Je ontvangt uitleg van een teamlid over het maken van presentaties 

voor de kerkdiensten en hoe je deze tijdens de dienst kunt bedienen. Na deze uitleg kun je beslissen of je 

een aantal keren wilt helpen. 

Ik zou wel willen helpen, wat moet ik nu doen? Laat het ons weten tijdens een bijeenkomst of stuur een 

persoonlijk berichtje! Dan zorgen wij ervoor dat je gekoppeld wordt aan het Beamerteam, het oppas team 

of dat het idee wat je hebt om met jongeren te doen verder onderzocht wordt. 

We kijken uit naar enthousiaste deelnemers! 

 

Met vriendelijke groet, Aafke Stegeman-van Dijk 

 

Afspraken over begrafenissen  

  

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen 

dragen, hebben we daar de volgende afspraken over gemaakt. 

 

Bij overlijden kunt u een van de drie pastores bellen: Ilse Douma voor Saxenoord, Saxenstate en 

Froonacker, in de andere gevallen belt u Tine de Vries of ds. Sytze Ypma. Het hangt van hun 

agenda op dat moment af, wie welke begrafenis kan doen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ds. Sytze Ypma  sytzeypma@icloud.com  

Kerkelijk werker Tine de Vries tine.devries@pkn-franeker.nl  

Pastor Ilse Douma) ilse.douma@pkn-franeker.nl 

 

Ouderenpastoraat 

 

Het is zomer – nog steeds. Dat brengt rijpheid met zich mee. Het lijkt alsof de natuur ons influistert dat er 

ruimte is om stil te staan en diep in te ademen. Toch is die stilte maar schijn, want er gebeurt veel in het 

verborgene. Zaden rijpen, vruchten groeien, wortels verdiepen zich in de aarde – een wonderlijk proces 

dat zich grotendeels onttrekt aan ons oog. Zo is het dikwijls ook in ons eigen leven; wat aan de buitenkant 

stil lijkt te staan, is vaak juist een tijd van groei en verandering. Ook op het pastorale vlak volgen de 

ontwikkelingen elkaar voortdurend op: nieuwe ontmoetingen, gesprekken die harten raken, mensen die 

hun weg zoeken of opnieuw richting vinden. Het is er allemaal. Wie te maken krijgt met veranderingen, 

of die nu zichtbaar zijn of in het verborgene plaatsvinden, wens ik van harte Gods zegen toe. Moge Hij u 
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kracht en moed geven om stap voor stap verder te gaan. Zoals de zomer laat zien wat eerder is gezaaid, zo 

hoop ik dat uw leven mag bloeien en vrucht draagt door Zijn liefde. 

 

 

Saxenoord / Saxenstate 

Froonacker 

 

In Froonacker heeft mw. A. Douma haar taken neergelegd. Lange tijd was zij ouderling en later 

contactpersoon voor de vieringen aldaar. Tijdens de laatste viering heeft ze afscheid genomen van de 

bewoners en in een afsluitende vergadering bedankten we haar voor alle inzet van de afgelopen jaren. 

Haar betrokkenheid als gemeentelid blijft en we wensen haar, samen met haar man, een goede tijd. Haar 

taken zijn inmiddels overgenomen door Gerard de Raaf. Hij zal de vaste ouderling zijn tijdens de 

vieringen. We zijn blij met zijn toezegging en wensen hem veel inspiratie in de ontmoeting met 

bewoners. 

 

Op 12 augustus, in het holst van de nacht, vond in Serviceflat Froonacker brand plaats. Het appartement 

op de begane grond waar de brand uitbrak, was op dat moment niet bewoond. De Brandweer was snel ter 

plekke en al gauw werd er groots opgeschaald en arriveerden verschillende brandweerkorpsen. Het vuur 

was snel onder controle maar er was wel veel rookontwikkeling. Vandaar dat de bewoners werden 

verzocht om te evacueren. De grote zaal van de Serviceflat diende daarbij als opvanglocatie waar men op 

adem kon komen. Er was schrik en het gevoel van veiligheid kwam op de tocht te staan. En toch was er 

ook dankbaarheid dat de verschillende hulpdiensten zo adequaat konden handelen om erger te 

voorkomen. Na een onrustige nacht brak de morgen aan en de rook loste op. Ook deze nacht had het 

donker niet het laatste woord. Dank aan God dat Hij ons bij schijnt met Zijn licht!  

 

Ontvang een hartelijke groet van Ilse Douma  

 

 

Pastoralia 

 

Intussen is er tijdens de zomermaanden veel gebeurd in de gemeente. Onzekerheid over de gezondheid 

bestaat, verlies van dierbaren gaat onverminderd door en na een leven samenzijn en dan los van elkaar 

moeten wonen is ook aanwezig. Bijstellen, in de dag en tijd zitten en loslaten, het klinkt vanzelfsprekend 

en ja, het moet ook. Maar dat alles valt zeker niet mee. Houvast is het geloof, het besef ook dat de Heer 

dag in en dag uit met ons wil en kan zijn. Dat is een basisvertrouwen, waar we steeds op terug mogen 

vallen, het basisvertrouwen loopt mee in de dag, dagen en tijd. Hij laat niet los wat hij met ons begon, wij 

mogen dat steeds opnieuw beseffen.  

 

En een ieder goeds gewenst! 

Warme groet, Tine de Vries   

 

 

Vanuit de Frisia pastorie 

 

Het was een mooie maar droge zomer, dat zie je aan het gele gras, aan de bladeren die vroegtijdig in de 

herfst van hun leven geraken en van de boom vallen. Wij zien het hier ook aan onze appelboom. De 

appels vallen dit jaar niet alleen niet ver van de boom, maar ook vroeg. Verwonderd hoor ik een 

kinderstemmetje op weg naar de speeltuin tegen oma roepen: ‘Kijk, allemaal appels op de stoep!’ Of het 

een van de tekenen van klimaatverandering is?  We kunnen het niet meer ontkennen. Intussen hebben we 

een fijne vakantie gehad. Terschelling is ons heel vertrouwd en dierbaar. Het mooie vind ik, dat daar de 

stilte op een vollere manier te ervaren is dan aan de wal. De stilte absorbeert daar alle geluid, terwijl de 

veelheid aan geluiden hier zomaar te dicht is voor de stilte om die nog aan te kunnen. Stilte is een 

grondwaarde die steeds schaarser lijkt te worden. Stilte is heilzaam, schept helderheid in onze geest en 

rust vanbinnen, in ons hart. Dankzij stilte kun je thuis zijn bij jezelf en dichtbij anderen.  



De zomermaanden kleurden ook rood van het bloed van alle doden in Oekraïne en Gaza. De grootste 

machthebbers leven in een schijnwereld ver van alle lijden dat zij met hun machtshonger de gewone 

mensen aandoen. Intussen is ons land bijna stuurloos en tikt de klok akelig traag richting 29 oktober als er 

vervroegde verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer zijn. De spannende vraag daarbij is of ons land, 

wakker geworden, lessen trekt uit het verleden en het gevaar van populisme en extremisme onderkent en 

dit keer kiest voor een duurzame koers en wijze mensen, voor een regering met visie en 

verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties. Ik ben hoopvol gestemd. Die hoop heeft ook met 

het jaarthema van onze kerk te maken: 'Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest'. Het 

zou zomaar kunnen dat die geest mensen in onze samenleving aansteekt, zonder dat ze haar 

zelf per se herkennen. Het zal blijken uit de wijze waarop zij kiezen voor verbinding en 

menswaardigheid in plaats van voor chaos en eigenbelang. De Geest kan ons altijd verrassen, zij 

waait immers waarheen zij wil. 

 

ds. Sytze Ypma  

 

 

Vieringen in tehuizen: 

 

Theresia 12 sept. om 19.00 uur o.l.v. ds. Teije Osinga 

Saxenoord 19 sept. om 16.00 uur o.l.v. ds. Arend de Braak 

 

 

 

 

 

UIT DE KERKENRAAD  

 

Voorzitter:  Rolf Bremmer    

 

Secretaris: Wina Droogendijk-Hofstra 

 scriba@pkn-franeker.nl     

 

 

 

Van de voorzitter 

 

In mijn vorig stukje heb ik stil gestaan bij het aansteken van de kaars van verbinding en wat er allemaal 

op de liturgische tafel staat. Nu die kaars brandt, gaat de dienst verder met een gebed om Gods 

ontferming over ons. Wij kunnen ons ook ontfermen over iets of iemand: ”Tjitte ontfermt zich over de 

tuin van de buurman”. Dan weet je dat Tjitte ervoor zorgt dat alles goed gaat met de bloemen als de 

buurman er niet is. Of: “Onze dochter heeft zich over een zieke egel ontfermd”. Dan heeft ze zich het lot 

van die egel aangetrokken en hem verzorgd. Ook in de Bijbel kom je dat tegen. Op een goede dag vertrekt 

Jezus uit Jericho. Buiten de poort zit een blinde bedelaar langs de weg, Bartimeüs. Bedelen was zijn enige 

kans om nog wat voor de kost te verdienen. Zijn leven was letterlijk en figuurlijk uitzichtloos. Als 

Bartimeüs hoort dat Jezus langskomt, roept hij in wanhoop: “Jezus, zoon van David, ontferm u over mij!” 

Trek je mijn lot aan! Geef om mij! In het Grieks staat er: “Kyrie (Heer), eleison (heb medelijden)!”  

 

Die wanhoopskreet heeft de kerk al vroeg overgenomen en een plek gegeven aan het begin van de 

liturgie. Dan spreekt de voorganger namens de gemeente uit welke nood er in de wereld en in ons eigen 

leven ons dwars heeft gezeten. En of God zich ons lot en dat van de wereld wil aantrekken. Soms zingen 

we samen die noodkreet, meer dan eens, tijdens het gebed. Dat schept lucht. Dan komt er innerlijk ruimte 

om samen te luisteren naar het Woord en bijvoorbeeld het sacrament van brood en wijn te vieren. We 

bidden ons gebed om ontferming en vertrouwen erop dat God naar ons omziet en voor ons zorgt, ook als 

mailto:scriba@pkn-franeker.nl


we diep in de put zitten. Dat vertrouwen maakt dat we na het Kyrie een welgemeend Gloria kunnen 

zingen. 

 

Dankzij Calvijn werd het Kyrie vervangen door het voorlezen van de Tien Geboden. Dat is de spiegel die 

God ons voorhoudt om ons te laten nadenken over of we ons wel aan zijn voorschriften houden. En dan 

kom je erachter dat dat lang niet altijd het geval is geweest. Van dat inzicht word je ‘ootmoedig’ om het 

ouderwets te zeggen, ‘nederig’ of ‘bescheiden’. Dat maakt dan weer dat je Kyrie eleison ‘Heer, heb 

medelijden’ wilt bidden of zingen. En zo zijn we weer rond. 

 

Van het glorielied gaat het naar het moment waarop de Bijbel opengaat. Regelmatig licht de voorganger 

toe waar de Schriftlezing over gaat, zodat je je al een beetje kunt voorbereiden op wat het onderwerp van 

de preek is. Omdat de Bijbel het middelpunt van de dienst is, zou het te gek zijn om hem zomaar open te 

slaan en te gaan lezen. Daarom spreekt de voorganger eerst een gebed uit waarin hij vraagt of de Heilige 

Geest onze oren en harten in de juiste stand wil zetten, zodat we Gods blijde boodschap goed ontvangen, 

zonder ruis.  

 

(Eerder stukjes over de opbouw van de zondagse kerkdienst verschenen in De Binding van april en juli.) 

 

Rolf Bremmer 

   

 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

 

Voorzitter:       Sebastiaan Douma 

Secretaris :          Janny de Vries-Fokkema 

      e-mail: secretaris.cvk@pkn-franeker.nl 

Penningmeester:  Douwe Wijnalda 

 
Beste Gemeente leden, 
 
Voor de meesten zit de vakantie er weer op en is de vakantieperiode weer voorbij. Dit betekent voor ons als 
College van Kerkrentmeesters dat het werk weer begint.  
Op moment van dit schrijven zijn we nog niet bij elkaar geweest en is er niet veel nieuws te melden. De verbouw 
van De Rank is ondertussen gewoon doorgegaan. Onze bouwmeesters Johan Bouwman en Jelle-Jan Burggraaff 
schrijven hier over. 
 

Sebastiaan Douma 
Voorzitter College van Kerkrentmeester 

 

 

De Rank 

 

Het is alweer twee maanden geleden dat in de grote zaal van De Rank de nieuwe vloerbedekking werd 

gelegd. Het kan dus zijn dat u inmiddels het resultaat zelf al hebt kunnen zien. De foto is helaas niet in 

kleur, maar geeft wel een mooi beeld van het resultaat. Nieuwe vloerbedekking was nodig, omdat in de 

zaal vloerverwarming is aangebracht, die zijn warmte krijgt vanuit de nieuw geïnstalleerde warmtepomp. 

Van de oude luchtverwarming zijn de openingen afgesloten en zal de gasketel worden verwijderd. 

Binnenkort zal ook de verwarming van de hal, de Jan Eisingkamer en het kerkelijk bureau worden 

aangepast, waarvoor ook een warmtepomp zal worden geïnstalleerd. Daarnaast zal in het kader van de 

verduurzaming van het gebouw een voorwand in het kerkelijk bureau worden geplaatst en direct daarbij 

de ruimte worden opgeknapt. 

 

Johan Bouwman,  

kerkrentmeester 



 

 

 
 

 

   

 

INCASSOKALENDER 

 

FONDS:  INCASSODATUM:  

  

  

Actie Kerkbalans    29 september 

Zending     29 september 

 

 

 

COLLECTEN EN GIFTEN 

 

 

8 juni  diaconie, oecum. dienst  € 888,74 

  camping Westerpoort 

15 juni  diaconie   € 274,65 

15 juni  kerk    € 258,02 

22 juni  diaconie   € 256,06 

22 juni  kerk    € 290,93 

29 juni  diaconie   € 259,60 

29 juni  kerk    € 250,05 

6 juli  diaconie   € 375,32 

6 juli  kerk    € 285,95 

13 juli  diaconie   € 289,65 

3 juli  kerk    € 261,32 

20 juli  diaconie   € 187,70 

20 juli  kerk    € 189,05 

27 juli  diaconie   € 237,56 

27 juli  kerk    € 273,87 

3 augustus diaconie   € 214,47 

3 augustus kerk    € 243,15 



10 augustus diaconie   € 260,95 

10 augustus kerk    € 237,07 

17 augustus diaconie   € 266,90 

17 augustus kerk    € 285,07  

 

 

Voor alle ontvangen giften via de bank en via de QR-codes en via de ponkjes en schalen in de kerk, héél 

hartelijk dank!  

 

QR code voor de collectes Protestantse Gemeente Franeker: 

 

 
 

 

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en 

12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 bonnen. 

Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen. 

 

 

DIACONIE 

 

Voorzitter: Wessel Veenstra  

Secretaris:  Djoke de Boer-Boutsma 

  

Ontvangen giften voor de Diaconie 2e kwartaal 2025  

       

Naast de collecteopbrengsten zijn voor de verschillende projecten / doelen 

in het 2e kwartaal 2025 bij de Diaconie onderstaande bedragen ontvangen : 

       

       

Diaconie      € 2.045,01 

Kerk In Actie - Moldavie     € 177,50 

Kerk In Actie - Colombia    € 221,00 

Kerk In Actie - Zending Golfstaten   € 136,00 

Kerk in Actie - Missionair Werk Nederland  € 187,50 

Kerk in Actie - noodhulp Oekraine   € 530,00 

project Namasté     € 150,00 

Kerk In Actie - noodhulp Soedan    € 295,00 

Kerk In Actie - Myamar    € 982,50 

Week van de Deelstations Waadhoeke   € 418,50 

Camping De Westerpoort    € 295,00 

       

       

       

Namens de Diaconie hartelijk dank voor uw bijdragen.  

       

Jan Oosterhaven      

Administrateur Diaconie     



       
 

 

ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST  

 

Voor ziekmeldingen en ziekenbrief, de ziekendienst contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, 

informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief: 

 

Lotty de Beer-Dijkstra 

Nelly Ferwerda-Dotinga 

Aukje van Nimwegen-Vlietstra 

Tony van der Schaar-Poortinga   

 

 

KERKELIJKE STAND 

 

MUTATIES: 

Doorgeven aan: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC  Franeker. 

Telefonisch tussen 08 en 12 uur: 0517 393200 

E-mail: kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl  

 

 

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN 

 

 

Ontdek de verborgen parels van Waadhoeke tijdens het Uitfestival 

 

Op zaterdag 13 september bruist Waadhoeke van kunst, muziek en verhalen. Het hele gebied verandert 

die dag in een levendige cultuurroute vol verrassingen. 

Struin langs bijzondere plekken in Franeker, Baaium, Boksum, Oudebildtzijl, Wier, Berlikum en Sint 

Jacobiparochie. Laat je meeslepen door optredens van koren en orkesten, bewonder schilderijen, ontdek 

open podia en doe mee aan workshops waar je zelf de kunstenaar bent. Overal ontmoet je gepassioneerde 

makers die graag hun talent en verhaal met je delen. 

Of je nu een echte cultuurliefhebber bent of gewoon nieuwsgierig bent: er valt heel veel te beleven. De 

toegang is helemaal gratis. 

Bekijk het volledige programma op www.uitfestivalwaadhoeke.nl. 

Zien we je daar? 

 

Yvonne Bleijinga, 

Cultuurcoach Seewyn 

 

 

 

 

Boekpresentatie ‘Aanwezig door afwezigheid’ 

 

 

Op zaterdag 27 september a.s. vindt om 14:30 uur (inloop vanaf 14:00 uur) in de Martinikerk te 

Franeker een bijzondere presentatie plaats van het gedenkboek ‘Aanwezig door afwezigheid’. Dit boek, 

geschreven door Jetze Kamerling (1938*) vertelt het levensverhaal van zijn vader, verzetsstrijder Cornelis 

Kamerling (1902-1945).  

Het boek belicht het thema van herinnering en verlies tijdens de oorlog, waarbij het leven en de 

nalatenschap van Cornelis Kamerling centraal staan. Het verhaal verkent, hoe afwezigheid door 

overlijden en onderdrukking, een diepgaande aanwezigheid achterlaat in de familie. 

http://www.uitfestivalwaadhoeke.nl/


De presentatie bestaat onder meer uit bijdragen van verschillende sprekers, orgelspel van Eeuwe Zijlstra 

en poëzie. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan Sybrand Buma, burgemeester van Leeuwarden. Dit 

heeft een bijzondere betekenis, omdat ook de grootvader van burgemeester Buma, net als Cornelis 

Kamerling, is omgebracht in het concentratiekamp Neuengamme. 

 

U bent van harte welkom!  

 

Jetze Kamerling  

 

 

 
 

 

 

 

Muziek Meezing Festijn 

 

De stichting KMVH-Friesland (Kerken & Mensen met een Verstandelijke Beperking) organiseert 

zaterdagmiddag 4 oktober een muzikale middag voor iedereen. 

Er zijn verschillende groepen en mensen die optreden, waarbij iedereen mee kan zingen. U en jij kunnen 

genieten van het keyboard-orkest “Melodica” van Sjirk en Berend (zang en keyboard), van Aron Veninga 

(band) en als klap op de vuurpijl van Elly Zuiderveld, Jolien Damsma en Jan Borger. 

De middag begint om 13.30 uur in het kerkgebouw De Arke te Drachten. Het adres is Flevo 161. De 

sluiting is rond 16.30 uur. 

Er is koffie, thee, fris met wat lekkers. En niet te vergeten: alles is gratis! 

U en jij zijn van harte welkom. 

 

Zie ook onze website: www.kmvhfriesland.nl 

 

Namens de KMVH-Friesland, 

ds. Piet Hulshof (secretaris) 

 

 

 

Concert in de Martinikerk van het Westlands Mannenkoor 

 

http://www.kmvhfriesland.nl/


Vrijdagavond 3 oktober 2025 

Aanvang: 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur) 

 

Westlands Mannenkoor o.l.v. Hans de Wit  Dirigent 

Martin van Broekhoven    Vleugel 

Jochem Schuurman     Orgel 

 

De toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar via www.vanplan.nl 

Tickets kosten  € 22,50 

Albert van der Zijpp, 

                 Westlands Mannenkoor 

 

 
 

 

 

ZWO 

 

Voorzitter:            Jeanet Veenstra                            

Penningmeester:  Pieter Walinga 

 

Bankrekeningnummer:  NL07 RABO 0313 2032 29 

 

 

Bezoek de Kenia-groep op de Agrarische Dagen! 

 

U hebt inmiddels vast meegekregen dat er in oktober een groep gemeenteleden naar Kenia reist. Tien 

jongeren en tien volwassenen bezoeken de locaties van Blessed Generation, de stichting die onze 

gemeente al jaren steunt. We steken als groep ook zelf de handen uit de mouwen en gaan schoolmeubilair 

maken. 

 

In de maanden voor vertrek zamelen we geld in voor onder andere dit schoolmeubilair. Daarom ziet u ons 

op zaterdag 20 september van 10.00 tot 17.00 uur bij de Agrarische Dagen, voor en in De Rank aan 

de Zilverstraat. Er is van alles te koop én van alles te beleven. Zo kunt u overheerlijke verse koffie kopen 

bij de koffiekar van Onno en Anneke de Vegt. Daarbij serveert de Kenia-groep zelfgebakken cake, 

http://www.vanplan.nl/


kruidkoek en taart. Daarnaast kunt u onder meer jam, keramiek, tassen, schorten, vlaggenlijnen en 

beschilderde schelpen kopen – alles van eigen makelij van leden van de groep. Ook hebben we diverse 

tweedehands spullen in de aanbieding. Voor kinderen zijn er kleurplaten (uiteraard niet gratis deze keer, 

want we zijn geld aan het werven voor Blessed Generation). Bij de koffie en de aankopen hoeft u zich 

niet te vervelen, want ieder halfuur kunt u luisteren naar het Keniase kettingverhaal over de haas en de 

antilope. Ook daarvoor vragen we u om een bijdrage – alles voor het goede doel. 

 

De Kenia-groep verheugt zich op een gezellige en drukbezochte AD-zaterdag en hoopt op een goede 

opbrengst voor Blessed Generation. Komt allen! 

 

 
 

 
 

Voor degenen die echt niet tijdens de Agrarische Dagen naar De Rank kunnen komen, maar wel graag 

willen doneren aan de actie voor Blessed Generation: u kunt een bedrag overmaken via de QR code of 

naar bankrekening nummer NL59 RABO 0160 2833 45 t.n.v. Spirit of Faith (Blessed Generation) o.v.v. 

ACTIE FRANEKER. 

 

De Kenia-groep 

Carla van der Kooi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUD PAPIER 

In het weekend van 5 & 6 september en in het weekend van 3 & 4 oktober staat de oud papiercontainer 

op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn). 



Het oud papier graag zaterdags voor 12.00 uur bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur 

opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.  

 

 

Opbrengst oud papier juni € 72,90 en juli € 58,50 

  

 

 

 

ALLERLEI 

 

Zomeropenstelling Martinikerk 

 

Vanaf mei is onze kerk de hele week weer open geweest voor toeristen. 

Heel veel mensen hebben hun lof uitgesproken over onze Martinikerk en hebben kunnen genieten van de 

prachtige tentoonstelling “Ver….gezichten” van galerie “De Roos van Tudor” uit Leeuwarden. 

Nog tot 13 september zijn deze werken in de kerk aanwezig. 

Vanaf 15 september gaan de “Franeker kunstenaars” hun werken in de kerk tentoonstellen. 

Ook is dat vast en zeker weer met veel variatie. 

 

Jan, Liepie, Margje 

 

 

Kunst in de Kerk 

 

Zoals ieder jaar vindt na de expositie van De Roos van Tudor de septemberexpositie 'Kunst in de Kerk' 

plaats. U zult inmiddels al wel hebben gemerkt dat alle exposities twee weken zijn opgeschoven; dit jaar 

begint Kunst in de Kerk op maandag 15 september en duurt maar liefst anderhalve maand, tot en met 

vrijdag 31 oktober! Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee.  

 

Gevestigde namen van Franeker kunstenaars, worden aangevuld met minder bekende, doch heel goede 

kunstenaars. Kunstwerken van Oesje Zegel, Erik Pater, Karin van Berne en Anske de Boer waren eerder 

al te zien en ook dit jaar zijn zij weer vertegenwoordigd. Daarnaast zal er dit jaar ook werk te zien zijn 

van de uit Franeker afkomstige Walda Garcia Santiago en van Sjaak Verboom, Gerard Galema en Esther 

Schnerr. 

 

Ik kan u schrijven over alle mooie kunstwerken die te zien zijn, echter het is toch mooier als u het met 

eigen ogen ziet? Ik nodig u dan ook van harte uit om de expositie te komen bekijken en te genieten van de 

werken die er hangen. Wellicht bent u nieuwsgierig naar de persoon achter de kunstwerken? Op zaterdag 

20 september, van 14-16 uur is er een 'ontmoet de kunstenaar' in de Martinikerk, waarbij u kennis 

kunt maken met de kunstenaars. U kunt naar hun verhaal luisteren of vragen stellen. Ook hiervoor bent u 

van harte uitgenodigd. 

 

Kunstzinnige groet, 

Violeta Damen, Karin van Berne en Erik Pater 

 

 

  

 

 

Koffie in de kerk met de Agrarische Dagen stopt 

 

Jarenlang was het traditie dat er op de zaterdag van de Agrarische Dagen koffie geschonken werd in de 

Martinikerk. De opbrengst was ook voor onze prachtige kerk. 



Dit jaar willen wij hiermee stoppen. 

We willen alle vrijwilligers bedanken voor hun trouwe hulp. Ook zij, die altijd cakes en koeken voor ons 

bakten, worden heel hartelijk bedankt. 

Namens de organisatie, 

Machteld Wijnalda en Annie Osinga 

 

 

 

Cursus Theologie voor Geïnteresseerden - Sneek 2025 - 2026 
 
Na de zomervakantie start opnieuw de cursus Theologie voor Geïnteresseerden (TVG) in Sneek. Al 
tientallen jaren komen de cursisten uit de hele regio op dinsdagavond bij elkaar in het 
Bogermancollege in Sneek.  
 
Opbouw van de cursus De cursus 
bestaat uit een cyclus van drie jaar waarin 
jaarlijks in september kan worden ingestapt. Het is ook mogelijk om één cursusjaar te volgen.  
Per jaar zijn er 20 lesavonden: 10 voor de kerstvakantie en 10 erna; iedere lesavond worden twee 
verschillende vakken gegeven; ieder vak in een blok van 5 avonden. De vakken zijn filosofie, ethiek en 
dogmatiek; Oude Testament, Nieuwe Testament; liturgie, rituelen en traditie; de presentie van de kerk 
in de samenleving, wereldgodsdiensten en 
spiritualiteit; geschiedenis van kerk en kunst en 
Jodendom.   
Het cursusgeld bedraagt € 230, = per cursusjaar. 
Mocht dit bedrag een probleem vormen, dan 
kan er een beroep worden gedaan op het cursistenfonds.  
Start op 23 september met college door prof. Smalbrugge 
We maken deze open avond kennis met de docenten. Aansluitend volgen we een college door prof. 
dr. Matthias Smalbrugge, hoogleraar Europese cultuur en christendom aan de Vrije Universiteit 
van Amsterdam. Thema: ‘Religie, meer dan een individuele overtuiging’ 
Wat is de rol van de theologie in een wereld met schuivende panelen en continenten in beweging? 
Prof. Dr. Matthias Smalbrugge is auteur van wetenschappelijke artikelen en voor een breder publiek 
bekend als lid van het ‘theologisch elftal’ van dagblad Trouw (godgeleerden reflecteren op de 
actualiteit) en schrijver van spraakmakende essays in dagblad Trouw. Een aantal essays is in 
boekvorm verschenen. 
Locatie: Martinikerk Sneek, Oud Kerkhof 1. Tijd: 20:00 uur. 
Het is een open avond, iedereen is van harte welkom. 
De toegang voor deze avond is gratis; collecte bij de uitgang ter bestrijding van de onkosten. 
De organisatie van deze avond is een samenwerking van de TVG-cursus Sneek en de werkgroep 
Spirit van de Protestantse Gemeente 
Sneek. 
De reguliere lesavonden 
Deze starten op dinsdag 7 oktober.  De 
cursus wordt gegeven in het 
Bogermancollege, Hemdijk 2 in Sneek op dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur.  
Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. 
Meer informatie & aanmelden 



Voor meer informatie: zie de website www.tvg-sneek.nl.  Daar kunt u zich ook aanmelden. 
Aanmelden voor de cursus of meer informatie vragen kan ook bij Nel Kruiswijk (administratie en 
financiën); info@tvg-sneek.nl.  tel. 06-53872755 en bij 
de cursusleider, dr. Jan Henk Hamoen te Joure,  
jhhamoen@gmail.com 

 
 

 

 

 

Agape Home Nikki`s Place 

 

Hoogste tijd om even met jullie bij te praten. Hoe gaat het in Agape Home Nikki`s Place in Chiang Mai 

(Thailand)? 

Er wonen op dit moment 130 kinderen in het kinderhuis. In alle gevallen is er geen sociaal netwerk of zijn 

er geen ouders meer of geen ouders beschikbaar voor de 130 kinderen die als baby`s bij ons komen.  

Zoals jullie vast en zeker bekend is, zijn we in het kinderhuis gespecialiseerd in de opvang van kinderen 

met Hiv-infectie (aids), maar ook zijn er kinderen met andere problematiek. Ik heb daar wel eerder over 

geschreven in de `Binding`. 

 

Om de opvang in het kinderhuis mogelijk te maken is er geld nodig. Alles wat we doen is alleen maar 

mogelijk door donaties. We krijgen niets van de Thai overheid of andere Thai instanties. Het is niet zo 

geweldig geregeld als in Nederland, waar er persoonsgebonden budgetten, uitkeringen, medische 

verzekeringen etc. zijn. Niets krijgen we! Oh ja, één medicijn voor hiv-geïnfecteerde kinderen. Dus 

onderdak (gebouwen), kleuterschool, kliniekje, watertoren, slaapplaatsen, keuken, kantine, 47 mensen 

personeel (verpleegsters, nannies, keukenpersoneel, onderwijzers, onderhoudsteam)……alles kan alleen 

maar door donaties. 

 

Dus het verkrijgen van giften is een doorlopend iets. Er is geen moment, dat we even achterover kunnen 

leunen! In het verkrijgen van financiën ervaren we al jaren grote steun uit onze Protestantse Gemeente 

Franeker en ook uit andere PKN gemeenten in Waadhoeke en in Friesland. Ook van individuele leden van 

onze gemeente krijgen we grote steun. Onder andere door het sponsoren van een kind met een geldbedrag 

per maand. In Nederland hebben we inmiddels sponsors voor 110 – van de 130 kinderen. Geweldig! 

 

Een overzichtje van het eerste half jaar van 2025: 

 

Al voor  de 3e keer mochten we van een gemeentelid van de PKN in Franeker (die absoluut anoniem wil 

blijven) een bedrag van 1000 euro. Prachtig! 

 

In maart 2025 werd ik door vrienden in Duitsland (Wildeshausen) gevraagd om te spreken tijdens de 

gedenkplechtigheid van een overleden vriend die ik leerde kennen in Rotaryclub Wildeshausen. Eervol en 

bijzonder. Bij het overlijden van haar man dr. Justus Pohl, had zijn echtgenote Imke gevraagd aan de 

genodigden om geen bloemen of andere zaken mee te nemen, maar een donatie te doen voor Nikki`s 

Place.  Een voorstel dat ontroerde. De aanwezigen doneerden 4300 euro. Geweldig! 

 

http://www.tvg-sneek.nl/
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mailto:jhhamoen@gmail.com


 
 

In de maand mei 2025 bezocht ik namens Nikki`s Place alle groepen (klassen) op de KABAS, de 

basisschool in Franeker om iets te vertellen over Nikki`s Place. Daarna gingen de kinderen om sponsoring 

vragen aan papa`s, mama`s, pakes`s en beppe`s, ooms- en tantes, buren, vrienden om hen te sponsoren 

voor het lopen van een aantal rondjes om de schoolomgeving. Het werd een geweldige happening, die 

leerzaam was voor de kinderen en hun families. De één draafde nog meer rondjes dan de andere. 

Allemaal verhitte hoofden aangemoedigd door ouders, grootouders, familie, vrienden.  De opbrengst was 

voor iedereen verrassend hoog. Misschien las u het al in de krant: 7200 euro in eerste instantie en 

uiteindelijk was de eindstand 7400 euro. `Hielendal ût`e skroeven`en dat waren we! Wat een prestatie van 

de kinderen. 

 

Op 2e Pinksterdag was er natuurlijk weer de traditionele 11-steden fietstocht. Onder de duizenden fietsers 

ook een groep van vier jonge kerels uit Dronrijp, die vorig jaar op hun reis door Thailand ook ons 

kinderhuis bezochten. Ze waren zo onder de indruk, dat ze beloofden iets te willen doen voor Nikki`s 

Place. Ze vroegen sponsoring voor hun 11-steden fietstocht. Dat leverde het geweldige bedrag van 2000 

euro op.  Tja, dat zag ik vaak, ben je een keer op bezoek geweest in Nikki`s Place, dan laat het je niet 

meer los en wil je meedoen! 

 

 



 

Dan nog een uitnodiging om actie te voeren voor Nikki`s Place door Marloes Merza. Marloes heeft sterke 

banden met Thailand en met Chiang Mai, waar ons kinderhuis is gevestigd. Ze is beoefenaar van de 

vechtsport Muay Thai. Sterker nog, ze is daar een beroemdheid en werd wereldkampioen in deze sport. 

Marloes Merza is thaibokser en beroemd in Thailand. Vorig jaar vocht ze op de King's Cup in Bangkok, 

een muay-thaibokswedstrijd die elk jaar op de verjaardag van de Thaise koning wordt georganiseerd. 

Alleen de beste vechters uit de wereld worden ervoor uitgenodigd. Ook Merza was welkom, omdat ze 

eerder dat jaar bij een wedstrijd de prijs voor het beste gevecht had gewonnen. Sindsdien is ze een idool 

in Thailand. In Franeker heeft Marloes al 5 jaar een sportschool met de naam Gym Merza in de 

Lijnbaanstraat 12 te Franeker. Het lustrum-jubileum vierde ze met haar sportschool op 5 juli 2025 in een 

afgeladen theater `de Koornbeurs`in Franeker en met Jeanet Diemers-Hospes stond ik letterlijk in de 

boksring om te vertellen over Nikki`s Place.  Met een kleine veiling werd op deze bijzondere avond 1600 

euro opgebracht voor Nikki`s Place. Marloes gaat de opbrengst zelf brengen naar het kinderhuis. Weer 

een mooie zegening! 

 

Ook in de eerste week van juli 2025 opende  de Expert Meijer Groep haar winkel in Harlingen. Al voor 

de 3e keer wilde eigenaar Klaas-Holst Meijer en zijn directeur Bauke-Tjeerd Kikstra bij een opening van 

een winkel (eerder in Franeker en Bolsward) actie voeren voor het kinderhuis, dat hen na aan het hart ligt. 

Er werden prijzen beschikbaar gesteld en reclame gemaakt voor ons kinderhuis en er werd een loterij 

georganiseerd. Dat bracht het prachtige bedrag op van 4000 euro. 

 

Ook in het eerste halfjaar van 2025 waren er weer presentaties bij PVOB`s, verenigingen etc. waar ook 

steeds (hoewel we gratis iets komen vertellen)  giften meekrijgen.  

KORTOM; een Gezegend eerste half jaar 2025 en willen we ieder die ons steunt op wat voor manier ook, 

uit de grond van ons hart bedanken voor de directe hulp aan onze 130 kinderen. Met jullie allemaal 

blijven we een verschil maken voor hen en geven we hen toekomst. 

 

Bent u / ben jij geïnteresseerd in sponsoring? Kijk op www.nikkisfriends.nl en lees over onze Stichting 

Nikki`s Friends en sponsormogelijkheden of ik kom er iets over vertellen. Giften zijn welkom op 

bankrekeningnr. NL26 RABO 03204 96511   

 

In het najaar gaan er weer diverse vrijwilligers uit Waadhoeke en uit de rest van ons land naar het 

kinderhuis om hulp te verlenen en ook dat is een zegening. Onder hen al voor de 2e keer een kinderarts 

die voor enkele maanden gaat. En misschien wel voor de 40ste maal gaat Jeanet Diemers-Hospes en in het 

najaar ook weer Gerda de Lange-Pitstra.  

 

We gaan door, we kunnen en mogen nooit achterover leunen en jullie die ons ondersteunen en 

bemoedigen zijn onze grote inspiratie! 

 

Wessel Veenstra 

Jeanet Diemers-Hospes 

 

 

  Nieuws 

 

De vakantie zit er weer op. In juni mochten we van een gemeentelid een gift van € 20 ontvangen, 

waarvoor hartelijk dank. 

Ik (Sieds) moest woensdag 6 augustus onverwachts naar het ziekenhuis vanwege een 

blindedarmontsteking. Een operatie volgde en vier weken ziektewet. Tillen en zwaar werk doen was even 

niet mogelijk. Gelukkig kon ik zittend lichte metalen sorteren en met hulp van Saskia twee weken later 

twee karren oud ijzer wegbrengen. 

De opbrengst was maar liefst € 332,25. 

Oud ijzer kunt u op onderstaand adres altijd brengen en op de kar deponeren. 

Snoeren zijn ook welkom. Geen apparaten met accu’s en grote gasflessen, deze mag ik niet inleveren. 

http://www.nikkisfriends.nl/


Zondag 24 augustus mocht ik een prachtig bos bloemen van de kerk ontvangen, waarvoor hartelijk dank! 

Op zaterdag 30 augustus was er in Elspeet een Victory4All markt. De opbrengst was voor het 

schoolboekenfonds. Vanuit Franeker is er € 1450 overgemaakt naar dit spaardoel. 

We zijn dit jaar niet op de AD markt. Saskia heeft die dag een reünie en ik doe daar de catering. De winst 

hiervan is voor Victory4All. Dit winterseizoen hopen we weer een gezelligheidsmarkt te organiseren. 

Hier leest u in een volgende Binding meer over. 

 

Met vriendelijke groeten: Sieds en Saskia de Jong 

saskiaensieds@gmail.com 

 

 

Lekkerrrrr……soms hast sa’n wurd datst tinkst: wat in 

gek wurd eins, foaral ast it in kear as tsien achterelkoar 

seist…. Dat hie ik fan ‘e wike even mei it wurd ‘lekker’. 

Ik rûn mei Joska ûnder de ikebeammen en trape op de 

ikeltsjes dy’t al fallen wienen, dat knapte….lekker…. 

Mar lekker is net altyd posityf, we brûke it ek as: ‘ja, do 

bist lekker’ = hoe betinkst it! Of ‘doch it lekker sels’, ek 

net hiel posityf fansels. En ast lang net lekker bist, is dat 

hielendal net lekker. No ja, sa rinst dan wat te mimerjen. 

Ik moast ek fuort tinke oan ús dochter dy’t as lyts famke 

nachts suver hast sûnder ruft koe, mar it siet der sawat 

om. Op in moarn lei se tusken ús yn en ik frege: bist 

noch drûch? Ja, sei se. No dat is moai. Even letter 

fernaam ik har even oansetten. Ik sei: wat dochst? Ik 

pisje even, sei se. Wêrom dochst dat no? Antwurd: it is 

sa lekker waarm! No, lekker dan! En Joska?  No, dy 

fynt in hiel soad lekker: brokjes, appels, komkommer, 

lekker op syn kop kribelje, man wat lekker!  

 

Maaike en Joska 

 

 

 

Vredeslied op de melodie van het Wilhelmus  

 

1. Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd, 

maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt: 

dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn, 

dat mens en mensen doden, dat wij die mensen zijn. 

 

2. Wij die nog mogen leven en hoop en vrees vervuld 

aan machten prijs gegeven aan meer dan eigen schuld. 

Wij die God weet hoe verder hiertoe zijn gespaard 

dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard. 

 

3. Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt 

dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt 

dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft 

dat on-ze lieve aarde nog kans op redding heeft. 

 

4..Wij die ons eigen leven, hervinden in dit licht, 

om eind"lijk te geloven in reeds dit groot bericht, 

dat wij hier mogen leven met wat de aarde biedt, 

mailto:saskiaensieds@gmail.com


dit altijd weer te delen voorkomen wij verdriet. 

 

5.Zo grenzeloos vol zonlicht ontvangen allen één, 

eenzelfde bron van leven valt hier op elke steen, 

die daardoor wordt geroepen een levend deel te zijn, 

en vieren zonder grenzen een feest van brood en wijn. 

 

6. Wij die met mededogen hier leven ons bestaan, 

elk's arbeid zeer waarderen en zoekend wegen gaan, 

dan steeds in liefde blijven, goedgrondig toegewijd, 

zo krijgt met deze aarde de hemel nimmer spijt. 

  

 

Toelichting: 

Voor de herdenking van 80 jaar bevrijding laaide de discussie  

weer op om vernieuwing van het Wilhelmus! Er zijn enkele liederen geschreven door tekstschrijvers 

waarvan deze er één is. 

 

Zondag 6 juli kerkten wij in Hillegom en was het thema: Vluchten en 

en Vechten, naar aanleiding van Psalm 11 en “Het Carillon” van Ida Gerhardt (1905-1997). 

Huub Oosterhuis heeft een nieuwe tekst geschreven op de melodie van het Wilhelmus, getiteld "Een ander 

volkslied". De coupletten 1 - 3 zijn door Oosterhuis geschreven en de coupletten 4 – 6 zijn door Lies 

Visscher geschreven. Het lied richt zich tegen oorlog en geweld en pleit vóór vrede. Tegen een derde 

wereld oorlog!    

 

                                                                                                            Bram en Annie Mulder 

 

 

 

 

                                    
 

 

VROUWENGROEP “DE SCHAKEL” 

 

We starten weer met onze bijeenkomsten. 

Dinsdag 16 september komt Ehsan Momenzadah langs. Hij vertelt over zijn vluchtverhaal onder de titel: 

“Van vluchteling tot sportschoolhouder” 

Van 09.45 uur – 11.45 uur in De Rank. 

 

Hartelijke groet namens De Schakel, 

Ymkje Santema-Hogendorp 

 

 

 

 

 



 
 

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk 
 

Beste leden, 

Het is weer zover: het nieuwe vergaderseizoen breekt aan. 

We starten ook dit seizoen met een klein fietstochtje op 10 september. 

Voor alle leden die niet gaan fietsen: zij kunnen komen koffie-  of thee drinken om 15.30 uur bij De 

Doelen. De fietsers komen daar dan ook. Dan kunnen we gezellig met elkaar bijpraten. 

Onze eerste ledenmiddag is op 29 september om 14.00 uur in De Rank. 

Ds. R. Lafeber uit Gorredijk komt ons vertellen over de Psalmen op een andere manier. 

Gasten zijn hartelijk welkom. 

Informatie kunnen jullie vragen bij onze secretaris A.de Jong-Nijk. 

 

Groeten het Bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op donderdag 25 september start de Ouderenbond ANBO-PCOB het seizoen 2025-2026 met onze 

eerste contactmiddag. 

 

ANBO / PCOB 

Bote Algra 

 

 

 

AGENDA 

 

vrijdag en zaterdag 5 & 6 september 

oud papier 

 

zondag 7 september 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. A. de Braak, Franeker 

 

woensdag 10 september 

vergadering Kleine Kerkenraad in De Rank  



 

zondag 14 september 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. Th. Moonen, Suwâld 

 

donderdag 16 september 

Bijeenkomst De Schakel in De Rank, 09.45 uur 

 

zondag 21 september 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. J. Bakker, Stiens  

 

maandag 22 september 

vergadering college van kerkrentmeesters 

 

donderdag 25 september 

ANBO / PCOB, De Rank, 14.30 uur 

 

zondag 28 september 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. R. Bergsma, Berlikum 

 

maandag 29 september 

Vrouwengroep Samen Sterk, De Rank, 14.00 uur – 16.00 uur 

 

woensdag 1 oktober 

vergadering Grote Kerkenraad in De Rank 

 

vrijdag en zaterdag 3 & 4 oktober 

oud papier 

 

 


