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De kopij voor de volgende nummers 

inleveren uiterlijk donderdag 30 oktober (nr. 11) 

en donderdag 27 november (nr. 12) 

 

Categoriale indeling 
Pastoraal bezoekwerk 

Indien jullie en u graag pastoraal bezoek willen ontvangen, dan vragen wij jullie en u zelf het initiatief te nemen 

door een bezoekje aan te vragen bij de predikant Sytze Ypma of kerkelijk werker Tine de Vries. De jeugdwerker 

Aafke Stegeman kan door jonge mensen worden gevraagd voor een bezoek. En de ouderen die in Saxenoord, 

Saxenstate of Froonacker wonen, kunnen contact opnemen met pastor Ilse Douma. Ook kunnen jullie en u altijd 

contact opnemen met een coördinator of ouderling. Hieronder is te lezen hoe de indeling er precies uitziet. Tevens 

zijn de contactgegevens bijgewerkt.  

Neem gerust contact op, want zo kunnen wij aandacht blijven geven aan het pastorale bezoekwerk in onze 

gemeente en blijven we met elkaar verbonden.  

De predikant en kerkelijk werker zijn het aanspreekpunt bij crisispastoraat. 

In het colofon hieronder geven wij een overzicht van de groepen met de daarbij behorende namen. 

 

 Colofon: 

Groep Groeiers 0-18 jaar: 

Aafke Stegeman:   aafke.stegeman@pkn-franeker.nl 

Groep Starters 18-30 jaar: 

Titia de Boer:    

Roel Rypkema    

Aafke Stegeman  aafke.stegeman@pkn-franeker.nl 

Groep Bouwers 30-50 jaar:  

Hinke Dijkstra-van der Zee   

Roel Rypkema   

Aafke Stegeman  aafke.stegeman@pkn-franeker.nl 

Ds. Sytze Ypma   

(Er bestaat een 20+groep los van het bovenstaande, deze blijft bestaan) 

 

Groep Plussers 50-70 jaar:  

Gerard de Raaf   

Hieke Joustra     

Tine de Vries  tine.devries@pkn-franeker.nl  

Groep Nestors 70 jaar en ouder:  

Tjerk Fokkema   

Seerp Broersma   

Hiltsje Oosterhof-Bekker    

Henk Bron    

Ilse Douma-Schaap  ilse.douma@pkn-franeker.nl  

Tine de Vries  tine.devries@pkn-franeker.nl  

 

Voor het pastoraat en de diensten in de zorgcentra, is de volgende indeling gemaakt: 

Saxenoord en Saxenstate:  

Bram en Annie Mulder    

Pastor Ilse Douma-Schaap   ilse.douma@pkn-franeker.nl 

Froonacker:  

Pastor Ilse Douma-Schaap  ilse.douma@pkn-franeker.nl   

Theresia: 

Sietske Oosting   

mailto:ilse.douma@pkn-franeker.nl
mailto:ilse.douma@pkn-franeker.nl


Lies Benders   

Tine de Vries   tine.devries@pkn-franeker.nl 

Botniahuis: 

Liesje Visser-Attema   

Ds. Sytze Ypma   

Parkstate:  

Tine de Vries  tine.devries@pkn-franeker.nl 

 

 

Voelbaar als een windvlaag door Greet Brokerhof 
 
 Soms, zomaar onverwacht, 
voel je een hand op je schouder, 
zie je ogen vol begrip, 
terwijl je net gedacht had 
dat niemand je begreep. 
Het is als een streep zonlicht 
achter een dunne wolk. 
Het geeft een beetje hoop. 
Het geeft een beetje houvast. 
Iets van God, lijkt het wel. 
Tenminste, iets in die geest…. 
  
Soms, als alles tegenzit 
en je niet weet wat je moet, 
word je getroffen door iets 
wat speciaal op jou lijkt te slaan: 
Een opmerking, een regel, een lied 
waarmee je verder kunt. 
Het wijst een weg 
die jij nog niet gezien had. 
Het geeft een beetje houvast. 
Iets van God, lijkt het wel. 
Tenminste, iets in die geest… 
  
Soms weet je het zeker: 
Dat is geen toeval meer. 
Maar veel vaker twijfel je: 
Was dat nou God of niet? 
Want God is zo ongrijpbaar. 
Voelbaar als een windvlaag 
die de wolken uiteenblaast 
en je lucht en licht geeft. 
Hij geeft een beetje houvast. 
Soms, even, voel je het. 
Dan merk je iets van Gods Geest… 
 
Gedicht aangeleverd door Saskia de Jong 
 
Het Activiteitenoverzicht voor 2025 / 2026 is uitgekomen. 
U ontvangt het bij deze Binding. 
 



Mocht u het boekje niet ontvangen om welke reden dan ook, dan kunt u een exemplaar ophalen bij 
het Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (’s morgens tussen 8 – 12) of zondagsmorgens uit de 
Martinikerk. 
 
Wanneer het toegestuurd moet worden graag een telefoontje naar 0517 – 393200 (tussen 8 – 12) of 
email naar kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 
 

 

Heeft u producten / voedingsmiddelen thuis die u niet gebruikt dan staat er in de hal bij het kerkelijk 

bureau een krat zodat u dit kunt inleveren voor de Voedselbank. 

 

 

MEDITATIE DOOR: DS. SYTZE YPMA 

 

Ruimte voor God (1) 

 

Onlangs zaten we met een groepje collega’s bij elkaar in Nijkleaster. We hadden onze jaarlijkse 

bespreking van de Nijkleasterkuier, iedere woensdagmorgen om 9.30 uur een korte viering, gevolgd door 

de kuier en een afsluitende lunch.  We begonnen met een rondje waarin we deelden wat ons bezighoudt. 

Ik vertelde dat ik broedde op een onderwerp voor de Binding. Voor ik naar Jorwert reed, had ik de krant 

gelezen, eerst over wat Trump de VN voor de voeten had gegooid, daarna een angstwekkende 

nabeschouwing van de veldslag in Den Haag, over de hel waarin  de Gazanen leven en over de drones 

boven Denemarken.  

 

Toen bespraken we een stuk met als titel Ruimte voor God. En het wonderlijke was, dat ik bij het horen 

van die titel Ruimte voor God alleen al, merkte dat die titel me goed deed. Hoe kwam dat? Dat kwam 

omdat er naast alle berichten die ik net opsomde, die bang en somber maken, er ineens nog een andere 

ruimte klinkt, de ruimte voor God. Het was een ervaring van ‘Gelukkig, die ruimte voor God is er ook 

nog’.  

 

Iemand die ruimte voor God maakte, was Augustinus. Ik lees in zijn Belijdenissen, boek 11. De 

Belijdenissen van Augustinus is één lang gebed waarin de kerkvader God zoekt en vindt. Mijn oog valt 

op de volgende zin: ‘Kijk naar mijn ziel en hoor haar roepen vanuit de diepte. Want als uw oor ook in de 

diepte niet bij ons is, waar kunnen we dan heen? Tot wie kunnen we dan roepen?’ Augustinus zocht om 

zich heen en in zichzelf naar een ruimte voor God en hij vond die biddend. En hij ontdekte dat terwijl hij 

God zocht, God intussen in hem op hem wachtte.    

 

Hier sta ik met u bij stil, bij wat het betekent dat we ons hart tot een ruimte voor God maken. Dat is geen 

luxe, maar een noodzaak. Want als we in onszelf ruimte voor God laten, raakt die ruimte minder snel 

bezet door onze gedachtes en emoties. Emoties en gedachtes willen iets van ons, wekken behoeftes en 

verlangens op, hebzucht, lust en begeerte. Of klonteren samen tot boosheid of angst. Waar we ruimte voor 

God zijn, krijgen die gedachtes ons minder snel in de greep. Weet wel dat dit een hele kunst is, om zulke 

gedachtes te voorkomen. Maar het is wel van belang, zeker als het om gedachtes gaat die onszelf of 

anderen schaden. In Trouw (23 september) vertelt filosofe Romy Eskens over haar onderzoek naar de 

vraag, of alleen al bepaalde gedachten slecht of onethisch kunnen zijn. Dat lijkt me een open deur, maar 

aandacht daarvoor is heel belangrijk, omdat we in een tijd leven waarin gedachten, net als gevoelens, voor 

feiten worden gehouden, en dat kan veel kwaad aanrichten. Eskens wil een ethiek van de geest 

ontwikkelen die ons helpt met gedachten om te gaan die ons en anderen schaden.  

De woestijnvaders en -moeders, uit de vierde eeuw en daarna, wisten al dat gedachten je doen en laten 

kunnen overnemen. Theophanos de kluizenaar zei: ‘Je moet in beginsel alle onwillekeurige gedachten 

afwijzen om er niet door beheerst te worden.’ Ruimte voor God zijn helpt je om vrijer te worden van je 

gedachten, en als je je aandacht bij God hebt, zul je ook met meer helderheid leren aanvoelen en inzien 

welke gedachten kwade gevolgen hebben.  Als je ruimte voor God in je hart hebt, regeren niet de 

gedachten en hersenspinsels over je, je hoofd gaat er minder mee aan de haal. Mensen met 



dwanggedachten weten als geen ander dat dit een zware, soms bijna onmogelijke opgave kan zijn. Soms 

moet onze ruimte voor God ook die van de ander, die dat niet zelf lukt, zijn. Dan zijn we dat in de wijze 

waarop we iemand tot steun zijn en teder omringen.  

 

 

 

KERKDIENSTEN 

 

Zondag 5 oktober, Startzondag 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma, T. de Vries, I. Douma, A. Stegeman 

 

Zondag 12 oktober, Kerk-School-Gezinsdienst 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. P. Speelman, Folsgeare  

 

Zondag 12 oktober, Fryske Fesper 

19.30 uur Martinikerk: Tine de Vries, ds. Sytze Ypma 

 

Zondag 19 oktober, ZWO dienst 

 10.00 uur Martinikerk: ds. W. Andel, Oudega  

  

Zondag 26 oktober 

 10.00 uur Martinikerk: ds. H. van den Bosch, Haren 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. S. Reitsma, Ljouwert  

  

Zondag 2 november, Allerzielen 

 10.30 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

 13.30 uur Martinikerk geopend om een kaarsje aan te steken 

 16.00 uur korte viering 

 

 

   

BIJ DE DIENSTEN 

 

Startzondag 5 oktober  

Martinikerk 10.00 uur:  
Thema: 'Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest'. 

 
Voorganger: ds. Sytze Ypma, Tine de Vries, Aafke Stegeman, Ilse Douma 

Ouderling van Dienst: Roel Rijpkema  

Diaken: Annet Walinga, Carla van der Kooi 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: Blessed Generation 

Kindernevendienst/Oppas: Keimpe Pols, Henriëtte Jorritsma 

Tieners in gesprek: Aafke Stegeman 

Koster: Appie Reitsma, Sikke Dijkstra, Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Sybe Swart  

Geluid en camera: Jan Roorda en Bram Boekema  

Klokluider: Hayo Bartlema 

Koffieschenken: Leny Verheul en Klaas Tijtsma, Djoke de Boer  

Koffiedrinken na de dienst 

 



We hebben een heel sfeervol programma voor deze Startzondag. Geen ontbijt maar wel een ovenheerlijk 

plak suikerbrood bij de koffie. En het vervolg van het programma staat hieronder vermeld: 

 

9.15-10.00 uur  Inloop met koffiedrinken en suikerbrood  

10.00-11.00 uur  Eredienst 

11.00-11.30 uur  Koffiekar op de Breedeplaats (bij slecht weer in de kerk) 

Taart erbij tegen betaling, opbrengst voor Kenia  

11.30-12.45 uur  Wandeling 

12.45-14.00 uur  Brunch in de Martinikerk  

14.00 uur   Afsluiting met slotlied 

 

Meer korte informatie vindt u verder in deze Binding. 

 

De lezing van de Eredienst deze zondag, gaat over een man die tot zijn eigen verrassing geraakt wordt 

door wat hij leest, maar er tegelijk niks van snapt. Hij is op weg naar Gaza, en dan komt er iemand die het 

hem uitlegt wat hij leest. De tekst staat in Handelingen 8: 26-40. Van harte welkom op deze Startzondag.  

 

Aafke Stegeman, Tine de Vries, Ilse Douma, Hinke Dijkstra, Titia de Boer en ds. Sytze Ypma  

 

Zondag 12 oktober  

Martinikerk 10.00 uur:  

Kerk-School-Gezinsdienst  

Thema: Avontuur 
Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Wina Droogendijk 

Diaken: Djoke de Boer, Hiele Walinga 

Lector: Bernice de Raaf 

Organist: Jochem Schuurman 

Rondgangscollecte: speciaal doel 

Kinderoppas: team kinderoppas  

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Kees Stal 

Geluid en camera: Jan Eising en Sybe Swart 

Klokluider: Rikert Nijkamp 

Koffieschenken: Maaike en Klaas Elting – van Dijk, Trijntje Stellingwerf  

Koffiedrinken na de dienst 

 

Deze week is het Kinderboekenweek. Het thema is avontuur en de dienst belooft het ook te worden. We 

gaan op avontuur aan de hand van Esther en Daniël en dat kan deze keer op verschillende locaties. Laat je 

bij de hand nemen door een van beide hoofdpersonen en beleef op locatie hun avontuur. Van harte 

welkom, groot en klein, jong en oud. 

 

Aafke Stegeman en ds. Sytze Ypma 

 

 

Zie de uitnodiging elders in deze Binding onder activiteiten. 

 

Zondag 12 oktober 

Martinikerk 19.30 uur: 

Fryske Fesper 

Voorgangers: Tine de Vries en ds. Sytze Ypma 

 

 



Zondag 19 oktober  

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Wim Andel, Oudega (SM) 

Ouderling van Dienst: Gerard de Raaf 

Diaken: Wessel Veenstra, Jellie Banga 

Lector: Annie Mulder 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: Appie Reitsma 

Beeldpresentatie: Sybe Swart 

Geluid en camera: Steven van Elderen en Jan Roorda 

Klokluider: Klaas Kooistra 

Koffieschenken: Jaap en Annie Osinga, Martha Burggraaff 

Koffiedrinken na de dienst 

 

 

Zondag 26 oktober  

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Henk van den Bosch, Haren 

Ouderling van Dienst: Hieke Joustra 

Diaken: Annet Walinga, Jellie Banga 

Lector: Hanneke Roelofsen 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: Sikke Dijkstra 

Beeldpresentatie: Berend Bosgra 

Geluid en camera: Jan Eising en Sybe Swart 

Klokluider: Rikert Nijkamp 

Koffieschenken: Matty Tasma, Aukje van Nimwegen, Tineke Kampen 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Na de dienst is er gelegenheid voor het nabespreken van de preek onder het genot van een kopje koffie. 

 

Zondag 2 november  

Martinikerk 10.30 uur:  

Allerzielen 

m.m.v. Cantatekoor Ewiges Feuer 
Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Seerp Broersma 

Diaken: Wessel Veenstra, Carla van der Kooi 

Lector: Hanneke Vlietstra 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Kindernevendienst/Oppas: Marije Miedema 

Tieners in Gesprek: Aafke Stegeman 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Pieter Oosterhof 

Geluid en camera: Jan Eising en Sybe Swart 

Klokluider: Femme Nauta 

Koffieschenken: Alfie de Groot, Loes Veenstra, Piety van der Weij 



Koffiedrinken na de dienst 

 

Zondag 2 november  

Viering Allerzielen 

Martinikerk 16.00 uur – 16.45 uur: ds. Sytze Ypma 

(de kerk is vanaf 13.30 uur geopend om een kaarsje aan te steken) 
 

 

De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com  

  
 

Jeugd en gezin 

In deze maand beleven we samen de Startzondag, de Kerk-School-Gezinsdienst en hebben we de eerste 

meeting van Tieners in Gesprek en houden we een Jongerenviering. 

In de eerste helft van november hebben we een Sint-Maartenviering. 

 

Startzondag 

Op deze zondag is er voor de dienst gelegenheid iets te drinken en suikerbrood te eten. De 

kindernevendienst staat klaar met activiteiten voor de kinderen. 

Na de viering kunnen we binnen en buiten wat drinken, taart eten en kan je aansluitend gaan wandelen of 

op ontdekkingstocht in en rondom de kerk. Je hebt de kerk nodig om verschillende vragen te 

beantwoorden in een prachtig boekwerkje van geloven in Friesland. Met dit boekje in de hand heb jij aan 

het einde van deze startzondag de nodige kennis over kerken in Friesland. Voor de kinderen en jongeren 

die met deze opdracht aan de slag gaan is er een verrassing na afloop. 

Na de wandeling en ontdekkingstocht sluiten we de startzondag af met een brunch. 

 

Tieners in gesprek 

De jongeren die in klas 1, 2 of 3 zitten van het voortgezet onderwijs starten op 31 oktober met een 

meeting om 19.30 uur in de Rank. 

Jongerenviering is op 2 november om 19.30 uur in de Rank. 

De jongeren zijn van harte uitgenodigd voor de Jongerenviering. Samen met onze jeugdwerker gaan zij 

ontdekken hoe een viering er uit kan zien. Door middel van eigen inbreng en experimenten verkennen zij 

hoe vieren van betekenis kan zijn voor hun eigen leven. We kijken ernaar uit om samen betekenisvolle 

vieringen te creëren! Vrienden en vriendinnen zijn van harte uitgenodigd om mee te komen. 

 

Sint-Maartenviering 

Dit jaar komt de Sint-Maartenviering voor alle Franeker basisschoolkinderen weer in de Martinikerk. 

Verdere details delen we in de volgende Binding en op de sociale media! 

 

Kerk School Gezinsdienst (KSG) 

Op zondag 12 oktober vieren wij met elkaar een kerk school en gezinsdienst. 

De kinderboekenweek heeft als thema “vol avontuur” & onze dienst heeft dat ook. Als leerkrachten, 

jeugdwerker en predikant zijn we al aan het avontuur van de voorbereidingen begonnen. Wij nemen jullie 

graag mee op avontuur met de verhalen van Daniel en Esther. Van harte uitgenodigd! 

 

Jongerenwerker, 

Aafke Stegeman 

 

Ouderenpastoraat 

 

Kijk verder: Gods Geest verrast 

Het nieuwe kerkelijk seizoen starten we met het thema ‘Kijk, laat je verrassen door het werk van Gods 

Geest’. Soms is het best moeilijk om verrast te worden. Hoe ouder we worden, hoe meer we gewend 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.youtube.com/


raken aan wat vertrouwd is. Maar misschien opent zich op oudere leeftijd juist een nieuwe gevoeligheid 

om ons te laten verrassen: Tijd hebben om te kijken naar het werk van Gods Geest. Ruimte om stil te 

staan. Met diepe aandacht terug kijken én vooruit zien naar wat nog komt. Durven we geloven dat Hij 

blijft verrassen, ook in de latere fase van het leven? We hopen het met elkaar te ontdekken in het nieuwe 

seizoen; de verrassing van de Geest ligt vóór ons!  

 

Ontvang een hartelijke groet van Ilse Douma  

 

 

 

Terzijde 

 

En intussen reizen we de herfst tegemoet. Ook weer fijn, want dat betekent namelijk ook dat we in de 

kerk en samen met jullie als gemeente opnieuw opstarten met mooie tot in de puntjes verzorgde diensten 

en veel activiteiten. Daar horen ook de voorafgaande overleggen bij en ook zeker de vergaderingen van 

de kerkenraad. Al met al, met vereende kracht is de beweging van de Protestantse Gemeente Franeker 

zichtbaar, merkbaar en voelbaar. Prachtig! 

 

Vorig jaar 1 oktober begon ik mijn dienstverband in de gemeente. En nu na een jaar denk ik terug aan de 

overstap welke heel goed is geweest. Want, met veel plezier werk ik mee in de bewegende gemeente. Ik 

houd van reuring…nou, dat is er volop. Twee vraagstukken die niet helemaal naar wens lopen probeer ik 

samen met anderen op te pakken. Het gaat dan om de vacante straten waar geen contactpersoon is en het 

vraagstuk rond mensen die zich aan de zijlijn of buiten de kerk en gemeente begeven. Die vraagstukken 

zijn nog niet helemaal volledig beantwoord, zoals u al wel hebt gemerkt maar, serieuze aandacht krijgt 

het wel.  

 

En dan nog iets anders, nu al, maar met name volgend jaar zal ik vaker voorgaan in de erediensten. Dit 

was een uitgesproken wens en ik vind het zelf ook bijzonder om diensten uit te werken en vervolgens 

voor te gaan. Het brengt mij steeds opnieuw bij teksten waarover ik mezelf verwonder en dat dan ook 

graag deel. Om ‘rechtsgeldig’ volgens de Landelijke Kerk te mogen voorgaan is een preekconsent 

gewenst. Intussen is dat aangevraagd, en dat kan omdat ik aan de voorafgaande ‘eisen’ voldoe en omdat 

ik een aanvullende opleiding op Hydepark in Doorn volg. Na de eerste bijeenkomst op Hydepark ben ik 

zingend teruggereden. Ik houd dat wel vol tot en met april. En, om de aanvraag volledig te maken kan er 

ook een sacramentsbevoegdheid worden aangevraagd. Ik hoef daar niets extra voor te doen. Om dit 

laatste te realiseren is wel de welwillendheid van de kerkenraad noodzakelijk. Enfin, dat voor later. 

 

Overigens vroeg de oudste beppesizzer, hij is elf jaar, zich af of het normaal is dat wanneer je niet jong 

bent, je toch nog naar school gaat. Ik heb hem uitgelegd dat zijn tabblad moet worden geüpdatet en dat de 

opleiding voor mij een update is. Gelukkig, ik gaf een goed antwoord…!  

 

Tenslotte. Laat ik van harte uitspreken dat we elkaar hoe dan ook de komende tijd zullen ontmoeten!  

 

Tine de Vries 

 

 

 

 

 

 

VIERINGEN IN DE HUIZEN: 

 

10 oktober, viering Theresia o.l.v. ds. Roger Wind, 19.00 uur 

Piano: Sep Twerda 

17 oktober, viering Serviceflat Froonacker, o.l.v. ds. Sytze Ypma, 10.00 uur 



Piano: Bauke van der Meer 

17 oktober, viering Heilig Avondmaal Saxenoord o.l.v. ds. Jan Droogendijk, 16.00 uur 

Piano: Alie Geel 

31 oktober, viering Roordastate, o.l.v. ds. Teije T. Osinga, 19.00 uur  

Piano: Theo Smit 

 

Ook gemeenteleden mogen natuurlijk bij deze vieringen aanschuiven. Welkom! 

 

 

 

UIT DE KERKENRAAD  

 

Voorzitter : Rolf Bremmer 

Scriba:        Wina Droogendijk 

                   scriba@pkn-franeker.nl       

 

 

Van de voorzitter 

 

Hoe zit de zondagse kerkdienst in elkaar? Op mijn tocht langs de onderdelen van de kerkdienst zijn we 

aangekomen bij de Schriftlezing. Dat is het hart van de dienst. Naast de ingang van de kerk uit mijn jeugd 

hing een houten bord met daarop in sierlijke letters geschreven: “Dienst des Woords”; daaronder stonden 

de tijden van de zondagse ochtend- en middagdienst. Met dat bordje werd aangegeven waar het om draait 

in de kerkdienst: het Woord. Daarom worden predikanten opgeleid tot dienaar van het Woord. Maar 

gemeenteleden hebben ook een rol in die dienst. Natuurlijk, zij moeten goed luisteren. Daarom is een van 

de gemeenteleden bij toerbeurt de lector (“de voorlezer”) en mag actief meedoen. Aan hem of haar valt de 

eer te beurt om de Bijbel op te nemen van de liturgische tafel en open op de lessenaar te leggen. Want dan 

komt het. 

 

De gemeente heeft het al gezien op het scherm en het wordt ook nog eens hardop aangekondigd welke 

stukken er uit de Bijbel voorgelezen gaan worden. De keuze voor de teksten is niet willekeurig, maar gaat 

volgens een leesrooster. Dat rooster wordt zorgvuldig opgesteld door een commissie die aangesteld is 

door de Generale Synode. Meestal gaat het om drie lezingen: een uit het Oude Testament en uit het 

Nieuwe Testament een lezing uit de apostolische brieven en een uit een van de vier Evangeliën. De 

bedoeling van het rooster is dat er zo breed mogelijk uit de Bijbel voorgelezen wordt. Daarnaast verbindt 

het rooster ook, want het wordt in alle Protestantse Gemeenten gebruikt. De Evangelielezing wordt 

meestal gedaan door de voorganger zelf. Als we een oecumenische dienst hebben samen met de katholiek 

parochie wordt de gemeente gevraagd te gaan staan bij de Evangelielezing. Ik heb een jaar in Engeland 

gewoond en daar, in de Anglicaanse Kerk, stonden ze ook altijd bij de Evangelielezing. Immers, in het 

Evangelie horen we Christus zelf en de blijde boodschap die God voor ons heeft. Uit respect en eerbied 

ga je daarvoor staan. 

 

Na de lezingen verlaat de voorganger de lessenaar en bestijgt de kansel. Daarmee geeft hij aan dat er iets 

speciaals komt, iets dat letterlijk van een hoger niveau is. Nu mag de voorganger het Woord gaan 

bedienen. Bij bedienen denk je al gauw aan een restaurant waar een ober je bedient. Hij dient, als het 

goed is, het eten met zorg op. En na de maaltijd bedank je hem voor zijn bediening. Zo mogen 

voorgangers het Woord in de kerk opdienen. Daar hebben ze een gedegen opleiding voor gevolgd, en 

daarvoor moeten ze elke week in hun keuken (de studeerkamer) aan de slag om de preek voor te bereiden 

en die aan de gemeente te serveren. De ene keer lukt dat soms beter dan de andere keer, maar er wordt 

hard voor gewerkt (als het goed is). Want de gemeente wil gevoed worden. 

 

Graag sluit ik af met een gedicht van Anneke Meiners op de monumentale preekstoel in onze 

Martinikerk. Het geeft treffend aan dat de voorganger de kansel niet te makkelijk moet bestijgen. 

 



  Preekstoel * 

 
 Hier troont het Woord boven het altaar uit, 

 de leeuw met klok in top 

 als overwinnaar uit de strijd der Reformatie. 

 Dit handwerk van Hieronymus, vakkundige prestatie, 

 betreedt men dan in zeven treden. 

 O dienaar Gods, bezin u op uw ijdelheden 

 en leg per stap uw oordeel af (1e tree), 

 uw ego (2e tree), geldingsdrang (3e tree), 

 tevredenheid (4e tree) en beven (5e tree), 

 laat gaandeweg uw streven (6e tree) varen 

 tot op het hoogste plan (7e tree) 

 God zelf zich door uw dienen heen 

 aan ons zal openbaren. 

 

*1622, gemaakt door Hieronymus, meester kistenmaker te Franeker  

 

(Eerdere stukjes over de opbouw van de zondagse eredienst verschenen in de Binding van april, juli en 

september.) 

 

Rolf Bremmer 

 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

 

Voorzitter:       Sebastiaan Douma 

Secretaris :          Janny de Vries-Fokkema 

      e-mail: secretaris.cvk@pkn-franeker.nl 

Penningmeester:  Douwe Wijnalda 

 

 

De zomer is ten einde, de bladeren beginnen te vallen en ’s avonds is het al weer sneller donker. Bijna 

iedereen is weer terug van vakantie en ook het College van Kerkrentmeesters heeft de eerste vergadering 

weer gehad. We zijn alweer druk bezig met de voorbereiding van de Actie Kerkbalans 2026. Opnieuw 

bieden wij u straks de mogelijkheid uw bijdrage digitaal toe te zeggen, echter dit is alleen mogelijk als uw 

e-mailadres bij het kerkelijk bureau bekend is. U kunt uw e-mailadres per mail doorgeven aan 

kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 

Bent u trouwe lezer van blad “Alde Fryske Tjerken” In het laatste nummer van dit blad is per abuis een 

onwaarheid gedebiteerd. Er werd geschreven dat het archief van de voormalige Gereformeerde Kerk in 

Franeker niet op orde was. Deze informatie is niet juist, het betrof niet het archief van de Gereformeerde 

Kerk maar het archief van de Classis Franeker. Dat archief was niet op orde en is door vrijwilligers van 

de Classis Fryslân, na een aantal maanden hard werken in De Rank, op orde gebracht. We hebben van de 

redactie excuus gekregen en in de vorige editie stond een rectificatie.  

U kent het wel, Actie Kerkbalans, Kerstcollecte, Pasen, Solidariteitskas etc. etc. Er wordt regelmatig een 

beroep gedaan op uw barmhartigheid. Dit wordt gedaan met hulp van de vele vrijwilligers binnen onze 

gemeente.  

Nu komt steeds vaker de vraag of in de toekomst de huidige werkwijze kan blijven bestaan, of dat we 

alternatieven voor de Actie Kerkbalans en de andere, jaarlijks terugkerende, geldwervingsacties moeten 

onderzoeken. Een nieuwe vorm van geldwerving zou kunnen zijn het introduceren van een 

abonnementsvorm. Het idee van een abonnementsvorm is niet nieuw en wordt in een aantal kerken, met 

succes, toegepast. Besloten is dit idee verder uit te werken. Mocht u tips hebben dan hoor ik dat graag. 

 

mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl


De bladeren vallen, de oogst is voltooid, 

Gods hand bewaart wat Hij ons toebedeeld. 

Zoals de herfst het oude doet wijken, 

zal Zijn belofte nieuw leven doen blijken. 

Namens College van Kerkrentmeesters, 

Sebastiaan Douma 

 

   

 

INCASSOKALENDER 

 

FONDS:  INCASSODATUM:  

   

Zending    27 oktober 

Actie Kerkbalans   27 oktober 

 

 

 

COLLECTEN EN GIFTEN 

 

Viering Saxenoord 19 september voor de Wilde Ganzen:  € 137,95 

22 augustus diaconie      € 290,28 

22 augustus kerk       € 296,84 

31 augustus diaconie KIA studentenpastoraat   € 381,50 

31 augustus kerk       € 376,65 

7 september diaconie      € 292,77 

7 september kerk       € 306,86 

14 september  diaconie      € 233,10 

14 september kerk       € 244,25    

   

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en 

12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 bonnen. 

Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen. 

 

Voor alle ontvangen giften via de bank en via de QR-codes en via de ponkjes in de kerk, héél hartelijk 

dank!  

 

QR code voor de collectes Protestantse Gemeente Franeker: 

 

 
 

 

DIACONIE 

 

Voorzitter: Wessel Veenstra  

Secretaris:  Djoke de Boer-Boutsma 

  

  

OOGSTDIENST 2025 



 

Zondag 9 november willen wij weer met elkaar oogstdienst vieren. Onze dankbaarheid voor de oogst 

willen wij tot uitdrukking brengen door bij onze zieken, ouderen en gemeenteleden welke het laatste 

halfjaar een dierbare verloren hebben, een fruitbakje te bezorgen.                                                                                 

Na de kerkdienst brengen we de bakjes als gemeente op de aangegeven adressen. Velen rekenen altijd 

weer op uw komst. 

 

Zaterdag 8 november kunt u, tussen 10.00 en 12.00 uur, het fruit naar de kerk brengen. Graag via de 

achter ingang van de Martinikerk. Eventuele giften voor de aankoop van fruit zijn uiteraard ook van harte 

welkom. 

 

’s Middags worden de fruitbakjes door een tiental vrijwilligers klaar gemaakt.  

In de namiddag neemt de diaconie met een aantal vrijwilligers de bezorging in de tehuizen op zich. 

De resterende bakjes staan zondagmorgen keurig uitgestald, met naam en adres, op lange tafels achter in 

de kerk. Dit geeft altijd weer een feestelijk gezicht.                                                                                                                       

 

Een kleine moeite waar u veel dankbaarheid voor terug krijgt. 

 

We hopen weer veel fruit ( of giften ) te mogen ontvangen. Giften kunt u ook overmaken op 

rekeningnummer NL37 RABO 0320 4020 29 t.n.v Prot. Gem. Frankeker onder vermelding van 

Ziekendienst 

 

Zo laten we zien dat we samen gemeente zijn! 

 

Mocht u zich echter als “oudere” ( 80 + ) nog zo jong voelen en liever nog geen fruitbakje wilt 

ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de ziekendienst. 

 

Voor vragen kunt u altijd terecht bij; 

Lotty de Beer,             

Aukje van Nimwegen 

Nellie Ferwerda            

Toni van der Schaar      

 

 

Na een mooie zomer beginnen ook voor de Diaconie de bijeenkomsten weer en gaan 

we voor het nieuwe seizoen weer door met diverse activiteiten. 

 

Oriënteren: diaconie, past het bij me of niet? 

We staan als Diaconie in onze gemeente voor mooie taken en hebben een ronduit plezierig team, waar 

een mooi evenwicht is tussen het nuttige en het aangename. Dus heb jij belangstelling, kom gewoon eens 

meebeleven zonder dat je wat hoeft te doen.  

 

Eindejaarsmaaltijd 

 

Ook dit jaar gaat er in de Martinikerk weer een `Eindejaarsmaaltijd` georganiseerd worden. Net zoals 

vorige jaren, doen we dit samen met andere geloofsgemeenschappen in Franeker. Het voortouw is alweer 

genomen door onze `werker in de wijngaard ` Willem Koopmans. De maaltijd is al jaren een groeiend 

evenement en zal dit jaar worden gehouden op 29 december 2025. 

 

Oogstdienst 

 

Willem Koopmans is ook dit jaar weer bereid om met de vaste groep vrijwilligers de oogstdienst voor te 

bereiden en te verzorgen. Een mooie traditie voortgezet: bezorgen van fruitbakjes in de gemeente. 

 



Opvang Vluchtelingen 

 

Op dit moment vangen we als Protestantse Gemeente Franeker nog één gezin op, gevlucht uit Libië. Om 

hen heen staat een mooi team van vrijwilligers uit onze kerkelijke gemeente, maar ook van daarbuiten. Ze 

zijn al drie jaar trouw de begeleiders van dit gezin. Hulde voor het team. We zijn voor het jonge gezin 

met een tweeling, jongens van 8 jaar, druk in de strijd om toch een verblijfsvergunning te realiseren. Tot 

nog toe werd deze afgewezen. Het ziet er niet goed uit. Op 16 oktober 2025 gaan we met hen naar de 

Rechtbank in Utrecht en dat is bijna de laatste strohalm. Indien we daar geen resultaat hebben, kunnen we 

alleen nog maar naar de Raad van State.  Uit medisch onderzoek en schooltesten bij de jongens, blijken 

moeder en kinderen zwaar getraumatiseerd en daarvoor zijn al behandelingen gestart. We hopen en 

bidden, dat ze hier in Nederland de behandeling kunnen blijven doen en hier mogen blijven.  

 

Eerder vingen we ook een Russisch gezin op. Eigenlijk geen vluchtelingen, maar arbeidsmigranten. Een 

jong gezin met één kind, dat kampt met ernstige ziekte en voor altijd autisme. De vader had geen werk 

meer. Dan moet je terug naar Rusland. Dilemma: immers dan moet je in het leger en strijden tegen 

Oekraïne. Ze kwamen vorige jaar rond Kerst op straat te staan. We hebben voor dit gezin mooi 

samengewerkt met het Gebiedsteam van de gemeente Waadhoeke. De vader van het gezin heeft weer 

werk en ze klauteren bij de wal op.  Groot compliment ook voor mevrouw Trijntje Dillingh die zich als 

oprechte christen en naaste, geweldig heeft bekommerd (en nog bekommerd) over dit gezin.  

 

Of we ook in de toekomst van de Gemeente Waadhoeke vakantiehuisjes mogen blijven huren op 

`Bloemketerp` is nog een beetje onzeker. Ook gaan we evalueren hoe was als Protestantse Gemeente 

Franeker functioneren in dit project en of we daarmee als kerkelijke gemeente verder willen gaan. Is er 

draagvlak voor. Reageer graag hoe je erover denkt. 

Behalve de tijd en geweldige inzet van vrijwilligers, heeft de opvang van gezinnen ons als Protestantse 

Gemeente Franeker niets gekost. De kosten worden gedeclareerd bij het COA (Centraal Orgaan opvang 

Asielzoekers), sterker nog, we mogen meer geld houden dan we nodig zijn. 

 

Ik schreef eerder in de Binding wat we met het geld uit dit fonds doen. We steunen 

ontwikkelingsprojecten in de wereld en ook plaatselijke doelen. 

Rond Pasen was er een uitzending van de EO `Pasen onder Vuur` en ging Islam Rishi, een Syrische 

vluchteling die al 12 jaar in Nederland is en in Franeker woont (hij heeft een catering bedrijf opgezet) 

terug naar Syrië om zich te oriënteren om na de val van het Assad-regime terug te gaan met zijn gezin. In 

deze uitzending zag je ook de indrukwekkende Pater Abuna Louay. Deze RK priester bleef in Syrië 

tijdens de oorlog en gebruikte, net zoals een kat, naar eigen zeggen 7- van 9 levens en hield daar stand als 

christen en betekende veel voor de mensen in zijn gemeenschap. Uit het fonds Vluchtelingen doneren we 

1000 euro om hem te helpen, is de beslissing van de Kleine Kerkenraad. 

 

Ook steunen we met 1000 euro een initiatief van Jan Kampen, zoon van Lieuwe en Tineke Kampen. Hij 

maakte deel uit van een koor in zijn woonplaats en wilde graag het Weihnachts Oratorium van Joh.Seb. 

Bach in `zijn` Martinikerk in Franeker ten gehore brengen. Voorwaar een uitdaging, immers behalve een 

koor is er een orkest nodig en ook professionele solisten. Zeer kostbaar. Voor de uitvoering op 14 

december 2025 in Franeker was er nog een tekort van 5000 euro. We helpen Jan Kampen ook om meer 

fondsen en goede gevers te vinden om het te realiseren. Aan dit concert en twee uitvoeringen in andere 

plaatsen werkt ook onze Jochem Schuurman mee. Meer informatie over dit concert volgt hierover in De 

Binding van november. 

 

Gift en financiën Diaconie 

 

Begin zomer mochten we als Diaconie een gift ontvangen van 500 euro. Daarvoor zijn we de goede 

geefster erg dankbaar en hebben dat ook overgebracht. We gaan daar goede dingen mee doen voor 

mensen die het nodig hebben. Dat kan lokaal, dus in onze gemeente zijn en het kunnen ook internationale 

projecten zijn.  Voor de Diaconie is elke gift belangrijk, hoog of laag. Weinig geld bezitten en toch een 

euro geven is net zo groots als grotere bedragen geven uit meer bezit. In alle gevallen zeer gewaardeerd! 



 

Op 21 september 2025 ontving de Diaconie ook een gift van 250 euro voor het project Kenia `Blessed 

Generation`. ZWO gaat daar in deze Binding ook over vertellen. 20 enthousiaste gemeenteleden en 

aanhang die in oktober naar Kenia gaan met jeugd om een project uit te voeren in een kinderhuis, opgezet 

door `Blessed Generation` van Ria Fennema en Fester Medendorp. Een prachtig project waar deze groep 

uit onze gemeente ook naartoe gaat en de handen uit de mouwen gaat steken. Lees maar even onder 

ZWO.  

 

Door de administrateur en penningmeester van de Diaconie is weer een begroting voor het volgende jaar 

opgesteld en werden ook weer de financiën goedgekeurd van het afgelopen jaar. Ik vertelde ook al op 

gemeenteavonden, dat we niet teveel geld in kas willen hebben, maar er goed werk mee willen doen, 

zowel lokaal als internationaal. We willen graag dat alle bijdragen goed renderen en natuurlijk dragen we 

sterk bij aan de projecten van Kerk in Actie (KIA). Giften blijven meer dan welkom. We kunnen als 

Diaconie en gemeente echt een verschil maken voor heel veel mensen om ons heen en in de wereld.  

Dank aan Jan Oosterhaven en Wigger Heerma voor hun geweldige werk! 

 

Week van de deelstations` 

 

In de maand mei, vond er `de week van de deelstations` plaats met o.a. een collecte op 25 mei 2025 in 

alle kerkgemeenschappen in gemeente Waadhoeke, die aangesloten zijn bij het Interkerkelijk Diaconaal 

Overleg in Waadhoeke. Allerlei activiteiten werden in die week georganiseerd. In onze gemeente 

Waadhoeke en ook al in Harlingen zijn er in totaal 18 deelstations. Verdeelkasten staan in diverse 

plaatsen waaruit mensen levensmiddelen e.d. gratis mogen halen en ook waarin mensen levensmiddelen 

kunnen neerzetten. Het voorziet in een grote behoefte. Zoals je ook ziet bij voedselbank `de Helpende 

Hand` is er meer armoede onder ons dan je denkt. Uit schaamtegevoel hoor je daar vaak weinig van. De 

actieweek bracht voorlopig al 11000 euro op en was mede dankzij onze kerkelijke gemeente een groot 

succes. Ook uit het fonds Vluchtelingen droegen we 1000 euro bij en dus nog die gulle collecte op 25 mei 

2025.  

 

Stichtingen 

 

In mooie samenspraak met de Stichting Diaconaal Beheer (Botniastins e.d.) en haar nieuwe voorzitter 

Onno de Vegt zijn we in goed gesprek over de toekomst. Dat geldt ook voor het Tamminga Sangersfonds. 

Hoe gaan we verder met deze mooie Stichtingen en hun bezit. Onlangs consulteerden ondergetekende 

namens de Diaconie, samen met de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters Sebastiaan Douma, 

notaris mr. J.W. Kram. Zoals gezegd, voor beide stichtingen denken over de toekomst en wellicht 

actualiseren van statuten en reglementen? We gaan het zien. Om met Pieter Oosterhof te spreken: `We 

staan op de schouders van de generaties voor ons` en willen eer doen aan de mensen die ooit hun bezit 

aan ons als gemeente toevertrouwden en tegelijkertijd: tijden veranderen. Hoe pak je dat aan. Hoe behoud 

je voor de toekomst.  Ik blijf de gemeente daarover bijpraten en op de hoogte houden.  

 

Ondersteuning van mensen in Franeker 

 

Behalve internationale projecten, blijven we ook mensen ondersteunen in Franeker. Daarbij is het niet 

noodzaak dat je lid bent van onze kerkelijke gemeente. Om privacy-redenen gaan we niet over 

individuele hulpverleningen spreken, maar weet dat ze gebeuren. Ziet u, zie jij ook om je heen mensen 

die hulp nodig hebben, die in moeilijkheden zitten (b.v. financieel), neem gerust contact op. Jullie zijn 

onze `ogen en oren`. 

 

Wessel Veenstra 

voorzitter Diaconie PG Franeker 

 

 

Meet and Eat in samenwerking met het COA  



  

Stichting Present Noordwest-Friesland organiseert een bijzondere Meet & Eat, waarbij huishoudens 

kennis kunnen maken met bewoners van de boot die in Harlingen ligt. Deze ontmoeting is onder het 

genot van een maaltijd.   

Bewoners uit gemeente Waadhoeke en gemeente Harlingen kunnen zich bij ons opgeven om iemand uit 

te nodigen om bij hen te komen eten met misschien een leuke activiteit. 

Dit kan via: Meet and Eat - Samen eten met bewoners van de AZC boot 

  

Present hoopt hiermee de bewoners van de boot een welkom gevoel in Nederland te geven. Dit zorgt ook 

voor een mooie ontmoeting met uitwisseling van verschillende culturen.   

Deelnemers kunnen het verschil maken met een simpele maaltijd!   

Waarom uw hulp belangrijk is: 

Kerken spelen een centrale rol in het verbinden van mensen en het bieden van hoop. Met uw steun 

kunnen we samen meer mensen bereiken en daadwerkelijk verschil maken. 

  

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via: meetandeat@presentnwf.nl    

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en overweging! 

  

  

 

 

 

ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST  

 

Voor ziekmeldingen en ziekenbrief, de ziekendienst contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, 

informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief. 

 

Lotty de Beer, Nellie Ferwerda, Aukje van Nimwegen, Toni van der Schaar 

 

 

 

MUTATIES: verhuizing, geboorte, overlijden doorgeven aan: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 

KC Franeker 

’s morgens tussen 8.00 – 12.00 uur via tel.nr. 0517-393200 of via e-mail: 

kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 

  

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan even door aan het kerkelijk 

bureau. Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij 

ons niet bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau. 

 

 

 

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN 

 

Doe mee met de Startzondag-speurtocht door Franeker! 

 

Op startzondag 5 oktober is de Martinikerk na afloop van de kerkdienst het startpunt voor een 

speurtocht door Franeker.  Er kan gezocht worden naar plekken waar kerkelijke gebouwen staan of 

hebben gestaan. Door te zoeken naar antwoorden bij de opdrachten ontdek je leuke weetjes over de stad. 

Kinderen die meedoen krijgen na afloop een prijsje in de Martinikerk.  

https://stichtingpresent.nl/noordwestfriesland/meet-and-eat-2/
mailto:meetandeat@presentnwf.nl
mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl


Het is een activiteit voor groot en klein.  

 

Namens de groep Plussers, 

Hieke Joustra 

 

Allemaal aan de BAK! 

 

Na afloop van de kerkdienst op startzondag 5 oktober is er weer een sponsoractie voor Blessed 

Generation. De deelnemers van de reisgroep Kenia staan klaar om taart, cake en cupcakes te verkopen. 

Deze keer doen we graag een beroep op alle thuisbakkers om ons te helpen. Dus: allemaal aan de 

BAK! Geef a.u.b. aan mij door of je meebakt. Lever op zondag 5 oktober een zelfgemaakte taart, cake of 

cupcakes aan zodat wij na afloop van de dienst stukjes taart, plakjes cake en de cupcakes kunnen 

verkopen. De opbrengst gaat in z'n geheel naar Blessed Generation. 

 

 
 

Asante sana (dank u wel), 

Carla van der Kooi 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Christen-zijn in deze tijd  
 

Geloof jij nog? Ga jij nog naar de kerk? Kunnen we ons geloof nog delen met anderen, met kinderen, met familie en 

vrienden? Hoe zijn wij christen in een steeds ‘ongeloviger’ samenleving? Op welke manier geven we vorm aan ons 

christen-zijn in het leven? Deze vragen raken ons. 

 

Na een inleiding van ds. Hinne Wagenaar gaan we over dit actuele thema met elkaar in gesprek.  

 

Datum:  14 oktober 

Tijd:  19.30-21.30 



Plaats:  De Rank 

Leiding:  ds. Hinne Wagenaar en ds. Sytze Ypma  

 

 

 

‘Heilige Strijd',  geschreven door Prof. dr. Beatrice de Graaf 

 

Dit boek gaan we lezen als lees- gespreksgroep. Het onderwerp dat zij beschrijft raakt ons, vaker komen 

immers de vragen en beelden voorbij waarbij het kwaad en de agressie hoogtij lijken te vieren. Als 

christenen en gemeenteleden gaan we het gesprek aan, hoe kunnen we het kwaad en de agressie duiden? 

Wat is veiligheid? Zijn wij het eens met de uitkomst van De Graaf?  

Overigens schreef zij dit boek i.o.v. de PKN. 

 

In dit helder geschreven essay zoekt Beatrice de Graaf naar een theologische visie op geweld, het kwaad 

en onze veiligheid. Aan de hand van Augustinus' theologie over de mens, diens gebrokenheid en Gods 

genade, biedt dit essay een cruciale aanvulling op het hedendaags debat over veiligheid. Veiligheid zal in 

deze wereld nooit volledig zijn, maar we mogen weten dat het kwaad is overwonnen. Vanuit haar geloof 

hierin mag de kerk het kwaad bestrijden. Over deze heilige strijd gaat dit boek.  

 

Plaats:  De Rank 

Tijd:   altijd op donderdagochtend t.w. 16 oktober, 20 november, 22 januari, 19 februari, en 19   

maart  

Aanvang:  10.00 uur 

Opgeven:  bij Roaske Doevendans  

Gespreksleider: Tine de Vries 

 

 

 

NABESPREKEN VAN DE PREEK    krijgt een vervolg 

 

Op de laatste zondag van de maanden maart, april en mei organiseerden wij de 

activiteit: “Nabespreken van een preek.” Er ontstonden fijne gesprekken en op basis van 

de positieve reacties willen we deze activiteit graag een vervolg geven! En natuurlijk is het 

voor ons een opsteker dat er telkens weer voldoende deelnemers waren en die willen wij 

bedanken voor hun bijdrage aan de nabespreking. Er zal weer een (s)preektafel worden 

klaargezet. We kiezen ervoor om niet IN het koor te zitten, maar ERNAAST. Komt u de 

kerk binnen, dan is dat aan de rechterkant. Met behulp van verschillende gespreksleiders 

hopen we weer op een aantal fijne gesprekken. Wat fijn dat jullie zo enthousiast zijn om 

deze taak in te vullen! Bovendien kan ook de predikant worden  

uitgenodigd om een bijdrage aan de discussie te leveren. Vanzelfsprekend wordt het kopje 

koffie niet vergeten! En goed om te weten: u schuift gewoon aan en hoeft zich niet vooraf 

op te geven. Uitgangspunt blijft het op een ongedwongen wijze met elkaar van gedachten 

te wisselen over de dienst die je samen hebt beleefd. 

Het nabespreken van de preek zullen we plaats laten vinden op zondag 26 oktober en op 

zondag 30 november. De data voor 2026 zullen in De Binding worden aangekondigd, 

maar we proberen zoveel mogelijk vast te houden aan de  

laatste zondag van de maand. 

                                                                                    Jellie Banga / Hiele Walinga 

 

 



Tweeluik ‘Zorg rondom sterven’ 

 

Dit jaar organiseren we twee avonden rondom het thema sterven. Er gebeurt heel veel rondom een overlijden. Het raakt 

ons mensen tot in het diepst van ons wezen.  

Beide avonden zijn een aanvulling op elkaar, maar ook heel goed afzonderlijk te bezoeken. 

 

Zorg rondom sterven (deel 1) 

Dit tweeluik opent met een avond over alles wat er rond een begrafenis of crematie op nabestaanden van de overledene 

afkomt.  

Voor deze avond hebben we Wilfred Manning uitgenodigd. Hij neemt ons mee in zijn werk als uitvaartverzorger. 

 

Datum:   Dinsdag 28 oktober 

Plaats:   De Rank 

Tijd:   19.30 – 21.30 uur 

Gastspreker:  Wilfred Manning 

Leiding:  Ilse Douma, Tine de Vries, Aafke Stegeman en ds. Sytze Ypma 

 

 

Allerzielen voor iedereen 
 

 
 

Op zondag 2 november is het Allerzielen en net als vorig jaar stellen wij ook deze zondagmiddag de Martinikerk open 

voor mensen uit onze stad, omgeving en gemeente om een kaarsje aan te steken.  

 

Er zal ook een korte viering zijn. Wij nodigen alle mensen uit Franeker en omstreken van harte uit om voor hun dierbare 

gestorvene in de Martinikerk een kaarsje aan te steken. De kerk is open van 13.30 - 16.00 uur. Vanaf 16.00 - 16.45 uur is 

er een korte bijeenkomst met liederen en gedichten en delen we het licht.  

 

Datum:  Zondag 2 november 

Plaats:   Martinikerk 

Tijd:  13.30 uur – 16.00 uur kerk geopend 

 Viering:  16.00 – 16.45 uur 

Leiding:  Werkgroep “Allerzielen”  

  

  

  

  

  

  

Alomvattend is Hij 

die het leven omvat 

Alomvattend het beeld 

van de voet van de doopvont 

rustend op het beeld 

van de grafsteen 

Verbinding in liefde, tekenend 



voor het leven 

Verbonden door 

Hij die de Alpha en Omega 

was, is en zal zijn. 

 

 

Tine de Vries 

 

 
 

Bach – Luther reis (6-daagse busreis) 
 

Deze reis naar het Duitse Saksen-Anhalt en Thüringen brengt u naar plaatsen waar belangrijke 

gebeurtenissen in het leven van Bach en Luther zich hebben afgespeeld. Zo gaat u naar de stad Leipzig, 

naar Eisenach (de geboorteplaats van J.S. Bach) en ziet u de Wartburg, waar Luther het Nieuwe 

Testament vertaalde. Natuurlijk ontbreekt het mooie Wittenberg niet. We sluiten de reis af met een 

bezoek aan Köthen. 

 
  

Info avond Donderdag 6 november 

Plaats: De Rank 

Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur 

Leiding:   Ds. S. Ypma en Jochem Schuurman 

 

 

 

 
Gemeenteavond  

woensdag 12 november 2025 

19.30 uur in De Rank 

 

Op woensdag 14 mei 2025 hebben we een gemeenteavond gehad. Ds. Jan-Jaap Stegeman uit Leeuwarden 

heeft ons toen boeiend verhaald over het plan Stadsklooster in Leeuwarden. Op de gemeenteavond van 

woensdag 12 november a.s. zal ds. Teunard van der Linden uit Harlingen onze spreker zijn. Hij gaat ons 

vertellen over hoe ze in Harlingen Kerk en Stad met elkaar verbinden. De precieze agenda van deze 

avond zal in De Binding van november verschijnen. 

 

Wina Droogendijk, scriba 

 
 

 

 



 

ZWO 

 

Voorzitter:            Jeanet Veenstra 

Penningmeester:  Pieter Walinga 

 

Bankrekeningnummer:  NL07 RABO 0313 2032 29 

 

Reisgroep Kenia 

Op 16 oktober 's ochtends om 8.30 uur staat er een bus van Kooistra Reizen klaar bij Bloemketerp. Dan 

vertrekt namelijk de reisgroep Kenia naar Schiphol. Het voelt een beetje als een schoolreisje, maar het is 

dan ook een schoolreis. We bezoeken in Kenia twee scholen van Blessed Generation. 

 

High School 

We gaan in Riuru, net buiten Nairobi, op bezoek bij de Blessed Generation High School. Meer dan 125 

jongeren uit kansarme situaties wonen en leren hier op één terrein. Ze krijgen onderwijs, drie maaltijden 

per dag, een bed, en vooral: sociaal-emotionele begeleiding. Dit alles in een veilige omgeving, waar 

maatschappelijk werkers van Blessed Generation dagelijks aanwezig zijn. 

 

Lagere School 

Na een korte safari bij Lake Naivasha reizen we naar Nyamira. Blessed Generation heeft in Nyamira in 

2013 een lagere school gebouwd en geschonken aan de gemeenschap. In samenwerking met de overheid 

wordt gezorgd dat de school toegankelijk blijft. Blessed Generation betaalt het merendeel van de leraren 

en bekostigt boeken, materialen en onderhoud. Ouders uit de buurt betalen samen met Blessed Generation 

Nederland  mee aan het lunchprogramma, zodat elk kind dagelijks een warme maaltijd krijgt. 

 

Kleur voor Kenia 

Onze reisgroep Kenia bestaat uit 20 personen. In Nyamira wordt door ons een nieuw klaslokaal ingericht. 

Voor de 100 stoelen en tafels hebben we het afgelopen jaar geld ingezameld. De materialen liggen klaar 

als we aankomen, we gaan samen met de ouders uit de buurt de stoelen en tafels in elkaar lassen en 

timmeren. Om het schoollokaal feestelijk aan te kleden willen we graag kleurplaten meenemen die hier in 

Franeker door jou/u zijn ingekleurd. In de ‘kast naast de kussentjes’ in de Martinikerk liggen kleurplaten. 

Haal op zondag of tijdens openingstijden van de Martinikerk een kleurplaat op en lever deze tijdens de 

startzondag in bij de reisgroep Kenia. Wij zorgen dan dat ze meegaan in onze koffers. 

 

Safari 

Voordat we terugreizen naar Nederland, gaan we nog een paar dagen op safari. We hopen natuurlijk 

zebra’s, buffels, leeuwen, giraffes en heel veel andere dieren te spotten. Op maandag 27 oktober komen 

we ’s ochtends om 7.00 uur aan op Schiphol. De bus van Kooistra staat daar weer klaar om de reisgroep 

Kenia terug te brengen naar Bloemketerp in Franeker. 

 

 

 

 

OUD PAPIER 

In het weekend van 3 & 4 oktober en in het weekend van 7 & 8 november staat de oud papiercontainer 

op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn). 



Het oud papier graag zaterdags voor 12.00 uur bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur 

opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.  

 

Opbrengst oud papier augustus € 52,20. 

 

 

 

 

 

Contactpersonen 

 

Intussen zijn er veel vacante straten opgevuld door een contactpersoon. We zijn daar erg blij mee. 

Toch bestaan er nog openingen die ingevuld kunnen worden. 

Heb je belangstelling dan kun je contact opnemen met Tine de Vries of met het kerkelijk bureau. We 

proberen steeds om de opdrachten behapbaar te maken en natuurlijk heb je ook zelf inspraak in de 

hoeveelheid van de adressen. 

 

Tine de Vries en Yteke Waltje 

  0517  393200 

 

Wat hebben we een geweldige preekvoorziener! 

 

Onlangs was te lezen in de media hoe onderbelicht de `preekvoorziener `is in heel veel kerkelijke 

gemeenten.  De mensen die zorgen, dat er voor elke eredienst een voorganger is. Die een jaarplanning 

maken.  Een steeds moeilijkere opdracht bij een oplopend tekort van predikanten en andere voorgangers. 

 

Ook onze `preekvoorziener` Sep Twerda doet zijn werk in stilte en bijna niemand weet van zijn 

werkzaamheden, maar verdikkeme, hij regelt al zo`n kwart eeuw, dat de jaarroosters voor voorgangers in 

onze gemeente worden gevuld. Bellen, organiseren, regelen, roosteren. Ooit in overleg met ds. Ferry 

Buitink door Sep Twerda overgenomen, zo`n 25 jaar geleden en nog steeds op een geweldige manier 

uitgevoerd door Sep. 

 

Als Protestantse Gemeente Franeker willen we Sep Twerda met dit bericht als één van onze vrijwilligers 

in het licht zetten. Namens de gemeente zijn Wessel en Loes op bezoek gegaan bij Sep en hebben hem 

een mooie bos bloemen overhandigd met onze grote dank. Het bleek net op tijd, want ze stonden op het 

punt een weekje te vertrekken naar de Veluwe. Sep gaf aan er nog steeds veel plezier in te hebben. Het 

bos bloemen ging mee naar de Veluwe.  

 

 

 

 

ALLERLEI 

 

 

  Nieuws 

 

In juni hadden wij een grote gift ontvangen en dit zou worden besteed aan een kastenwand op Noah’s 

Ark. Dit is inmiddels gerealiseerd. Een plaatselijke timmerman had dit voor de school gemaakt. Toen ze  

hem een om een factuur vroegen gaf hij aan dat dit graag wilde sponsoren! 

Het geld is nu gebruikt voor aanschaf van bakken voor in de kast waarin speelgoed en educatief materiaal 

(ook aangeschaft van deze gift) overzichtelijk in opgeruimd kan worden. Dit maakt het voor leerkrachten 

gemakkelijk om de juiste materialen voor hun groep te pakken. 

De reünie van Saskia haar klas van de kleuteropleiding op 20 september heeft €112,50 opgebracht. 



Wij mochten bij een echtpaar oud ijzer ophalen . Naast het oud ijzer kregen we ook nog een gift van € 20, 

waarvoor onze hartelijke dank! Verder mocht ik bij drie adressen in Achlum oud ijzer ophalen. We 

kregen 2 elektrische fietsen aangeboden en deze zijn al weer verkocht. Via de kerk werd een gift van € 50 

ontvangen waarvoor onze hartelijke dank. 

De opbrengst in september van oud ijzer en verkoop is  € 438 

 

Met vriendelijke groeten Sieds en Saskia de Jong 

saskiaensieds@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen op Noah’s ark 

 

 

 
 

Sjonge yn Burgum 

 
BURGUM - Op snein 26 oktober is der in sjongmiddei yn de Krústsjerke fan Burgum. De organisaasje is 

yn hannen fan de YKFE, de Yntertsjerklike Kommisje foar it Frysk yn de Earetsjinst. Der wurde lieten 

songen út it Fryske lieteboek Sjonge en bidde thús en yn tsjerke. Meiwurking is der fan it Burgumer 

manljuskoar IBM û.l.f. Caroline van der Laan. De oargelbegelieding is yn hannen fan Geart van der 

Heide en Bob Pruiksma. Fan 15.00 oere ôf binne de tsjerkedoarren iepen en it programma begjint om 

15.30 oere. Om likernôch 17.00 oere sil it ôfrûn wêze. Der wurdt soarge foar in boekje wêr ’t de te 

sjongen lieten yn steane en de tagong is fergees. Wol is der in kollekte by de útgong. Elts dy’t graach 

sjonge mei is fan herte wolkom. 

 

Geart van der Heide, 

Skriuwer fan de YFKE (Yntertsjerklike kommisje foar it Frysk yn de Earetsjinst) 

 

 

VROUWENGROEP “DE SCHAKEL” 

 

Bijeenkomst in De Rank op dinsdag 14 oktober 09.45 uur. 

Hoe vaak horen we niet een ambulance in de verte en hopen dat deze niet voor 
ons bestemd is. Wat er gebeurt binnen in deze ambulance vertelt Thea Hoekstra-
Swart. 
 

Hartelijke groet namens  “De Schakel”,  

mailto:saskiaensieds@gmail.com


Ymkje Santema-Hogendorp 
 

 

 

 
 

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk 

 

Bijeenkomst op maandag 27 oktober om 14.00 uur in De Rank. 

De heer Arjo Hillebrand van Historisch Centrum Franeker komt vertellen over…. 

 
 

 

 
 

Donderdag 23 oktober 2025, 14.30 uur in “De Rank”   

 

Titia Rietdijk, wijkverpleegkundige, komt ons vertellen over haar werk bij 

“Het Friese Land” De kans dat we daarmee te maken krijgen, zou zomaar kunnen. 

 

Bote Algra 

ANBO/PCOB 

 

 

AGENDA 

 

vrijdag en zaterdag 3 & 4 oktober 

oud papier 

 

zondag 5 oktober 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. P. Luhof, Sneek  

 

zondag 12 oktober 

Omroep Zilt 9.30 uur: dhr. P. Kitsz, Harlingen 

 

30-jarig jubileum Glorieklanken: 10.30 – 13.00 uur 

Locatie: Omroep Zilt, Oostelijke industrieweg 8 te Franeker 
Van harte welkom, de koffie staat klaar! 

 

 



dinsdag 14 oktober 

De Schakel, De Rank, 09.45 uur 

 

dinsdag 14 oktober 

Christen-zijn in deze tijd 

De Rank, 19.30 uur – 21.30 uur  

o.l.v. ds. Hinne Wagenaar en ds. Sytze Ypma 

 

woensdag 15 oktober 

vergadering Kleine Kerkenraad 

 

donderdag 16 oktober 

1ste keer boekbespreking, zie elders in deze Binding 

De Rank, 10.00 uur  

o.l.v. Tine de Vries 

 

zondag 19 oktober 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. J. Zeldenrust, Mantgum 

 

donderdag 23 oktober 

ANBO/PCOB, De Rank, 14.30 uur  

 

zondag 26 oktober 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. P. Speelman, Folsgeare 

 

maandag 27 oktober 

Vrouwengroep Samen Sterk, De Rank, 14.00 uur 

 

dinsdag 28 oktober 

“Zorg rondom sterven”, zie elders in deze Binding 

De Rank 19.30 – 21.30 uur 

o.l.v. ds. Sytze Ypma, Tine de Vries, Aafke Stegeman, Ilse Douma 

 

vrijdag 31 oktober 

start Tieners in Gesprek, klas 1,2 en 3 van het voortgezet onderwijs 

De Rank,19.30 uur 

o.l.v. Aafke Stegeman en Marije Miedema 

 

zondag 2 november 

Allerzielen, kerkopenstelling Martinikerk 

om een kaarsje aan te steken 

13.30 uur – 16.00 uur, daarna een korte viering. 

Zie uitgelicht elders in deze Binding   

 

zondag 2 november 

Jongerenviering in De Rank om 19.30 uur 

o.l.v. Aafke Stegeman 

 

zondag 2 november 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. T.T. Osinga 

 

vrijdag en zaterdag 7 & 8 november 

oud papier 

 



woensdag 12 november 

Gemeenteavond, De Rank, 19.30 uur 


