Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest. (Jaarthema)

Zondag 5 oktober 2025, Startzondag
Koffiedrinken 09.15 uur
Martinikerk 10.00 uur

Voorgangers: ds. Sytze Ypma, Tine de Vries, Aafke Stegeman, Ilse Douma
Ouderling van Dienst: Roel Rijpkema

Diaken: Annet Walinga, Carla van der Kooi

Organist: Jochem Schuurman

1¢ Rondgangscollecte: kerk

2¢ Rondgangscollecte: diaconie

Kindernevendienst/Oppas: Keimpe Pols, Henriétte Jorritsma
Kosters: Appie Reitsma, Sikke Dijkstra, Arjen de Boer
Beeldpresentatie: Sybe Swart

Geluid en camera: Jan Roorda en Bram Boekema

Klokluider: Hayo Bartlema

Koffieschenken: Leny Verheul en Klaas Tijtsma, Djoke Travaille

Orgelspel
Welkom
Aanvangslied Lied: Welkom zijn in Gods geheimen, 1,2 en 4
(Sytze de Vries, het liefste lied van overzee, nr. 57 blauw)
Welkom zijn in Gods geheimen, Als wij dorsten om te weten,
in de schaduw van zijn woord, sla ons een ontmoetingsbron,
brengt ons samen als de zijnen, waar wij zingend mogen putten
doet ons leven, drijft ons voort. uit wat Gij met ons begon.
Wie zijn voorgegaan in hope Gij bezaait met zonnestralen
hebben hier dit huis gesticht, wat door ons is aangeplant.
wilden in de weldaad wonen Zegen, God, tot goede vruchten
van zijn lichtend aangezicht. al het werk van onze hand!
Groet: Gegroet, jij, jij die om liefde komt en licht, gegroet, 3 x, 1x

solo, 2 x gemeente



Bemoediging V.: Onze hulp is in de naam van de Heer

G.: die hemel en aarde gemaakt heeft
V.: Hij is voor ons een barmhartige Vader
G.: en tot in eeuwigheid blijft zijn trouw.
Kaars van verbondenheid = Ouderling van dienst
Lied 598 Als alles duister is / Kom as it tsjuster is
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat
nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,

een vuur dat nooit meer dooft.

Kom as it tsjuster is, mei fjoer dat us nacht ferljochtet en dat bliuwt, fjoer dat altiid bliuwt.
Kom as it tsjuster is, mei fjoer dat us nacht ferljochtet en dat bliuwt, fjoer dat altiid bliuwt.

Gebed om ontferming

Glorialied 695, Heer raak mij aan met uw adem

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,

wijs mij nieuwe wegen,

geef op uw waarheid zicht.

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.

Als geroepen kom ik:

mijn tijd is in uw hand.

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!

Draag ons op uw vleugels,

zegen ons met uw licht!

Interactief moment

Kinderlied We gaan voor even uit elkaar....

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God
op hem zijn wij gericht.

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.

Al mijn wonden heelt Gij:

Gij ziet in mij uw kind.

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,

die mijn ogen opent

voor wie nu naast mij staan.

Wij geven Gods verhalen door
en wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.



De Nieuwe Kanselbijbel
Gebed om de Heilige geest

Schriftlezing Exodus 33: 18 —23

Zingen Lied 887, Wees stil en weet: ik ben uw God

Wees stil en weet: Ik ben uw God.
Wees stil en weet: Ik ben uw God.
Wees stil en weet: Ik ben uw God.

Op U vertrouw ik, goede God.
Op U vertrouw ik, goede God.
Op U vertrouw ik, goede God.

Schriftlezing Handelingen 8: 26-40
Zingen Lied 533, Kom, Geest van God

Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

Schriftlezing Johannes 4: 11 —13
Zingen Lied 701: 1, 2 en 4, Zij zit als een vogel

Zij zit als een vogel, broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag;

zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het woord totdat zij baren mag.

Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;

zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.

Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.

Preek

Orgelspel

Ik ben het die u helen zal.
Ik ben het die u helen zal.
Ik ben het die u helen zal.



Pastoralia
Dienst van de gebeden, dank- en voorbeden
Onze Vader

Collecte aankondiging Blessed Generation. Kinderen komen terug in de dienst en zingen
een zegenlied voor de Keniagangers: Vrede van God

Zingen slotlied 675:1, Geest van hierboven

Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liethebben door uw kracht!
Hemelse vrede,

deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen

van grote dingen,

als wij ontvangen

al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,

als wij herboren

Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

Slotwoorden

In ons hart en in ons huis

De Zegen van God.

In ons komen en in ons gaan

De vrede van God.

In ons leven, op onze zoektocht

De liefde van God.

Bij het einde, nieuw begin,

De armen van God om ons op te vangen
Thuis te brengen

Zegen en gezongen Amen
Toelichting op het vervolg van het programma

Orgelspel



Zieken in ziekenhuizen en revalidatiecentra:

Frisius M.C. Leeuwarden, Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden;
Mw. A. Algra-Dikland, Pr. Beatrixstraat 4, Afd. Z k11
Mw. A. Oppedijk-Bonsma, Tzummerweg 12

Ieldnen, Harste 11, 8602 JX Sneek;
Mw. A. Smit-Goudberg, Zuiderkade 37-003, Afd. Stinzen k. 14

Activiteiten;

Vrijdag 10 oktober, viering in Theresia, 19.00 uur o.Lv. ds. Roger Wind, ook andere
gemeenteleden welkom!

Zondag 12 oktober, Kerk-School-Gezinsdienst om 10.00 uur in de Martinikerk van
Franeker, welkom jong & oud!

Zondag 12 oktober, Fryske Fesper, Martinikerk om 19.30 uur o.l.v. ds. Sytze Ypma en
Tine de Vries, van harte uitgenodigd!

QR code voor de collecte, hartelijk dank voor uw gift!
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