
 

Zondag 26 oktober  

Martinikerk 10.00 uur:  

Voorganger: ds. Henk van den Bosch, Haren 

Ouderling van Dienst: Hieke Joustra 

Diaken: Annet Walinga, Jellie Banga 

Lector: Hanneke Roelofsen 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: Sikke Dijkstra 

Beeldpresentatie: Berend Bosgra 

Geluid en camera: Jan Eising en Sybe Swart 

Klokluider: Rikert Nijkamp 

Koffieschenken: Matty Tasma, Aukje van Nimwegen, Tineke Kampen 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Inleidend orgelspel 

Mededelingen 

Morgenlied NLB 207 (alle vier coupletten)  

De trouw en goedheid van de Heer 

verschijnt ons elke morgen weer 

en blinkt en blijft als dauw zo fris, 

zolang het dag op aarde is. 

 

O Christus, schone morgenster, 

wees met uw gunst ons hart niet ver; 

steek al uw lichten in ons aan, 

dan kan uw heil ons niet ontgaan. 

Drijf uit, o licht, wat duister is, 

behoed ons hart voor ergernis, 

voor blindheid en voor schand' en 

schuld; 

houd niet uw glans voor ons verhuld, 

opdat wij wand'len als bij dag 

en, kome wat er komen mag, 

staan vast in het geloof, o Heer, 

van U verlaten nimmermeer. 

 

Stil gebed, votum en groet  

Zingen Psalm 138: 1, onderwijl ontsteekt de Ouderling van Dienst kaars van 

verbondenheid aan 

 

 

 

 



U loof ik, Heer, met hart en ziel, 

in eerbied kniel / ik voor U neder. 

Ja, in de tegenwoordigheid 

der goden wijd / ik U mijn beden. 

Naar ’t heiligdom waar Gij vertoeft 

hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen. 

Gij zult, o Here, wijd en zijd 

uw heerlijkheid / en trouw bewijzen. 

 

Kyriegebed      Woorden van genade  

Glorialied NLB 657: 1 en 4 (in het Fries)  

1 Fan Jo ha wy ûntfongen 

– sa hawwe Jo ús tocht – 

de jefte om te sjongen 

fan wat jo leafde docht: 

de iene minske_is de_oare 

ornearre as geskink, 

sadat yn ús akkoarden 

ús tank oan Jo wjerklinkt. 

 

4 Us liet wurdt altyd droegen 

troch hoop dy’t freze_oerwint, 

it komt de eangst te boppe 

om ’t libben dat ferrint. 

It sjongt fan fiere fierten, 

– jo geastkrêft trunet ús oan – 

en skielk sil ’t sûnder mjitte 

ek klinke foar jo troan. 

Gebed bij de opening van de Schrift  

Lezing 2 Timoteus 4: 9-22 (door de lector) 

Zingen NLB 361: 1, 2, 4 en 5  

Er heeft een stem gesproken, 

de Heer was daar! 

Antwoord Hem vastbesloten, 

sta voor Hem klaar! 

 

Behoud het woord, de gaven, 

met wakkere zin; 

volhard uw taak te dragen 

en leef daarin! 

Het woord, van God gegeven, 

brengt ommekeer, 

het voedt ons in het leven, 

is vol verweer. 

 

Leer ons eenvoudig leven 

niet afgeleid. 

Wie zich aan Hem wil geven 

sta steeds bereid. 

Uitleg en verkondiging    Orgelspel 

Zingen NLB 823: 1, 4 en 5  

Gij hebt, o Vader van het leven, 

de aarde aan de mens gegeven, 

het land, de zee is zijn domein. 

Gij hebt hem aan het woord doen komen 

om tussen werkelijkheid en dromen 

getuige van uw Geest te zijn. 

 

Door een geheimenis omsloten, 

door alle dingen uitgestoten, 

gaat hij op alle dingen in. 

Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 

zijn rustloos zoeken en verdwalen 

een onuitsprekelijke zin. 



O God, wij bouwen als ontheemden, 

wij wonen en wij blijven vreemden, 

bestemd voor hoger burgerrecht. 

Wil ons, o koning der getijden, 

een woning in de stad bereiden 

waar Gij het fundament van legt. 

 

Dienst van gebeden, afgesloten met "God fan fier en hein us heit" 

 
1. God fan fier en hein ús Heit, 
dat wy hilligje jo namme, 
ûnder ús sa faak ûntwijd, 
troch jo eigen bern beskamme. 

2. Bûch de folken nei jo wet, 
lit jo ryk op ierde komme. 
Byn jo wil ús op it hert 
en wy sykhelje ferromme.

 

3. Jou ús hjoed ús deistich brea 
en ferjou wat wy misdiene, 
sa’t ek wy ferjûn ha, Hear, 
al dy’t skuldich foar ús stiene. 
 

4. Lit oer ús gjin neare nacht, 
lied ús net yn blyn begearen. 
Binne wy yn duvels macht, 
Hear, ferlos ús fan ‘e kweade.

 
5. God fan fier en hein ús Heit, 
wûnder heimnis is jo namme, 
grut yn krêft en hearlikheid, 
oant yn alle tiden. Amen 

 

Inzameling van gaven 

Slotlied NLB 418 (alle vier coupletten) 

God, schenk ons de kracht 

dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht 

uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, 

samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen 

lachen en geween. 

 

Niemand kan alleen, 

Heer, uw zegen dragen; 

zegen drijft ons heen 

naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer 

naar gelang wij delen, 

horen, helpen, helen, – 

vruchtbaar in de Heer. 

Vrede, vrede laat 

Gij in onze handen, 

dat wij die als zaad 

dragen door de landen, 

zaaiend dag aan dag, 

zaaiend in den brede, 

totdat in uw vrede 

ons hart rusten mag. 

 

God, schenk ons de kracht 

dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht 

uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, 

samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen 

lachen en geween. 



Zegen     Orgelspel 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zieken in ziekenhuizen en revalidatiecentra: 

Frisius M.C. Leeuwarden, Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden; 

Dhr. T. v.d. Pol, Kleijenburg 8, Afd. M kamer 3   

 

Ielânen, Harste 11, 8602 JX Sneek; 

Mw. A. Smit-Goudberg, Zuiderkade 37-003, Afd. Stinzen k. 14 

 

Bloemkamp, Floridus Campuslaan 1, 8701 AL Bolsward; 

Mw. A. Oppedijk-Bonsma, Tzummerweg 12, Afd. 2, Goudsbloem k. 23 ( tijdelijk ) 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

QR code voor de collecte, hartelijk dank voor uw gift!                               

  

-------------------------------------------------------------------------------------------

De dienst van aanstaande zondag 2 november begint om 10.30 uur. Er is 

gelegenheid tot koffiedrinken vóór aanvang van de dienst. 

 

Dinsdag 28 oktober, De Rank, 19.30 – 21.30 uur  

Tweeluik “Zorg rondom sterven”  

o.l.v. Ilse Douma, Tine de Vries, Aafke Stegeman, ds. Sytze Ypma 

voor meer informatie zie het Activiteitenboekje of kerkblad “De Binding”  

 

Vrijdag 31 oktober, 19.00 uur 

Viering Roorda State o.l.v. ds. Teije T. Osinga 

 

Zondag 2 november: Allerzielen voor iedereen 

De kerk is ’s middags tussen 13.30 – 16.00 uur geopend om een kaarsje voor een 

dierbare overledene aan te steken. Vanaf 16.00 – 16.45 uur is er een korte 

bijeenkomst. 

 

Zondag 2 november 

Jongerenviering om 19.30 uur in De Rank 

o.l.v. Aafke Stegeman 

 

 

 


