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Afscheid nemen gaat in fases 

dat doe je niet in een keer 

heel langzaam en elke dag een beetje 

af en toe een beetje meer. 

 

Daarna komt het diepe missen 

het besef is ineens zo groot 

alles voelt intens en anders 

het is grijzer na de dood. 

 

Er komen ook wel fijne dagen 

dagen waarin je het mooie ziet 

dat je je bijna schuldig voelt 

omdat je toch wat meer geniet. 

 

Je krijgt weer vat op je eigen leven 

het gemis gaat met je mee 

terend op de waardevolle herinneringen 

gaat het eigenlijk best oké. 

 

Maar er blijven van die dagen 

dan knalt het verdriet door alles heen 

een last die niemand weg kan nemen 

dan U mijn vader U alleen. 

 

Uit Janine’s gedichten 

en bewerkt door Siemie 

 

 

 

Heeft u producten / voedingsmiddelen thuis die u niet gebruikt, dan staat er in de hal bij het 

kerkelijk bureau een krat zodat u dit kunt inleveren voor de Voedselbank. 

 

 

Categoriale indeling 



Pastoraal bezoekwerk 

Indien jullie en u graag pastoraal bezoek willen ontvangen, dan vragen wij jullie en u zelf het 

initiatief te nemen door een bezoekje aan te vragen bij de predikant Sytze Ypma of kerkelijk 

werker Tine de Vries. De jeugdwerker Aafke Stegeman kan door jonge mensen worden gevraagd 

voor een bezoek. En de ouderen die in Saxenoord, Saxenstate of Froonacker wonen, kunnen 

contact opnemen met pastor Ilse Douma. Ook kunnen jullie en u altijd contact opnemen met een 

coördinator of ouderling. Hieronder is te lezen hoe de indeling er precies uitziet. Tevens zijn de 

contactgegevens bijgewerkt.  

Neem gerust contact op, want zo kunnen wij aandacht blijven geven aan het pastorale 

bezoekwerk in onze gemeente en blijven we met elkaar verbonden.  

De predikant en kerkelijk werker zijn het aanspreekpunt bij crisispastoraat. 

In het colofon hieronder geven wij een overzicht van de groepen met de daarbij behorende namen. 

 

 Colofon: 

Groep Groeiers 0-18 jaar: 

Aafke Stegeman:   aafke.stegeman@pkn-franeker.nl 

Groep Starters 18-30 jaar: 

Titia de Boer:    

Roel Rypkema    

Aafke Stegeman  aafke.stegeman@pkn-franeker.nl 

Groep Bouwers 30-50 jaar:  

Hinke Dijkstra-van der Zee   

Roel Rypkema   

Aafke Stegeman  aafke.stegeman@pkn-franeker.nl 

Ds. Sytze Ypma   

(Er bestaat een 20+groep los van het bovenstaande, deze blijft bestaan) 

 

Groep Plussers 50-70 jaar:  

Gerard de Raaf   

Hieke Joustra     

Tine de Vries  tine.devries@pkn-franeker.nl  

Groep Nestors 70 jaar en ouder:  

Tjerk Fokkema   

Seerp Broersma   

Hiltsje Oosterhof-Bekker    

Henk Bron    

Ilse Douma-Schaap  ilse.douma@pkn-franeker.nl  

Tine de Vries  tine.devries@pkn-franeker.nl  

 

Voor het pastoraat en de diensten in de zorgcentra, is de volgende indeling gemaakt: 

Saxenoord en Saxenstate:  

Bram en Annie Mulder    

Pastor Ilse Douma-Schaap   ilse.douma@pkn-franeker.nl 

Froonacker:  

Pastor Ilse Douma-Schaap  ilse.douma@pkn-franeker.nl   

Theresia: 

Sietske Oosting   

mailto:ilse.douma@pkn-franeker.nl
mailto:ilse.douma@pkn-franeker.nl


Lies Benders   

Tine de Vries   tine.devries@pkn-franeker.nl 

Botniahuis: 

Liesje Visser-Attema   

Ds. Sytze Ypma   

Parkstate:  

Tine de Vries  tine.devries@pkn-franeker.nl 

Roordastate:  

Hayo Bartlema   

Ds. Sytze Ypma    

Kening State:  

Roel Rypkema  

Tine de Vries  tine.devries@pkn-franeker.nl  

Westerpoort:  

Ds. Sytze Ypma  sytzeypma@icloud.com 

Martenahiem, Tzum:  

Seerp Broersma  tsjommahiem@ziggo.nl 

 

 

 

MEDITATIE DOOR: SYTZE YPMA 

 

Langzaam zie ik hen gaan, […] De liefsten, -eén voor één. 

 

Over een paar weken is het Eeuwigheidszondag, de meest gewijde zondag van het kerkelijk jaar. 

Dan gedenken we de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar uit onze gemeente, we 

noemen hun namen en branden een kaars. In onze gemeenschap zijn dit jaar meer dan 50 

mensen gestorven, en allemaal zijn ze verbonden geweest met mensen voor wie zij liefsten 

waren. En al die mensen ervaren wat de dichteres Ida Gerardt dicht in ‘Langzaam zie ik hen 

gaan’. Langzaam zie ik hen gaan, die ik nog bij me had, de bocht om van het pad. […] De liefsten, 

-eén voor één. Deze eerste en laatste zinsneden komen uit een gedicht dat me dierbaar is. En de 

afgelopen twee jaar koester ik meer dan voorheen. Het hele gedicht gaat zo: 

 

Langzaam zie ik hen gaan 

die ik nog bij mij had, 

de bocht om van het pad. 

Van goud doorschenen stof, 

dan wordt het in de hof 

nog stiller dan voorheen. 

De liefsten, één voor één. 

 

- Ida Gerhardt – 

 

Dit gedicht gaat over moeten loslaten van geliefden die sterven. Het verscheen in de bundel De 

Ravenveer in 1970. Gerhardt was toen 65 jaar, - betrekkelijk jong vanuit de wetenschap dat ze 92 

jaar zou worden. Ze beschrijft hoe om haar heen steeds meer geliefden wegvallen. Ze 

verdwijnen uit zicht, ‘de bocht om van het pad’. ‘Het ‘goud doorschenen stof’ verwijst letterlijk 



naar het stof dat hun voetstap op het (zand)pad doet opdwarrelen en dat langer te zien blijft 

dan zijzelf, maar figuurlijk kan het gelezen worden als de mooie herinneringen die de ik aan hen 

bewaar’, zo staat te lezen in de partituur van het door Nieuw Liedfonds op muziek gezette 

gedicht. (De melodie is Bachs cantate, “Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit”.) 

 

Langzaam zie ik hen gaan, onze geliefden die gestorven zijn. Al zijn ze gestorven, ze zijn de 

eerste tijd na het sterven nog zo in je en om je heen, juist nadat ze er niet meer zijn. Pas na 

enige tijd, dat kan maanden en soms jaren duren, verdwijnen ze meer en meer in je alledaagse 

bewustzijn. Het klopt dus ook wat de rouwdeskundige Manu Kierze zegt, de dode geliefden zijn 

niet verdwenen, de relatie met hen blijft, maar verandert. De relatie verandert van een tastbare 

in een zielsverbinding.  

Mijn beide lieve ouders overleden binnen twee jaar, een maand na mijn moeder, stierf ook mijn 

markante schoonmoeder. Ook waren er gemeenteleden die stierven, met wie ik een dierbare 

band had. 

Ida Gerhardt verwoordt hoe dat is, wat er gebeurt in dichterlijke taal. Ze schrijft poëtisch en 

beeldend, hoe ze naast dat ze blijven, toch, gebied de eerlijkheid te zeggen, ook gaan. Ze gaan 

de bocht om van het pad. Ze verdwijnen uit het zicht. En dan dicht Gerhardt ‘Van goud 

doorschenen stof.’ Om uiteindelijk uit te komen bij een onvermijdelijke verstilling. ‘Dan wordt 

het in de hof nog stiller dan voorheen.’ Dan komt het toenemende gevoel van stilte en 

eenzaamheid. Van voorbij zijn van iets heel kostbaars.  

 

Mijn ouders liggen begraven op het kerkhof in Heeg. Dat ze daar begraven liggen, samen, dat 

symboliseert voor mij dat zij het waren uit wie ik geboren ben. Dat zij het zijn die me voeden en 

opvoeden. Ik vind het een mooi gegeven dat ze begraven liggen, dat er een steen is, en 

daarmee een plek, waar ze zijn, Ik weet dat hun lichamen zijn vergaan, maar omdat op de steen 

beider namen staan, zijn ze er als mijn ouders.  

Mijn vader had op een briefje geschreven welke tekst op de steen moest, en mijn moeder die 

later stierf vond dat mooi. ‘Geborgen in de verborgene’. Daar zijn ze nu samen. En daardoor 

ervaar ik wel de stilte in de hof, maar die stilte is een gevulde, dankbare stilte.  En zo reizen ze 

ook in mij…, mijn vader en mijn moeder, mijn schoonmoeder, en ook dierbare anderen, en ook 

veel van de andere namen die op het bord in de kerk, en de kruisjes die er niet meer op pasten.  

 

ds. Sytze Ypma 

 

 

 

 

 

KERKDIENSTEN 

 

 

Zondag 9 november, Oogstdienst en Bevestiging en afscheid Ambtsdragers 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma en mw. T. de Vries 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. B. Akkerman  

 

Zondag 16 november, Viering Heilig Avondmaal 

 10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind  



 

Zondag 23 november, Eeuwigheidszondag 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma en pastor I. Douma en pastor T. de Vries 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. T. Simonides, Burdaard    

 

Zondag 30 november 

 10.00 uur Martinikerk: ds. Sytze Ypma  

  

 

BIJ DE DIENSTEN 

 

Zondag 9 november  

Martinikerk 10.00 uur:  

Oogstdienst & Bevestiging en afscheid ambtsdragers 

Voorgangers: ds. Sytze Ypma en pastor Tine de Vries  

Ouderling van Dienst: Tjerk Fokkema 

Diaken: Wessel Veenstra, Carla van der Kooi 

Lector: Hiele Walinga 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie, bestemd voor de ziekendienst. 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Sybe Swart 

Geluid en camera: Jan Roorda en Chris Hendriks 

Klokluider: Onno de Vegt 

Koffieschenken: Jan Havenga en Roaske en Jan Doevendans 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Oogst is een breed begrip. Er is de oogst van het land, van het graan, de bieten en de 

aardappelen. Ook van een mensenleven wordt gezegd dat het tijd is om te oogsten. Dan gaat 

het over het moment waarop men de resultaten van eerdere inspanningen ontvangt. Ook als 

het gaat om het werven van nieuwe ambtsdragers kunnen we spreken van oogst. Zo 

combineren we deze keer de oogst van het land met die van het ambt. We zijn dankbaar voor 

de tijd, aandacht en liefde waarmee Douwe en Hinke hun ambtswerk hebben verricht.  

Het is de zondag waarop we weer de mooie traditie van het rondbrengen van fruitbakjes in ere 

houden. We danken de ziekendienst voor het vele werk dat ze hiervoor verzetten. Deze keer 

gaan we het feest van de dubbele oogst opluisteren met koffie en thee na de dienst.  

  

Tine de Vries en ds. Sytze Ypma 

 

 

Zondag 16 november  

Martinikerk 10.00 uur:  

Viering Heilig Avondmaal 

Voorganger: ds. Roger Wind 

Ouderling van Dienst: Roel Rijpkema 

Diaken: Hiele Walinga, Jellie Banga, Wessel Veenstra, Djoke de Boer, Annet Walinga 



Lector: Hiele Walinga 

Organist: Jochem Schuurman 

Rondgangscollecte: Noodhulp aan vluchtelingen uit Soedan, zie uitgelicht elders in deze 

Binding 

Koster: Appie Reitsma 

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra 

Geluid en camera: Dick Tolsma en Bram Boekema 

Klokluider: Haijo Bartlema 

Koffieschenken: Matty Tasma, Jeanet Veenstra, Willem Koopmans 

Koffiedrinken na de dienst 

 

 

9de zondag van de herfst. 

 

Het kerkelijk jaar loopt haast ten einde; volgende week herdenken we onze gemeenteleden die 

ons dit jaar zijn ontvallen. En in die laatste zondagen voor advent staan we stil bij het einde van 

het aardse leven en de verwachting van het hiernamaals: De dood en daarna. Dat houdt heel 

wat gelovigen bezig. Hoe stellen we ons dat voor? Zullen we onze geliefden terugzien? Is er een 

leven na de dood? 

Volgens de Griekse filosoof Epicurus moeten we ons niet zo druk maken over de dood: "Als jij er 

bent, is hij er niet. En als hij er is, ben jij er niet (meer)", zei hij. Een waarheid als een koe, maar 

we blijven wel met vragen zitten. 

In de tijd van Jezus waren de meningen in Israël over het leven na de dood scherp verdeeld: De 

Farizeeën geloofden er in, de Sadduceeën niet. En die laatsten proberen Jezus in de val te 

lokken met een voorbeeldverhaal over een vrouw die 7 echtgenoten had die allemaal stierven. 

Wiens vrouw is zij in het hiernamaals? Het antwoord van Jezus is verrassend. Hij grijpt terug op 

de tora: De roeping van Mozes uit de bekendmaking van Gods naam. Voor God bestaat de 

dood niet, want allen leven voor Hem.  

In zijn Zoon ging Hij ons voor, door de dood naar het leven en dat vieren we met het Heilig 

Avondmaal. 

We lezen uit Ex.3, 1-15 en Luc.20, 27-38. Van de te zingen liederen noem ik alvast lied 952 

("Waar zou het zijn, dat land van licht") en 726 ("Hoor, een heilig koor van stemmen"). 

 

ds. Roger Wind 

 

 

Zondag 23 november  

Martinikerk 10.00 uur:  

Eeuwigheidszondag 

Voorganger: ds. Sytze Ypma, pastor Ilse Douma en pastor Tine de Vries 

Ouderling van Dienst: Rolf Bremmer 

Diaken: Jellie Banga, Annet Walinga 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Kindernevendienst/Oppas  

Koster: Arjen de Boer en Sikke Dijkstra 



Beeldpresentatie: Tjalling de Jong 

Geluid en camera: Dick Tolsma en Chris Hendriks 

Klokluider: Derk Boddeüs 

Koffieschenken: Annie en Jaap Osinga, Rikert Nijkamp 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Dit jaar hing het bord met herdenkingskruisjes in de Martinikerk lange tijd halfvol. Tot er na de 

zomermaanden ineens veel overlijdens te betreuren waren in onze gemeenschap. Er zijn ons dit 

kerkelijk jaar in totaal 53 gemeenteleden ontvallen. Op de Eeuwigheidszondag noemen we nog 

een keer hun namen en nodigen we familieleden uit een kaarsje voor hun dierbare gestorvene 

aan te steken. Iemands naam noemen is als het aansteken van een kaars.    

 

pastor Ilse Douma, pastor Tine de Vries, ds. Sytze Ypma  

 

 

Zondag 30 november  

Martinikerk 10.00 uur:  

Eerste zondag van Advent 

Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Wina Droogendijk 

Diaken: Djoke de Boer, Hiele Walinga 

Kindernevendienst/Oppas: Henriëtte Jorritsma 

Lector: Hessel Yntema 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk  

2e Rondgangscollecte: diaconie, KIA Zending Rwanda (kwetsbare kinderen), zie uitgelicht 

elders in deze Binding 

Kindernevendienst/Oppas  

Koster: Sikke Dijkstra 

Beeldpresentatie: Kees Stal  

Geluid en camera: Steven van Elderen en Jan Eising 

Klokluider: Klaas Kooistra 

Koffieschenken: Alfie de Groot, Djoke Travaille, Trijntje Stellingwerf 

Koffiedrinken na de dienst 

 

" Na de dienst is er gelegenheid voor het nabespreken van de preek  

   onder het genot van een kopje koffie."   

 

De profeet van de advents- en kerstzondagen is Jesaja. ‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal 

een groot licht zien’ is daarvan een voorbeeld. Deze eerste advent lezen we Jesaja 2: 1-5, waarin 

staat dat ‘De heidenvolken zullen opgaan naar de berg van de Heer en dat Hij ons zal 

onderwijzen wat zijn Weg is. Hij zal zwaarden omsmeden tot ploegscharen.’ Hier schuilt diepe 

troost en grootse uitdaging in voor de regeerders in onze dagen. De wereld snakt naar Advent, 

naar leiders die wandelen in het licht van de Heer. Naast Jesaja lezen we uit Mattheus 24: 32-44. 

 

ds. Sytze Ypma 

 



 

 

De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com  

 

 

 

 

Terzijde     

Intussen is het seizoen al volop gestart. De agenda vult zich behoorlijk en dat is fijn, dat 

betekent namelijk veel beweging en wel op allerlei gebied.  

 

Zo is de boekbespreking ‘Heilige Strijd’ van Prof. dr. Beatrice de Graaf van start gegaan. Een 

prachtige groep buigt zich over de materie. In eerste instantie had ik een uittreksel gemaakt van 

de eerste twee hoofdstukken. Dit omdat bij de startbijeenkomst nog niet iedereen in het bezit 

van het boekje zou zijn. Dat uittreksel beviel iedereen zo goed, zodat we besloten ter 

voorbereiding op de gespreksochtend van tevoren ook het door mij gemaakte uittreksel te 

lezen. Dus, van tevoren (eventueel) de hoofdstukken lezen en/of het uittreksel, komt het 

gesprek met vragen en mogelijke antwoorden ten goede. Wie de eerste bijeenkomst gemist 

heeft en toch best wel geïnteresseerd is, kan gewoon instappen. Wel is het goed dit van te 

voren door te geven aan Roaske Doevendans. Dan krijgt u namelijk alle gegevens van tevoren 

opgestuurd. 

 

Naast de diensten die in alle zorgcentra worden georganiseerd zullen er in Theresia opnieuw 

koffieochtenden worden gehouden. We kozen voor de data 25 november 2025 en 17 maart 

2026. De ochtenden beginnen 9.45 uur en zullen rond 11.00 uur eindigen.  

Op 25 november zullen de twee avonden worden besproken die dan onlangs zijn gehouden in 

De Rank over ‘Sterven’. Een verkorte versie zal worden weergegeven en natuurlijk kan iedereen 

vragen stellen. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

 

De voorbereidingen op de diensten in november en december zijn ook in gang gezet.  

Ikzelf denk o.a. aan de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar. Mijn vader zal worden herdacht in 

de kerk van Hemelum. Met mijn broers heb ik kunnen afstemmen dat zij daarbij aanwezig zullen 

zijn, zodat ik mee kan voorgaan in de dienst van Franeker. Kortgeleden kwam ik opnieuw de 

prachtige tekst door Dietrich Bonhoeffer geschreven tegen namelijk: ‘Afscheid nemen is met 

zachte vingers, wat voorbij is, dichtdoen en verpakken in de goede gedachten der herinnering’. 

Zo mooi verwoord, en wat een zegen dat wij in rust en vrede kunnen en mogen gedenken.  

Bij alle diensten bent u van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.  

 

Warme groet, Tine de Vries 

 

 

 

 

VIERINGEN IN DE HUIZEN 

 

20 november, viering Heilig Avondmaal Botniahuis om 16.00 uur 

o.l.v. ds. Sytze Ypma 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.youtube.com/


 

21 november, viering Roordastate om 19.00 uur 

o.l.v. ds. Sytze Ypma 

 

Ook andere gemeenteleden mogen natuurlijk bij deze vieringen aanschuiven. Welkom! 

 

 

 

 

 

 

OUDERENPASTORAAT 

 

 

 

Nu we op weg zijn naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar, is het moment gekomen om stil 

te staan bij alle wisselingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Het leven is vol 

veranderingen. We merken het aan de seizoenen die elkaar opvolgen, aan kinderen die groot 

worden, aan gezichten die ouder worden. Sommige veranderingen gaan bijna ongemerkt. 

Andere komen plotseling. ‘Niets zo veranderlijk als de mens’, hoor je wel eens zeggen. Maar dat 

geldt niet voor God. Hij was en is en blijft Dezelfde door alle tijden heen. Als onze krachten 

afnemen, als we moeten loslaten, als we afscheid nemen van wie ons lief zijn, blijft Zijn trouw 

bestaan. Al wat in en om ons heen verandert, is geborgen bij Hem. Hoe onze weg ook gaat, en 

waarheen het pad ons ook leidt, onze tijden zijn veilig in de handen van Hem die eeuwig is.  

  

Herdenkingsbijeenkomst Saxenoord 

Op maandagavond 10 november 2025 om 19.00 uur vindt in Saxenoord de jaarlijkse 

herdenkingsdienst plaats. Deze avond herdenken we de mensen die in Saxenoord hebben 

gewoond en het afgelopen jaar zijn gestorven. We noemen hun namen en ontsteken het licht 

om hoorbaar en zichtbaar te maken dat zij deel blijven van ons leven. Na de dienst is er 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten.  

 

In de maand november worden op diverse plekken bijeenkomsten gehouden rondom 

herdenken. Ieder die getekend is door verlies van een dierbare wens ik in deze bijzondere dagen 

van herinneren de troost van eeuwig licht en warmte. Dat de liefdevolle herinnering aan uw 

dierbare tot kracht mag zijn om verder te gaan op de weg van het leven. 

 

Ontvang een hartelijke groet van Ilse Douma 

 

 

 

 

Jeugd en gezin 

 

 

Impressie kinderwerk Startzondag 



Keimpe en Henriette gingen tijdens de dienst van afgelopen Startzondag aan de slag met de 

groep aanwezige kinderen en jeugd. Ze deelden een verhaal over de Keniaanse hardloopster 

Faith Kipyegon. Dit verhaal lezen jullie onder deze alinea! De groep oefende het zegenlied voor 

de Kenia-gangers, maakten kleurplaten om mee te geven en de oudere kinderen zijn in kranten 

op zoek gegaan naar berichten over de Heilige Geest. Het gesprek ging over wat we bedoelen 

met de Heilige Geest (want dit is nog best een moeilijk begrip). 

 

-Faith start op blote voeten- 

In een klein dorpje in Kenia woonde een meisje dat Faith heette. Iedere ochtend, nog vóór de 

zon helemaal op was, maakte ze zich klaar om naar school te gaan. Maar er was één probleem: 

de school was heel ver weg. En… Faith had geen schoenen. 

Dus wat deed ze? Ze trok dapper haar voeten onder haar jurk vandaan, keek naar de lange weg 

vol stof en stenen… en ze begon te rennen. 

Elke dag opnieuw rende ze – met blote voeten! – naar school. Soms deed het pijn, soms was ze 

moe. Maar ze stopte niet. Ze wilde leren. En ze merkte: hoe vaker ze rende, hoe sneller ze werd. 

Na een tijdje zeiden mensen in het dorp: “Faith, jij bent een snelle loper! Jij moet meedoen aan 

wedstrijden.” 

En zo begon Faith met hardlopen. Eerst op het veld in haar dorp, later in de stad, en nog later 

zelfs in andere landen. Ze werd één van de beste hardlopers van de wereld – en ze won zelfs 

driemaal Olympisch goud. 

Maar weet je wat Faith zelf het belangrijkste vond? Ze zei: “Ik kan dit niet alleen. Ik bid altijd tot 

God. Zijn Heilige Geest geeft mij kracht en moed. Door Hem kan ik blijven rennen, ook als het 

moeilijk wordt.”     --- einde verhaal--- 

 

Wij zijn samen begonnen en net als Faith mogen wij er op vertrouwen dat God ons nooit alleen 

laat rennen. De Heilige Geest rent als het ware met ons mee, zodat we moed houden en niet 

opgeven. We mogen vertrouwen op wat de bijbel zegt: 

“De Geest helpt ons in onze zwakheid.” (Romeinen 8:26) 

 

Na de dienst zijn er heel wat kijkwijzers van Fokus Fryslân ingevuld door de kinderen. Stuk voor 

stuk schreven ze op, dat de kerk goed bewaard moet blijven. De kerk is volgens deze 

kinderen: heel bijzonder, mooi en oud. Eén van de deelnemers ging in gesprek met onze 

jeugdwerker of de kerk niet “kunstkerk” genoemd kan worden. Dit omdat je dan meteen weet 

wat je in de kerk kan zien en beleven. 

 

Activiteiten november 

Als u dit leest zijn er al verschillende activiteiten de revue gepasseerd: de eerste bijeenkomst van 

tieners in gesprek (klas 1,2 en 3), de eerste zondag van de maand, de jongerenviering, het 

overleg van de kindernevendienst en de eerste gespreksavond Zin-Zoeken. In de volgende 

binding kunnen we hier iets meer over schrijven. Ook zal de evaluatie van de KSG -dienst in het 

volgend nummer aandacht krijgen. 

 

Voor de komende activiteiten graag uw aandacht: 

11 november: Sint-Maarten viering. We brengen appels en peren naar de kerk, luisteren naar 

muziek, verhalen & zingen met onze meegebrachte lampionnen in de hand! 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Agenda 

 

21 november:   Tieners in gesprek voor klas 1, 2 & 3 

23 november:   Op deze zondag is het Eeuwigheidszondag en wordt er een 

kindermoment aangeboden tijdens de dienst en is er oppas voor de jongste kinderen. 

30 november:   Op deze zondag start de Adventsperiode en zal er tot en met kerst 

elke zondag een kindermoment zijn waar kinderen tijdens de dienst naar toe kunnen gaan. 

30 november:   Tieners in gesprek voor klas 4, 5 & 6 en het vervolgonderwijs 

 

Gespreksavonden starten om 20.00 uur en Tieners in gesprek om 19.30 uur. Locatie van deze 

activiteiten is De Rank. 

 

UIT DE KERKENRAAD  

 



Voorzitter :   Rolf Bremmer 

Scriba:          Wina Droogendijk-Hofstra 

  scriba@pkn-franeker.nl     

 

 

Van de voorzitter 

 

Aan het eind van de preek gekomen, zegt de dominee: ‘Amen’. Dit Hebreeuwse woordje 

betekent: ‘Ja, zo is het’, of op z’n Frysk: ‘Krekt, sa is it’. Het drukt uit dat je het ergens mee eens 

bent. Je zegt er ‘ja en amen’ mee. Of, om het nog eens ietsjes anders te zeggen: ‘je beaamt het’. 

Zo diep is dat Bijbelse woordje onze taal binnengedrongen. Maar is het niet raar dat 

voorgangers hun preek met ‘amen’ afsluiten? Het is net alsof ze daarmee aangeven dat ze het 

eens zijn met wat ze zelf twintig minuten lang van de kansel af de gemeente voorgehouden 

hebben.  

 

Eigenlijk hebben de predikanten het ‘amen’ na de preek gekaapt van de gemeente. Die zou zijn 

instemming moeten geven (of niet, soms) met wat ze gehoord hebben als de preek afgelopen 

is. Zo was het in de vroege kerk. En het is nog Bijbels, bovendien. Daar kom je dat gebruik al 

tegen, bijvoorbeeld in Deuteronomium 27. Mozes heeft voor de tweede keer de voorschriften 

van God doorgegeven. Op een gegeven moment wekt hij de priesters op om een aantal 

vervloekingen uit te spreken, maar liefs twaalf keer. En elke keer moet het volk ‘amen’ zeggen 

op zo’n vervloeking. De twaalfde vervloeking vat alles nog eens samen: ‘Vervloekt is iedereen 

die zich niet houdt aan de bepalingen van deze wet’. Dan antwoordt heel het volk: ‘Amen’. 

Gelukkig mag de gemeente dat wel zingen, helemaal aan het eind van de dienst, nadat de 

zegen is uitgesproken. Maar zover is het nu nog niet. Want als het ‘amen’ na de preek 

geklonken heeft, is de beurt aan de organist. 

 

Het orgel is niet weg te denken uit onze zondagse dienst. Het klinkt voor de dienst, begeleidt de 

gemeentezang en klinkt na de dienst. Maar na de preek krijgt de organist de gelegenheid een 

stuk te spelen zonder geschuifel en geroezemoes van komende of gaande kerkgangers. Het is 

een meditatief moment: het spel geeft gelegenheid om nog even na te denken over wat de 

dominee gezegd heeft of om gewoon even te ontspannen en te genieten van het orgelspel. Ik 

heb weleens meegemaakt – het is alweer een paar jaar geleden – dat Jochem Schuurman 

‘Wachet auf ruft uns die Stimme’ van Bach speelde na de preek. De laatste noot had nog niet 

geklonken of de gemeente barstte in een spontaan applaus uit. Dat was een welverdiend ‘amen’ 

op zijn prachtig spel.  

 

Zo’n orgelmoment na de preek bestaat trouwens nog niet zo lang in onze kerken. We danken 

het aan de liturgische vernieuwing die na de oorlog in de Hervormde Kerk vleugels kreeg. Eerst 

maakte het solospel deel uit van Vesperdiensten. Daarin werd vaak plaats gegeven aan een 

improvisatie op een gezang, meestal afkomstig uit de lutherse traditie. Langzamerhand drong 

dat gebruik ook door naar de ochtenddienst. Na de fusie van hervormd en gereformeerd is het 

orgelmoment gebleven. En daar ben ik als gereformeerde jongen best blij mee. 

 

Rolf Bremmer 

 



(Eerdere stukjes over de opbouw van de zondagse eredienst verschenen in de Binding van april, 

juli, september en oktober.) 

 

 

 
 

 

Afspraken over begrafenissen  

  

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen 

dragen, hebben we daar de volgende afspraken over gemaakt. 

 

Bij overlijden kunt u een van de drie pastores bellen: Ilse Douma voor Saxenoord, Saxenstate en 

Froonacker, in de andere gevallen belt u Tine de Vries of ds. Sytze Ypma. Het hangt van hun 

agenda op dat moment af, wie welke begrafenis kan doen. 

 

ds. Sytze Ypma  sytzeypma@icloud.com  

kerkelijk werker Tine de Vries tine.devries@pkn-franeker.nl  

pastor Ilse Douma ilse.douma@pkn-franeker.nl 

 

 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

 

Voorzitter:       Sebastiaan Douma 

Secretaris :          Janny de Vries-Fokkema 

      e-mail: secretaris.cvk@pkn-franeker.nl 

Penningmeester:  Douwe Wijnalda 

mailto:sytzeypma@icloud.com
mailto:tine.devries@pkn-franeker.nl
mailto:ilse.douma@pkn-franeker.nl


 

Actie Kerkbalans 

 

Vanuit een rijke traditie heeft de Martinikerk een belangrijke plaats in het hart van Franeker. De 

Martinikerk is een plaats voor ontmoeten en vieren, bezinnen en inspireren.  

Vele vrijwilligers zijn actief om, samen met de predikant, kerkelijk werkers, organist, koster en 

het kerkelijk bureau, onze gemeente vorm te geven. Zichtbaar tijdens de kerkdiensten, 

concerten, openstelling voor de toeristen. Minder zichtbaar is vaak het werk van de diaconie, 

soms in de stad (hulp aan asielzoekers en (Oekraïnse) vluchtelingen, vaak ver buiten Franeker.  

Zonder inzet van alle vrijwilligers kan dit mooie werk niet blijven bestaan, maar er is ook een 

gezonde financiële basis nodig.  

 

Start Actie Kerkbalans 2026  

Actie Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie in Nederland. Ook wij organiseren 

jaarlijks deze actie. De voorbereidingen zijn alweer gestart. 

Tijdens de landelijke actieperiode, deze is van 10 tot 24 januari 2026, vragen meer dan 

tweeduizend kerken in Nederland hun leden om een financiële bijdrage. Die bijdrage is voor 

onze kerk hard nodig om ook in 2026 samen kerk te kunnen zijn. 

De leden waarvan het e-mailadres bekend is ontvangen al in december de vraag om voor 2026 

een financiële bijdrage toe te zeggen.  

 

Herinnering Actie Kerkbalans 2025 

Dank u wel dat u voor 2025 een bijdrage heeft toegezegd. Mogelijk heeft u uw toegezegde 

bijdrage nog niet overgemaakt. Graag willen wij u hieraan herinneren. 

 

Wilt u ons helpen? 

De Actie Kerkbalans vergt de nodige voorbereiding en organisatie. Wij zijn daarom op zoek 

naar vrijwilligers. Om alles goed te regelen hebben we mensen nodig die in januari de 

actiebrief bij kerkleden thuis bezorgen. Wilt u ons helpen? Samen maken we er een succesvolle 

actie van. Bel of mail het kerkelijk bureau. Tel: 0517 393200, e-mail: kerkelijkbureau@pkn-

franeker.nl  

Alvast hartelijk dank! 

 

 

Startzondag 

 

Wat een mooie startzondag, een prachtig dag met een historische wandeling, we liepen langs 

bijzonder plekken in de stad. Als groep kwamen we bij de Zilverstraatkerk met een vraag 

waarom deze herdenkingsteen in de gevel zit, het antwoord is natuurlijk voor de gevallenen in 

de Tweede wereld oorlog. Maar er was vooral de vraag waarom deze steen nog in de gevel van 

de Zilverstaat kerk zit, hierop kon ik gelukkig antwoorden dat dit een afspraak is met de koper 

van de kerk, de herdenkingssteen is en blijft in eigendom van onze Gemeente, maar blijft op de 

plek bestaan. Een herinnering en denkwaardige oplossing. De groep vroeg om dit onder de 

aandacht te brengen, omdat niet iedereen daarvan op de hoogte is. 

 

Namens het College van Kerkrentmeesters 

Sebastiaan Douma 

mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl
mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl


 

   

 

INCASSOKALENDER 

 

FONDS:  INCASSODATUM:  

 

 

Actie Kerkbalans    27 november 

Zending     27 november 

 

  

 

COLLECTEN EN GIFTEN 

 

Collecte Saxenoord, viering H.A. 17 oktober € 118,20 voor de kerk 

Collecte Froonackerflat, 17 oktober € 55,40 voor de Wilde Ganzen 

Collecte Roordastate, 31 oktober € 81,00 voor de Wilde Ganzen  

 

Afgelopen periode is er na afloop van de avondsluitingen in de kapel van Theresia 

gecollecteerd. Met dhr. Bauke van Wieren heb ik zojuist alles geteld. De opbrengst was € 159,50 

euro en is overgemaakt naar De Wilde Ganzen.  

 

Sietske Oosting  

 

 

28 september diaconie      € 257,27 

28 september kerk       € 237,05 

5 oktober Blessed Generation (inclusief taartverkoop)  € 864,75 

  Startzondag  

5 oktober kerk       € 272,25 

12 oktober Connexa, jonge mantelzorgers   € 435,52 

  KSG dienst 

19 oktober diaconie      € 265,74 

19 oktober kerk       € 273,05 

 

 

Voor alle ontvangen giften via de bank en via de QR-codes en via de ponkjes in de kerk, héél 

hartelijk dank!  

 

QR code voor de collectes Protestantse Gemeente Franeker: 

 

 
 



 

 

Giften 

Naast contant geld en de QR-code hebben we ook de mogelijkheid om met behulp van een app 

te betalen. U hoeft uw telefoon dan niet meer op het tv-scherm te richten, maar kunt de gift 

direct doen vanuit de app. Zoek en download in de Playstore of Appstore de app: Appostel. 

Zoek de Protestantse Gemeente Franeker op en u kunt bij Collectes en Doelen op eenvoudige 

wijze uw gift doen. Voor instructie en meer informatie zie: https://appostel.nl  

 

Sebastiaan Douma 

 

 

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur 

en 12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 

bonnen. 

Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen. 

 

 

DIACONIE 

 

Voorzitter: Wessel Veenstra  

Secretaris:  Djoke de Boer-Boutsma 

 

 

Ontvangen giften voor de Diaconie 3e kwartaal 

2025  

       
Naast de collecteopbrengsten zijn voor de verschillende 

projecten / doelen 

in het 3e kwartaal 2025 bij de Diaconie onderstaande bedragen 

ontvangen : 

       

       

Diaconie      

€ 

1.778,00 

Kerk In Actie - Moldavie     € 30,00 

Kerk In Actie - Ghana    € 755,00 

Kerk In Actie - Studentenpastoraat Nederland  € 335,00 

Foppe Fonds     € 462,50 

Blessed Generation     € 250,00 

       

       

       
Namens de Diaconie hartelijk dank voor uw 

bijdragen.  

       
Jan Oosterhaven      

https://appostel.nl/


Administrateur Diaconie     
 

HEILIG AVONDMAAL ZONDAG 16 NOVEMBER   

De avondmaalscollecte is deze zondag bestemd voor: 

 

Noodhulp aan vluchtelingen uit Soedan 

In april 2023 brak een burgeroorlog uit in Soedan. Meer dan 12 miljoen Soedanezen zijn op de 

vlucht in eigen land en 2 miljoen zijn naar het buitenland gevlucht.  

De laatste stad in de Soedanese provincie Darfur, Al-Fashir, is veroverd door de paramilitairen 

Rapid Support Forces. Een kwart miljoen mensen, van wie de helft kinderen, zijn in handen 

gevallen van de RSF. Er zijn aanwijzingen voor verkrachtingen en massamoorden. 

Tot 2011 waren Zuid-Soedan en Soedan één land. Vooral de zwarte bevolking wordt 

uitgemoord in Soedan. Iedere dag komen nieuwe vluchtelingen hongerig en uitgeput in Zuid-

Soedan aan. Ze moeten een plek zien te vinden in een van de vele opvangcentra of zelf ergens 

neerstrijken. Lokale hulporganisaties bieden deze getraumatiseerde mensen noodhulp in de 

vluchtelingenkampen: gezinnen kunnen voedsel kopen en krijgen toegang tot schoon 

drinkwater en sanitaire voorzieningen.   

Met hulp van de Lutherse Wereldfederatie kan Kerk in Actie hulp bieden aan ruim 17.000 

mensen uit Soedan. Zij ontvangen keukengerei, zeep en wasmiddel, maandverband en 

tweedehands kleding. Ouders en kinderen krijgen voorlichting over de risico’s die kinderen 

lopen op misbruik en mensenhandel. Op opvanglocaties kunnen kinderen sport, spel, onderwijs 

en traumahulp krijgen. Ook krijgen vluchtelingen wat landbouwmaterialen om in hun eigen 

onderhoud te voorzien. Religieuze leiders worden betrokken om vluchtelingen en Zuid-

Soedanezen in vrede te laten samenleven.  

Steun dit werk  

Steun de opvang van vluchtelingen uit Soedan met jouw bijdrage aan het programma 

Noodhulp van Kerk in Actie via rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te 

Utrecht, o.v.v. 'Noodhulp vluchtelingen Soedan' of doneer online. Hartelijk dank!  

 

 

 

 

EERSTE ADVENTSZONDAG 30 NOVEMBER  

De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor: 

 

Kwetsbare kinderen in Rwanda een veilig thuis bieden  

 

Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide in Rwanda, groeide uit 

tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv en 

kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. 

Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en 

https://secure.kerkinactie.nl/steun-kerk-in-actie/noodhulp/?utm_source=website&utm_medium=projecten&utm_campaign=Noodhulp+aardbeving+Syri%C3%AB


spel leren kinderen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog 

een hele toekomst voor je. 

 

1300 kinderen begeleid 

In 1994 werden tijdens de genocide in Rwanda 1 miljoen mensen vermoord in honderd dagen 

tijd. Rose Mukankaka zat samen met haar man en kinderen verstopt. Zij overleeft met haar gezin 

de genocide, maar haar ouders niet. Rose besluit zich na de genocide in te zetten voor 

weeskinderen. In 1995 richt ze in Butare de stichting Mwana Ukundwa op, wat in het Rwandees 

"geliefd kind" betekent. Inmiddels runt haar zoon dominee Samuel Byiringiro deze organisatie 

met vier vestigingen waar zo’n 1300 kwetsbare kinderen begeleid worden. Kinderen met hiv, 

maar ook kinderen met een beperking en kinderen die in een onveilige of zeer armoedige 

situatie leven. 

Kinderen zoals Mariya Josee, die met hiv besmet is. Sinds het gezin begeleid wordt is ze 

geleidelijk veranderd van een ziek mager meisje in een vrolijke 13-jarige puber. Haar moeder die 

ook met hiv besmet is, zit niet meer eenzaam in een hoekje, maar legt contact en zorgt weer 

voor haar dochter. Mariya Josee voelt dat ze een “geliefd kind” is. 

 

Steun kinderen als Mariya Josee en haar moeder. 

Meer lezen: kerkinactie.nl/kinderenrwanda 

 

Steun dit werk met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te 

Utrecht, o.v.v. kinderen Rwanda of doneer online.  Hartelijk dank voor uw gift. 

 

Djoke de Boer 

 

 

OOGSTDIENST 2025 

 

Zondag 9 november willen wij weer met elkaar oogstdienst vieren. Onze dankbaarheid voor 

de oogst willen wij tot uitdrukking brengen door bij onze zieken, ouderen en gemeenteleden 

die het laatste halfjaar een dierbare verloren hebben, een fruitbakje te bezorgen.                                                                                 

Na de kerkdienst brengen we de bakjes als gemeente op de aangegeven adressen. 

Velen rekenen altijd weer op uw komst. 

Zaterdag 8 november kunt u, tussen 10 en 12 uur, het fruit naar de kerk brengen. Graag via de 

achter ingang van de Martinikerk. Eventuele giften voor de aankoop van fruit zijn uiteraard ook 

van harte welkom. 

’s Middags worden de fruitbakjes door een tiental vrijwilligsters klaar gemaakt.  

In de namiddag neemt de diaconie met een aantal vrijwilligers de bezorging in de tehuizen op 

zich. 

De resterende bakjes staan zondagmorgen keurig uitgestald, met naam en adres, op lange 

tafels achter in de kerk  

 

Een kleine moeite waar u veel dankbaarheid voor terug krijgt. 

http://www.kerkinactie.nl/kinderenrwanda


 

We hopen weer veel fruit ( of giften ) te mogen ontvangen. Giften kunt u ook overmaken op 

rekeningnummer NL37 RABO 0320 4020 29 t.n.v  Protestantse Gemeente Franeker onder 

vermelding van  Ziekendienst 

 

Zo laten we zien dat we samen gemeente zijn! 

 

Mocht u zich echter als “oudere” ( 80 + ) nog zo jong voelen en liever nog geen fruitbakje 

wilt ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de ziekendienst. 

 

Voor vragen kunt u altijd terecht bij; 

Lotty de Beer                

Aukje van Nimwegen  

Nellie Ferwerda            

Toni van der Schaar      

 

 

 

 

 

 

Kenia – Blessed Generation 

Maandagochtend, 27 oktober jl. een geweldig weerzien met de 20-koppige delegatie van de 

Protestantse Gemeente Franeker, die terugkeerde uit Kenia van een ronduit bijzonder bezoek 

aan het kinderhuis van Blessed Generation Children`s Center in Nyamira, een plek waar de 

handen uit de mouwen werden gestoken, waar zelf schoolmeubilair werd gemaakt en waar ook 

mensen in de dorpsgemeenschap werden geholpen met bv. een nieuw dak, matrassen en meer. 

Een team dat in korte tijd zo'n sterke verbinding kreeg, dat het als familie voelt. Dat je eigenlijk 

wel in die bubbel wilt blijven, een hartroerend afscheid en vervolgens weer wennen aan de 

Franeker realiteit, te beginnen met het regenachtige weer. Respect voor dit geweldige team met 

jong en oud dat voor altijd met elkaar is verbonden!  

Een prachtig initiatief van de Z.W.O.-werkgroep en Aafke Stegeman, onze jeugdwerker. Door 

acties vooraf en dankzij goede gevers, brachten de Kenia-gangers duizenden euro`s meer op 

dan de benodigde 7000 euro. Geweldig! Voor de ZWO kwam dit project tot een einde na een 

aantal jaren van structurele ondersteuning. Ondersteuning gaat vast door, nu er mooie 

verbindingen zijn ontstaan met jong- en oud die naar Kenia gingen. We meldden al in de 

eredienst, dat ook de Diaconie bovenop het bedrag dat bij elkaar was gebracht door de Kenia-

gangers, de Diaconie 2500 euro extra gaf en de Kleine Kerkenraad ook besliste het nog met 

2500 extra op te plussen uit het fonds Vluchtelingen. Aan de Kenia-gangers werd een cheque 

meegegeven van dus 5000 euro.  



 

 

We horen vast en zeker meer van deze indrukwekkende reis en denken aan het organiseren van 

een soort van gemeenteavond om de verhalen te horen en opnames van het bezoek te 

bekijken. Nu weer proberen in het gewone levenspatroon te komen na een geweldige nieuwe 

levenservaring voor oud, maar vooral ook voor de jonge deelnemers uit onze gemeente.  

 

Eindejaarsmaaltijd 

Ik vertelde al eerder, dat Willem Koopmans met de andere geloofsgemeenschappen alweer om 

tafel zit voor de organisatie van de maaltijd in de Martinikerk op 29 december 2025. De Kleine 

Kerkenraad heeft besloten in haar vergadering van 15 oktober jl., om dit initiatief met 1000 euro 

te steunen uit het fonds Vluchtelingen. 

 

Weihnachtsoratorium van J.S. Bach, 14 december om 15.00 uur in de Martinikerk 

Ongeveer anderhalve maand geleden werden we aangesproken door Tineke Kampen. Haar 

zoon Jan Kampen, allang geen inwoner van Franeker meer, wilde graag in de Martinikerk in 

Franeker, de kerk van zijn jeugd, het Weihnachtsoratorium opvoeren met zijn Arise Kampen & 

Expecto Epe en wilde na Kampen en Vaassen dus op 14 december in Franeker komen. UNIEK! 

Waarom? Koor, solisten, orkest, het is zeer kostbaar. Jan had het meeste geld voor de concerten 

al gevonden, maar voor Franeker ontbrak er nog 6000 euro. Door stichtingen en ondernemers 

en andere goede gevers, hebben we het bedrag bij elkaar gekregen. Het zal wellicht de eerste 

keer ooit zijn, dat dit concert in Franeker is opgevoerd. In deze Binding meer daarover door Jan 

Kampen zelf. Het mooie is dat ook Stichtingen bijdroegen en van één van die stichtingen was 

Lieuwe Kampen bestuurder. Wat mooi, om dit allemaal via Jan en de Martinikerk weer bij elkaar 

te zien komen! Koop snel je kaarten, want ik vermoed dat er uit wijde omgeving belangstelling 

is! 

 

Ds. Henk van den Bosch op Missie in Zuid-Soedan 

 



 
 

Nog niet zo lang geleden was ds. Henk van den Bosch onze steun en toeverlaat voor anderhalf 

jaar als interim-predikant. Samen met ons als Protestantse Gemeente Franeker,  maakten we 

nieuwe plannen voor de komende jaren. 

Onlangs hadden we contact met ds. Henk van den Bosch en hij had ook ander bijzonder 

nieuws, dat we als Kerkenraad met u / jullie willen delen. 

Op 9 oktober 2025  beleefden we als Kerkenraad  in `De Rank` een ronduit indrukwekkende 

anderhalf uur met ds. Henk van den Bosch en Mirjam Buurkes (Gereformeerde Zendings Bond) 

met informatie, uitleg en de roeping van ds. Van den Bosch,  om naar Zuid-Soedan te gaan voor 

5 jaar  (1e evaluatie na 2 jaar). 

Wat is dan de Missie van ds. Henk van den Bosch? 

- Opleiding van predikanten en leerkrachten; 

- Toerustingscursussen in lokale kerkgemeenten; 

 

Waar dan en met wie dan? 

- In een stad met de naam Kajo-Keji; 

- Met als partnerkerk de Anglicaanse kerk; 

-  

Een plek die door het Ministerie van  Buitenlandse Zaken met Code Rood is aangegeven 

(onveilig), geen stroomnetwerk (zonnepanelen), sober leven, geen luxe en een land met 

problematiek en corruptie en er werd nog veel meer over verteld. 

Wat is de vraag van ds. Henk van den Bosch? 

Om zijn Missie en `geroepen zijn `te kunnen realiseren is geld nodig. Zo nu het plan is, gaat 

Henk door zijn eigen kerkgemeente in Haren worden uitgezonden, maar er zijn ook een aantal 

“deelgemeenten” nodig om het financieel mogelijk te maken. Henk zou het bijzonder fijn 

vinden, dat we samen met hem willen oplopen in deze Missie. 

 

Besluit Kleine Kerkenraad 

In haar vergadering van 15 oktober 2025 besloot de Kleine Kerkenraad, dat we als Protestantse 

Gemeente Franeker `Deelgenoten Gemeente` willen zijn en toezeggen Henk jaarlijks met 5000 

euro te steunen. Nog voor overleg met de gehele Diaconie en met de voltallige werkgroep 

Z.W.O. hebben we dit besluit genomen, want al eind november/begin december dient er 

duidelijkheid te zijn of het benodigde geld voor de Missie er is. Is het er niet tijdig, dan moet de 

Missie worden uitgesteld. Dus wellicht niet zo democratisch als gewend, toch daarom deze 

beslissing genomen en de komende maanden hopen we met de Diaconie en Z.W.O verder in 



gesprek te zijn en afspraken te maken, maar ook een kleine commissie te vormen om Henk 

financieel in zijn Missie te ondersteunen. Wil je meedenken in een kleine commissie van 3- tot 4 

mensen? Graag! Je kan denken aan steun door gemeenteleden per maand of door bedrijven, 

acties e.d. 

 

Diaconie?  Jaaah, wat een leuk team! 

Kom jij vrijblijvende voor een half jaar of een jaar meekijken in ons team. Je kunt je dan rustig 

oriënteren of het wat voor je is. Dat zeggen we tegen JONG en wat ouder! 

 

Vluchtelingenopvang 

In de vorige `Binding ` heb ik jullie al vrij uitgebreid bijgepraat over de opvang van het 

Vluchtelingengezin uit Libië in een huisje, dat we huren op Bloemketerp. Ze zijn deze maand al 

drie jaar gast van onze Protestantse Gemeente Franeker. Er stond voor 15 oktober een zitting bij 

de Rechtbank in Utrecht gepland. Een dag tevoren werd deze afgelast in verband met ziekte van 

de advocaat. Het kan weer enkele maanden duren voordat we op `de rol` komen te staan. 

Momenteel rijden we als vrijwilligersteam soms drie keer per week naar Heerenveen, waar 

behandeling is voor vastgesteld Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) bij Sara, de moeder 

van het jonge gezin. `s Ochtends brengen, `s middags weer ophalen. We proberen ook Anwb-

automaatje daarbij in te schakelen.  Ook de jonge tweeling (9 jaar jong) staat op de wachtlijst 

voor traumabehandeling. Kortom, de onzekerheid is voor het gezin nog niet voorbij en 

voorlopig wonen ze nog op Bloemketerp.  

 

Begroting Diaconie 

Onlangs werd de goedkeuring ontvangen van de financiële jaarcijfers van de Diaconie van 

afgelopen jaar. Nu dan de begroting voor het komende jaar: die is aan de orde tijdens de 

Gemeenteavond van 12 november as. om 19.30 uur in `De Rank` 

 

Wessel Veenstra, 

voorzitter diaconie 

 

 

 

 

HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING BEHEER DIACONALE GOEDEREN 

 

Zo nu en dan verschijnt in dit kerkblad een stukje over de Stichting Beheer Diaconale Goederen. 

Onder die stichting valt óók het eeuwenoude pand van de Botniastins. 

Hoe heeft die stichting zo kunnen ontstaan? 

Dan nemen we een gigantische stap terug in de geschiedenis! Voor het ontstaan van de 

stichting is de Diaconie van de voormalige Nederlands Hervormde Kerk via een testament aan 

de bezittingen en verplichtingen geraakt. En dan gaat het hier om het testament van de 

vermogende Ida van Tiara uit 1694. 

De stichting is opgericht in 1989 door leden van de Diaconie van de Hervormde Gemeente hier 

in Franeker. Omdat in voorliggende tijd door de diakenen was geconstateerd dat de drie 

geldstromen van de collectes, van de ziekendienst en van het beheer van de Botniastins en 

landerijen door elkaar liepen, was er grote behoefte aan een ándere organisatie. De ziekendienst 

werd onderdeel van de diaconie. Met de Provinciale Diaconale Commissie in Friesland werd, na 



afweging van argumenten, de oprichting van de stichting overeengekomen. Daarin werd onder 

andere het beheer  van het monumentale pand van de Botniastins ondergebracht. 

Een vermenging van diverse geldstromen behoorde daarmee tot het verleden. 

We eindigen met waarmee we begonnen: het testament uit 1694. Tot de overgenomen 

testamentaire verplichtingen behoort ook het onderhoud van de grafkelder in de Laurentiuskerk 

van Kimswerd, waar Ida van Tiara begraven ligt. In de maand november, wanneer ook dit 

kerkblad weer door de brievenbus valt, vertrekken de bestuursleden van de stichting naar de 

Laurentiuskerk om hier weer de traditionele grafinspectie te verrichten.                                        

                                                                                                                     Hiele Walinga 

 

 

 

 

ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST  

 

Voor ziekmeldingen en ziekenbrief, de ziekendienst contacten. Zij zorgen voor een attentie 

thuis, informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief: 

Lotty de Beer                

Aukje van Nimwegen  

Nellie Ferwerda            

Toni van der Schaar      

 

 

Opbrengst ziekenbusjes 3e kwartaal  € 21,05  

Hartelijk dank! 

 

 

KERKELIJKE STAND / MUTATIES 

MUTATIES: 

Doorgeven aan: 

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC 

’s morgens van 8 – 12 uur: 0517 393200 

kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl  

 

 

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is 

bij ons niet bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau. 

 

 

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN 

 

Donderdag 6 november 

 

Info avond over de Bach – Luther busreis van 3 – 8 juni 2026 

De Rank:  19.30 – 21.30 uur 

o.l.v.   ds. Sytze Ypma en Jochem Schuurman 

voor verdere informatie zie de Activiteitengids 



 

Gemeenteavond op woensdag 12 november om 19.30 uur in De Rank 

 

Agenda:  

1. Welkom en opening 

2. Mededelingen van de kerkenraad 

3. Begroting 2026 van de Protestantse gemeente te Franeker 

4. Begroting 2026 van de Diaconie 

5. Terugblik op de gemeenteavond van 14 mei 2025 

6. Rondvraag 

7. Pauze 

8. Ds. Teunard van der Linden uit Harlingen. Onderwerp: Hoe worden in Harlingen Kerk en 

Stad met elkaar verbonden? 

9. Sluiting 

 

 

Wina Droogendijk-Hofstra, scriba 

 

 

Zing de Heer een nieuw lied… 

 

Zingen verbindt, bemoedigt en vernieuwt. We koesteren de vertrouwde psalmen, gezangen en 

hymnen, maar blijven ook graag openstaan voor nieuwe melodieën en teksten die ons geloof 

op frisse wijze tot klinken brengen. 

Tijdens twee inspirerende zangavonden gaan we samen op ontdekkingstocht door nieuwe 

liederen die een plek kunnen krijgen in de zondagse erediensten. Naast het liedboek ‘Zingen en 

bidden in huis en kerk’ worden ook andere bundels gebruikt. 

Houd je van zingen en ben je benieuwd naar wat er aan nieuwe muziek klinkt in de kerk van 

vandaag? Van harte welkom! 

 

Data:  zondag 16 november  

Plaats:  De Rank 

Tijd:  19.30 uur 

Leiding:   Sjoerd de Boer en Jochem Schuurman 
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FINKERS IN FRIESLAND 

 

Op 22 en 23 november voert Hortus Vocalis de Missa Sancti Georgii van Herman Finkers 

uit. Dat is een primeur voor Friesland. Naast deze mis staat ook het eerste deel van de 

Messiah van G.F. Händel op het programma. 

 

Een jubileum 

Collegium Vocale Fryslân (CVF) bestaat 15 jaar en dat wordt gevierd! Eén van de activiteiten dit 

jaar is een bijzonder concert waarin het kernkoor van CVF, Hortus Vocalis,  de Missa Sancti 

Georgii van Herman Finkers (2023) uitvoert. Het programma wordt gecomplementeerd met het 

eerste deel van de Messiah van Händel.  

 

Een primeur 

‘Zorg rondom sterven’  

 

Rondom het sterven gebeurt veel. Aan de buitenkant is dat een zichtbaar proces en zijn 

lichamelijke veranderingen waarneembaar. Deze zichtbare kant laat zien dat er iets 

onomkeerbaars plaatsvindt, dat een leven ten einde komt. Naast wat we kunnen zien, is er ook 

een binnenkant van sterven. Dat is de laag die zich niet direct laat waarnemen, maar wel 

aanwezig is, zoals het emotionele, relationele of geestelijke. Zowel voor de stervenden alsook 

voor de mensen rondom hen speelt zich vanbinnen veel af wat raakt aan de essentie van het 

bestaan. In deze kwetsbare fase van het leven is goede zorg van wezenlijk belang. Naarmate het 

levenseinde nadert, van onszelf of van een naaste, wordt die zorg intenser. Er kunnen 

spanningen en vragen zijn, evenals behoefte aan nabijheid en ruimte.  

U bent van harte welkom om daar bij stil te staan op dinsdagavond 18 november in De Rank. 

Er is onder meer aandacht voor het boek ‘Ruimte om te sterven’ van Carlo Leget. Ook is er 

mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over de laatste fase van het leven en de zorg 

rondom het levenseinde met aandacht voor wat er werkelijk toe doet als een kostbaar geschenk. 

 

Datum:   dinsdag 18 november  

Tijd:        19.30 – 21.30 uur 

Plaats:    De Rank 

Leiding:  ds. Sytze Ypma, Tine de Vries, Aafke Stegeman en Ilse Douma 



Herman Finkers begon al aan de mis te schrijven ter gelegenheid van zijn huwelijk in 1990 en 

bleef er aan schaven in de decennia daarna. Dat leidde uiteindelijk tot de Missa Sancti Georgii én 

tot een prachtige, bekroonde opname van Capella Amsterdam en het Holland Baroque. 

Daardoor kreeg de mis een steeds grotere bekendheid – maar werd tot nu toe in Friesland nog 

niet eerder uitgevoerd.  

 

De mis 

Finkers' compositie behoudt de klassieke elementen van een traditionele mis, maar voegt daar 

zijn eigen verfijnde humor en poëtische stijl aan toe, waardoor een unieke muzikale ervaring 

ontstaat - aldus Judith Steenbrink van Cappella Amsterdam. Of – in de woorden van dirigent 

Gerben van der Veen – ‘Finkers gebruikt oeroude Latijnse teksten en heeft die tot een 

sprankelend en frivool maar ook meditatief, geheel gecomponeerd. Alsof ik steeds zijn 

beminnelijke glimlach zie!’  

 

De Messiah 

Dit oratorium van Georg Friedrich Händel is overbekend. De teksten zijn ontleend aan Oude en 

Nieuwe Testament. Hortus Vocalis voert het eerste deel uit, daarin heeft Händel vooral 

oudtestamentische teksten op muziek gezet waarin de geboorte van de nieuwe Messias wordt 

aangekondigd. Op de datum van uitvoering staat de adventsperiode voor de deur, de weken 

waarin de kerken zich van oudsher voorbereiden op de van de komst van Christus die met Kerst 

gevierd wordt.  

  

De uitvoerenden 

Naast Hortus Vocalis treden de gewaardeerde musici van het Barokorkest Florilegium Musicum 

aan. De solorollen worden gezongen door vier conservatoriumstudenten. 

 

Waar 

De concerten zijn op 22 november om 20.00 in de Martinikerk te Franeker en op 23 

november om 15.00 uur in de RK kerk te Heerenveen. 

 

Kaarten 



Kaarten zijn verkrijgbaar op www.collegiumvocalefryslan.nl  Ze kosten € 26,00 in de voorverkoop 

en aan de zaal € 30,00. Jongeren t/m 25 jaar resp. € 13,- en 15,- 

 

Annie Hoekstra 

 

 

 

 

Doop en belijdenis  

We nodigen jullie van harte uit voor twee bijzondere gespreksavonden over de thema's doop en 

geloofsbelijdenis. 

Deze avonden zijn een kans om samen met elkaar, als jongeren en volwassenen, stil te staan bij 

deze eeuwenoude gebruiken binnen onze kerk.  

Doop en belijdenis zijn twee woorden die je wel kent of hebt gehoord, maar of ze je nog wat 

zeggen, of je weet waar ze voor staan? Misschien hebben je ouders je ooit laten dopen, maar 

wat betekent dat voor jou? Of stel, er speelt een gedachte door je hoofd dat je wel gedoopt zou 

willen zijn of belijdenis zou willen doen misschien. Waar staan doop en belijdenis voor en hoe 

hangen ze samen? Deze avonden zijn voor iedereen die daar meer over zou willen weten, puur 

uit nieuwsgierigheid, of omdat je verlangt je leven te verdiepen of te verrijken.  

 

Data:  27 november en 19 februari 2026 

Plaats:  De Rank 

Tijd:  20.00 uur - 21.30 uur 

Leiding:   ds. Sytze Ypma en Aafke Stegeman 

 

http://www.collegiumvocalefryslan.nl/


 

 

 

 

Tieners in Gesprek 

 

Wij nodigen tieners van harte uit om deel te nemen aan bijzondere bijeenkomsten waarin we 

het geloof en het dagelijks leven centraal stellen. In een wereld die voortdurend verandert, is het 

belangrijk om samen stil te staan bij de vragen en uitdagingen die jongeren tegenkomen. 

Tijdens deze gespreken willen we een open en veilige ruimte creëren waar tieners hun 

gedachten, twijfels en ervaringen kunnen delen. Het delen van perspectieven kan leiden tot een 

dieper begrip en verbinding, zowel met elkaar als in hun geloof. 

We hopen dat iedereen die dit leest tieners aanmoedigt om deel te nemen aan deze 

waardevolle gesprekken. Samen kunnen we ontdekken hoe geloof een rol speelt in hun 

dagelijks leven en hoe ze hun waarden kunnen toepassen in de wereld om hen heen. 

 

Zondagavond klas 4, 5, 6 van het Voortgezet Onderwijs en het Beroepsonderwijs 

Tijd:   19.30 uur 

Plaats:  De Rank 

Datum:  Zondag 30 november  (andere data volgen) 

Leiding:  Aafke Stegeman en Marije Miedema 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zin-zoeken 

Een nieuwe groep die zoekt naar zin en betekenis. Welke vragen leven er in jou? Wat geeft je 

leven zin? Waar word jij door geïnspireerd? Kunnen ‘oude’ bronnen zoals het geloof van bv je 

(groot-) ouders hier nog iets in betekenen? Of zijn die opgedroogd voor jou? Kunnen we een 

gezamenlijke taal vinden die ons zin en betekenis geeft? Vragen die aan bod kunnen komen in 

de gesprekken in deze groep.  

Iets voor jou? Kom langs, 1 of meerdere keren. We gaan graag met elkaar in gesprek!  

Data:  2 december, 3 februari en 3 maart  

Plaats:  De Rank 

Tijd:  20.00 uur - 21.30 uur 

Leiding:   ds. Sytze Ypma en Titia de Boer 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Koren Exspecto en Arise brengen Bachs Weihnachtsoratorium naar Franeker 

Op zondagmiddag 14 december 2025 vindt in de Martinikerk in Franeker een bijzonder 

kerstconcert plaats. De koren Exspecto uit Epe en Arise uit Kampen voeren dan samen het 

Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach uit, onder leiding van dirigent Sander 



van den Houten. Een prachtige gelegenheid om de magie van kerst alvast te beleven. 

 

Bijzonder 

Het is niet alleen bijzonder dat een dergelijk concert in de Martinikerk wordt uitgevoerd, maar 

ook voor mij persoonlijk. De herinnering aan deze kerk kent een lange historie: gedoopt, 

kindernevendienst en later het bijwonen van de “gewone” kerkdienst. Jaren geleden ben ik 

verhuisd naar Zwolle en zing al geruime tijd bij het koor Exspecto uit Epe. Het uitvoeren van een 

concert in de Martinikerk stond al lange tijd op mijn verlanglijst en binnenkort is het zo ver! 

 

Het Weihnachtsoratorium 

Wat de Matthäus Passion is voor de passietijd is het Weihnachtsoratorium voor kerst. Op het 

programma van 14 december staan de cantates 1, 2, 5 en 6. Vanaf de allereerste paukenslagen 

in de eerste cantate barst het kerstfeest los: ‘Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage!’. Met 

jubelende koren, schallende trompetten en fluweelzachte hobo’s is het feest in volle glorie.  

 

Professionele solisten en musici 

Zoals gebruikelijk krijgen Exspecto en Arise begeleiding van een professioneel orkest, in dit 

geval Strijklicht. Het kistorgel wordt bespeeld door Jochem Schuurman, de vaste organist van de 

Martinikerk. De solopartijen zijn in handen van Johannette Zomer (sopraan), Gerben van der 

Werf (countertenor), Leander van Gijsegem (tenor) en Peter Kooij (bas). Met hun muzikale 

bijdrage en de leiding van Sander van den Houten kan het niet anders dan een prachtige 

middag worden. 

Het concert in de Martinikerk in Franeker begint om 15.00 uur. Kaarten à € 29,50 zijn te 

reserveren via www.exspecto-epe.nl 

 

Jan Kampen 

 

 

http://www.exspecto-epe.nl/


 
 

 

 

ZWO 

 

Voorzitter:            Jeanet Veenstra 

Penningmeester:  Pieter Walinga 

 

Bankrekeningnummer:  NL07 RABO 0313 2032 29 

 

 

Dit najaar hebben wij vanuit de ZWO de volgende doelen kunnen steunen: 

  

Noodhulp vluchtelingen Myanmar (uit de Vrije Evangelische Gemeente pot)  € 500,- 

Stichting de Mouterij t.b.v. bijeenkomsten mensen uit Oekraïne  € 300,- 

Stichting Victory4All in Zuid Afrika  € 600,- 

Noodhulp vluchtelingen in Soedan  € 350,- 

Noodhulp aardbevingen Afganistan   € 400,- 

Mama Africa for Gambia t.b.v. project voor schoon drinkwater  € 350,- 



Het meerjarenproject Stichting LeFF van Hillie Veneman op Java  € 500,- 

Help mij leven: Braziliaanse straatkinderen in nood  € 750,- 

Ondersteunen lokale kerken in Oekraïne   € 750,- 

Hulpverlening aan jongeren in Ethiopië  € 350,- 

Ondersteunen thuiszorg in Libanon  € 500,- 

  

Met dank aan onze donateurs, 

De ZWO commissie 

 

 

Reisgroep Kenia 

Arjen, Arjan, Rixt, Sjoerd, Frouwkje, Emma, Amber, Berber, Anna-Wil, Anne, Sophie, Amarins, 

Fardou, Ridzert, Doeke, Marjan, Francien, Ans, Thom en Carla vormden de reisgroep die van 16 

tot 27 oktober naar Kenia is geweest voor een bouwreis van Blessed Generation. De koffers 

zaten vol met voetbalschoenen, kleding, rugtasjes, laptops, beamers, werkhandschoenen, 

tekeningen en nog veel meer spullen voor de kinderen en jongeren van de High School in Ruiru 

en de basisschool plus het weeshuis in Nyamira.  

In Ruiru werden we hartelijk ontvangen met zang en dans. De studenten lieten ons hun school 

en ‘dorm’ (studentenhuisvesting) zien. De middag werd een uitgelaten feestje met sport en spel. 

In Nyamira stonden de kinderen van het weeshuis op ons te wachten. Ook hier weer een warm 

welkom en veel blije gezichten.  

 

Klussen en outreach 

In Nyamira is samen met de lokale medewerkers gelast, getimmerd, geschuurd en geschilderd. 

Met de kinderen is geknutseld, gezongen, gedanst, gesport en onder al dat harde werken is met 

iedereen veel contact gemaakt. De kinderen hielpen waar mogelijk, voornamelijk meubilair de 

heuvel op en af sjouwen, en waren superblij met het nieuw ingerichte klaslokaal, de opgeknapte 

tafels en wandmeubels én de kast voor de sportschoenen. 

 

Om beter te kunnen begrijpen waarom de kinderen van het weeshuis zo tevreden en vol 

vreugde zijn, werden we meegenomen op ‘outreach’. Dat betekent: een zak eten klaarmaken en 

brengen bij de allerarmsten in de omgeving. Dit waren heftige momenten. Woorden schieten te 

kort om te beschrijven wat we daar hebben gezien, de tranen die we met elkaar deelden 

vertelden het verhaal.  

 

Sponsor een kind 

Voor mij (Carla) was het de eerste kennismaking met ‘mijn’ sponsorkind Ivonne. Ze is 14 jaar en 

woont in het weeshuis in Nyamira. Afgelopen zomer heb ik mij aangemeld bij Blessed 

Generation als sponsor. Ivonne liet me trots haar school en woongroep zien. Iedere woongroep 

heeft een ‘mama’ en meerdere kinderen; jongens en meisjes van verschillende leeftijden. 

Uiteraard sponsor je niet specifiek één kind, maar alle kinderen in Nyamira. Sponsoren zorgen 

voor een stabiel inkomen voor Blessed generation waardoor alleen al in Nyamira 800 kinderen 

twee keer per dag een maaltijd kunnen krijgen. Zie ook: www.blessedgeneration.nl/sponsor-

een-kind/ 

 

http://www.blessedgeneration.nl/sponsor-een-kind/
http://www.blessedgeneration.nl/sponsor-een-kind/


Wil je meer weten over onze ervaringen in Kenia, over het werk van Blessed Generation of het 

sponsoren van een kind? We vertellen er graag over als je ons tegenkomt in de stad of in de 

kerk bij het koffiedrinken na de dienst.  

 

Diaconale middag 

Tijdens de diaconale middag op 21 februari geven deelnemers van de reisgroep Kenia een 

presentatie over het klussen en logeren bij Blessed Generation. Uiteraard vertellen we ook over 

de safari naar Lake Naivasha en de Masai Mara. Meer informatie over deze middag volgt t.z.t. in 

De Binding. 

 

Carla van der Kooi 

 

 

 

 
 

 

Kast voor de voetbalschoenen 

 



 
 

 

School Mathematics 

 

 

 

 



 
 

 

Eten bonen en tekeningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUD PAPIER 

In het weekend van 7 & 8 november en in het weekend van 5 & 6 december staat de oud 

papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn). 

Het oud papier graag zaterdags voor 12.00 uur bij de container brengen, deze wordt kort na 

12.00 uur opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.  

 

 

 

 

 

ALLERLEI 

 

 

De klokkenluiders van de Martinikerk 

 



U kent ze waarschijnlijk: de klokkenluiders van onze kerk. Zo niet?,  dan hoort u ze zeker iedere 

zondagmorgen. Om 9.45 uur luiden ze twee van onze klokken in de Martinitoren om de mensen 

op te roepen naar de kerk te komen voor de wekelijkse Eredienst. 

 

Ik noemde twee van de drie klokken in onze toren. Soms worden ze alle drie geluid, namelijk in 

de Paasnacht en de Kerstnacht. Een fantastisch geluid klinkt dan over het stille Franeker.  

Maar stel: hoe zou dat klinken met geen drie, maar met 100 klokken in de toren? Dat is moeilijk 

voor te stellen, maar de klokkenluiders van de Martinikerk waren daar getuige van in Amersfoort 

tijdens de internationale klokkenluiders dag op 27 september. En dat was in één woord: 

fantastisch! 

Klokkenluiders uit heel Nederland waren hiervoor uitgenodigd. En daar was massaal gehoor aan 

gegeven. Ze kwamen  uit heel Nederland en België. De dag werd geopend door de (loco) 

burgemeester van Amersfoort en speciaal voor de klokkenluiders was er een carillonconcert. 

Vervolgens werd de groep in tweeën gesplitst. De ene groep deed in het ochtenddeel een 

stadswandeling onder leiding van een gids. En de andere groep beklom de Lieve 

Vrouwentorentoren met 350 treden. Op het klokkenplateau, halverwege de toren, mochten we 

vijf van de zeven klokken luiden. Het bovenste deel van de toren was gereserveerd voor het 

carillon. Daar hingen  de resterende 93 andere klokken.  

Wat ons als klokkenluiders opviel, was het feit dat bijna alle groepen klokkenluiders zich als een 

Gilde voorstelden: dus ook met een vaandel, banier en  outfit. Deze outfits waren zowel 

traditioneel als modern. Opvallend waren ze wel. Je merkte dat de gildes hier trots op waren. U 

snapt dat dit ons als klokluiders van de Martinikerk erg aansprak. Wie weet stellen we ons 

binnenkort in Franeker voor als  het gilde van de Martini- luiders. Er rolden hierover namelijk  in 

de treinreis terug naar Franeker vele ideeën over het spoor. 

 

Klaas Kooistra 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Van de leden van “De Binding”: 

 

In het vorige kerkblad  hebt u kunnen lezen dat onze voorzitter Klaas Kooistra de redactie van  

“De Binding” heeft verlaten. Wij zijn heel erg dankbaar voor zijn jarenlange tomeloze inzet. 

Eind september zijn we als groep nog even samengekomen en hebben herinneringen aan de 

afgelopen jaren opgehaald en gedeeld. Met een lach en een traan hebben we afscheid 

genomen. We hebben Klaas natuurlijk nog even in het zonnetje gezet. 

Klaas, nogmaals, heel hartelijk dank voor de afgelopen jaren.  

 

Sophie Bartlema - Trul, 

Redactielid “De Binding” 

 

 

 



                     
 

 

 

 

 

 

 

  

 Nieuws 

 

In september mochten we een gift van € 50 ontvangen van een gemeentelid  en via het oud 

ijzer hebben we een gift van € 5,00 ontvangen. 

Van het Frysk Oecumenisch Wurkferban Hjerbeam mochten we € 110 ontvangen. Heel erg 

bedankt voor deze giften. 

De kinderen van de Rainbow Angels hebben van ons een gift van € 115 voor aanschaf kerst 

attenties gekregen. 

Goodnews South Africa (waar wij ook nog contact mee hebben), hebben via oud ijzer opbrengst 

€ 80 gekregen. 

 

Tevens hebben we nog 28 kinderboeken van de Taxi van oom Thando  aangeschaft voor de 

verkoop hier in Franeker. De opbrengst is voor Victory4All. Heeft u belangstelling voor een boek 

neem dan contact met ons op. Ze kosten € 12,99 per stuk (2 voor € 25,00). Tip!: Erg leuk als 

Sinterklaas cadeau! 

Het oud ijzer heeft deze maand maar liefst € 650 opgebracht. 



 

De datum voor de gezelligheidsmarkt is ook bekend. Deze wordt op 7 februari in De Rank 

gehouden. In de volgende Bindingen krijgt u meer details te horen. 

In verband met opslag kunnen we nog geen spullen aannemen. 

 

Met vriendelijke groeten Sieds en Saskia de Jong 

saskiaensieds@gmail.com 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

Oardielje net….. In oantal jierren lyn haw ik in 

skoftke learling west op de School voor de 

Praktische Filosofie. Learsume en boeiende jûnen 

wiene it altyd. Ien fan de dingen dy’t my altyd 

bybleaun is, is de les om ‘situaasjes en minsken sa 

te sjen as sjochst it foar de earste kear’, dus mei in 

iepen hâlding, sûnder lêst fan eardere 

ûnderfinings…. No, dat liket simpel, mar is 

hartstikke dreech. 

Fan ‘e wike seach ik in jonge frou mei in hûn. Sy 

wie drok oan it beljen en de hûn siet yn it gers te 

skiten, mar dat seach sy net. Myn gedachte wie: 

‘No, dy rint aanst sa fierder, sûnder de stront op te 

rêden fansels’. Doe’t ik oan har ta wie, seach se 

krekt wat har hûn dien hie. Ik groete en frege: 

wolst in pûdsje fan my hawwe? Jawol, sei se, mar 

oars wie ik even nei de bak mei pûdsjes rûn om ien te pakken……  No, dêr gie myn iepen blik….. 

hoesa gjin oardiel? Ik skamme my wol in bytsje, mar wit ek: meist it altyd opnij besykje! It libben 

bliuwt in learproses. 

Maaike en Joska 

 

 

 

Zangavonden Meinardskerk Minnertsga 

 

 

Zangavond zondag 30 november  

Huisorganist Dirk Norbruis begeleidt de samenzangliederen  

 

Kerstsamenzang 21 december 

Kersteditie met Advendo Franeker o.l.v. Siemen Hoekstra  

Kom in de kerstsfeer tijdens de kersteditie van de zangavond waar dan uitsluitend kerstliederen 

zullen worden gezongen. Advendo zal de samenzang afwisselen met intermezzo's.  

mailto:saskiaensieds@gmail.com


 

Voor iedere zangavond geldt:  

Aanvang: 19.30 uur 

Locatie:  Meinardskerk te Minnertsga 

Toegang:  gratis, collecte na afloop 

Huisorganist:  Dirk Norbruis 

 

Reina Hibma 

 

 

Allerzielenconcert  zondag 9 november, Sint Jacobiparochie 

 

Vrouwenkoor Frominae o.l.v. Jannie de Groot & Peter van der Zwaag, orgel 

  

Op 9 november brengen organist Peter van der Zwaag en Vrouwenkoor Frominae o.l.v. Jannie 

de Groot een Allerzielenconcert met muziek uit de negentiende en twintigste eeuw. Kom 

luisteren naar prachtige koormuziek en orgelwerken van o.a. Gabriel Fauré, Arvo Pärt en John 

Tavener. 

 

15.30 uur /  Groate Kerk / Oosteinde 1, Sint Jacobiparochie 

 

De toegang is gratis (collecte na afloop) 

Annemarie Lavèn 

 

VROUWENGROEP “DE SCHAKEL” 

 

 

 

Dinsdag 11 november om 09.45 uur in De Rank bijeenkomst. 

Deze morgen vermaken we ons met zingen, quizzen en wat nog meer? 

 

Hartelijke groet namens De Schakel, 

Ymkje Santema-Hogendorp 

 

 

 

 



 
 

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk 

 

Op 24 november hebben we een excursie naar Empatec. 

We worden daar verwacht om 14.00 uur, we krijgen een rondleiding. 

Het adres is De Roede 1, dit is op Kie, het industrieterrein over de Frisia brug. 

Gasten zijn van harte welkom. 

Informatie kunnen jullie vragen bij onze secretaris A. de Jong-Nijk tel: 397097. 

 

Groeten van het bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Donderdag 20 november om 14.30 uur in “De Rank”.  

 

Henk Dillerop werkte 40 jaar als rechercheur en gevangenisdirecteur. 

Hij neemt ons in zijn bijzondere verhalen en gedichten mee in de wereld tussen de criminelen.  

 

Bote Algra 

 

  

 



 

 

AGENDA 

 

vrijdag en zaterdag 7 & 8 november 

oud papier 

 

zondag 9 november 

Omroep Zilt 9.30 uur: D. Wolbers, Franeker 

 

maandag 10 november 

vergadering Kerkrentmeesters 

 

dinsdag 11 november 

Vrouwengroep De Schakel, De Rank, 09.45 uur 

 

woensdag 12 november 

Gemeenteavond 

 

zondag 16 november 

Omroep Zilt 9.30 uur: R. Schoorstra, Ternaard 

 

zondag 16 november 

Zing de Heer een nieuw lied…. 

De Rank, 19.30 uur ( zie uitgelicht elders in deze Binding ) 

 

maandag 17 november 

vergadering Diaconie 

 

dinsdag 18 november 

Deel twee van Tweeluik: “Zorg rondom sterven”  ( zie uitgelicht elders in deze Binding ) 

De Rank, 19.30 – 21.30 uur 

 

donderdag 20 november 

Boekbespreking “Heilige Strijd” 

De Rank, 10.00 – 11.30 uur ( zie de Activiteitengids ) 

   

donderdag 20 november 

ANBO/PCOB, De Rank, 14.30 uur  

 

zondag 23 november 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. A. de Braak, Franeker 

 

maandag 24 november: 

Vrouwengroep Samen Sterk, excursie 14.00 uur 

 

woensdag 26 november 



vergadering Kleine Kerkenraad 

 

donderdag 27 november 

Gespreksavond over Doop en Belijdenis ( zie uitgelicht elders in deze Binding ) 

De Rank, 20.00 – 21.30 uur 

 

zondag 30 november 

Omroep Zilt 9.30 uur: ds. T. Moonen, Suwâld 

 

zondag 30 november 

Tieners in gesprek ( zie uitgelicht elders in deze Binding ) 

De Rank, 19.30 uur 

 

dinsdag 2 december 

Zin-zoeken ( zie uitgelicht elders in deze Binding ) 

De Rank, 20.00 – 21.30 uur 

 

vrijdag en zaterdag 5 & 6 december 

oud papier 

 

 

Gedicht 

 

Al weet ik dat je veilig bent, 

geborgen bij de Heer. 

De lege plaats bijft onvervuld, 

ik zie je hier nooit meer 

 

Al weet ik dat je veilig bent, 

verlost van alle pijn 

Ik kan mijn vragen niet meer kwijt, 

ik kan nooit meer bij je zijn. 

 

Al weet ik dat je veilig bent, 

mijn hart wil er niet aan 

Dat jij die ik niet missen kan, 

voorgoed bent heengegaan. 

 

Al weet ik dat je veilig bent, 

ik zoek je maar vind je niet 

ik vraag het aan iedereen, 

of iemand jou nog hoort of ziet. 

 

Al weet ik dat je veilig bent 

Ik zie je hier nooit meer 

Maar als het donker word, 

zeg ik tot ziens tegen de Heer 



 

 

 

 

 


