
Zondag 21 december 2025  
De 4e Zondag van Advent  
Martinikerk 10.00 uur  
 
Voorganger:   ds. Sytze Ypma 
Organist:   Jochem Schuurman 
Ouderling van Dienst:  Hieke Joustra  
Diakenen:   Annet Walinga en Hiele Walinga  
Lector:    Hanneke Vlietstra 
Kinderen van de zondag: Jesse en Doutzen 
Bloemschikking: Liturgische Bloemschikcommissie 
Collecte:   Kerk  /  Diaconie  
Kindernevendienst/Oppas:  Henriette Jorritsma  
Koster:    Sikke Dijkstra 
Beeldpresentatie:  Kees Stal 
Beeld en geluid:  Jan Roorda en C. Hendriks 
Koffieschenken:  Klaas Elting, Maaike van Dijk en                        

Aukje van Nimwegen 
 
 
Orgelspel voor de dienst 
 
Welkom door de lector 
 
Intochtlied, Lied 19: 1 en 2, De hemel roemt de Heer 
 
Groet  
V. Wij groeten elkaar  
     In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
A. Amen. 
 
Bemoediging 
V. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
    die hemel en aarde gemaakt heeft 
A. Hij is een bron van vreugde  
    Hij maakt ons blij  
    Hij is ons licht en ons leven  
 



Drempelgebed 
V. Op de dag van het licht,  
     in het huis van het licht 
A. hier zijn wij god, zie ons aan 
V. te midden van woelige golven in het bestaan,  
    de zaken en zorgen die ons zomaar overspoelen 
A. Hier zijn wij  God, zie ons aan 
V.  Zie ons aan en geef ons vaste grond 
A. Vandaag en alle dagen. Amen 
 
Kaars van verbondenheid  
 
Lied 598, Als alles duister is/Kom as it tsjuster is   
 
Ontsteken van vierde Adventskaars door Jesse en Doutzen leest tekst  
 
Lied 463, Licht in onze ogen afgewisseld met kyriegebed  
(couplet 1 en 2, kyrie, 3 en 4, kyrie, 5 en 5, kyrie, 7 en 8)  

 
Adventsproject met de Geluksbezorger  
 
Projectlied: De Geluksbezorger 
 
elke zondag: 
Hoe kunnen mensen stralen? 
Hoe worden mensen blij? 
Wij horen in verhalen 
dat God dichtbij zal zijn. 
 
vierde advent 
Een engel uit de hemel 
zegt: ‘Jozef, het komt goed. 
Het kind zal Jezus heten. 
Hij geeft de mensen moed.’ 
 
Onder het naspel gaan de kinderen naar de bovenzaal  
 



Schriftgebed  
 
Lezing Jesaja 7: 10-17 
 
Liet 455,1 en 4, Sa sil it komme yn ‘e lêste dagen 
 
Lezing  Mattheus 1:18-25     
 
Lied 259, Zend ons een engel in de nacht  
 
Preek  
 
Muziek 
 
Pastoralia 
  
De dienst van de dank- en voorbeden - Stil gebed en Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven  
 
Slotlied: Zie, als koning zal Hij komen  
(Sytze de Vries, het liefste lied van overzee, rood, nr. 57)  
 
Zegen en gezongen Amen 
 
Orgelspel na de dienst  
 
 


