Zondag 25 december 2025, kleur wit,

Kerstmorgen, puer natus est, een kind is ons geboren

Voorgangers:

Organist:

Trompettist:

Ouderling van Dienst:
Diakenen:

Lector:

Kinderen van de zondag:
Bloemschikking:
Collecte:

Kindernevendienst/Oppas:

Koster:
Beeldpresentatie:
Beeld en geluid:

Orgelspel

Welkom

ds. Sytze Ypma en Tine de Vries
Jochem Schuurman

Tina Krijgsman

Gerard de Raaf

Annet Walinga en Carla van der Kooi
Bernice de Raaf

Thymen en Tirsa

Liturgische Bloemschikcommissie
Kerk / Diaconie (Kinderen in de knel)
Marije en Frouwkje

Arjen de Boer

Berend Bosgra

Dick Tolsma en Sybe Swart

Intochtlied: Lied 481, Hoor, de engelen zingen de eer

Groet, weet u gegroet

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Allen: Amen

Bemoediging

V. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
die hemel en aarde gemaakt heeft
A. Hij is een bron van vreugde
Hij maakt ons blij, Hij is ons licht en ons leven

Drempelgebed

V. Op de dag van het licht,
in het huis van het licht

A. hier zijn wij god, zie ons aan

V. te midden van woelige golven in het bestaan,
de zaken en zorgen die ons zomaar overspoelen



A. Hier zijn wij God, zie ons aan
V. Zie ons aan en geef ons vaste grond
A. Vandaag en alle dagen. Amen

Kaars van verbondenheid
Lied 491, Kind ons geboren/Bern foar us berne

Adventskaarsen branden, Gerben en Thymen steken de vijfde kerstkaars aan en
Tirsa leest het gedicht voor

Zingen: projectlied refrein (1) en couplet Kerst (5)
De Geluksbezorger

elke zondag:

Hoe kunnen mensen stralen?
Hoe worden mensen blij?
Wij horen in verhalen

dat God dichtbij zal zijn.

Kerst

De herders in het donker,

zij kregen het bericht:
Vandaag gebeurt het wonder,
de wereld wordt weer licht.

Tekst: Erik Idema
Melodie: ‘Nu daagt het in het oosten,’ Liedboek 444

Kerstspel: De koekenbakkers van Caprese
Gebed om ontferming

Heer, U kwam naar onze wereld,

klein, kwetsbaar, in een stal.

We zoeken uw vrede in de chaos van vandaag.
Heer, ontferm U over ons.

Christus, U weet wat het is om mens te zijn,
met onze twijfels, vragen en dromen.

Help ons richting te vinden in uw liefde.
Christus, ontferm U over ons.



Heer, U bent het licht in donkere tijden,

voor ons, voor de wereld.

Geef ons hoop om te leven en te groeien in U.
Heer, ontferm U over ons.

Amen.

Lied 487, Eer zij God in onze dagen
Schriftgebed

Lezing: Jesaja 52:7-10

Lied 482, 1 en 3, Er is uit ‘s werelds duistere wolken
Lezing: Johannes 1: 1-5

Lied 503: Wij staan aan een kribbe

Lezing: Lucas 2: 8-21

Liet 483: Stille nacht, hillige nacht
Kerstpreek

Orgelspel

Gedicht

Pastoralia

De gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied Lied: Ere zij God

Zegen en gezongen Amen

Orgelspel



