Liturgie voor zondag 28 dec. 2025 Martinikerk Franeker 10.00 u.
zondag "Onschuldige kinderen"

voorganger: ds. Roger Wind

ouderling van dienst: Roel Rijpkema

diakenen: Djoke de Boer en Jellie Bangma

lector: Hanneke Roelofsen

organist: Jochem Schuurman

1° rondgangscollecte: Kerk

2¢ rondgangscollecte: Diakonie (eindejaarsdiner 29 dec.)
koster: Appie Reitsma

beeldpresentatie: Tjalling de Jong

geluid en camera: Bram Boekema en Jan Eising
klokluider: Femme Nauta

Koffieschenken: Jan Havenga, Rikert Nijkamp en Tineke Kampen
Er is koffie en thee na de dienst

Welkom
introitus lied 8: 1, 2 en 3 "Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven"

groet en votum:

-vg. :De Heer zij met u
gem. : Ook met u zij de Heer

-vg. : Laten we stil worden voor God:

-vg  :Onze hulp is in de Naam van de Heer,
gem. : die hemel en aarde gemaakt heeft.
vg. 0O God, keer U naar ons toe
gem. : en doe ons weer leven met hart en ziel.
vg. :Laat ons, O Heer, Uw liefde zien

gem. : en geef ons Uw heil!
vg. : O Heer hoor ons gebed
gem. : en laat ons geroep tot U komen.
vg.:  Heilig mijn hart, o Heer
zodat ik kind aan huis kan zijn
in Uw geheimen en in Uw heiligdom,
gem.: door Hem die onze Meester is:
Jezus Messias. Amen!

aansteken van de kaars van verbondenheid.



kyrie gebed
glorialied 713: 1, 3 en 5 "Wij moeten Gode zingen"
gedicht "Onder vreemden" van Ida Gerhardt.

Het speelt het liefst ver weg op het strand
het kind dat nooit zijn eigen vader ziet,
die overzee is in dat andere land.

Het woont bij vreemden en het went er niet.
zij fluisteren erover met elkaar.
Heimwee huist in zijn kleren en zijn haar.

En altijd denkt het dat hij komen zal:
vandaag niet meer, maar morgen, onverwacht -
en droomt van hem en roept hem in de nacht.

Ik wacht u, Vader van de overwal.

gebed bij de opening van de Schriften

lezing Jer.31, 15-20 (lector)

lezing Mt.2,13-23 (lector)

lied 510: 1, 2, 4 en 5 "O Kerstnacht, schoner dan de dagen"

verkondiging

orgelspel

Gez.136: 1, 2 en 4 (Liedboek vd kerken 1973) "Hoort gij de eng'len zingen"

pastorale mededelingen
dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader (NBV)
collecte voor kerk en diaconie

slotlied lied 48: 1, 3 en 4 (Het Liefste Lied van Overzee, deel 1) "Waar eens
David is geboren".

zegen met gezongen Amen



