Liturgie Oudejaarsavondviering
Woensdagavond 19.30 uur 31 december 2025

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Seerp Broersma
Diakenen: Wessel Veenstra en Hiele Walingqa
Organist: Jochem Schuurman

Lector: Margje Bijlsma

Rondgangscollecte: Kerk

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Kees Stal

Geluid en camera: S. van Elderen en Jan Eising
Klokluider: Onno de Vegt

Orgelspel
Welkom door lector

Lied: Lied 90a, O God, die droeg ons voorgeslacht

Stilte
Bemoediging
Vg. Vrede voor iedereen die gekomen is met weemoed
Allen: VREDE VOOR IEDEREEN
DIE GEKOMEN IS MET VREUGDE
Vg. Vrede voor iedereen die gekomen is om te bidden
Allen: VREDE VOOR IEDEREEN
DIE GEKOMEN IS OM TE ZINGEN
Vg. Vrede van de Schepper, vrede van de Zoon
Allen: VREDE VAN DE GEEST,

DE DRIE-ENIGE

Kaars van verbondenheid

Zang: Uren, dagen, maanden, jaren.
(Bundel Johannes de Heer, nr 406)



Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen !
Ach, wij vinden waar wij staren, niets bestendigs hier beneén!
Op de weg die wij betreden, staat geen voetstap die beklijft;

Al het heden wordt verleden, schoon 't ons toegerekend blijft.

Dat de tijd hier 't al verover, aan geen tijdperk hangt mijn lot;
Gij, Gij blijft mij altijd over, Gij blijft eindeloos mijn God.

Welk een onheil mij ook nader, 'k vind in U mijn vrede weer;
Gij blijft, die Gij waart, mijn Vader, wat verander, wat verkeer !

Oudjaarsavondgebed
Inleiding op de dienst van het Woord

Muziek: Lied van Mozes, Stef Bos
https://www.youtube.com/watch?v=301tkYSvWrE&Ilist=RD301tkY5vWTrE&start

radio=1

Lezing Jozua 1: 1-9
Zang: Lied 362: 1 en 2, Hij die gesproken heeft een woord dat gaat

Lezing Filippenzen 3: 13-14

Zang: Lied 362: 3

Meditatie

Orgelspel

Gebeden

Inzameling en orgelspel

Slotwoorden

Zang: Lied 14: 1, 2,5 en 7, De dag die wij van U ontvingen

(tekst: Sytze de Vries / mel. Clement Scholefield, bundel Liefste lied van overzee,
rood)


https://www.youtube.com/watch?v=301tkY5vWrE&list=RD301tkY5vWrE&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=301tkY5vWrE&list=RD301tkY5vWrE&start_radio=1

De dag vanuit uw hand ontvangen
wordt door de nacht nu aangeraakt
Wij danken U met onze zangen

die over licht en donker waakt

Wanneer wij ons te slapen leggen
wendt zich de aarde naar de zon.
Haar licht zal and’re mensen zeggen
dat Gij het duister overwon

Ontluiken elders dan haar stralen
en wachten mensen op het licht
gun hun zo lang zij adem halen
het lichten van uw aangezicht

Op aarde blijft de lofzang klinken
nooit zal zij onderbroken zijn,
zoals wie nu uw troon omringen
zich laven aan uw zonneschijn

Zegen voor onderweg

Orgelspel



