Zondag Epifanie 4 januari 2025
om 10.00 vvur in Franeker, kleur rood
Bediending van de heilige doop

Voorganger: ds. Sytze Ypma

Ouderling van Dienst: Hieke Joustra

Diaken: Hiele Walinga

Lector: Bernice de Raaf
Kindernevendienst/Oppas: Nynke Roelofsen
Organist: Jochem Schuurman

Dwarsfluit: Gonny Roelofsen

1¢ Rondgangscollecte: kerk

2¢ Rondgangscollecte: diaconie

Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Berend Bosgra

Geluid en camera: Jan Roorda en Sybe Swart
Klokluider: Klaas Kooistra

Koffieschenken: Anneke en Frits van der Veen, Jeanette Veenstra
Koffiedrinken na de dienst

Welkom door de lector
Zingen (staande): ELB 218, Samen in de naam van Jezus

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Groet
Genade komt u toe en vrede
van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer.

Amen.
Bemoediging
Vg:  Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Hoor ons aan Eeuwige God,
A: HOOR NAAR ONS BIDDEN!

Vg:  God van verlichting
die maan en de sterren en de zon tot aanzijn roept
die heerst over de hemelse gewesten

A: GOD IS HIER MET ONS

Vg:  God, van leven, van alles en iedereen
die waarheid zaait en goedheid oogst

A: GOD IS HIER MET ONS

Vg: God, onze Zon en metgezel in vreugde



die pijn en angst geneest
en wijsheid schenkt.

A: GOD IS HIER MET ONS.
AMEN
( de gemeente neemt weer plaats )

Aansteken van de kaars van verbondenheid

Zingen: Lied 598, Als alles duister is/As alles tsjuster is

Bediening van de Heilige Doop

Zingen bij het binnendragen van de dopelingen : Lied bij de doop, 1 en 2

1.Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen,
vier jij hier dit feest met ons mee.

Refrein:

Je hebt al een naam,

maar je krijgt er één bij op dit feest,

want jij wordt gedoopt in

de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

2.Je bent al een tijdje bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd
en dus is het tijd om te vieren,
dat God die je kent, van je houdt.

Refrein:

Je hebt al een naam,

maar je krijgt er één bij op dit feest,

want jij wordt gedoopt in

de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Presentatie

Hier in Gods huis zijn/is de dopeling/en in ons midden aanwezig om de heilige doop te
ontvangen en zich daarin met God en met ons verbonden te weten.

Welke naam hebben jullie aan je kind gegeven, waarmee het zich gekend mag weten bij
mensen en bij God.
Naam....

Moge deze naam voorgoed geschreven staan in het boek van het leven en
in de palm van Gods hand.

Toon je/jullie kind /kinderen aan de gemeente en draag hem/haar/ze daarmee op aan God
en zijn gemeenschap.



Zingen: Lied bij de doop, 3

3. Je bent een begrip aan het worden;
steeds meer mensen noemen je naam;
ook God begint jouw naam te roepen
en dus zijn wij hier nu tezaam.

Refrein:

Je hebt al een naam,

maar je krijgt er één bij op dit feest,

want jij wordt gedoopt in

de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Doopgebed
Doop
Zegen

God de Vader zegene je/jullie op je levensweg

dat je/jullie handen zullen bouwen aan een wereld vol goedheid
dat je/jullie voeten zullen gaan op de wegen van vrede

dat je/jullie mond leert spreken de woorden van liefde

dat je/jullie oren open zullen staan voor mensen op je weg

dat in je/jullie hart een plek voor God en warmte zal zijn

dat je/jullie ogen zich blijvend zullen verwonderen.

In de Naam van de vader, de zoon en heilige geest

Doopvragen

Vertrouwen jullie je kind toe aan God
in goede en in kwade dagen,
In voorspoed en tegenspoed?

Willen jullie (samen) leven voor je kind.

Het behoeden en leiden, en zijn jullie bereid te aanvaarden
dat het eenmaal het ouderlijk huis zal verlaten

en de wereld in zal gaan?

Beloven jullie je kind voor te bereiden op dat leven

door het groot te brengen in de Geest van Jezus Christus

en het Heilig Evangelie en in de gemeenschap van de Heer?
Zodat het eenmaal de doop zelf kan beamen?

Wat is daarop je antwoord?
Tot de ouders:

ontvang dit kind

omhels haar met liefde

bewaar deze woorden in je hart
en wees gelukkig met elkaar.
Moge jullie huis



een teken zijn van Gods aanwezigheid
En de zegen van de Heer, die Eeuwig leeft,
zal jullie begeleiden.
Overhandigen doopkaars en doopkaart en de Wijzen
Belofte van de gemeente
Vg. Gemeente draag hen
Die nu gedoopt zijn in uw gebeden
En ga met hen de weg van het leven
Ga met hen op zoek naar liefde en Uw rijkdom
Allen:
Welkom kinderen van God
Welkom in de kerk van Christus
Wereldwijd en in ons midden.
We zingen vers 4 van Lied bij de doop
4. Nu mag je gaan leven met mensen
verbonden in liefde en trouw
omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods Naam legden naast die van jou.
Refrein:
Je hebt al een naam,
maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt in
de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Gedicht Voetstappen in het zand
Kinderen gaan naar de Bovenzaal onder orgelspel
Gebed om vergeving
Zingen: Lied 518: 1, 3 en 7, Hoe helder staat een morgenster
De dienst van het Woord
Gebed om de Heilige Geest
Lezing: Deuteronomium 5: 1, 6-19
Zingen: Liet 444: 1 t/m 4, It daget yn it easten
Lezing: Mattheus 2: 1-12
Zingen: Lied 520, De Wijzen

Preek



Orgelspel

Pastoralia

Dank- en Voorbeden — Stilgebed en het Onze Vader
Onze Vader

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,

laat uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.

En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
[Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid. Amen.]

Inzameling van de gaven

Nog meer geschenken van de wijzen en hun leerlingen
Slotlied: Lied 422, Laat de woorden die wij hoorden
Zegen + gezongen Amen

Doopouders feliciteren en gelukwensen



